erk

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

V.

v J AR
£

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Houd elkaar vast
Geef aan je kerk

1“ ‘
=

Protestantse Kerk
AN
«€@y

|

22e JAARGANG NR. 8 « VRIIDAG 13 JANUARI 2023

2023

Actle
Kerkbalans



2

Hier wordt KerkVenster gemaakt

' .

Ruim twintig jaar inzet van twee gouden vrijwilligers

Per 1 januari is er iets veranderd bij KerkVenster, want twee vrijwilligers van het

eerste uur namen afscheid. Liesbeth Greydanus-Stenebome stopte als redactielid.

Twintig jaar lang heeft zij gezorgd voor mooie, diepgravende en verrassende

interviews. En Arnold Arentsen stopte als coordinator. Hij is de motor geweest

achter het ontstaan van KerkVenster en heeft heel veel betekend voor het blad,

de website en de webshop. In een dubbelinterview (gehouden in december)

mocht ik Arnold en Liesbeth vragen naar hun drijfveren en ervaringen.

Als ik de trap naar het kantoor van KerkVenster
opga, zie ik de deur op een kiertje staan. Arnold
is er al om de verwarming wat op te draaien en te
zorgen voor een lekker kopje thee. Je bent codrdi-
nator of je bent het niet!

Al snel komt ook Liesbeth het trappetje op en
gaan we aan de tafel zitten. Dezelfde tafel
waaraan de redactie van KerkVenster eens in de
paar weken op maandagavond vergadert. Ook
het bestuur van de Stichting KerkVenster maakt
gebruik van deze tafel in het knusse kantoor.

Hoe is het begonnen?

Arnold vertelt hoe KerkVenster is ontstaan als blad
van de gezamenlijke kerken van Bredevoort en
Aalten. Er is een lang proces van vergaderen, over-

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers
Foto’s: PKN, archief KerkVenster

leggen, uitproberen, durven en doorzetten aan
voorafgegaan, eer begin 2001 een nulnummer
kon worden gepresenteerd aan de kerkenraden
tijdens een speciale voorlichtingsavond. Een kerk-
blad in kleur, helemaal gevuld met nieuws vanuit
de eigen gemeenschap ... kon dat eigenlijk wel?
Was het wel betaalbaar? Zouden er wel genoeg
vrijwilligers komen om het blad te bezorgen?
Uiteindelijk waagden de kerkenraden de stap.
Het nieuwe blad kwam er, financieel gesteund
door gemeenteleden — de zogenaamde steun-
beren — die met elkaar zorgden voor startkapitaal.
Een enthousiaste redactie ging aan de slag en
al heel snel was KerkVenster niet meer weg te
denken als belangrijk communicatiemiddel. Nog
steeds werken zo’'n 270 vrijwilligers mee aan het
blad dat, zo blijkt telkens weer, een belangrijk
visitekaartje vormt voor onze gemeenten.

Tekst: Marieke Andela-Hofstede
Foto’s: Jan Oberink

Op mijn vraag aan Arnold hoe hij het al die jaren
volgehouden heeft, als spin in het web van Kerk-
Venster, zegt hij eenvoudig: ‘Ik houd van de kerk.
En mijn ondernemersgeest heeft me geholpen
om enthousiast te blijven, ook bij tegenslagen. Tk
ga altijd door.’

Hier wordt KerkVenster gemaakt

Liesbeth vertelt hoe het twintig jaar geleden
voor haar is begonnen: Ik had een heel drukke
baan op College Schaersvoorde, ik was er eigen-
lijk altijd mee bezig. Iedere dag kwam ik langs
het kantoor van KerkVenster als ik van huis naar
school fietste en andersom. Dan zag ik op het
raam met grote plakletters staan: ‘Hier wordt
KerkVenster gemaakt’. Dat vond ik leuk, en soms
dacht ik: ‘Er is ook nog een leven buiten school’.
Toen ik gevraagd werd voor de redactie wilde ik
het eerst eens aanzien, maar na twee vergade-
ringen was ik al om. Per 1 januari 2003 trad ik
toe tot de redactie. Ik heb de sfeer altijd als heel
goed ervaren. We hadden in een veilige setting
gesprekken die echt inhoud hadden, gesprekken
die vaak ook gingen over ons persoonlijk geloof.
Mijn eerste interview was met ds. Dijkslag ter
gelegenheid van zijn 45-jarig jubileum als pre-
dikant. Ik herinner het me als een heel prettig
gesprek, waaraan ook mevr. Dijkslag haar aan-
deel had. Bij dit interview maakte ik zelf een paar
foto’s, zo ging dat toen nog.’

Liesbeth, jij hebt heel veel interviews
afgenomen. Wat sprong er voor jou uit?

‘Met veel plezier denk ik terug aan een serie
interviews met oud-predikanten. Ik ging daarvoor
op m’n vrije zaterdagen het land in om ze op te
zoeken. Ook een serie over geestelijk verzorgers
uit de regio, bijv. justitiepastor Marit Arink en
verpleeghuispredikant Hanny Wassink-Pluimers,
vond ik heel mooi om te doen. Het interview met
Stieneke Reeders over ziekenzalving is mij ook
erg bijgebleven. Eigenlijk vond ik elk interview
bijzonder, vooral door het persoonlijk contact en
het vertrouwen dat velen mij hebben geschonken.
Ik wilde mensen graag een stem geven, en soms
kreeg ik een reactie waardoor ik dacht: ‘Het is
gelukt!” Daar ben ik dankbaar voor.’



Arnold, kun jij iets vertellen over de taken
van een codrdinator?

‘Je bent een manusje-van-alles. Tk moest veel
dingen regelen, vragen beantwoorden, telefoon-
tjes plegen, mailtjes schrijven, oplossingen ver-
zinnen, enzovoort. Dat ligt me wel, ik heb het in
mijn bedrijf ook altijd gedaan. Ik had een zekere
vrijheid, maar overlegde vaak met de kernredactie
en vooral met hoofredacteur Wytze Andela. Dat
liep prima, we kwamen er altijd wel uit. Belang-
rijke dingen werden natuurlijk op de redactie-
vergaderingen besproken. Ik ben het helemaal
met Liesbeth eens dat de sfeer erg goed en open
was. Ik kon mijn ideeén kwijt, en heb geregeld
onderwerpen aangedragen. Natuurlijk gingen
mijn plannen ook wel eens niet door, maar daar
had ik geen problemen mee.

Overigens kreeg ik in 2015 versterking, omdat
Harmien Wensink toen ook codrdinator werd. Zij
zat eerst in het bestuur van KerkVenster en is nu
al jarenlang voor mij een heel goede collega. We
hebben altijd een perfecte samenwerking gehad.’
Vrijwilligers

Als cooérdinator had Arnold veel aandacht voor
de grote groep vrijwilligers, gekscherend ook wel
de KerkVensterfamilie genoemd. Zo kwam hij al
heel snel op de gedachte om bij iedere vrijwil-
liger een kleine kerstattentie thuis te bezorgen.
Het werd een mooie kaart met een tekst vanuit
het bestuur en daarbij het inmiddels bekende
doosje Merci-chocolaatjes. De allereerste keer
dat dit gebeurde zal Arnold niet snel vergeten.
Op de zondagochtend voor Kerst werd hij wakker
met het voldane gevoel dat dlle doosjes waren
bezorgd. Maar toen hoorde hij op de radio dat
er iets mis was met een zending Merci en dat
de chocolaatjes niet geconsumeerd mochten
worden. Direct ondernam Arnold actie, ging aan
het zoeken op de computer en ontdekte dat het
gelukkig om een ander serienummer ging. Toen
hij die ochtend opgelucht de kerk binnenkwam,
werd hij door minstens vijf mensen aangesproken
die hun doosje niet meer wilden ... Ondanks deze
ervaring zullen ook dit jaar weer velen worden ver-
rast met een — inmiddels traditioneel — blijk van
waardering: Merci!

Nieuwe initiatieven

Binnen de redactie heeft Liesbeth vaak aan-
dacht gevraagd voor initiatieven die mensen met
elkaar verbinden. ‘We vormen samen een heel
grote gemeenschap en het is een uitdaging om
te zoeken naar het persoonlijke. Daarom wil ik
graag dat lezers iets vertellen over bijvoorbeeld
hun eigen kerstviering. Al is er maar één ander
die daardoor geinspireerd wordt, dan is het nog
de moeite waard. Ook de rubriek ‘ITk geef de pen
door’ komt uit de koker van Liesbeth. Ze vindt
het belangrijk dat er ruimte is voor dit soort ini-
tiatieven. De groeiende aandacht voor de Groene
Kerk en voor diaconale projecten juicht zij toe.

‘We zijn als kerk geen elitair clubje, maar willen
verschil maken in het leven van alledag.’

Arnold sluit hier volmondig bij aan. Hij vindt
het mooi dat er steeds meer verbinding is met
de gemeenschap van het hele dorp. ‘Als kerken
werken we samen met bijv. Figulus en de Aaltense
Uitdaging. Dat is heel belangrijk, en laat zien dat
we niet naar binnen gekeerd willen zijn maar ons
richten op alle mensen, dichtbij en ver weg.’

Papieren kerkblad

Op mijn vraag naar het belang van een papieren
kerkblad in deze tijd vol sociale media zijn beiden
het helemaal eens: het papieren KerkVenster
moet blijven! Ook jongeren blijken daarvan
gebruik te maken. Jonge mensen die al lang het
huis uit zijn en misschien nooit meer naar de kerk
gaan, kijken wel graag even in KerkVenster. Het
is ook opvallend hoe vaak KerkVenster na lezing
wordt doorgegeven, bijvoorbeeld aan buren of
aan familieleden elders. Er is een onderzoekje
naar geweest en toen bleek dat één kerklid haar
KV maar liefst dertien keer per nummer doorgaf.
Wel heel bijzonder!

Communicatie en zoeken naar verbinding

Op de vraag: ‘Wat heeft KerkVenster je gekost?’
geeft Arnold een kort antwoord. ‘Niets, omdat
ik het veel te graag doe.” En verder: ‘KerkVenster
heeft me heel veel gebracht aan plezier en invul-
ling van mijn geloof. Mijn diaconale drive kon ik
goed kwijt. Ook de vraaggesprekjes met gasten
die de Oude Helenakerk bij openstelling komen
bezoeken vind ik nog steeds erg leuk, ik heb daar-
door veel bijzondere mensen ontmoet.’

Liesbeth zegt: ‘KerkVenster heeft mij best wel vrije
tijd gekost. Maar het heeft mij ook veel gebracht.
Het vertrouwen van mensen, dat ik al noemde,
en ook de gesprekken binnen de redactie. Dat
alles heeft mij erg goed gedaan. Binnen die hele
grote kerkgemeenschap heb ik kleine, persoonlijke
groepen nodig. Juist daar word ik geinspireerd.
Samen bezig zijn met dingen die ertoe doen, dat
houdt voor mij mijn geloof levend.’

Arnold beaamt dit. Hij vindt het fijn dat hij voor-
lopig nog betrokken blijft bij de website van Kerk-
Venster en bij de webshop.

Beiden benadrukken het grote belang van goede
communicatie en het zoeken naar verbinding,

Let op: gewijzigde inlevertijd kopij

Houdt u rekening met de gewijzigde inlevertijd van de kopij
met ingang van 2023?

zeker ook tussen generaties. Misschien komen er
ook nog wel eens nieuwe mogelijkheden bij, zoals
een zondagsbrief. Arnold zou het wel zien zitten
om daarover na te denken.

Wat is jullie wens voor KerkVenster?

Arnold zegt direct: ‘KerkVenster moet doorgaan!
Het is belangrijk dat er mensen komen die het
stokje overnemen. Ik ben zelf gegroeid in de jaren
binnen KerkVenster. Dat gun ik anderen ook.’
Liesbeth sluit hierbij aan. ‘Ik hoop dat mensen
verder kijken dan de tijd die het kost, dat ze
ervaren dat het bezig zijn met communicatie
in onze kerken en in onze dorpen veel oplevert.
Ik heb het zelf echt gemerkt: iets oppakken dat
buiten je normale drukke patroon valt, doet je
goed. Je krijgt een frisse kijk op veel dingen en
zeker ook op je eigen geloof.’

Hebben jullie ook een wens voor de kerken
in Bredevoort en Aalten?

Liesbeth: ‘Ik hoop dat we elkaar kunnen blijven
inspireren zodat we de lofzang gaande kunnen
houden. Of het een grote groep is of een kleine
groep, dat is niet het belangrijkste. Een kleine
groep kan weer groter worden, dat is in het ver-
leden al vaak bewezen. Ik hoop dat mensen
aan elkaar zullen gaan vragen: ‘Waarom ben jij
bij de kerk gebleven?’ en niet ‘Waarom ben je
weggegaan?’

Arnold vult nog aan: ‘Mijn geloof kan ik overal
belijden, maar de gemeenschapszin is voor mij
daarbij toch wel heel belangrijk. Ik hoop dat die
gemeenschapszin de komende tijd prioriteit zal
krijgen, juist bij alle verschillen die er zijn. We
hoeven het niet altijd eens te worden, maar laten
we elkaar wel vasthouden.’

Na deze wijze woorden is het tijd voor een paar
mooie foto’s door fotograaf Jan Oberink. Foto’s
waarbij, zo vinden Liesbeth en Arnold, ook het
kantoor van KerkVenster goed uit de verf moet
komen. Dat lukt, en met een dankbaar gevoel
nemen we afscheid van elkaar.

Ontzettend mooi

Als Arnold en ik onze fietsen van het slot halen
zegt hij opeens: ‘Ik heb een ontzettend mooie
tijd gehad’. Het blijft bij mij hangen. KerkVen-
ster is meer dan 21 jaar geleden begonnen als
experiment. Inmiddels zijn we bijna 500 num-
mers verder. Door de jaren heen is dit blad inder-
daad een ontzettend mooi communicatiemiddel
gebleken dankzij mensen als Arnold en Liesbeth.
Gouden vrijwilligers, die met lef en opgewektheid
zijn blijven geloven in de kracht van verbinding.



Colofon Protestantse

Gemeente Bredevoort

Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2a,

7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt,
Stadsbroek 4

7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra,
Stadsbroek 57

7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester

Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,

tel. 0543-564575

Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):

NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van
kerkrentmeesters

Gerrit Schokkin,
Spiekerdijk 4,

7121 KW Aalten,

tel. 06-22 37 02 06
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

college van diakenen
Romke van der Meer,
't Zand 35,

7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer

Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-4519 11

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,

tel. 0543-451824

e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiéle administratie
Henk Siebelink, Stads-
broek 12, Bredevoort,

tel. 0543-451824

e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres
KerkVenster

Wil Vroman,
Hollenberg 3,

7121 MC Aalten,

tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman®@hetnet.nl

Beheerder 't Koppelhuis
Marjon Radstaak,

tel. 06-2750 4112,

tel. 't Koppelhuis:

0543- 451503,

e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,

7121 LT Aalten,

tel. 0543-471154

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06-13 65 41 90
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl
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Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort

tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl

Wij feliciteren

Dhr. J.G. Essink, Beerninkweg 4, en dhr. H. Prinsen,
Bolwerkweg 12-1, vieren in de komende weken
hun verjaardag. Dhr. Essink wordt op 22 januari
90 jaar en dhr. Prinsen viert op 26 januari zijn 86°
verjaardag. Allebei van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar
zijn.

Geboren

De kerkenraad heeft een geboortekaartje ont-
vangen. Op 20 november is geboren Florine
Phebe Roos te Boveldt. Zij woont met haar familie
in Rosmalen.

Wij feliciteren de ouders van harte met hun
dochter en de grootouders met hun kleindochter.

Zieken

Alle mensen die ziek zijn, behandelingen onder-
gaan of klachten hebben, veel sterkte. We wensen
u kracht toe bij de gang langs de dokters en
we hopen dat de onderzoeken de aard van uw
klachten achterhalen en dat de behandelingen
slagen.

Overzicht online kerk-
diensten jaar 2022

De aantallen zijn de toestellen (computer,
laptop, telefoon) waarmee is gekeken is naar
de kerkdiensten. Per toestel kunnen er meer-
dere personen de kerkdienst hebben gezien.

Maand Aantal Maand  Aantal
Januari 530 Februari 434
Maart 487 April 713
Mei 653 Juni 429
Juli 536 Augustus 573
September 167 Oktober 192
November 153 December 182

Totaal het hele jaar 5049

Collectes en giften

Giften via wijkmedewerkers /
ouderlingen / predikant

- Kerk . .€110,00
Overige giften
- Diaconie gezamenlijke

maaltijd nov/dec .€298,02
- Diaconie koffiedrinken .€ 31,20
Giften via bank
- Diaconie .€ 67,23
Collectes in de dienst
- Kerk november . .€372,34
- Kerk december . .€740,14
- Diaconie november .€362,27
- Diaconie december . €490,35
Collectes online diensten
- Kerk . . € 50,00
Overlijden

Op 21 december is overleden Henk (Hendrik Jan)
Wevers in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen zijn
kinderen, kleinkinderen, verdere familie en allen
die hem zullen missen, veel sterkte toe bij dit ver-
lies. Wij denken ook aan zijn vrouw Dinie, die in
een verpleegtehuis verblijft.

Ada Endeveld

Samen Eten

Er staan nog zeker drie maaltijden op het pro-
gramma: op dinsdag 17 januari, dinsdag 14
februari en op woensdag 8 maart, dankdag.
‘t Grachthuys verzorgt de catering. ‘Samen
Eten’ is in 't Koppelhuis. Vanaf 17.30 uur inloop
en om 18.00 uur gaan we eten. Iedereen is van
harte welkom, wel graag aanmelden vooraf bij
Marion Radstaak, beheerder 't Koppelhuis of Ada
Endeveld.



achterhoek/liemers

IKA-vakantieweken 2023

Namens de diaconieén van de aangesloten Protestantse Gemeenten in

de Achterhoek en Liemers organiseert de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken

Achterhoek en Liemers) in 2023 drie geheel verzorgde vakantieweken.

De reizen
gaan naar:

Lunteren, ‘Het Bosgoed’ (max 36 gasten) zaterdag 3 t/m zaterdag 10 juni 2023

Deze vakantieweken zijn bedoeld voor iedereen
die niet (meer) in de gelegenheid is zelf een
vakantie te regelen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt
de vakantieweken. Deze groep bestaat onder
andere uit gediplomeerde verzorgenden voor
eventueel benodigde zorg of begeleiding. Ook
gaat er een pastoraal werker/voorganger mee.
De hele week is er een gevarieerd activiteiten-
programma. Deelname is vanzelfsprekend vrij-
blijvend.

De IKA-vakantieweken staan bekend om de
gezellige sfeer en de aandacht die er voor de
vakantiegangers is. Daarnaast horen we vaak
terug dat het als prettig wordt ervaren om
met mensen uit de streek onder elkaar te zijn.

U kunt zich aanmelden via uw diaken.
 Voor Bredevoort Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-451911
» Voor Aalten Jolanda Wevers
tel. 06 269 28 997

Bij gasten die eerder mee zijn geweest,. worden
de nieuwe aanmeldingsformulieren thuisge-
bracht. Ook mensen die geen lid zijn van de
aangesloten kerken zijn van harte welkom.

» Voor een folder of meer informatie,
vraag uw diaken of kijk op onze website:
www.ikaachterhoekliemers.nl

» Of neem contact op met het secretariaat:
Tel. 0543 - 46 13 04
of per e-mail ikapostbus@gmail.com

Overdenking

Gelukkig nieuwjaar

door Wilma de Jong

De beste wensen! Happy New Year! Veel heil en
zegen! We wensen elkaar niets dan goeds aan het
begin van een nieuw jaar.

Gewoontegetrouw laten mijn man en ik zo’n tien
minuten voor middernacht op oudejaarsavond het
jaar dat afgerond wordt, de revue passeren. Welke
momenten en gebeurtenissen zijn ons in het bij-
zonder in herinnering gebleven? Goede en minder
goede dingen komen aan bod. Naast ‘grote’
gezamenlijke gebeurtenissen, heeft ieder van ons
ervaringen opgedaan die voor ons persoonlijk van
belang zijn geweest en waar we ons, op dit speci-
fieke moment, meer van bewust zijn. En hoe goed is
het dit met elkaar te delen.

We stelden vast dat we een best wel turbulent jaar
achter de rug hebben en dat de turbulentie nog
niet voorbij is. We stelden ook vast dat er veel is
waar we, ondanks de turbulentie, met verwondering
en dankbaarheid op terugkijken. Dat we in verdrie-
tige, lastige en onzekere periodes ons open konden
stellen en zo liefde en verbondenheid met elkaar,
met de mensen om ons heen en met God mochten
ervaren.

Onze gedachten gaan vanzelfsprekend ook uit
naar wat er allemaal in Nederland en in de wereld
gaande is, de crises en oorlogen. Zo onnoemelijk
veel menselijk leed. Natuurlijk vragen we ons, op de
grens tussen het oude en het nieuwe jaar, af wat
het nieuwe jaar ons brengt. Soms bekruipt ons een
onderbuikgevoel dat raakt aan bezorgdheid, hoe
moet het toch verder met onze wereld?

We realiseren ons maar al te goed dat deze zeer
menselijke vraag niet te beantwoorden is. We
weten niet en we kdinnen niet weten wat een nieuw
jaar of zelfs een nieuwe dag of het volgende uur
ons brengt. Niemand kan in de toekomst kijken,
laat staan deze voorspellen. De toekomst, zo vertelt
Jezus ons volgens Mattels 6:34, is in de hand van
de Vader.

Het begin van een nieuw jaar. Het verhaal van God
met mensen begint met de Hebreeuwse letter Beth,
dit is de eerste letter van de Bijbel. De Hebreeuwse
letters zien er anders uit dan de onze. De vorm
van de letter Beth is bijzonder;

die lijkt een beetje op een huisje : en dat is ook
een van de betekenissen van deze letter. Dit bijzon-
dere huisje heeft een bovenkant, een achterkant en
een onderkant maar we zien dat de voorkant open
is. De Beth symboliseert zo het liefdevolle huis van
God, die de wereld vanuit liefde en barmhartigheid
schiep. Het huis waarin wij mensen mogen ver-
blijven. Het biedt vaste grond onder onze voeten,
een dak boven ons hoofd als we willen schuilen, en
bescherming en steun in de rug om door te gaan.
De voorkant is open en dat betekent dat wij mensen
vanuit dit veilige huis de toekomst in mogen gaan.
Dat wij vanuit dit huis ons leven gestalte mogen
geven en bij alles wat er op ons pad komt, weten
dat wij steeds in dit huis terug kunnen keren en
geborgen zijn. Wat ons de toekomst ook brengt.

Lieve God,
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.



Colofon Protestantse

Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,

7121 EM Aalten,

tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op

ma - di - do - vrijdag

van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk

SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06-43791963

e-mail: hermanonnink30@
gmail.com

Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

Scriba

E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl
Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman,

tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Koster:

Erik Bekkers

tel. 06-29 0011 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Oude Helenakerk

Arjen Timmers
(contactpersoon),

tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96

Erik Bekkers,

tel. 0543-47 60 12

tel. 06-290 011 10

e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse
Bezoekdienst

Bank:
NL72.RAB0.0300.2165.72

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten
U kunt elke eerste vrijdag
van de maand tussen
17.00 uur en 18.00 uur
collectemunten kopen in
zaal 2 van de Zuiderkerk
(via de hoofdingang).
Daar is een pinapparaat
aanwezig.

College van kerkmusici

Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,

7261 NK Ruurlo,

tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06-514 910 64

e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van
kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,

7122 ZN Aalten

tel. 0543-47 37 34

e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl

Bank:
NL84.RAB0.0380.2128.38

Diaconie

Ludgerstraat 64,

7121 EM Aalten

Bank:

NL 41.RAB0O.0300.2165.48

Scriba diaconie

Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,

tel. 0543-451106

tel. 06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:

NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HYWD Aalten

o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening
Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:

NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u

Collectemunten zijn ook via ook bekijken, meer info zie
de website van KerkVenster www.kerkvenster.nl

te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

groenekerk@
kerkvenster.nl

[/

|

aalten

protestantse gemeente

Welkom op twee gemeenteavonden

‘Tijd om verder te gaan’. Onder dat
kopje hebben we u in het december-
nummer van KerkVenster bijgepraat
over de situatie rond onze beide
kerkgebouwen. We hebben aangegeven
welke stappen zijn gezet en welke
nodig zijn. Als zo’n eerste vervolgstap
hebben we genoemd: ‘het in kaart
brengen van de mogelijkheden om de
Oude Helenakerk multifunctioneel te

maken’.

Gemeenteavond over
de verbouwplannen

Daarover zijn verkennende gesprekken geweest
in de kerkenraad en in de klankbordgroepen.
En het is nu tijd om ook de gemeente hierover
te informeren. Dat willen we doen tijdens twee
gemeenteavonden, de eerste op dinsdag 31
januari 2023. Die heeft het karakter van een
open informatieavond.

Wat we op deze avond willen doen

* Op deze avond blikken we kort terug op het
proces dat de afgelopen 1 & 2 jaar is doorlopen,
om te komen tot verbouw van de Oude Helena-
kerk. Zoals u weet, stelt de Stichting Oude Gel-
derse Kerken (SOGK) de verbouwing als voor-
waarde voor overname van het monument.

U krijgt te horen welke adviezen gegeven zijn
door onder andere de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, het Gelders Genootschap en de Stich-
ting Oude Gelderse Kerken. Deze adviezen en
standpunten gaan over de mogelijkheden én
onmogelijkheden die er zijn om van de Oude
Helenakerk een multifunctioneel gebouw te
maken.

U ziet ook tekeningen die tonen hoe de Oude
Helenakerk eruit komt te zien na de verbou-
wing. Bijvoorbeeld de opstelling van de banken,
de situering van de toiletgroep en van de
garderobe.

Wat we op deze avond niet willen doen

Natuurlijk zijn er allerlei zaken die aandacht
moeten hebben, zoals de overdracht aan de
SGOK, de financién, hoe de kerk gebruikt zal
worden en wat te doen met ons andere kerk-
gebouw. Maar we gaan stap voor stap te werk.
De onderhandelingen met de SOGK lopen immers
nog. Deze vragen zullen aan de orde komen als
daarover meer duidelijkheid is, maar dus niet op
deze avond. Déze avond heeft het karakter van
een open informatieavond, waarbij de nadruk ligt
op de verbouwplannen.

Gemeenteavond - luisteravond

Dan volgt er nog een tweede gemeenteavond
op dinsdag 14 februari 2023. In een vorig Kerk-
Venster noemden we al dat de inzet aanvankelijk
was om twee kerkgebouwen te behouden, maar
dat de situatie sinds 2020 gewijzigd is. Tijdens
en na de coronaperiode is het fysieke kerk-
bezoek nog verder afgenomen. Bovendien zijn de
energiekosten op een onvoorspelbare en onvoor-
stelbare manier gestegen.

Wat we op deze avond willen doen

Op deze avond vragen we u als gemeenteleden

over deze situatie mee te denken en mee te

praten. We willen naar u en naar elkaar luisteren.

Ieders mening telt. We hopen dat ook de zwij-

gende meerderheid zich uitspreekt.

» Willen we of moeten we met twee gebouwen
verder?

« Stel dat we ook toe kunnen met één gebouw,
wanneer dan?

» Wat is in beide gevallen verstandig en wat is
niet verstandig?

Wat we op deze avond niet willen doen

De bedoeling van deze avond is niet om besluiten
te nemen. En dus ook niet om te kiezen welk
gebouw het eventueel moet worden.

Vervolgens zullen we als kerkenraad bespreken
wat we op beide avonden gezien en gehoord
hebben en daar zo mogelijk verslag van doen in
KerkVenster. Alle input helpt bij de verdere besluit-
vorming in de toekomst. Over de vervolgstappen
houden we u met regelmaat op de hoogte.

kerkenraad PG Aalten

Giften en collectes

Via de bankrekening van de diaconie :

- Gift Voedselbank . .€40,00 en €190,00
- Collectegelden

afgelopen periode .€52,00en€ 40,00
- Collectegelden eerste halfjaar 2023 . € 96,00
- Gift . .2X€190,00 en € 100,00
- Werelddiaconaat . . 2X€50,00
- Voorlopige giften 08-12 t/m 05-01

voor minima in de gemeente Aalten

via de QR-code voor DHA . . €1.358,95

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD

Ontvangen via:

- Inie Heinen . €10,00
- Johanna Westerveld . €10,00
- Hermien Heinen €50,00
- Eva Tjoelker . . €10,00
- Johanna Westerveld . €10,00
- Dinie Wink €20,00



Kerk .
InActie

Hé, hoezo geen goed doel? Maar waarom geven
we er dan geld aan? En toch zeggen medewerkers
van Kerk in Actie het zo. We willen ermee duide-
lijk maken dat Kerk in Actie namens en vanuit de
protestantse kerken in het land werkt. Geven aan
Kerk in Actie is geen nieuw doel erbij, maar het
ondersteunen van de eigen organisatie die goede
doelen steunt. Op een professionele en verant-
woorde manier. Lokaal en wereldwijd. Daarnaast
is Kerk in Actie niet zomaar een organisatie waar
je geld aan geeft en dat is het dan. Nee, Kerk in
Actie voert de opdracht van de kerk uit. In de kerk-
orde staat dat mooi beschreven: ‘De gemeente
vervult haar diaconale roeping in de kerk en in

Kerk in Actie is geen goed doel

de wereld door in de dienst van barmhartigheid
en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven
geschonken is, te helpen waar geen helper is en
te getuigen van de gerechtigheid van God waar
onrecht geschiedt.” Dat is wat Kerk in Actie doet,
in naam van de lokale gemeenten én in partner-
schap met kerken wereldwijd. Duizelingwekkend?
Ja, het is bijna duizelingwekkend als je erover
nadenkt! Zoveel kerken, zoveel mensen die alle-
maal geloven in die Ene, de Eeuwige, onze Heer
en die allemaal vindplaatsen van geloof, hoop en
liefde willen zijn. Zoveel mensen, zoveel duizenden
kilometers die ons scheiden en toch zijn we ten
diepste verbonden, spreken elkaars taal, verstaan

Voorzitter in de Groene Kerk

Jan Haring, tijdens de oorlog geboren in Utrecht,
vertelt dat hij in zijn jeugd al betrokken was bij
de natuur. Al snel na de oorlog trok hij eropuit,
de bossen in met de padvinderij. Later als hij al
getrouwd is met zijn geliefde Anneke, gaven ze
samen leiding aan de kampeerweken op land-
goederen via de ANWB. De eigenaren konden
zelf niet alles onderhouden en voor stadsmensen
was het een heerlijke gelegenheid om buiten te
kamperen, natuuronderhoud te plegen, hekken
te plaatsen, samen bij het kampvuur te zitten en
alles te doen wat het kamperen zo leuk maakt.
Jan vertelt dat hij pas in de jaren '70 met het
begrip ‘Milieu’ kennismaakte. In de kampweken
waren ze zich nog niet bewust van de lange-ter-
mijn effecten van verblijven in de natuur. Toekom-
stige onderzoekers kunnen nog wat kampeerafval
ontdekken in diepe kuilen in het bos. In 1972
verschijnt het rapport van de Club van Rome,
voor het eerst worden de zorgen geuit over de
achteruitgang van de natuur, de gevolgen van de
vervuiling, de consequenties van een groeiende
bevolking en de toenemende industrialisatie. Het
is triest dat het rapport na 50 jaar nog steeds
actueel is, beter gezegd dat het nog dwingender
noodzakelijk is geworden om in te grijpen. Sinds
1975 eet het gezin vegetarisch en ook de kin-
deren zijn opgevoed zonder vlees te consumeren.
In 2013 heeft Jan, tezamen met nog twee
Jannen, geprobeerd of in Aalten ook de stap
genomen kon worden om een Groene Kerk te
worden. Dat lukte toen niet en ook in 2016 was
de tijd nog niet rijp. In 2018 deed hij opnieuw
een oproep in KerkVenster om met geinteres-
seerden van gedachten te wisselen over aanslui-
ting bij de Landelijke Werkgroep Groene Kerken.
Een aantal mensen gaf daar gehoor aan, som-
migen waren bekend van eerdere ontmoetingsge-
sprekken, anderen waren nieuw. Binnen een jaar
lag er een voorlopig beleidsplan op tafel dat werd
voorgelegd aan de kerkenraad en kerkrentmees-
ters met het verzoek om de werkgroep ruimte te
geven om de plannen uit te voeren en de kerk
in Aalten te verbinden met de landelijke Groene
Kerk. In 2019 zijn de bordjes ‘Wij zijn een Groene
Kerk’ geplaatst bij de kerkgebouwen. Jan Haring is
voorzitter van de Werkgroep Groene Kerk Aalten.

Voor de werkgroep was en is het belangrijk dat
de schepping uitgangspunt moet zijn van ons
handelen. God heeft alles geschapen, niet alleen
de mens, maar alles wat groeit en bloeit. Wij zijn
medeschepsels die het vermogen en de vaar-
digheden hebben om zorg te dragen voor al het
levende, onze naasten. Wij staan niet boven alles
aan de top van de piramide! Juist het besef dat
wij ons bewust zijn van oorzaken en gevolgen
maakt ons verantwoordelijk voor het voortbe-
staan van Gods schepping.

protestantse

Onderdeel van de diaconie PG Aalten
E-mail: hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl

we elkaar, ook als we elkaar soms niet begrijpen.
Het bijzondere aan Kerk in Actie is dat we niet iets
geven, maar dat we delen. Dat het niet alleen om
geld gaat maar ook om samen kerk-zijn. Als leden
van één lichaam die niet zonder elkaar kunnen.

Hulp Ver Weg Dichterbij

Jan wordt langzamerhand een dagje ouder en
wil graag het stokje doorgeven aan iemand die
dit gedachtengoed verder wil uitdragen, met de
anderen plannen wil ontwikkelen en ideeén vorm
wil geven. Hij vindt alles wat gerealiseerd is heel
waardevol, maar hiermee moet het niet stoppen.
Het wordt tijd voor een andere voorzitter. En
natuurlijk kan en wil hij daar een geinteresseerde
heel veel over vertellen.

Gea Evenhuis

gemeente aalten

_Dudu Helenakerk




Tekst en foto’s: Tiny Oosterink

Kerstviering

Na de pauze verzorgde Hans de
Vries een mooi programma met
liederen die werden gezongen en
waarbij het een en ander werd
uitgelegd of een mooie anek-
dote werd verteld.
De grote zaal van Elim was heel
goed bezet, er waren ongeveer
100 bezoekers.
De kerstmiddag werd afge-
rond met een kop koffie met
krentenwegge.
Al met al een mooie en ge-
slaagde kerstviering van wijk
Noord — subwijken Groen en
Kobus.

Op 2 december 2022 kon er na twee corona-
jaren, weer een gezamenlijk kerstfeest voor
ouderen gevierd worden door de verschil-
lende wijken van de PG Aalten. Alle bezoekers
werden ontvangen met een kop koffie of thee
met wat lekkers. Na het welkom en de ope-
ning door een van de bezoekmedewerkers,
werden de adventskaarsen aangestoken.
Twee dames van de Bezoekdienst lazen mooie
en passende teksten voor.

Afgewisseld met gesproken woorden werden
kerstliederen gezongen, onder muzikale bege-
leiding van piano en gitaar. Netty Hengeveld
had een mooie overdenking met als thema:
‘Vrees niet’.

Een tekst die erg aanspreekt was: ‘De liefde
laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde
sluit angst uit, want angst veronderstelt straf.’
Zo ook de stelling: ‘Hoeveel wordt er niet geoor-
deeld. Hoe vaak hebben we geen standpunten
over iets waar we eigenlijk helemaal geen weet
van hebben.’

We kunnen hiervoor bij onszelf te rade gaan ...
Woorden om over na te denken!




Wat ik meeneem

‘Herinneringen’, zegt Johanna kordaat: ‘Van
vakanties neem ik foto’s en herinneringen mee.
Wat ik me daarvan ga herinneren, dat weet ik
niet, dat merk ik pas later. Mijn eerste vakantie
met mijn ouders? We gingen nooit op vakantie,
alleen dagjes uit, of picknicken. Mijn vader had
opeens een oude bungalowtent geleend en toen
gingen we op vakantie. We lagen op een grond-
zeil met luchtbedjes, hartstikke koud, alle kleren
lagen over de slaapzak. Opeens zat er een mol
of muis onder dat grondzeil. Mijn vader sloeg die
dood. Zou dat waar zijn? Als ik nu terugdenk, dan
vraag ik me af hoe dat kan.

Mijn oma met haar koetjesrepen, die ze had
gekregen op een bejaardentochtje. Wij gingen op
zondag na de kerk bij oma op bezoek, daar kregen
we zelfgemaakte soep. Vanuit school moesten we
ook wel eens naar de kerk om naar de biecht te
gaan. Uit de biecht moest je wel iets meenemen,
namelijk de oefening van berouw opzeggen,
tien weesgegroetjes én tien keer het Onze Vader
bidden. Tk vond het vreselijk, vooral dat je iets
moest verzinnen wat je dan fout had gedaan. Ik
zei dan maar dat ik niet goed naar mijn ouders
had geluisterd. Een veel fijnere herinnering was
die keer dat we uit de kerstnachtdienst kwamen
en er opeens sneeuw lag.

Wat ik vooral meegenomen heb uit het geloof is
dat je goed moet leven en goed moet zijn voor
anderen. Daarmee heb ik ook onze kinderen
opgevoed. Ze zaten allebei op het kinderkerkkoor
en vooral het samen zingen is fijn. Voor het slapen
bidden met de kinderen waarbij we alle familie-
leden benoemden om Gods zegen te vragen.
Ik vond het vreselijk als de pastoor langskwam
en voorschreef wat ik wel en niet moest doen
volgens de regels van God. Waar bemoeide die
man zich mee?
Weet je wat ik echt moeilijk vond? Als kind
geloofde ik altijd in de wonderen van God. Toen
mijn moeder kanker had en al snel doodging,
vroeg ik me af waarom er geen wonder gebeurde.
Waarom was er geen wonder van God voor mijn
zieke broertje die vroegtijdig doodging? Ik denk
er altijd aan als we het graf van moeder schoon-
maken. Ik neem haar overlijden altijd mee, ook
al wil ik dat niet. De liederen en verhalen uit de
Bijbel over God en geloven neem ik echt wel met
plezier mee.’

Gea Evenhuis

y

DIENST

Levendig en Flexibel

Begin 2022 hebben we als LeF-dienstcommissie
het idee opgevat om verschillende diensten aan
elkaar te verbinden. Enerzijds om de diensten the-
matisch aan elkaar te verbinden, anderzijds om
de bezoekers nog enthousiaster te maken voor
het bezoek aan LeF-diensten.

Hiervoor hebben we stempelkaarten voor ‘Ver-
bondenheid’ in het leven geroepen. Hiermee
kon de bezoeker na elke LeF-dienst een stempel
krijgen om te bewijzen getuige te zijn geweest
van de diensten.

We hadden - enigszins onbevreesd — de uit-
spraak gedaan dat je met een volle stempelkaart
kans maakt op een mooi prijzenpakket. In de
laatste LeF-dienst van 2022, op zondagochtend
27 november, zijn we onder het motto ‘belofte
maakt schuld’ daarop teruggekomen.

Na de dienst zijn alle volle stempelkaarten bij ons
ingeleverd. Uit al deze stempelkaarten hebben
we twee winnaars getrokken, die toevallig? ook

Foto’s Marijn Kraaijenbrink

nog eens met elkaar getrouwd zijn. We hebben
ervoor gekozen om dan ook maar eens flink uit te
pakken.

In december hebben we Mark en Lisette Aalbers
verblijd met een ‘Bijbels kerstpakketje’. Dit
‘biezen mandje’ bestond uit bruikbare levens-
middelen met een knipoog naar de Bijbel. Het
bestond naast kerstwaren uit vijf broden, twee
vissen, water en wijn, verboden vruchten,
linzensoep, melk en honing en ongezuurd brood.
Ook werden Mark en Lisette verblijd met een
waardebon om gratis en voor niets mee te
draaien in de voorbereiding van een LeF-dienst.
Aan de foto is te zien dat het met trots en dank-
baarheid werd ontvangen!

Tot slot gaan we in 2023 Mark en Lisette veel in
de kerk zien: in het pakket zaten namelijk ook vol-
doende pepermuntjes voor een heel kerkjaar!

de LeF-dienst-commissie




Volkskerstzang 2022 met iconen

Tekst: ds. Elizabeth van Deventer — Foto’s: Jan Oberink

Tijdens de volkskerstzang op kerstavond werden er twee iconen de kerk binnen-
gebracht. Speciaal voor onze gasten uit Oekraine, voor wie iconen een bijzondere
betekenis hebben, en voor onze rooms-katholieke broeders en zusters. Deze iconen
hebben we, via ds. Marieke Andela, mogen lenen van Marian van Delft uit Neede,

die zelf iconen schildert. In deze editie

van KerkVenster geven we graag wat meer informatie over deze iconen.

Icoon Geboorte van Christus

Op deze kersticoon ligt Christus niet in een knusse
stal, maar in de zwarte grot van een kale, grim-
mige berg, die onze op verlossing wachtende
wereld verbeeldt. De kribbe is al een kleine doods-
kist en Jezus ligt als een mummie omwikkeld in
doeken, waarmee gezinspeeld wordt op de reden
van zijn menswording. Engelen bewonderen hem
en zingen Gods eer. Rechts brengt een engel zijn
blijde boodschap aan de herders. In de linkerbo-
venhoek naderen op paarden al de drie wijzen,
die het kindje komen aanbidden. De os en de
ezel (hier als wit paard geschilderd) lachen Jezus
verwelkomend toe. Zij representeren de hele
geschapen werkelijkheid.

Linksvoor zit Jozef, verward in gedachten. Voor
hem staat waarschijnlijk de profeet Elia, die
hem uitleg geeft. Maar het kan ook zijn dat hij
wordt aangevochten door de duivel. In ieder
geval wordt Jozef bezocht door twijfel, daarmee
alle mensen vertegenwoordigend wier begrip dit
grote gebeuren te boven gaat. Rechtsonder wordt
de baby gewassen als ieder ander ‘gewoon’ men-
senkind. Het licht van de ster komt via het gods-
teken van boven, als
beeld voor de hemelse
werkelijkheid die de
onze doordringt. Deze
icoon met al zijn details
geeft ons zo zicht op de
veelomvattende bete-
kenis van Kerst.

Icoon Moeder Gods van de tederheid

Deze icoon van de Moeder Gods Eleousa is een
standaardvoorstelling in de oosters-orthodoxe
kerken. Eléousa wil zeggen ‘zij die medelijden
heeft’. Ook wordt wel gesproken van de ‘Moeder
Gods van de tederheid’.

Zittend op haar linkerarm steunt Christus Imma-
nuél met zijn wang tegen die van zijn moeder
aan. De blik van moeder Maria is ernstig, maar
gelaten: zij weet dat het toekomstig lijden van
haar zoon onvermijdelijk is, en reikt hem teder
haar troostende hand. Omdat haar zoon met
zijn kruisdood het lijden van de mensheid op zich
nam, is zij op deze manier ook voor alle mensen in
nood een liefdevolle troosteres.

Met dank aan ds. Marieke Andela, die deze infor-
matie opzocht op het wereldwijde web (internet)
en bewerkte.

Voor meer informatie over Marian van Delft:
www.egelstee.nl. Op deze website is ook meer
informatie over iconen in het algemeen te
vinden.




Oekraiens kerstfeest door de ogen van
een van onze Qekraiense gasten

Olesia Klapan, een van onze Aaltense Oekraiense gasten, heeft ons enthousiast

Een tafel die gereed staat voor een
Oekraiense maaltijd op kerstavond

De feesttafel begint met de verschijning van
de eerste ster aan de hemel. Het gezinshoofd
steekt de kandelaar aan en zegt een gebed.
Daarna neemt iedereen iets van Kutya. Kutya is
het hoofdgerecht van het kerstmaal. Het is voor-
namelijk bereid uit tarwegries met toevoeging
van rozijnen, honing, noten en maanzaad.

Tekst: Wim Drenth
Foto’s: Jan Oberink en internet

bijgepraat over de traditionele kerstviering in haar Oekraiense woonplaats. Het

is in Oekraine de gewoonte om elkaar tijdens het kerstfeest en ook in de dagen

daarna te groeten met de woorden ‘Christus is geboren’. Als antwoord klinkt dan:

‘Laten we hem prijzen’. Dit gebeurt zowel in de familie- en kennissenkring als ook

op straat. Het is traditie dat in Oekraine vanaf 28 november tot 7 januari gevast

wordt. Op 6 januari is men gewend de feesttafel te versieren als een speciaal

ritueel van kerstavond.

Kutya

Na het proeven van Kutya neemt de familie
van de andere gerechten, waarvan er twaalf op
de tafel horen te staan. Dit staat symbool voor
de twaalf discipelen. Volgens de traditie kan
de samenstelling van de gerechten verschillend
zijn per regio in Oekraine, maar het aantal staat
niet ter discussie. Gerechten moeten mager zijn,
zonder vlees, melk, eieren en vet. Voor Kerstmis
maken ze bijvoorbeeld koolrolletjes met gierst,
gemarineerde vis, vinaigrette, zuurkool of verse
koolsalade, stoofkool met champignons. Ze
maken ook knoedels met verschillende vullingen:
kool, aardappelen, kersen, maanzaad en peren.
En ze bereiden champignonsoep of gebakken
champignons met uien.

Een van de belangrijkste gewoontes met het
vieren van Kerst in Oekraine is een bundel tarwe
of rogge, genaamd Didukh in huis op te stellen.
Het symboliseert welzijn. Ooit stond het onder de
iconen, maar tegenwoordig staat het op een hoek
van de tafel. Tijdens Kerst worden familieleden en
vrienden bezocht en de doden worden herdacht.

Caroling

Kinderen zingen. Dat heet Caroling. Het is een
Oekraiense traditie. De kerstliederen verheerlijken
de geboorte van Jezus Christus en verheerlijken
ook de gastheren. Jongens en meisjes dragen
nationale kleding, bereiden speciale liedjes en
gedichten voor, die ze van huis tot huis mee-
nemen. Ze vermaken hun buren hiermee in ruil
voor lieve geschenken en geld. Het lijkt net zoiets
als de Achterhoekse ni-j’joorstoeten, maar dan
met speciale kleding en in relatie tot het christe-
lijk geloof. In Oekraine neemt men aan dat hoe
meer carolers er naar je huis toekomen, hoe meer
overvloed en rijkdom je als gezin het komende
jaar zult hebben.

Vooral in West-Oekraine hoort de kerststal thuis,
de zogenaamde Vertep. Het is een evenement
dat de geboorte van Jezus laat zien. De kerststal
kan zowel een mobiel (poppen-) theater zijn als
een kerststal met echte acteurs. Steeds weer ligt
de nadruk op het verhaal van de geboorte van
Jezus.




Bij de diensten Aalten en Bredevoort

Top 2000-dienst

15 januari, 10.00 uur,
Zuiderkerk — Aalten

In de laatste dagen van het jaar staat op heel
wat plaatsen de radio afgestemd op de Top 2000.
Sommigen onder ons kennen zelfs de hele note-
ring uit hun hoofd.

We hebben al een aantal jaren de uitdaging
opgepakt om in een kerkelijke setting aan de
slag te gaan met mooie liederen en inhoudsvolle
teksten uit deze Top 2000. En het enthousiasme
lijkt alleen maar te groeien.

Er is inspiratie genoeg. Zoveel speelt er in de
actualiteit, zoveel valt erover te zeggen vanuit de
muziek, vanuit het christelijk geloof. Elke predi-
kant zal er op zijn eigen manier naar kijken, en
hoe? Dat zul je moeten meemaken...

Op 15 en 22 januari 2023 zullen we weer een
viertal Top 2000-diensten organiseren: op 15
januari zingen we met een groot koor en een live-
band in Aalten (10.00 uur) en Winterswijk (19.00
uur). Op 22 januari zullen we met een klein koor
en een live band de diensten verzorgen in Lichten-
voorde (10.00 uur) en Dinxperlo (19.00 uur).

Vier locaties, vier voorgangers, tien Top 2000-
nummers, een groot/klein koor en een live
band: genoeg ingrediénten om er weer prachtige
diensten van te maken! Graag tot ziens!

ds. Folkert de Jong
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ZUIDERKERK IN AALTEN

Oecumenische viering Aalten

Week van gebed voor de
eenheid van christenen

Twee jaar kon onze bijeenkomst in de Week
van gebed voor de eenheid van christenen in
januari door corona niet doorgaan. We zijn
blij dat we nu deze gebedsavond weer mogen
organiseren.

We willen op donderdag 19 januari samen-
komen in de Westerkerk. Inloop met koffie en
thee vanaf 19.30 uur. Om 20.00 beginnen we.
We willen met elkaar in gesprek, elkaar ont-
moeten en samen bidden voor de eenheid
van christenen wereldwijd en in onze plaats.
Op deze avond zullen voorgangers uit de
Protestantse Gemeente, de Christelijk Gere-
formeerde kerk, de Euregio Christengemeente
en ‘De Meiberg’ aanwezig zijn. We hopen dat
velen uit de verschillende geloofsgemeen-
schappen zullen komen om samen te bidden
en elkaar te ontmoeten.

Namens het Beraad van Kerken,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Oecumenische viering Bredevoort

Week van gebed voor de
eenheid van christenen

Op 22 januari wordt er een viering georga-
niseerd door Katholiek Kontakt en de Protes-
tantse Gemeente Bredevoort. Het katholiek
koor verleent haar medewerking aan de
dienst. Het thema voor de Week van gebed
voor de eenheid (15-22 januari) is ‘doe goed,
zoek recht’.

VOORGANGER: DS. F. DE JONG
MUZIEK: TOP 2000 KOOR EN BAND
O.L.V. JOHAN KLEIN NIBBELINK

Door de week

Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed
gebeden en gedeeltelijk gezongen.

» Donderdag 19 januari
» Donderdag 26 januari
- Donderdag 9 februari

Ochtendbezinning

Elke eerste donderdagochtend van de maand is
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30
uur voor een moment van bezinning. Even voor
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige
pastor met een gebed afgesloten.

» Donderdag 2 februari

Open deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de
deuren voor een inloopochtend van 09.30 - 11.30
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte
welkom!
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Actie
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kerkbalans.nl ™

Kerkbalans

De kerken van Aalten en Bredevoort staan de komende jaren voor
grote uitdagingen om het financiéle plaatje rond te krijgen. Net
als in veel huishoudens, bedrijven, instellingen etc. is het voor de
kerken ook puzzelen om de financién op orde te houden. Tegelijker-
tijd beseffen de beide kerken dat er zo min mogelijk aan de dienst-
baarheid van beide kerken getornd moet worden, ze willen juist
een baken zijn in deze tijd. In deze katern gaan we specifiek nader
in op de kosten die de kerk van Aalten maakt om alle werkzaam-
heden goed te kunnen volbrengen, en lichten we toe hoe de finan-
ciéle situatie in Bredevoort is. Het thema van de Actie Kerkbalans
is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

De kerk is mensenwerk. Maar overal, ook in Aalten en Bredevoort,
zien we de kerk krimpen, is er sprake van vergrijzing. Het gevolg
hiervan is dat steeds minder mensen de kerk dragen, zowel finan-
cieel als in activiteiten.

In het overzicht worden de werkzaamheden en uitgaven van
beide diaconieén niet meegenomen, aangezien hun inkomsten
en uitgaven niet onder de Actie Kerkbalans vallen. Toch probeert
de diaconie als onderdeel van de kerk in Aalten en Bredevoort
en daarbuiten op allerlei manieren zoveel mogelijk mensen, die
het moeilijk hebben te helpen. De diaconieén van Bredevoort
en Adlten zijn financieel gezond en helpen waar nodig. Echter
het diaconale geld is bedoeld voor het bestrijden van armoede
en mag, volgens de regels van de PKN, niet ingezet worden voor
financiéle steun aan de eigen kerk.

Maar de een kan niet bestaan zonder de ander. Daar wringt de
schoen. Daarom heeft die kerk uw steun wel degelijk nodig om
haar begroting sluitend te kunnen krijgen en haar pastorale taak
te kunnen blijven vervullen. Met uw steun aan de kerk kan ook de
diaconie blijven helpen waar nodig.



De kerken van Aalten en Bredevoort
staan voor grote uitdagingen

De komende jaren staan beide kerken fors in het rood. Dankzij een flink vermogen en bezit kunnen beide kerken het nog

wel een tijdje uitzingen De opbrengsten uit vermogen zijn voor 2023 begroot op € 159.600 voor PG Aalten en € 37.500

voor de PG Bredevoort. Het is belangrijk dat de tekorten niet te veel oplopen. Tegelijkertijd moeten we met elkaar ervoor
zorgen dat de dienstverlening van beide kerken niet achteruit holt. Om u een indruk te geven waar we mee bezig zijn, willen
we u op deze en volgende twee pagina’s een globale opsomming van de activiteiten geven, en welk prijskaartje eraan hangt.
Laat voorop staan dat de kerkrentmeesters beseffen dat er bij veel gemeenteleden financiéle nood heerst, nu we in veel
sectoren te maken hebben met grote financiéle lasten op allerlei gebied. Tegelijkertijd willen we voor u als leden van de kerk

zo min mogelijk concessies doen in de dienstverlening die kerken van Aalten en Bredevoort kunnen bieden.

Onderhoud gebouwen

Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderhoudswerken
uitgevoerd.

» De panden Kerkstraat 2, 4 en 6 werden geschilderd en reparaties aan de
kozijnen uitgevoerd, kosten € 19.737. Dit is exclusief timmerwerk, reparatie
glaswerk en reparatie van de trap Kerkstraat 2, die rekeningen volgen nog.

« De toren van de Zuiderkerk werd gerenoveerd, kosten € 14.130.

» De achterwand van de Zuiderkerk werd aangepast in verband met de
slechte akoestiek, kosten € 9.000.

» De stoep en een deel van het parkeerterrein bij de Zuiderkerk werden
gerenoveerd, kosten € 4.535.

» Woning Ludgerstraat 66 werd aangepast voor het jeugdwerk. De verbouw
werd geheel door vrijwilligers gedaan. Wel waren er materiaalkosten.

» Opknappen ‘Opkamer Elim’ als nieuwe werk- en ontmoetingsruimte voor
onze kerkelijk werkers pastoraat, kosten € 4.907.

» Op het dak van gebouw Elim en bij twee pastorieén en het gebouw
Ludgerstraat 66 (jongerenhuis) werden in het kader van ‘De Groene Kerk’
zonnepanelen gelegd.

Naast deze investeringen was er veel klein onderhoud aan de gebouwen.
Alles bij elkaar is dat ook altijd nog een fors bedrag.

De kosten voor klein en groot onderhoud en afschrijvingen zijn voor 2023
begroot op € 253.800. De PG Bredevoort heeft in 2022 geen grote investe-
ringen gehad aan de gebouwen. Wel zijn ook daar veel kosten verbonden
aan het onderhoud en bijkomende zaken.



Pastoraat

Het pastoraat vergt het leeuwendeel van de begro-
ting in de PG Aalten en Bredevoort. De kerkenraad
van de PG Aalten heeft ervoor gekozen om op dit
belangrijke onderdeel niet te bezuinigen. In de
afgelopen jaren is geinvesteerd in het aantrekken
van een jongerenpredikant, zijn de uren van de
kerkelijk werker voor de jeugd verruimd en werden
twee nieuwe kerkelijk
werkers voor het pasto-
raat aangesteld. Voor
één vertrekkende predikant (emeritaat) werd een
nieuwe predikant beroepen voor vier dagen per
week. Al met al een investering in het pastoraat
dat voor het komende jaar is begroot voor de
PG Aalten op € 434.323 en voor de PG Bredevoort,
uitgaande van het huidige dienstverband van
0,7 fte, € 75.400.

Ay

Kerkelijk bureau en archief

Kerkdiensten

Naast de voorbereiding en uitvoering van de kerkdiensten zijn er een aantal
personen aangesteld als parttimer om alles te regelen c.g. te begeleiden,
zodat kerkdiensten gehouden kunnen worden. Naast de vrijwilligers (komt
verderop aan bod) zijn er een aantal betaalde krachten. In de PG Aalten
zijn aangesteld: een cantor-organist, drie organisten en twee kosters, allen
in deeltijd afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden. De kosten voor
kerkdiensten in de PG Aalten worden begroot op € 13.400. De kosten van
kosters en organisten staan onder het ‘Kerkelijk bureau’. In de PG Bredevoort
zijn twee organisten in loondienst en voeren de kosters geheel vrijwillig hun
taken uit. Er is wel een betaalde kracht voor het beheer van 't Koppelhuis

kerkibeeld

Zowel in Adlten als Bredevoort is een multimedia-team actief om kerk-
diensten live uit te zenden via KerkBeeld en Kerkradio. In beide kerken wordt
dit gerund door vrijwilligers. Aan de uitzending van de diensten zijn kosten
verbonden door een abonnement bij Kerkdienst Gemist.

Begroting

Als kerkelijke organisatie zouden we niets zijn
zonder een goed functionerend kerkelijk bureau
voor o.a. leden- en financiéle administratie. In
Bredevoort is daar één persoon verantwoordelijk
voor en in Aalten zijn twee vaste krachten aan-
gesteld om alles, maar dan ook letterlijk bijna

alles wat op hun pad komt te regelen of door te
geven. Naast het kerkelijk bureau beschikken de
PG Aalten en PG Bredevoort over een uitstekend
archief. De kosten van kosters, beheer, admini-
stratie en archief bedragen voor de PG Adlten
€ 177.300 en voor de PG Bredevoort € 36.180.

Aan al dit werk in de PG Aalten hangt een begroot
prijskaartje van € 928.023 en bij de PG Brede-
voort € 157.790. Dat zijn enorme bedragen
maar u mag ervan uitgaan dat de kerkrentmees-
ters alles hebben gedaan om de bedragen van
de noodzakelijke kosten die gemaakt moeten
worden, zo goed mogelijk in te schatten.

Nu worden al flinke bedragen binnengehaald uit
de opbrengsten van het vermogen. Zo begroot de
PG Aalten haar inkomsten uit bezit en belegging
op € 171.600 en de PG Bredevoort op € 43.650
voor 2023. De begrote inkomsten zijn echter veel
en veel lager dan de begrote uitgaven, er dreigen
forse tekorten in beide gemeentes. Zie hiervoor
begrotingen op de ANBI pagina van de website
en in de speciale Kerkbalansfolder die u ontvangt.

Sint Joriskerk
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Vrijwilligers

En dan ‘last but not least’ de vrijwilligers. Je kunt
spreken van een heel leger van kerkleden dat de
kerk als organisatie op de been houdt. Als je aan
het inventariseren bent, wat er allemaal gedaan
wordt door de vrijwilligers, dan val je stil en
heb je diep ontzag voor al die mensen die zich
belangeloos inzetten voor de kerken in Aalten en
Bredevoort. Maar dat kost niets, zult u misschien
zeggen. Nou dat is niet helemaal waar, er worden
wel degelijk kosten gemaakt. Zo is er voor het
onderhoud van tuinen en zaalruimtes materiaal
nodig. Op bijeenkomsten, werkoverleg en verga-
deringen moet natuurlijk wel koffie geschonken
worden. Ook wordt er stilgestaan bij bepaalde
jubilea of andere belangrijke gelegenheden.
Kortom, er zijn wel degelijk kosten verbonden aan
het vrijwilligerswerk. Het is niet exact te traceren
hoeveel geld daarmee gemoeid is.

Onmisbare krachten dus.

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Meldt u
zich dan bij het kerkelijk bureau in Aalten of bij
een kerkenraadslid in Bredevoort. Er is altijd wel
een taak die bij u past en de kerken kunnen extra
hulp goed gebruiken.

De tuinploeg van de Zuiderkerk

Concreet

Hoewel de kerk niet zonder haar gebouwen en alles wat daarmee
samenhangt kan, draait het natuurlijk om een hoger doel.

De samenleving wordt steeds individualistischer en geloven
is allang geen vanzelfsprekendheid meer. Maar naast vrijheid
ervaren steeds meer mensen ook eenzaamheid als gevolg van al
die vrijheid. Ook de hardheid van de maatschappij en de uitzicht-
loosheid kan ervoor zorgen dat groepen buiten de samenleving
vallen en samenleving wordt dan overleving. De kerk laat een
andere boodschap horen: het evangelie met toekomstperspectief
voor iedereen. Maar het zijn niet alleen mooie woorden die in de
kerk klinken. Er wordt naar mensen omgekeken middels pastoraat
en diaconaat. Iedereen kan en mag meedoen, ongeacht ras of
stand. Helaas kost alles geld, ook de kerk ontkomt daar niet aan.
Maar een gemeente waar zoveel positiviteit van uitgaat, zowel in
woord als in daad, is toch een financiéle bijdrage meer dan waard.
Doe het voor uzelf en de medemens want de kerk is er voor u en
uw familie, buren, vrienden, enzovoort.

De kerk is ook Gods werk. Dat geeft ons het vertrouwen om met
hoop verder te gaan: de kerk heeft voor heter vuren gestaan. Gods
werk gaat samen met mensenwerk. Misschien is het belangrijkste
dat we voor de kerk van morgen mogen zeggen wel die regel uit
Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vanuit dat geloof willen we kijken naar de toekomst, plannen
maken, hoop houden en ons bezinnen over de veranderingen die
nodig zijn in onze gemeente. Zo willen we verder gaan, met geloof
en hoop, ook omdat we erop vertrouwen dat u zich wilt inzetten
voor de kerk van vandaag en morgen.

Geef vandaag voor
de kerk van morgen



Weeksluitingen

Zaterdag 14 januari 2023

Stegemanhof
19.00 uur: ds. D. van de Wal
Beth San
19.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk

Zaterdag 21 januari 2023

Stegemanhof
19.00 uur: Evangelisatiekoor
Beth San
19.00 uur: dhr. B. Brethouwer

Zaterdag 28 januari 2023

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur: ds. A.G. Endeveld,
viering Heilig Avondmaal
Stegemanhof

19.00 uur: ds. P. Speelman
Beth San

19.00 uur: ds. C. Maris

Neem en lees

Januari 2023

Vrijdag 13 Spreuken 16:23-33
Zaterdag 14 Jesaja 41:1-7
Zondag 15  Jesaja 41:8-20

Maandag 16
Dinsdag 17
Woensdag 18
Donderdag 19

Jesaja 41:21-29
Spreuken 17:1-14
Spreuken 17:15-28
Spreuken 18:1-12

Vrijdag 20  Spreuken 18:13-24
Zaterdag 21 Psalm 63
Zondag 22 Mattels 4:12-17

Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26

Mattels 4:18-25
Spreuken 19:1-14
Spreuken 19:15-29
Psalm 60

Vrijdag 27 1 Korintiérs 1:1-9
Zaterdag 28 1 Korintiérs 1:10-17
Zondag 29  Psalm 37:1-11

Maandag 30  Psalm 37:12-24
Dinsdag 31 Psalm 37:25-40

Februari 2023

Spreuken 20:1-10
Spreuken 20:11-20
Spreuken 20:21-30

Woensdag 1
Donderdag 2
Vrijdag 3

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 15 januari 2023

St. Joriskerk
10.00 uur: ds. R. Faber, Aalten
collece: Diaconie en Kerk

Zondag 22 januari 2023

St. Joriskerk

ds. A.G. Endeveld,
oecumenische viering
Week van gebed voor de
eenheid van christenen
Kerk en Diaconie

10.00 uur:

collecte:

Zondag 29 januari 2023

St. Joriskerk
10.00 uur: ds. A.G. Endeveld,

viering Heilig Avondmaal
collecte: Kerk en Diaconie

Bloemengroet Aalten

- mevr. Ebbers-Heideman, Hoge Veld 113
- fam. Winkelhorst, Batavenstraat 33

- dhr. Wildenbeest, Koeweide 32

- fam. Wevers, Eligiusstraat 72

- mevr. Timmerman, Kruisdijk 19

- mevr. Wagenvoort, Beth San

Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en
kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aadlten is er elke week oppasdienst en
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk

Kerkdiensten Aalten

sl

Zondag 15 januari 2023

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
collecte: Ondersteuning gemeenten
en Kerk
Zuiderkerk
10.00 uur: ds. F. de Jong,
Top-2000 dienst
collecte: Kerk en Diaconie

Donderdag 19 januari 2023

Westerkerk
Oecumenische viering,
Week van gebed voor

de eenheid van christenen

20.00 uur

Zondag 22 januari 2023

Zuiderkerk
09.30 uur: ds. E. van Deventer
collecte: Nederlands Bijbel-

genootschap en Kerk

Zondag 29 januari 2023

Oude Helenakerk

09.30 uur: ds. F. de Jong

collecte: Kinderen en Jongeren en Kerk
Zuiderkerk

10.00 uur: mevr. H. Ebbers, Kliederkerk,
inloop vanaf 09.30 uur

collecte: Kinderen en Jongeren en Kerk

gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’.
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en
kindernevendienst. De oppasdienst is in de
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in
het keldertje van Elim.
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aalten

Verjaardagen

protestantse gemeente

PASTORAAT

In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

14 jan  mevr. J.H. Kalf-Schreurs
Hof van Flierbeek 51/F/602,
7132 D] Lichtenvoorde
15 jan  mevr. M. Baron-Monasso
Bredevoortsestraatweg 139, 7121 MJ
15jan dhr. J.H. Oosterink
Eligiusstraat 26, 7121 ED
16 jan dhr. J.R. Westerveld
Kruisdijk 4, 7122 LL
17 jan  mevr. A. Quak-Kleijn
Frankenstraat 89/02, 7122 ZS
18 jan dhr. C.B. te Roele
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
18 jan mevr. D.W. Stronks-Nijeboer
Engelandsdijk 1, 7122 P]
18 jan dhr. D.J. Westrum
Vondelstraat 17,7121 VB
18 jan mevr. P. Winkelhorst-Kouwenhoven
Kruisdijk 21, 7122 JX
20 jan dhr. H.G. Aalbers
Trompstraat 41, 7122 VT
21 jan dhr. EW. van Handenhove
Zuiderkruis 2, 7122 WZ
21 jan dhr. G.F. Hartemink
Varsseveldsestraatweg 18/L, 7122 CC
22 jan mevr. J.H. te Brinke-Prange

Keizersweg 52,7121 GS

Wijk Zuid

22 jan dhr. G.J. Pluimers
Hogestraat 77, 7122 BS
24 jan  mevr. G.M. Schutten-Schotman
Lage Veld 102, 7122 7]
25 jan dhr. JW. Geesink
Vredenseweg 81/E,
7101 LM Winterswijk
25jan dhr. HRR. Blanken
Dalweg 27,7122 BB
25 jan  mevr. W. Albers-Helmink
Bilderdijkstraat 43, 7121 VK
26 jan dhr. W. Smees
Eligiusstraat 103, 7121 EC
26 jan mevr. H. Hesselink-Hilhorst
Geurdenstraat 30, 7122CG
26 jan dhr. ).G. Luiten
Sondernweg 10/A, 7122 L]
26 jan dhr. B.H. Koskamp
Grevinkweg 12, 7122 NE
27 jan  mevr. J. Spaargaren-de Ruiter
Varsseveldsestraatweg 16/D, 7122 CC
27 jan  mevr. H.J. Schreurs-Jentink
Schorpioen 5, 7122 XL
27 jan  mevr. ).B. Beernink-Navis
Rosierweg 4, 7122 L)
27 jan  mevr. C. Mol-van der Hoeven
Prinsenstraat 1/1, 7121 AE
27 jan  mevr. ).B. Grievink-Kamink
Tubantenstraat 62, 7122 CS
28 jan mevr. A. Schellevis-Voogd

Frankenstraat 87/01, 7122 ZS

Scriba: Arjen Smit,

Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,
smarli@kpnplanet.nl

28 jan dhr. Th. ter Haar
Hoge Veld 105, 7122 ZP
30 jan  mevr. HW. Houwers-Klein Hesselink
Heijinkdijk 1, 7121 LC
30 jan mevr. EK. Tjoelker-Huistra
Hogestraat 90, 7122 BZ
30 jan mevr. H.C. Driessen-Scholten
Zuiderkruis 10, 7122 WZ
31 jan mevr. H. Ebbers-Heideman
Hoge Veld 113, 7122 ZP
31 jan mevr. J.A. Westerveld-Eenink
Kruisdijk 4, 7122 LL
1feb dhr. B.Th. Stronks
Geurdenstraat 33, 7122 CG
2 feb dhr. GJ. Eeltink
Goudenregenplein 16, 7121 AR
2 feb mevr. HA. Hoitink-Hartemink
Ringweg 74,7121 MR
2-feb  mevr. D.B. van Burk-van Zijderveld
De Miggelt 26, 7121 HB
3-feb  mevr. ].B. Kempers-Oonk
Prins Bernhardstraat 9, 7121 BX
3-feb dhr. J.W. Grevink

Frankenstraat 99, 7122 ZS

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Anneke

Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16

7136 LK Zieuwent

tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

Ziek

Mevr. Aleida Neerhof-Hunink, Slaadijk 20, is na
een periode van herstel helaas weer gevallen.
Hierbij heeft ze haar heup gebroken. Ze is hieraan
geopereerd. De operatie is goed gegaan. Op dit
moment verblijft ze in het SKB in Winterswijk. Ze
hoopt zo spoedig mogelijk naar een andere plek
te gaan om te revalideren. Aleida, we hopen dat
daarvoor gauw een plek is en wensen je een goed
herstel toe. Sterkte!

Er zijn verschillende mensen in de wijk die ziek
zijn. We wensen hen kracht en sterkte toe voor

de behandeling(en) en medicatie die nodig zijn
voor een herstel. Anderen, voor wie er geen uit-
zicht meer is op herstel of genezing, wensen we
kracht en moed toe bij alles wat op hun weg komt
en waar ze doorheen moeten. Degenen die er
naast staan om op allerlei mogelijke manieren te
helpen en te steunen, wensen we alles toe wat ze
nodig hebben om er voor de ander te zijn.

In het afgelopen jaar zijn er ook velen weer her-
steld van ziekte. Hier zijn we dankbaar voor.

Bezoekmedewerkers

We zijn heel blij dat we een nieuwe bezoek-
medewerker mogen verwelkomen: Janette
Postma-Brethouwer, ‘t Slaa 32, zij gaat als
bezoekmedewerker aan de slag in sectie 10 D.
Fijn dat je dit werk wilt oppakken, Janette! We
wensen je alle zegen en goeds toe in je werk.

Er zijn nog verschillende vacatures in de wijk.
Wat zou het mooi zijn als we die ook met elkaar
zouden kunnen invullen. Het gaat om de vol-
gende vacatures:

Sectie 1B — Kroondijk 3, Bosweg

Sectie 5C — Eligiusstraat 13-39; 24-34

Sectie 7F — De Hare 94 -164

Sectie 9A — Europaweg 11- 43, Molenkampsdijk,
Haartsestraat 80 - 144

Persoonlijk

Rond de jaarwisseling ben ik geopereerd aan
mijn knie. De operatie is goed verlopen en op
het moment dat ik dit schrijf, probeer ik al weer
stukjes zonder krukken te lopen. Ik hoop dat ik
spoedig weer goed kan lopen en autorijden. Tot
die tijd zal ik u voornamelijk telefonisch spreken.
Mede namens mijn man Bart, en de kinderen,
wil ik u heel hartelijk bedanken voor alle goede
wensen die we rond de feestdagen van u
mochten ontvangen!

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries



Elizabeth

van Deventer

Predikant

Hoge Es 6

7122 ZC Aalten

tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.
deventer@gmail.com

Overleden

Kort na Kerst, op 28 december, overleed Hendrik
te Ronde, in de leeftijd van 98 jaar. Na lange tijd
te hebben gewoond op de Parallelweg, een aantal
jaren op Bevrijding en Koeweide, verhuisde hij
zo’n tweeéneenhalf jaar geleden naar Den Es in
Varsseveld. Hendrik te Ronde laat kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen na. Het in memo-
riam zal in een volgende editie van KerkVenster
verschijnen.

Zieken

Een aantal mensen uit de wijk Zuid-Paars is opge-
nomen geweest in het ziekenhuis en gelukkig nu
weer thuis. We blijven hopen dat operaties effect
hebben en medicijnen en kuren hun werk doen.
Ik schrijf het toch maar weer: mocht een bezoek
op prijs gesteld worden, laat mij dat dan (even-
tueel via de bezoekmedewerker) weten.

Studie

Mijn verplichte primaire nascholing is helaas
verzet en start pas in september. Dat betekent
dat de Bijbelstudiegroepen zoals ‘Contextueel
Bijbellezen voor vrouwen’ voorlopig kunnen door-
gaan. Elders in dit KerkVenster kunt u hierover
meer lezen. Ook wil ik me met een aantal mensen
verder verdiepen in de wonderverhalen van Jezus.
Deze groep start in februari. Ook over deze Bij-
belstudiegroep kunt u elders in KerkVenster meer
lezen.

Wijk Noord

Diaconaat

Ik geniet elke dag weer van mijn nieuwe, warme
huis. Ik voel me bevoorrecht en ik realiseer me
ook dat ik dat ben. De gasprijzen stijgen de pan
uit. Voor sommigen dreigt een warm huis onbe-
taalbaar te worden. Mocht geld voor u of jou de
reden zijn voor een koud huis, laat het mij of een
van de diakenen dan weten. Samen kunnen we
naar een oplossing zoeken.

Pastoraat

Wat een overweldigend gezicht was het in de
Zuiderkerk, al die tasjes met daarin een amaryl-
lisbol, netjes op een rij, voor de ouderen en zieken
uit onze gemeente. Klaar om te worden verdeeld
en te worden bezorgd. Heb ik gelijk als ik zeg dat
in mijn ogen dit is wat je onder een ‘bloeiende’
gemeente kunt verstaan?

Voor mij was het de eerste keer dat ik u kon ont-
moeten bij de kerstmiddag. Elim was prachtig
aangekleed en we hebben, denk ik, met elkaar
genoten van een mooie middag. Met dank aan
alle vrijwilligers die deze middag hebben voorbe-
reid en natuurlijk ook de chauffeurs die voor het
vervoer hebben gezorgd.

Op 18 januari zal er een bijeenkomst zijn met
de contactpersonen. De Taakgroep Pastoraat wil
ook van hen horen wat er goed gaat, wat beter
kan en waar we maar beter mee kunnen stoppen.
De taakomschrijving van de ouderling-pasto-
raat is in concept klaar. Voor een aantal wijken
zoeken we nog een ouderling! De omschrijving
van de bezoekmedewerkers wordt onder de loep
genomen en aangepast. Zo zijn we met elkaar op
weg naar een organisatie van ons pastoraat die
niet alleen voor mij steeds inzichtelijker wordt,
maar hopelijk ook begrijpelijker voor ‘buiten-
staanders’ of ‘nieuwelingen’.

Vacatures bezoekmedewerkers

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bezoek-
medewerkers in de wijk Zuid-Paars, en wel voor
de secties:

Scriba: Wim Bulsink,
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 0543-475541,
wbulsink@kpnmail.nl
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» 16: De Pas

» 18a: Veldweg 7122 KD (vanaf nr. 4),
Huisstededijk 7122 KC, Kruisdijk 7122 JX
(7 t/m 11b oneven)

» 18d: Essinkweg

» 19a: Gelkinkweg 7095 CB, Giebinkslat 7095 CC
en 7095 BX, Klokkemakersweg 7122 KB,
Koskampweg 7122 JM, Lurvinksteeg
7122 KA, Teubenweg 7095 BW

Gemeente zijn we met elkaar. Het zou mooi zijn
als we aan het begin van dit nieuwe jaar met
elkaar de vacatures kunnen invullen. Het is geen
dagtaak; het gaat om het omzien naar elkaar,
een kaartje bij bijzondere gelegenheden, het
rondbrengen van de attenties voor de ouderen
in onze gemeente met Kerstmis en Pasen. Mocht
je vragen hebben over de invulling van het werk
als bezoekmedewerker, neem dan contact op met
mij of met iemand van het bestuur van de Protes-
tantse Bezoekdienst.

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor
de komende kerkdienst waarin ik voorga. Met een
aantal gemeenteleden ben ik bevriend op Face-
book; vriendschapsverzoeken van gemeenteleden
worden zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op
de voicemail achterlaten, een whatsapp-berichtje
sturen of mij mailen.

Met hartelijke groet,
ds. Elizabeth van Deventer

Netty Hengeveld

Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36

7151 EW Eibergen

tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com

Een nieuw jaar

Wat een jaar was 2022! De oorlog in Oekraine
deed ons vrezen voor een derde wereldoorlog
en veroorzaakte een wereldwijde energie- en
voedselcrisis. Prijzen werden opgedreven. Velen
kwamen in de knel. Jongeren gingen gebukt
onder een gebrek aan perspectief. Het vinden van
een woning was bijna onmogelijk geworden en de
zorgen om de aarde en het klimaat waren groot.
Met de vanuit de overheid bedachte oplossingen
voor de klimaatcrisis voelden boeren en tuinders
zich klemgezet. Zij lieten, net als de Black-Live-
Matters-beweging, van zich horen.

Op velerlei terreinen klonk het c-woord. Het
c-woord verwijst nog maar zelden naar ‘corona’,

maar veel vaker naar ‘crisis’: klimaat- of stikstof-
crisis, politieke crisis, financiéle crisis, vertrouwens-
crisis en ik zou daar aan toe willen voegen per-
spectief- of hoopcrisis.

Hoop kent geen zwaartekracht, maar is zo licht
als een veertje. Hoop trekt zich niets aan van wat
ons logischerwijs boven het hoofd zal hangen.
Hoop komt van de Overzijde. In de brief aan de
Romeinen (Rom. 4:18) schrijft Paulus: Zelfs toen
alle hoop verviogen was, bleef Abraham hopen
en geloven dat hij de vader van vele volken zou
worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen
Jje nakomelingen zijn’.
Logischerwijs geen toekomst zien en toch blijven
hopen met hart en handen, dat is waar geloof
over gaat. Daarom is mijn wens voor de aarde en
voor u allen:

De aarde gehuld in een koesterend licht,

een vredige blik op ieders gezicht:

een stralend vooruitzicht

waarop mijn hoop zich

- vederlicht - richt.

Dank voor de kaarten

Hartelijk dank voor alle kerst- en nieuwjaars-
kaarten die ik van u/jullie mocht ontvangen. Zelf
versturen we al jaren geen kaarten meer, aan-
gezien de decembermaand toch wel een drukke
periode is, maar in gedachten wensen Charles,
Leona, David en ik u/jullie ook een gezegend
2023 toel

Kaarsenactie voor Oekraine

Eind vorig jaar mocht ik vanuit de Zuiderkerk
onze stationwagen volladen met kaarsen voor
Oekraine, waarvoor mijn grote dank. Van deze
kaarsen worden kachels gemaakt voor Oekraine.
De steun voor de stichting ‘Kachels voor
Oekraine’ is overweldigend. Acht vrachtwagens
met bijna 10.000 kachels zijn al op weg gegaan
naar Charkov, Cherson, Boucha en Donetsk, naar
de plekken waar de steun het hardst nodig is.

Op www.kachelsvooroekraine.nl kunt u meer lezen
over deze stichting. Ook kunt u hier eventueel een
bedrag(je) doneren. Tot eind januari kunt u uw
— al dan niet gebruikte en overbodige — kaarsen
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brengen naar de hal van de Zuiderkerk (tegenover
het kerkelijk bureau).

Wijkwerk

In de vorige editie van KerkVenster schreef ik dat
Hannie te Loo-Wolsink wel bezoekmedewerker
aan de Slingelaan en de Mercurius wil zijn. Dat
klopt ook, alleen is haar naam niet Hannie, maar
Hanny.

In die editie schreef ik ook dat alle secties in Wijk
Groen bemenst waren. Even later kwam mij ter
ore dat Annet Hinkamp op termijn wil stoppen
met haar werk als bezoekmedewerker aan de
Tubantenstraat 2 tot en met 106. Ik vertrouw
erop dat zich ook voor deze fijne wijk iemand zal
melden.

Boerengespreksgroep

Graag wil ik de boeren en tuinders uit Aalten en
omgeving attenderen op de gespreksgroep die ik
samen met boerin Nadine Stemerdink-Bongen op
1 februari zal gaan starten. In drie lunchbijeen-
komsten willen we u/jullie de ruimte bieden om je
verhaal te doen en op verhaal te komen. De uit-
nodiging hiertoe tref je elders in KerkVenster aan.
Ziek

Dhr. Delleman kan om gezondheidsredenen niet
meer thuis wonen aan het Hoge Veld 107 en is
verhuisd naar De Molenberg, afdeling De Koer-
boom, app. 61. We wensen Wout kracht en troost
toe in deze moeilijk tijd.

Herman Rendering, Groot Deunkweg 10 en Henk
Winkelhorst, Batavenstraat 33, zijn dankbaar dat
hun operatie goed is verlopen en dat zij weer
thuis zijn. Beiden willen u laten weten dat zij
dankbaar zijn voor alle blijken van medeleven die
zij de afgelopen tijd mochten ontvangen. Herman
en Henk, wij wensen jullie een voorspoedig verder
herstel toe!

Overleden

Op 21 december overleed Johanna Brunt-van
Lochem, Varsseveldsestraatweg 471A in hospice
De Lelie. Toen ik een week eerder bij haar was,
vroeg ze mij om degenen die haar kaarten
hadden gestuurd te bedanken. Bij dezen! De
laatste periode van haar leven stond in het teken
van aanvaarding en dankbaarheid. Johanna had
veel genoten, al heeft ze ook zeker gebrokenheid
gekend. Tijdens de dankdienst voor haar leven op
21 december lazen we uit Psalm 36: Bij U is de bron
van het leven, door uw licht zien wij licht. Johanna
mocht tot de bron van leven terugkeren. Alle kin-
deren, schoonkinderen, kleinkinderen en achter-

Gebed: Geef vrede

Een gebed voor vluchtelingen en de

Machtige God, Schepper van deze wereld,

U die uw uitverkoren volk hebt bijgestaan,

U die als baby bent geviucht,

geef kracht aan hen die op de vlucht zijn.

Help hen die alles wat ze hadden
moesten achterlaten,

die zijn ontworteld uit hun eigen land.

Genees hun wonden,

geef ze kracht in hun wanhoop.

kleinkinderen van Henk en haar, haar familie
en vrienden/vriendinnen wensen wij het zachte
licht van de Trooster toe.

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Hendrik Jan

Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten

tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Ziekenhuis

Op moment van schrijven (3 januari) zijn mij
geen ziekenhuisopnamen bekend van mensen die
in KerkVenster vermeld willen worden.

Wij wensen alle zieken en hen die in liefde om
hen heen staan veel moed en kracht toe.

Hartelijk dank voor de goede wensen die wij van u
mochten ontvangen rond de feestdagen!

Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24

7542 IN Enschede

tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl

Huwelijksjubileum

Op 21 december vierden dhr. en mevr. van
Lochem-Hoopman hun 55¢ huwelijksdag. Zij
hebben deze feestelijke dag in familiekring
gevierd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen
voor de komende huwelijksjaren toegewenst.

Ziekte

Dhr. Henk te Grotenhuis, Lichtevoordsestraatweg
51, is geopereerd in het MST in Enschede. Inmid-
dels is hij weer thuis. Henk, een goed en voor-
spoedig herstel toegewenst.

Hartelijke beterschapswensen aan dhr. Tichelman,
Meiberg. Hij verblijft op dit moment in het SKB
afdeling 7.1, Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk.

mensen die hen bijstaan

Verlicht wereldleiders

zodat conflicten worden beéindigd.
Zegen allen die zich inzetten

voor de bescherming van vluchtelingen,
die de woorden van uw evangelie

in praktijk brengen.
Geef vrede aan de wereld,

zodat we allen uw glorie prijzen,
met één mond en één hart.

Amen

Mevr. Gera Pikaar-Aalbers, Varsseveldsestraatweg
18/E, is ook geopereerd in het MST. Na een
verblijf in de Cromhoff in Enschede is zij weer
thuisgekomen. Gera, ook verder een voorspoedig
herstel toegewenst.

Verhuisd

Mevr. H.J.B. Schokkin-Korten is van De Molenberg
in Groenlo naar de Stegemanhof, Geurdenstraat
13, 7122 CG Aalten verhuisd. Mevr. Schokkin
woonde voorheen aan het Beatrixplantsoen.
Welkom terug in Aalten en wij hopen dat u zich
spoedig ‘thuis ‘zult voelen in de Stegemanhof.

Overleden

Op 17 december is op 86-jarige leeftijd mevr.
Wanda te Paske-Wildenbeest, Geurdenstraat 13,
overleden. De kinderen, klein- en achterklein-
kinderen hebben verdrietig maar dankbaar
afscheid van haar genomen. ‘Wat je in je hart
bewaart, raak je nooit meer kwijt’ staat er op de
rouwkaart. Wij wensen hen Gods nabijheid in dit
gemis.

Pastoraat

Vacatures in onze wijk:

Sectie 23A, Lijsterbeslaan

Mocht u in deze sectie bezoekmedewerker willen
worden, dan kunt u contact opnemen met
contactpersoon mevr. Dinie Hogeweg-Eppink,
tel. 0543 - 472752.

Misverstand

Naar aanleiding van een vorig bericht in Kerk-
Venster blijkt er een misverstand te zijn ontstaan.
Mevr. Henriette Klein Entink is weliswaar gestopt
als contactpersoon van sectie 30 maar zij blijft
in deze sectie gelukkig gewoon werkzaam als
bezoekmedewerker.

Persoonlijk

Mede namens mijn man, hartelijk dank voor
alle kerstkaarten en goede wensen die wij van u
mochten ontvangen.

Predikant

Kostersweide 38,

7121 HH Aalten

tel. 0543-450600,
06-10941959

folkert.j.de.jong@gmail.com

Father Panteleimon Papasynefakis
(directeur van Synyparxis,
de hulporganisatie van de
Grieks-Orthodoxe Kerk)



In memoriam

Janna Bouwmeester-
Groote Haar

~Janna ~

geboren

07 mei 1930
overleden

05 december 2022

Ma is geboren op 7 mei 1930 op de Strikker, een
buurtschap in de gemeente Ruurlo. Ze was de
tweelingzus van Gerritje, die als eerste ter wereld
was gekomen. Broertje Gert Jan, die drie jaar
voor ma geboren was, is maar enkele dagen oud
geworden.

Ma was tien jaar toen de oorlog uitbrak. De oor-
logsjaren zijn erg ingrijpend voor haar geweest.
Door de zwakke gezondheid van haar vader
moest ze thuis vaak helpen op het land en omdat
wegens de crisisjaren een vervolgopleiding niet
mogelijk was, ging ze als dienstmeid eerst bij
Stegeman en later bij Wissink werken.

Tijdens een dansavond leerde ze Gerrit Bouw-
meester kennen en ze kregen verkering. Op 4 sep-
tember 1952 trouwden ze en trokken bij haar
ouders in. Daar werd ook zoon Johan geboren.
Gerrit werkte als veehandelaar bij het toen-
malige GOS. Toen hij zijn werkgebied in Aalten
en omstreken kreeg, kochten ze een huis aan de
Lichtenvoordsestraatweg in Aalten. Daar werd
dochter Willy geboren.

Pa en ma konden wat extra inkomsten genereren
door o.a. eieren aan de plaatselijke bakkerij te
verkopen, varkens te mesten en te verkopen voor
de slacht.

Pa en ma gingen graag op vakantie al was ma ook
altijd weer blij dat ze weer naar huis toe mocht.
Samen met de kinderen werd dan de VW-kever
volgepakt en gingen ze met de tent kamperen
in onder meer Luxemburg. Met vrienden zijn ze
regelmatig naar Valkenburg op vakantie geweest.
Later kochten ze een caravan voor vakantie en
korte uitstapjes.

Toen in 2009 pa plotseling kwam te overlijden
had dit een grote impact op het leven van ma.
Ze wist niet goed om te gaan met de leegte in
haar leven. Gelukkig kon ze twee dagen in de
week naar de dagbesteding, eerst in Groenlo en
later in Lichtenvoorde. Mede hierdoor kreeg ze
langzaam weer het plezier in het leven terug.
Iedere dinsdagmorgen werd er gezamenlijk
koffiegedronken met Wim en Riet en op donder-
dagmiddag speelde ze koersbal in de Hofnar. Ook
de uitstapjes met de Zonnebloem vond ze erg
fijn. Tot op hoge leeftijd reed ze nog auto en ze
kookte tot op het laatst haar eigen potje.

Maar het meeste genoot ze van het samenzijn
met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Door de COPD ging haar gezondheid de laatste
jaren wat achteruit en ook het lopen werd moei-
lijker. De laatste tijd was ze vooral heel erg moe
maar ze wilde geen onderzoek laten doen. Mocht
het haar tijd zijn, zei ze, dan was het goed zo.

Na alle fijne jaren die wij samen met haar
mochten beleven hebben wij op 5 december, vol-
komen onverwacht, afscheid moeten nemen van
onze lieve ma, trotse oma en ‘oude oma’. Alles
gaat voorbij, liefde blijft liefde, liefde wordt licht.

de kinderen / Wilma de Jong

Wandrina Hendrika
Gerharda
te Paske-Wildenbeest

~ Wanda ~

geboren

11 december 1936
overleden

17 december 2022

Wanda groeide samen met haar jongere broer
op op de boerderij. Ze groeide op met het geloof.
Vooral het verhaal van de Goede Herder was dier-
baar voor haar. De oorlog zorgde voor Wanda en
de generaties na haar voor blijvende en dierbare
contacten met de evacuees. Wanda trouwde met
Anton en ging bij zijn ouders inwonen op de boer-
derij. Bij haar ouders op de boerderij hadden ze
al elektriciteit, maar bij haar man Anton nog niet.
Dat viel wel tegen toen ze daar ging wonen.
Samen kregen ze vijf kinderen: Diny, Wim, Gerrit,
Dea en Hanny. Ze werkte hard in haar gezin en
op de boerderij. Ze was de voortrekker en stuurde
veel aan op de boerderij. Al was het niet altijd
gemakkelijk, ze noemde het de mooiste periode
uit haar leven.
De vijf kinderen waren het begin van een alsmaar
groeiende familie. De Levensboom. Ze was super-
trots op haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Ze gunde ze de vrijheid en vreugde
die ze zelf niet gehad had. Ze was een lieve oma
en overgrootoma en heeft volop van ze genoten.
Wanda hield van gezelligheid, bezoek en lekker
eten.
Op latere leeftijd heeft Wanda de open school
gedaan, buitenshuis gewerkt, en veel vrijwilligers-
werk gedaan. Ook is ze naar Engeland geweest.
Ze genoot van deze dingen.
Ze had goede, trouwe vrienden en vriendinnen en
liefdevolle mensen om haar heen. Tot het laatste
toe. Ze genoot van de uitjes samen, de week-
endjes weg en het plezier dat ze hadden samen.
Wanda heeft veel moeilijke dingen in haar leven
meegemaakt. Ze kreeg een hersenbloeding en
ondanks haar wilskracht en harde werken kwam
ze er niet meer helemaal bovenop. Ze kon dat niet
aanvaarden. Daarnaast verloor ze dochter Diny,
echtgenoot Anton en schoonzoon Jan. Takken die
van de Levensboom af werden gebroken. Wat een
pijn en verdriet! Het vormde haar leven. Ze kon
er geen woorden aan geven en vond het moei-
lijk om haar verdriet te delen. Waarom moest dit
gebeuren?
Wanda was een doorzetter en hard voor zichzelf.
Opstaan en doorgaan. Niet piepen. Als moeder
was ze lief en zorgzaam en maakte eten voor de
hele familie als ze bij haar kwamen. Ze vond het
belangrijk dat de kinderen zelfstandig waren. Dat
stimuleerde ze. Wanda had een belangrijk levens-
moto: Herinner je het verleden, denk aan de toe-
komst maar leef vandaag. Zo kon ze ook zelf elke
keer verder in het leven.
Door al haar moeiten heen bleef Wanda God
zoeken. De Goede Herder heeft haar door alles
heen stevig vastgehouden en haar nu veilig naar
huis gedragen.

Anneke Wattel-de Vries

Loslaten in liefde

Blijf bij mij, als ik je loslaat,
Houd me vast, terwijl ik ga.

‘k Ga op reis zonder bagage,
‘k laat herinneringen na.

‘k Hoop dat jij die wil bewaren
met de liefde die mij dreef.
Dan zal jij me nooit vergeten,

als ik verder in jou leef.

‘k Ben verweven met jouw leven
waar je mijn verhalen vindt,
laat ik los in het vertrouwen,

die het van mijn twijfel wint.

En als jij me dan herinnert,

met een glimlach en een traan,
dan blijf ik voor altijd bij je,

zo blijf ik in jouw bestaan.

Wees niet boos, wees niet verdrietig,
want je raakt me nooit meer kwijt.
En deel mijn herinneringen,
liefdevol in dankbaarheid.

Het mysterie van het leven,

bracht ons saam op ‘t levenspad.
En geniet maar van het wonder,

dat ik jou heb liefgehad.

Zo blijven wij altijd samen,

in de liefde voor altijd,

in herinnering geborgen,
niemand die ons daarvan scheidt.
Blijf met liefde aan me denken,
liefde is oneindig groot

De herinnering in liefde,

is zelfs sterker dan de dood.
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Hans Ciereman

Bron: Gedichtensite.n!



22

Bijbelstudie
wonderverhalen

Afgelopen najaar hebben we met een klein
groepje het Marcusevangelie bestudeerd. In het
voorjaar, vanaf februari, wil ik op woensdag-
avond een Bijbelstudiegroep starten met de
wonderverhalen uit het Marcusevangelie. Bij vol-
doende belangstelling start er ook een groep op
woensdagmiddag.
Wil je meedoen met deze Bijbelstudiegroep,
laat het me dan weten door me een muailtje of
whatsappberichtje te sturen.
Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041

Bijbelstudie Contextueel
Bijbellezen voor vrouwen

Afgelopen najaar hebben we met enkele mensen
de rol van een aantal vrouwen in de Bijbel bestu-
deerd. In het voorjaar start een nieuwe cyclus
op woensdagavond. We kijken met elkaar naar
Maria Magdalena, Junia en Esther. Bij vol-
doende belangstelling start er ook een groep op
woensdagmiddag.
Wil je meedoen met deze Bijbelstudiegroep,
laat het me dan weten door me een mailtje of
whatsappberichtje te sturen.
Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041

Pastorale gespreksbijeenkomsten

voor boeren

Waar vroeger het weer de meest
onzekere factor was in het leven van
boeren en tuinders, lijkt de laatste
jaren alles op losse schroeven te
staan. Hoe vind je dan nog vaste
grond onder je voeten?

Je zorgt dan wel voor voedsel voor
anderen, maar waar haal je zelf je
(geestelijke) voeding vandaan?

In een cyclus van drie lunchbijeenkomsten
willen boerin Nadine Stemerdink-Bongen en
kerkelijk werker Netty Hengeveld boeren en
tuinders uitnodigen hun persoonlijke verhalen
te delen. We kijken waar we elkaar in alle kwets-
baarheid kunnen ontmoeten en inspireren,
zonder de discussie op te zoeken.

Breinbreker
God Zegt ...!

26 Januari 20.00 uur - Elim

God zegt ...
God zegt ...
God zegt ...

dat Hij van je houdt.

dat Hij altijd bij je is.

dat je naar de kerk moet gaan.

God zegt ... dat je naar de dominee moet luisteren
God zegt ... dat je geld moet geven.

God zegt .........

Waar begint het manipulatief te worden denk je?
Waar klopt het nog? En hoe weet je dat dan?

In de kerk hebben we het geregeld over wat we
geloven over God en zoeken we naar Zijn weg,
proberen we te luisteren naar wat Hij zegt ... maar
hoe weet je wat dat is dan? Is het niet ontzettend
gemakkelijk te manipuleren?

We gaan erover in gesprek, mede met hulp van
het boek ‘reli-detox’ van Reinier Sonneveld en,
uiteraard, eigen ervaringen.

Geen avond voor gemakkelijke antwoorden! Maar
wel in een goede sfeer.

ds. Folkert de Jong

kY0

Wanneer: op de woensdagen 1 februari,
15 februari en 8 maart
van 12.00 tot 14.00 uur
Waar: in de kantine bij de familie
Bongen aan de Zilverbeken-
dijk 6 te Barlo.
Lunch: voor een broodje wordt gezorgd.
Aanmelden: graag voor 25 januari bij

Netty Hengeveld,
tel. 06-22131933
of hengeveld.kerkvenster.nl.

Je aanmelden voor een losse bijeenkomst is
— gezien de opbouw van het programma —
niet mogelijk. Er is ruimte voor maximaal
acht deelnemers.

Voel je welkom!

Een hartelijke groet van
Nadine Stemerdink-Bongen
en Netty Hengeveld

Biertje met de dominee
18 januari 20.00 Schiller

Ik kreeg kortgeleden de vraag voor welke leeftijd
‘Biertje met de dominee’ eigenlijk is.

Tsja.

De KruX is opgericht voor de ‘middengeneratie’,
waarmee we zo ongeveer 25-50 jaar bedoelen.
Maar in de praktijk kijken we gewoon wie er aan-
schuift. Soms schuift er een oudere aan, soms
een jongere, maar iedereen die zin heeft in een
goed gesprek in de kroeg is welkom.

Nu we dat uit de weg hebben: iedere keer hebben
we een thema waar we ons los/vast aan houden.

Dit keer: 0 inspiratie.

Soms zit je ergens helemaal in, en komt alles er
zo uit rollen. De volgende dag ga je aan je werk
maar werkt helemaal niets. En heb je nergens zin
in.

Wat doe je?

In de kerk bidden we ook nog geregeld of God
ons wil inspireren.
Gebeurt dat dan?

Wie of wat inspireert jou?

Welkom.
ds. Folkert de Jong



Rouwverwerkingsgroepen Aalten Dinxperlo

De rouwverwerkingsgroepen zijn een initiatief van Figulus Welzijn, Willem-Hart voor levensvragen
en de Protestantse Gemeenten in Aalten en Dinxperlo, ondersteund door de gemeente Aalten.

Aalten

De groep in Aalten wordt geleid doar

Kim Jansen-0Oberink en Henri Knol.

Als fe interesse hebl om deel e nemen, of
meear will welen, neam dan conlact op meal
Henrl Knol via e-mail h.knol@szmk,.nl of
bel: 06-57 98 93 49

= Locatie: Jongerenhuis, Ludgerstraal 66
* Data: 23 januari, 13 februari, 6 en
27 maart, 17 april en 15 mei 2023
« Tijd: van 15.30 totr 17.00 vur-fhoud
rekening met emnige uitloop)

Dinxperlo

De groep in Dinxperio wordt geleid door
Anne van Voorst en Petra Veerbeek,

Als je interesse hebl om deel le nemen, of
meer will welen, neem dan conlact op met
Anne van Voorst via e-mail;
annevanvoorst@hormail.com of bel:

06-11 56 75 09 -

« Locatie: Kerkelijk Centrum, Marki 4
» Data: 26 fanuari, 16 februarl, 9 en
30 maart, 20 aprit en 11 mei 2023
« Tijd: van 15:.00 (ot 16.30 vur fhoud
rekening met enige uitloop)

Niemand die rouw zo goed
begrijpt als diegenen die
het hebben meegemaakt

L

Hoe zien de bijeenkomsten
eruit? Welke thema's delen
we met elkaar?

Er starten twee groepen, een in Aalten en
ean in Dinxperlo.

Eerste bijeenkomst: Kennismaking

We maken kennis mel elkaar en met de
geliefde die er niel meer is door verhalen
te delen, Vragen als ‘wie ben [if en wie mis
je? staan centraal. Daarnaast is er ruimte
om e vertellen wat fou is overkomen

Tweede bijeenkomst: Wat is rouwen

We spreken met elkaar over hoe het is.om
iemand verloren te hebben, Er word! ook
uitleg gegeven over wal rouwen s, welke
vooroordelen er Zijn over rouwen.
Daarnaast aandacht voor de emoties die je
hebr. Wat vind je daarin lastig?

Derde bijeenkomst: Het afscheid

We spreken mel elkaar over hog het
afscheid was. Hoe is dat vormgegeven?
Met een kerkdienst? Bijeenkomst?
Crematie of begrafenis? Welke muziek
klonk? Welke rituelen waren of zijn daarin
belangrijk. Hoe kijk je erop ferug?

Vierde bijeenkomst: Periode na het
afscheid tot nu (deel 1}

We spreken met elkaar over welke
gevoelens er nu nog leven. We halen
herinneringen op aan wie we missen. Wat
wil je bewaren? War moet je loslaten?
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Begeleidings-
groep

DOORIleven
&
doorLEVEN

Het verweven van
het verlies van iemand
die je lief is

Vijfde bijeenkomst: Periode na het
afscheid tot nu (deel )

We spreken met elkaar over wal jouw
leven nu zin geelt. Waar haal je kracht
uil? Hoe leef je door? Welke siymbolen of
rituélen zifn daarbif helpend? Wat heb je
nu nodig

Zesde bijeenkomst: Afronding

We spreken over hoe jif je hebt aangepast
aan de nieuwe situatie en hoe de
overledene daarin een plek heefi. Dit doen
we aan de hand van het maken van egn
collage

We sluiten af met een gezamenlijke
maaltijd.

Wie kunnen meedoen?

ledereen dia langer dan diie maanden
geleden een geliefde heeft verloren, is
welkom, Je hoefi geen lid (e zijn van éé&n
van de Protestanise Gemeeant

als gelovig te zien, om deel (¢ nemen aan
een groep. Er kunnen & (ot 8 mensen per

groep deelnemen.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan fe
deelname
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Nieuwe
coordinator

’1

Zoals u in dit KerkVenster kunt lezen, heeft Arnold
Arentsen afscheid genomen als coérdinator van
KerkVenster. Arnold heeft mij benaderd met de
vraag of ik belangstelling had om zijn taak over
te nemen.
De taak van de codrdinatoren is om alles binnen
de organisatie van KerkVenster te coordineren of
te regelen.
Ik loop nu een aantal maanden mee en heb
de verschillende facetten m.b.t. samenstelling,
opmaak en bezorging van KerkVenster gezien.
Ik heb vervolgens besloten om de functie van
coordinator aan te nemen.
Bij deze wil ik mij in het kort voorstellen:
» Mijn naam is Johan Nieuwboer, geboren
in 1957 en tot 1996 in Lintelo gewoond.
» Na mijn school en diverse opleidingen heb ik
als UNIX-systeembeheerder gewerkt.
» In 1996 naar Delft verhuisd en in een zieken-
huis, als UNIX-systeembeheerder, gewerkt.
» In 1998 ben ik als burger bij het Ministerie
van Defensie gaan werken, ook in de
automatisering.
» In 2020 ben ik vervroegd met pensioen gegaan
en weer teruggekeerd naar Aalten.

Johan Nieuwboer,
coérdinator KerkVenster

Graag wil ik reageren op het artikel in KerkVenster
van 2 december jl. ‘Onze kerkgebouwen: tijd om
verder te gaan’. Daarin wordt gesteld, dat we op
termijn mogelijk overgaan naar één kerkgebouw.
Er staat:

‘En welk gebouw zal dat dan moeten zijn?

Daar is nog nooit een beslissing over genomen.
Wat is verstandig?’

Nu die keuze toch sneller dichterbij lijkt dan
gedacht, is het niet erg logisch het verkooptraject
van de Oude Helenakerk nu voort te zetten.
Daarom: Zet de voorbereidingen voor de ver-
koop van de Oude Helenakerk voorlopig in de
pauze-stand.

En ga eerst een - open - dialoog aan met de
gemeente over de keuze naar één kerkgebouw.

Wim Hoitink
Reactie van de kerkenraad:

Zoals u elders in KerkVenster hebt kunnen lezen,
komen deze en andere vragen de komende periode
aan bod. Onder andere tijdens gemeenteavonden
waarin een open dialoog zal plaatsvinden. Het
kerkblad is daarvoor niet het juiste podium.

kerkenraad PG Aalten

Nu het blad KerkVenster meestal om de drie
weken verschijnt, kan het gebeuren dat het nood-
zakelijk is dat een artikel of bericht over een eve-
nement eerder geplaatst dient te worden. U kunt
dat dan op de website laten plaatsen.

Houd er rekening mee dat we normaal gesproken
een verwerkingstijd nodig hebben van circa drie
dagen. Dat wil niet zeggen dat we geen ‘spoed-
klussen’ kunnen realiseren, maar dat dient een
uitzondering te zijn.

U kunt het artikel of bericht sturen

naar website@kerkvenster.nl

Voor het blad kunt u het gewoon sturen naar het
vaste inleveradres: redactie@kerkvenster.nl

Zoekfunctie

We krijgen wel eens klachten c.q. opmerkingen
dat sommige zaken moeilijk te vinden zijn op de
website. Op de website bovenaan in de zwarte
balk staat helemaal rechts een loepje. Dit kunt
u aanklikken, typ daar in wat u zoekt en u krijgt
een opsomming van de artikelen waarin uw zoek-
woord te vinden is.
Bij de wijkindeling van het pastoraat werkt het
anders. Op die pagina staan de instructies hoe
u daar kunt zoeken op bijvoorbeeld naam, straat
etc.

Arnold Arentsen, coordinator website.

website@kerkvenster.nl
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verscholen weerbarstig

diep weggedoken is de aarde

schichtig is de mensheid
weggedrukt

ervaren hoe het is
om

niet gezien te worden het vloeit over
ontembaar
niet gehoord
geen aandacht
de aarde barst

uit zijn voegen

wat was
ongrijpbaar

tranen van leed
meedogenloos

drang
om te weten
lang verborgen

een drive wat de natuur
om naast anderen voortbrengt
te staan ongerepte bron
met aandacht in jou en mij
een drive
om te leven
te overleven
verder te mogen Riek Aalbers-Hiddink
onverwerkt
gezien r
gehoord
gezwegen
.

omgekeerde tranen -
van verzwegen woorden
vastgeroest in snot
uitbarsting

omgekeerde pijnen
niet bewezen

niet aantoonbaar
niet worden geloofd

grenzen vervagen
is nog steeds aanwezig

begrijpen en verstaan

\ "LSW“'

stilstaan
om de rust
te ervaren
helend

hoe goed dat doet
loskomen
van wat was

de tijd nemen

om gehoord te worden
al dan niet aanwezig
in gedachten

in dromen

stilstaan
om weer mogen genieten

a0
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Week van gebed 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om
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goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid

die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de
Week van gebed voor eenheid 2023, komt uit
Jesaja 1: 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht,
houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta
weduwen bij’. Het materiaal voor deze gebeds-
week werd aangereikt door kerken uit de Ameri-
kaanse staat Minnesota.

Leer goed te doen

De eenheid van christenen zou een teken en voor-
proefje moeten zijn van de herstelde eenheid van
de hele schepping. Verdeeldheid onder christenen
verzwakt echter de kracht van dat teken en ver-
sterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist
dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf
te kijken. De Week van gebed voor eenheid is het
ideale moment voor christenen om te erkennen
dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan
worden gezien van de verdeeldheid binnen de
bredere menselijke familie. Samen bidden voor
eenheid van christenen stelt ons in staat na te
denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze
inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen
mensen aan te pakken.

Zoek het recht

In Jesaja’s aanmoediging aan Juda om het recht
te zoeken, klinkt door dat sprake is van onrecht-
vaardigheid en onderdrukking in de samenleving
van die tijd. Jesaja smeekt het volk van Juda om
hier verandering in te brengen.

Het zoeken naar recht vraagt — net als het leren
goeddoen — om zelfreflectie van de kerk. Kerken

in grote delen van de wereld hebben te erkennen
dat zij hebben meegewerkt aan raciaal onrecht,
zowel actief als passief (door te zwijgen). Vooroor-
delen op basis van afkomst vormden en vormen
een bron van de verdeeldheid die het lichaam
van Christus heeft verscheurd. Zowel het idee dat
witte mensen superieur zijn (‘white supremacy’)
als de ontdekkingsdoctrine, hebben als een gif
veel schade kunnen aanrichten en gezorgd voor
onderdrukking tot op de dag van vandaag. Vooral
in Noord-Amerika en in landen over de hele
wereld die door de eeuwen heen door witte Euro-
pese machten zijn gekoloniseerd. Als christenen
moeten wij bereid zijn om systemen van onder-
drukking te doorbreken en te pleiten voor gerech-
tigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aan-
gaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat
is niet altijd makkelijk en zal soms leiden tot con-
flicten. Maar Jezus geeft aan zijn volgelingen een
rijke belofte in Mattelis 5 vers 10: het koninkrijk
van de hemel is voor hen die vanwege de gerech-
tigheid vervolgd worden.

Herstellende gerechtigheid

In de Bijbel ontdekken we dat we onze relatie met
Christus niet kunnen loskoppelen van onze hou-
ding tegenover al Gods mensen. In het bijzonder
niet van de mensen zonder aanzien en status
(Mattels 25: 40). Wiens stemmen worden niet
gehoord in onze gemeenschappen? Wie is niet
vertegenwoordigd aan de tafel? Waarom niet?
Welke kerken en gemeenschappen ontbreken in
onze dialogen, onze gezamenlijke actie en ons
gebed voor de eenheid van de christenen?

15 t/m 22 januari

DOE
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ECHT

Bidden aan de hand van
Jesaja 1vers 17

Onze toewijding aan elkaar vereist dat we ons
bezighouden met mishpat, het Hebreeuwse
woord voor herstellende gerechtigheid. Het bete-
kent dat we opkomen voor mensen wiens stem
niet wordt gehoord. Dat we structuren ontman-
telen die onrechtvaardigheid creéren en in stand
houden. En dat we anderen versterken die zich
inzetten voor het bevorderen van een eerlijke,
gelijkwaardige behandeling.

Dit werk gaat verder dan onze vrienden, familie en
geloofsgemeenschap. Christenen zijn geroepen
om erop uit te gaan en te luisteren naar de pijn
van allen die lijden, om hun verhaal en hun trau-
ma’s beter te begrijpen en erop te reageren.

Samen

Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te
leren samen goed te doen; samen gerechtigheid
te zoeken, samen op te komen voor onderdrukten
en wezen en samen weduwen bij te staan. De
uitdaging van de profeet geldt ook voor ons van-
daag. Hoe kunnen wij onze eenheid als christenen
beleven om het kwaad en het onrecht van onze
tijd het hoofd te bieden? Hoe kunnen wij het
gesprek aangaan en de ander werkelijk zien?
Deze gebeden en ontmoetingen van het hart
hebben de kracht om ons diep te veranderen —
persoonlijk én als groep. Laten we openstaan voor
Gods aanwezigheid in al onze ontmoetingen met
elkaar terwijl we de strijd aangaan voor gerech-
tigheid in onze samenleving.

bron: www.raadvankerken.nl

week
van

gebed

voor eenheid
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Verenigingen

‘t Praothuusken

elke week op woensdagmiddag van 15.00 uur
tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk

Woensdagmiddag 11 januari 2023 waren we
weer voor de eerste keer bij elkaar in het nieuwe
jaar. We hebben onder het genot van koffie
en een verse oliebol elkaar veel heil en zegen
gewenst voor het nieuwe jaar!

Op 18 januari komt Gerrit Vossers, bekend van
‘Gerrits Weerpraot’ en van de uitspraak ‘Hee,
daor he-j 'n John Deere trekker, ‘n mooi ding, da’s
mien merk. POAH’.

Hij vertelt op zijn eigen humoristische wijze in
Achterhoeks plat allerlei bijzonderheden over het
weer. Ook uitdrukkingen en ‘wijze uitspraken’ van
vroeger over het weer neemt hij tijdens deze pre-
sentatie mee. Hij zegt bijvoorbeeld het ‘weetje’
dat het weertype op het tijdstip dat de lente

Bijgaand de uitnodiging voor een

concert van de bekende Beets Brothers.

Zij komen op 4 maart a.s. naar
Aalten en zullen een concert verzorgen

in de Oude Helenakerk.

Lezers van KerkVenster wordt een korting
ad € 5,00 aangeboden. De normale
ticketprijs is € 20,00 en wordt voor

de lezers van KerkVenster dus € 15,00.

De tickets zijn te bestellen via
concerten.eventgoose.com en nadere
informatie over het concert is te

verkrijgen via contact@helenahuis.nl

begint, rond 21 maart, zo’n zes weken zal aan-
houden. Let er maar op, dat klopt precies!

Op woensdagmiddag 25 januari vieren we de
verjaardag van ‘t Praothuusken.

We doen dit met alle gasten en alle vrijwilligers
die hiervoor een uitnodiging hebben gehad.

Een week later, woensdag 1 februari is iedereen,
ook nieuwe gasten, weer van harte welkom, dan
hebben we weer een spelletjesmiddag.

Wij zien u graag in de zaal van de Zuiderkerk, ook
kunt u gerust eerst een keer komen kijken of het
wat voor u is.

Namens de werkgroep:
Dien Scholten tel. 0543-476042
(voor vervoer bellen op dinsdag)
Dinie van Lochem
Henrike Houwers
Lidy Heusinkveld
Jolanda Wevers - 06 - 269 28 997

KERK OPEN: 19.15 UUR TICKETS: € 20,00

ZATERDAG
& MAART 2023
20.00 UUR

LIVE MUZIEK IN

DE HELENAKERK

TE AALTEN

VOORVERKOOP: CONCERTEN.EVENTGOOSE.COM
MOGELI)K GEMAAKT DOOR: HELENAHUIS - LSA MUSIC

RESTAURATIEFONDS OUDE HELENAKERK

Isamusic-aalten.nl

Melena ffria

ks & verbusker

Landstraat 11 - st21 M Aalten

contacti@helenahwis.nl



Hallo allemaay,

Het is alweer 202
Misschien hebben
W

Jaar. Weet dat he
blijven prop

Onthoud dat je nie
God is bij je en Hij
Allemaal een
Gods Zegen

helpt je!

Parochie
HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achierthoek

De kerken van het
Midden-0osten

Onder deze titel zal Leo van Leijsen op dinsdag
17 januari 2023 in de Onze Lieve Vrouwe Ten-
hemelopneming kerk te Beltrum met ons in
gesprek gaan. De commissie Ontmoeting &
Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie
nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag
v.d. 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom
heten. De avond begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website,
Facebook, de nieuwsbrief en het kerkblad.

ingen gebeuren en
t alleen bent,

3 een nieuw Jaar ligt voor ons

we wel nieuwe doel
, eh gestel, ;
t niet erg is als g d voor dit

eren. En de |at hiet t

Jje doelen niet, lukken,

goed en 9ezegend jaar gewenst

Henrike Jentink

Kom-0p-Adem dag
‘Opa’s en oma’s met verlies’

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organi-
seert een ontmoetingsdag voor opa’s en oma’s
van een overleden kleinkind. Inmiddels zijn er
meerdere waardevolle Kom-Op-Adem midweken
georganiseerd over ‘Leven met verlies’. Er blijkt
ook behoefte te zijn aan een bijeenkomst voor
opa’s en oma’s waarvan een kleinkind is over-
leden. Om die reden willen we op zaterdag
11 februari 2023 een ontmoetingsdag orga-
niseren. Op deze dag willen we stilstaan bij de
impact van het verlies van een kleinkind, wat
doet dat met opa’s en oma’s en wat is de invlioed
daarvan op (familie)relaties? We geven hierover
niet alleen waardevolle informatie, maar ook de
ontmoeting en het delen als lotgenoten onder
elkaar wordt een belangrijk onderdeel van het
programma.

We nodigen u van harte uitl Wellicht heeft u
vrienden of kennissen voor wie dit een waarde-
volle ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust
hierover. Deze dag wordt gehouden in het Koets-
huis, Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek. U kunt
zich aanmelden: komopadem@pdcdeherberg.nl
of tel. 026-3342225.

COLOFON

KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke drie weken.

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het

blad gunt een blik op het
kerkelijk leven binnen de
aangesloten gemeenten,
maar heeft ook aandacht
voor wat zich buiten het
eigen kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van
God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.

De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de kleuren paars, wit,
groen en rood. De kleur geel
in de hoeken duidt op licht,
zoals we dat in Gods Woord
en in diensten tegenkomen,
en op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten.

Redactie

Hoofdredacteur:

Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda

ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden:

Hanneke Drenth, vacature.
Redactiemedewerker:

Gea Evenhuis

Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers

Leo Postma

Coordinatie en blad
Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop
Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl
Financién

Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang-
stellenden buiten Aalten

en Bredevoort kunnen

een postabonnement

op KerkVenster nemen.

De abonnementskosten

bedragen € 45,00 per
jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.

NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie

is Wim Rutgers,

tel. 0543-476368, e-mail:_
h.w.rutgers@kpnmail.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen

van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink,

tel. 06-2871 6924.
KerkVenster wordt in
eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende Kerk-
Venster verschijnt op vrijdag
3 februari 2023.

De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail

in Word 2010 of hoger.
Illustraties en/of foto’s altijd
in aparte bestanden (jpeg,
etc.) aanleveren. Uiterste
inleverdatum kopij per e-
mail is dinsdag 24 januari
2023 voor 12.00 uur.

De data waarop KerkVenster
in 2023 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.

© KerkVenster 2023.
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Tja, wat is dat eigenlijk ‘geluk’?

Waarschijnlijk heb je in de afgelopen weken al veel mensen een
‘gelukkig nieuwjaar!’ toegewenst. En als je geluk had kreeg je dan
een ‘ni-jjaorstoete’. Maar is geluk hebben en gelukkig zijn hetzelfde?
Of zit daar verschil in? En hoe voel je je als je gelukkig bent? En wanneer
ben je gelukkig? Kun je een voorbeeld geven? Op de kindernevendienst
van 1 januari hebben Babette, Feline en ik hier samen over nagedacht.
En ze maakten deze prachtige tekeningen over geluk.

Lied 783: Voor mij is geluk

Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in ‘t gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen

om zo te ontdekken hoe het ooit was.

Voor mij is geluk het leven te delen,

een hand in mijn hand en samen op pad.

Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen

en zachtjes te fluist’ren: jjij bent mijn schat’.

Voor mij is geluk om vrede te maken.

De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,

om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd.

Nieuws over #Durftte

Op de vorige Andersumme stond een stukje over #Durfte. Helaas zijn er
geen aanmeldingen, dus #Durfte gaat (in deze vorm) niet door!

Maar ... er zijn alweer nieuwe plannen.
Maar daarover later meer. Dus hou
de Andersumme en de appgroep in de
gaten! (Ben jij tussen de 12 en 15 jaar
oud en wil jij ook wel in de appgroep van
#Durfte? Stuur dan een berichtje naar
Heidi, tel. 06 - 4662 3633).

Wat maakt jou bijzonder? Dat gaan we ontdekken
tijdens de Kliederkerk op zondag 29 januari in de

Zuiderkerk.
We beginnen de ochtend met allerlei activiteiten. Hou

E * je van knutselen? Of ga je liever in de keuken iets lek-

kers maken? Bouw jij een prachtig kunstwerk van lego?
Of speel jij liever een spel? Ga je lekker dansen, zingen
of muziek maken? Of zit je liever in een hoekje een boek
te lezen? Doe je het liefst alles tegelijk? Of kijk je liever
rustig wat rond? Geen probleem, vanaf 09.30 uur kun je
binnenlopen, rondkijken en meedoen met de activiteiten
die jij leuk vindt.

Om 10.30 uur komen we samen in de kerkzaal om te
vieren. Er is muziek van A-Company en we horen het ver-
haal Niemand is zoals jij van Max Lucado. De Nerflanders
doen elke dag hetzelfde: ze geven elkaar stickers. De
Nerflanders die er mooi uitzien of iets heel goed kunnen,
krijgen altijd gouden sterren. Maar de Nerflanders die
weinig bijzonders doen of van wie het hout beschadigd
is, krijgen grijze stippen. Hoe dit verhaal verder gaat
hoor je tijdens de Kliederkerk.

We sluiten de ochtend rond 11.00 uur af met limonade,
koffie of thee en wat lekkers.

Kom jij ook? Leuk! En neem gerust je vriend(in)en,
broertjes, zusjes, vader, moeder, opa, oma, oom, tante,
enz. ... mee want iedereen is van harte welkom.

Wat? Kliederkerk (= samen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Deze keer rond het
thema Jij bent bijzonder!’)

Wanneer? Zondag 29 januari

Waar? Zuiderkerk (Ludgerstraat 64, Aalten)

Hoe laat? Inloop vanaf 09.30 uur




