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In de katholieke kerk is het een gewoonte om 
de vrijdag voor Pasen bij elkaar te komen en de 
weg van Jezus met het kruis te volgen ook wel de 
Kruisweg genoemd. Stap voor stap wordt Jezus’ 
gang met het kruis gevolgd. Het is een weg van 
vallen en opstaan, pijn en vernederd worden.

Leven dat een levenslast met zich meebrengt, die 
vaak te zwaar is om alleen te dragen, maar soms 
ook onvermoed de schakel wordt tot een nieuw 
begin, een nieuwe horizon.
De geschiedenis van de kruisweg start ongeveer 
in de Middeleeuwen. Deze weg is een naboot-
sing van de lijdensweg van Jezus, die bij zijn 
veroordeling door Pontius Pilatus begint en ein-
digt op Golgotha. In de 11e eeuw was Jeruzalem 
bezet door de Turken. Het was voor pelgrims niet 
mogelijk om de Via Dolorosa in de Heilige Stad 
te lopen. Daardoor ontstonden er op veel plekken 
in heel Europa, vaak in kerken, alternatieve 
‘kruiswegen’. In het schip of in de beuken van 
de kerk werd de kruisweg afgebeeld in beelden-
groepen, op  fresco’s, schilderijen of in klei-reliëfs. 
Paus  Clemens XII (1652-1740) legde een aantal 
eeuwen later het aantal kruiswegstaties definitief 
vast op veertien. Vanaf de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) wordt de kruisweg ook gebruikt om 
het eigentijdse lijden van mensen in beeld te 
brengen.
Enkele staties worden niet letterlijk in de Bijbel 
beschreven. Statie 6 is onder invloed van het 
kerke lijk drama van die tijd aan het begin van de 
15e eeuw beschreven. Het gaat om de legende 
van Veronica; zij kwam haar huis uit op het 
moment dat Jezus voorbijkwam en zij gaf hem 
een doek om het zweet van zijn gezicht te wissen. 
Er verscheen toen op wonderbaarlijke wijze een 
afdruk van zijn gezicht op de doek (het suda-
rium of veronica doek wordt nu als relikwie in de 
St. Pieter te Rome bewaard). Veronica betekent 
‘waar beeld ofwel vera icon’ en zij hield de doek 
voor zich uit. In de kruisweg zal deze statie te zien 
zijn in het Baarhuisje op de Oude Begraafplaats.

Hoe divers staties zijn uitgebeeld in kerken heeft 
te maken met de verschillende opvattingen vanuit 
de kerk door de eeuwen heen. De kruisiging is een 
wijdverbreide methode om doodstraf aan ver-
dachte misdadigers en aan slaven te voltrekken 

in de Romeinse Tijd. Aangezien het kruis als sym-
bool van het leven en het lijden vaak te zien is 
op afbeeldingen zal ik dit vertellen aan de hand 
van een aantal Nederlandse kunstenaars. In de 
drie staties die ik gekozen heb om te verbeelden 
laat ik het kruis ook onderdeel zijn van de compo-
sitie. Inspiratie voor statie 2 heb ik gevonden bij 
Piet Mondriaans Evolutie uit 1911 en de stilering 
van figuren door Jan Toorops Kruisweg uit 1916. 
De illustratie is een fragment van statie 2 ‘Wee-
moedig’ of de klassieke versie ‘Jezus neemt het 
kruis op zijn schouder’ dat als drieluik te zien zal 
zijn in de Jacobskerk, het begin- en eindpunt van 
de route in Winterswijk.
Ruim honderd jaar later heeft Villa Mondriaan 
een tentoonstelling ‘Tussen geloof en hoop’ met 
heiligenprenten van Jan Toorop (1858-1928) 
laten zien. Deze prenten werden in de bovenzaal 
van het museum tentoongesteld. Die werken 
hebben mij toen weer geraakt. Toorop werd pas 
op latere leeftijd katholiek na een lange periode 
van voorbereiding in 1905. Religieuze denk-
beelden kwamen meer tot uiting in zijn kunst tot 
aan zijn dood. Hij kreeg de opdracht om in de 
St. Bernulphuskerk in Oosterbeek de Kruisweg al 
schilderend te verbeelden. Opvallend hierin zijn 
de gestileerde figuren gegroepeerd om Jezus die 
centraal staat met het kruis.
In de voorbereiding heeft de werkgroep gekeken 
naar een eigentijdse versie van de teksten. Door-
slaggevend waren de teksten van Leo Dortans 
(1924-1992) Het verhaal achter de kruisweg is 
terug te lezen in ‘over Lijden over Leven’. Al jaren 
droeg Leo Dortans zelf een zwaar kruis. Sinds het 
einde van de oorlog was hij ziek, Door creatieve 
therapie was er een lichtpuntje in zijn ziektebeeld. 
Als boer, vertrouwd met klei, legde hij zich met 
hart en ziel toe op boetseren.
In ‘Langs de Kruisweg’ zullen de volgende kunste-
naars meedoen: Henrike Gussinklo, Josien Eppink, 
Hans Hendriks, Catharina de Fauw, Marina 
 Breukelman, Hiske Kremer, Aly Dekker-Stolte, 
 Philipp Pohl, Jolanda ten Duis en ondergetekende. 
Namens de werkgroep en de kunstenaars heet 
ik jullie van harte welkom op zes zaterdagen en 
een zondag van 13-16 uur in de Jacobskerk, de 
boomgaard van het Sellekamp, het Baarhuisje, de 
Klimop en het Doopgsgezinde kerkje. 

Een werkgroep vanuit Ontmoeting & Inspiratie van de Protestantse Gemeente 
in Winterswijk bedacht om ook in het voorjaar van 2023 stil te staan bij de 
lijdensweg van Jezus Christus. De wandelaar wordt naar vijf bijzondere plekken in 
het centrum van Winterswijk geleid om in eigen tempo stil te staan, te bezinnen 
en kennis te maken met deze eigentijdse invulling van leven en opstanding door 
tien regionale kunstenaars. Op een avond in september 2022 zijn de vijftien 
staties verdeeld en is het project waarbij ook sociale thema’s hun weerslag zullen 
vinden al geslaagd. De tentoonstelling duurt van zaterdag 25 februari tot en met 
zondagmorgen 9 april. 

De kunst van de kruisweg Tekst en foto: Kristie Vreeman-Legters

 Hierboven een deel van het drieluik. 
gemaakt door Kristie Vreeman.  

Dit werk beeldt de tweede statie uit.

Foto en ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 

Op de voorpagina wordt een fragment  
van het werk van Josien Eppink  

uit Aalten afgebeeld.  
Zij heeft statie twaalf verbeeld. 

‘Langs de Kruisweg’ 
is vanaf 25 februari a.s. te zien. 
De route start bij de Jacobskerk 
in Winterswijk en daar is ook de 
 routebeschrijving verkrijgbaar.
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De veertigdagentijdkalender is gratis af te halen bij het kerkelijk bureau in Aalten,  
’t Koppelhuis in Bredevoort, of te bestellen via de webshop: www.kerkvensterwebshop.nl

De nieuwe veertigdagentijdkalender 
heeft als thema ‘Uit liefde voor jou - 
 ontvangen en delen’. Ds. Rianne van  
der Nagel-Meter schreef dagteksten over 
gastvrijheid en omzien naar de ander. 
‘Kleine dingen kunnen een groot verschil 
maken, het gaat om alle beetjes  
bij elkaar.’ 

In de veertigdagentijdkalender staan verschil-
lende Bijbelgedeelten rond het jaarthema 
‘Aan tafel!’, bijvoorbeeld over Jezus’ laatste 
avondmaal en zijn opdracht om steeds 
opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. 
Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor 
ons, maar ook bij de opdracht om te delen van 
wat we zelf ontvangen hebben.

Ds. Rianne van der Nagel-Meter, predikant in 
de Kruiskerk in Nijkerk, schreef de dagteksten 
van maandag 13 tot en met zaterdag 18 
maart 2023. Een interview met haar:

Hoe beleef je de Veertigdagentijd zelf,  
en in de gemeente? 

‘Het is fijn om zo’n voorbereidingsperiode 
richting Pasen te hebben. Met een jong gezin 
heb ik niet altijd de rust om elke dag stil te 
staan. Een kalender met dagelijkse tekst helpt 
je daarbij. De Stille Week vind ik indrukwek-
kend, die heb ik nodig om daarna Pasen te 
kunnen vieren. 
We zien de Veertigdagentijd ook in de kerk als 
tijd van bezinning. Ik hoor van veel gemeente-
leden dat ze een kalender of dagboekje 
als steun ervaren om steeds weer bepaald 
te worden bij waar deze speciale tijd voor 
bedoeld is.’

Vast je zelf ook in deze periode?

‘Niet altijd door iets te laten, maar vaak juist 
door iets te doen. Vorig jaar brachten we bij-
voorbeeld zelfgebakken koekjes en kaartjes bij 
mensen die wel een steuntje in de rug konden 
gebruiken. Vroeger deed ik het wel: een droge 
boterham eten. Dat wat je uitspaarde ging in 
een spaarpotje voor een goed doel.’

Het gaat in Gods koninkrijk  
om dienstbaarheid.  
Hoe kunnen we dat als kerk vormgeven? 

‘Veel kerken doen dat al: ze zetten zich in voor 
vluchtelingen, doen bijvoorbeeld mee aan de 
kaartenactie van Kerk in Actie, of hebben een 
actie met de Voedselbank. Het is belangrijk 
dat we als kerk zien hoe we in onze directe 
omgeving echt van waarde kunnen zijn. 
Hoewel we als kerk soms denken dat we ons 
in de marge bevinden, zijn er tegelijkertijd zo 
veel mensen die zich - gedragen door geloof 
- inzetten in de samenleving. Ze geven taal-
lessen aan nieuwe Nederlanders, lezen voor in 
de bibliotheek om de hoek om kinderen gelijke 
kansen te geven. Je kunt heel laagdrempelig 
iets van je eigen geloof laten zien.’

Je beschrijft in de kalender een uitspraak 
van Desmond Tutu: ‘Do your little bit of 
good where you are. It’s those little bits 
of good put together that overwhelm the 
world.’Hoe kan de kerk licht uitstralen?

‘Het mooie vind ik de nadruk op ‘your little bit 
of good’. Het valt niet mee om in je eentje de 
hele wereld te verlichten, je mag dat doen op 
de plek waar jij bent. Het gaat om al die kleine 
beetjes. Als het donker is geeft een waxine-
lichtje al veel licht. Als kerk moeten we blijven 
kijken waar we van waarde kunnen zijn, en 
daarvoor bidden. Het lijkt soms niets te bete-
kenen als je een kaartje naar iemand stuurt, 
maar al die kleine gebaren bij elkaar worden 
samen overweldigend goed. Alles wat je doet 
kan verschil maken, hoe klein ook.’ 

Een van je vragen in de kalender is: 
‘Wanneer heb jij je geroepen gevoeld  
door God? En ben je op zijn uitnodiging 
ingegaan?’ Hoe is dat voor jou? 

‘Toen ik 16 was werden er vanuit onze kerk zen-
dingsprojecten georganiseerd. Onze dominee 
vroeg of ik mee wilde met een reis naar het 
buitenland. Ik was eerst niet heel enthousiast 
maar liet me overhalen. In India bouwden we 
aan een kliniek voor aidspatiënten en deden 
we kinderwerk op een school. Het bracht me 
nieuwe ervaringen, nieuwe vrienden en mijn 
geloof kreeg er echt handen en voeten. Ik zag 
hoe de mensen daar hun geloof heel anders 
beleven. Het was iets van hun hele wezen, het 
raakte en prikkelde mij. Via die simpele uit-
nodiging van de dominee wees God mij een 
bepaalde richting op. Het was voor mij de 
eerste stap naar de theologiestudie.’

Je raadt aan om naar het lied ‘You Say’  
van Lauren Daigle te luisteren.  
Wat zegt dit lied jou?

‘In dit lied komt goed naar voren dat het echt 
verschil maakt met welke blik je naar jezelf 
kijkt. Lauren zingt: ‘U zegt dat ik waardevol en 
sterk ben, als ik mezelf maar niets voel’. Lukt 
het je om met Gods ogen naar de wereld en 
naar jezelf te kijken? Dan pas ga je zien dat 
er - ook al is er veel ellende in de wereld - op 
zoveel plekken nog mooie dingen gebeuren.’

Je schrijft dat je als dominee gewend 
bent om over het geloof te praten, maar 
dat dit met mensen in de buurt die niet 
geloven toch ‘andere koek’ is. Heb je tips? 

‘Je hoeft niet alle antwoorden te hebben. Het 
gaat erom dat je uitlegt wat geloven voor jou 
persoonlijk betekent. Hou het dicht bij jezelf: 
welke waarde heeft de kerk voor jou? Soms 
zie ik op tegen een ‘moeilijk’ bezoek. Dan bid 
ik: ‘God, dit is een beetje groter dan mezelf, 
wilt U me helpen?’ En ja, dan zijn er altijd 
woorden. Dan voel ik de Geest waaien en 
werken.’

 
bron: www.protestantsekerk.nl

Geen antwoorden
 

door Anneke Wattel-de Vries

U hebt het land geschokt en gespleten,  
genees zijn scheuren, want het stort ineen.  
 Psalm 60:4

Alweer een paar weken geleden werden we opgeschrikt 
door de hevige aardbeving in Turkije en Syrië. De ont-
hutsende beelden stromen binnen. Gebouwen die als 
kaartenhuizen in elkaar storten. Ongelooflijk! Wie kan 
daar nog levend uitkomen? Hele families zijn in één 
keer weggevaagd. Totaal ontredderd zit een man bij de 
puinhopen van een gebouw. Zijn hele familie, ruim 50 
mensen, zijn allemaal omgekomen. Onvoorstelbaar … 
ik word daar heel stil van. Ik zie de beelden, maar echt 
ten diepste beseffen wat het is? Nee, soms zijn dingen zo 
erg en zo groot dat er gewoon geen woorden voor zijn. 
Alleen maar stilte. Zoals de vrienden van Job zeven dagen 
en nachten naast hem op de grond gingen zitten zonder 
iets te zeggen omdat ze zagen hoe vreselijk hij leed. Stilte 
omdat we het allemaal even niet meer weten. Omdat 
we diep van binnen voelen dat, wat we ook zeggen, het 
altijd tekortschiet om de pijn, ontzetting, verdriet en ont-
reddering te benoemen. Woorden zijn dan hol en leeg en 
ketsen naar je terug of verdwijnen in het niets …
Maar daarna komen toch de woorden, de vragen. Wat 
verschrikkelijk! Wat kunnen we doen? Hoe moet dit 
verder? We bidden samen. Natuurlijk vragen we of God 
deze mensen nabij wil zijn. Of Hij hulp wil zenden. Maar 
ook vragen, uitroepen en zuchten: Heer, ik begrijp dit 
niet. Waarom laat U dit gebeuren? Hoe kan dit ooit goed 
komen? Zoveel levens verwoest.
Vele gebeden gaan naar God. In kerken, thuis, bij hulp-
verleners, slachtoffers en familieleden. Want waar kunnen 
we heen als dit soort vreselijke dingen gebeuren. Naar de 
Eeuwige, de Almachtige, die alles in zijn hand heeft. Al 
begrijp ik er weinig van. Ik realiseer me weer hoe klein 
en kwetsbaar ik ben; schepsel. Ik overzie niet heden, ver-
leden en toekomst. Ik zie alleen mijn kleine stukje waar ik 
nu in leef.
Is er dan wel een God? Zonder God komen we een heel 
eind. We kunnen samen hard werken aan vrede, recht, 
gezondheid en het milieu. Maar ergens houdt het op. De 
geschiedenis leert dat het ons steeds weer bij de handen 
afbreekt. Alleen bij God is echte hoop. Niet altijd in ons 
leven hier, want soms is dat uitzichtloos.
‘Van U is de toekomst’ is het thema van onze kerk. Wat 
is de toekomst zonder God? Is er dan ooit echt zicht op 
een nieuwe, volmaakte aarde? Zonder dood, rouw, pijn 
en verdriet? Op een wereld van vrede, goedheid, recht en 
gerechtigheid?
Ik weet niet waarom en ik begrijp het niet. Daarom bid 
ik vragend, zuchtend en huilend. Maar niets gaat buiten 
Hem om. En ik heb een vaste hoop dat God ooit alles 
goed gaat maken. Want dat belooft Hij. Van U is de 
toekomst. 

OverdenkingVeertigdagentijd
Alles wat je doet voor een ander kan verschil maken 
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Wij feliciteren

Dhr. W. ter Maat, Ambthuiswal 1-05, wordt op 
5 maart 89 jaar. Dhr. H.W. te Bokkel, Bunink-
dijk 3A, wordt op 6 maart 91 jaar. Dhr. W. Wikke-
rink, Pater J. de Vriesstraat 6, viert op 8 maart 
zijn 80e verjaardag. Mevr. J.H. Prange-Eenink, 
Blekkinkhofweg 4, wordt 83 jaar op 10 maart, en 
dhr. M. Bonnink, Vismarkt 2, wordt ook 83 jaar, op 
13 maart. En tenslotte dhr. G.J. Geurkink, Tram-
straat 8, die op 13 maart zijn 80e verjaardag 
viert.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezel-
lige dag gewenst met al uw dierbaren.  

Zieken

Dhr. Jan Heusinkveld is opgenomen op de IC. 
Voorlopig is nog onbekend hoe het verder met 
hem zal gaan. We wensen hem zo mogelijk her-
stel toe en zijn vrouw en kinderen en allen die om 
hen heen staan veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Mevr. Anna Huinink is met uitval opgenomen op 
de IC, maar mocht vrij spoedig naar de gewone 
verpleegafdeling. Ze is nog aan het herstellen. We 
wensen haar en haar kinderen en verdere familie 
en betrokkenen alle goeds toe.
Dhr. Gerrit Schokkin is geopereerd aan zijn hart. 
Na enkele dagen mocht hij van Enschede naar 
Winterswijk. Nu is hij weer thuis voor verder her-
stel. Aanvankelijk was hij erg moe, maar nu gaat 
hij langzaam vooruit. We wensen hem spoedig 
herstel toe. Veel sterkte voor zijn vrouw, dochter 
en allen die betrokken bij hem zijn.
Dinie Oonk heeft met kerst een nieuwe heup 
gekregen. Helaas ging dat niet zo goed en is 
ze afgelopen week opnieuw geopereerd. Toen 
ze thuiskwam bleek er een bacterie in het bot 
te zitten. Dus is ze weer voor onbepaalde tijd 
opgenomen. Met een infuus wordt de bacterie 
bestreden. We wensen haar veel sterkte bij het 
verblijf in het SKB en spoedig herstel. We wensen 
haar man, kinderen en verdere familie kracht toe.

Biddagdienst in de Joriskerk 
woensdag 8 maart om 19.30 uur
Ds. Wentink uit Winterswijk gaat voor in deze 
dienst. Ook dit jaar is er een Biddagschikking op 
tafel met o.a. zaad in een zaaivat, bloembolle-
tjes die al iets van het voorjaar laten zien. Lege 
weckflessen en jampotjes, die ook dit jaar hopelijk 
gevuld worden. Takken met knoppen …
Samen staan we hier bij stil, hoopvol, en biddend.

Stille Week: Kruisjes en bloemen
In de Stille Week doen we dit jaar een viering 
minder dan andere jaren, om de belasting voor de 
eredienstcommissie te verlichten. We slaan Stille 
Zaterdag over. Op Witte Donderdag vieren we als 
elk jaar Heilig Avondmaal en Op Goede Vrijdag 
lezen we het lijdens-evangelie (van Marcus). 
Pasen vieren we samen met Katholiek Kontakt 
Bredevoort.
De liturgische-bloemen-groep maakt dit jaar een 
passend bloemstuk bij de drie vieringen. Op Witte 
Donderdag met druiven en matzes (ongezuurde 
broden) en op Goede Vrijdag een bloemstuk waar 
een kruis deel van uitmaakt. Op die dag willen we 
ook kleine kruisen onder het grote kruis brengen, 
met daarbij de gedachte van: je zorgen, je ver-
driet, je overwegingen bij het kruis brengen …
Op Pasen komt er een bloemstuk, dat het 
hernieuwen van het leven en de opstanding 
symboliseert. 

Om voldoende kruisjes te hebben op Goede 
Vrijdag wil Ada iedere dag van de Veertigdagen-
tijd één klein kruisje maken. Dat lijkt een mooie 
manier om stil te staan bij de veertig dagen voor 
Pasen. We hopen dat andere mensen meedoen 
(niet alle veertig dagen, een paar per persoon zijn 
genoeg) We verzamelen ze de zes zondagen voor 
Pasen in een mand in het stiltecentrum. 

de commissie, Sietske, Giny, Akkelien en Ada 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2a, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR  Bredevoort 
tel. 0543-451071 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN  Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester 
Wim ter Maat, 
Driehonderdmeterweg 20,  
7121 KR Aalten, 
tel. 0543-564575  
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06 
e-mail: kerkrentmeesters@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad  
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: 
hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-471154

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06-13 65 41 90 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

’t Winkeltje

Net zoals afgelopen jaren starten we 27 april 
(koningsdag) weer met de tweede-kans- 
kledingverkoop in het Koppelhuis. Mocht u 
nog bruikbare kleding hebben dan kunt u dat 
onder de carport zetten bij Wilma Kleinhesse-
link, Pater Jan de Vriesstraat 64, Bredevoort.

 
Wilma en het team 

Samen Eten 8 maart en verder … 

Er staan nog zeker maandelijkse maaltijden op 
het programma tot en met juni: op woensdag 
8 maart (Biddag), dinsdag 4 april, dinsdag 9 mei 
en dinsdag 13 juni. Het Grachthuys verzorgt 
de catering. ‘Samen Eten’ is in ’t Koppelhuis. 
17.30 uur inloop, 18.00 uur eten.
Iedereen is van harte welkom, wel graag aan-
melden vooraf bij Marion Radstaak, beheerder 
’t Koppelhuis of Ada Endeveld. Vrije giften 
worden dankbaar aanvaard (zie bus in ‘t Koppel-
huis). De mogelijke data in de zomer en later 
worden bekend gemaakt in KerkVenster.
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Toekomst van de kerk 
in Bredevoort
 
Alle leden van de Protestantse Gemeente Brede-
voort hebben een brief ontvangen van de 
kerkenraad.
In deze brief geeft de kerkenraad een toelichting 
op de mogelijkheden die er zijn om de kerk van 
Bredevoort voldoende toekomstperspectief te 
bieden voor de komende jaren.
Naar aanleiding van de brief kunt u schrifte-
lijk reageren via de brievenbus van ’t Koppel-
huis, Markt 2a, 7126 AZ Bredevoort, via de 
mail voorzitter@pkn-bredevoort.nl, telefonisch 
06 - 5313 1832, of persoonlijk bij een van de 
kerkenraadsleden.
Verder willen wij alle leden van harte uitnodigen 
op onze gemeentebijeenkomst in ’t Koppelhuis 
op zondag 5 maart om 11.00 uur, aansluitend 
aan de kerkdienst. 
Daar zal de nodige uitleg worden gegeven en is 
er gelegenheid om in discussie te gaan en mee te 
denken.

de kerkenraad van de  
Protestantse Gemeente Bredevoort 

Op 12 maart is er een ADA-dienst om 10.00 uur in 
de St. Joriskerk. Ds. Berdie Marsman uit Winters-
wijk gaat voor in de dienst en heeft deze samen 
met ons voorbereid. Het koor Vocaliste o.l.v. Gerrit 
te Lindert verleent haar muzikale medewerking. 
Het thema is Onderweg.
Hoe loopt ons pad door het leven? Staan we hier 
wel eens bij stil? Welke invloed hebben wij hierop? 

Kiezen wij ons pad of kiest het pad ons? Zijn we 
de weg soms wel eens kwijt en hoe komen we dan 
weer terug? Is God onze gids, mag Hij dat zijn? 
Allemaal ingewikkelde vragen.
We proberen er samen uit te komen. Ga je met 
ons mee op weg? Van harte welkom op 12 maart.

 
de ADA-dienstcommissie

Toen ik als tiener opgroeide in Amersfoort en 
mijn eerste stappen in de muziekwereld zette, 
had ik veel contact met de dirigent Jannes 
Munneke. Hij had twee koren die ik regel-
matig op het orgel begeleidde, bij de concer-
ten in de Grote Kerk in Amersfoort, of elders. 
Onder zijn leiding speelde ik ook een keer een 
totaal nieuw geschreven muziekstuk over het 
lijden en sterven van Christus. Dit keer geen 
Mattheüs- of Johannespassion van Bach, 
maar het Paasoratorium van Dirk Zwart. 

Een prachtig muziekstuk, geschreven voor koor, 
samenzang, spreker, piano, trompet en orgel.  
Bijzonder aansprekende melodieën, passend bij 
de sfeer van ieder deel: van de uitbundige intocht 
van Jezus in Jeruzalem op Palmpasen, via al het 
onrecht en het lijden dat Jezus moest ondergaan, 
naar de opstanding.

Na die eerste uitvoering in Amersfoort, heb ik 
dit Paasoratorium vele malen vaker uitgevoerd. 
En hier in Aalten hebben we met de Cantorij, de 
afgelopen jaren ook al wel eens losse delen uitge-
voerd. Daarbij kreeg ik de wens om het stuk ook 
eens in z’n geheel uit te voeren.
Nu is de componist Dirk Zwart nog niet zo lang 
geleden cantor geworden in Dinxperlo, en hij 
wilde het stuk graag daar uitvoeren. Via een 
paar cantorijleden raakten wij op de hoogte 
van elkaars ideeën, en ontstond het plan om dit 
gezamenlijk te doen. Dit is bijzonder enthou-
siast door de koorcommissies van de beide 

cantorijen opgepakt. Met als resultaat:   
Op 2 april (Palmzondag) voeren we het Paas- 
oratorium uit in Dinxperlo in de avonddienst, 
en op 4 april (dinsdag in de stille week) in 
een Vesper in de Oude Helenakerk. De beide 
 cantorijen vormen hierbij één groot koor. 

Dirk Zwart speelt hierbij piano en ik orgel. Wees 
welkom om dit te beluisteren en mee te doen met 
de samenzang. Het is een indrukwekkende, muzi-
kale vertolking van het lijden en de opstanding 
van Christus!

Harry van Wijk  

Anders dan Anders-dienst 12 maart 2023 Joriskerk Bredevoort

Thema: Onderweg

Paasoratorium ’Het lam dat ons doet leven’  Foto: Tiny Oosterink

Noteer alvast in uw agenda:
 Wat:  Uitvoering van het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’
 Wanneer/waar:   Zondagavond 2 april (Palmpasen) in de Dorpskerk Dinxperlo 

Dinsdagavond 4 april (Stille Week) in de Oude Helena Kerk Aalten
 Hoe laat:  Om 19.30 uur.
 Wie:  Door de gezamenlijke cantorijen van Aalten en Dinxperlo

In het volgende KerkVenster volgt hierover meer informatie
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Handreiking naar  
de toekomst
Beleidsplan in wording Protestantse  Gemeente Aalten
Het is dan bijna zover! Het beleidsplan voor de komende jaren is bijna klaar. 
Wij durven te zeggen dat het een beleidsplan is waaraan iedereen binnen onze 
gemeente zijn bijdrage heeft kunnen leveren. Individuele gemeenteleden, diverse 
taakgroepen, commissies, college van diakenen, college van kerkrentmeesters, de 
grote kerkenraad en de kleine kerkenraad. Allemaal hebben ze meegesproken en 
meegeschreven. Als beleidsgroep hebben we geprobeerd om er één samenhangend 
plan van te maken voor de jaren 2023 – 2027. Wij hopen dat dit gelukt is. 

Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72.RABO.0300.2165.72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
U kunt elke eerste vrijdag 
van de maand tussen 
17.00 uur en 18.00 uur 
collectemunten kopen in 
zaal 2 van de Zuiderkerk 
(via de hoofdingang).  
Daar is een pinapparaat 
aanwezig.  
Collectemunten zijn ook via 
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84.RABO.0380.2128.38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41.RABO.0300.2165.48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112887651 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitge zonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

bredevoort

Het plan is bewust beknopt gehouden. De toon 
is positief, ondanks het teruglopende leden-
aantal, minder financiële armslag en onderlinge 
meningsverschillen die binnen onze gemeente 
soms hoog oplopen. Juist daarom zoeken we naar 
positieve actie en een sfeer die past bij een kerk 
die gelooft in een God die richting en hoop geeft.

Zes kernwoorden vormen samen de grootste 
gemene deler van de inbreng van gemeenteleden 
en de gesprekken die we hebben gevoerd.
Deze woorden zijn verwerkt in het beleidsplan. 
Liefdevol met elkaar omgaan en vanuit de kerk 

betrokken willen zijn bij de wereld om ons heen. 
Daarbij past openheid over wat we als kerk 
ondernemen, in verbinding met andere kerken 
en organisaties. Ook als mensen niets of weinig 
meer met de kerk hebben, kan zo de warmte van 
de kerk gevoeld worden. De kerk is een plek waar 
mensen op adem kunnen komen en ondersteund 
en toegerust worden. Waar we een welkom willen 
bieden aan een ieder.

Nog één keer de mogelijkheid  
om ons iets mee te geven 

Het concept is klaar. Op 7 en 21 maart bespreken 
wij dit concept met de klankbordgroepen van 
Noord en Zuid. 
Daarnaast is het concept-beleidsplan vanaf nu 
ook te downloaden via www.kerkvenster.nl. Heeft 
u liever een digitale versie in uw mailbox? Dan 
kunt u mailen naar beleidsplan@kerkvenster.nl. 
Daarnaast liggen er een aantal exemplaren klaar 
op het kerkelijk bureau. Wanneer u graag een 
versie thuis in de brievenbus krijgt kunt u bellen 
met 0543-47 32 50.

Heeft u nog opmerkingen en/of aanvullingen op 
het beleidsplan, dan horen wij dit graag van u. 
Wel graag voor 21 maart. Dan kunnen we deze 
inbreng nog meenemen in de laatste wijzigingen 
die we aanbrengen. Tijdens de grote kerkenraad 
van 16 mei hopen wij dan het beleidsplan te 
kunnen vaststellen.

de beleidscommissie:  
Wim Drenth, Wilma Winkelhorst,  

Folkert de Jong, Femke Klumpenhouwer,  
Marinke Oolman, Emma Roelofsen,  

Henk Sluiskes en Rik van Lochem. 

Verslag tweede 
 gemeenteavond
Op dinsdag 14 februari was er een gemeente-
avond. In verband met de verschijnings-
datum van KerkVenster treft u een verslag 
van deze gemeenteavond aan in de volgende 
editie van KerkVenster.

kerkenraad PG Aalten
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In Haïti hebben ze geen nationaal waterleiding-
systeem, waardoor iedereen zelf moet zorgen voor 
een oplossing. Ook in dit drukbezochte zieken-
huis kwam niet alle dagen water uit de kraan. Er 
was een groot tekort aan drinkwater. Er was een 
waterleiding vanuit een in de buurt gelegen bron 
naar het ziekenhuis, maar in droge periodes komt 
daar nauwelijks water uit. 
Door de grote bevolkingstoename en de enorme 
waterbehoefte is er door de jaren heen door ver-
schillende mensen een aansluiting gemaakt op 
deze leiding, waardoor er steeds minder water bij 
het ziekenhuis kwam en de waterdruk aanzienlijk 
daalde. Er waren zelfs momenten dat er hele-
maal geen water uit de kraan kwam. Daarnaast 
beschikte het ziekenhuis niet over een adequate 
wateropslag.

Om te zorgen dat het ziekenhuis het hele jaar 
door voldoende water ter beschikking heeft, is er 
een waterreservoir aangelegd. Het regenwater 
van de daken en het water van de bron wordt 
opgevangen en naar een reservoir geleid. Dankzij 
zonnepanelen wordt het water omhoog gepompt, 
zodat het daarna met redelijke druk uit de kranen 
kan stromen.

Met dit belangrijke project kan het ziekenhuis elke 
dag ongeveer vijftig patiënten helpen en hoeven 
er geen afspraken meer te worden afgezegd, 
vanwege een tekort aan schoon water. Een klein 
 project met een groot verschil! 

Paasgroetenactie  
2023
Vanuit de Protestantse Kerk in Neder-
land sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in 
Nederland en Nederlandse gevangenen 
in het buitenland. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte 
justitiepredikant Harma Zuidersma het 
kunstwerk dat afgebeeld staat op de 
paaskaarten. ‘Het beeldt het graf uit dat 
met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf 
zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstan-
ding geeft hoop op een nieuw begin.’
Ook onze gemeente doet mee aan de 
paasgroetenactie. Zondagmorgen 26 fe-
bruari kunt u in de Oude Helenakerk en 
in de Zuiderkerk een bemoedigende tekst 
op een kaart zetten en de kaart onder-
tekenen met alleen uw naam.

Voor gedetineerden is het bemoedigend 
als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u 
niet precies wie deze kaart ontvangt, u 
mag ervan overtuigd zijn dat een bemoe-
digende groet de gedetineerden erg goed 
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als 
de kaarten in de kerkdienst in de gevan-
genis worden uitgedeeld.
Meer informatie over de paasgroeten-
actie is te vinden op protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie. We hopen dat velen 
van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk 
dank!
Namens Hulp Verweg Dichtbij, 

Dirk Jentink

Voor Syrië en Turkije
Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Tal-
loze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden 
en tienduizenden gewonden. De ramp gebeurt ter-
wijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt 
sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie 
nóg urgenter. Wilbert en Rima van Saane, uitge-
zonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon, 
voelden zelf ook de trillingen van de beving in Beiroet. 
Ze leven intens mee met alle getroffenen in de regio 
en schreven een gebed, dat wij in Nederland kunnen 
meebidden:

 Schepper en Onderhouder van ons leven, 
Als de aarde schudt op haar grondvesten, 
bent U onze toevlucht en kracht. 
Wij bidden voor allen die getroffen zijn 
door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, 
troost als zij treuren om het verlies van geliefden, 
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. 
Zegen alle reddingswerk, praktische steun, 
medische, psychische en geestelijke zorg. 
Mogen haat en verdeeldheid in de regio 
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede, 
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 
In de naam van onze Redder, Jezus Christus, 
Amen

Samen met andere hulporganisaties verleent Kerk 
in Actie noodhulp via de Giro555-actie ‘Help slacht-
offers aard beving’. Doe mee! Geef vandaag nog voor 
de zo zwaar getroffen bevolking. 

Watervoorzieningen voor het ziekenhuis  
in Passe Catabois in Haïti
 
Passe Catabois is een arm gebied in het  
noordwesten van Haïti. Hier staat een 
klein ziekenhuis, waar twee dokters 
werken. Dagelijks worden hier meer  
dan veertig patiënten geholpen,  
vinden er bevallingen plaats en  
worden kleine operaties uitgevoerd. 



8

Bij dit laatste wil de Werkgroep Groene Kerk 
Aalten-Bredevoort een steuntje in de rug zijn voor 
de kerkrentmeesters en de kerkenraden van de 
beide kerkelijke gemeentes. Bij de PGA zijn we al 
een paar jaar bezig en daarom willen we u een 
inkijkje geven in wat er inmiddels is gerealiseerd 
en met welke resultaten. Hopelijk kunnen we ook 
voor de Protestantse Gemeente Bredevoort bin-
nenkort iets gaan betekenen.

Met het gebruik van eco-
logische en fairtrade pro-
ducten gaat het heel goed 
binnen onze gemeenschap. 
De koffie en thee, maar 
ook de schoonmaakmid-
delen die gebruikt worden, 
zijn zo min mogelijk milieu-
belastend en als het kan wordt bij de inkoop ook 
rekening gehouden met de wijze en plaats van 
produceren: het kopje koffie of thee moet immers 
niet alleen ons goed smaken, de boeren die de 
koffie telen, mogen er ook financieel best beter 
van worden. Het gebruik van plastic en andere 
niet afbreekbare materialen is sterk afgenomen 
in de laatste jaren. Regelmatig praten leden van 
de Werkgroep met de kosters om de wijze van 
inkoop eventueel nog te verbeteren. Zoals u kunt 
zien onder de colofon van ons kerkblad Kerk-
Venster, wordt het blad gedrukt op PEFC papier. 
Dit bestaat voor tenminste 70% uit vezels van 
hout uit PEFC-beheerd bos en/of gerecyclede 
vezels. Hiervoor verdient de Stichting KerkVenster 
een compliment!
Er is veel meer. Gebruik van fossiele brand-
stof leidt tot allerlei problemen in onze maat-
schappij. Van scheurende woningen in Groningen 
tot adem halingsproblemen in dichtbevolkte 
gebieden. Ook de klimaatverandering die we 

haast dagelijks zelf kunnen constateren is mede 
een gevolg van het gebruik van die fossiele brand-
stoffen. Juist daarom is het zo fijn dat de PGA 
op dit gebied in 2021 een belangrijke beslissing 
heeft genomen: op diverse panden van de kerk 
werden zonne panelen geplaatst. 

Het is de moeite waard om de opbrengsten van 
deze panelen gedurende het jaar 2022 te ver-
melden. De totale opbrengst aan elektriciteit 
was 28.550 kWh. Deze gratis stroom werd direct 
gebruikt of geleverd aan het stroomnet. Maar 
minstens zo belangrijk was het dat we door deze 
energie-opwekking gezorgd hebben dat er 11.531 
kg CO2-uitstoot werd vermeden. En juist CO2 is een 
belangrijke oorzaak van de wereldwijde klimaat-
verandering. Bovendien heeft Greenchoice, de 
energieleverancier van de PGA, namens de PGA 
444 bomen laten planten in beschermde stukken 
regenwoud van Zuid-Amerika. Deze bomen 
vangen ook weer heel wat CO2 uit de lucht. Dat 
28.550 kWh gratis stroom ook de penning-
meester van de PGA een glimlach om de mond 
bracht, behoeft geen betoog. Overigens, waar-
schijnlijk kunt u binnenkort op het grote scherm in 
de hal van Elim zelf zien hoeveel de panelen daar 
op dat moment opbrengen. Maar dit natuurlijk 
alleen wanneer de zon schijnt.
Een geheel ander aspect van duurzaamheids-
beleid is de actieve zorg voor onze leefomgeving, 
voor dieren, bloemen en planten rondom ons. In 
zowel Bredevoort als Aalten stelden de kerkrent-
meesters een stukje schijnbaar waardeloze grond 
ter beschikking van de Werkgroep. Velen waren 
daar blij mee, want binnen enkele maanden 
waren de stukjes herschapen in bloemenveldjes 
waar het goed plukken was. Maar veel belang-
rijker was het dat er zoveel insecten te vinden 
waren op de bloeiende bloemen. Ook ontstond 

er nieuw bodemleven. Het was steeds weer een 
lust om er rond te wandelen. Nieuwe plannen 
liggen klaar en hopelijk zullen ook dit jaar velen, 
van vogels en insecten tot plukkende mensen 
genieten van de diversiteit op het gebied van 
bloemen en planten.
Voor de groentetuin bij de Zuiderkerk wordt 
binnen kort een zaai- en plantschema opgesteld; 
de oogst zal net als in het verleden naar de 
voedsel bank gaan.
Er komen in 2023 hopelijk een of twee gemeente-
avonden waarbij we u uitnodigen om te komen 
luisteren en mee te praten over andere aspecten 
van groen doen en duurzaamheid nastreven. 
Zowel in de kerk als bij ieder van ons thuis.
Al met al, in het afgelopen jaar is er binnen de 
PGA en PGB heel wat gedaan op het gebied van 
duurzaamheid en milieubeleid en de plannen 
voor dit jaar staan in de steigers. Wilt u daarbij 
meedenken, meld u dan gerust. Op onze verga-
deringen (maximaal tien maal per jaar en slechts 
1,5 uur lang) op de eerste maandag van de 
maand in Elim, bent u van harte welkom. 
 
Namens de Werkgroep Groene Kerk 
Aalten-Bredevoort,

Jan Haring

Groene kerk zijn in deze tijd: een Bijbelse  
en een maatschappelijke  opdracht

Foto’s: Ben Lammers, Jan Oberink

De Protestantse Gemeentes Aalten en Bredevoort zijn allereerst religieuze 
gemeen schappen, maar op allerlei gebied ook ondernemingen, of minstens 
organisaties die als een onderneming moeten worden gerund. Denk aan 
personeels- en financieel beleid. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) hoort daarbij. En volgens de Werkgroep Groene Kerk Aalten-Bredevoort 
mag duurzaamheidsbeleid niet ontbreken. Hopelijk is het een van de aspecten  
van het vijfjarenplan dat binnenkort zal worden aangeboden aan de kerken raad 
van de PGA. Een zorgvuldig milieubeleid moet hiervan onderdeel zijn. 
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Dit plan komt voort uit een communicatieplan 
dat in 2017 is gerealiseerd en een brainstorm-
sessie die twee personen uit de kerkenraad en 
één persoon uit het bestuur van KerkVenster 
hebben gehad met een (Aaltense) deskundige 
op dit gebied. Die sessie heeft weer geleid tot het 
samenstellen van een vaste commissie die de hui-
dige vormen van communicatie in kaart brengt, 
hoe effectief deze zijn voor de toekomst, en 
onderzoekt wat de sterke en minder sterke kanten 
zijn. Daarnaast ligt er een opdracht om te onder-
zoeken hoe eventueel nieuwe communicatie-
middelen in de toekomst kunnen worden ingezet.
De commissie is al vier keer bij elkaar geweest 
en heeft zich voornamelijk beziggehouden met 
de huidige communicatiemiddelen, en hoe deze 
voldoen. Een volgende sessie werd gehouden 

met een deskundige op dit gebied, Eric van den 
Berg van het bureau ISI media, Dit bureau werkt 
veel voor de PKN. In de derde bijeenkomst heeft 
de commissie zich voornamelijk bezig gehouden 
met een evaluatie van de gehouden sessie met 
Eric van den Berg en gediscussieerd over ‘Hoe 
nu verder?’ Volgens één van de commissieleden 
is daar een ‘strak plan’ uit voortgekomen en 
gaan we verder aan de slag met dit omvangrijke 
vraagstuk.

De vierde ronde is gebruikt om bij het opge-
maakte communicatie-canvas (het plan, red.) de 
puntjes op de i te zetten en het aan de kerken-
raad aan te bieden als een eerste stap. 
De kerkenraad gaat nu beoordelen of we op de 
ingeslagen weg moeten doorgaan. 

Eén van de belangrijkste voorstellen zal zijn om 
bij de leden van de PG Aalten een uitgebreide 
enquête te houden wat de gemeenteleden van 
jong tot oud op communicatief gebied ver-
wachten van de kerkenraad.
De commissieleden zijn: Maarten Westerveld, 
Joost Aalbers, Dienke Scholten, Heidi Ebbers, 
ds. Elizabeth van Deventer namens de kerkenraad 
en Leo Postma en Arnold Arentsen namens het 
bestuur van KerkVenster.
Zodra we wat verder op weg zijn, zullen we dit 
u laten weten via het blad en de website van 
KerkVenster. 

Wilt u reageren? 
Dat kan door een mail te sturen naar: 
communicatievenster@pgaalten.nl 

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van 
gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens 
in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar 
dezelfde noden voor God gebracht worden, 
dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde 
schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in 
het verre oosten opgaat over de eilanden in de 
Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste dien-
sten gehouden.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en 
breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt 
Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in 
een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel 
uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop 
en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en 
problemen.
Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om 
gaven en talenten in dienst van elkaar en de 
samenleving te stellen en kan door gebed en actie 
invloed hebben op mensen en hun omgeving.  
En geeft gelegenheid over ‘eigen grenzen’ heen 
te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, 
solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

Het thema van Wereldgebedsdag 
Taiwan 2023 is  
‘Zichtbaar geloven’
Ik heb gehoord van jullie geloof   

Efeziërs1 :15

Het thema van het programma WDP 2023 is 
gebaseerd op Efeziërs 1:15-19, de brief die naar 
een geloofsgemeenschap is gestuurd om dank-
baarheid te uiten. Paulus dankte God voor de 
Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad 
dat ze deze drie waarheden mochten zien: de 
hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, 
de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de 
heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods 
kracht.

‘Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus 
en uw liefde voor alle heiligen, en daarom houd 
ik niet op voor u te danken terwijl ik aan u denk 
in mijn gebeden. Ik bid dat de God van onze 

Heer Jezus Christus, de Vader van heerlijkheid, 
u een geest van wijsheid en openbaring mag 
geven wanneer u hem leert kennen, zodat u, met 
de ogen van uw hart verlicht, mag weten wat 
de hoop is waartoe hij u heeft geroepen, wat is 
de rijkdom van zijn heerlijke erfenis onder de 
 heiligen, en wat is de onmetelijke grootheid van 
zijn macht voor ons die geloven, naar de werking 
van zijn grote macht’ (Efeziërs 1:15-19). 

Gods roeping heeft een betekenis en een doel. 
Vaak worden we gefrustreerd door moeilijkheden 
en obstakels en kunnen we zelfs onze hoop en 
geloof verliezen of vertrouwen op onze zwakke 
menselijke natuur. We zijn echter geroepen om 
onze “hoop en geloof” in Gods koninkrijk en 
beloften te behouden. Door de verlichting van de 
Heilige Geest komen we de trouwe, liefdevolle en 
genadige God te zien. We herwinnen onze hoop 
en vertrouwen om de uitdagingen aan te gaan en 
vooruit te gaan. Zoals het in Hebreeën 11:1 staat 
geschreven: ‘Nu is het geloof de zekerheid van 
dingen waarop wordt gehoopt, de overtuiging van 
dingen die niet worden gezien.’
Door de hele brief heen deelde de auteur zijn 
gebeden voor de heiligen in het vertrouwen dat 
ze zouden begrijpen hoe breed en lang en hoog 
en diep de liefde van Christus is (Efeziërs 3:18). 
Moeten we bereid zijn op die liefde te reageren 
door niet voor onszelf maar voor God te leven? 
De liefde van Christus kan worden geopenbaard 
door onze acties, die zullen wijzen op Gods 
 glorieuze en overvloedige erfenis! Wat zijn de 
geloofs verhalen die je hebt gehoord? 

Bron: www.wereldgebedsdag.nl

Communicatie  
in de PG Aalten

 
Tekst: Arnold Arentsen - Foto: Erik Bekkers

De kerkenraad van de PG Aalten heeft besloten een 
commissie samen te stellen die gaat onderzoeken 
welke communicatiemiddelen er in de PG Aalten  
op dit moment aanwezig zijn en hoe die werken.  
Tevens wil de kerkenraad een plan van aanpak maken, 
wat raadzaam is om de communicatie  
in de toekomst te organiseren en te optimaliseren.

Eerste vrijdag in maart – Wereldgebedsdag
Ieder jaar opnieuw gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond. 
Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering 
van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag 
is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst 
heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het 
christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.
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Gift ontvangen op het kerkelijk bureau:
- Noodhulp en voedselhulp  .    .    .    .    .    .    . € 100,00

Via de bankrekening van de diaconie  
zijn diverse giften ontvangen:
-  Zending / Werelddiaconaat   .  € 100,00 en €   15,00
-  Gift voor noodhulp in Turkije en Syrië .    .    . € 100,00

Via QR-code 
- voor de Diaconale Hulpverlening   .   .   .   . € 100,00

Collectes in de kerkdienst
01-01  Restauratiefonds   .   .   .   .   .   .   .   . € 145,35 

Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 149,65
08-01  Protestantse Bezoekdienst PGA  .   .   . € 292,01 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 261,50
15-01  Ondersteuning Gemeenten (PKN)  .   . € 331,75 

Onkosten Top 2000 dienst  .    .    .    .    . € 849,20 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 303,75

22-01  Ned. Bijbelgenootschap .    .    .    .    .    . € 211,10 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 233,20

29-01  Kinderen en Jongeren (PKN) Sirkelslag € 314,70 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 260,56

Collectes via GIVT
01-01 Restauratiefonds   .   .   .   .   .   .   .   . €   25,00
08-01  Protestantse Bezoekdienst PGA  .   .   . €   31,50 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €     7,00
15-01  Ondersteuning Gemeenten (PKN)  .   . €   37,50
22-01  Ned. Bijbelgenootschap .    .    .    .    .    . €   24,50 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €     7,50
29-01  Kinderen en Jongeren (PKN) Sirkelslag €   21,50 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €   17,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

Giften ontvangen via 
- Joke Luiten   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 10,00  
- Hermien Kobus  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   € 20,00 
- Gerda Hoftijzer  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   € 10,00 
- Lies Kämink  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 10,00

Door de week Bij de diensten Aalten

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 
• Donderdag   9 maart 
• Donderdag 16 maart

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 
• Donderdag   2 maart

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.30 - 11.30 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 
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LeF-dienst 26 februari 2023 
10.00 uur: Joysingers! 
Nog een mail komt binnen. Gemeentelid X 
schrijft zich uit. Ieder jaar rond de periode 
van Kerk balans komen de mailtjes binnen. 
De afgelopen jaren zijn de hoeveelheid 
uitschrijvingen groter dan de hoeveelheid 
inschrijvingen. Dit zijn we min of meer 
 normaal gaan vinden, het is landelijk en 
verder op in Europa ook zo. 

Maar is het normaal? Iedere vereniging die leden 
ziet afhaken gaat zich toch afvragen waarom 
dat gebeurt? Het zorgt ervoor dat je je afvraagt 
waarom iemand op een gegeven moment het 
besluit neemt om zijn/haar kerk, of in ons geval 
de PGA, te verlaten. En ook, hadden we iets 
kunnen doen om dit te voorkomen?
Alain Verheij heeft hierover een blog ‘Mens, waar 
ben je’ geschreven. Voor wie geïnteresseerd is, 
zoek deze gerust eens op internet. Het geeft stof 
tot nadenken. En kijk hoe de kerk begonnen is, 
Paulus en Petrus hadden met verbazing toege-
keken. Op de meeste andere plekken in de wereld 
gaat het ook totaal anders. Wat kunnen wij leren 
van het verleden? Wat kunnen we leren van 
andere plekken? En zeker verlaten mensen onze 
gemeente, maar er zijn ook genoeg mensen die 
wel lid blijven, dan wel betrokken zijn bij activi-
teiten van onze gemeente. Is het niet beter om 
ons hierop te richten?
En om ons af te vragen:
1. Waarom ben je betrokken bij onze gemeente?
2. Wat en waarom zijn we (er) als kerk?

Als LeF-commissie zouden we het heel fijn vinden 
om jullie mening te horen hierover. Dat kan door 
uw/jouw antwoord op bovenstaande vragen 
te mailen naar lefaalten@gmail.com (of naar 
folkert.j.de.jong@gmail.com).
We zien jullie reacties graag tegemoet, zodat wij 
deze (anoniem) mee kunnen nemen in de dienst.
Graag tot ziens op 26 februari om 10 uur in de 
Zuiderkerk! De Joysingers zullen deze dienst 
zorgen voor de muzikale medewerking, wat ons 
betreft is dat nóg een reden om te komen. 

Zondag 12 maart 10.00 uur HVWD (Hulp Ver 
Weg Dichterbij)-dienst in de Zuiderkerk. Mede-
werking verlenen Nootzaak en Harry van Wijk. 
Het wordt een afwisselende dienst met aan-
dacht voor Moldavië. Een land dat op de grens 
tussen West en Oost, liggend tussen Roemenië 
en Oekraïne, moeilijke tijden beleeft. Een land 
dat voor velen van ons vrij onbekend is, terwijl het 
nog geen 2.000 km bij ons vandaan ligt.
 
Menno Hanse van Kerk in Actie brengt Moldavië 
en het werk van KiA via een presentatie in beeld. 
Ds. Folkert de Jong gaat met ons nadenken over 
de vraag: Wat kunnen we leren van de kerk in 
Moldavië? Die kerken zijn anders in hun geloofs-
beleving, meestal Oosters-Orthodox, maar wat 
is dat precies? Wat kunnen we leren van onze 
christelijke familieleden in deze andere kerk en 
omstandigheid? Muzikaal wordt de dienst omlijst 
door Nootzaak en Harry van Wijk begeleidt de 
samenzang op het orgel.
De HVWD-collecte is bestemd voor het Kerk in 
Actie project ‘Kinderen en ouderen worden gezien 
in Moldavië’. HVWD zal in geheel 2023 aandacht 
besteden aan Moldavië. Een land dat onze steun 
en medeleven hard kan gebruiken.

Meer informatie op 

kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/  
(via kaartje onderaan pagina en filteren op land) 

Giften en collectes

Giften PBD

Zondag 19 maart 2023 

  Oude Helenakerk
09.30 uur   dhr. H. de Graaf - Zondag 

 Laetare in de Veertigdagentijd

RK-viering
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Zaterdag 25 februari 2023
 
  Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:  Evangelisatiekoor
 
  Stegemanhof
19.00 uur:  dhr. J. Lievers
 
  Beth San 
19.00 uur:  dhr. B. Brethouwer

Zaterdag   4 maart 2023
 
  Stegemanhof
19.00 uur:  mevr. M. Rots 
 
  Beth San 
19.00 uur:  ds. P. Speelman 

Zaterdag 11 maart 2023
 
  Stegemanhof
19.00 uur:  mevr. R. Jentink
 
  Beth San 
19.00 uur:  mevr. W. de Jong

Zondag 26 februari 2023 
Eerste zondag in de veertigdagentijd

 St. Joriskerk
10.00 uur:  ds. A.G. Endeveld  
collecte:  Diaconie 
uitgangscollecte:  Kerk
 
 
 
 
Zondag 5 maart 2023 
Tweede zondag in de veertigdagentijd

 St. Joriskerk
10.00 uur:  ds. A.G. Endeveld 
collecte:  Kerk 
uitgangscollecte:  Diaconie

Woensdag 8 maart 2023 
Biddag voor gewas en arbeid

 St. Joriskerk
19.30 uur:  ds. R. Wentink, Winterswijk  
collecte:  Diaconie 
uitgangscollecte:  Kerk
 
Zondag 12 maart 2023 
Derde zondag in de veertigdagentijd

 St. Joriskerk
10.00 uur:   ds. B. Marsman, Winterswijk 

Anders dan Anders- dienst
collecte:  Kerk  
uitgangscollecte:  Diaconie 

Kerkdiensten  
Bredevoort  

Kerkdiensten Aalten 

Zondag 26 februari 2023 
Eerste zondag in de veertigdagentijd
 
 Oude Helenakerk
09.30 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk - Heilig Avondmaal
collecte:  Werelddiaconaat en Kerk

 Zuiderkerk 
10.00 uur:  ds. F. de Jong - Regenboogdienst 
collecte:  Werelddiaconaat en Kerk
 
Zondag 5 maart 2023 
Tweede zondag in de veertigdagentijd
 
 Oude Helenakerk 
09.30 uur:  ds. E. van Deventer 
collecte:  Zending en Kerk

 
Woensdag 8 maart 2023 
Biddag voor gewas en arbeid

 Oude Helenakerk 
19.30 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk 
collecte:  Werelddiaconaat en Kerk

 
Zondag 12 maart 2023 
Derde zondag in de veertigdagentijd

 Oude Helenakerk
09.30 uur  mevr. N. Hengeveld 
collecte:  Missionair werk en Kerk

 Zuiderkerk
10.00 uur:  ds. F. de Jong - Regenboogdienst 
collecte:   Binnenlands Diaconaat en Kerk -  

Kerk in Actie project in Moldavië 

Weeksluitingen 

Februari 2023
Vrijdag  24 Matteüs 7:1-12 
Zaterdag 25 Romeinen 5:1-11 
Zondag 26 Romeinen 5:12-21 
 
Maandag 27 Romeinen 6:1-15 
Dinsdag 28 Romeinen 6:15-23 
 Maart 2023 
Woensdag 1 Numeri 10:11-36 
Donderdag 2 Numeri 11:1-9 
 
Vrijdag  3 Numeri 11:10-23 
Zaterdag 4 Numeri 11:24-35 
Zondag 5 Psalm 106:1-23 
 
Maandag 6 Psalm 106:24-48 
Dinsdag 7 Numeri 12:1-16 
Woensdag 8 Numeri 13:1-3,17-24 
  Biddag 
Donderdag 9 Numeri 13:25-33 
 
Vrijdag  10 Numeri 14:1-10 
Zaterdag 11 Psalm 25:1-11 
Zondag  12 Psalm 25:12-22 
 
Maandag 13 Numeri 14:11-25 
Dinsdag  14 Numeri 14:26-35 
Woensdag 15 Numeri 14:36-45 
Donderdag 16 Psalm 5 
Vrijdag  17 Romeinen 7:1-12

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- fam. Pikaar, Varsseveldsestraatweg 18e  
- fam. Koning, Polstraat 43  
- mevr. Obbink-Schreurs, Het Verzet 17  
- dhr. Radstaak, Bodendijk 15  
- mevr. Hoopman, Ludgerstraat 15-13 
- fam. Somsen, Wolterinkweg 7

Bloemengroet Aalten Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en 
 kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kinder nevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuider kerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 

Neem en lees
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Overleden

Op 2 februari 2023 is mevr. Mathilde Konnik-
Rutgers overleden. Ze is 77 jaar geworden. De 
laatste tijd heeft ze doorgebracht in het bijzijn 
van haar geliefden. Elke dag waren ze bij haar. 
Ondanks dat het een pittige tijd was, was het ook 
een mooie en bijzondere tijd waarin veel gezegd 
en gedeeld kon worden. Mathilde had graag nog 
een poosje geleefd, maar ze vond het goed zo. 
Ze vertrouwde op God. Ze zei: ‘Ik voel dat ik mag 
komen en dat er een plekje voor me is.’ In dat ver-
trouwen hebben we afscheid van haar genomen. 
We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen 
heel veel kracht en troost toe bij het dragen van 
dit grote gemis en verdriet.
 

Op 11 februari is dhr. Adri Grootendorst over-
leden. Adri vertrouwde op God, zijn hemelse 
Vader. Hij geloofde dat hij na zijn sterven bij Hem 
verder zou leven. We hebben afscheid genomen 
met de woorden van Psalm 23:1 ‘De Here is mijn 
Herder, mij ontbreekt niets.’ 
We wensen zijn vrouw Ada en de kinderen Gods 
troost en nabijheid toe bij dit verlies.

Ziekte

Verschillende mensen uit de wijk zijn na een 
opname in het ziekenhuis nu aan het revalideren 
of weer thuis, of ergens anders aan het herstellen. 
We zijn God dankbaar als het weer beter gaat, 
soms tegen alle verwachtingen in. We hopen en 
wensen dat ze de komende tijd weer helemaal 
mogen herstellen. 
Soms is dit niet mogelijk. We hopen dat ze dan 
een ander goed, zorgzaam en liefdevol plekje 
mogen vinden.
Als u het fijn vindt dat ik bij u kom omdat u ziek 
bent of opgenomen moet worden, dan hoor ik 
het graag.

Anneke Wattel-de Vries 

Overleden

Op 31 januari overleed na een onverwachte en 
korte periode van ziekte Paulina Jane Maria (Lia) 
Assink-Gadfield, Singelweg 22. Lia moest afscheid 
nemen van het leven en van haar echtgenoot 
Johan, kinderen en hun partners en klein kinderen, 
verdere familie en vrienden. Op maandag 
6  ebruari vond de uitvaart plaats.
Op 3 februari overleed, na een periode van lang-
zaam afnemende gezondheid toch nog plotseling 
Jan Willem (Wim) Rijks, wonende aan de Nijver-
heidsweg 95. Ik leerde dhr. Rijks kennen als een 
rustige, vriendelijke man. Een echte duivenmelker. 
Wim Rijks wordt gemist door zijn echt genote 
Dini Rijks, zijn kinderen en hun partners en klein-
kinderen (waarvan hij een trotse opa was). Ook 
verdere familie, vrienden en kennissen zullen hem 

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

27 feb  mevr. T.I. Smilda-van der Horst 
Ludgerstraat 59, 7121 EH

27 feb  mevr. G.H. Winkelhorst 
Meidoornstraat 21, 7121 AV

27 feb  mevr. J. Post-Heideman 
Ludgerstraat 12/E, 7121 EM

28 feb  mevr. D.C. te Kloeze-Luiten 
Tubantenstraat 56, 7122 CS

28 feb  dhr. G.J. Tolkamp 
Admiraal de Ruyterstraat 91, 7122 WG

  1 mrt  dhr. H. Neerhof 
Manschotplein 48, 7121 BM

  1 mrt  dhr. A. Lammers 
Beeklaan 12, 7122 BH

  2 mrt  mevr. A.E. Onnink-Tolkamp 
Hollenberg 1, 7121 MC

  2 mrt  mevr. G.H. Kruisselbrink-Vruggink 
Ludgerstraat 33/02, 7121 EG

  2 mrt  dhr. G.D. ter Haar 
Frankenstraat 111, 7122 ZS

  2 mrt  mevr. W.J.A. Demming-Vrieze 
Andromeda 35, 7122 XB

  2 mrt  mevr. J.H. Mateman-ter Horst 
Julianastraat 36, 7121 CD

  3 mrt  mevr. L.H. Ligterink-Ebbers 
Ludgerstraat 31/05, 7121 EG

  4 mrt  dhr. N. Noort 
Dijkstraat 36, 7121 EV

  4 mrt  mevr. C. Siebelink-Klijn Hesselink 
Klokkemakersweg 3, 7122 KB

  5 mrt  mevr. H.G. ter Horst-Tolkamp 
Keizersweg 7, 7121 GM

  5 mrt  dhr. G.H. Nijenes 
Heuvelweg 6, 7122 NK

  6 mrt  mevr. A. Ruitenbeek-Aarnoutse 
Batavenstraat 37, 7122 ZT

  6 mrt  mevr. H.J. Nijman-Prinsen 
Koeweide 96, 7121 EK

  7 mrt  mevr. J.W. van der Zwaag-Breukelaar 
Sniedersweide 32, 7123 AK

  8 mrt  dhr. H. Lammers 
Smitskamp 55, 7121 HM

  8 mrt  dhr. J. van Eerden 
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB

  8 mrt  dhr. J.D. Radstaak 
Frankenstraat 6, 7122 ZS

10 mrt  mevr. J. Hoens 
Bevrijding 33, 7121 WP

11 mrt  mevr. M. Holling-van der Wal 
Hoge Veld 109, 7122 ZP

11 mrt  mevr. H.C. Kemink-Romeijn 
‘t Smees 1, 7121 CB

11 mrt  mevr. A.G. Sellink-Vreman 
Koningsweg 8, 7121 MR

12 mrt  mevr. J.W. Dammers-Tolkamp 
Eligiusstraat 39, 7121 EB

12 mrt  mevr. A. Hoftijzer-te Winkel 
De Hare 7, 7121 XG

12 mrt  dhr. G.H. Elferink 
Lichtenvoordsestraatweg 51, 7121 RA

12 mrt  mevr. C.W. Wiggers-Lensink 
Ludgerstraat 15/04, 7121 EG

13 mrt  mevr. J.A. Veldhuis-Wansing 
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG

13 mrt  mevr. H.M. Klein Entink-Bosch 
Landstraat 17, 7121 CM

14 mrt  mevr. J.G. Scholten-Hoftijzer 
Smitskamp 1, 7121 HM

15 mrt  mevr. J.H. ter Haar-Wamelink 
Keizersweg 59, 7121 GN

16 mrt  dhr. W.F. Buesink 
Varsseveldsestraatweg 6, 7122 CC

17 mrt  mevr. D. Rijks-Sikking 
Nijverheidsweg 95, 7121 GE

Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 

Predikant 
Hoge Es 6
7122 ZC  Aalten 
tel. 06-10855041 
ds.elizabeth.van. 
deventer@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer
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Boerenpastoraatgroep start op 1 maart – 
nog enkele plekken vrij

Nadine Bongen en ik hebben er voor gekozen om 
de pastoraatsgroep voor boeren en tuinders pas 
op 1 maart van start te laten gaan. Er meldden 
zich al een mooi aantal geïnteresseerden, maar 
zij konden niet op de data die wij hiervoor gere-
serveerd hadden. Tijdens de lunchbijeenkomst op 
1 maart (van 12.00 – 14.00 uur) gaan we samen 
kijken naar vervolgdata die voor iedereen passend 
zijn. Dus wil je nog meedoen dan kan dat. Er is 
nog ruimte voor 2 á 3 personen. Aanmelden kan 
tot en met 27 februari bij mij (zie gegevens hier-
boven) of bij Nadine Bongen, tel. 06-31197914.

Zieken
Mevr. Nanny Eppink-Veen, Tubantenstraat 48, 
is na een ziekenhuisopname en een kort verblijf 
thuis tijdelijk opgenomen in de Hassinkhof in 
 Beltrum, appartement 46.
Dhr. Harm Slomp, Bredevoortsestraatweg 111 B, 
werd begin februari met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis in Winterswijk.
Mevr. Annie ter Haar-Hoftijzer, Tubantenstraat 
29, was begin februari opgenomen in het MST.

Overleden
Op 26 januari overleed in de leeftijd van 102 jaar 
Hendrika Willemina (Riek) Aalbers-Schoppers. 
Riek hing aan het leven. Ze zei kort voor haar 
overlijden nog tegen haar kinderen: ‘ ’t Is mi’j 
nooit te lange ewest’. Op 3 februari – in de dank-
dienst voor haar lange leven – lazen we de trouw-
tekst van Gerrit en Riek uit Psalm 39: ‘En nu, wat 
verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop die is op U.’ 
Hoewel haar geloof in de loop van haar leven wel 
veranderde, bleef haar hoop op God gericht. Aan 
Hem kon ze zich toevertrouwen. We wensen haar 
kinderen, schoonkinderen, klein- en achterklein-
kinderen toe dat haar gedachtenis en Gods nabij-
heid hen tot zegen mogen zijn.
Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Overleden

Op 3 februari is overleden Riek Ruessink-Bussink, 
Uranus 14, in de leetijd van 80 jaar. Wij wensen 
haar man Henk, de kinderen en kleinkinderen 
Gods nabijheid toe in hun grote gemis en verdriet.

Ziekenhuis

Er zijn mij van de afgelopen periode geen zieken-
huisopnamen bekend van mensen uit onze wijk 
die in dit kerkblad vermeld willen worden.
Wij wensen alle zieken in onze wijk en hen die 
intens met hen meeleven Gods kracht en nabij-
heid toe.

Een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk 

missen. Op vrijdag 10 februari vond de uitvaart 
plaats, die vanwege mijn vakantie werd verzorgd 
door mijn collega Wilma de Jong.

Zieken
Josien Timmerman, Kruisdijk 19, is opgenomen in 
het hospice in Winterswijk. Toen ik er laatst was, 
bleek ze omringd door kaarten, bloemen, familie 
en goede zorg. Laten we hopen en bidden dat ze 
hier nog even van mag genieten.
Er zijn meer zieken in de wijk. Niet iedereen wil 
hier genoemd worden. We blijven hopen dat 
medicijnen en kuren hun werk doen. Mocht u te 
maken hebben met ziekte of tegenslag en een 
bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat 
mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoek-
medewerker) weten.

Pastoraat
Op 1 maart komen de bezoekmedewerkers en 
contactpersonen van diverse tehuizen bij elkaar. 
Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen 
van de scriba van Noord. De taakgroep Pasto-
raat wil van hen graag horen hoe zij hun ‘werk’ 
ervaren, wat er goed gaat en wat beter kan.
Voor 21 maart staat er een bijeenkomst gepland 
van het pastoraal wijkteam nieuwe stijl van de 
wijk Zuid-Paars. Alle bezoekmedewerkers, contact-
personen, leden van het bestuur van de Protes-
tantse Bezoekdienst en ouderlingen zullen hier-
voor worden uitgenodigd. Ik kijk uit naar een 
zinvolle en vooral ook gezellige avond. Zet deze 
datum vast in de agenda!

Vacatures bezoekmedewerkers

Er heeft zich iemand gemeld die mogelijk bezoek-
medewerker wil worden in wijk 16. Binnenkort 
hebben we een gesprek hierover met elkaar! 
Ondanks herhaald vragen heeft zich nog geen 
nieuwe bezoekmedewerker gemeld voor de  secties 
18 en 19. Voor de vacatures in IJzerlo hebben we 

een tijdelijke oplossing gezocht en gevonden. 
Met Anton Navis (ouderling Zuid-Paars) en twee 
bezoekmedewerkers uit deze secties hebben we 
rond de tafel gezeten en een soort ‘noodplan’ 
bedacht. De 70+ers uit de vacante wijken zijn ver-
deeld over de bezoekmedewerkers en ook Betty 
Hielkema neemt (tijdelijk) een aantal adressen 
onder haar hoede. De mensen jonger dan 70 
kunnen een van de twee ouderlingen (Anton 
Navis en Henk Westervelt) benaderen wanneer er 
behoefte is aan pastoraat. Zij zullen dat dan weer 
aan mij doorgeven. Anton Navis is bereikbaar via 
antonnavis@hotmail.com en tel. 06 - 1350 3521. 
Henk Westervelt is bereikbaar via e.westervelt@
upcmail.nl, tel. 0543 - 466367. Vanaf deze plek 
dank ik voor ieders bereidheid en de samen-
werking. Samen geven we zo vorm aan het 
‘omzien naar elkaar’.

Diaconaat

Burgemeester en wethouders hebben vertegen-
woordigers van de religieuze gemeenschappen 
uit de gemeente Aalten uitgenodigd mee te 
denken en te zoeken naar oplossingen die te 
maken hebben met de opvang van statushouders 
en ontheemde Oekraïners. Samen met de voor-
zitter van onze kerkenraad, Gerard Helmink heb 
ik namens de PG Aalten deelgenomen aan dat 
gesprek. Wordt vervolgd.
Het wordt langzaam lente, maar het vriest 
’s nachts toch nog regelmatig. Ik herhaal het nog 
maar een keer: als geld voor u of jou de reden is 
voor een koud huis, laat het mij of een van de 
diakenen dan weten. Samen kunnen we naar een 
oplossing zoeken.

Persoonlijk

Mijn weekje vakantie pakte anders uit dan ik 
dacht en ik heb minder dozen uitgepakt dan ik 
van plan was. Maar het was goed om een weekje 

zelf mijn agenda te kunnen bepalen. Ik ben 
zowaar aan het breien geslagen! Voor sommigen 
van u misschien al jarenlang een hobby, maar 
ik ben begonnen aan het eerste echte breiwerk 
in mijn leven. Op de middelbare school werd de 
handwerkjuf moedeloos van mijn gepruts (in mijn 
streven het goed te doen, breide ik zo strak dat 
het breiwerk meer op een boekenplank dan op 
een sjaal leek) en werd ik na een paar maanden 
handwerken verwezen naar de docent handvaar-
digheid, waarin ik het overigens jarenlang goed 
gehad heb (misschien is hier mijn interesse voor 
techniek wel gewekt en de bodem gelegd om 
naar de HTS te gaan). Maar goed, mocht u mij 
binnenkort in een veelkleurig vest zien, dat is dus 
van eigen hand!

Social media

Op mijn Facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. De 
groep ‘Vrienden’, die vooral uit gemeenteleden 
bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken 
van gemeenteleden worden zonder uitzondering 
geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een Whatsappberichtje 
sturen of mij mailen.

Met hartelijke groet, 
ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant  
Varsseveldse straatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk
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Verhuisd

Na een periode van tijdelijke opname in de Has-
sinkhof is mevr. Sini Schreurs verhuisd naar de 
Stegemanhof, Geurdenstraat 79. Wij hopen dat 
zij zich daar snel ‘thuis ‘mag voelen.

Ziek

Mevr. Kirkskothen, Damstraat, verblijft, na een 
ziekenhuisopname en een korte periode thuis, in 
woonzorgcentrum De Hoge Weide, Zwiepseweg 
107, 7241 GR Lochem.
Mevr. Riek Pennings, Manschotplein, is plotseling 
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig is 
zij inmiddels weer thuis.
Beiden een voorspoedig herstel gewenst.

Overleden

Op 24 januari is op 98-jarige leeftijd mevr. 
Büttner-Jansen, Geurdenstraat, overleden.
Op 8 februari is Aleid Vaags, Wilhelminastraat 
overleden. Verdrietig maar dankbaar hebben wij 
afscheid van haar genomen. Wij wensen Wim, de 
kinderen en kleinkinderen en allen die zij dierbaar 
was veel kracht en sterkte in dit verlies.
Eveneens op 8 februari is mevr. Annie ter Maat-
Lubbers overleden. Jan, Stef en Gabrielle veel 
kracht en sterkte toegewenst in deze verdrietige 
periode.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat Wijk Geel,

Wilma de Jong 

Kobus

Jullie zien hier een prachtige cake voor een buurt-
genoot die wel een baksel van liefde verdiend 
had. Zijn er nog meer in de wijk? Geef vooral door! 
En even praktisch: ik krijg de laatste tijd geregeld 
appjes of telefoontjes op maandag. Dat zegt mij 
dat niet iedereen ervan op de hoogte is dat dat 
mijn vrije dag is. Bij dezen!
Dinsdag en woensdag ben ik tot 14.00 uur te 
bereiken, de meeste kans maak je op donderdag 
en vrijdag, dan ben ik doorgaans tot 17.00 uur 
beschikbaar. 

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee 
15 maart Schiller - 20.00 uur

Heb je naaste lief en cijfer jezelf weg.
Wees jezelf en kom voor jezelf op.

Dat zijn twee nogal tegengestelde ideeën hè?
De één uit de kerk, en de ander niet. De een past 
bij een echt christelijk leven, de ander is seculier 
egoïsme. Offuh … 

Is het niet zo zwart/wit?
Mooi onderwerp voor Schiller. 

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel.  0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 19e JAARGANG NR. 21 - VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2020

EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?
PASTORAAT IN HET CAFÉ!

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wajong@kerkvenster.nl

Wilma de Jong

Belijdenis / Doop
Mooi nieuws: er zijn twee mensen die graag 
belijdenis willen doen, en een van de twee, 
die niet als kind gedoopt is, wil zich laten 
dopen. Met die twee mensen zijn we nu een 
voorbereidingsgroep begonnen. 
 
Denk je erover na om een volgende stap in 
je geloof te zetten en wil je dieper graven: 
stuur me een mail of appje, je bent van harte 
welkom. 
 
In data en lokaties zijn we nog erg flexibel, 
deels doen we het zelfs online. 
 
Meedoen: folkert.j.de.jong@gmail.com / 
tel. 06-10941959. 

Start op 1 maart a.s.
In een cyclus van drie lunchbijeenkomsten 
willen boerin Nadine Stemerdink-Bongen en 
kerkelijk werker Netty Hengeveld boeren en 
tuinders uitnodigen hun persoonlijke verhalen 
te delen. We kijken waar we elkaar in alle kwets-
baarheid kunnen ontmoeten en inspireren, 
zonder de discussie op te zoeken.
Aangezien er wel belangstelling is voor deze 
gespreksbijeenkomsten, maar niet op de eerder 
door ons genoemde data, hebben we besloten 
te starten op 1 maart en dan samen te kijken 
wanneer we hier een vervolg aan willen geven. 

Wanneer:  1 maart van 12.00 tot 14.00 uur
Waar:   in de kantine bij de familie 

Bongen aan de Zilverbekendijk 6 
te Barlo

Lunch:  voor een broodje wordt gezorgd
Aanmelden:   graag uiterlijk 27 februari bij  

Netty Hengeveld,  
tel. 06 - 2213 1933, hengeveld.
kerkvenster.nl. Er is nog ruimte 
voor twee à drie deelnemers

Voel je welkom!

Nadine Stemerdink-Bongen  
en Netty Hengeveld 

Pastorale gespreksbijeenkomsten  
voor boeren
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Wat neemt hij mee
Gea Evenhuis 

Stralend met een grote lach, zegt Adri: ‘de kinder-
kampen. De kinderkampen waren fantastisch.  
De lol die we samen hadden, het ravotten, de 
spelen, het kampvuur en vooral de bonte avond. 
We maakten zelf de stukjes en ik vond het heer-
lijk om een lollig typje uit te beelden. Ik kan me 
niet herinneren dat we in die kampweek moesten 
bidden, wel dat we op zondag naar de kerk 
gingen. Het was apart om in een andere kerk te 
zitten, dan zag ik iets anders.
Ik was thuis gewend om elke zondag mee te 
gaan naar de kerkdienst, dat deed je gewoon, dat 
hoorde erbij. De kinderen mochten dan naar de 
kindernevendienst. Vooral de kerstdienst vond ik 
mooi, iedereen was mooi aangekleed en opge-
togen. De liederen waren ook mooi, maar ik vond 
dat ik niet kon zingen, dat deed ik dan ook niet. 
Thuis gingen we wel altijd bidden voor het eten 
en op zondag werd er uit de Bijbel voorgelezen. 
We hadden zo’n dagkalender waar een tekst 
op stond en elke dag werd er wel een verhaal 
voor gelezen uit een kinderbijbel. Het hoorde er 
gewoon bij.
Nu ben ik er niet meer mee bezig, het hoeft voor 
mij niet zo. Wat ik uit mijn jeugd meeneem, 
was het christelijke ritueel bij het overlijden van 
mijn vader. De dominee kwam en sprak de juiste 
woorden, want mensen voelden zich getroost. Ik 
weet die woorden niet meer, maar ik vond het wel 
fijn dat de mensen die om ons heen waren, er wel 
wat aan hadden. 
Rond mijn twintigste ben ik steeds verder van 
het kerkgebeuren af komen te staan. Waarschijn-
lijk hebben de zaterdagavondfeesten met iets te 
veel alcohol daar mee te maken gehad. Het valt 
niet mee om met een kater overeind te blijven 
zitten in de kerkbanken. Mijn moeder heeft toen 
besloten dat ze me beter mijn eigen gang kon 
laten gaan. Ik hoor van haar nu dat het prettig is 
dat er nog steeds mensen in de gemeente zijn die 
ouderen bezoeken en klaar staan om een handje 
te helpen als er hulp nodig is. Mooi, maar het past 
niet meer bij mij.
Ja, ik geloof. Niet op de manier van vroeger, het is 
van mij en niet zo precies omschreven als ze in de 
kerk deden. Het is een draadje met vroeger waar 
ik geen hekel aan heb en niet doorknippen zal.’  

Alphacursus
Een nieuwe Alphacursus gaat starten 
op donderdag 2 maart om 18.30 uur  
in Aalten aan de Landstraat 2  
(oude café Op d’n Timp).

Op Alpha ontdek je de basis van het christe-
lijk geloof op een laagdrempelige en gezellige 
manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie 
onderdelen: eten, een inleiding en een kleine 
groep. 

Voor wie?

Alpha is voor iedereen, zowel jong en oud! Het is 
de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je 
alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. 
De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek 
waar alle verhalen samenkomen. Er is alle ruimte 
om het gesprek aan te gaan en je vragen en 
ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over allerlei inspire-
rende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen 
meningen en vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. 
Je ontmoet nieuwe mensen, met wie je echte, 
 eerlijke gesprekken aangaat. 

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét 
moment om elkaar op een ontspannen manier 
goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je 
naar een kort, inspirerend verhaal over een van 
de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je 
vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Op Alpha bespreek je onder meer de volgende 
onderwerpen:
Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? 
De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met 
de kerk? 

De cursus zal zeven weken duren en  
afgesloten worden met een weekend.

Zin om aan te schuiven? De avonden zijn voor 
jong & oud. Je bent van harte welkom op Alpha.  
Wel graag even aanmelden   
via www.alpha-aalten.nl

Ook ik heb de cursus  
in Aalten gevolgd
Ik had altijd echt het idee dat Alpha alleen was 
voor mensen die nog nooit van God hebben 
gehoord. En omdat ik wel gewoon christelijk ben 
opgevoed binnen de protestantse kerk, dacht ik 
dat het dus niet voor mij was! Maar het tegendeel 
bleek waar te zijn …
Je duikt samen, na een heerlijke maaltijd, in ver-
schillende onderwerpen. Je hoort van je groeps-
genoten hoe zij dingen oppakken en daar kan ik 
dan weer wat mee. Waar we tegen aanlopen. Wat 
ons helpt. Wat ons rust geeft en houvast. 
Zo had ik veel om over na te denken. Telkens zette 
ik kleine stapjes. Wat mij o.a. echt bijgebleven is, 
dat Jezus aanklopt bij mij. Maar IK moet de deur 
voor Hem open doen…
Het weekend was erg fijn van vrijdagavond tot 
zondagmiddag. Samen voetbal kijken of spelle-
tjes doen. Samen eten, wandelen, alpha-film 
kijken en in groepjes uiteen. Dan weer bowlen en 
ook je eigen momenten, fijne gesprekken en nog 
veel meer.
Na het weekend hebben wij nog weer drie 
avonden gehad met een onderwerp. Het laatste 
onderwerp ging over de kerk. De kerk zijn wij 
samen en is niet alleen het gebouw, En wat het 
belangrijkst is: Jezus is bij- en in ons aanwezig.
Het was een leerzame periode. Lieve en warme 
mensen ontmoet. Fijne en soms diepe gesprekken 
gehad, Alles mocht, niets moest … 
Dus weet je nog helemaal niks over het geloof, 
of juist al alles? Laat je niet tegenhouden en doe 
een Alpha! Alpha is voor iedereen! Het is zeker 
aan te raden! 

 Ada Jentink

Biddag 8 maart
Op de tweede woensdag in maart viert 
de  Protestantse Kerk vanouds Biddag 
voor gewas en arbeid. Er wordt niet alleen 
 gebeden voor een goede oogst, maar ook 
voor alles wat wordt gedaan om mensen te 
voorzien van ‘ons dagelijks brood’.
Biddag is een dag die ons erbij bepaalt dat we 
het gebed broodnodig hebben. Een dag ook die 
de gemeente wil aanzetten tot gebed, voor gewas 
en arbeid, voor de intense nood in de wereld en 
voor zoveel meer. 
Over het grote belang van het gebed voor de 
christelijke gemeente schreef dr. H.K. Miskotte 
ooit prachtig in zijn boekje ‘De weg van het 
gebed’: ‘De gemeente van Christus is een bid-
dende gemeenschap; in het gebed wordt haar 
antwoord openbaar op het Woord van God dat 
haar heeft geschapen; daarom is het gebed als 
dank zegging en aanbidding, als belijdenis en 
voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in 
de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de 
diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van 
het kerk-zijn.’
In de samenkomsten van de gemeente bidden 
we gezamenlijk tot God en worden we gestimu-
leerd om het gebed vol te houden als we weer de 
wereld in gezonden worden. 

Gebed
 
God van de gerechtigheid die uw Woord nakomt, 
die ons de aarde geeft  
           om haar in liefde te dienen en te bewaren, 
zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan 
en te horen wie uit het onrecht in de wereld  
  een beroep op ons doen. 
 
Zegen onze handen om van u te ontvangen  
  wat wij nodig hebben, 
om anderen nabij te kunnen zijn  
  en te bemoedigen. 
Zegen onze ogen om uw ontferming  
  over ons te zien 
en zo in barmhartigheid mensen op te merken. 
Zegen onze voeten om  
  in de navolging van Christus 
gerechtigheid en vrede te brengen, 
opdat mensen hoop vatten  
  en weer vertrouwen vinden.

Barend Wallet 
 
Uit: Help ons u te vinden.  
101 nieuwe gebeden. Protestantse Kerk 2016

Bron: 40dagentijdmagazine van KerkinActie
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Annie Vaags-Helmink 
 
 
~ Annie ~ 
 
Geboren 
30 december 1929 
Overleden 
24 januari 2023

Annie werd geboren in Dale op De Pakkebier als 
jongste dochter in een gezin van vijf kinderen. 
Na haar schooltijd kwam ze te werken bij de 
familie Klein Entink en ze voelde zich daar erg 
thuis. Ook verbleef ze veel bij haar broer Willem 
en schoonzus Betje op ‘Het Nijhof’ in Barlo. Op 
de jongerenvereniging Barlo leerde ze Gerhard 
kennen. 
Op 10 december 1953 zijn ze getrouwd, en 
gingen ze wonen op toen nog Barlo 112, het 
ouderlijk huis van Gerhard. In de periode van 
1955 t/m 1968 kregen ze vijf kinderen. Annie 
genoot van de drukte in huis, de kinderen en de 
zorg voor Gerhards ouders en haar eigen moeder, 
die later ook erbij in kwam wonen. 
Annie stond met beide benen op de grond. Van 
nature leefde ze vanuit een sterk geloof en ver-
trouwen, Annie geloofde in haar medemens. 
Ze was zachtaardig en had vertrouwen in de 
mensen om haar heen. Achterdocht was haar 
vreemd. Ze zei zelf ook niet voor niets: ‘I-j mot de 
mensen nemmen zoas ze bunt’ en ze liet het niet 
bij de woorden, maar handelde er ook naar. 
Annie had oog voor de kleine dingen. Ze vond een 
eigen gemaakte tekening mooier dan een duur 
schilderij. Een klein kadootje gekocht van eigen 
zakgeld werd voor altijd bewaard. Een heel klein 
bloempje, geplukt in de berm en gegeven door 
een kinderhandje, werd door haar meer bewon-
derd dan een duur gekochte bos uit de winkel. 
Ze was geen moeder die klaar stond met het 
 ‘vingertje’, maar ze leefde ons voor! Annie zocht 
de ouderen in de buurt geregeld op, niet uit 
plichtsbesef maar dit kwam uit haarzelf. 
Ze was een lieve, zorgzame vrouw, die erg kon 
genieten van haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Samen spelletjes doen, en logeer-
partijen bij oma waren favoriet. Bij oma mocht 
alles. 
In de vrije uurtjes was er tijd voor lezen, breien en 
naaien, er zijn heel wat sokken gebreid door haar. 
De tijd kwam dat ze samen met Gerhard uit-
stapjes kon maken, naar Parijs, Berlijn en Oosten-
rijk. Liefdevol nam ze de zorg voor Gerhard op zich 
toen zijn gezondheid achteruitging. 
Toen ze zelf niet meer in staat was om alleen 
te wonen ging ze eerst naar de dagopvang van 
Beth San en daarna vol vertrouwen naar de 
groeps woning, waar ze 3,5 jaar later, na een kort 
ziekbed, rustig is ingeslapen op 93-jarige leeftijd. 
We zullen haar erg missen maar zijn dankbaar dat 
we haar zolang in ons midden mochten hebben.

 
familie Vaags

Hendrike Willemina 
Aalbers-Schoppers 
 
– Riek – 
 
Geboren  
17 mei 1920 
Overleden  
26 januari 2023

Riek werd geboren als tweede kind in een gezin van 
tien kinderen bij Schoppers op ‘De Bleke’ aan de 
Heuvelweg in Lintelo. Al jong leerde ze aanpakken 
en had een gelukkige jeugd in het grote gezin. 
Ze was bijna 20 jaar toen de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak. Een enerverende tijd voor haar. 
Ze kreeg verkering met Gerrit Aalbers en op 
24 februari 1944 stapten ze in het huwelijks-
bootje. Ze konden hun intrek nemen aan de 
Dijkstraat 4 in Aalten. Hun oudste zoon Gerard 
werd geboren op 15 januari 1945. Op 30 januari 
1945 was Riek in de Westerkerk toen er een razzia 
plaatsvond waarbij veel onderduikers werden 
opgepakt. Enkele weken later werd de Dijkstraat 
per ongeluk gebombardeerd i.p.v. het station. 
Riek was op dat moment op weg om een kinder-
wagen op te halen net buiten het dorp. Het 
onderduikmuseum heeft een interview met Riek 
opgenomen over deze periode en op dvd gezet.
Na de oorlog brak er een tijd van hard werken 
aan en werden er drie dochters geboren, Hannie, 
Frida en Bea. Het gezin woonde inmiddels op de 
Dijkstraat 10a. Riek zorgde thuis voor veel gezel-
ligheid. Zondags uit de kerk werden er spelletjes 
gedaan met vriendjes en vriendinnetjes. Later, 
toen de kinderen het huis uit waren, woonden 
Riek en Gerrit in de Batavenstraat en genoten van 
de bezoekjes van de kinderen en kleinkinderen. 
Een moeilijke tijd brak aan toen Gerrit ernstig 
ziek werd. Riek verzorgde hem lange tijd liefdevol.  
Op 2 januari 1979 overleed Gerrit, Riek intens ver-
drietig achterlatend. Ze gunde zich niet lang tijd 
om te rouwen en krabbelde weer overeind, zich 
vasthoudend aan haar gezin.
Een nog moeilijker tijd brak aan toen Hannie ziek 
werd en op 21 januari 2006 overleed. Dankzij 
haar enorme veerkracht, ijzeren wil en hulp van 
alle kanten, pakte ze het leven weer op aan de 
Varsseveldsestraatweg waar ze toen woonde. 
Haar wil om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen heeft haar ver gebracht. De laatste 
jaren kreeg ze de nodige thuishulp vanwege de 
vele valpartijen, totdat het niet meer ging en ze 
na weer een valpartij in het ziekenhuis belandde 
en niet meer zelfstandig kon blijven wonen, 
mede door haar slechte zicht. Ze werd liefdevol 
opgevangen en verzorgd in Pronsweide, waar ze 
ook in coronatijd haar 100e verjaardag mocht 
vieren. Ondanks alle beperkingen heeft ze ervan 
genoten. Ze was dankbaar voor al het bezoek dat 
ze daar kreeg. Via KerkVenster voelde ze zich nog 
steeds verbonden met de kerk in Aalten. Iedere 
zondag ochtend bezocht ze de dienst in Prons-
weide en toen ook dat niet meer ging vanwege 
corona volgde ze de kerkdienst van Aalten online.

Eind december 2022 gaf ze zelf aan dat het leven 
klaar was. Ze leverde steeds meer zelfstandigheid 
in. Dat vond ze vreselijk. Na enkele moeizame 
weken overleed Riek op 26 januari 2023 in de 
leeftijd van 102 jaar.

haar kinderen

Mathilda  
Konnik-Rutgers 
 
~ Mathilde ~ 
 
Geboren  
11 augustus 1945 
Overleden  
2 februari 2023

Mathilde was de jongste in een gezin van zeven 
kinderen. Ze heeft een goede en fijne jeugd 
gehad. Ze was erg geliefd als kind vanwege haar 
persoonlijkheid. Ze was vrolijk, bescheiden en 
behulpzaam, was onbevangen en had humor. 
Soms haalde ze streken uit samen met haar zus.
Na haar schooltijd werd ze kindermeisje bij 
Bakker Swijtink. Ze runde daar dan het hele gezin. 
Ze trouwde op jonge leeftijd. Haar man was vee-
handelaar. Ze werkte hard mee in het bedrijf.
Het verlies van haar beide ouders vlak na elkaar, 
was heftig. Vooral haar moeder miste ze erg. De 
zorg voor de kinderen hielp haar om verder te 
gaan.
Toen het goed ging met het bedrijf, hadden ze 
een fijne tijd. Helaas kon haar man het niet meer 
aan toen het bedrijf te snel groeide. Dit had grote 
invloed op hem en op het hele gezin. Een moei-
lijke tijd brak aan.
Mathilde was volledig toegewijd aan haar gezin 
en aan het bedrijf; Trouw, zorgzaam en vol 
passie. Maar uiteindelijk ging het niet meer. Ze 
is gescheiden en samen met de kinderen verder 
gegaan. Een moeilijk maar dapper besluit.

‘Het is zoals het is. Je moet er maar het beste 
van maken.’ zei ze. Zij en de kinderen genoten 
van alles wat weer kon; bezoeken, gezelligheid, 
vakanties, enz. Tuinieren was haar grote passie. 
Maar ook in andere dingen was Mathilde erg 
handig; naaien, klussen, koken, enz. Ze had een 
goede band met de buurt. Ze noemden haar 
‘de koningin van de Polstraat’. Ze was open en 
gastvrij en hield van gezelligheid.
Op 22 augustus 1986 trouwde ze met Jan. Samen 
hebben ze goede en gezegende tijd gehad.
De kinderen en kleinkinderen waren het mooiste, 
het beste en het liefste wat ze had. Daar gaf ze 
alles voor. Ze gaf altijd aan anderen. Ze cijferde 
zichzelf daarbij weg. Ze zette zichzelf nooit op de 
eerste plaats.

De laatste tijd was een verdrietige maar ook een 
hele mooie en waardevolle tijd waarin alle mooie 
en belangrijke dingen gezegd en gedeeld konden 
worden.
Dankzij de liefdevolle zorg en aanwezigheid 
van Jan en de kinderen en kleinkinderen is ze 
thuis rustig, tevreden en dankbaar heengegaan. 
Zei ze. ‘Ik voel dat ik mag komen en dat er een 
plekje voor me is.’ In vertrouwen dat ze het nu 
goed heeft en thuis is bij haar Heer, hebben we 
afscheid van haar genomen.

‘Richt je op de toekomst, vier het leven en blijf 
bij elkaar’ zei ze tegen haar geliefden. In jullie 
harten en liefdevolle herinneringen gaat ze mee.
 
‘Ik heb mijn boek nog niet uit, ik zou nog graag 
willen weten hoe het verder gaat … maar het is 
goed zo.’ 

Mathilde
 

 
Anneke Wattel-de Vries

In memoriam
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 Riek Ruessink-Bussink 
 
 
~Riek ~ 
 
Geboren  
29 augustus 1942 
Overleden  
3 februari 2023

Riek werd geboren op 29 augustus 1942 op de 
Haart. Zij was de jongste in een gezin met negen 
kinderen en was het nakomertje. Ze groeide op op 
de boerderij van haar ouders. Na de lagere school 
en twee jaar huishoudschool stond haar leven 
een aantal jaren in het teken van het meewerken 
op de boerderij en het verzorgen van haar vader 
die vanwege een halfzijdige verlamming, hulp-
behoevend was. Op haar twintigste ging ze aan de 
slag: bij de WEKA als kantine-medewerkster. In de 
tussen tijd had ze Henk Ruessink leren kennen. Met 
hem trouwde ze in 1965. Samen kregen ze twee 
kinderen, twee jongens: Ernst-Jan en Marcel.
Nadat de kinderen wat groter werden ging ze 
weer aan het werk. Ze begon bij het Schepers-
veld met schoonmaakwerk van vakantiehuisjes. 
Algauw werd ze ook gevraagd om mee te helpen 
in de bediening in het restaurant en bij feesten en 
bruiloften. Dit was haar lust en haar leven. Ze had 
altijd een praatje klaar voor de gasten en boven-
dien was het natuurlijk erg gezellig. In totaal heeft 
ze er bijna 25 jaar met heel veel plezier gewerkt. 
Maar op een gegeven moment werd al dat geloop 
met zware dienbladen toch een beetje teveel. 
Bovendien ging Henk in 1999 met pensioen. Dat 
was een mooi moment om zelf ook te stoppen.
Ze hadden toen veel meer tijd om er samen op 
uit te trekken, vooral richting hun favoriete Sauer-
land en Oostenrijk. Eerst met de auto en later met 
de bus. Maar ook lekker fietsen op verschillende 
plekken in Nederland. Maar helemaal stil zitten 
kon ze zeker niet. Riek ging allerhande vrijwilli-
gerswerk doen: koffie schenken op het Hoge Veld 
en in St. Bernardus (later het Ambthuis) te Brede-
voort, secretaris bij de ‘Vrouwen van Nu’ en ook 
bezoekmedewerker namens de kerk. Ze heeft dat 
heel lang volgehouden. Uiteindelijk tot een paar 
jaar geleden de coronapandemie uitbrak en deze 
activiteiten noodgedwongen op een lager pitje 
kwamen te staan.
Een andere belangrijke ‘hobby’ waren haar klein-
kinderen, Wouter en Marleen. In de loop der jaren 
heeft ze regelmatig opgepast en dat was zowel 
voor haar als de kleinkinderen groot feest. Niets 
was te dol: pannenkoeken bakken, naar de speel-
tuin, de kinderboerderij maar ook naar verschil-
lende zwembaden, pretparken en dierentuinen.
De laatste jaren kreeg ze wel wat meer lichame-
lijke ongemakken. Hierdoor moest ze een aantal 
keren geopereerd worden om twee nieuwe heupen 
en een nieuwe knie te krijgen. Ook moest ze een 
keer aan een halsslagader geopereerd worden. Dit 
alles heeft ze met de nodige levenslust doorstaan 
en altijd kwam ze er na een aantal weken herstel 
weer bovenop en leek het of ze nog jaren mee kon.
Het afgelopen jaar ontstonden er echter pro-
blemen met haar bloed. In eerste instantie leek 
dit nog mee te vallen, maar vanaf november 
belandde Riek in het ziekenhuis en werd een tumor 
in de darm geconstateerd. De kerstdagen en oud 
en nieuw heeft ze nog thuis mogen vieren. Maar 
daarna moest ze weer naar het ziekenhuis en ging 
het helaas snel bergafwaarts. Op 3 februari 2023 
is ze thuis, omringd door haar naaste familie op 
80-jarige leeftijd vredig ingeslapen.

Henk, (schoon)kinderen en kleinkinderen  

Jan Willem Rijks 
 
 
~Wim ~ 
 
Geboren 
26 augustus 1935 
Overleden 
3 februari 2023

Wim is geboren op 26 augustus 1935. Hij 
groeide op in een gezin met zes broers en zussen. 
Zij woonden aan Bredevoortsestraat bij het 
zwembad het Walfort.
Na een zorgeloze jeugd waarin de postduiven 
en het voetbal bij AZSV een belangrijke rol ver-
vulden kwam de diensttijd zoals dat toen gebrui-
kelijk was. Na deze periode leerde hij Dini Sikking 
kennen.
Na een aantal jaren (1961) trouwden ze, en werd 
al snel de eerste van vier kinderen geboren.
Hij was een vriendelijke en bescheiden man van 
weinig woorden en hij had een droge humor. Hij 
was een lieve en zorgzame man, een trotse, lieve 
en zorgzame vader, schoonvader en zeer trotse 
opa. Hij was steeds geïnteresseerd in het doen 
en laten van de kleinkinderen, al liet hij dat niet 
altijd blijken.
Wim was in zijn werkzame leven vrachtwagen-
chauffeur, eerst bij Ackerman en later bij eier-
handel Weevers. Nadat de vut-leeftijd bereikt 
was, kwam er tijd voor vakantie. Er werden diverse 
landen met de bus bezocht, o.a. Spanje, Oosten-
rijk en Kroatië. Ook de Nederlandse wateren 
werden vaker middels een cruise bevaren. Ook 
kwam er meer tijd voor zijn grote liefhebberijen, 
de postduiven en de groentetuin.
Wim moest, gedwongen door ziekte en na een 
lidmaatschap van meer dan 60 jaar, stoppen 
met de postduiven. Dat was een moeilijk moment 
voor hem. Daar er geen opvolging was, werd het 
duivenhok aan een kleinzoon gegeven die er een 
keet van mocht maken. Zodoende is het oude hok 
toch nog steeds in gebruik, wat hem goed deed.
Na een periode van langzaam afnemende 
gezondheid is Wim rustig ingeslapen en hebben 
wij verdrietig maar dankbaar afscheid van hem 
genomen.

Niets ter wereld kan een mens vervangen  
van wie men heeft gehouden. 

Wilma de Jong

Aleid Vaags 
 
 
~ Aleid ~ 
 
Geboren 
15 juni 1949 
Overleden  
8 februari 2023

Aleid is geboren op 15 juni 1949 als oudste 
dochter van vier kinderen van Jan Vaags & Liza 
Lensink. Haar vader was vrachtwagenchauffeur 
en moeder huisvrouw. Aleid is liefdevol opge-
groeid in een fijn gezin, waar veel zorg was voor 
elkaar. Aleid wilde graag studeren aan de HBS 
en heeft de HBS goed afgerond. Daarna is ze, op 
haar zeventiende, bij de Rabobank gaan werken. 
Bij de Rabobank heeft Aleid haar hele werkende 
leven gespendeerd. Binnen de bank heeft ze 
verschillende functies gehad en is uiteindelijk 
directie secretaresse geworden. Eerst in Aalten, 
toen in Winterswijk en uiteindelijk in Groenlo. 
Zelfs na haar pensioen viel ze nog af en toe in bij 
een andere vestiging en bleef plezier houden in 
het werk.
Aleid had veel sociale contacten die ze trouw 
onderhield. Ze was attent met bijvoorbeeld 
het sturen van kaarten. Ze had compassie voor 
andere mensen en was geïnteresseerd in mensen.
Een grote passie van Aleid was lezen. Ze heeft 
heel veel gelezen en heeft na haar pensionering 
voorgelezen bij de peuterspeelzaal en onder-
steund in Nederlandse les.
Op haar dertigste heeft Aleid Wim leren kennen. 
Samen kregen ze twee kinderen. Daan en Els. 
Tegen de toenmalige norm in bleef Aleid na haar 
zwangerschappen werken, en Wim bleef thuis. Ze 
heeft altijd met veel plezier gewerkt. Ze hamerde 
bij de kinderen op hun zelfstandigheid en jezelf 
kunnen redden zonder de hulp van een ander, 
behalve als de hulp van haar was. Het was wel fijn 
dat dit wel aangenomen werd.
Aleid was een betrokken en zorgzame moeder die 
probeerde de kinderen te ondersteunen in waar 
zij mee bezig waren. Als ze niet praktisch kon 
ondersteunen toonde ze veel interesse en dacht 
ze mee.
Aleid was blij en gelukkig toen de kleinkinderen 
werden geboren. Samen met Wim heeft ze regel-
matig opgepast. Ze zongen samen liedjes, ze 
gingen eropuit, maar wat ze vooral graag deed 
was samen lezen.
In 2021 kreeg Aleid wat vage klachten en na een 
aantal onderzoeken bleek ze ongeneeslijk ziek te 
zijn. In het afgelopen jaar heeft ze veel ups en 
downs gehad in haar gezondheid. Wim heeft voor 
haar gezorgd, met ondersteuning van kinderen, 
familie, vrienden, dr. Kluitman en Buurtzorg. Tot 
zij op 8 februari, op nog maar 73-jarige leeftijd, 
het leven los heeft moeten laten. ‘Verdrietig 
maar dankbaar voor de tijd die we samen hebben 
gehad hebben we afscheid van haar genomen.’ 
 
‘There is a crack in everything,
that’s how the light gets in 

 
(Leonard Cohen)   

 
Wilma de Jong   
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Tekst: Heidi Ebbers - Foto’s Kristel Bosman en 
Mirande Jansen

Tijdens de Kliederkerk hoorden we  
het verhaal ‘Niemand is zoals jij’ van  
Max Lucado. Tijdens de workshopronde 
ontdekten we verschillende kanten  
van het verhaal:
De Nerflanders deden elke dag hetzelfde: ze gaven 
elkaar stickers. Iedereen had twee dozen met 
 stickers: één met gouden sterren en één met grijze 
stippen. (…) De Nerflanders die er mooi uit zagen, 
met glad hout en glanzende verf, kregen altijd 
sterren.
Of die iets heel bijzonders konden, bijvoorbeeld 
prachtig zingen of moeilijke woorden konden zeggen, 
kregen ook sterren. Maar de Nerflanders van wie 
het hout ruw was, of de verf afgebladderd, of die 
niets bijzonder konden, kregen grijze stippen. 

Iedereen kon op zoek naar zijn of haar talent:

Je kon een foto van jezelf laten maken waar je een 
mooi lijstje omheen mocht knutselen:

In de viering hoorden we het verhaal van de Nerf-
landers, bespraken we met elkaar wat we mooi en 
belangrijk vonden in dit verhaal, zongen we samen 
met A-company en vertelde Henriëtte Brethouwer 
over het prentenboek ‘Bijzonder’ dat zij heeft 
geschreven over haar zoon Noah. Waarna iedereen 
een prentenboek cadeau kreeg van Noah.

En na het bidden, danken en de zegen ging iedereen 
naar de hal voor koffie, thee of limonade met wat 
lekkers dat door de kinderen was gemaakt.

We kunnen terugkijken op een geslaagde Kliederkerk!

Zet alvast in je agenda:  
de volgende Kliederkerk  

is op 2 april.

Fotoverslag van  
de Kliederkerk 

met het thema  

'Jij bent bijzonder!’
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‘t Praothuusken
Elke week op woensdagmiddag  
van 15.00 uur tot 17.00 uur  
in de zaal van de Zuiderkerk.

Woensdagmiddag 1 maart is Dinie van Lochem 
voor de laatste keer als werkgroeplid bij ’t Praot-
huusken. We vinden het jammer dat ze stopt na 
15 jaar.
Maar zoals ze zelf aangaf, een keer is het goed 
geweest. Van deze middag gaan we voor haar 
een speciale middag maken. Op 8 maart is 
de spelletjes middag, met sjoelen, Rummikub, 
 Triominos of wat we maar uit de kast willen 
halen. We hebben sinds kort ook de ‘kletspot’ 
daar kunnen mooie gesprekken door ontstaan.
Op woensdagmiddag 15 maart zijn we voor een 
keer in Elim. Dit omdat de Zuiderkerk gebruikt 
wordt voor de verkiezingen.
De accordeongroep waarvan één van onze vrijwil-
ligsters lid is, komt deze middag voor ons spelen, 
en meezingen of een dansje maken is toegestaan.
Wij zien u graag in de zaal van de Zuiderkerk, en 
dus ook een keer in Elim, waar de koffie en thee 
voor u klaar staat.

Namens de werkgroep: 
Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag) 

Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld, 
Jolanda Wevers, tel. 06 - 269 28 997

 
Wandeltocht Restauratie-
fonds, veel deelname,  
flinke opbrengst
 
Onder prima weersomstandigheden hebben 
zondag 12 februari 251 mensen een mooie route 
van 7 of 12 km. door de buurtschap Dale gelopen. 
Veel leuke reacties ontvingen wij als organisatie. 
Een enkeling kwam aan het dwalen, maar weet 
dat zelf aan het niet goed opletten.
De pauzes werden goed aangedaan er heerste 
een gezellige sfeer onder het genot van een hapje 
en of drankje. De pauze-adressen ontvingen een 
attentie voor het enthousiast beschikbaar stellen 
van hun locatie. Wij willen hen en alle wandelaars 
bedanken voor medewerking en deelname.
Een bruto-opbrengst van ca. € 1.700 was het 
prachtige resultaat van deze wandeltocht.
De volgende activiteit van het Restauratiefonds 
is op zaterdag 20 mei, dan verzorgt toneelvereni-
ging Lintelo een toneelavond in zaal Elim.

 
Harm Veldhuis

 

COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
Kerk Venster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatse lijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de  kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt 
uitgegeven door de 
Stichting KerkVenster.  
Adres: Kerkstraat 2,  
7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Eindredactie: Leni Franssens, 
Ada Haasnoot, Gerda 
ter Maat, Johan Scholl  
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Redactieleden:  
Hanneke Drenth, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl
Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl
Financiën   
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang-
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een post abonne ment 
op Kerk Venster nemen. 
De abonnements kosten 

be dragen € 45,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden over gemaakt op 
bank rekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging  
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributie commissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
 klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen of 
ervoor bedanken, dan graag 
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl

Vormgeving  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06-2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk   
Senefelder Misset, 
Doetinchem.  
Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk-
Venster verschijnt op vrijdag  
17 maart 2023.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te  worden 
aan geboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
 Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte  bestanden (jpeg, 
etc.) aan leveren. Uiterste 
inlever datum kopij per  
e-mail is dinsdag 7 maart  
2023 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2023 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
 Kerkstraat 2.

©  KerkVenster 2023. 
Overname van artikelen 
alleen met toestemming 
en bronvermelding

Hallo allemaal,
de Veertigdagentijd is weer begonnen.We leven weer toe naar Pasen.We mogen stil staan bij alles wat God voor ons doet.En hoeveel Hij van ons houdt.Als je het fijn vindt kun je hier extra mee bezig zijn.Kies een manier die bij je past om toe te leven  naar Pasen, er zijn daar veel manieren voor.Je kunt vasten, meer stille tijd nemen  of wat anders: alles is goed .Je moet doen wat bij je past.Als het niet bij je past om er extra mee bezig te zijn  is ook goed.

Doe gewoon wat bij je past.

Gods zegen

Henrike Jentink 

Verenigingen
 Stichting  
Restauratiefonds 
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Dit is het thema van het veertigdagentijd-project 
van Kind op Zondag dat we met de kinderneven-
dienst gaan volgen.
Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook 
dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. 
Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te 
blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en jij 
mag daarin meegaan. Verander je mee?
Op de kindernevendienst en bij de Klup horen we in de 
verhalen uit de Bijbel dat dingen kunnen veranderen. 
En we denken door middel van leuke opdrachten na 
over wat dat betekent voor ons eigen leven. 
Elke week komt er een nieuw thema aan bod: 
Waar zeg je nee tegen? Waar ga jij van stralen? 
 Bijzondere ontmoeting, Open je ogen, Kom! Waar 
hoop je op? Alles wordt anders.
Ook thuis kan je met dit project aan de gang. Er is 
namelijk een werkboekje. Wil jij ook zo’n werkboekje? 
Stuur dan even een mailtje of appje.
Op deze Andersumme vind je een veertigdagen-
kalender. Elke dag staat er een opdrachtje, tekst of 
tekeningetje, veertig dagen lang. De Veertigdagen-
tijd begint woensdag na carnaval. Zondagen tellen 
niet mee. Op die dag is het steeds een beetje feest, 
in de hoop op Pasen (Deze kalender komt uit Kind op 
Zondag). 

Agenda komende weken
 
•  Zondag 26 februari  Kindernevendienst 10.00 uur Zuiderkerk 

Kieskist 09.30 uur Oude Helenakerk 
#Durfte  18.00 uur Jongerenhuis

 
Dinsdag 28 februari  Klup voor groep 3 t/m 5 14.15 (inloop) Jongerenhuis 

Klup voor groep 6 t/m 8 15.30 uur Jongerenhuis
 
Zondag 5 maart Kindernevendienst  09.30 uur  Oude Helenakerk
 
Dinsdag 7 maart   Klup voor groep 3 t/m 5 14.15 (inloop)  Jongerenhuis 

Klup voor groep 6 t/m8  15.30 uur Jongerenhuis
 
Zondag 12 maart   Kindernevendienst 10.00 uur  Zuiderkerk 

Kieskist 09.30 uur Oude Helenakerk 
Diepgang 18.00 uur  Jongerenhuis

 
Dinsdag 14 maart  Klup voor groep 3 t/m 5 14.15 (inloop) Jongerenhuis 

Klup voor groep 6 t/m 8 15.30 uur Jongerenhuis

Zondag 19 maart #Durfte 18.00 uur Jongerenhuis 

Verander je mee?


