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Gezamenlijk zitten ze om de tafel. De vertrek-
kende Annelies Westerveld met Joanne Eppink en 
Nicole Hoornenborg, de twee die het stokje van 
haar overnemen. ‘Wie één keer mee is geweest 
als vrijwilliger met de IKA-week, wil vaker mee, 
is onze ervaring’ vertelt Annelies. En zij kan het 
als geen ander weten. Na maar liefst 45 jaar, 
waarvan 20 jaar als leiding, vond ze het vorig jaar 
welletjes. ‘Het werd tijd dat ik ging stoppen en het 
aan jongeren overliet. Gelukkig waren Joanne en 
Nicole bereid om samen mijn taak over te nemen. 
Vorig jaar hebben we de organisatie nog samen 
gedaan. Dit jaar doen ze het alleen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat gaat lukken.’ Want Joanne 
Eppink en Nicole Hoornenborg zijn ervaren vrij-
willigers. Ze kennen elkaar bovendien goed, via 
het werk. Joanne werkt in de thuiszorg. Nicole is 
ook verpleegkundige, heeft thuiszorg gedaan, en 
werkt nu voor zorg-op-afstand. 
Ze zijn het er met zijn drieën helemaal over 
eens: meegaan als vrijwilliger is heel erg fijn om 
te doen. ‘We hebben in die week zoveel plezier 
met elkaar. Over het algemeen is het in de zorg 
meestal rennen en vliegen. Maar in de IKA-week 
heb je juist tijd en aandacht voor elkaar. Het is er 
gezellig en er heerst een sfeer van Achterhoekse 
gemoedelijkheid. Als vrijwilliger geef je veel en je 
krijgt er veel voor terug. Zo werkt het IKA-virus’, 
zeggen ze lachend. 

De organisatie van de week

‘Ik ben bij de IKA gekomen doordat ik 45 jaar 
geleden een mevrouw verzorgde die secreta-
resse van de IKA was,’ vertelt Annelies. ‘Omdat 
mijn moeder op onze kinderen paste, kon ik een 

weekje mee. Later paste mijn schoonzusje op. 
En omdat ik later parttime werk deed, kon ik het 
regelen. Anders had ik nooit mee kunnen gaan. 
Dat is tegenwoordig veel moeilijker. Iedereen 
werkt en de meeste opa’s en oma’s ook. En het 
weekje gaat van je eigen vakantie af. Maar het is 
heel erg mooi om te doen.’ 
Met de organisatie van zo’n week is de leiding een 
groot deel van het jaar druk. En Annelies somt op: 
‘medewerkers werven, de groep samenstellen, het 
programma invullen, de contacten met het hotel, 
de bus voor een excursie regelen, de kamerinde-
ling maken en de nachtdiensten indelen. Voor 36 
gasten zijn er 18 vrijwilligers nodig, dus ga maar 
na. Vroeger ging er, behalve een pastor ook nog 
een huisarts mee, maar dat is nu niet meer zo. 
De pastor of dominee is er voor het pastorale 
gedeelte, maar loopt vaak ook koffie te schenken, 
hoor. Er zijn ook altijd twee diensten, waarvan 
eentje met Avondmaal. Voor veel mensen is het 
niet meer mogelijk om zelf naar de kerk te gaan 
en dan vinden ze het heel fijn om daar samen 
Avondmaal te vieren.’ 
Joanne noemt een paar activiteiten: ‘Er wordt 
gewandeld en gefietst. Daar zijn dan weer extra 
vrijwilligers nodig om mee te rijden of te duwen. 
Lunteren is een prachtige omgeving. Er wordt van 
alles georganiseerd. Van een huifkartocht tot een 
vossenjacht, er is wel eens een imker geweest, we 
spelen bingo en Rummikub, doen aan gymnastiek 
en er zijn optredens. En enthousiast vertelt ze van 
een jaar waarin Koningsdag viel in de vakantie-
week. Dat was heel bijzonder. Buiten werd de vlag 
gehesen en het Wilhelmus gezongen en zelfs het 
vogel knuppelen ontbrak niet. Maar we zorgen er 
ook altijd voor dat er rust is ingebouwd.’

‘Een groot gedeelte van de dag zitten we ook aan 
tafel, gaat Nicole verder, er wordt heel veel aan-
dacht besteed aan het eten met elkaar. Meestal 
eten de gasten thuis alleen en juist daarom 
vinden ze het ontzettend gezellig om dat met 
elkaar te doen. En in Lunteren is heel veel moge-
lijk. Er is een uitstekende kok. We hebben ook wel 
eens pannenkoeken gegeten op het terras.’ 

Gasten

Veel van de gasten komen uit Aalten, dat is opval-
lend. Misschien komt dat wel omdat Aalten een 
actieve diaconie heeft. Want de werving van de 
gasten loopt via de diaconie. De diaconie betaalt 
ook een deel van de kosten. De deelnemers 
betalen een bedrag, waarvoor ze een hele week in 
Lunteren of Doorn verblijven. Dit jaar is dat € 940 
voor PKN-leden en € 1140 als je geen lid van de 
kerk bent. Het blijft een heel bedrag, maar het 
is volpension, inclusief alle activiteiten. De erva-
ring van de diaconie is dat de meeste mensen 
sparen voor die week. En als ze eenmaal zijn mee 
geweest, zijn ze zo enthousiast dat ze graag een 
bedrag ervoor apart leggen. De week is niet alleen 
bedoeld voor mensen die veel zorg nodig hebben. 
Ook vitale mensen die graag een weekje geheel 
verzorgd weg willen, mogen mee. Immers, de 
weken zijn vooral bedoeld om even uit de sleur 
van alledag weg te zijn, om samen met mensen 
uit de eigen regio te genieten in een andere 
omgeving. In principe zijn de weken voor dit jaar 
volgeboekt. Mensen die zich nog willen opgeven, 
komen op een wachtlijst te staan. Eenmaal op 
deze lijst, ontvangen ze volgend jaar automatisch 
een nieuwe uitnodiging thuis. 

Vaak onzichtbaar, maar altijd onmis­
baar. Dat zijn de vele vrijwilligers 
in de kerk. Onmisbaar zijn zeker 
de vrijwilligers die meegaan als 
begeleiding van de Interkerkelijke 
Vakantieweken Achterhoek en Liemers 
(IKA). Tijd om een paar van hen in het 
zonnetje te zetten. 

Verzorgen, verwennen en genieten
Tekst: Hanneke Drenth - Foto’s: Jan Oberink en aangeleverd

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers 
Zie voor het artikel over het 

Paasoratorium pagina’s 16 en 17.

V.l.n.r. Joanne Eppink, Annelies  
Westerveld, Nicole Hoornenborg. 
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Annelies vertelt nog van een echtpaar waarvan 
de vrouw in een verpleeghuis woont en de man 
thuis. Het bijzondere van zo’n week is dat ze dan 
weer samen op vakantie zijn. Of van iemand die 
veel zorg nodig had en meegaat met de week, 
waardoor de mantelzorger ontlast kan worden.
Annelies Westerveld, Joanne Eppink en Nicole 
Hoornenborg weten alledrie hoe het is, om gasten 
in een IKA-week te verzorgen en te verwennen. 
Voor Annelies is daar na 45 jaar een einde aan 
gekomen. Een lintje heeft ze gekregen toen ze 
40 jaar bij de IKA was en vorig jaar heeft ze een 
prachtig afscheid gehad. Onverwachts kwamen 
in die week kinderen en kleinkinderen langs met 
zelfgebakken taart en een groot spandoek. Met 
een goed gevoel heeft ze het stokje overgegeven 
aan Joanne en Nicole. Maar zal ze het niet gaan 
missen? ’Ja, eigenlijk mis ik het al wel een beetje,’ 
geeft ze toe. ‘Vooral de contacten met de col-
lega’s en de gasten. Maar ik kom nog wel een 
dagje duwen, hoor!’ 

Vertrouwen
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

 
Gezang 390: 3

‘Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe’ In de vele 
jaren dat ik het mooie werk als predikant mag 
doen is het regelmatig voorgekomen dat de 
woorden van dit couplet mochten klinken aan 
het sterfbed van iemand op hoge leeftijd. 
Ook kort geleden nog mochten deze woorden 
klinken bij iemand die op hoge leeftijd op bed 
lag en zich dankbaar wilde overgeven aan de 
Heer. Ontroerend is het altijd weer als mensen 
zelf, al is het met gebroken stem, deze woorden 
meezingen of zeggen. 
Het zijn kostbare momenten waarop wij de 
Heer heel dichtbij voelen.
Momenten waarop je met elkaar voelt dat het 
geloof geen theorie is maar praktijk. Niet iets 
van ver weg, maar heel dichtbij! Een ervaring 
van die wonderlijke rust van het geloof en dat 
stille vertrouwen dat het goed is en goed komt. 
Immers, ‘Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe’ 
Ik zou wensen dat elk overlijden waar ik bij 
betrokken ben op deze manier zou gaan. Helaas 
is dat niet zo. Het is zo mooi, een voltooid leven, 
dankbaarheid en vertrouwen aan het einde 
daarvan op de Heer die erbij was in het leven 
en er ook bij zal zijn in en over de dood heen. 
Maar zo gaat het niet altijd. Er zijn ook mensen 
die los moeten laten die in de middag van hun 
leven zijn en er zijn mensen die we moeten 
missen, die nog maar in de morgen waren van 
hun leven, soms zelfs vroeg in de morgen. Is het 
dan ineens geen mooi werk meer als ik daarbij 
betrokken mag zijn? Zeker wel, maar het stille 
vertrouwen en de dankbaarheid van Gezang 
390 is dan vaak ver weg, door alle vragen, ver-
bijstering en het intense gemis van geliefden 
die de avond van hun leven niet mochten 
halen. Soms ervaar ik intens hoe moeilijk het is 
om woorden te vinden voor iets waar eigenlijk 
geen woorden voor zijn. Is er dan soms niets te 
zeggen? Gelukkig uiteindelijk wel, maar nooit 
te snel. Ook dan mogen wij ons door tranen 
en vragen heen vasthouden aan die woorden 
uit Gezang 390. Ook als we geliefden in onze 
ogen te vroeg, soms veel te vroeg moeten 
loslaten mogen we weten aan Wie we hen 
toevertrouwen.

 
Hendrik Jan Zeldenrijk 

Overdenking
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Wij feliciteren

Allereerst gaan onze gelukwensen naar dhr. 
J.T. Tolkamp en mevr. M.C. Tolkamp-Wamelink, 
Pöppinkpad 8. Op 27 maart zijn zij 25 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele 
gelukkige jaren samen. 
Dhr. A.G. Freriks, Misterstraat 93 viert op 27 
maart zijn 93e verjaardag. Ook van harte gefelici-
teerd en een gezellige dag gewenst met allen die 
u dierbaar zijn. 

Zieken

Mevr. Anna Huinink is ter revalidatie opgenomen 
in Pronsweide. We wensen haar spoedig herstel 
toe. 
We wensen iedereen die ziek is veel kracht toe 
en zo mogelijk spoedig herstel. Voor hen die hun 
krachten achteruit zien gaan, hopen wij dat ze de 
goede dingen in het leven kunnen blijven waar-

deren. Zij die in de naaste omgeving iemand 
hebben die (ernstig) ziek is, wensen wij veel kracht 
toe om hun naaste te ondersteunen. 

Overleden 

Op 23 februari is op 78-jarige leeftijd overleden 
Dina Engelina (Diny) Lammers-Grevink. De begra-
fenis heeft plaatsgevonden op 1 maart jl. 
We wensen de kinderen, kleinkinderen, familie, 
vrienden en allen die haar zullen missen veel 
sterkte toe. 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Collectes en giften

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2a, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR  Bredevoort 
tel. 0543-451071 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN  Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester 
Wim ter Maat, 
Driehonderdmeterweg 20,  
7121 KR Aalten, 
tel. 0543-564575  
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06 
e-mail: kerkrentmeesters@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad  
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: 
hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-471154

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06-13 65 41 90 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

Samen Eten 

Tot  en  met  juni gaan we zeker door met 
Samen Eten: dinsdag 4 april, dinsdag 9 mei 
en dinsdag 13 juni. ‘t Grachthuys verzorgt de 
catering. 
‘Samen Eten’ is in ’t Koppelhuis, inloop vanaf 
17.30 uur, om 18.00 uur gaan we eten. 
Vrije giften worden dankbaar aanvaard (zie 
bus in ‘t Koppelhuis). De mogelijke data in 
de zomer en later worden bekendgemaakt in 
KerkVenster. 
Iedereen is van harte welkom! Wel graag 
aanmelden vooraf bij Marion Radstaak, 
beheerder ’t Koppelhuis, of bij Ada Endeveld. 

Alle leden hebben een persoonlijke 
brief in huis gehad van de kerkenraad 
waarin opgeroepen is om mee te 
denken met de commissie Toekomst 
Kerk Bredevoort en met de kerkenraad 
over de toekomst van de kerk. 

Ongeveer 70 leden hebben gehoor gegeven aan 
de oproep.
De voorzitter, Arjan Twigt, heet iedereen van 
harte welkom.
Arjan opent met een gedicht dat het gevoel 
weergeeft waarmee de commissie aan de slag 
is gegaan. Het gaat over gisteren, vandaag en 
morgen en over angst, moed en durf. 

 
Ik laat los 

Het pad dat ik tot gisteren nam… 
vandaag neem ik het niet. 
Ik ga op zoek naar nieuwe wegen 
dwars door nog onbekend gebied.
 
Ik weet niet waar het me zal brengen 
en het wordt vast een zware tocht. 
Maar … ik weet wel dat ik blijf zoeken 
net zolang, tot ik vind waar ik naar zocht.

In mijn rugzak zit angst, 
maar … ik baan het pad. 
Mijn angst heeft al veel te lang, 
de vrije hand gehad.
 
Naast angst draag ik ook moed, 
overtuiging, verlangen, 
en een rotsvast vertrouwen, ik blijf 
in mijn angst vooral niet hangen.
 
Vandaag loop ik dapper, 
aan de bekende weg voorbij. 
En… al kom ik mezelf tegen, 
ik laat los …… ik ben vrij 

De commissie

Vervolgens stelt Arjan de commissie voor die 
bestaat uit Bert Stronks en Monique Garstenveld 
(Katholiek Kontakt), Jan Ebbers, Joke Meijnen, 
Henny Tolkamp en Arjan Twigt.

Het onderzoek 

De commissie heeft, na uitvoerig onderzoek van 
verschillende mogelijkheden voor de toekomst 
van de kerk in Bredevoort en na raadpleging 
van de classis op 30 januari 2023, aanbevolen 
om voor het behoud van een zelfstandige kerk 
in Bredevoort te gaan en de mogelijkheden tot 

Gemeentebijeenkomst
over de toekomst van de kerk in Bredevoort op zondag 5 maart 2023 

Kerk 

Gift via predikant/ouderling/ 
wijkmedewerkster   .    .    .    .    .    .    .    .   €   20,00 
Collectes in de dienst  .    .    .    .    .    .    .   € 561,21

Diaconie

Collectes in de dienst   .     .     .     .     .     .     .  € 755,55 
Giften via de bank  .    .    .    .    .    .    .    .   €   61,34 
Overige giften   .     .     .     .     .     .     .     .     .     . € 250,00 
Gezamenlijke maaltijd   .     .     .     .     .     .     . € 187,25 
Bij koffiedrinken  .    .    .    .    .    .    .    .    .   €   24,75 
Ontmoetingsmiddagen   .    .    .    .    .    .   €   28,90 



5

samenwerking met buurgemeenten te onder-
zoeken, waarbij de classis heeft aangeboden het 
voortouw te nemen. 
Op 7 februari 2023 heeft de kerkenraad een voor-
lopig standpunt ingenomen om deze optie te 
onderzoeken en verder uit te werken, maar niet 
voordat de kerkleden gehoord zijn. 
Daarom worden de aanwezige kerkleden nu in de 
gelegenheid gesteld om hun ideeën naar voren te 
brengen, suggesties te doen en vragen te stellen. 
Arjan geeft het woord eerst aan Joke Meijnen, die 
verder uiteenzet hoe het proces van onderzoek 
door de commissie gelopen is. Kortweg geeft Joke 
aan wat de aanleiding is geweest voor bezinning 
op de toekomst. Dat is de afname van het aantal 
kerkleden, weinig jongeren en dopelingen en het 
ambtsdragersprobleem. Uitgangspunt is dat we 
zo lang mogelijk een eigen kerk in Bredevoort 
willen behouden.
 
Arjan stelt daarna iedereen in de gelegenheid 
om vragen te stellen of suggesties te doen. Het 
is lastig om een woordelijk verslag te doen, maar 
er wordt volop gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om mee te denken, ideeën en mogelijkheden 
te opperen en zorgen uit te spreken. De discussie 
verloopt in een positieve sfeer en met veel respect 
voor elkaar. 

Reacties

Hieronder geven we een aantal meningen, zorgen 
en ideeën weer die door verschillende aanwezigen 
worden geventileerd.
Eén van de aanwezigen geeft aan dat je in het 
uiterste geval een deelgemeente kunt worden, 
waarbij gedoeld wordt op een kerk op ‘de daele’ 
van een boerderij. Hij zou graag zien dat de kerk 
meer uitgebaat wordt, zoals hij in Londen heeft 
gezien.
Een ander wil graag wat meer informatie hebben 
over het huidige functioneren van de kerk, bijv. 
over de financiën, het aantal ambtsdragers en 
het aantal leden op dit moment en of er contact 
geweest is met buurgemeenten.
Momenteel zijn er 700 à 750 leden. We zijn ook 
financieel nog redelijk gezond, maar er is jaar-
lijks wel een tekort van € 20.000 en dan boer je 
hard achteruit. Dit geldt temeer omdat we voor 
een groot deel financieel afhankelijk zijn van de 
oudere kerkleden (60+). Er zijn nog zestien kerken-
raadsleden, maar komende zomer nemen er weer 
een aantal afscheid en dan missen we een aantal 
mensen voor belangrijke functies, waaronder die 
van penningmeester. 

Momenteel zijn er nog geen contacten gelegd 
met buurgemeenten en Arjan vult aan dat de 
classis het initiatief zal nemen voor gesprekken 
met buurgemeenten, waarbij het de intentie is 
om de huidige samenwerking met Aalten (Kerk-
Venster, De Groene Kerk en DHVD) voort te zetten. 
Een van de aanwezigen bedankt de kerkenraad 
voor de heldere brief. Hij ziet het meest in samen-
werking met buurkerken van gelijke grootte, zoals 
Lichtenvoorde en mogelijk Dinxperlo. Hij legt uit 
dat van oudsher gemeenteleden de kerk mee-
namen in hun erfenis en dat de kerk het vrucht
gebruik kreeg. Er wordt uitgelegd dat reserves niet 
zomaar inzetbaar zijn voor pastoraat. De admini
strateur vult aan dat de kassen van de diaconie 
en de kerkrentmeesters strikt gescheiden zijn. De 
classis heeft wel een opening gegeven voor wat 
meer mogelijkheden om elkaar te steunen, zegt 
Arjan. Ook geeft deze persoon nog aan dat hij 

wel wat namen heeft van mensen die een functie 
willen vervullen in de kerk. Arjan zegt dat de 
kerkenraad deze namen graag van hem hoort.

Iemand vindt dat we vooral in vertrouwen verder 
moeten gaan. Ze zegt dat er misschien wel 
ambtsdragers zijn in de groep aanwezigen. Weer 
een ander is het met haar eens dat we vooral 
vooruit moeten kijken en moeten blijven zien wat 
er wel goed gaat.

Een ander zegt van mening te zijn dat er best 
meer energie gestoken kan worden in dopelingen 
en jeugd. Waarop een van de oud-jeugdwerkers 
zegt dat in het jeugdwerk jarenlang heel veel 
energie is gestoken. Helaas laten vooral de ouders 
van de jeugd het afweten en dan heeft het weinig 
zin om eraan te gaan trekken. 
Arjan haakt daarop in door te zeggen dat 
we gelukkig een hele enthousiaste kerken-
raad hebben met goed functionerende raden 
(diaconie  - kerkrentmeesters - pastorale raad). 
Daarom verliezen we de moed zeker niet.

Weer een ander geeft complimenten over de 
insteek van het proces en kan de gelopen weg 
geheel onderschrijven.
Ook vraagt een persoon welke minimale eisen er 
landelijk gesteld worden aan het aantal leden van 
een kerkenraad. 
Arjan zegt dat op basis van de kerkorde, de drie 
lokale raden elk minimaal uit twee leden moeten 
bestaan + de predikant. De diaconie en kerkrent-
meesters moeten beide wel een afzonderlijke 
penningmeester hebben. 
Iemand geeft aan niet gecharmeerd te zijn van 
samenwerking met Aalten, omdat zij vreest dat 
Bredevoort dan mogelijk niet lang zelfstandig zal 
blijven.
 
Weer een ander zegt dat zijns inziens de bevolking 
van Bredevoort van mening is dat die kerk daar 

gewoon hoort en dat de Bredevoorters er niet aan 
moeten denken dat de kerk weggaat. Arjan en 
Joke geven aan dat de kerk al best een hele cen-
trale plek inneemt in Bredevoort. Iedereen kan de 
kerk gebruiken voor huwelijken of uitvaarten, de 
katholieke inwoners van Bredevoort gebruiken de 
kerk, er zijn concerten en tijdens Bredevoort Schit-
tert en de kerstmarkt wordt deze ook gebruikt. 
Een van de diakenen geeft aan dat er ook zon-
dags altijd koffiedrinken is en elke maand ‘Samen 
Eten’. Je kunt best zeggen dat onze kerk een cen-
trale plek inneemt in Bredevoort.

Sommigen vinden dat de kerk in Bredevoort zelf-
standig moet blijven. En dit wordt met applaus 
benadrukt door anderen.
 
Intussen wordt er ook onderling tussen de aanwe-
zigen druk gediscussieerd. Er is een ontspannen 
sfeer. Hoewel er mensen zijn die graag zouden 
zien dat er meer inspanningen worden gele-
verd om de aanwas van onderaf, de jeugd, te 
betrekken bij de kerk, zien de meeste aanwezigen 
in dat dat niet realistisch is. Samenwerken met 
behoud van zelfstandigheid spreekt de meeste 
aanwezigen aan.
  
Arjan vraagt of iedereen heeft kunnen zeggen 
wat hij/zij wilde en dat blijkt het geval. Hij geeft 
nog aan dat er tot aan de kerkenraadsvergade-
ring van 28 maart aanstaande nog gereageerd 
kan worden, en dat alle genoemde punten tijdens 
die vergadering worden meegewogen. Ook zegt 
hij toe dat men van de kerkenraad mag ver-
wachten dat ze de kerkleden op de hoogte houdt 
van alle stappen in het proces, dat wil zeggen: de 
definitieve behandeling in de kerkenraad en even-
tuele daar op volgende gesprekken met buur
gemeenten op initiatief en onder leiding van de 
classis.

Arjan bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 
hun bijdrage. Onder het genot van een tweede 
kopje koffie wordt er nog lang nagepraat.

Besluit op 28 maart 2023

Nogmaals noemen we hier de optie waarover we 
gesproken hebben en waarover de kerkenraad op 
28 maart een besluit neemt: 
PG Bredevoort zoekt een of meerdere partners in 
de regio om een samenwerkingsverband aan te 
gaan. Omdat er veel zaken bij iedere gemeente 
gelijk zijn zoals pastoraat, diaconaat, financiële 
rapportage e.d., kan volstaan worden met één 
kerkenraad voor meerdere kerken. Aan de andere 
kant blijft van iedere kerk de zelfstandigheid in 
stand en zijn er slechts twee of drie ambtsdragers 
per individuele kerk nodig om de dagelijkse zaken 
te regelen. Ook zullen door de schaalgrootte de 
financiën beter in balans worden gebracht. Het 
belangrijkste uitgangspunt is een eigen, zelfstan-
dige kerk in Bredevoort te behouden.

Zoals eerder vermeld kunt u nog steeds zaken 
inbrengen tot aan de kerkenraadsvergadering van 
28 maart aanstaande. In die vergadering gaat de 
kerkenraad beslissen over de aanbevelingen en de 
ingekomen reacties, die ook per mail en monde-
ling kunnen worden ingediend.

Reageren kan: via de brievenbus van  
’t Koppelhuis, Markt 2a, 7126 AZ Bredevoort 
via de mail: voorzitter@pkn-bredevoort.nl 
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De handen ineen voor nieuwe mede-inwoners
(Oekraïense) vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Mensen die onze hulp nodig hebben. 

We staan voor een grote uitdaging om hen op te vangen en te huisvesten. Een uitdaging die 

de gemeente Aalten graag samen met inwoners, organisaties en ook kerkgenootschappen 

aangaat. Op 9 februari vond daarom een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van kerk­

genootschappen om samen de handen ineen te slaan. En ook uw hulp hebben we hard nodig. 

Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
U kunt elke eerste vrijdag 
van de maand tussen 
17.00 uur en 18.00 uur 
collectemunten kopen in 
zaal 2 van de Zuiderkerk 
(via de hoofdingang).  
Daar is een pinapparaat 
aanwezig.  
Collectemunten zijn ook via 
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

bredevoort
De asielketen in Nederland staat onder grote 
druk, het gebrek aan capaciteit in aanmeldcen-
trum Ter Apel en de asielzoekerscentra is nijpend. 
En vanwege de spanningen in de wereld ver-
wachten we dat er de komende tijd nog veel meer 
mensen asiel zullen aanvragen.
Om aan de broodnodige doorstroom in de asiel-
keten bij te dragen, heeft de gemeente Aalten 
samen met Oost Gelre, Winterswijk en Oude 
IJsselstreek een tijdelijke opvang voor 135 
statushouders (asielzoekers met een verblijfs-
vergunning) geopend in Lichtenvoorde. Voor de 
gemeente Aalten gaat het om 40 personen in 
16  gezinnen, die uiterlijk half augustus moeten 
zijn verhuisd van Lichtenvoorde naar woningen in 
de gemeente. 

Oekraïense vluchtelingen

De inzet van gastgezinnen om gevluchte Oekraï
ners in de afgelopen periode een veilige plek te 
bieden is bewonderenswaardig en verdient grote 
waardering. Zonder die inzet zou de opvang van 
deze vluchtelingen niet mogelijk zijn geweest. 
Hoewel we allemaal hoopten dat de oorlog al zou 
zijn geëindigd, blijkt helaas niets minder waar. 
Met het voortduren en nu zelfs verhevigen van 
de oorlog, is de kans groot dat meer mensen uit 
Oekraïne zullen vluchten. De gemeente zet dan 
ook alles op alles om snel extra gemeentelijke 
opvangplekken te realiseren. 

Woningen voor alle doelgroepen

Momenteel wordt ongeveer 15% van de jaarlijks 
vrijkomende huurwoningen van de woningcorpo-
ratie gereserveerd voor bijzondere doelgroepen. 
Voor statushouders, maar ook voor bijvoorbeeld 
crisis- en maatschappelijke opvang. De gemeente 
werkt aan een huisvestingsplan voor alle doel-
groepen, waarbij diverse mogelijkheden worden 
meegenomen: huizen, gebouwen, stukken grond 
voor tijdelijke bouw, enz. Ook wil de gemeente de 
komende 10 jaar 1.000 woningen nieuw bouwen, 
in alle kernen.

Welkomst-cultuur

De opvang en huisvesting van nieuwe inwoners 
zien we niet als het vervullen van een opdracht 
van het Rijk. Het is vooral het welkom heten van 
nieuwe buren en mede-inwoners. In aanvulling 
op het werk van Figulus en andere organisaties, 
en als steun voor de al zeer actieve Stichting Dia-
conale Hulpverlening, gaan vertegenwoordigers 
vanuit de kerken kijken hoe samen met kerkleden 
aan die welkomst-cultuur nog meer uitvoering 
kan worden gegeven. 

Ontvangen op het kerkelijk bureau:

Gift via Netty Hengeveld voor de Kerk  €   25,00
Gift aardbeving Turkije en Syrië   .    .    .  €   90,00

Via de bankrekening diaconie 

Voedselbank   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €   50,00
Hulp Ver Weg Dichterbij   .   € 100,00 en €   15,00
Werelddiaconaat   .     .     .     .     .     .     .     .    €   50,00
Noodhulp Turkije   .     .     .     .     .     .     .     .    €   35,00
Gift   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €   50,00
Diakonaal werk   .    .    .    .    .    .    .    .    .  € 150,00
Zending en Werelddiaconaat   .    .    .    .  €   20,00

Collectes in de kerkdienst

05-02 �KiA Werelddiaconaat Pakistan  . €    285,10 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €    200,75

12-02 �KiA Noodhulp Ethiopië  .    .    .    € 1.135,50 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €    320,20

19-02 �Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €    374,69 
Diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    €    473,67

26-02 �KiA Werelddiaconaat  .     .     .     .   €    731,39 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €    529,47

Collectes via GIVT

05-02 KiA Werelddiaconaat Pakistan  . €      64,50
12-02 �KiA Noodhulp Ethiopië  .    .    .    €      20,00 

Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €      10,00
19-02 �Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €      14,00 

Diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    €        5,00
26-02 �KiA Werelddiaconaat  .     .     .     .   €      15,00 

Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    €        2,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage! 

Giften en collectes

Mogen we een beroep op u doen?
We slaan graag de handen ineen met iedereen 
die een warm hart toedraagt aan mensen die in 
onze gemeente een veilige en fijne plek zoeken 
om hun leven weer kleur te geven.

Wilt u samen met ons werken aan het realiseren 
van een warme welkomst-cultuur? Neem dan con-
tact op via vrijwilliger@stichting-dha.nl.

Heeft of weet u mogelijkheden voor (semi-) zelf
standige huisvesting, voor statushouders of 
Oekraïense vluchtelingen, voor tijdelijk of vast? 
Laat het weten aan Saskia van Erkelens, project-
leider opvang vluchtelingen en statushouders, 
s.vanerkelens@aalten.nl. 
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Verslag gemeenteavond 14 februari 2023

Naar een of twee kerkgebouwen, 
wanneer en hoe? 

Naar elkaar luisteren
In een vorig KerkVenster noemden we al dat het 
fysieke kerkbezoek verder is afgenomen en dat 
de energiekosten op een onvoorspelbare manier 
zijn gestegen. Vandaar deze avond waarbij we u 
als gemeenteleden hebben uitgenodigd om over 
deze situatie mee te denken en mee te praten. 
We wilden op deze avond geen besluiten nemen, 
maar naar u en naar elkaar luisteren. Ieders 
mening wordt gehoord. 

Drie vragen
Een drietal vragen stond centraal deze avond.
1. �Willen we of moeten we met twee gebouwen 

verder?
2. �Stel dat we ook toe kunnen met één gebouw, 

wanneer dan?
3. �Wat is in beide gevallen verstandig  

en wat is niet verstandig?

Circa 150 gemeenteleden kwamen op deze avond 
af. In het begin was de sfeer geladen, maar werd 
later positief. De beantwoording van boven-
staande vragen ging dus gepaard met emotie 
en verliep daarmee niet precies in deze volgorde. 
Helaas is het onmogelijk alle meningen weer te 
geven. Daarom in grote lijnen wat deze avond 
naar voren kwam.

Met twee gebouwen verder? 
Ja,
• �En dan afwisselend in beide gebouwen  

kerkdiensten houden. 
• Dat is goed voor de rust. 
• �De bloedgroepen lopen door elkaar heen, 

dus kun je beter beide kerkgebouwen aan-
houden en verbeteren. En werken aan 
gemeenteopbouw.

Nee, 
• �Het aantal kerkleden is gedaald, de volgende 

generatie kan twee gebouwen financieel niet 
opbrengen.

• �We moeten keuzes maken. De Zuiderkerk biedt 
veel mogelijkheden: goede parkeergelegen-
heid, multifunctioneel, bereikbaar voor minder 
validen, geschikt voor activiteiten van jongeren. 
Maar de Oude Helenakerk ligt centraal en zal 
altijd blijven bestaan. Er zijn mooie plannen 
ontwikkeld om dit gebouw multifunctioneel te 
maken. Of, wellicht in de toekomst een heel 
nieuw, duurzaam kerkgebouw realiseren.

• �Kiezen voor één gebouw met verscheidenheid 
aan diensten. Bovendien heb je dan weer een 
volle kerk. Liever samen vieren dan apart.

Wanneer?
• �Neem de tijd, keuze vier, vijf of tien jaar uit-

stellen, dat brengt rust.
• �Nee, doorpakken, zo snel mogelijk een besluit 

nemen schept duidelijkheid. En maakt een 
einde aan alle onenigheid.

Wat is verstandig?
• �We moeten oppassen dat we de jeugd niet 

wegjagen met discussie over gebouwen. De 
dialoog op respectvolle manier voeren en niet 
verwijtend. In verbondenheid hierover spreken 
en niet wij/zij. Wel fijn dat we deze avond onze 
stem kunnen laten horen.

• �De voors en tegens en de cijfers op een rijtje 
zetten. Een tijdpad met data maken: wanneer 
een besluit, voor welk plan?

• �Een persoonlijke brief sturen en daarin ieders 
mening vragen. Een stemming, een enquête 
houden. 

Verbouwplannen

Er waren ook aanwezigen die nog behoefte 
hadden terug te komen op de gemeenteavond 
van 31 januari, waarop de verbouwplannen voor 
de Oude Helenakerk gepresenteerd werden. Daar-
over werden uiteenlopende meningen naar voren 
gebracht. Zorgen werden geuit en alternatieven 
aangedragen. Het college van kerkrentmeesters 
werkt aan een conceptovereenkomst met de 
Stichting Gelderse Kerken (SGK) die te zijner tijd 
wordt voorgelegd aan de grote kerkenraad. Uiter-
aard zullen we u als gemeente hier vervolgens ook 
weer bij betrekken. 
De concrete uitwerking vraagt meer tijd dan ver-
wacht, onder andere door de complexiteit van 
een te verbouwen monumentaal pand, waarbij 
ook nog diverse partijen betrokken zijn. Denk 
alleen al aan het bankenplan. Het vraagt veel 
inspanning van een beperkte groep kerkenraads-
leden om hiermee bezig te zijn. Het college van 
kerkrentmeesters heeft de hoop dat de kerken-
raad nog dit jaar het ‘totaalplaatje’ kan beoor-
delen. Dit blijft echter onzeker. 

Terug naar de gemeenteavond  
van 14 februari, de afronding

De voorzitter spreekt uit dat het goed is dat 
iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Hij 
doet een uitnodiging aan ieder die dat nog niet 
heeft gedaan, alsnog per mail of brief te reageren 
op de drie vragen. De kerkenraad zal bespreken 
wat op beide avonden gezien en gehoord is. Alle 
input helpt daarbij.

Gemeenschappelijk streven

Als er moeilijke besluiten moeten worden geno-
men, zal niet iedereen het daarmee eens zijn. Een 
keuze doet, net als in het verhaal waarmee we 
begonnen, altijd ergens pijn. Maar het schept ook 
nieuwe mogelijkheden en een toekomst.
Het gaat niet om eigendom of eigen gelijk maar, 
zo verwoordde iemand het tijdens de gemeente-
avond, het draait erom een levendige gemeente 
van Jezus Christus te zijn. 
En dat doel hebben we allemaal gemeenschap- 
pelijk.

Kerkenraad Protestantse  
Gemeente Aalten 

Een gemeente met twee kerkgebouwen zou je kunnen vergelijken met een echtpaar 
dat woont in een boerderijtje op het platteland en ook een appartement in de stad 
bezit. Het leven wordt duurder en ze denken erover of ze een van beide woningen 
moeten verkopen. Kiezen voor hun flat? Wat zullen ze dan de vrijheid van het 
platteland missen. Of wordt het toch het boerderijtje waar zoveel herinneringen 
liggen? Maar die woning is gedateerd. Ook na een verbouwing krijgt het nooit de 
allure van een luxueus appartement. En het appartement mist weer de sfeer van 
het boerderijtje. Iedere optie heeft voordelen, maar veroorzaakt ook pijn en gemis.  
Dus toch beide onderkomens aanhouden? Dat – althans een variant daarop –  
was een van de drie vragen die centraal stonden tijdens de gemeenteavond.
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Het verblijf van gasten en vrijwilligers wordt 
ondersteund met de professionele begeleiding. 
70% van de gasten gaat op een positieve manier 
verder en maakt een stap op weg naar herstel.
Het Passion is een diaconale instelling en voor 
25% afhankelijk van giften.

‘Ik voel me weer ergens veilig

Het Passion biedt een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten. Waar mensen elkaar leren kennen 

en om zo te ontdekken dat herstel van het leven 
begint bij het contact met de (A)ander. Dat is 
iets waar Het Passion in gelooft. Dat is iets wat 
Het Passion wil bieden aan de gasten én aan de 
vrijwilligers. De prachtige boerderij en sfeervolle 
omgeving zorgen voor de nodige rust. De vrijwil-
ligers en stafvervangers zorgen voor de nodige 
aandacht. Het feit dat mensen geen drugs of 
alcohol gebruiken maakt dat ze mogen ont-
dekken wie ze zijn. We zien mensen opknappen, 

herstellen en moed krijgen om weer 
verder te gaan. 

Komt u ook sfeer proeven?

De diaconale vakantievrijwilligers maken Het Pas-
sion tot een thuis. De ontmoeting tussen vrijwil-
ligers en gasten is van grote onderlinge invloed. 
Als vrijwilliger kunt u een midweek een werkva-
kantie boeken. Vijf dagen lang optrekken met de 
dakloze medemensen. Onvergetelijk, verrijkend en 
hartverwarmend. Hebt u belangstelling voor een 
week of weekend. 
Bel of mail gerust naar 0314-382462 of 
luukkrol@hetpassion.nl, www.hetpassion.nl.
 
Met hartelijke groet, namens het team,

Luuk Krol, directeur 

Inzamelactie kleding 
en schoenen voor  
betere zorg  
moeder en kind
 
Op zaterdag 1 april a.s. kunt u in Aalten kleding 
en schoenen inleveren bij de Zuiderkerk aan de 
Ludgerstraat 64. De vrijwilligers zijn van 09.00 tot 
12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst 
te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het 
project van Cordaid waarbij gezondheidsvoorzie-
ningen voor moeder en kind in de Borana-zone 
(Ethiopië) worden verbeterd.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u 
behalve uw donatie van kleding en schoenen ook 
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm 
van dekbedovertrekken (graag compleet met 
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken,  

 
 
vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. 
Graag separaat van de kleding verpakt in een 
gesloten plastic zak.
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloer-
bedekking, tuinkussens en tafelkleden aan. 
Investeren in zorg is investeren in vreugdevolle 
gebeurtenissen
Zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren; 
het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle 
gebeurtenissen. In veel Afrikaanse landen, waar-
onder Ethiopië, is veilig bevallen niet vanzelf
sprekend. Door een gebrek aan goede gezond-
heidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en  

 
 

jonge kinderen aan complicaties die voorkomen 
en/of verholpen hadden kunnen worden.
Ambitieuze overheidsinterventies in de gezond-
heidszorg van Ethiopië hebben gezorgd voor een 
daling van de kindersterfte en een verbetering 
van het algehele zorgstelsel, maar er zijn nog 
altijd grote uitdagingen. Omdat de gezondheids-
voorzieningen vaak ver weg zijn en ze kampen 
met extreme armoede, is goede zorg niet dichtbij 
en (vrijwel) niet te betalen. Met name moeder en 
kind in afgelegen dorpen, zoals de Borana-zone, 
zijn erg kwetsbaar.
Met uw donatie kunnen we zorgen voor betaal-
bare én bereikbare zorg en de cijfers van 
moeder- en kindersterfte in Ethiopië nog verder 
terugdringen. 
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P E R S B E R I C H T 
 

Inzamelactie kleding en schoenen voor betere zorg moeder en kind 
 
Op zaterdag 1 april a.s. kunt u in Aalten kleding en schoenen inleveren bij de Zuiderkerk aan de 
Ludgerstraat 64. De vrijwilligers zijn van 09.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst 
te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het project van Cordaid waarbij 
gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd. 
 
Wat mag u allemaal inleveren? 
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook 
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met 
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.  
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.  
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan. 
 
Investeren in zorg is investeren in vreugdevolle gebeurtenissen 
Zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren; het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle 
gebeurtenissen. In veel Afrikaanse landen, waaronder Ethiopië, is veilig bevallen niet 
vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders 
en jonge kinderen aan complicaties die voorkomen en/of verholpen hadden kunnen worden. 
 
Ambitieuze overheidsinterventies in de gezondheidszorg van Ethiopië hebben gezorgd voor een 
daling van de kindersterfte en een verbetering van het algehele zorgstelsel, maar er zijn nog altijd 
grote uitdagingen. Omdat de gezondheidsvoorzieningen vaak ver weg zijn en ze kampen met 
extreme armoede, is goede zorg niet dichtbij en (vrijwel) niet te betalen. Met name moeder en kind 
in afgelegen dorpen, zoals de Borana-zone, zijn erg kwetsbaar. 
Met uw donatie kunnen we zorgen voor betaalbare én bereikbare zorg en de cijfers van moeder- en 
kindersterfte in Ethiopië nog verder terugdringen.  
 
 

E I N D E   P E R S B E R I C H T 
 

 

Noot voor de redactie zie volgende pagina 

Immaterieel
In de afgelopen 15 jaar mochten we 
meer dan 1.500 gasten welkom heten 
en circa 2.500 diaconale vrijwilligers. 
Het samen optrekken van gasten en 
vrijwilligers brengt het herstel en de 
herkenning van de ‘normale’ maat-
schappelijke context op gang. 
Nog steeds gaat 70% van de gasten 
niet terug naar hun oude leef
omgeving gewoonten. 

Er ZIJN als diaconale vakantievrijwilliger
Contact met mensen om je heen inspireert tot herstel. Op Het Passion kunnen 
dak- en thuisloze en verslaafde medemensen tot rust komen. De aanwezigheid 
van diaconale vakantievrijwilligers, 52 weken per jaar is van grote waarde en 
noodzaak om deze mensen aandacht te geven en nabij te zijn.

Stichting Het Passion

Torenallee 6 - 6999 DD Hummelo 
Tel. 0314-382462 
info@hetpassion.nl - www.hetpassion.nl
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Protestantse Bezoekdienst

Afscheid
 

Tekst en foto’s: Joke Rutgers
 
Tijdens de vergadering van de bezoekdienst op 
maandag 6 maart heeft Rina ter Haar afscheid 
genomen als contactpersoon. Rina is bijna 40 
jaar contactpersoon geweest voor de Haart, de 
huidige Wijk Blauw. Eerst bij de HVD en later de 
bezoekdienst. Gerdi Ebbers neemt het stokje van 
haar over.
Rina trakteerde ons allemaal op een lekker 
gebakje bij de koffie en voorzitter Rinske Jentink 
bedankte haar en las een passend gedicht voor.
Rina, van harte bedankt voor het vele werk dat 
je voor de kerk verzet hebt. 

Sleutel
Wat is geloven? Al een paar weken luister 
ik naar een serie gesprekken over geloven. 
Tenminste, dat zeggen ze in de aankondiging. 
Ik hoor van alles over rituelen, christelijke 
feestdagen, bidden, Bijbellezen, psalm­
berijmingen, levensgeschiedenissen, 
vertalingen, boekentips, dichtregels, inspiratie­
bronnen, maar wat geloven deze gelovigen?

Tijd om in de Oude Helena voor mezelf de vraag te stellen: 
Wat is geloven? Ik hoor in mijzelf mijn oordelen over deze 
jonge gasten met hun genodigden, het klinkt voor mij meer 
naar theologie en godsdienst dan dat ik hoor wat geloven 
voor hen betekent. Wie ben ik om een oordeel over gelo-
vigen te hebben? In naam van ‘Het geloof’ zijn al miljoenen 
mensen vermoord. Blijkbaar moet Het ware geloof de wereld 
veroveren en de ongelovigen moeten bestreden, bekeerd of 
opgeruimd worden. Wie heeft er last van ongelovigen? Is 
dat omdat het ‘anders-zijn’ onze zekerheden bevraagt? Of 
iemand elke dag bidt, of alleen op zondag, wat maakt dat 
uit?
Wat is geloof? Is het aanvaarden wat niet bewezen kan 
worden? De aarde was plat totdat aangetoond werd dat 
zij toch echt rond is. De werkzame natuurkrachten zijn niet 
‘Gods wil’, maar een aarde die door het eindeloze risicovolle 
ingrijpen en uitputten door mensen, uit het lood geslagen 
raakt. Iedereen mag op geheel eigen wijze het ongelooflijke 
van God omschrijven, iedereen mag er ook voor kiezen om 
een letterlijke tekst uit de Bijbel te omarmen. De een zal 
afbeeldingen verfoeien en de ander zoekt overal naar het 
beeld van Maria, om haar troost te kunnen ontvangen. Ik 
vind het mooi dat er in het Hebreeuws en in het Arabisch 
tientallen namen voor God zijn, juist om aan te duiden dat 
ZHij onbenoembaar is, zoveel oneindiger dan wij kunnen 
bevatten. 
De bijzondere ervaring van gezamelijkheid in een kerkdienst, 
is toch anders dan een popconcert, een bruiloft of iets der-
gelijks. De rituelen, de teksten, de liederen, de gebeden, de 
architectuur, de symbolen: het zijn allemaal hulpmiddelen 
om tot een geloofsbeleving te komen, maar ze verklaren 
‘het geloof’ niet. Ieder heeft zo een eigen sleutelmoment 
om tot het besef te komen dat geloven net zo’n wezenlijk 
onderdeel is van jezelf als de liefde. Mijn sleutel tot mijn 
latente geloven was de opmerking van een jonge vriend: ‘Ik 
moet jullie iets vertellen: ik geloof dat ik geloof.’ Ik kon hem 
vertellen dat voor mij een Godsbesef altijd aanwezig is, ook 
als ik er geen aandacht aan besteed.

Gea Evenhuis 

 
Veertigdagentijd
Veertig dagen viel de regen, 
deed de aarde overstromen, 
deed bergen verdwijnen, 
maar God behoedde Noach en de zijnen.  
 
Veertig dagen en veertig nachten 
was Mozes toen dicht bij God, 
hij at geen brood, dronk geen water, 
hij schreef Gods Woorden op voor later.  
 
Veertig lange jaren in de woestijn 
zwierf het volk van Israël, 
om te leren en te verstaan 
wat God voor hen had gedaan.  

 
 
 
 
 
Veertig jaren koningschap 
van David, kind van God, 
dicht bij, dan weer ver weg van Hem, 
een telg uit het kleine Bethlehem.  
 
Veertig dagen en veertig nachten, 
eenzaam in de lege woestijn, 
doorstond Hij al het mogelijke kwaad 
Jezus Christus, die nimmer God verlaat.  
 
Nu voor ons de veertigdagentijd, 
slechts even stil staan bij al dat leed, 
is dat het enige wat ons lukt, 
als we zien wat Jezus voor ons deed?
 

Pieter van Heiningen  
bron: gedichtensite.nl 
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Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 
• Donderdag 23 maart 
• Donderdag 30 maart

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 
• Donderdag 6 april

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

Inloopochtend 
 
De koffie-ochtenden op donderdagochtend 
worden goed bezocht. Veel mensen komen 
binnen voor ontmoeting, gezelligheid en een 
kopje koffie of thee. De koffie is gratis maar er 
mag een vrije gift gegeven worden. De opbrengst 
van de vrije giften wordt per halfjaar geschonken 
aan een goed doel. Het eerste halfjaar is gekozen 
voor een doel dichtbij huis. Zo kon op don-
derdag 16 februari een cheque ter waarde van 
€ 500,00 aangeboden worden aan Ada Endeveld 
(bestuurslid) en Wim Drenth (coördinator) van 
de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten. Zij 
waren blij met deze gift.
Iedere donderdagochtend staan van 9.00 uur-
11.00 uur de gastvrouwen met een kop koffie/
thee voor u klaar in gebouw Elim. 

Weet u van harte welkom. 

Wilma de Jong
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We zijn met z’n allen massaal op zoek naar 
geluk en geluksmomentjes. Het zit ingebakken in 
ons mensen om dingen te doen en te laten om 
gelukkig te worden en het liefst te blijven.

Als je niet weet hoe en waar je het geluk moet 
zoeken dan niet getreurd want er zijn wagon-
ladingen vol boeken geschreven waarin je kunt 
lezen en leren hoe dat moet, hoe anderen de 

weg naar geluk hebben 
gevonden en wat ze daar-
voor hebben moeten doen. 
Ook in de Bijbel kom je 
het woord ‘gelukkig’ vaak 
tegen. Meestal wel op een 
wat andere manier dan wij 
gewend zijn trouwens. 

Kortom, genoeg om over  
na te denken en te praten. 

En dus gaat ds. Marten 
Jan Kooistra ons op 
zondag 26 maart een  
lesje in geluk geven.  
Heel erg leuk om weer 
eens een dienst met hem  
te mogen organiseren. 
De muzikale medewerking 
is van A-Company onder 
leiding van Johan Klein 
Nibbelink en Harry van 
Wijk is onze organist.  
We hopen jullie te zien om 
10.00 uur in de Zuiderkerk! 

ZUIDERKERK - AANVANG 10.00 UUR
KOFFIE/THEE VANAF 9:30 UUR 

VOORGANGER: DS. MARTEN JAN KOOISTRA   
MUZIEK: 
A-COMPANY O.L.V. JOHAN KLEIN NIBBELINK 
EN ORGANIST HARRY VAN WIJK

Van geluk
spreken

26 maart 10:00 uur 
Zuiderkerk 

Regenboogdienst: Van geluk spreken
Op zondag 26 maart mogen we van geluk spreken! 
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Zaterdag 18 maart 2023
 
		  Stegemanhof
19.00 uur: 	 dhr. B. Brethouwer 
 
		  Beth San 
19.00 uur: 	 dhr. J. Lievers

 
 
 
 
Zaterdag 25 maart 2023
 
		  Stegemanhof
19.00 uur: 	 dhr. L.H. Fles
 
		  Beth San 
19.00 uur: 	 mevr. M. Rots

Zondag 19 maart 2023 
Vierde zondag in de veertigdagentijd

	 St. Joriskerk
10.00 uur: 	 ds. A.G. Endeveld 
collecte: 	 Diaconie 
uitgangscollecte: 	 Kerk

 
 
 
 
Zondag 26 maart 2023 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd

	 St. Joriskerk
09.30 uur: 	 ds. A.G. Endeveld  
collecte: 	 Diaconie  
uitgangscollecte: 	 Kerk

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten 

Zondag 19 maart 2023 
Vierde zondag in de veertigdagentijd

	 Zuiderkerk
09.30 uur: 	 ds. H.J. Zeldenrijk 
collecte: 	 Missionair werk en Kerk
 
	 Oude Helenakerk
	 r.-k.-viering 
09.30 uur 	� dhr. Hans de Graaf,  

thema: Laetare

Zondag 26 maart 2023 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd
 
	 Oude Helenakerk
09.30 uur: 	 ds. E. van Deventer, 
collecte: 	 Werelddiaconaat en Kerk

	 Zuiderkerk 
10.00 uur: 	� ds. M.J. Kooistra, Woudenberg -  

Regenboogdienst
collecte: 	 Werelddiaconaat en Kerk 

Weeksluitingen 

Maart 2023 
Vrijdag 	 17	 Romeinen 7:1-12 
Zaterdag 	 18	 Romeinen 7:13-25 
Zondag 	 19	 Romeinen 8:1-11 
 
Maandag 	 20	 Romeinen 8:12-21 
Dinsdag 	 21	 Romeinen 8:22-30 
Woensdag 	 22	 Romeinen 8:31-39 
Donderdag 	 23	 Numeri 20:1-13 
 
Vrijdag 	 24	 Numeri 20:14-21 
Zaterdag 	 25	 Numeri 20:22-29 
Zondag 	 26	 Psalm 95 
 
Maandag 	 27	 Numeri 21:1-9 
Dinsdag 	 28	 Numeri 21:10-20 
Woensdag 	 29	 Numeri 21:21–22:1 
Donderdag 	 30	 Psalm 50:1-15 
Vrijdag 	 31	 Psalm 50:16-23

Bloemengroet Aalten Kinderen
Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 

Neem en lees

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Wikkerink, Driessenshof 15
- �fam. te Grotenhuis.  

Lichtenvoordsestraatweg 51 a
- mevr. Wamelink-Ruessink, Ambthuiswal 1/12 
- fam. Nijenes. Heuvelweg 6

Giften PBD

Giften ontvangen via
- Thea Stronks   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   € 20,00 
- Johanna Westerveld  .    .    .    .    .    .    .    .    . € 20,00 
- Ada Steenbeek  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . € 10,00 
- Eva Tjoelker  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . € 10,00 
- Ali ter Horst  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . € 10,00 
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Ziekte en herstel

Mevr. Naatje Klein Poelhuis-te Paske is in de afge-
lopen tijd flink ziek geweest. Ze is dankbaar dat 
ze weer helemaal is hersteld. Ze verblijft nu in 
Pronsweide, Morgenzonweg 29, Winterswijk. We 
wensen haar daar een goede en gezegende tijd 
toe.
Dhr. Nico Rem is na het herstel van een val, nu 
aan het revalideren in Pronsweide, Winterswijk. 
We wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Bezoekwerk

Mevr. Rina ter Haar-Sturris, Manschotplein 69, 
stopt met haar werk als contactpersoon van wijk 
Zuid sectie 1 en 2. Ze heeft dit vele jaren met 
heel veel plezier en inzet gedaan. Rina we willen 
je heel hartelijk bedanken voor alles wat je in de 
afgelopen jaren hebt gedaan en betekend voor 
de mensen om je heen. 
Mevr. Gerdi Ebbers-Wildenbeest, Huiskermate
dijk  6, zal haar werk als contactpersoon over-

nemen. Gerdi, fijn dat je het van Rina overneemt. 
We wensen je veel plezier en zegen. 
Mevr. Linie Ebbers-Ebbers, Veenhuisweg 7, is de 
nieuwe bezoekmedewerker van de Bosweg in 
sectie Zuid 1B. Linie, we zijn blij dat je als bezoek-
medewerker aan de slag wilt. We wensen je een 
goede en gezegende tijd toe in je werk. 

We zijn blij dat zoveel mensen zich in willen zetten 
voor het bezoekwerk. Door onder andere het werk 
van de bezoekmedewerkers kunnen we er zo goed 
mogelijk voor elkaar zijn in de gemeente. 

Nou hebben we allemaal oren, ogen en handen 
en kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. 
Misschien heb je er weleens over nagedacht om 
bezoekmedewerker te worden, maar vind je het 
spannend en heb je geen idee wat dat precies 
inhoudt, hoeveel tijd het kost en wat je moet 
kunnen. Als bezoekmedewerker krijg je een aantal 
adressen waar je af en toe even langs gaat om 
een praatje te maken, een kopje koffie of thee te 
drinken en te vragen hoe het gaat. 
Mocht je horen of merken dat iemand ziek is of 
behoefte heeft aan een diepgaander gesprek dan 
mag je, in overleg met die persoon, de dominee 
of de kerkelijk werker pastoraat inschakelen. Er 
zijn nog verschillende secties waar geen bezoek-
medewerker is. Dus mocht je erover nadenken om 
bezoekmedewerker te worden; laat het weten. Je 
bent van harte welkom.

Pastoraal wijkteam

Op maandag 20 maart om 19.30 uur is er een bij-
eenkomst van het pastoraal wijkteam, wijk Zuid-
Blauw, in Elim, voor het eerst in deze samenstel-
ling. We hopen er een fijne en goede avond met 
elkaar van te maken. Een avond waarop we met 
elkaar kunnen spreken over het pastoraat en ook 
gezellig en ontspannen samen zijn. Tot dan!
Hartelijke groeten, 

Anneke Wattel-de Vries

Overleden

Op 8 maart overleed Josien Timmerman, Kruis-
dijk 19, in de leeftijd van 65 jaar. Josien was een 
trouwe bezoekmedewerker in IJzerlo. Ze zal toch 
vooral worden gemist door haar kinderen en hun 
partners, kleinkinderen, haar moeder, broers en 
zussen en verdere familie, vrienden, kennissen 
en buurtgenoten. Josien genoot het meest als 
anderen genoten. Een in memoriam zal te lezen 
zijn in een volgende editie van KerkVenster. 

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

19 mrt	� mevr. J. Koller-van Handenhove, 
Eerste Broekdijk 56, 7122 AM

20 mrt	� mevr. A.D. Kappert-Wevers 
Manschotplein 46, 7121 BM

20 mrt	� mevr. J.W. Hietland 
Knibbelweide 82, 7122 TD

21 mrt	� dhr. H.G. te Loo 
Nassaustraat 3, 7121 DG

21 mrt	� mevr. I. Hoftijzer-Brunsveld 
Essinkweg 12, 7122 JN

21 mrt	� dhr. H.W. Obbink 
Knibbelweide 39, 7122 TE

22 mrt	� dhr. G.H. Fukkink 
Hogestraat 101, 7122 BT

22 mrt	� mevr. W.B.J. Lubbers-Ruesink 
Haermansweijde 22, 7121 WL

23 mrt	� dhr. H.W. Hoftijzer 
Essinkweg 12, 7122 JN

 
24 mrt	� dhr. D.J.J. te Loo 

Neptunus 32, 7122 XW
24 mrt	� dhr. J.W. Luimes 

Keizersweg 64, 7121 GS
25 mrt	� mevr. B.A. Assink-Migchelbrink 

Hoofdstraat 98/14,  
7061 CM Terborg	

26 mrt	� mevr. J. Heinen-den Hertog 
Meiberg 5/A, 7121 AN

26 mrt	� dhr. F.W. Aalbers 
Grote Maote 15, 7123 CA

26-mrt	� mevr. D.W. Meinen-Lammers 
Lankhofstraat 24, 7121 CK

27-mrt	� mevr. H. Heersink-Heinen 
Ludgerstraat 35/04, 7121 EG

27 mrt	� mevr. A.D. Boesveld-Wevers 
Ludgerstraat 33/05, 7121 EG

27 mrt	� mevr. G.J.W. van Eerden-Lensink 
Hofstedeweg 2, 7122 PS

27 mrt	� mevr. D.W. Pennings-Deunk 
Zuiderkruis 12, 7122 WZ

 
9 mrt	� mevr. S. Houwers-van Eerden 

Lichtenvoordsestraatweg 25, 7121 AB
29 mrt	� dhr. J.C. Jansen 

Eligiusstraat 51, 7121 EB
30 mrt	� mevr. B.H. Knuvers-Lammers 

Manschotplein 4, 7121 BM
30 mrt	� mevr. A.H. Arentsen 

Ludgerstraat 19/07, 7121 EG
30 mrt	� dhr. J.W. Hartemink 

Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
31 mrt	� mevr. M.Tj.F. Dijkslag-Knossen 

Geurdenstraat 35, 7122 CG
31 mrt	� mevr. H.G. Meinen-Luijmes 

Boomkampstraat 3, 7121 EP
31 mrt	� dhr. W.H. Houwers 

Ludgerstraat 19/03, 7121 EG
31 mrt	� dhr. J.J. Ebbers 

Manschotplein 17, 7121 BL
 
Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 

Predikant 
Hoge Es 6
7122 ZC  Aalten 
tel. 06-10855041 
ds.elizabeth.van. 
deventer@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer
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Kaarsenactie Ukraine
Een berichtje van Henny Tuut uit Eibergen 
(de initiatiefneemster van de kaarsenactie): 
Sinds november hebben jullie honderden kilo’s 
gebruikte kaarsen gedoneerd voor Ukraine. 
Maandag hebben Sonia en ik nog een aantal volle 
verhuisdozen meegegeven met een transport van 
Bohero (Borculo), met bestemming Kyiv. Op dit 
moment is het verwerken van de kaarsen tot vuur-
potjes lastig voor de vrijwilligers in Ukraine. Maar 
er is ook minder vraag omdat de winter bijna 
voorbij is. Daarom stoppen we nu met de kaar-
senactie. Met heel veel dank namens Sonia, Lydia, 
Mischa en Anisa Zakrevska en de onvermoeibare 
Okcana in Ukraine die ervoor gezorgd heeft dat 
de kaarsen uit de Achterhoek licht en warmte 
konden verspreiden!

Boerenpastoraat
Er heeft zich een mooie groep gevormd, die een 
vervolg krijgt op dinsdag 21 maart van 12 uur 
tot 14 uur. Mocht je/u nog willen aansluiten dan 
is dat mogelijk. Er is nog ruimte voor twee à drie 
mensen. Aanmelden kan tot en met 20 maart. Zie 
de berichtgeving elders in KerkVenster. 

Huwelijksjubileum
Na alle verdrietige gebeurtenissen van het afge-
lopen jaar hebben Henk en Ineke Fukkink, Tuban-
tenstraat 40a een mooie mededeling: Op 30 
maart zijn wij 50 jaar getrouwd. Wij zijn daar 
dankbaar voor en hopen dat te vieren met kin-
deren, kleinkinderen, familie en een ieder die 
ons geholpen heeft het afgelopen jaar. Een hele 

mooie dag gewenst, Henk en Ineke, samen met 
iedereen die jullie dierbaar is en veel zegen voor 
jullie en jullie gezin voor de komende tijd. 

Verhuizing
Henk Driessen, voorheen wonend Lage Veld 23, 
is na een verblijf in Pronsweide verhuisd naar 
Geurdenstraat 31. Een goede, gezegende tijd ge- 
wenst in de Stegemanhof, Henk!

Zieken
Aleid Bongen-Luiten, Zilverbekendijk 6A, werd 
onlangs weer geopereerd in Nijmegen en zal bin-
nenkort nog een operatie moeten ondergaan. 
Veel sterkte en zegen gewenst, Aleid! Ook voor 
Jan en jullie gezin. 

In de pastorale berichten noemen wij vooral de 
mensen die operaties of andere behandelingen 
moesten ondergaan, die in een ziekenhuis, ver-
pleeghuis of revalidatiecentrum zijn of waren 
opgenomen. We zijn ons ervan bewust dat daar-
naast veel mensen in stilte lijden aan chronische 
ziekten. Mocht dat voor u/jou gelden, neem dan 
gerust eens contact op voor een gesprek. In ieder 
geval wil ik hier noemen: Henriëtte Luiten, Lank-
hofstraat 30, die al bijna haar hele leven tobt met 
haar gezondheid. Henriëtte, we wensen jou en 
Dick veel kracht toe en de nabijheid van God en 
mensen!

Overleden
Albert Grievink, Frankenstraat 87-03, is na een 
periode van afnemende gezondheid op 1 maart 
overleden. Op 8 maart namen we afscheid van 
hem in een dankdienst voor zijn leven. Daarin 
klonken liederen en Bijbelteksten die getuigden 
van een vertrouwen op God. Moge Hij de (schoon)
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en 
de familie nabij zijn. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Overleden
Op 1 maart is overleden Aly Freriks-Esselink, 
Varsseveldsestraatweg 99A, in de leeftijd van 
95  jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun 
verdriet en gemis. 
Op 6 maart is overleden Bert Kämink, Navisweg 1, 
in de leeftijd van 63 jaar. Wij wensen zijn vrouw 
Netty, de kinderen, de moeder van Bert en zijn 
familie, Gods nabijheid toe in dit grote gemis en 
verdriet dat in onze ogen veel te vroeg in hun 
leven is gekomen. 

Ziekenhuis

Er zijn mij van de afgelopen periode geen zieken-
huisopnamen bekend van mensen uit onze wijk 
die in dit kerkblad vermeld willen worden. 
Wij wensen alle zieken in onze wijk met hen die 
intens meeleven Gods kracht en nabijheid toe. 

Een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk

Zieken

Niet iedereen wil hier genoemd worden. Mocht u 
te maken hebben met ziekte of tegenslag en een 
bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat mij 
dat dan alstublieft (eventueel via de bezoekme-
dewerker) weten. 

Pastoraat 

Op dinsdag 21 maart staat de eerste bijeenkomst 
gepland van het pastoraal wijkteam nieuwe stijl 
van de wijk Zuid-Paars. Alle bezoekmedewerkers, 
contactpersonen, leden van het bestuur van de 
Protestantse Bezoekdienst en ouderlingen worden 
hiervoor uitgenodigd. 
Mocht u onverhoopt niet zijn uitgenodigd, neem 
dan contact op met de scriba van Wijk Zuid, Arjen 
Smit, smarli@kpnplanet.nl, tel. 0543 471741 of 
tel. 06-21452883. Ik kijk uit naar een zinvolle en 
vooral ook gezellige avond. 

Vacatures bezoekmedewerkers 

Er heeft zich iemand gemeld die bezoekmede-
werker wil worden in wijk 16! Voor de vacatures in 
IJzerlo hebben we een tijdelijke oplossing gezocht 
en gevonden: de 70+ers uit de vacante wijken 
zijn verdeeld over de bezoekmedewerkers en 

ook Betty Hielkema neemt (tijdelijk) een aantal 
adressen onder haar hoede. De mensen jonger 
dan 70 jaar kunnen een van de twee ouderlingen 
(Anton Navis en Henk Westervelt) benaderen 
wanneer er behoefte is aan pastoraat. Zij zullen 
dat dan weer aan mij doorgeven. 
- �Anton Navis, antonnavis@hotmail.com,  

tel. 06 1350 3521. 
- �Henk Westervelt, e.westervelt@upcmail.nl, 

 tel. 0543 466367. 
Samen geven we zo vorm aan het ‘omzien naar 
elkaar’. 

Persoonlijk

De tuin krijgt vorm, dankzij de inspanningen van 
de hovenier. Nog even en de struikjes en plantjes 
kunnen er in. Mocht u wat bessenstruikjes of 
andere struikjes uit uw eigen tuin kunnen missen, 
ik kom ze graag bij u ophalen. Ook wanneer u 
plantjes ‘over’ heeft, houd ik me aanbevolen. Ik 
haal ze graag bij u op. Mocht u ze willen afgeven, 
dan graag op zaterdagmiddag 25 maart bij 
mij thuis aan de Hoge Es 6 (ik zal zorgen dat er 
koffie en thee en een glaasje sap klaarstaat) of 
op zondag 26 maart na de kerkdienst in de Oude 
Helenakerk. 

Social media

Op mijn Facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. De 
groep ‘Vrienden’, die vooral uit gemeenteleden 
bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken 
van gemeenteleden worden zonder uitzondering 
geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje 
sturen of mij mailen. 

Met hartelijke groet, 
ds. Elizabeth van Deventer 

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk
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Ziekte

Mevr. Kirkskothen, Damstraat, moest opnieuw op-
genomen worden in het MST. Wij wensen haar 
veel beterschap en een goed herstel. 

Overleden

Maandag 6 maart is op 98-jarige leeftijd dhr. 
Gerhard Pampiermole, Beerninkweg, rustig inge-
slapen. Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang 
in hun midden is geweest heeft de familie hem 
losgelaten. Wij wensen hen veel strekte in dit 
gemis. 

Pastoraat 

Vanaf 1 maart gaan we werken volgens het pas-
torale wijkteam nieuwe stijl. Hierover schreef ds. 
Elizabeth van Deventer een artikel in KerkVenster 
van 24 februari (Vele handen aan de ploeg). 
Het eerste pastoraal wijkteamoverleg (PWO) 
nieuwe stijl van wijk Noord-Geel staat gepland op 
woensdagavond 29 maart. Voor de pauze zal er 
een thema worden besproken en na de pauze is 
er ruimte voor gezellig samenzijn. Een uitnodiging 
voor dit overleg volgt. 

Voor allen die, om welke reden ook, een steun in 
de rug kunnen gebruiken:

Jesaja 41:10

Wees niet bang want ik ben bij je,
Vrees niet, want ik ben je God
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand 

Gebed

God van liefde en trouw,
U die vrede bent.
Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U.
Met woorden die pijn deden,
met stilte die oorverdovend is,
met de scherven van wat mooi en goed was.
Dat het ooit weer anders zal worden - 
ik kan het niet geloven.
En toch, toch bid ik
om Uw aanwezigheid, 
om draagkracht,
om uitzicht.
En toch, toch bid ik 
om herstel,
om heling, 
om een nieuw begin.
Ik kan het niet geloven, 
kom mijn ongeloof te hulp.
Amen 

Bron: https://petrus.protestantsekerk.nl

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat  
wijk Noord-Geel, 

Wilma de Jong 

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel. �0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wajong@kerkvenster.nl

Wilma de Jong Bijbelstudie 
wonderverhalen

Afgelopen najaar hebben we met een klein 
groepje het Marcusevangelie bestudeerd. Op 
woensdag 22 maart, 19 april en 24 mei kijken we 
met elkaar naar wonderverhalen. We komen bij 
elkaar in het jongerenhuis aan de Ludgerstraat 
66 in Aalten. We beginnen om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur). Wil je meedoen met deze Bijbel
studiegroep, laat het me dan weten door me een 
mailtje of whatsappberichtje te sturen.
Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com 
tel. 06 1085 5041 
 

Diversiteitsdienst
In vervolg op de Pride-viering in juni vorig 
jaar, tijdens de Pride-maand van de Achter-
hoek, is er op zondag 14 mei (moederdag) 
een diversiteitsdienst in de Zuiderkerk. Aan-
vang: 09.30 uur. Met een aantal mensen uit de 
LHBTIQA+gemeenschap zijn we begonnen met 
de voorbereiding van deze dienst. Het belooft 
(weer) een mooie viering te worden. Het koor 
Friends, onder leiding van Johan Klein Nibbelink, 
zal muzikale medewerking verlenen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze 
dienst en de koffie/thee/ranja en wat lekkers na 
de dienst. Zet de datum vast in de agenda! 

 
ds. Elizabeth van Deventer 

KruX-wandeling
We zitten volop in de paastijd. Een tijd van inkeer, 
verstilling, en dus een goed moment om samen te 
wandelen, stil te zijn, over vragen na te denken. 
Een stuk lopen maakt je hoofd leeg, geeft plek 
aan alles waar je over prakkiseert. Wat is er beter 
dan dit met een groep te doen? Voorbereid, 
met stiltes, vragen, goede gesprekken. En uiter-
aard gezellig afsluiten bij een vuurtje. Dat is een 
mooie zondagmiddagbesteding, en we merkten 
bij de wandeling in het nieuwe jaar dat het meer 
mensen geraakt heeft. Welkom.

Zondag 2 april, om 14.00 uur

De locatie maken we later nog bekend.
 Opgave bij folkert.j.de.jong@gmail.com 

Boerenpastoraatgroep 
vervolg 21 maart  
nog enkele plekken vrij
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we 
uitgebreid met elkaar kennisgemaakt aan 
de hand van het thema  ‘Geboortegrond’. In 
een open sfeer hebben we gesproken over 
verschillende onderwerpen en vragen die er 
in de groep leven, zoals: 
• �Hoe kom je aan objectieve informatie met 

betrekking tot de landbouw, hoe kun je de 
waarheid achterhalen en onwaarheden 
weerleggen?

• �Hoe weet je of je een goede rentmeester 
bent? Kun je daaraan voldoen en tegelij-
kertijd zorgen voor voldoende brood op de 
plank?

• �Hoe ga je om met het beeld dat anderen/
de media van boeren hebben? 

• �Hoe hou je een goede balans tussen werk 
en vrije tijd/gezin? 

 
Tijdens de lunchbijeenkomst op dinsdag 21 
maart (van 12.00 - 14.00 uur) combineren 
we het thema ‘geboortegrond’ met de 
grondwaarden die je van huis uit hebt mee-
gekregen of die je jezelf eigen hebt gemaakt. 
Wil je nog meedoen, dan kan dat. Er is nog 
ruimte voor twee à drie personen. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart bij 

Netty Hengeveld, tel. 06-2213 1933/ 
hengeveld.kerkvenster@gmail.com) 
of bij Nadine Bongen, tel. 06-3119 7914
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Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

 
Lied 536, vers 4

Toegelicht door dr. Oane Reitsma, predikant 
van de Protestantse Gemeente Enschede

Iconisch is dit lied uit de twintigste-eeuwse 
Nederlandstalige kerkmuziek met zijn diepe tekst 
van Willem Barnard en monumentale melodie 
van Frits Mehrtens. De veertigdagentijd is niet 
denkbaar zonder dit lied.

Twee versies

Dit lied – met als onderschrift ‘Van de opgang’, 
wat wijst op de voorbereidingen naar de gebeur-
tenissen van Jezus en zijn vrienden in Jeruzalem 
die de kerk in de Stille Week gedenkt – kent twee 
varianten, waarvan deze (Lied 536) de oorspron-
kelijke versie. Het vorige liedboek (Liedboek voor 
de Kerken - 1973) kende alleen de tweede versie 
(die nu als lied 556 in het  Liedboek: Zingen en 
bidden in kerk en huis staat).
Subtiele, maar bepalende tekstverschillen – leg 
ze maar eens naast elkaar! – wijzen naar het 
gebruik van het lied: deze versie is bedoeld voor 
de veertigdagen in zijn geheel, en wordt vaak 
gezongen op de zondag voorafgaande aan de 
veertigdagen, of op de eerste dag van de veertig-

dagen (Aswoensdag). De andere versie is bedoeld 
voor de Palmzondag, als opgang naar de Stille 
Week zelf. Letterlijk komt dat in de tweede regel 
naar voren ‘… gaat Gij volbrengen in de veertig 
dagen’ respectievelijk ‘… deze laatste dagen’.

Volbrengen

De gehele weg die Jezus was gegaan, komt in 
de laatste dagen in Jeruzalem samen, waar ook 
– volgens de evangelisten – de profetieën over 
de mensenzoon vervuld worden. Vandaar de zin 
‘alles wat over ons geschreven is gaat Gij vol-
brengen’ – let op het subtiele ‘ons’ en niet ‘hem’! 
Dit verhaal van lijden, dood en opstanding gaat 
over ons. Dat ‘volbrengen’ van de tien geboden, 
dat samengaat met ‘de veertig slagen’, de tegen-
stand, is muzikaal uitgedrukt in vier regels, waarin 
de melodie een omvang heeft van tien noten 
(een volledig octaaf plus twee extra noten – zie 
ook liedboekcompendium.nl), een knipoog van de 
componist naar die ‘volledigheid’ van het leven, 
inclusief de zwaarte ervan.
Maar het is meer dan een knipoog, het hele lied 
heeft een serieuze, existentiële ondertoon. De 
dreiging van de komende dood en het doodse 
hangt boven alle gebeurtenissen van Jezus en zijn 
vrienden en ook boven ons bestaan. Dat blijkt uit 
zinnen zoals ‘dit hele leven dat geen leven is’ en 
‘het vuur van bloed en ziel brandde tot as’ (dat 
laatste is weer een verwijzing naar de askruisjes 
in de Aswoensdagviering).

Opbouw

Maar er zit een opbouw in het lied. Het gaat niet 
naar dood en lijden toe, maar daar doorheen 
naar de opstanding toe. Die toon wordt in ieder 
couplet sterker. In het tweede couplet wordt 
Jezus ‘Zoon van David’ genoemd en in die hoe-
danigheid aangeroepen om hulp (vgl. de roep van 
de blinde man in Luc. 18:38). In het derde cou-
plet krijgt hij de rol van hogepriester, een bekend 
thema uit de brief aan de Hebreeën, waarin 
Christus niet als een priester dagelijks het offer 
brengt, maar zijn offer eens en voorgoed heeft 
gebracht voor iedereen.

De vlam van ons bestaan

Gedragen door die mens die ons voorging en 
die met ons gaat, gaan wij als kerk de veertig-
dagen. Zijn verhaal ‘onderhoudt de vlam van ons 
bestaan’, met andere woorden: zijn offer geeft 
ons de moed om door te gaan. Zozeer zelfs dat 
dat ‘leven dat geen leven is’ (couplet 1) is uitge-
mond in ‘ons is een loflied in de mond gegeven’ 
(couplet 4), zoals de veertigdagen uiteindelijk 
altijd en onvermijdelijk toch zullen uitlopen op de 
Paasochtend, hoe dan ook.

 
bron: petrus.protestantsekerk.nl

Het moderamen van de generale 
synode leeft intens mee met slacht­
offers en nabestaanden van de zware 
aardbevingen en richt zich in een 
persoonlijke boodschap tot de Turkse, 
Syrische en Koerdische gemeenschap 
– moslims, christenen en anderen – 
in het aardbevingsgebied en hier in 
Nederland.

Niet alleen de aarde maar ook de wereldwijde 
gemeenschap trilt nog na, na de aardbeving in 
Turkije en Syrië van afgelopen weken. De beelden 
zijn hartverscheurend, net als de verhalen van 
grote ontreddering en wanhoop. Het moment van 
de aardbeving kón bijna niet slechter: midden in 
de nacht en in de winter, en in het geval van de 
Syrische getroffenen ook nog eens na een periode 
van twaalf jaren oorlog en grote armoede door 
onder meer de internationale boycot. 
 
Voor gelovigen ter plaatse en wereldwijd roept 
het ook nog eens de vraag op: ‘Waar is God in 
dit alles? Waarom laat Hij zo’n verwoestende 
natuurramp gebeuren, nadat de mensen al zoveel 
hebben geleden en uitgeput zijn door jarenlang 
menselijk geweld?’ Veel overlevenden ter plaatse 

gaan ons voor in Godsvertrouwen, dwars tegen 
alle vertwijfeling in: ze blijven God danken en lief-
hebben, ondanks en te midden van alle ellende 
die hen treft. Dit tilt hen uit boven het mysterie 
van het lijden.

 
De Nederlandse dichter A.F. Troost 
schreef onlangs een lied naar  
aanleiding van deze ramp. 

 
Hoe stervenskoud de dagen 
als bruut de aarde beeft; 
de nachten stikvol vragen: 
neemt God meer dan Hij geeft? 
 
Is dit wat hij bedoelde  
toen Hij de wereld schiep? 
Dat Hij toen niet voorvoelde  
de pijn, zo fel, zo diep …
 
Is God soms niet almachtig, 
niet werkelijk in staat 
om wereldwijd daadkrachtig 
te weren wat ons schaadt? (…)
 
Dit ene mag ik hopen: 
de hemel voert een strijd, 
wrikt dichte deuren open – 
zendt hulp, verlost, bevrijdt.

Wij bidden voor de Turkse, Syrische en Koerdi-
sche gemeenschap – moslims, christenen en 
anderen – daar in het aardbevingsgebied en hier 
in Nederland. 

ds. René de Reuver,  
scriba generale synode

 
Bron:  
www.protestantsekerk.nl - protestants perspectief

Alles wat over ons geschreven is

Bij de grote menselijke nood na de aardbeving in Turkije en Syrië 
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Cantorijen van 
Dinxperlo en  
Aalten zingen  
samen het  
paasoratorium
 
Diverse liederen worden begeleid op 
vleugel en andere door prachtig orgel­
spel. Het geheel staat onder leiding 
van Dirk Zwart (cantor Dinxperlo) 
en Harry van Wijk (cantor Aalten). 
Medewerking wordt verleend door 
Robert de Boer (trompet). De musici 
worden in een apart kader aan u voor­
gesteld. De Bijbellezingen worden 
verzorgd door ds. Elizabeth van 
Deventer (Aalten) en Petra Veerbeek 
(Dinxperlo). 
Met veel inzet en enthousiasme zijn 
beide cantorijen aan het oefenen en 
wij verheugen ons op de uitvoeringen 
van dit indrukwekkende stuk.  
De entree is gratis, maar u begrijpt dat 
de organisatie van deze twee avonden 
kosten met zich meebrengt en daarom 
vragen we een vrije gift bij de uitgang. 
We hopen velen van u te ontmoeten!

De gezamenlijke cantorijen  
Dinxperlo en Aalten

Paasoratorium
‘Het Lam dat ons doet leven’ van Dirk Zwart

Uitgevoerd door de cantorijen van Dinxperlo en Aalten 
o.l.v. Dirk Zwart (cantor te Dinxperlo) en Harry van Wijk (cantor te Aalten).

Zondag 2 april, 19.30 uur in de Dorpskerk in Dinxperlo
Dinsdag 4 april, 19.30 uur in de Oude Helenakerk in Aalten 

Tekst: Ria Borkent

Aalten
Lector ds. Elisabeth van Deventer

Trompet: Robert de Boer 

Dinxperlo
Lector Petra Veerbeek

De concerten zijn vrij toegankelijk. Een vrije gift bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten wordt zeer op prijs gesteld.

In 1998 werd ik gevraagd een ‘passion’ te 
schrijven. Aangezien me dit onmiddellijk (hoewel 
er passionen in soorten en maten zijn) deed 
denken aan de Matthäus-Passion, aarzelde ik hier 
sterk over, want ik wilde niet ‘concurreren ’met 
Bach! Ik bedacht dat ik op zichzelf wel een groot 
stuk wilde schrijven, maar dat ik met het ‘lijdens-
verhaal’ door wilde gaan tot en met Pasen. En ik 
wilde ook geen aria’s en geen solisten. Ik vroeg 
Ria Borkent om liedteksten te schrijven bij de 
verschillende episodes uit het lijdens-/paasver-
haal. De 13 liedteksten die zij schreef, omlijstte 
ik met een aantal Bijbelteksten, 5 in totaal, die 
ik ook van muziek wilde voorzien. Zo ontstonden 
18 korte delen, waarvan de meeste weer worden 
voorafgegaan door een (gesproken) Bijbellezing. 
Ik noemde het stuk een ‘oratorium’, een groot 
muziekstuk met een Bijbelverhaal als onderwerp. 

In z’n geheel duurt het ongeveer een uur en een 
kwartier.
De liederen voor het koor vormen steeds een 
reactie op de gesproken Bijbellezing. Ze brengen 
de Bijbeltekst dichtbij en betrekken het verhaal 
op de luisteraar persoonlijk. Bijvoorbeeld: Petrus 
verraadt Jezus (d.w.z. hij ontkent dat hij bij Hem 
hoort) als hij stiekem aanwezig is bij het verhoor 
door de hogepriester Kajafas en daar wordt aan-
gesproken. Het lied dat daarover gaat vertelt niet 
alleen het verhaal, maar stelt ook de vraag: en 
ik? Wat zou ik gedaan hebben? Heb ik Hem niet 
evenzo vaak verraden?
Mede door deze dubbele beweging – wij komen 
dichter bij het lijdensverhaal, maar het verhaal 
komt ook naar ons toe, houdt ons een spiegel 
voor – is het bijwonen van dit paasoratorium voor 
veel luisteraars een intense ervaring. 

De liedteksten van Ria Borkent zijn – hoewel 
goed te begrijpen – poëtisch en rijk aan inhoud. 
Toen ik het stuk componeerde heb ik ervaren dat 
deze liedteksten hoewel ik ze meteen ‘mooi’ heb 
gevonden vaak een diepte hebben die je pas 
gaandeweg gaat ervaren, omdat in dichterlijke 
bewoordingen tal van verbanden worden gelegd 
en verwijzingen naar de Bijbel worden gemaakt. 
Sommige woorden in deze teksten, zoals ‘terrorist’ 
in deel 8 en ‘stiletto’ in deel 11 ervaarde ik in het 
begin als nogal vreemd, maar inmiddels ervaar ik 
juist de kracht van zulke eigentijdse woorden. 
Of u dit paasoratorium al eens eerder hebt bij-
gewoond, of het nu voor het eerst meemaakt, 
in beide gevallen hoop ik dat tekst en muziek 
bij u ‘binnenkomen’ en dat het indrukwekkende 
verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, 
dichtbij u is gekomen.

Dirk Zwart over het paasoratorium
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De musici stellen zich aan u voor!

Dirk Zwart is 
componist en 
kerkmusicus en 
woont in 
Deventer. Hij is 
organist in Apel-
doorn (Lutherse 
Kerk) en Neede 
(Gereformeerde 
Kerk ‘vrijge-
maakt’), dirigent 

van het Interkerkelijk Koor Salem in Ridder-
kerk, van de cantorij van de PG Ruurlo en van 
de cantorij van de PG Dinxperlo. 
Hij schreef een zevental oratoria, een kerst-
cantate, een ordinarium, een vesperliturgie, 
twee ‘Festivals of Lessons and Carols’ en tal-
loze kleinere composities, voornamelijk litur-
gische muziek voor koor en liederen voor de 
gemeente. 
Voor meer informatie over zijn werk  
www.dirkzwart.com 
Daarnaast is hij adviseur van de Stichting 
Nieuwe Kerkmuziek, waarvoor hij de website 
www.kerkmuziek.nu onderhoudt en verzorgt 
hij een website die gewijd is aan het nieuwe 
Liedboek (2013) www.nieuwliedboek.info

Robert de Boer studeerde aan het Twents 
Conservatorium en behaalde in 1986 hier zijn 
diploma Docerend Musicus. Voorts studeerde 
hij aan het Rotterdams Conservatorium bij 
Theo Mertens en hier behaalde hij in 1989 
zijn diploma Uitvoerend Musicus. 
Regelmatig geeft hij concerten met ver-
schillende ensembles. Hij speelde diverse 
trompet-concerten van o.a. Haydn, Hummel, 
Torelli en Albinoni. Hij bekwaamde zich in 
het spelen van de piccolotrompet waarmee 
hij in het Weinachtsoratorium, Hohe Messe, 
Magnificat en diverse cantates van J.S. Bach 
optrad.
Met regelmaat geeft hij soloconcerten voor 
trompet en kerkorgel, in binnen- en buiten- 
land.
Ook in de lichte muziek en bigband-wereld 
is hij geen onbekende. Hij heeft jarenlange 
ervaring opgedaan bij diverse bigbands. 
Tevens is hij werkzaam als trompetdocent 
aan de muziekschool te Ahaus en geeft regel-
matig workshops aan de Landesakademie in 
Nienborg.

Harry van Wijk 
is cantor- 
organist van  
de Oude 
Helenakerk in 
Aalten. www.
harryvanwijk.nl 

Stichting Antje biedt praktische hulp aan mensen 
die te maken krijgen met kanker. Samen met vrij-
willigers proberen we ons in te zetten daar waar 
nodig is. Ook stichting Antje heeft in de corona-
periode de werkzaamheden moeten stoppen, het 
risico van besmetting was simpelweg te groot. 
Afgelopen januari hebben we besloten om voor-
zichtig weer te beginnen met hulp bieden. 
Hoe fijn was dan ook het gebaar van de kin-
dernevendienst om ons een prachtig bedrag te 
schenken. In de morgendienst van 19 februari 
mocht ik van de kinderen een mooi versierde 
cheque in ontvangst nemen. Wat een geweldig 
bedrag! We hebben al een idee waarvoor we het 
willen gebruiken en houden jullie dan ook zeker 
op de hoogte. Graag wil ik via deze weg alle 
kinderen van de kindernevendienst bedanken 
voor het sparen de afgelopen tijd. Het was 
hartverwarmend!

Janine Luijmes

De Beets Brothers (afkomstig uit Groenlo) vormen 
een begrip in de jazz-scene over de hele wereld. 
Organisator het HelenaHuis heeft duidelijk een 
goede greep gedaan met dit orkest. In samen-
werking met het kerkbestuur, LSA en het Restau-
ratiefonds werd deze avond een succes. LSA deed 
o.a. de kaartverkoop en controle. Ladyspeaker 
mevr. Te Brake verzorgde deze avond de aankon-
diging en afsluiting. Zo’n ca. 330 jazzliefhebbers/
bezoekers bezochten het concert in de Oude 
Helenakerk.
Zij werden getrakteerd op een prachtig instru-
mentaal concert, het Beets-trio aangevuld met 
een drummer, bespeelde een tenorsaxofoon, 
contrabas en piano.
De saxofonist oogstte 
veel bewondering van-
wege zijn uithoudings-
vermogen, maar ook 
de andere drie mochten 
veelvuldig applaus in 
ontvangst nemen, met 
na afloop een staande 
ovatie.
Het publiek genoot zicht-
baar en was na afloop 
vol lof, met deze musici 
was volgens kenners een 
topper in huis gehaald.
Henk Heijnen sprak 
aan het einde namens 
het HelenaHuis enkele 

woorden van dank aan alle medewerkenden. 
LSA, het HelenaHuis en Messink & Prinsen 
hadden de kaartvoorverkoop in handen.
Het Restauratiefonds verzorgde in de 45 minuten 
durende pauze de consumpties in zaal Elim. Hier 
was het een gezellige drukte, maar de SRF-vrijwil-
ligers konden het goed aan.
De PGA mocht ca. € 465,00 aan huur ontvangen 
voor gebruik van Kerk en zaal Elim. Het Restau
ratiefonds noteerde een bruto-opbrengst aan 
consumpties van € 674,50.
Voor de vrijwilligers/medewerkers was er ter 
afsluiting een gezellige nazit in het HelenaHuis. 
Een avond, voor herhaling vatbaar.

Top Jazz in de Oude Helenakerk 	  
zaterdagavond 4 maart 2023	 Tekst en foto: HarmVeldhuis

 Stichting  
Restauratiefonds 
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Liefhebbers van gospel- en worshipmuziek 
opgelet! Zaterdag 1 april verzorgen het christelijk 
koor Testify uit Aalten en gospelkoor Revelation 

uit Winterswijk een dubbelconcert in de Christe
lijk Gereformeerde Kerk, Berkenhovestraat 9 in 
Aalten. De koren zingen die avond gezamenlijk 
een tweetal nummers en verzorgen verder allebei 
een eigen miniconcert. 
Het concert was in eerste instantie al gepland 
in 2020 maar ging toen vanwege corona niet 
door. Inmiddels hebben beide koren weer moge-
lijkheden om te repeteren en te zingen en is het 
hoog tijd om weer op te treden. 
Testify Aalten bestaat uit 23 leden en heeft een 
goede stemverdeling. Voor dit concert zijn een 
aantal nieuwe nummers ingestudeerd die nog 
niet eerder door het koor ten gehore zijn gebracht. 
Gospelkoor Revelation bestaat ook uit 23 leden 
en zingt graag (black) gospel-nummers. Een 
aantal daarvan staat op het programma voor het 
dubbelconcert.
Voor beide koren is zingen niet de enige drijfveer. 
De liederen hebben allemaal een boodschap en 
men wil al zingend uitdragen wat het geloof in 
God in het dagelijks leven betekent. 
Het concert begint om 19.30 uur en de entree 
bedraagt € 5,00 voor iedereen van 14 jaar en 
ouder. Er is geen pauze, maar na afloop is er 
gelegenheid om na te praten onder het genot 
van een kop koffie of thee. 

Dubbelconcert Testify Aalten  
en Revelation Winterswijk

Voorjaarsconcert ACM
Op zaterdag 15 april 2023 organiseert het 
Aaltens Christelijk Mannenkoor een concert in de 
Oude Helenakerk op de Markt in Aalten. De aan-
leiding voor dit concert is de wisseling van diri-
gent bij het koor. Na negen jaar neemt Susanna 
Veerman afscheid en wordt Matthijs Dubbeldam 
de nieuwe dirigent. En zo’n belangrijk moment in 
het bestaan van het koor kun je het beste vieren 
met een concert!
Susanna en de muziekcommissie hebben een 
heel gevarieerd programma samengesteld met 
geestelijke liederen en opera, in het Russisch en 
in het Italiaans, echt van alles wat, en voor ieder 
wat wils. Het geeft het koor de mogelijkheid om 
te laten horen wat je kunt bereiken in koorzang 
onder leiding van een vrouw, die haar vak ver-
staat. Aan het concert werken mee:
 
	 Rachel Westerveld	 sopraan 
	 Wim Does	 orgel 
	 Yvonne Beeftink	 piano

en een koperensemble van De Eendracht.
 
Susanna Veerman heeft de algehele muzikale lei-
ding. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is 
om 19.30 uur open.
De toegang is gratis, bij de uitgang is er collecte. 
Vanaf 17 april zal Matthijs Dubbeldam de repeti-
ties van het koor op maandagavond gaan leiden. 
Heeft u zin om mee te zingen, weet u welkom in 
de Pol, Polstraat 7, 7121DH Aalten, 
www.acmaalten.nl 

Stil worden

‘De veertigdagentijd gaat over aardse dingen: 
over pijn en donkerte. Het maakt mij nederig door 
bewust stil te staan bij wat God voor ons gedaan 
heeft. Tijdens deze periode maak ik een soort 
innerlijke reis. Mijn leven is best druk, waardoor 
ik snel in mijn hoofd ga zitten. Door in de weken 
voor Pasen letterlijk stil te worden, kom ik even uit 
de hectiek en lukt het me veel beter om bij mijn 
gevoel te komen.’

Naar binnen keren

‘Zo begin ik de dag met het luisteren naar een 
overdenking van de Jezuïeten: Bidden Onderweg. 
En ’s avonds steek ik vlak voor het slapen een 
kaars aan en lees ik uit het boekje Om een Ander 
van de priester Erik Galle. Hij heeft meditaties 
geschreven bij de Kruisweg, op zo’n manier dat 
het heel dichtbij komt. De laatste dagen voor 
Pasen maak ik het nog wat stiller om mij heen. Zo 

doe ik geen radio aan in de auto naar mijn werk, 
en kijk ik doordeweeks geen televisie. Zo dwing ik 
mezelf eigenlijk om naar binnen te keren.’

Zonsopgang

‘Op paasmorgen sta ik heel vroeg op. De Amster-
damse theoloog en activist Rikko Voorberg orga-
niseert al een paar jaar vroeg in de ochtend een 
ontmoeting via Zoom. Wie wil, kan hieraan mee-
doen door, waar je ook bent, naar de zonsopgang 
te kijken en online gezamenlijk een toost uit te 
brengen. Daarna ga ik naar de paasviering in 
mijn kerk. Ik vind het een heel mooie manier om 
Pasen te vieren.’

Allergie

‘Dat ik het op deze manier doe, is in de loop 
der jaren zo gegroeid. Ik heb altijd belangstel-
ling gehad voor vormen en rituelen die helpen 
om bewust naar Pasen toe te leven. Al heb ik wel 

een allergie voor mensen die zeggen dat ze in de 
Veertigdagentijd stoppen met snoep of alcohol. 
Dan denk ik: mooi dat je iets laat, maar daar gaat 
vasten niet om. Je laat iets om ruimte te maken 
voor iets anders. De vraag is dus: hoe vul je die 
ruimte in?’

Hulpmiddel

‘Ik merk in mijn omgeving dat het woord ritueel 
soms wat weerstand oproept. Het lijkt al snel zwe-
verig. Maar zelf heb ik rituelen nodig om bewust 
toe te leven naar Pasen. Anders vlieg ik er gewoon 
aan voorbij en beleef ik het veel minder intens. 
Rituelen zijn voor mij een hulpmiddel om bij mijn 
hart te komen, waardoor er ruimte ontstaat voor 
God. Het helpt me om voorbij de ratio te komen 
en weer onder de indruk te raken van wat Jezus 
heeft gedaan.’

Karen Vonk
Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl 

Karen gaat vasten: ‘Rituelen helpen me  
om bewust naar Pasen toe te leven’
Steeds meer mensen vasten in de veertigdagentijd, bijvoorbeeld door geen vlees te 
eten, alcohol te drinken of sociale media te gebruiken. Karen Vonk probeert deze 
weken letterlijk stil te worden. ‘Zonder rituelen vlieg ik gewoon aan Pasen voorbij.’

REVELATION 

1  APRIL 2023 -  AANVANG 19 :30 
CHR.  GEREF.  KERK

BERKENHOVESTRAAT 9 AALTEN 

De toegangsprijs is €5,- 
Bezoekers jonger dan 14 jaar gratis 

Verkooptafel aanwezig

CONCERT

EN CHRISTELIJK KOOR

TESTIFY

GOSPELKOOR
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‘t Praothuusken 
Elke week op woensdagmiddag van  
15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal  
van de Zuiderkerk

Hoe mooi was het dat we de afgelopen periode 
met de spelletjesmiddag kinderen van de CBS 
Groen van Prinsterer erbij hadden. De kinderen 
hadden via de leerkracht de vraag bij ons neer-
gelegd omdat ze graag spelletjes met ‘de oude 
mensen’ wilden doen.
Maar liefst 16 kinderen hadden zich aangemeld, 
dat was voor één middag wel wat veel daarom 
zijn ze in twee groepen geweest. Heel fijn, want 
zij zijn over een heel aantal jaren hopelijk onze 
leiding! 
Woensdagmiddag 22 maart hebben we een spel-
letjesmiddag, deze keer zonder kinderen.
Op 29 maart gaan we een mooi bloemstukje 
voor Pasen maken, graag hiervoor een klein 
bloempotje, tangetje of schaar meenemen. 
Wij zien u graag in de zaal van de Zuiderkerk, 
waar de koffie en thee voor u klaarstaan.

Namens de werkgroep,
Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag) 

Henrike Houwers  
Lidy Heusinkveld  

Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997

De Soos
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot  
17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid 
om te kaarten en Rummikub te spelen.

Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrij-
blijvend binnenlopen voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn 
als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, 
dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

 
Jannie Heersink 

 

COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
KerkVenster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt 
uitgegeven door de 
Stichting KerkVenster.  
Adres: Kerkstraat 2,  
7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Eindredactie: Leni Franssens, 
Ada Haasnoot, Gerda 
ter Maat, Johan Scholl  
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Redactieleden:  
Hanneke Drenth, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl
Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl
Financiën 	  
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een postabonnement 
op KerkVenster nemen. 
De abonnementskosten 

bedragen € 45,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging	 
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributiecommissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen of 
ervoor bedanken, dan graag 
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl

Vormgeving	  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06-2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk 	  
Senefelder Misset, 
Doetinchem.  
Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
31 maart 2023.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te worden 
aangeboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte bestanden (jpeg, 
etc.) aanleveren. Uiterste 
inleverdatum kopij per  
e-mail is dinsdag 21 maart  
2023 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2023 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
Kerkstraat 2.

© �KerkVenster 2023. 
Overname van artikelen 
alleen met toestemming 
en bronvermelding

Hallo allemaal,
 
De veertigdagentijd  
is volop bezig.
Maar er is ook veel  
onrust in de wereld.
Er gebeurt zoveel  
wat wij niet begrijpen.Alle nare en niet-leuke dingen in de wereld.Dan kunnen wij mensen bidden voor die mensen en landen,waarmee het niet goed gaat  en misschien een helpende hand bieden.Verder mogen we erop vertrouwen,  dat God ook bij die mensen aanwezig is en hen helpt.In ons eigen leven kunnen ook dingen moeilijk zijn,  ook dan mogen we erop vertrouwen  dat God onze gebeden hoort en ons helpt.Ook is het heel belangrijk,  om Hem te bedanken en te prijzen. Dat het niet vanzelfsprekend is welke zegeningen je krijgt, ook al zijn het maar kleine zegeningen.Blijf God ervoor danken, want alles is door God gemaakt!

Gods zegen,

Henrike Jentink 

Verenigingen
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‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ 
is een leuk spel dat je zowel 
binnen als buiten kunt spelen. 
Je hebt er niets bij nodig, 
behalve je ogen.

Hoe werkt het basis-spel?

Ga bij elkaar zitten en één 
iemand mag een voorwerp in 
zijn hoofd nemen wat te zien 
is in de ruimte waar je bent. 
Het is de bedoeling dat de 
anderen gaan raden wat die-
gene ziet.
Degene die aan de beurt is 
zegt: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet en de kleur is rood.’ Vanaf 
dat moment gaan de anderen 
om zich heen kijken en voor-
werpen zoeken die rood zijn.
Ze noemen ze op en diegene 
die het goed heeft geraden 
mag nu een voorwerp in zijn of 

haar hoofd nemen en zeggen: 
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en 
de kleur is …’

Je kunt het steeds  
moeilijker maken

• �neem steeds kleinere details 
in je gedachten. Het rode 
lampje van de op stand-by-
staande tv of ‘Nee, het is 
niet dát groene bloemetje  
op het behang’.

• �iets zonder kleur bijvoor-
beeld glas

• �de kleur van de ogen van de 
ander

• �neem in plaats van kleuren, 
vormen in gedachten: rond, 
vierkant, rechthoekig, cirkel, 
ovaal …

 
Het spel is ook leuk  
als je onderweg bent.

Zoek de verschillen
Op internet zijn veel voor-
beelden te vinden van plaatjes 
met ‘zoek de verschillen’ 
(zie afbeelding). Je kunt dit 
ook in het ‘echt’ nadoen.

Ik zie, ik zie …  
wat klopt hier niet?
Iemand verandert of voegt 
iets toe in de (huis)kamer. 
De ander(en) moeten goed 
kijken wat er veranderd is.  
Bijvoorbeeld:
• �leg een tennisbal tussen de 

appels in de fruitmand
• �zet een nep-bloem tussen de 

echte bloemen in de vaas
• �vervang het theelepeltje in 

een beker door een gebaks- 
vorkje

• �zet een lego-poppetje in een 
grote plant alsof deze erin 
klimt

• �doe een lintje/touwtje om 
een stoelpoot of deurklink

• �vervang de bladmuziek op de 
piano door een opengezet 
prentenboek

 
 
 • �bevestig een paperclip  

of haarspeldje aan een blad 
van een kamerplant

• �zet er een nep-lieveheers-
beestje op

• �haal iets weg van zijn vaste 
plaats

• �zet een knuffeltje boven  
op een gordijnrail 

Kortom, leef je uit  
en wees creatief.
Als er meer personen mee-
doen, laat ze dan een aantal 
minuten door de kamer lopen 
en de dingen die ze opmerken 
opschrijven. Wie heeft er 
na vijf minuten de meeste 
veranderingen/toevoegingen 
gevonden? Veel plezier!
 
Deze ideeën komen van 
https://www.geloventhuis.nl

Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Agenda komende weken
Zondag 19 maart 	 09.30 uur 	 Kindernevendienst 	 Zuiderkerk 
		  Thema: Open je ogen 
Zondag 19 maart	 18.00 uur	 #Durfte	 Jongerenhuis 
 
Dinsdag 21 maart	 14.15 uur (inloop)	 Klup voor groep 3 t/m 5	 Jongerenhuis 
	 15.30 uur	 Klup voor groep 6 t/m 8	 Jongerenhuis
 
Zondag 26 maart 	 09.30 uur	 Kieskist	 Oude Helenakerk 
	 10.00 uur	 Kindernevendienst	 Zuiderkerk 
		  Thema: Kom! 
	 18.00 uur	 Diepgang	 Jongerenhuis
 
Dinsdag 28 maart	 14.15 uur (inloop)	 Klup voor groep 3 t/m 5	 Jongerenhuis 
	 15.30 uur	 Klup voor groep 6 t/m 8	 Jongerenhuis
 
Zondag 2 april 	 Inloop vanaf 9.30 uur	 Kliederkerk	 Zuiderkerk

Verander je mee?
We zitten in de veertigdagentijd. In deze periode leven we toe naar Pasen. 
Op de kindernevendienst en met de Klup doen we dat met het centrale thema ‘Verander je mee?’ 
We lezen Bijbelverhalen over Jezus, we spelen spelletjes, lossen puzzels op, knutselen en denken  
na over vragen. En ook tijdens de paaswandelwake staat het thema ‘Verander je mee’ centraal. 
Aanstaande zondag 19 maart is het thema van de kindernevendienst: ‘Open je ogen’. 
Op deze Andersumme alvast wat ideetjes van spelletjes die je rond dit thema zou kunnen doen.  
En op de flyer vind je meer informatie over de paaswandelwake.

Spelvariaties van 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ...’


