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Haar keuze om theologie te gaan studeren werd 
gemaakt na een kennismaking met studenten 
tijdens een voettocht van Pax Christi. Van haar 
ouders mocht ze niet in Nijmegen studeren, waar-
schijnlijk net iets te katholiek, en Amsterdam 
was net iets te vrijgevochten voor een meisje uit 
de Achterhoek. Vanaf het begin heeft de vraag: 
‘Wat betekent het geloof voor mensen in hun 
dagelijks leven?’ haar beziggehouden. Ze doet 
de uitspraak: ‘Geloven is niet zeker weten.’ Ze 
vertelt verder. Met het overlijden van Huub Oos-
terhuis werd benoemd wat voor hem de kern van 
zijn geloof was. Hij verwijst naar de Exodus, de 
bevrijding van het joodse volk uit Egypte. Ze ver-
taalt die boodschap naar de hedendaagse mens: 
‘Op de levensweg van mensen kunnen zij weg-
trekken uit wat hen belast en bezet, met het oog 
op vrij worden.’ Dat zij daarin iets kan betekenen, 
dat is haar kernthema: ‘Naast dit joodse verhaal 
van Pesach is voor mij het getuigenis rond Jezus’ 
dood en verrijzenis, zijn tocht door de diepte van 
de dood naar nieuw leven een belangrijke pijler 
van mijn geloof en mijn bezig-zijn als geestelijk 
verzorger.’

Als geestelijk verzorger is ze onder andere opge-
leid in het contextuele pastoraat. Het geeft bete-
kenis dat een mens niet in zijn of haar eentje 
alleen staat of gaat, maar altijd ingebed is in de 
context van het gezin waarin men is opgegroeid, 
de eigen geschiedenis altijd meedraagt. Mensen 
hebben eveneens een eigen referentiekader van 
godsdienst, culturele omgeving en taal, de woor-
denschat waarmee een mens zich kan uitdrukken. 
(voor wie het weten wil: de contextuele benade-
ring is gebaseerd op een samenspel tussen theo-
logie, filosofie, psychologie, systemisch denken 
(familiestructuren) en kent grote namen als Nagy, 
Buber en Levinas. Opgezocht door Gea). 
 
Sommige mensen verwachten van de dominee 
dat die antwoord weet op de vragen waar zij mee 
worstelen. Petra gebruikt dan geen Bijbelteksten 
om maar een antwoord te kunnen geven, maar 
gaat met hen op zoek naar hun eigen verhaal, 
hun levensgeschiedenis waar hun vraag uit voort-
komt, en zoekt samen met hen naar de verhalen 
met betekenissen die hen misschien een richting 
kunnen geven om verder te komen.

Het bijzondere van spreken met mensen in een 
verzorgingstehuis is te horen hoe zij na een 
geheel eigen leven, met eigen gewoontes, opeens 
moeten gaan samenwonen met andere mensen. 
Mensen die misschien eenzelfde geloof delen, 
misschien van eenzelfde leeftijd zijn, misschien 
nog rouwen om het verlies van een partner, maar 
vooral mensen die zo verschillend kunnen zijn. De 
meesten laten een huis achter, of hebben geleden 
onder het verlies van gezinsleden, of lijden onder 
het verlies van gezondheid en soms hebben ze de 
confrontatie met het verlies van geheugen. 
Sommigen verliezen iets van de omgangsregels 
die het leven aardig kunnen maken en reageren 
vanuit hun eerste opwellingen. 
Het is de kunst om met deze mensen te kijken hoe 
ze deze levensfase kunnen invullen. Na een leven 
lang nuttig geweest te zijn, is er nu alle tijd om te 
leven vanuit zichzelf. Op hoge leeftijd nog leren 
leven is een ware levenskunst. Er zijn geen regels 
voor, geen procedure, geen kennis over hoe dat 
zou moeten. Petra wil daarbij wel benadrukken 
dat deze levenskunst niet bepaald wordt door wel 
of niet gelovig-zijn. Zij tracht daarbij aansluiting 
te zoeken, reikt een helpend woord aan of spreekt 
een gebed uit als iemand daar om vraagt. 

Ontwerp en foto voorpagina:  
Ben Lammers 

Levenskunst Tekst en foto: Gea Evenhuis - Afbeelding: Pixabay

Petra Speelman is sinds november werkzaam als 
geestelijk verzorger bij de stichting Marga Klompé. Zij is 
de opvolgster van Henri Knol, die op 1 januari gestopt is 
met zijn werkzaamheden. Petra is eveneens predikant en 
wordt als ‘predikant met bijzondere opdracht’ lid van de 
kerkgemeenten in Aalten en Bredevoort. Ze ontvangt me 
in Stegemanhof en bij het kopje koffie raken we al gauw 
aan de praat over gemeenschappelijke onderwerpen. Zij 
is opgegroeid in Eibergen, waar ik vrienden heb wonen; zij 
studeerde in Groningen, waar ik geboren en opgegroeid 
ben; onze beider ouders waren actief in het kerkelijk werk 
en we hebben allebei te maken gehad met het overlijden 
van een nabij familielid met een verstandelijke beperking. 
Tijdens deze rappe kennismaking merk ik al dat ze 
oplettend luistert, belangstelling toont, weloverwogen haar 
uitspraken doet, openstaat voor andere gedachten en kan 
lachen. Tijd voor haar verhaal.
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Bidden in het  
pastoraat

door: Netty Hengeveld

Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat ik 
aan het werk ging in het pastoraat. Ik herinner 
mij nog heel goed mijn allereerste gesprek, dat 
– ondanks enkele verdiepende vragen – toch 
wat aan de oppervlakte bleef. Wel werd mij aan 
het einde ervan gevraagd te bidden. Ik moet 
zeggen: het gebed dat ik toen uitsprak, voelde 
als een examen. En achteraf gezien was het dat 
ook, want na afloop begreep ik dat het verzoek 
voortkwam uit een vorm van nieuwsgierigheid: 
of ik het wel kon, dat bidden. 
Twee decennia later ben ik dan wel wat meer 
ervaren, maar toch voel ik mij nog altijd een 
beginner als het om het pastorale gebed gaat. 
Als ik voor anderen bid, bid ik aarzelend, stame-
lend en laat ik stiltes vallen. Ik wacht op pas-
sende woorden, ik stem me af op dat wat er 
in die wolk van stilte tot ons komt en soms is 
dat minder dan gehoopt. En onderwijl probeer 
ik de dank, de grootste pijn, de frustratie en/of 
het diepste verlangen van degene(n) voor wie 
ik bid te verwoorden voor God, met ontzag voor 
Degene die zo oneindig veel groter is dan we 
kunnen bedenken en bewoorden.
Nadat de laatste woorden van mijn gebed in 
de stilte zijn weggezonken, durf ik de ander niet 
gelijk aan te kijken. Het persoonlijk gemaakte 
gebed – hoe gebrekkig ook – brengt soms een 
stroom van (tot dan toe gestolde) emoties op 
gang. Zowel de gesprekspartner(s) als ikzelf 
begeven ons op een kwetsbaar terrein: het 
 terrein waarop we het amper aandurven om 
aanraakbaar te zijn voor elkaar en voor God. 
Dr. en ds. Annemarieke van der Woude 
schrijft in het tijdschrift Speling het volgende 
over ‘bidden in het pastoraat’: ‘Bidden is 
een intieme aangelegenheid. Je komt naakt 
tegenover elkaar te staan. En dat maakt een 
mens verlegen. Het is alsof de woorden je uit-
kleden. Een voor een worden de lagen afge-
peld waarmee je je staande houdt in het leven 
van alledag.’ Annemarieke geeft aan dat het 
maar goed is dat we onze ogen sluiten tijdens 
een gebed, want daarmee keer je niet alleen 
in, maar bescherm je ook je kwetsbaarheid. 
‘Bidden verdraagt geen fel licht.’ 
Het gebed is geen kunstje, geen rationele 
handeling of routineklus. Het is en blijft een 
oefening in ontvankelijkheid, in pijnlijk eerlijk, 
kwetsbaar en naakt durven zijn voor elkaar 
en voor God. Hij/Zij zal ons onvermogen, onze 
kwetsbaarheid en onze naaktheid bedekken, 
zoals wordt verwoord in een Keltisch gebed: 
 
Net als ik mijn lichaam kleed met wol, 
Moge Gij mijn ziel bedekken  
met de schaduw van uw vleugel. 

Overdenking

Natuurlijk wordt de vraag gesteld of er leven is 
na de dood, of er een hemel is. Ze gebruikt daar-
voor liever het woord ‘heengaan’, het drukt de 
beweging uit dat je naar de hemel gaat. Het is 
een geborgen weten in Gods handen, het is een 
terugkeer naar de Schepper. Vaak is de angst 
voor de dood veel meer de angst voor het lijden. 
Angst voor dat laatste moment: hoe zal dat over-
lijden plaatsvinden? Hoe is het om heen te gaan 
waarvan geen weg terug is? Jammer dat nie-
mand ooit terug komt om het te vertellen, dus 
resteert nog het vertrouwen en de overgave aan 
God. Petra staat bij de mensen: ‘Zodat zij in hun 
laatste levensfase kunnen toeleven naar dat leven 
in Gods hand.’

Ik vraag haar nog om een passende afbeelding 
die kenmerkend is voor haar verhaal. Het wordt 
een foto die de bevrijding van alle lasten uit het 
verleden verbeeldt. 
Als ik nadenk over mijn laatste levensfase en wat 
ik daarmee zou willen, dan wil ik graag regel-
matig een gesprek met Petra, om te leren en om 
te leven. 

Een lied van Stef Bos, geïnspireerd  
op Lied 426 uit het Liedboek

Leer mij om te dansen 
als ik niet kan bewegen. 
Leer mij om een weg te gaan 
als er geen weg meer is.  
 
Leer mij om met niets 
toch alles te geven. 
Leer mij te verlangen 
naar wat onverklaarbaar is. 
 
Ik moet nog leren 
om niet alles uit te leggen.  
Want het gaat niet om de woorden,  
het gaat om wat we doen.  

 
 
En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen,  
Ik wil voorbij mezelf gaan, Ik weet alleen niet 
hoe.
 
Dus leer mij om te vliegen,  
als mijn vleugels zijn gebroken.  
Leer mij om te geloven 
in wat ik niet verklaren kan. 
 
Leer mij lief te hebben,  
al is mijn hart gesloten.  
Leer mij om te doen wat ik niet kan.  
Leer mij om te doen wat ik niet kan.

Dit lied komt uit een speciale uitzending van 
‘Petrus in het land’ op het eiland Iona.

 
Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Wij feliciteren
De gelukwensen gaan allereerst naar dhr. H.J. 
Menge rink en mevr. T. Mengerink-Hesselink, 
Hozenstraat 24: op 15 juni zijn zij 50 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele 
gelukkige jaren samen. 
Mevr. A.B. Prinsen- Bloemers, Bolwerkweg 12-1; 
dhr. J.J. Jansen, Kloosterdijk 28 en dhr. J. Ebbers, 
Markerinkdijk 24 vieren hun verjaardag: mevr. 
Prinsen wordt op 18 juni 83 jaar; dhr. Jansen en 
dhr. Ebbers zijn op 23 juni jarig en beiden worden 
81 jaar. Ook gefeliciteerd en een gezellige dag 
gewenst met al uw dierbaren.

Samen Eten
Op 13 juni hebben we voorlopig de laatste keer 
‘Samen Eten’. Reden is dat we willen evalueren 
hoe het ‘Samen Eten’ het laatste jaar gegaan is. 
Na de zomer willen we ermee doorgaan. Hebt u 
opmerkingen of vragen hierover: laat het weten 
aan iemand van de diaconie, Ada of Marjon. Bij 
de twee laatsten kunt u zich tot en met 11 juni 
opgeven voor de maaltijd van 13 juni. 

Zieken
Erna Dondergoor heeft erg veel pijn in haar rug. 
Verschillende onderzoeken hebben de oorzaak 
nog niet kunnen achterhalen. We wensen haar 
sterkte bij de pijn en het onderzoek dat nog komt. 
We wensen iedereen die te maken heeft met 
lichamelijke of geestelijke klachten veel kracht 
toe. Beterschap! We bidden om troost voor de 
mensen die kort of langer geleden iemand ver-
loren hebben. Dat ze die troost kunnen ervaren 
op momenten als dat verlies naar boven komt. 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Collectes en giften

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Gert Schimmel (73), scriba en  
ouderling-kerkrentmeester in de  
Protestantse Gemeente Echteld:  

‘Ik ben me altijd bewust van de hand  
van boven, de bemoediging’

Tekst: Janet van Dijk

1. Wat roept het jaarthema bij u op? 
‘Op startzondag zei de predikant dat er in de kerk 
verschillende tafels zijn en dat we met elkaar aan 
die tafels zitten. Zoek naar de verbinding, was de 
oproep. Dat is voor mij meer gaan leven. Ik zie 
dat als een opdracht voor de hele gemeente.’

2. Wat hebt u met het avondmaal?

‘We houden zes keer per jaar avondmaal. We 
zitten dan met de hele gemeente in een grote 
kring rond de avondmaalstafel. De manier van 
vieren geeft mij een goed gevoel. Er wordt met 
iedereen rekening gehouden, er is bijvoorbeeld 
ook druivensap aanwezig.
Ik ben me altijd bewust van de hand van boven, 
de bemoediging. Die bemoediging hebben we 
hard nodig in deze vreselijk nare tijd. Voor mij 
wordt die aan tafel voelbaar en tastbaar.
Als bemoedigde mensen worden we vervolgens 
weggestuurd, de wereld in.’ 

3.  Gaat uw gemeente wel  
eens samen aan tafel?

‘Een paar jaar geleden hebben we geprobeerd 
om gezamenlijke maaltijden bij mensen thuis te 
organiseren. Door corona werd dat on hold gezet, 
maar we hopen hier in het nieuwe jaar weer mee 
te starten. Op startzondag hadden we altijd een 
maaltijdbuffet waarvoor gemeenteleden kookten 
en bakten. Dit jaar was het een koekbuffet, wel 
aan tafel.’

4.  Hoe laat uw gemeente zich zien  
buiten de muren van de kerk?

‘Elke eerste zondag van de maand houden we 
een inzameling voor de voedselbank. Rond Kerst 
bezorgen we in samenwerking met de burger-
lijke gemeente kerstpakketten bij iedereen die 
het nodig heeft. Adressen komen via de sociale 
dienst. Voor Open Monumentendag nodigen 
we breed uit. De kerk staat midden in het dorp. 
Ik weet dat mensen zich er welkom voelen en ik 
weet dat er op een heel open manier naar de kerk 
wordt gekeken. En wij kijken open terug.’

5.  Wat betekent het voor u  
om protestant te zijn?

‘Ik ben er trots op. Een predikant zei eens: ‘De 
Bijbel is voor velerlei uitleg vatbaar, laten we daar 
blij mee zijn.’ Ik kan daar alleen maar amen op 
zeggen. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd 
synodaal gezin en voel me prettig bij de midden-
orthodoxie. Daar kan ik goed mee uit de voeten. 
Als iemand het anders uitlegt, ook prima. Maar 
laten we elkaar in Gods naam wél respecteren.’ 

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2a, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR B redevoort 
tel. 0543-451071 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN  Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester 
Wim ter Maat, 
Driehonderdmeterweg 20,  
7121 KR Aalten, 
tel. 0543-564575  
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06 
e-mail: kerkrentmeesters@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06 - 2353 3499 
e-mail: pastoraleraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: 
hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-471154

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06-13 65 41 90 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

April 2023

Kerk

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker  .   .   .   .   .   .   .   .   . € 20,00
Collectes in de dienst  .   .   .   .   .   .   . € 549,21
Collectes online diensten .    .    .    .    .    . € 5,00
Giften via de bank  .   .   .   .   .   .   .   . € 25,00

Diaconie 

Gift via predikant/ouderling/
wijkmedewerker  .   .   .   .   .   .   .   .   . € 5,00
Collectes online diensten .    .    .    .    .    . € 10,00
Giften via de bank  .   .   .   .   .   .   .   . € 46,34
Gezamenlijk eten   .   .   .   .   .   .   .   . € 140,00
Koffiedrinken  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 49,20 

In het blad ‘#protestant’ (vakblad voor werkers 
in de Protestantse Kerk) kwamen we een leuk 
artikel tegen over een bekende oud-Aaltenaar. 
Het betreft dhr. Gert Schimmel, die jarenlang in 
het onderwijs (o.m. directeur van de Morgenster-
school) en als vrijwilliger in de kerk van Aalten 
werkzaam geweest is. Ook na zijn verhuizing 
naar Echteld bleef hij in de kerk als vrijwilliger 
werkzaam. Momenteel is hij scriba en ouderling-
kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente 
Echteld. Velen zullen hem nog kennen en het leek 
de redactie een goed idee dit artikel te plaatsen 
in KerkVenster.

redactie KerkVenster 

Het artikel heeft als inleiding: 
‘Het jaarthema 2022-2023 van de 
Protestantse Kerk is Aan tafel! Van 
maaltijd van de Heer naar tafel van 
verbinding. Wat zeggen de vrijwilligers 
in onze kerk over dit thema?’

Oud-Aaltenaar aan het woord 
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Verkort  overzicht c ollege 
van  kerkrentmeesters 
 jaarrekening 2022 
De jaarrekening van de kerk 
en van de diaconie zijn in de 
vergadering van de kerkenraad 
van 23 mei besproken en goed-
gekeurd. Wij geven u graag 
een toelichting op deze jaar-
rekeningen.

 
Toelichting op de jaarrekening 2022  
van de kerk

Het saldo van de baten en lasten geeft een 
klein tekort aan van € 3.053. Dat is veel 
minder dan we vooraf begroot hadden. 
Door een incidentele gift sluiten we het 
jaar 2022 zelfs positief af met een resul-
taat van € 6.947. Een resultaat waar we 
dankbaar voor mogen zijn.

Baten en lasten

In het afgelopen jaar zijn vooral de inkom-
sten hoger dan begroot. Er is meer geld 
binnengekomen bij de verhuur van onze 
gebouwen, zowel bij de verhuur van het 
kerkgebouw als bij de huur van ‘t Koppel-
huis. Verhuur van ‘t Koppelhuis gaf ook 
meer omzet, dus ook bij de post buffetten 
meer inkomsten. Aan de inkomstenkant 
valt verder op de positieve opbrengst van 
de collectes. In de opbrengsten ‘levend 
geld’ zijn onder andere ook de inkomsten 
geboekt van de verkoop van tweedehands 
kleding. 

Aan de uitgavenkant zijn de kosten t.o.v. 
het voorgaande jaar en de begroting wel 
iets gestegen, maar we zien daar geen 
grote verschillen. De uitgaven voor gebruik, 
beheer en onderhoud van de kerkelijke 
gebouwen zijn nagenoeg gelijk. De energie-
kosten die hieronder geboekt zijn vallen 
mee omdat het energie contract voor gas 
en elektra nog een looptijd had tot eind 
van het boekjaar. Onder pastoraat staan 
de kosten voor de predikant en de gast-
predikanten. Ze vallen hoger uit dan de 
lasten in 2021. Ds. Ada Endeveld was in 
2021 nog een deel van het jaar enkele uren 
voor de kerk van Aalten werkzaam en werd 
daarvoor door hen betaald. Ook zien we 
een kleine toename in de post salarissen 
als gevolg van de landelijke CAO-afspraken. 
De overige uitgaven zijn ongeveer gelijk 
gebleven. 

Incidentele baten

In deze post is opgenomen een gift van 
€ 10.000 en de jaarlijkse herwaardering 
van het onroerend goed. Herwaardering 
van landbouwgrond na de waarde zoals 
die is vastgesteld door de belastingdienst, 
leverde een incidentele waardevermeerde-
ring op van € 54.585, die aan de balans is 
toegevoegd. 

Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, 
of wilt u de volledige jaarrekening inzien, 
dan horen wij dat graag. Neem daarvoor 
 contact op met de penningmeester van de 
kerk, of stuur een mail aan: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl en er wordt een afspraak 
met u gemaakt.

college van kerkrentmeesters

Jaarrekening Kerk 2022 - Protestantse Gemeente Bredevoort
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De jaarrekening 2022 van de 
diaconie is door het college 
van diakenen en de kerkenraad 
besproken en goedgekeurd.

 
Algemeen

Ook in 2022 hebben we weer veel diaco-
nale projecten mogen ondersteunen. Een 
aantal projecten waaraan we hebben bij-
gedragen zijn:
Noodhulp/slachtoffers van de oorlog in 
Oekraïne en de natuurramp in Pakistan. 
Ook hebben we de Joanne Foundation 
weer kunnen ondersteunen voor het pro-
ject in Ndegeya / Oeganda. We hebben, 
naast voedselhulp ook de bouw van twee 
latrines met een wasruimte en de inrich-
ting van een laboratorium bij de plaatse-
lijke kliniek gefinancierd.
Op het eiland Grote Kei Basar in de 
Molukken hebben we geholpen met de 
inrichting van een christelijke kerk.
Naast vaste jaarlijkse toezeggingen aan 
o.a. de Voedselbank, Hospice de Lelie, 
onderhoud Electrocar, Christenhulp Europa 
en plaatselijke ondersteuning personen, 
konden we ook bijdragen aan diverse 
projecten van Kerk in Actie, projecten via 
Figulus, Kinderen in de knel (Oeganda en 
Zuid-Afrika), Stichting Mukwano/Oeganda, 
Stichting Hope/Peru, Stichting Harapan 
Baru/Indonesie en Gaan voor Gambia.
Voor onze gemeente dragen we bij aan het 
koffie drinken ‘s zondags na de kerkdienst 
en zijn we gestart met het gezamenlijk 
eten dit jaar. Zowel het koffiedrinken als 
het gezamenlijk eten voorziet in een grote 
behoefte.
De opsomming van genoemde projecten is 
zeker niet compleet. Het geeft echter wel 
aan dat we in dit verslagjaar veel hebben 
mogen doen. Met uw hulp en giften en de 
opbrengsten van onze bezittingen kunnen 
we dit belangrijke werk voortzetten. We 
hopen dan ook dat we in 2023 weer op u 
mogen rekenen. Wij zijn als diaconie altijd 
op zoek naar nieuwe en goede projecten. 
Mocht u hiervoor ideeën hebben, dan 
horen we dit graag.

Opbrengsten en baten in 2022

Ten opzichte van de rekening 2021 en de 
raming 2022 zijn de opbrengsten behoor-
lijk gestegen. Dit heeft vooral te maken 
met hogere opbrengsten uit nieuw afge-
sloten pachtcontracten. 

Uitgaven en kosten in 2022

De post niet-kerkelijke eigendommen is 
lager vanwege niet noodzakelijk gepland 
onderhoud. In de post niet-kerkelijke eigen-
dommen nemen we jaarlijks een dotatie 
op van € 7.500 voor onderhoud.
Bij kosten beheer, administratie en archief 
wijkt de jaarrekening nogal af ten opzichte 
van de rekening 2021 en de begroting 
2022. De hogere kosten voor de admini-
stratie, bureaubehoeften en de aanschaf 

van een computer met printer zijn groten-
deels de oorzaak hiervan.
Aan diaconaal werk is in totaal behoorlijk 
wat meer bijgedragen dan in 2021 en de 
raming 2022. Dit is een bewuste keuze 
geweest van het college van diakenen. 

Heeft u nog vragen over de jaarcijfers 
dan horen wij dat graag. U kunt contact 
opnemen met de penningmeester van de 
diaconie of stuur een mail aan boekhou-
ding@pkn-bredevoort.nl 

college van diakenen Bredevoort

Jaarrekening Diaconie 2022 - Protestantse Gemeente Bredevoort
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Anneke anders

Gewoon in de 
 groenbak toch?
 
Anneke, zou jij dan een toespraak willen houden 
bij het graf? 
Onze zoon heeft wandelende takken. Insecten die 
inderdaad op takken lijken: bruin of groen, met 
voelsprieten en lange spillepoten. Onze zoon is 
dol op dieren. Maar goed voor een dier zorgen is 
een hele uitdaging. Uit ervaring weet ik dat mijn 
moeder vroeger vaak drukker was met het ver-
zorgen van onze huisdieren dan wijzelf. Met die 
herinnering in mijn achterhoofd vond ik het nog 
geen goed idee om onze zoon een dier te geven 
dat veel verzorging vraagt. Toen ik daarom van 
iemand kleine wandelende takjes aangeboden 
kreeg, vond ik dat een goed idee. Ze zijn klein, 
hoeven niet uitgelaten te worden, eten weinig 
en vragen weinig verzorging. Goede beestjes 
om mee te beginnen. Ik verwachtte dat onze 
zoon ze wel redelijk leuk zou vinden maar hij 
vond ze helemaal geweldig! Ze kregen allemaal 
een naam en werden met liefde behandeld. Hij 
raakte er niet over uitgepraat. Toen er eentje na 
een paar dagen doodging, kwamen er tranen. Ik 
troostte hem en zei dat dat kon gebeuren met 

dit soort kleine, kwetsbare beestjes en wees hem 
op degenen die er nog waren. Pragmatisch als ik 
ben, gooide ik het dode beestje in de groenbak 
en dacht er niet langer over na. 
In de loop van de tijd werd de dood van dit 
beestje geregeld door hem benoemd. Toen er 
na een tijd eentje van ouderdom dood ging, 
kwamen er weer tranen en de vraag: ‘Mag ik hem 
begraven?’ Begraven? dacht ik, hij kan toch net 
zo goed in de groenbak. Maar zijn verdriet van 
de vorige keer zat nog vers in mijn geheugen. 
Daarom vroeg ik: ‘Wat wil je dan precies?’ De 
woorden rolden eruit: ‘Ik wil hem in de tuin 
begraven in een mooi doosje en mag ik er dan 
een houten kruisje bijzetten met zijn naam erop? 
Mogen er dan ook bloemetjes en steentjes op het 
graf? Mogen de poezen dan bij het begraven zijn? 
En willen jullie er dan ook bij zijn? Mag ik mooie 
muziek uitzoeken en erbij draaien? Mag ik dan 
een herinneringsfilmpje maken? En … wil jij dan 
een toespraak houden? Want dat doe jij toch wel 
vaker?’ 
Ik werd helemaal stil. Het is toch maar een 
 wandelende tak, dacht ik. Maar dit beestje was 
kennelijk zo belangrijk voor hem dat hij er een 
hele begrafenis voor wilde houden met alles erop 
en eraan. Misschien een volgende keer toch maar 
niet gewoon in de groenbak? 

Grip op de Knip
Als ik twee medewerkers van Grip op de Knip 
ontmoet, heb ik er geen idee van dat ik me een 
half uur later in een oerwoud zal bevinden. `Grip 
op de knip` is een organisatie van de gemeente 
Aalten. Daphne werkt voor de gemeente, voorna-
melijk in de schuldhulpverlening, 
Marjon doet maatschappelijk werk voor Sensire. 
Samen met een sociaal raadsvrouw en een mede-
werker van Humanitas hebben zij een spreekuur 
op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur voor mensen met zorgen over geld.   
Grip op de knip bestaat nog niet zo lang. Er komen 
verschillende levensgebieden bij elkaar. Geld heeft 
overal mee te maken. Dat weten zeker mensen 
die het niet zo breed hebben. Of het nu gaat om 
de boodschappen, die steeds duurder worden, of 
de kinderen die willen sporten, of je wilt je huis 
warm houden, en ook als je wilt weten hoe formu-
lieren moeten worden ingevuld, geld speelt een 
rol in het leven. De hulpverleners van Grip op de 
Knip hebben allemaal hun eigen vakgebied en op 
het spreekuur hopen ze je zo snel mogelijk te kop-
pelen aan de juiste hulp. Omdat ze alle vier een 
eigen rol hebben én samenwerken, kunnen ze snel 
bepalen welke hulp iemand nodig heeft.   
Maar over welk oerwoud heb ik het? Na even in 
gesprek te zijn geweest met Marjon en Daphne, 
raak ik verzeild in een oerwoud van financiële 
regeltjes. Want er zijn heel veel regels en wetten. 
Het fijne is dat deze vier Gripmedewerkers de weg 
weten door het oerwoud van wetten en regels en 
ze kennen zelfs af en toe een paadje om af te 
steken. Zonder afspraak kun je op het spreekuur 
van 10.00 tot 12.00 uur op maandag terecht. 
Heb je zorgen over je financiën? Maak een fris 
begin van de week met Grip op de Knip in de 
Ahof, Polstraat 9. 

Ada, Diaconale Hulpverlening Aalten  
(bestuur Diaconaal Platform Aalten) 

In 2017 werd in Aalten stichting Antje 
 opgericht. Deze stichting helpt mensen  
die met kanker te maken krijgen en hun 
gezinsleden, met praktische hulp. 

 
 

 
De stichting probeert te helpen daar waar nodig 
is. Dat kan door bijvoorbeeld een maaltijd te 
koken, begeleiding te bieden bij een ziekenhuis-
bezoek of wasgoed te strijken. Kanker brengt 
soms mensen in problemen en daarom wil de 
stichting zich hiervoor inzetten. Gewoon met 
eenvoud en aandacht voor diegenen die het 
moeilijk hebben. Door corona waren de vrijwil-
ligers van Antje genoodzaakt om hun werk-
zaamheden neer te leggen. Een periode van 
ruim twee jaar volgde waarin de stichting weinig 
kon doen. Mensen met kanker vallen onder de 
risico groep. Voor deze groep brak een zware tijd 
aan, want als je de diagnose kanker krijgt dan 
is contact met familie en vrienden erg belang-
rijk. Onzekerheid, verdriet, angst, het maakt 
dat je die ander soms zo nodig hebt.  
Tijdens corona werden behandelingen soms uit-
gesteld, familie kon niet altijd mee naar bijvoor-
beeld een ziekenhuis en ook bezoekuren werden 
beperkt. Kortom voor velen een tijd van moeilijke 
momenten. Ook was er weinig afleiding,  winkelen, 
ergens een kop koffie drinken, verjaardagen 
vieren; het was allemaal niet mogelijk. 

Maar juist afleiding kan zo fijn zijn als je te maken 
krijgt met kanker. Even met die ander praten, een 
knuffel, een arm om iemand heen, dit alles werd 
extra moeilijk omdat de angst voor corona, naast 
een verminderde weerstand, groot was.
Om deze periode af te sluiten biedt Antje daarom 
een lunchbon aan voor twee personen. Gewoon 
om samen even bij praten over de tijd die achter 
je ligt of juist nu weer voor je ligt. Een soort van 
‘bijkletsbon’ zullen we maar zeggen.
De bon kan worden aangevraagd voor een familie- 
lid, vriend/vriendin, buurman/ buurvrouw of col-
lega die te maken kreeg met kanker en waarmee 
je graag weer eens wil afspreken. Een soort van 
knipoog naar die ander. Gewoon eenvoudig met 
elkaar eten en van het moment te genieten.
De bijkletsbon kan worden aangevraagd via 
onderstaand mailadres. Het zou leuk zijn om erbij 
te vermelden voor wie jij de lunchbon wilt aan-
vragen met een korte beschrijving erbij.
Daarnaast graag aangeven naar welke horeca-
gelegenheid in de gemeente Aalten je voorkeur 
uit gaat. De stichting hoopt met dit gebaar de 
mensen om wie het gaat een steuntje in de rug 
te kunnen geven.
 
e-mail: luijmesjanine@gmail.com
website: www.stichtingantje.nl 

Stichting Antje met een mooi gebaar
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
U kunt elke eerste vrijdag 
van de maand tussen 
17.00 uur en 18.00 uur 
collectemunten kopen in 
zaal 2 van de Zuiderkerk 
(via de hoofdingang).  
Daar is een pinapparaat 
aanwezig.  
Collectemunten zijn ook via 
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitge zonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

Godly Play voor  
volwassenen

Op zondag 11 juni om 14.00 uur willen we graag 
een Bijbels verhaal vertellen aan volwassenen. We 
doen dat in de Godly Play-ruimte in het jongeren-
huis aan de Ludgerstraat 66 in Aalten. Godly Play 
wordt in vele kerkelijke tradities en christelijke 
groepen gebruikt. Het is ontwikkeld voor kinderen, 
maar inmiddels wordt Godly Play gebruikt voor 
mensen van alle leeftijden. In de schoolvakan-
ties laten we kinderen genieten van een Bijbels 
verhaal, waarna ze zelf aan de slag gaan met 
knutsel materiaal of het materiaal van het ver-
haal. Op zondag 11 juni nodigen we volwassenen 
uit om naar een Bijbels verhaal te komen luisteren 
en daarna daarmee aan de slag te gaan. Dat kan 
met materiaal, maar ook in stilte. Trek in ieder 
geval gemakkelijke kleding aan. Om te weten op 
hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, 
vragen we om u / je bij een van ons op te geven. 
Graag tot zondag 11 juni! 

 
Heidi Ebbers en Elizabeth van Deventer

 
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041

 
 

Collectemunten verkoop 
Zuiderkerk stopt
De verkoop van collectemunten op de eerste 
vrijdag van de maand in de Zuiderkerk gaat 
stoppen. Vrijdag 7 juli a.s. tussen 17.00 en 18.00 
uur zal dit voor de laatste keer plaatsvinden.
Munten zijn te bestellen in de webshop op de 
website van KerkVenster. Ook liggen er in onze 
kerkgebouwen bestelformulieren die u kunt 
invullen en inleveren bij het kerkelijk bureau. Uw 
bestelling wordt dan (in de gemeente Aalten) 
gratis bij u thuisbezorgd.

Voorbedeboek

Inmiddels ligt er in de Oude Helenakerk en in de 
Zuiderkerk een voorbedeboek. Het voorbedeboek 
van de PG Aalten ligt door de week in de stilte-
ruimte onder de toren van de Oude Helenakerk 
en vanaf een half uur voor aanvang van de dienst 
bij de ingang aan de Elim-zijde van de kerk. In de 
Zuiderkerk ligt het voorbedeboek op een tafel in 
de hal. U/jij kunt hierin zaken opschrijven die uw 
hart raken, dingen waar u/jij voorbede voor wilt 
vragen. Het vriendelijke verzoek daarbij is wel 
om hier geen namen te vermelden van personen, 
dit o.a. vanwege de privacy. De gebedspunten 
uit het voorbedeboek zullen worden genoemd in 
het gebed op zondag. We hopen dat meerdere 
mensen gebruik maken van deze mogelijkheid. 
 
Met hartelijke groet, 

ds. Elizabeth van Deventer

 
 
 

Huwelijk
Op vrijdag 16 juni a.s. trouwen

Harmen Bulsink & Christel Wevers
 

De huwelijksdienst, waarin ds. Elizabeth 
van Deventer voorgaat, vindt niet in Aalten 

plaats, maar op een locatie elders. 

groenekerk@ 
kerkvenster.nl
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Bedankbrief 
naar aanleiding van uw donatie aan 
the Rehoboth Children’s Village
 
Geachte Protestantse Kerk van Aalten,
 
Via deze brief wil Rehoboth Children’s Village u 
hartelijk danken voor de donatie die u aan ons 
deed. We hebben dit keer besloten de financiële 
middelen te besteden aan apparatuur voor twee 
van de kinderhuizen, omdat deze dringend aan 
vervanging toe is. Dit komt de kinderen recht-
streeks ten goede: er wordt kwaliteitsvoedsel 
gekookt en ze kunnen schone kleding dragen. 

Verschillende apparaten worden gefinancierd 
door uw donatie:
- Gasfornuis 
- Wasmachine 
 
Rehoboth zal deze artikelen in de komende dagen 
aanschaffen omdat ze zoals gezegd dringend 
nodig zijn en zal u enkele foto’s sturen van de 
apparaten die in gebruik zijn. Nogmaals dank 
voor uw geweldige steun.
Wees gezegend, want u bent zo een zegen voor 
onze weeskinderen in onze zorg.

Alfons van der Galiën
Rehoboth Children’s Village
Managing Director
Website: www.rehoboth.org.za 

Pride-dienst  
14 mei 2023

Tekst en foto’s: Rudi ter Maat

Na een voorbereiding van drie 
maanden was er op zondag  
14 mei weer de Pride-dienst.

De groep bestaande uit Mark, Derek en Chiem 
had in samenwerking met ds. Elizabeth van 
Deventer een mooie dienst voorbereid. De liturgie 
gaf structuur aan de dienst en er was ook ruimte 
voor eigen inbreng. Popkoor Friends uit Lichten-
voorde onder leiding van Johan Klein Nibbelink 
zorgde voor de muzikale inbreng.
Gelukkig hadden veel mensen de moeite 
genomen om deze dienst bij te wonen.
Het avondmaal vieren in een grote kring in de 
Zuiderkerk blijft een bijzonder gebeuren. De per-
soonlijke verhalen in deze dienst gingen vooral 
over acceptatie, liefde en verdraagzaamheid naar 
elkaar toe.
Jezus liet dat ook altijd zien door niet te kiezen 
voor de grote massa maar aandacht te hebben 
voor de mensen die hulp nodig hadden.

Na de dienst waren er broodjes met koffie en 
thee (door omstandigheden kon er geen soep 
worden aangeboden). 
Woensdag 7 juni komt er als vervolg op deze 
dienst een inloopavond in het Jongerenhuis naast 
de Zuiderkerk. Iedereen die deze avond voor 
lhbtiq+ mensen bij wil wonen is van harte welkom.  

Via de bankrekening van de diaconie

Gift   .   .   .   . € 250,00, € 100,00 en €      50,00
Voedselbank   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €  50,00
Kerkradio   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   €  100,00
Gift orgelfonds   .   .   .   .   .   .   .   .   €  10,00
Zending en Werelddiaconaat € 50,00 en € 15,00

Collectes in de kerkdienst

02-04  Kind en jongeren (PKN)  .    .    .   € 490,85 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 375,03

09-04  Werelddiaconaat (KiA)  .   .   .   € 1.041,51 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 484,87 
R.K. Kerk   .   .   .   .   .   .   .   .  € 285,07

16-04  Rest.fonds Oude Helenakerk  .   € 256,37 
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   € 296,20

23-04  Protestantse Bezoekdienst  .    .   € 432,30 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 451,35

26-03  Orgelfonds    .   .   .   .   .   .   .  € 269,65 
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   € 385,60

Collectes via GIVT

02-04  Kind en jongeren (PKN)  .    .    .   € 33,00 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 10,00

09-04  Werelddiaconaat (KiA)  .   .   .   € 37,00 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   € 20,00

16-04  Rest.fonds Oude Helenakerk  .   € 28,00 
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   € 4,00

23-04  Protestantse Bezoekdienst  .    .   € 10,00
26-03  Orgelfonds    .   .   .   .   .   .   .  € 37,00 

Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   € 20,00

Zendingsbussen 

1e kwartaal Oude Helenakerk   .   .   .   € 41,04
Busjes kerkradioluisteraars 1e kwartaal  
1/3 Zending - 1/3 Kerk - 1/3 Diaconie   € 443,20 

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

Ontvangen via:  
Ada Steenbeek   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00 
Henriette Klein Entink  .    .    .    .    .    .   € 10,00 
Christien te Hennepe  .   .   .   .   .   .   € 10,00 
Johanna Westerveld    .   .   .   .   .   .  € 20,00 
Annie Houwers   .   .   .   .   .   .   .   .  € 20,00 
Gerda Hoftijzer   .   .   .   .   .   .   .   .   € 20,00

Giften en collectes

Giften PBD
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Donderdag 18 mei was het Hemelvaarts- 
dag. Traditioneel was er  in een buurtschap 
een kerkdienst. Dit jaar was dat op de Haart 
bij de ‘Ringkamp’ aan de Huiskermatedijk. 
Voorganger was ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en 
De Esch  Bloazers zorgden voor de muzikale 
ondersteuning. De dienst begon om 10.00 uur. 
Voor en na de dienst was er koffie en thee. Het 
krentenbrood ontbrak ook dit jaar niet. De col-
lecte was bestemd voor het jaarproject van de 
diaconie: Moldavië. Dit werd kort toegelicht 
door iemand van werkgroep Hulp Ver Weg 
Dichterbij. Voor de kinderen was er een speur-
tocht uitgezet. Op de pagina van ‘Anders-
umme’ staat hiervan een verslagje. 

Hemelvaartsdag Aalten  Foto’s: Jolanda Assink

Dauwtrappen of een kerkdienst bijwonen? 
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Belijdenisdiensten
Foto’s: KerkVenster en kerkbeeldaalten.nl

Op 21 mei om 10.00 uur in de Zuiderkerk deed 
Eline Groot Nibbelink belijdenis. In de dienst 
werkte mee haar Black Gospelkoor Benediction 
uit Enschede, onder leiding van André Bijleveld. 

Op Pinksterzondag, 28 mei, ook om 10.00 uur in 
de Zuiderkerk deed Maaike van den Brink belij-
denis. Dat was een bijzondere LeF-dienst, samen 
met ‘Arise!’. 

Ik kies vandaag
Ik leef voor U
Ik kies vandaag
Ik geef mijn ‘ja’ aan U
Ik kies vandaag
Ik wil Uw stem verstaan
Ik kies vandaag
Ik leef voor U 
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Een Regenboogdienst met als thema The man 
in black. Een greep uit het uitgebreide repertoire 
van Johnny Cash, gespeeld door NooTzaak. 

Er is veel te vertellen over het veelbewogen leven 
van de zanger met het prachtige donkerbruine 
bariton stemgeluid die in 2003 overleed. Zijn 
broertje dat al op jonge leeftijd om het leven 
kwam, de slechte verstandhouding met zijn 
vader en de verslavingsproblemen die een deel 
van zijn leven beheersten. Ook de relaties in zijn 
leven blijven niet onbesproken. Maar wat toch het 
meest aan de orde komt, zijn de talloze liedjes die 
hij heeft nagelaten. Wie kent ze niet? Ring of fire, 
I walk the line, Jackson …, maar we doen ook een 
greep uit de vele gospels die hij heeft geschreven, 
o.a. de pareltjes Redemption, God’s gonna cut 
you down en Wings in the morning. Daarin komt 
het geloof en zijn relatie met God tot uiting. 
Hij kwam op voor de verdrukten en de mensen 
aan de onderkant van de samenleving. 
Hij trad een aantal malen op in de gevangenis, 
tot groot enthousiasme van de gedetineerden. 
Genoeg stof om een uur mee te vullen en vooral 
te genieten van de mooie liedjes.
Een muzikale Kerk in Uitvoering-dienst rond 
Johnny Cash.

Datum en plaats: 
Zondag 11 juni, 10.00 uur, Zuiderkerk 
Voorganger: Folkert de Jong 
Muziek: NooTzaak ( speelt vanaf 09.45 uur)

Allen van harte welkom

Woorden
Tekst: Gea Evenhuis - Schilderij: Esra Post

HET WOORDT GODTS staat geschreven boven de 
preekstoel.‘In den beginne was het woord en het 
woord was bij God en het woord is God.’ 
Zo herinner ik me de tekst uit de Bijbel die ik 
vroeger fascinerend vond. De kracht van het 
woord. Zoals God de schepping tot stand bracht. 
God zei iets en zodra dat gerea liseerd was, stond 
er geschreven: ‘God zag dat het goed was.’ Dat 
doet me denken aan de anekdote die vrouwen 
vertelden: ‘… en toen God Eva geschapen had, 
zag God dat nu alles goed was en de schepping  

 
voltooid. De discussie of God de vader is of een 
moeder, of hij ook een zij kan zijn, speelt alweer. 
Ik probeer het te vermijden om daar waar het niet 
anders kan ZHij te schrijven, maar ik snap ook wel 
dat je dat niet kan horen als het om gesproken 
woord gaat. Ik begrijp dat vrouwen graag horen 
dat God niet per se een man is. 
Een hoop mannen hebben er een puinhoop van 
gemaakt in de wereld en dan zou God een man 
zijn. Liever een vrouw, met moederliefde! Weer 
een probleem, want niet alle vrouwen zijn moeder 
en zouden die dan niet liefhebben? Het punt met 
de keuze tussen man of vrouw is dat er onder-
scheid gemaakt wordt. 
En waar onderscheid gemaakt wordt, is vaak 
sprake van een tegenstelling. Bij een tegenstelling 
moet bepaald worden wat beter is en wat minder, 
wat belangrijk is en wat waardeloos, wat meer 
waard is en wat minder. Zie hier het man-vrouw 
probleem: hij is ogenschijnlijk meer waard, weet 
meer, is rijker, enzovoort en daardoor worden alle 
‘vrouwelijke’ waarden minder waard. Machts-
verhoudingen! En die worden steeds verder door- 
gevoerd. 
Momenteel is in Afghanistan goed zichtbaar 
waar dat toe leidt. Vrouwen worden weer gede-
gradeerd tot baarmoeders. De keuze om God als 
man of vrouw te zien, of een van de letters uit de 
LHBTIGQ gemeenschap, kan ZHIJ ook gekleurd 
zijn? leidt tot onderscheid, terwijl juist God de 
Ene’ is (een van de namen). Macht en liefde zijn 
de belangrijkste thema’s in ons mensenleven. 
Het is een keuze om te kijken naar de God van  
liefde. 
Ik leerde ooit van iemand dat de God van het 
jodendom als een strenge vader is, die de kin-
deren moet opvoeden, de Christus is dat aspect 
van God waarin de mensen geleerd wordt om 
elkaar lief te hebben. Zal ik nog vertellen dat 
Sofia Gods wijsheid is. Alle woorden zijn van God.

Door de week Bij de diensten 

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 

• Donderdag 15 juni 
• Donderdag 22 juni 
• Donderdag 29 juni

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

12

WEL 
KOM

NooTzaak speelt  Johnny Cash op 11 juni

ZUIDERKERK - AANVANG 10.00 UUR
KOFFIE/THEE VANAF 9:30 UUR 

VOORGANGER: DS. FOLKERT DE JONG   
MUZIEK: 
NOOTZAAK (SPEELT VANAF 9:45 UUR)

JOHNNY CASH

11 JUNI 2023
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Zondag 11 juni 2023 

 Zuiderkerk
10.00 uur:   ds. F. de Jong –  

m.m.v. NooTzaak
collecte:  Protestantse Bezoekdienst en Kerk
 
 Oude Helenakerk 
09.30 uur:  ds. Elizabeth van Deventer
collecte:  Protestantse Bezoekdienst en Kerk

Zondag 18 juni 2023
 
 Oude Helenakerk
09.30 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk
collecte:  Kerk en diaconie
 
 
 
Zondag 25 juni 2023
 
 Zuiderkerk
09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk
collecte:  Werelddiaconaat en kerk

 Oude Helenakerk
 R.K. Viering 
09.30 uur  dhr. H. de Graaf

Zondag 11 juni 2023 
  
St. Joriskerk
09.30 uur:   ds. A.G. Endeveld –  

Afscheid ambtsdragers
collecte:  Diaconie 
uitgangscollecte: Kerk

 
 
 
Zondag 18 juni 2023
  
 St. Joriskerk 
09.30 uur:   drs. G. Zemmelink, Aalten
collecte:  Kerk 
uitgangscollecte: Diaconie 
 
 
Zondag 25 juni 2023
 
 St. Joriskerk
09.30 uur:  ds. R. Wentink, Winterswijk
collecte:  Diaconie 
uitgangscollecte: Kerk

Zaterdag 10 juni 2023
 
 Stegemanhof
19.00 uur:  mevr. M. Rots
 
  Beth San 
19.00 uur:  dhr. J.G. Scholl
 

 
 
Zaterdag 17 juni 2023

 Stegemanhof
19.00 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk
 
 Beth San
19.00 uur:  ds. D. van der Wal
 
Zaterdag 24 juni 2023
 
 Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:   Evangelisatiekoor  

 Stegemanhof
19.00 uur:  dhr. J. Lievers
 
 Beth San 
19.00 uur:  ds. C. Maris

Kerkdiensten  
Bredevoort  

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

Juni 2023 
Vrijdag  9 1 Timoteüs 1:1-11 
Zaterdag 10 1 Timoteüs 1:12-20 
Zondag  11 Psalm 13 
Maandag 12 1 Timoteüs 2:1-7 
Dinsdag 13 1 Timoteüs 2:8-15 
Woensdag 14 1 Timoteüs 3:1-13 
Donderdag 15 1 Timoteüs 3:14-4:10 
 
Vrijdag 16 Psalm 119:33-40 
Zaterdag 17 Matteüs 7:13–8:1 
Zondag 18 Matteüs 8:2-13 
 
Maandag 19 Matteüs 8:14-22 
Dinsdag 20 Matteüs 8:23-34 
Woensdag 21 1 Timoteüs 4:11–16 
Donderdag 22 1 Timoteüs 5:1-16 
 
Vrijdag 23 1 Timoteüs 5:17-25 
Zaterdag 24 1 Timoteüs 6:1-10 
Zondag 25 1 Timoteüs 6:11-21 
 
Maandag 26 Psalm 49 
Dinsdag 27 Matteüs 9:1-17 
Woensdag 28 Matteüs 9:18-24 
Donderdag 29 Matteüs 9:35-10:10 
Vrijdag 30 Matteüs 10:11-20 

KinderenBloemengroet Aalten

Oppasdienst (0-4 jaar) en 
 kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kinder nevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuider kerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 

Neem en lees

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- fam. Klein Entink, Reviusstraat 16 
- dhr. M van Burk,  p/a hospice de Lelie, 

Winterswijk
- fam. Rutgers, Dinxperlosestraatweg 23
- fam. Arentsen, Aladnaweg 5
- fam. Veldhuis, Ludgerstraat 15/1
- mevr. Hoens, Bevrijding 33 
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Overleden
Op 13 mei is dhr. Hendrik Marinus Hollander over-
leden. We wensen de familie troost toe bij dit 
verlies. 
Op 19 mei is mevr. Willemien Lubbers-Ruesink 
overleden. Haar gezondheid ging de laatste tijd 
hard achteruit. In het bijzijn van de kinderen 
is ze rustig heengegaan. Willemien vertrouwde 
op God. In een mooie afscheidsdienst hebben 
we haar in Zijn handen gelegd. We wensen de 
 kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte 
toe bij het dragen van dit verlies. 

Ziek

Mevr. Ine Obbink-Schreurs, Het Verzet 17, wor-
stelde al een poos met haar gezondheid. Onlangs 
heeft ze het moeilijke bericht gekregen dat ze 
uitbehandeld is. We wensen haar heel veel moed 
toe en de nabijheid van God in de tijd die komt. 

Ze verblijft momenteel op het volgende adres: 
Careaz verzorgingshuis, afdeling Patrijs, apparte-
ment 6, Hof van Flierbeek 51, 7132 DJ Lichten- 
voorde. 
Dhr. Louis ter Haar tobt de laatste tijd met zijn 
gezondheid. Hij is al een paar keer opgenomen 
geweest in het ziekenhuis. Samen met zijn gezin 
hoopt hij dat het nu de laatste keer was dat hij 
opgenomen werd en hij weer gauw naar huis 
mag. 
Een kaartje doet altijd goed.

Huwelijksjubileum

Op 10 juni zijn dhr. Albert Bernard Assink en 
Berendina Antonia Assink-Migchelbrink 70 jaar 
getrouwd. Een platina huwelijk. Heel bijzonder. 
Ze zijn God erg dankbaar dat ze al zoveel jaren 
samen mogen zijn. Hij is hun kracht en houvast 
in het leven. Ze vertrouwen in alles op Hem. Elke 
dag genieten ze nog van elkaars aanwezigheid. 
Ze zijn dankbaar voor alle zegeningen die ze de 
afgelopen jaren uit Gods hand hebben mogen 
ontvangen. Ze hopen dat God hun nog een 
goede tijd samen geeft. We wensen hun een fijne 
en mooie dag toe en bovenal Gods onmisbare 
zegen voor de tijd die nog voor hen ligt. Mocht 
u met hen mee willen leven en een kaartje willen 
sturen dan kan dat. Hun adres is: Hoofdstraat 98, 
kamer 14, 7061 CM Terborg.

Verhuisd

Mevr. Aleida Neerhof -Hunink verbleef al in Prons-
weide, Morgenzonweg 29, Winterswijk. Sinds 
kort is ze intern verhuisd en mag ze daar blijven 
wonen. We wensen haar daar een goede en geze-
gende tijd toe. 

‘t Praothuusken

Op 24 mei vierden we Pinksteren bij ’t Praot-
huusken. Het was een mooie, enthousiaste en 
vrolijke viering. De kinderen waren er ook bij en 
hebben mooi gezongen. Het was ook erg leuk om 
als jong en oud samen iets creatiefs te maken. De 
kunstwerken zullen hier en daar te bewonderen 
zijn. Het was een fijne en opbouwende middag! 

Bezoekmedewerkers

Het is ontzettend fijn dat we met elkaar de 
meeste vacatures hebben gevuld. Zonder jullie als 
bezoekmedewerkers is veel werk in de gemeente 
niet mogelijk. Dank jullie wel. We hebben elkaar 
hard nodig. Er zijn nog een paar secties vacant. 
Mocht je iemand weten die hierbij wil helpen of 
als je zelf graag als bezoekmedewerker aan de 
slag wilt, laat het maar horen. Je bent van harte 
welkom! Ik heb de secties die vacant zijn met het 
aantal adressen dat daarbij hoort, hier vermeld. 
Het zou mooi zijn als we voor alle  secties een 
bezoekmedewerker hebben. 

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

11 juni  dhr. G. Jongejan 
Kriegerdreef 4, 7121 JK

12 juni  mevr. D. Klijn Hesselink-Bosman 
Varsseveldsestraatweg 14, 7122 CC

12 juni  mevr. D.G. Kraaijenbrink-Veldhuis 
Kriegerdijk 2, 7121 KE

13 juni  dhr. B.H. Luiten 
Tubantenstraat 82, 7122 CT

14 juni  mevr. L. Roelofsen-Verhoeven 
Servatiusstraat 40, 7121 EN

15 juni  mevr. C. de Witte-Voskuil 
Herenstraat 1/C, 7121 DA

16 juni  mevr. P.H. van Lochem-ten Heuvel 
Stationsstraat 3, 7122 AR

16 juni  mevr. G.J. Haverkamp-Grevers 
De Hoven 10, 7122 BJ

17 juni  mevr. J.B. Schaap-Driessen 
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo

18 juni  dhr. A. Nijman 
Admiraal de Ruyterstraat 112, 7122 WL

18 juni  dhr. D.J. Aarnink 
Ludgerstraat 50, 7121 EM

19 juni  mevr. B. Klein Entink-Lammers 
Varsseveldsestraatweg 98/A, 7122 NM 

19 juni  mevr. C.H.A. Nijman-Aalbers 
Admiraal de Ruyterstraat 112, 7122 WL

19 juni  dhr. D.J. Jansen 
Admiraal de Ruyterstraat 72, 7122 WK

20 juni  dhr. K. Beernink 
Rosierweg 4, 7122 LJ

20 juni  mevr. G.W. Westerveld-Hoftijzer 
Ludgerstraat 33/06, 7121 EG

20 juni  dhr. J.W. ten Have 
Polstraat 4/N, 7121 DH

21 juni  dhr. G. Korten 
Kruisdijk 10, 7122 JX

21 juni  dhr. W.D.A. van Burk 
De Miggelt 26, 7121 HB

21 juni  mevr. B.J. van Eerden-te Paske 
Weversborgdijk 1, 7122 NV

21 juni  mevr. H.J.E. van Reeuwijk-Mulder 
Geurdenstraat 29, 7122 CG

21 juni  dhr. A.J. van de Put 
Mercurius 5, 7122 XZ

22 juni  mevr. H. Kämink-Geurink 
Navisweg 1/A, 7122 ME

23 juni  mevr. J. Strijker-Zwiers 
Frankenstraat 91/05, 7122 ZS

23 juni  dhr. H. Rots 
Landstraat 7, 7121 CM

26 juni  mevr. A.G. Sanders-Fennema 
Manschotplein 32, 7121 BM

26 juni  dhr. B. van Lochem 
Meidoornstraat 14, 7121 AV

27 juni  dhr. H.L. van Harten 
Vlierbeslaan 6, 7121 BN

27 juni  dhr. W. Fukkink 
Varsseveldsestraatweg 58, 7122 CE

28 juni  mevr. H.J. Westerveld-Prinsen 
Trompstraat 7/A, 7122 VT

28 juni  mevr. H. de Boer-Smit 
Hoge Veld 25, 7122 ZL

29 juni  mevr. H.E.J.H. Stellinga-Walvoort 
Vondelstraat 2. 7121 VC

 
Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 
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Sectie 5F: Polstraat 7121 DK en DL : 9 adressen
Sectie 7F:  De Hare 94-164, 7121 XK en XL:  

21 adressen
Sectie 9A:
- Europaweg 11-43, 7121 WB: 7 adressen,
- Molenkampsdijk, 7121 WC: 1 adres
- Haartsestraat 80-144, 7121 WK: 9 adressen

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel -de Vries

Huwelijk

Op vrijdag 16 juni mag ik de kerkelijke bevestiging 
verzorgen van het huwelijk van Christel Wevers en 
Harmen Bulsink, Hogestraat 108, 7122 BZ Aalten. 
Twee mensen die elkaar kennen, van elkaar 
houden, elkaar trouw willen beloven en daar Gods 
zegen voor vragen. Een mooi vooruitzicht. 

Huwelijksjubileum

Op 22 juni 2023 zijn Trudi en Henk Heusinkveld, 
wonende aan de Kruisdijk 12a in IJzerlo, 7122 JX 
Aalten, 50 jaar getrouwd! Dankbaar en blij vieren 
ze dit samen met hun kinderen en kleinkinderen 
op zaterdag 1 juli 2023. Van harte gefeliciteerd. 
Een mooie dag en nog vele goede jaren samen 
gewenst! 

Zieken

Nog maar kort geleden kreeg Michel van Burk 
slecht nieuws. Op dit moment verblijft hij in het 
hospice De Lelie in Winterswijk. We leven mee 
met hem, zijn ouders Wim en Dinie van Burk 
(De Miggelt 26), zijn zus en verdere familie en 
vrienden. 
Dorien Radstaak geniet van de mooie momenten, 
zoals haar verjaardagsfeestje vorige maand in het 
Dorpshuus, uitstapjes en familie om zich heen.
Verschillende mensen uit de wijk lijden aan lijf 
of leven, lichamelijk of psychisch. Niet iedereen 
wil hier genoemd worden. Maar mocht u ervan 
weten, schroom dan niet om een kaartje in de 
bus te doen. Mocht u zelf te maken hebben met 
ziekte of tegenslag en een bezoek van uw predi-
kant op prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft 
(eventueel via de bezoekmedewerker) weten. 

Overleden

Verwacht, maar toch onverwacht snel heeft de 
Heer op 24 mei Willem Johann (Wim) de Zoeten 
tot zich genomen. Tot voor kort woonde Wim de 
Zoeten aan De Pas 10, 7123 AE Aalten. Wim zal 
worden gemist door zijn echtgenote Tiny, maar 
ook door Rob en Annalies en hun kinderen, Frank 
en Jacqueline en Nadine en Manolieto, Kees en 
Ine en Janneke. 

Pastoraat 

Goed nieuws! Anton Navis heeft verschillende 
gesprekken gevoerd en twee nieuwe bezoekmede-
werkers gevonden:

-  Marieke Doornink-Korten, Huisstededijk 2, 
7122 KC Aalten voor sectie 18A: Veldweg 
7122 KD (vanaf nr. 4), Huisstededijk 7122 KC 
en Kruisdijk 7122 JX (7 t/m 11b oneven) 

-  Marinke Oolman, Thijsweg 9, 7122 KH Aalten 
voor sectie 19A: Gelkinkweg 7095 CB, Giebink-
slat 7095 CC en 7095 BX, Klokkemakersweg 
7122 KB, Koskampweg 7122 JM,  
Lurvinksteeg 7122 KA en Teubenweg 7095 BW.

 
Marieke en Marinke, van harte welkom! We 
hebben nu voor alle adressen in Zuid Paars weer 
een bezoekmedewerker! 
Ina Hoftijzer was jarenlang contactpersoon voor 
de PBD in IJzerlo. Zij heeft nu het stokje (en 
alle informatie en instructies) overgedragen aan 
Anton Navis (sectie 18 en 19) en Henriëtte Klein 
Entink (sectie 17). Dank je, Ina, voor je jarenlange 
inzet en betrokkenheid, op een later moment 
zullen we je in het zonnetje zetten. Henriëtte en 
Anton, fijn dat jullie deze taak, naast de taken die 
jullie al hadden, op jullie willen nemen! 

Persoonlijk

Op 5 juni was de introductiedag voor mijn 
 primaire nascholing. Het komende jaar zal ik één 
keer per twee maanden een maandag en dinsdag 
op Hydepark in Doorn doorbrengen met anderen 
die in dezelfde periode als ik bevestigd zijn in het 
ambt van predikant of geestelijk verzorger. 

Vakantie

Van 16 juni tot 17 juli heb ik vakantie. Mijn 
 collega Folkert de Jong neemt voor mij waar. 
Ik ga genieten van mijn tuin en huis en mijn   

kinderen helpen, die beiden in deze maand ver-
huizen. Mijn dochter Lisanne zal in het UMC 
Utrecht haar opleiding voor internist vervolgen en 
verhuist om die reden met haar vriend van Apel-
doorn naar Amersfoort. Mijn zoon Daniël verhuist 
binnen Wageningen van zijn studentenstudio 
naar een PhD-appartement. Beiden verheugen 
zich op hun verhuizing, ik verheug me vooral op 
het afronden van mijn eigen verhuizing (nog wat 
dozen en klussen) en rust en tijd voor mezelf. 

Social media

Op mijn Facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. De 
groep ‘Vrienden’, die vooral uit gemeenteleden 
bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken 
van gemeenteleden worden zonder uitzondering 
geaccepteerd!

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsapp-berichtje 
sturen of mij mailen. 
Met hartelijke groet, 

ds. Elizabeth van Deventer

Huwelijk

Liefde

Waar twee mensen
alles van elkaar weten,
wordt het geheim van de liefde
tussen hen oneindig groot.
En pas in deze liefde begrijpen ze elkaar,
kennen ze elkaar
herkennen ze elkaar volledig.

En toch, hoe meer ze van elkaar houden
en elkaar kennen in de liefde
hoe meer zij het geheim van hun liefde beseffen.

Het weten heft het geheim niet op
maar verdiept het.
Dat de ander zo dichtbij is,
is het grote geheim.

Dietrich Bonhoeffer

Op vrijdag 16 juni hopen Christel Wevers en 
Harmen Bulsink, Hogestraat 108, in het huwelijk 
te treden. Collega ds. Elizabeth van Deventer zal 
de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk ver-
zorgen. Alvast een mooie dag, veel geluk en Gods 
zegen gewenst voor de toekomst!

Zieken

Op 11 mei ’23 werd Jan Bongen, Zilverbeken-
dijk 6A, tijdens een vakantie met spoed naar het 
zieken huis gebracht wegens de gevolgen van een 
hartritmestoornis. We hopen dat het herstel – na 
het plaatsen van de pacemaker – voorspoedig 
mag verlopen. 

Overleden

Op 8 mei is overleden – in de leeftijd van 81 jaar – 
Gerrit Jan Harmen Bruil. Gerrit verhuisde een week 
of acht vóór zijn overlijden nood agedwongen van 
de Steile Dalweg 11 naar het Hoge Veld. Daar 
ging hij zienderogen achteruit. In zijn afscheids-
dienst op 15 mei lazen we zijn lieve lingspsalm: 
Psalm 23. We hopen dat de Herder ook voor Dini, 
Lijanne en Alex en de kleinkinderen zal zorgen nu 
zij hun man, vader en opa moeten missen. 
Op 23 mei, op 87-jarige leeftijd is, omringd door 
haar kinderen, overleden Berendina Luiten-Veer-
beek, Hogestraat 72a. In de St. Joriskerk in Brede-
voort namen we op 30 mei afscheid van haar 
leven. We wensen (schoon)kinderen, klein- en 

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant 
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten 
tel. 06-10855041 
ds.elizabeth.van. 
deventer@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer
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achterkleinkinderen, haar broer en zussen toe dat 
zij mogen schuilen bij de Eeuwige. Elders in Kerk-
Venster treft u haar in memoriam aan. 
Op 28 mei is, eveneens in de aanwezigheid van 
haar kinderen, overleden Gesina Hoens-Breuke-
laar. Sina woonde aan de Richterinkstraat 24 en 
is 91 jaar geworden. Op zaterdag 3 juni namen 
we afscheid van haar in een dankdienst voor haar 
leven. Haar (schoon)kinderen en klein kinderen 
wensen we Gods troostende nabijheid toe. Een 
in memoriam zal in een volgende editie van Kerk-
Venster worden geplaatst. 

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw 
jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan 
even contact op met de predikant/kerkelijk werker 
van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje. 

Beschikbaarheid

Voor dringende situaties ben ik (buiten mijn 
vakanties om) altijd beschikbaar. Met betrekking 
tot minder urgente berichten of telefoontjes ver-
zoek ik u contact met mij op te nemen op werk-
dagen van maandag tot en met donderdag van 
8.30 tot 20.30 uur. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Overleden

Op 20 mei is overleden Jan Somsen, Ambthuis- 
wal 1-02, Bredevoort (voorheen Wolterinkweg 7), 
in de leeftijd van 87 jaar. Wij wensen zijn vrouw 
Henny, de kinderen en de klein- en achterklein-
kinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en 
gemis. 

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen 
geweest Hans Heusinkveld, Halteweg 40. Er zijn 
veel mensen in onze wijk die in de zorgen zitten 
om hun gezondheid. Wij wensen alle zieken en 
degenen die om hen heen staan, Gods kracht en 
nabijheid toe. 
 
Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Weer thuis 

Mevr. Kirkskothen-Vreeman is na een ziekenhuis-
opname en een revalidatietraject in Pronsweide, 
inmiddels weer thuis. 
Ook dhr. Stronks, Engelandsdijk 1, is na een 
zieken huisopname weer thuis. 
Beiden ook verder een voorspoedig herstel en 
Gods zegen toegewenst. 

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Te Hennepe-de Winter hopen 1 juli 
2023 hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. 
Een fijne dag en Gods zegen voor de komende 
huwelijksjaren toegewenst!

Overleden
Dhr. Gerrit Jan te Brake, Varsseveldsestraatweg 
14 A, is op 11 mei overleden. Jan was 86 jaar.
Op 21 mei is mevr. Jo Kalf-Scheurs, Hof van Flier-
beek, Lichtenvoorde overleden. Jo werd 90 jaar. 
Mevr. Boom-Westerveld overleed op 23 mei 
op 92-jarige leeftijd. Mien verbleef sinds drie 
maanden in Den Es, Varsseveld. Voorheen was zij 
woonachtig aan de Meidoornstraat 10. 
Alle nabestaanden sterkte en troost in dit gemis 
toegewenst. 

Met een hartelijke groet, 
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Kobus-BBQ - 2 juli - 15.30 uur

Lekker in het zonnetje een hamburger van de grill, 
drankje erbij … En iedereen die langskomt is van 
harte welkom! Klinkt goed?
Iedereen die op het Kobus woont is op zondag 
2 juli van harte welkom om mee te eten!
Het wordt (weer) een ideaal moment om elkaar 
te treffen c.q. elkaar te leren kennen als je je 
buurtgenoten (nog) niet (zo goed) kent.
Vanuit het pastoraal netwerk van de wijk Kobus 
organiseerden we eerder al een koffie- en een 
erwtensoepmiddag en het werd toen erg gezellig. 
Dat verwachten we nu weer!

Tot 2 juli! En neem je buren mee.

ds. Folkert de Jong

Biertje met de dominee
 

 
(on)zeker  

14 juni - 20.00 - Schiller

Ben je erg zeker van jezelf of juist niet? En waar 
komt dat van vandaan? Zo, dat wordt snel per-
soonlijk … zo kan dat gaan in Schiller. Het ene 
moment praten we over hoe we zeker kunnen zijn 
over zaken, en dan gaat het opeens over jezelf. 
Het blijft gezellig, en het gaat ergens over. 
Dat is waar Biertje met de Dominee voor staat. 
Lijkt je dat wat? Schuif dan vooral aan op de 14e. 
De laatste van het seizoen! 

ds. Folkert de Jong 

De Diepgang

Nog twee avonden
Eén avond met eten en een goed thema (op de 
planning staat ‘social media, maar dat kan nog 
anders als je een ander thema hebt!). 
En een avond afsluiten met barbecue: dat is op 
25 juni. Welkom allemaal! Uiteraard allebei in het 
Jongerenhuis. Ennuh: mocht je je afvragen: wat is 
toch die Diepgang? Nou, dat is de 16+ groep van 
onze kerk. Kom gerust langs. Op de 25e hebben 
we zelfs hamburgers.

ds. Folkert de Jong

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel.  0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wajong@kerkvenster.nl

Wilma de Jong

‘De tijd is altijd rijp  
om te doen wat juist is’

Martin Luther King

Predikant  
Varsseveldse straatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk
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EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?

PASTORAAT IN HET CAFÉ!
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Derk Jan  
Heusinkveld 
 
~ Jan ~ 
 
geboren  
27 november 1944 
overleden  
28 april 2023

Jan werd geboren aan het eind van de oorlog in 
Winterswijk. Hij groeide op met drie zussen en 
een broer aan de Bosweg op de Haart. Hij was het 
nakomertje van de familie. Na de lagere school 
ging hij naar de lts. Daar leerde hij het vak van 
timmerman. 
In 1966 werd hij verliefd op Inie Klein-Entink, hij 
veroverde haar hart met 21 tulpen. Twee jaar 
later stapten ze in het huwelijksbootje en ver-
huisden ze naar Aalten. Daar werden hun twee 
kinderen geboren en verhuisden ze naar de Heegt- 
weg in Lintelo. 
Jan was altijd aan het klussen, thuis of bij een 
ander. Jan was een bourgondiër, een echte 
levensgenieter. Hij was een man met een warm 
hart, met oprechte aandacht voor eenieder, nooit 
om een praatje verlegen. Een harde werker die 
altijd klaarstond om anderen te helpen. Hij was 
zeer betrokken bij de gemeenschap, altijd actief 
als vrijwilliger. Als we hier alle verenigingen en 
instanties gaan benoemen waarin hij als vrijwil-
liger actief is geweest, komen we papier tekort. 
Maar zijn grootste passie was wel toneelspelen 
bij toneelvereniging Plato. Het maakte hem niet 
uit of er voor hem een bijrol of een hoofdrol was 
in een stuk. Hij speelde het met volle overtuiging. 
Maar het ging hem ook om het plezier tijdens de 
repetities. Naast het spelen ontwierp en bouwde 
hij ook vaak de coulissen van het stuk. De grootste 
uitdaging op dat gebied kwam toen men met de 
openluchtspelen op de Haart begon. Ze hebben 
daar toen een complete boerderij nagebouwd. 
Nadat hij in 2004 met pensioen kon, is hij samen 
met Inie twee dagen in de week op zijn klein-
kinderen gaan passen. Zij waren zijn lust en zijn 
leven, samen spelletjes doen, wandelen of een 
uitje ergens heen, niets was te gek. Zo ging hij 
ook graag op vakantie naar Duitsland met Inie, 
heerlijk wandelen en op tijd een terrasje pakken. 
Jaarlijks gingen we ook een week op vakantie met 
de hele familie, de laatste jaren naar Portugal. 
Ook dit jaar stond de reis gepland. We zouden 
29 april vertrekken om weer een heerlijke week 
aan mooie herinneringen te maken. 
Het liep helaas anders. Rond Pasen kreeg hij ver-
schillende klachten, ook een eerste afspraak bij de 
cardioloog stond gepland maar niets wees erop 
dat dít zou gebeuren. Tijdens het grasmaaien 
kreeg hij een hartinfarct. Na een reanimatie is hij 
met hartslag en zelf ademend naar Winterswijk 
gebracht. Vandaar direct door naar Enschede, 
waar men alles heeft geprobeerd om hem te 
helpen. Maar helaas mocht dit allemaal niet 
baten en is zijn behandeling gestaakt. Om 5 uur 
’s nachts is hij in ons bijzijn rustig ingeslapen.
We zullen hem immens missen.

fam. Heusinkveld

Johanna Willemina  
Vreeman-Eppink 
 
~ Willemien ~  
 
geboren  
11 juni 1925  
overleden  
28 april 2023

Willemien werd geboren op 11 juni 1925 als 
vierde van zeven kinderen in het gezin Eppink. 
Vanaf haar vijfde jaar woonde ze aan de Adm. 
de Ruyterstraat 109. Na de lagere school ging ze 
naar de huishoudschool. Daarna werd er van haar 
verwacht dat ze in het huishouden hielp en werd 
zij ook vaak door haar moeder naar gezinnen in 
de buurt gestuurd om een handje te helpen. 
Toen ze 15 jaar was brak de oorlog uit. Dat heeft 
heel veel impact op haar gehad. Ze vertelde daar 
altijd veel over. Over hoe beangstigend het was 
als er vliegtuigen overkwamen. Over de schuil-
kelder die haar vader aan de rand van de straat 
had gemaakt en waar ze dan met een aantal 
gezinnen uit de buurt schuilden. Over haar broers 
die zich moesten verstoppen op zolder, waar ze 
via een luik naar binnen kwamen.
Ook de mooie momenten deelde ze: dat haar 
oom weer terugkeerde van een werkkamp in 
Duitsland. Ze vertelde dan hoe hij haar riep vanuit 
de langsrijdende trein en hoe blij ze was toen ze 
ontdekte dat hij terug was. Ook vertelde ze over 
de bevrijding en hoe de Engelse tanks vanuit 
 Lintelo Aalten binnenreden. 
Na haar huwelijk in 1961 met Herman Vreeman 
woonden zij bij haar ouders in. Willemien zorgde 
voor het huishouden, haar ouders en haar zus. 
Ze had graag willen doorleren voor verpleeg-
ster, maar daar werd in die tijd heel anders over 
gedacht. Ze was thuis nodig. 
Naast de opvoeding van de twee dochters kwam 
er in de late jaren ’60 de zorg voor haar zieke 
ouders bij die ze thuis verpleegde. Ze zorgde niet 
alleen voor haar kinderen, ouders en zus, maar 
ook voor buren en kennissen. In de zomer was 
er altijd een overvloed aan groente en fruit en 
daarvan werd her en der rondgedeeld. 
Naast het gezinsleven genoot ze van het vereni-
gingsleven. Ze was lid van de plattelandsvrouwen, 
zat op de gym en zwemmen en ging bij kerkleden 
langs met het ‘verjaardagsbusje’. Maar het aller-
belangrijkste was voor haar de folkloristische 
dansgroep de Klepperklumpkes. Van het dansen 
zelf, de feestjes en de reizen naar het buitenland 
heeft ze ontzettend genoten. Haar tuin en het 
verzorgen van de bloemen was een grote hobby 
van haar. 
Na bijna 36 jaar huwelijk werd ze weduwe. Het 
verlies van haar man en vier jaar later van haar 
oudste kleindochter heeft haar veel verdriet 
gedaan. Haar geloof en het vertrouwen in God 
heeft haar troost en kracht gegeven om door 
te gaan. Ze was dankbaar voor het mogen zien 
opgroeien van de andere kleinkinderen en genoot 
van hun verhalen en belevenissen.
Tot haar 95e jaar heeft ze zelfstandig aan de 
Adm. de Ruyterstraat gewoond. De laatste vijf-
tien maanden van haar leven woonde ze op het 
Hoge Veld aan de Frankenstraat. Op 28 april is ze 
vredig ingeslapen.

Janny Ramselaar-Vreeman
Riet Vreeman

Gerrit Jan te Brake 
 
 
~ Jan ~  
 
geboren  
2 april 1937 
overleden  
11 mei 2023

Jan is geboren op 2 april 1937. Hij was de mid-
delste van drie jongens. Samen met zijn broers 
groeide hij op aan de Meiberg 23. De oorlogstijd 
was spannend en heeft letterlijk en figuurlijk een 
litteken bij hem achtergelaten. Hierom werd hij 
op de lagere school met enige regelmaat gepest. 
Jan verdedigde zich met hand en tand. Dat werd 
hem niet altijd in dank afgenomen, voor straf 
moest hij in het kolenhok zitten. Omdat Jan op de 
mulo een robbertje vocht met de gymleerkracht 
werd hij van school gestuurd. Daarna ging Jan 
naar de landbouwschool omdat hij boer wilde 
worden. Maar uiteindelijk werd hij postbode.
Tijdens een fietstochtje ontmoette Jan Dinie 
Houwer. ‘Mag ik een eindje meefietsen?’ vroeg 
Jan. Volgens zijn eigen zeggen was het toen ‘an’. 
Op 12 september 1961 trouwden Jan en Dinie. 
Ze werden verblijd met vier kinderen: Jan, Gardy, 
Lienke en Rietje. Een fijn hecht gezin waar voor 
iedereen een plekje was. Veelal was het er de 
zoete inval, want naast zijn gezin en werk had Jan 
één grote passie: hardlopen. Mede door zijn tome-
loze inzet werd AVA70 opgericht. Het huis aan de 
Meidoornstraat 24 was voor AVA70 het clubhuis, 
de kantine, de vergaderruimte. Het clubblad werd 
er gedrukt en heel wat kopjes koffie zijn er door 
Dinie ingeschonken. Jan was mister AVA. Iedereen 
van het gezin Te Brake, gevraagd of ongevraagd, 
moest meehelpen om AVA70 draaiende te 
houden. Jan heeft een kleine honderd marathons 
en ultralopen overal in de wereld uitgelopen.  
De gezinsvakanties werden vaak doorgebracht in 
Zeeland en het 40- en 50-jarig huwelijksjubileum 
werd met het hele gezin gevierd in Griekenland. 
Daar heeft hij enorm van genoten.
Dinie stond altijd klaar voor Jan. ‘Zonder ow 
mooder was d’r niks van mien terecht e-kommen! 
Helemaol niks’, zei Jan pas geleden tegen zijn 
kinderen.
Toen Dinie werd geconfronteerd met dementie 
werden de rollen omgedraaid en stond Jan klaar 
voor Dinie. Tot aan haar laatste levensdag, drie 
jaar geleden, heeft Jan haar elke dag trouw 
bezocht in het verzorgingshuis.
Jan kende de afgelopen jaren zelf ook veel 
gezondheidsproblemen, maar hij bleef positief en 
knokte zich er altijd weer bovenop. Hij wilde het 
maximale uit zichzelf, uit zijn leven halen. Dank-
baar was hij voor de hulp van de kinderen. Al kon 
hij ook eigenwijs zijn en goedbedoelde raad in de 
wind slaan. Naast vier lieve schoonkinderen werd 
Jan de trotse opa van tien kleinkinderen en een 
achterkleinkind. Zolang het kon bleef hij hen met 
belangstelling volgen. Tot het laatst toe heeft Jan 
het leven gevierd. Net voor de trouwdag van zijn 
kleindochter is zijn leven gefinisht. Blijmoedig is 
hij over de eindstreep gegaan.
We zullen ons pa en opa blijven herinneren als 
een vrolijke en gezellige man met scherpe opmer-
kingen en veel humor.
Lieve pa en opa, dankjewel dat je in ons leven 
was.

familie Te Brake

In memoriam
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Wilhelmina Berendina  
Johanna Lubbers- 
Ruesink 
 ~ Willemien ~ 

geboren  
22 maart 1938 
overleden  
19 mei 2023

Willemien was de oudste van zeven kinderen. 
Haar ouders hadden een winkel en daar inves-
teerden ze veel tijd en energie in. Als oudste 
moest Willemien vaak meehelpen en voor haar 
jongere broertjes en zusjes zorgen. Dit heeft ze 
altijd met veel inzet gedaan. Het heeft haar dan 
ook veel pijn en verdriet gedaan toen een leven-
loos broertje werd geboren. 
Toen haar broers en zussen allemaal al volwassen 
waren, deed Willemien nog steeds haar best om 
hen te helpen en voor hen te zorgen waar ze kon. 
Ze waren erg belangrijk voor haar.
Vlak na de oorlog moest er aangepakt en opge-
bouwd worden en iedereen moest zijn steentje 
bijdragen. De ouders van Willemien hadden het 
niet breed en hadden vaak moeite om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Dit zorgde ervoor dat Wille-
mien ook altijd goed en zuinig met haar spullen 
en geld omging. Ze ging al jong aan het werk. Ze 
leerde op haar 16e Jan Lubbers kennen op ‘hart-
jesdag’ bij zwembad ‘t Walfort. Bij het kijken naar 
het vuurwerk die avond sprong de vonk over. Ze 
zijn getrouwd en altijd samen gebleven. Ze miste 
Jan erg toen hij er niet meer was.
Samen kregen ze drie kinderen waar ze heel blij 
mee was en trots op was: Gerry, Dick en René. De 
kinderen hebben een goede jeugd gehad. Wille-
mien heeft altijd een zwakke gezondheid gehad 
waardoor ze veel ziek was. Hierdoor hebben Jan 
en de kinderen regelmatig taken in en om het 
huis van haar over moeten nemen en voor haar 
gezorgd. Tot het laatste toe. Willemien heeft 
altijd gewerkt om te zorgen dat er genoeg geld 
was. Daarnaast heeft ze heel veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Ze was onder andere ouderling in de kerk 
en hielp ook mee in verzorgingshuizen. 
Willemien had een passie voor de tuin en voor 
bloemen en planten. Zolang ze kon, was ze daar 
mee bezig. Ze vond het ook erg leuk om creatief 
bezig te zijn: knutselen, schilderen, breien, enz. 
Tot het laatste toe deed ze haar best om zo zelf-
standig mogelijk te zijn en met haar tijd mee te 
gaan. Ze was trots op haar kleinkinderen en zag 
erg uit naar de geboorte van haar achterklein-
kind. Helaas heeft ze dit niet meer mee kunnen 
maken. 
Willemien was best onzeker van zichzelf, maar er 
was een houvast in haar leven en dat was haar 
geloof in God. Dat gaf haar moed en kracht door 
alle tijden heen. Ze vertrouwde erop dat ze veilig 
was bij Hem, ook als ze zou sterven. In dat ver-
trouwen is ze, in het bijzijn van de kinderen rustig 
heengegaan. 
Je bent niet meer daar waar je was,  
maar overal waar wij zijn. 

 
Anneke Wattel-de Vries

Johanna Hendrika  
Kalf-Schreurs 
 
~Jo~ 
 
geboren  
14 januari 1933 
overleden  
21 mei 2023 

Onze lieve ma en oma is geboren op 14 januari 
1933 te IJzerlo in een gezin van zes kinderen. Ma 
was de oudste van vier broers en een zus. Ze kon 
over deze tijd liefdevolle verhalen vertellen, maar 
er waren ook tijden van bezorgdheid. 
Op 10 november 1955 is ma getrouwd met Gerrit 
Kalf. Zij vormden een hecht team en waren dank-
baar en blij met de geboorte van dochter Ria. 
Zij hebben samen veel opgebouwd en vierden in 
1995 hun veertigjarig huwelijks jubileum. In 2002 
moest ma afscheid nemen van haar lieve en 
gezellige man, dit was een grote klap voor haar. 
Schoonzoon Harm werd met open armen ont-
vangen en toen de twee kleinkinderen, Niek en 
Iris, werden geboren was dat een groot geschenk. 
Toen later hun partners Mariëlle en Manon erbij 
kwamen werden deze met open armen ontvangen 
en hoorden er helemaal bij. Een bijzonder grote 
vreugde was de geboorte van achterkleinkind 
Sten. Ma werd een heel trotse overgrootmoeder. 
Ma was een nuchtere, lieve en vooral zorgzame 
vrouw. Belangrijk voor haar was het elkaar waar-
deren zoals je bent. Niet oordelen maar behulp-
zaam zijn. Zij waardeerde het leven en genoot 
van al het goede wat er in haar leven was, hoe 
klein ook, zoals het samen met anderen een kopje 
koffiedrinken met wat lekkers erbij. Zij nam het 
leven zoals het kwam.
Ma, oma en omi was heel bijzonder voor ons. Wij 
hebben veel van haar gehouden en haar in liefde 
en met dankbaarheid losgelaten. 
Tijdens de uitvaart heeft Sten voor ma een kaars 
ontstoken. 
In dat licht van de kaars zien wij de zon. 
Richt je op de zon, dan valt de schaduw achter je.

Gedicht voor oma

Waar ben je nu daarboven?
Kijk je stiekem mee?
of moet je ook nog wennen…
Net als ik aan het idee.

Waar ben je nu daarboven?
En zie ons nu hier?
Moet je lachen, tranen in je ogen
Van verdriet of van plezier?

Waar ben je nu daarboven?
Voel je ook het missen van?
Of weet je ook dat je in je hart
Iemand nooit echt vergeten kan.

Waar ben je nu daarboven?
Denk je ook aan al het fijne?
Zoals je net als ik weet,
dat je nooit echt zult verdwijnen

Ria ter Haar / Wilma de Jong 

Harmina Johanna  
Boom-Westerveld 
 
~Mien~ 
 
geboren  
25 december 1930 
overleden  
23 mei 2023

Moeder is geboren op 25 december 1930, een 
kerstkindje! Haar ouderlijk huis stond aan de 
Dinxperlosestraatweg in Aalten, waar haar vader 
een transportbedrijf had.
Ze kwam uit een groot gezin, ze had vier broers 
en vier zussen, moeder was een van de oudste 
kinderen.
De lagere schooltijd bracht ze op de Wilhelmina-
school door. Daarna ging ze naar de huishoud- 
school.
Ze ging bij mensen in de huishouding werken. 
In februari 1952 is moeder getrouwd met Gerrit 
Boom.
Ze werden gezegend met zeven kinderen, van 
wie de jongsten een tweeling zijn. Iedere zondag 
gingen we met het hele gezin naar de Oosterkerk.
Moeder deed de huishouding, vader ging werken 
op de fabriek. Ze was altijd druk met werken en 
de kinderen. Als ontspanning ging ze naar de 
gymnastiek bij DOK Juliana en ze was bij een 
zangkoor.
Op vakantie gingen we niet veel, soms met de 
trein naar familie in het westen van het land. En 
verder dagjes weg op de fiets met z’n allen, naar 
het bos of een speeltuin. 
Naarmate wij opgroeiden kreeg moeder wat 
meer tijd voor zichzelf. Ze fietste veel en in Aalten 
was ze bekend om haar snelheid op de fiets. 
Toen gingen vader en moeder jaarlijks samen op 
vakantie, naar Texel of Ameland en later naar 
Domburg. 
Vrijwilligerswerk heeft ze ook gedaan: in Beth San 
in de Meerzorg, koffie schenken en kletsen met de 
mensen. Hier ging ze altijd met veel plezier naar 
toe. Bijna tien jaar geleden overleed vader, waar 
moeder natuurlijk veel verdriet van had. Bea is bij 
haar blijven wonen, de andere kinderen woonden 
al elders. Moeder kreeg een rustiger leven, totdat 
we een jaar of vier geleden bemerkten dat ze 
soms dingen niet meer wist te benoemen en 
 vergeetachtig werd. 
Regelmatig hebben we haar meegenomen op 
autoritjes en boottochtjes, wat ze heel fijn vond. 
Haar zelfstandigheid werd steeds minder en in de 
loop van de jaren werd ze meer en meer afhanke-
lijk van ondersteuning van de familie, en later ook 
van de thuiszorg. Op enig moment werd ook het 
lopen steeds moeilijker en namen we haar mee 
met ritjes in de rolstoel, waar ze erg van genoot. 
Haar wereld werd steeds kleiner.
Vier jaar hebben we met alle kinderen thuis 
voor haar gezorgd. In februari dit jaar is ze gaan 
wonen in verpleeghuis Den Es in Varsseveld. Hier 
nam haar gezondheid steeds verder af en vorige 
week is ze in alle rust overleden.
Moeder was een eenvoudige, vriendelijke vrouw, 
en een lieve moeder voor ons. 

de kinderen
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Berendina  
Luiten-Veerbeek 
 
~ Dien ~ 
 
geboren  
11 juli 1935  
overleden  
23 mei 2023

Dien van ‘Nachtegaal’ is geboren in Dale en 
opgegroeid in een gezin van vijf kinderen. Toen ze 
anderhalf jaar oud was, is haar moeder overleden. 
Vader Veerbeek heeft zijn best gedaan om zowel 
de moeder- als vaderrol te vervullen. Een groot 
deel van haar kindertijd heeft ze bij ‘Rietman’ 
doorgebracht. ‘Ik bun niks tekort ekommen”, zei 
ze altijd, ‘ïk hebbe een fijne jeugd ehad.‘
Na de lagere school moest ze uit werken op 
boerderijen in Barlo van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat, zowel in het voor- als achterhuis. In 
deze tijd zijn de contacten gelegd met de ‘deerns 
van Straks en Wanda’, wat later levenslange 
vriendschappen bleken te zijn.
Dankdag is altijd een belangrijke dag gebleven in 
het leven van moeder. Op die dag kreeg ze verke-
ring met Johan, haar grote liefde.
Ze kochten een stuk grond bij de ‘Domme 
Aanleg’. Wat waren ze blij met hun vrijheid 
zonder ouders op het erf. Ze zijn begonnen met 
een kippenschuur, daarna kwam het huis. Onze 
moeder was degene die voorop ging, de onder-
nemer van hen beiden. Onze vader genoot meer 
van de fokkerij van varkens, die er inmiddels bijge-
komen waren. 
Ondertussen werden er vijf kinderen geboren. 
Samen een bedrijf runnen, met de kinderen om 
haar heen en alle aanloop die op de koffie kwam. 
Dat was voor haar de mooiste tijd van haar leven, 
zei ze weleens. 
Na het overlijden van Johan besloot Dien plaats 
te maken voor de nieuwe generatie en verhuisde 
ze naar de Hogestraat. Dit was typerend voor 
haar: praktisch en doortastend. Daarnaast was 
ze zorgzaam. Iedereen bleef welkom, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, familie, vrienden en 
bekenden konden altijd langs komen voor koffie, 
een praatje en snoep. Haar gezondheid ging de 
laatste jaren achteruit, maar Dien was zelfstandig 
en vond het belangrijk om de regie in eigen 
handen te houden, en die heeft ze ook behouden 
tot het laatste moment. 
Toen we moeder vroegen: ‘Maar mama, je bent 
al ons hele leven onze moeder en dadelijk moeten 
we verder zonder, dat vinden we moeilijk, hoe 
moet dat?’ antwoordde ze: ‘Zelf zo’n moeder 
zijn.’ 

de kinderen

Willem Johann  
de Zoeten 
 
~Wim~ 
 
geboren  
15 oktober 1934  
overleden  
24 mei 2023 

Wim is geboren als Willem Johann de Zoeten 
op 15 oktober 1934 in Spakenburg, gemeente 
Bunschoten in de provincie Utrecht. Hij was de 
eerste zoon van Gijsbertus de Zoeten en Wilhel-
mina Cremer. Later werden nog Frits, Bert en Karl 
geboren.
Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 
woonden ze in Nijkerk en werd Wim geëvacueerd 
naar Harderwijk. Gedurende de oorlog heeft Wim 
vele impactvolle gebeurtenissen meegemaakt 
waar hij pas op latere leeftijd over begon te 
vertellen. 
Na zijn middelbare school is Wim in 1952 bij de 
luchtmacht gegaan. Hier heeft hij veel admini-
stratieve functies bekleed. In zijn uitgebreide cv 
komt hij tot zestien officiële woonplaatsen, waar-
onder Frankrijk, Duitsland en de laatste acht jaar 
in België op het hoofdkwartier voor de AWACS 
radarvliegtuigen. In totaal is hij 38 jaar voor de 
luchtmacht actief geweest.
Op 6 april 1961 is hij getrouwd met Tiny Booms- 
ma uit Leeuwarden. In 1962 werd Rob geboren, in 
1964 Frank en in 1980 kwam Nadine er nog bij.
Naast zijn werk heeft hij altijd bestuurs- en vrij-
willigerswerk gedaan in belangenverenigingen, 
kleuterschoolbestuur, autorallyclub, personeels-
vereniging, postzegelvereniging en in de kerk als 
ouderling. 
Na zijn werkzame leven vestigden Wim en Tiny 
zich in 1990 in Aalten zodat Tiny met de trein 
naar haar zus in Zutphen kon gaan. In Aalten is 
Wim actief betrokken geweest bij Vluchtelingen-
Werk Nederland.
In de bijna 33 jaar die ze nu in Aalten wonen 
hebben ze hier een uitgebreid sociaal leven opge-
bouwd. Ze zijn hier echt geworteld. Ze hebben 
nog mee geschilderd aan de door Jan Haen ont-
worpen muurschilderingen van de Zuiderkerk. 
Wim mocht graag reizen. In de 50-er jaren ging 
hij al op zijn scooter naar Italië en Frankrijk en 
sliep bij boeren of in zijn tentje. Later volgden 
met het gezin nog vele buitenlandse vakanties 
naar Scandinavië, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
 Tsjechië, etc. 
De laatste decennia was zijn hobby stamboom-
onderzoek. Samen met zijn jongste broer kon 
hij zich daar helemaal in vastbijten. Het heeft 
interessante inzichten in de geschiedenis van de 
familie De Zoeten opgeleverd.
Familie vond Wim belangrijk. Hij vond het fijn als 
de kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen 
in een verjaardagsweekend of op het jaarlijkse 
familieweekend.
Wim had al een aantal jaren COPD. De laatste 
maanden verergerde dit en werd de zorg voor 
Wim thuis te zwaar. Hij werd opgenomen en is 
na een korte periode in de Molenberg in Groenlo 
vredig overleden in het bijzijn van zijn naasten. 

 
ds. E. van Deventer 

Boven alles

 

Over de velden en wegen een waas. 

De toekomst in nevelen stil verpakt. 

De wolken, ze spelen voor even de baas, 

ze zijn nu vermoeid op de aarde gezakt. 

 

De zon doet haar best om te schijnen, 

maar krijgt van beneden geen kans, 

Vaag staan daar huizen en bomen in lijnen. 

De mist voert vandaag haar wazige dans. 

 

Maar toch, de zon zal het winnen 

van druppeltjes mist in paar’lende twijgen. 

Een nieuwe dag zal stralend beginnen 

en mijn blik kan tot aan de hemel stijgen. 

 

Boven alles, zon of regen, mist of zicht, 

weten we: De schepper blijft hier waken. 

En ook al zie ik dan nog niet het licht, 

Hij zal voor ons eens alles helder maken. 

 

Want Zijn Geest is als de winden, 

die weer waaien, en de mist verdwijnt. 

Zodat we toch Gods weg wel vinden 

en voor ons het licht weer helder schijnt.

Diny Beijersbergen-Groot 

 

Bron: www.gedichtensite.nl  
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Het seizoen is weer geopend. Hemelvaartsdag is 
traditioneel de startdatum van de commissie die 
het bezichtigen organiseert. Deze commissie is 
een onderdeel van het Restauratiefonds van de 
Oude St. Helenakerk.
Het is dus ook weer tijd om willekeurige gasten te 
vragen wat hen er toe heeft bewogen deze kerk 
te bezoeken. Het is vandaag Hemelvaartsdag en 

afgaande op voorgaande jaren is dat een drukke 
dag voor de suppoosten, zo ook vandaag.
Ik ontmoet een tweetal jonge mensen: zij is 
Magdaleen en komt uit Doetinchem, hij is Henk 
en komt uit Aalten. Ze zijn dus niet met vakantie 
hier of een dagje uit naar Aalten maar samen zijn 
ze een stel en bezoeken uit belangstelling voor 
kerkgebouwen deze kerk voor het eerst. Magda-
leen, de naam is afgeleid van de Bijbelse naam 
Magdalena, is aangesloten bij de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt in Doetinchem en Henk is lid 
van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalten.
Zij zijn de kerk binnengelopen omdat de deur 
openstond. Ze vinden het een heel mooie kerk. 
Vooral de ronde banken vinden ze fantastisch, 
zeker omdat het de betekenis heeft dat de bezoe-
kers rondom het Woord zitten, dat vinden ze heel 
waardevol. Ze hadden het nog niet eerder gezien 
en vinden dat het zo behouden moet blijven. 
Na nog wat informatie gedeeld te hebben over 
deze kerk en haar bijzondere kenmerken wordt 
het tijd voor een foto. Nu had Magdaleen in het 
begin al te kennen gegeven absoluut niet op de 
foto te willen, terwijl Henk er niet onwelwillend 
tegenover stond. Zij bleef bij haar standpunt en 
hij was solidair met haar, dus deze keer geen foto 
van de gasten maar van het mooie interieur van 
de kerk. 

Op zaterdag 10 juni komt het Forster kwartet 
naar Aalten. Dit strijkkwartet heeft al eens onze 
cantorij begeleid in een cantatedienst, en zal nu, 
samen met mij, muziek van Bach voor u spelen. 
Voor de kenners zal dit deels een feest der herken-
ning zijn: de Air en Gavotte uit de 3e orkestsuite, 
en de Sinfonia uit de Actus Tragicus. Maar ook de 
beide Sinfonia’s uit cantate 35 ‘Geist und Seele 
wird verwirret’, waarin het orgel niet alleen een 
rustige continuopartij speelt, maar ook een solis-
tische rol heeft. 
Het Forster kwartet is een groep strijkers onder 
 leiding van de eerste violist Anke Foede, die uit-

voeringen geeft als zelfstandig strijkkwartet, 
maar ook graag koren en solisten begeleidt. De 
muziek van Bach is hen op het lijf geschreven. 
We konden het niet laten om naast de muziek 
van Bach nog één ander stuk te kiezen: het 
 Concerto in Bes van G.F. Händel voor strijkers en 
orgel. Heerlijk, vrolijke muziek om het programma 
mee te eindigen.
- Zaterdag 10 juni - 19.30 uur 
- Oude Helenakerk - toegang € 15,00
www.orgelsinaalten.nl

Wees welkom! Harry van Wijk

Gasten in de kerk

Breinbreker, 29 juni  

Rust 
‘Afspreken? Ok, over twee maanden heb ik een 
gaatje.’ Zo gaat dat … Spontaan even langs-
komen zit er niet in. Waarom niet? Omdat alles 
vol zit. Dat kan wijzen op wijsheid: als je alles 
plant, kun je ook je rust inplannen. Maar lukt dat 
altijd? Echt rust vinden? In de Bijbel vinden we 
een gebed dat zegt dat we één dag per week niet 
moeten werken (nee, er staat niets bij over kerk/
synagoge-bezoek). Haal je dat?

We gaan door deze breinbreker kijken naar wat 
ons drijft om onszelf zo op te jagen. De maat-
schappelijke kant, de psychologische kant. En 
uiteindelijk ook een theologische kant, want de 
kerk kan je ook nog eens opjagen, en wie weet … 
hebben de overtuigingen in de kerk ook wel bijge-
dragen aan de onrust.
De diepgang in, maar uiteraard met gezellig-
heid. Want ook het plannen van de afsluiting van 
de KruX wilden we zo doen dat we niet nóg iets 
gingen plannen. Iets met rust nemen en zo. Dus 
dát gaat vooraf gebeuren. 

Zuiderkerk, 20.00 uur   
 
Ook afsluiting KruX-seizoen met barbecue!  
Vanaf 18.00 uur

Opgave folkert.j.de.jong@gmail.com
ds. Folkert de Jong

Bach voor orkest en orgel 

Tekst: Arnold Arentsen  
foto: archief KerkVenster 
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Nacht van Gebed in Aalten

Bid op 9 juni mee voor 
vervolgde christenen
‘Onze gebeden kunnen komen waar wij niet 
kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er 
geen grenzen, geen gevangenismuren en geen 
gesloten deuren’ - Anne van der Bijl 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd 
omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen 
keer op keer om ons gebed. En wat een kracht 
heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, 
geloven we dat bidden verschil maakt voor onze 
vervolgde broers en zussen. Daarom houdt Open 
Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland. 
Doe mee met de Nacht van Gebed voor de 
vervolgde kerk op 9 juni in het HelenaHuis, 
Landstraat 11 te Aalten. De Nacht begint om 
20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Tijdens de 
Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer 
Noord-Korea, Afghanistan, Vietnam en Colombia. 
Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de 
Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! 

Neem voor vragen contact op met: 
Jannette Dijkstra, tel. 06-34464392, 
contact@helenahuis.nl

Toneelvereniging ‘Lintelo’ 
 
met dolkomische klucht 

SUPER SUPER
Auteur: Henk Roede. Uitgever: Vink B.V.

Zaterdag 17 juni Elim, Landstraat 20, Aalten. 
Aanvang: 19.45 uur - Zaal open: 19.15 uur.
 
Entree: € 7,50 incl. kop koffie/thee.
Verloting in de pauze. (Pinnen mogelijk)

Kaartverkoop / Reservering: 

• Meneer Kees, Bredevoortsestraatweg 3, Aalten
• Messink & Prinsen, Landstraat 39, Aalten
• Primera, Bredevoortsestraatweg 8, Aalten
•  Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten  

Tel. 0543-471203
•  Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten  

Tel. 0543-476171
 

bestuur Stichting Restauratiefonds voor de  
Oude Helenakerk aan de Markt te Aalten. 

Zondag 11 juni 2023

FIETSTOCHT
Starttijd: tussen 11.30 uur en 14.00 uur 

Locatie: Arentsen Bloembollen 
Route-afstand ca. 30 km.

Varsseveldsestraatweg 114 - 7122 NR Aalten 
Route: Lintelo, Varsseveld, Heelweg, Harreveld, 

Aaltense Goor, Dale, Lintelo.  
* klein museum te bezichtigen.

Op de twee rustplaatsen kunt u genieten  
van een hapje en/of drankje. 
Een vrije gift bij de start, (pinnen mogelijk) 
ten bate van ons Restauratiefonds, is van harte 
welkom. U steunt hiermee het onderhoud  
aan de Oude Helenakerk! 

Wij wensen u alvast een heel fijne, veilige  
en gezellige tocht!

bestuur Stichting Restauratiefonds

   Stichting Restauratiefonds 

De Oude Helenakerk in de steigers Foto’s Harm Veldhuis
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Weiland Worship

Wij zijn Femke Luimes en Sander te Groten-
huis, twee fanatieke christelijke muzikanten uit 
Aalten. De afgelopen jaren hebben wij meerdere 
activiteiten mogen organiseren, onder andere 
in samenwerking met Christengemeente De 
Meiberg en de Protestantse Gemeente Aalten, 
en onze eigen evenementen Weiland Worship, 
Samen Thuis Worship en Het Hart van Goede 
Vrijdag.
Na het succes van de eerste drie edities van Wei-
land Worship staat op zondagavond 11 juni 2023 
de vierde editie gepland! Een toffe band inclusief 
blazerssectie speelt op deze interkerkelijke avond 
vol aanbidding, gezelligheid en ontmoeting. 
Samen God aanbidden en Hem prijzen, want de 
kerk van Jezus LEEFT!
De avond is voor jong en oud(er). Samen zingen 
staat hoog in het vaandel. We hebben daarom 
geprobeerd een programma samen te stellen met 
vooral bekende(re) nummers.

Kort samengevat

🐮  Weiland Worship
📅  Zondagavond 11 juni 2023
📌  Elshoekweg 10, te Aalten
🎛  19.00 uur (duur circa 5 kwartier)
🎛 ️ Kevin Veerbeek (SoundEnginears)  

De midzomer-
wandeling 
(pelgrimage)

 
 
Op woensdag 21 juni organiseert de Commissie 
Ontmoeting & Inspiratie ’s avonds om 7 uur een 
midzomerwandeling. Dit jaar pelgrimeren we 
rond Groenlo. U moet zich van tevoren, uiterlijk 15 
juni, opgeven bij het secretariaat van de Groen-
lose geloofsgemeenschap.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.paulus-ludger.nl 

Vijf zangliefhebbers uit Aalten en omgeving 
hebben vorig jaar het initiatief genomen voor 
een mannenzangavond. Dennis van der Wal, Erik 
Mateman, Henk Houwers, Marco Heusinkveld en 
Erik Wikkerink zingen graag en waren blij dat er 
na de coronaperiode weer volop gezongen mocht 
worden. Zonder beperkingen, gewoon lekker 
zingen en daarbij ons geloof een stem geven, dat 
is het idee achter de mannenzangavond.

Diversiteit

De eerste avond was de Oude Helenakerk goed 
gevuld. Wat mij opviel was de diversiteit in leef-
tijd’, herinnert Van der Wal zich. ‘Niet alleen 
maar ‘oudere’ mannen, maar ook een grote 
groep jongere.’

De vijf initiatiefnemers komen uit verschillende 
kerken. ‘Ook dat is iets wat zo mooi is aan deze 
mannenzangavond. Wij komen zelf uit verschil-
lende kerkelijke richtingen maar het zingen is 
één van onze verbindende factoren. We vinden 
het geweldig om dat dan ook midden in het dorp 
samen tot uitdrukking te brengen en te beleven’, 
aldus Mateman. ‘Elkaar ontmoeten, dat is ook 
een belangrijk aspect, daarom is er na afloop ook 
alle gelegenheid om na te praten met elkaar.’

Na de avond van vorig jaar zijn er een aantal ‘ver-
beterpunten’ die aandacht vragen. ‘Het eerste is 
heel lastig en ligt gevoelig, maar de avond is écht 
alleen bedoeld voor mannen. Niet om te discrimi-

neren of iemand uit te sluiten. Dat zeker niet. Het 
‘eigene’ van de mannenstem en dat dan in veel-
voud geeft een bijzondere klank en samenhang. 
We willen daarom alle vrouwen vragen en uitno-
digen om thuis via de livestream mee te kijken en 
te luisteren’, verwoordt Van der Wal.

Bovenstem

Het andere punt is het opstarten van een groepje 
mannen dat graag een ‘bovenstem’ zingt bij een 
aantal nummers. ‘Afgelopen jaar gebeurde dat 
spontaan en dat gaf een extra dimensie aan de 
samenzang. We willen dat dit jaar voorbereiden 
en nodigen mannen uit, die daar graag aan mee 
willen werken, om zich aan te sluiten bij een 
‘bovenstemgroep’ die in de weken voor de man-
nenzangavond een paar keer bij elkaar komt’, 
legt Mateman uit.

De vijf mannen willen ook nog een misverstand 
uit de wereld helpen. ‘Vorig jaar dacht een aantal 
mensen dat wij met ons vijven zouden zingen, als 
een soort concert. Maar dat is dus absoluut niet 
het geval. Het is een mannensamenzangavond.’

TV-programma

De mannenzangavond wordt gehouden op zon-
dagavond 2 juli om 19.30 uur in de Oude Helen-
akerk in Aalten. Als organist is Ronald IJmker uit 
Nieuwlande uitgenodigd en hij begeleidt deze 
avond. Hij verleent regelmatig zijn medewerking 
aan het tv-programma ‘Nederland zingt’. 

Tweede mannenzangavond Aalten
 

Tekst: Dennis van der Wal

AALTEN – Na de indrukwekkende mannenzangavond in 2022 kan het haast niet 
anders dan dat dit initiatief een vervolg krijgt. ‘Op veler verzoek’, vertelt Erik 
Mateman, een van de initiatiefnemers. ‘Al direct die eerste avond in juli kwam die 
vraag en nog steeds ontvangen we berichten met de vraag: Komt er een vervolg? 
En ja, dat vervolg gaat dit jaar komen.’
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‘t Praothuusken 
Elke week op woensdagmiddag van  
15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal  
van de Zuiderkerk

Woensdagmiddag 14 Juni komt Gerda Marsman 
voor het verzorgen van een mooie middag met 
prachtige beelden en verhalen over haar fiets-
tochten in Europa en Australië. Zij schrijft op haar 
website: ‘De bijzondere ontmoetingen met mens 
en dier onderweg maakt iedere tocht tot een 
onvergetelijke ervaring.’ Daarvan wil ze ons ook 
laten meegenieten.
Op 21 juni is iedereen weer van harte welkom 
voor een spelletjesmiddag.
En 28 juni komt Hermen Ligterink bij ons om 
te vertellen over zijn werk bij Vitens. Van daaruit 
is hij vele malen in Malawi geweest om daar te 
helpen. Hermen is ook diaken van de PGA en 
heeft in Malawi projecten bezocht die financieel 
ondersteund worden vanuit de diaconie. Zo is ook 
te zien wat er o.a. met het geld van de diaconie 
gedaan wordt.

We gaan alweer richting vakantie dus wilt u voor 
die tijd nog kennismaken bij ’t Praothuusken? 
Koffie en thee met een koekje staan voor u klaar.

Namens de werkgroep:
Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag)

Henrike Houwers - Lidy Heusinkveld 
Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997

God in de supermarkt
 

zonder voorbeeldaanbiedingen, zonder 
spaaracties

reserveer alvast 16 november  
in uw agenda

(wordt vervolgd) 

 

COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
Kerk Venster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatse lijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de  kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge- 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk-
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Eindredactie: Leni Franssens, 
Ada Haasnoot, Gerda 
ter Maat, Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Redactieleden: Joke 
Bremmer, Hanneke Drenth. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl
Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl
Financiën   
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang-
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een post abonne ment 
op Kerk Venster nemen. 
De abonnements kosten 

be dragen € 45,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden over gemaakt op 
bank rekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging  
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributie commissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
 klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl
Vormgeving  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06 - 2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk   
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk-
Venster verschijnt op vrijdag  
30 juni 2023.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te  worden 
aan geboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
 Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte  bestanden (jpeg, 
etc.) aan leveren. Uiterste 
inlever datum kopij per  
e-mail is dinsdag 20 juni 
2023 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2023 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
 Kerkstraat 2.

©  KerkVenster 2023. 
Overname van artikelen 
alleen met toestemming 
en bronvermelding

Hallo allemaal

We hebben Pinksteren gevierd, wat is dat bijzonderDe Heilige Geest is nu ook in ons. Wat prachtig en bijzonder.
Op 18 juni is het vaderdag. Dan mogen we laten zien hoe dankbaar we zijn met onze vaders.Wat is het een zegen als je een liefdevolle vader hebt en een goeie band met je vader hebt of had.We kunnen ook juist een vader missen deze dag omdat hij er niet meer is of als je geen goede band met je vader hebt.

Weet en onthoud: God is een liefdevolle vader die van je houdt en je liefde wil geven die je mist.
Gods zegen

Henrike Jentink 

groenekerk@ 
kerkvenster.nl
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Meer foto’s op de website  
van KerkVenster

Dauwtrappen
Het is een oud gebruik om op Hemelvaart vroeg in de ochtend een 
wandeling te maken. Zo’n twintig kinderen stonden daarom 18 mei 
om 9.00 uur klaar bij het Jongerenhuis voor een wandeltocht naar 
de Ringkamp. We volgden de pijlen en kwamen aan bij een viaduct. Hier 
stonden we even stil. Letterlijk en figuurlijk.
We stonden stil bij het feit dat we nog niet zo lang geleden Pasen 
hebben gevierd en dat Pasen alles anders maakt. Het goede overwint 
het kwade. Het hoeft niet te blijven zoals het was. God maakt een 
nieuw begin en wij mogen daarin meegaan. Onder het viaduct zagen 
we graffiti. Helaas stonden er ook minder leuke teksten en teke-
ningen tussen. De kinderen hebben deze met stoepkrijt veranderd 
naar mooie teksten en tekeningen.
De wandeling ging verder richting en door het Loohuisbos. Op een 
open plek in het bos zagen we aan een boom een briefje hangen. Op het 
briefje stond ‘Ben zo terug’. Van wie zou dit briefje zijn? We ontdekten 
dat het net was als in het verhaal dat we hoorden. En dat wachten 
niet erg hoeft te zijn, als je maar weet dat iemand terugkomt. 
Het werd zelfs, net als in het verhaal, heel gezellig. We genoten van 
de  lekkere dingen in de picknickmand. En we speelden samen tot het 
tijd was om weer verder te wandelen richting de Ringkamp. Onderweg 
genoten we van het mooie weer, de gesprekken en de ‘schatten’ die 
we tegenkwamen: takken en stukken schors waar thuis een boot van 
gebouwd zou worden, meikevers, ‘blaasbloemen’ en nog veel meer.
Aan het eind van de tocht, bij de Ringkamp, luisterden we nog naar 
een verhaal. En als afsluiting kreeg iedereen een vlieger. Die kon 
meteen of later thuis getest worden. Ik kreeg een foto opgestuurd 
met het bijschrift: De vlieger doet het goed! Hij valt alleen niet zo goed 
op tussen de wolken.  En dit paste dan weer heel mooi bij het verhaal 
dat bij de vlieger hoorde:

  Johan is aan het vliegeren. Zijn vlieger gaat zo hoog en de 
wolken drijven zo laag, dat de vlieger niet meer te zien is. 
Mevrouw Toos komt langs en ziet Johan staan. ‘Wat ben 
je aan het doen?’ vraagt ze. ‘Ik ben aan het vliegeren’, zegt 
Johan. Mevrouw Toos kijkt omhoog. ‘Weet je dat wel zeker?’ 
vraagt ze. ‘Ik zie namelijk geen vlieger.’ Johan knikt. Hij geeft 
het touw aan mevrouw Toos. Ze moet het touw goed vast-
houden wil het niet zomaar de lucht in schieten. ‘Voelt u 
het?’ vraagt Johan. ‘Ook al zie je de vlieger niet, je voelt hem 
wel trekken. Mevrouw Toos knikt. ‘Je hebt gelijk’, zegt ze. Ze 
geeft het touw weer terug aan Johan en loopt verder. Ze 
denkt nog lang na over wat Johan heeft gezegd: Je ziet de 
vlieger niet maar voelt hem wel trekken.

 
(Uit: Kind op Zondag jaargang 91 blok 5, p28) 

 Omdenken

Sinds een aantal weken is er op dinsdag-
middag Klup in het Jongerenhuis. Met 
een aantal kinderen gaan we aan de slag 
met een (Bijbel)verhaal of een thema. 
Dit doen we door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, samen te ontdekken, 
te spelen en creatief bezig te zijn. 
Een tijdje terug was het thema Anders 
dan verwacht. Verhalen in de Bijbel gaan 
heel vaak anders dan we verwachten. We 
dachten na over voorbeelden die we zelf 
hadden meegemaakt. Wanneer ging er 
bij jou iets anders dan je had verwacht? 
We ontdekten dat het soms leuk is als 
iets anders gaat dan je had verwacht. 
Bijvoorbeeld als je denkt dat je de Topo-
toets heel slecht hebt gemaakt. Maar 
dat het dan toch mee blijkt te vallen en 
je een goed cijfer hebt. Maar soms is het 
ook niet leuk als iets anders gaat dan 
verwacht. Bijvoorbeeld als je verwacht 
dat je opa en oma op bezoek komen, 
maar dat dat niet doorgaat omdat oma 
ziek is geworden.
We ontdekten dat we vaak niet kunnen 
beïnvloeden wat er gebeurt. Het is wat 

het is en je zult er iets van moeten 
maken. Je kunt bij de pakken neer gaan 
zitten, maar daar voel je je meestal niet 
beter door. Creatief denken kan je helpen 
om met teleurstellingen om te gaan. 
Dit werd gelijk in de praktijk gebracht 
en het bleek dat de kinderen van de 
Klup zeer creatief konden denken. Van 
lelijke krassen op papier werden mooie 
kunstwerken gemaakt. Nout pakte het 
zelfs nog een stukje groter aan. Op de 
muur naast de printer zaten namelijk 
al maanden lelijke vlekken. Met het ver-
wisselen van de cartridges was er iets 
mis gegaan waardoor er inktvlekken op 
de muur waren gekomen. Balen natuur-
lijk, maar ja … niets meer aan te doen. 
Daar dacht Nout dus anders over. En 
door creatief om te denken werd er van 
de lelijke vlekken een prachtig schilderij 
gemaakt.  

Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 


