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“Vliegen voor
de Vrede”

Gebroken vleugels, onsterfelijke roem
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Veur d’n jongen Dick van Ginkel uut Hilversum 
begon d’n oorlog pas echt in 1942, toen hee 
most onderduken. Op 6 juli van dat jaor wier-e 18, 
en kreeg hee een oproep um te warken in Duuts-
land. Daor was echter gin denken an in ‘t gezin 
van Ginkel! Maor ja, hoe kom i-j an een veilig 
onderduukadres? 
Now wol ’t geval dat tiedens de jaoren ’30 
enen Gerhard van Lochem uut Iezerlo ‘veur zien 
nummer’ in Hilversum had elaegen en - via de 
kerke aldaor - bi-j de familie Van Ginkel een warm 
en gezellig ‘huuskommen’ had evonden.
En toen dan ok in ‘42 d’n gevreesden arbeids-
oproep kwam, ston algauw vaste dat d’n jongen 
Dirk van Ginkel van harte welkom was bi-j de 
familie Van Lochem an de Huusstaedediek! 
As onderduker, jao …

En zo gebeurden ‘t: Zienen koffer wier epakt. 
Maor wal met olde klere wiet-e toch neet meer 
droeg. Een adres in Duutsland wier d’r zichtbaor 
an-ehangen.
Den koffer kwam dan ok keureg netjes daor an. 
Maor niet alzo Dick zelf. Want den was intussen 
-  volgens onderlinge en uuteraard geheime 
afspraak  - halverwaege in Aalten op ‘t station 
uut-estapt.
Inderdaod, geheim! Zien vader had zelfs moeder 
de vrouwe maor niks van ‘t plan verteld. ‘Wat 
neet wet, wat neet deert’, niet waor?
Bovvendien veurzag vader Van Ginkel al stiekem 
dat d’n gevreesden SD wal ’ns bi-j um zol können 
opdagen, um te informeren waor ‘de verloren 
zoon’ blef. En dat gebeurden warempel ok nog! 
Maor toen draejden vader brutaolweg de vraog-
stelling umme, en zei:
‘Mo’j ’ns goed luustern, mienen zönne hef een 
treinkaartjen ekocht naor Duutsland, en zienen 
koffer is daor ok keureg netjes an-ekommen. Maor 
mienen zönne kennelek neet! Dus dan mot i-jleu 
mi-j maor es vertellen waor den jonge is ebleven!’
Ach ja, a’j de mond maor net zo groot hebt as 
de teggenparti-je, dan druupt ze vanzelf af, zal-e 
edacht hebben. En dat had-e aardeg in-eschat …

Intussen in Iezerlo: ‘t Boerenlaeven bi-j de familie 
Van Lochem beviel Dick uutstaekend! ‘Hee 
was waarschienlek dan ok een van de weinege 
westerlingen, wiet tiedens d’n oorlog zes kilo an 
is ekommen,’ aldus zien dochter achteraf. Met 
de inwonners van Iezerlo had hee toen nog gin 
contact. Het was écht onderduken, dus leet e zich 
nargens zeen.
Echter d’n inmiddels hechten vriendschap met 
d’n ongeveer aeven olden Albert van Lochem hef 

veur ‘m heel völle vergoed. En vervolgens dan ok 
een laeven lang stand-eholden!
Dick schreef regelmaoteg brieve naor huus, en 
dan had e ‘t aover razzia’s, bombardementen en 
neerstortende vliegtuge. Maor hee vertelden d’r 
nooit bi-j waor dee terechte waren ekommen.
En zeker neet aover dee ene kere toen ‘t eurleu 
zelf daor wal héél nao an de bokse was ekommen; 
namelek nog gin 100 meter van zien onderduuk-
adres af.
’t Was op d’n - achteraf - gedenkweerdegen 
daotum 26 juni 1943. Een Britsen bommen-
warper wier daor neer-ehaald. Met een verschrik-
keleken afloop. Vief van de zeuven vliegeniers 
hebt dit niet aoverlaefd. En de beide aoverlae-
venden bunt as kriegsgevangenen weg-evoerd.
Een heel ingriepende gebeurtenis, allereerst veur 
de slachtoffers en eure naobestaonden natuurlek, 
maor zeker ok veur ‘t gezin Van Lochem en de 
onderdukers, inclusief d’n helen naoberschop en 
d’n Nestiezern.
Maor nogmaols: In de brieve van Dick naor zien 
oldershuus stond gin woord hieraover. Kortum: 
‘Met ‘m zelf ging’t altied goed!’ En veur ’t 
grootste gedeelte klopten dat ok…
 
Nao de bevri-jding ging Dick metene weer 
terugge naor Hilversum.
Echter, met veertien dage zat e de fietsentrappers 
alweer richting Iezerlo. Want hee had heel gauw 
in de smiezen dat ’t daor - veural qua aeten - een 
stuk baeter was as in ‘t westen des lands.
Hee is hier toen minstens nog een jaor eblaeven 
en hee stortten zich, naost ‘t boerenwark bi-j Van 
Lochem, op ‘t vereningslaeven van d’n Nestiezern.
Zoas daor b.v. waren: de Jongelingsvereening, 
de kerkgang en ‘t toneel. En zo leerden-e Anna 

Ontwerp en foto voorpagina:  
Ben Lammers 

Liefde in oorlogstied
 
Dick van Ginkel  
en Anna Westerveld …

‘Liefde in oorlogstijd’ is een verhaal dat ver-
bonden is aan een ingrijpende gebeurtenis. 
Tachtig jaar geleden, op 26 juni 1943, werd boven 
IJzerlo een Britse bommenwerper neergehaald. 
Vijf (jonge) bemanningsleden kwamen om. De 
overige twee werden gevangen genomen. Zestig 
jaar later, op 26 juni 2003, werd ter herinnering 
een monument aan de Huisstededijk onthuld. Nu, 
twintig jaar na de oprichting van dat monument, 
plaatsen we het verhaal van een liefde uit die 
oorlogstijd, geschreven in het dialect door Ankh 
Gussinklo. 

 
redactie KerkVenster

Bi-jgaond een van dee bezundere 
verhalen angaonde een expositie 
daterend uut 2015, wiet te ziene 
was in Nationaal Onderduikmuseum 
(Markt 12-16) in Aalten, getiteld: 
‘Liefde in Oorlogstied’.  
Dizze ‘van kaft töt kaft’ waore liefdes
geschiedenis betröf wijlen (mien tante) 
Anna Westerveld & Dick van Ginkel. 
Mede met dank an -, en toestemming 
van hun dochter Han, wiet mi-j dizze 
geschiedenis toentertied uut de deuke 
hef edaone … 

Tekst: Ankh Gussinklo 
Foto’s: Han van Ginkel, dochter van  

Dick en Annie van Ginkel-Westerveld
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Westerveld kennen, in Iezerlo baeter bekend as: 
‘Zus van Wessel’.
Zoas toentertied gebroekelijk, hoefden ‘de 
olden’ nog neet metene van de ‘ontluikende 
liefde’ te wetten. Maor gelukkeg had Anna een 
nichtjen kort in de buurte - een opschötteling 
van een jaor of dartien, ‘Annie van de Steeg’ 
heiten ze, wiet geregeld deur Anna (Zus) inge-
schakeld wier um as ‘postiljon d’amour’ te 
fungeren.
‘t Daerntjen kwam dan zogenaamd nao ‘t 
aovendetten nog efkes spöllen bi-j Wessel … 
en teggen d’n tweedonkern most Zus eur dan 
natuurlijk weer ‘effen’ thuus brengen. Over
baodeg te melden dat Dick van Ginkel eur dan 
argens langs d’n Heidendiek (d’n huidigen 
Kruusdiek) stond op te wachten. En zodoonde 
kreggen ze toch algauw vaste verkering.
‘Gelukkeg waren ze beide gereformeerd, anders 
hadden ze wallicht asnog een probleem ehad’, 
vermoedden eur dochter later …
Aoverigens, hoe ‘t de jonge knapen van Iezerlo 
op dee verkering reageerden is neet bekend. 
Maor wallicht mosten ze toch effen sloeken. 
Want Zus van Wessel was volgens de aoverleve-
ring ne vlotte deerne.
Althans, uut betrouwbaore bronnen he’k vake 
eheurd dat ze deur eure grote bruurs op hande 
wier edragen. En eur vader? D’n olden Wessel, 
za’k maor zeggen, den zei te pas en te onpas: 
‘Zus? Dee dut ze állemaole in’t körfken!’
Hoe ‘t ok zij, op d’n eersten ni-jjaorsdag van 
1949 hebt ze zich verloofd, en kwam Zus 
in Hilversum te warken, um wat dichter bi-j 
euren Dick te waen. Ze kwam in dienst bi-j een 
zekeren familie Van den Berg.
Dizze familie had een zönne van toentertied 
een jaor of zestien, wiet zien heil nog al ‘ns 
zocht bi-j ‘t Achterhookse dienstmeisjen. Inder-
daod, dat was ‘onzen’ lateren domneer Van 
den Berg!

Aoverigens hef Zus in eerste instantie meer 
motten wennen an Hilversum as Dick hier in 
d’n Achterhook.

Op 4 juni 1952 bunt ze etrouwd in ‘t Raodhuus 
te Hilversum en een dag later in Aalten in de 
Westerkerke, inclusief een feest in ‘t gebouw 
‘Ons Aller Belang’ op d’n Nestiezern.
D’r schient trouwens nog wal ‘enig gesteggel’ 
in de wederzijdse families te waen ewest, 
hoe dat in den enen tussennacht most met 
‘t  slaopen. Hoo dit is af-elopen, vermeldt de 
historie helaas neet …
Viefentwinteg jaor later hebt ze eurn zilveren 
brulfte opni-j evierd in twee dage. En jaowal, op 
4 juni in Hilversum en op d’n 5den in Iezerlo.
Met eur beiden gingen ze trouwens eur laeven 
lange graag en völle naor dizze contreien.
‘t Was zelfs Dick zienen heimelijken dreum 
um nao zien pensioen, met eur beiden in d’n 
Achterhook te gaon wonnen.
‘t Hef helaas niet zo möggen waen: Dick van 
Ginkel is maor 57 jaor eworden.
Een paar maond veur zien aoverlieden is hee 
nog alleneg naor Iezerlo ewest um afscheid te 
nemmen van alle dierbaore leu wiet e hier had 
leren kennen.
Vanzelfspraekend was dat ok bi-j zien onver-
gaetelek ‘onderduukgezin’, de familie Van 
Lochem!
De liefde tussen Anna en Dick zat diepe. Nao 
zien aoverlieden van is Anna altied allene 
ebleven.
‘Veur mi-j’, zei ze altied, ‘was d’r maor éne, 
en dat was Dick van Ginkel!’
Op 6 maert 2013 is An van Ginkel-Westerveld 
op 87-jaorige laeftied uut de tied ekommen te 
Apeldoorn …
 
Mede namens eurn dochter Han van Ginkel, 

 
Ankh Gussinklo

De onderzeeër  
en de boot

door ds. F. de Jong
 
Een militaire onderzeeër gaat ongeveer 600 meter 
diep. Dit weet ik sinds het nieuws over vijf avontu-
riers dagelijks op tv is. Deze vijf mensen wilden veel 
dieper gaan, 3800 meter, om de Titanic van dichtbij 
te bekijken.
Ik snap de aantrekkingskracht wel. Het is hetzelfde 
als een oud kasteel of een ruïne bekijken. Er kleeft 
romantiek aan, een Indiana-Jones-gevoel. Wie weet 
wat voor bijzonders je zult zien. En er zit gevaar in 
om zo diep te gaan. Dat is ergens ook een bonus. 
Zoals de spanning die je voelt bij een goed boek of 
bij een spannende film. Als je dat kunt herhalen in 
het echte leven is dat tof. Vijf mensen hadden er elk 
€ 250.000 voor over, meerdere jaarsalarissen voor de 
meesten van ons.
Iedereen die dit leest weet waar ik het over heb. Er is 
een aardige kans dat je de namen kent van elk van 
deze avonturiers. Op het moment van schrijven is de 
onderzeeër verdwenen van de radar. Waarschijnlijk 
weet je, nu je dit leest, precies hoe dit verhaal is afge-
lopen. NOS, BBC, Al-Jazeera, CNN: iedereen heeft dit 
nieuws bovenaan staan. Kosten nog moeite worden 
gespaard om de onderzeeër te vinden. Het gaat om 
mensenlevens. We leven mee. We beleven mee. 
Een paar weken geleden zonk een boot op de Middel-
landse Zee. De 500 passagiers waren totaal anders 
en hadden andere redenen. Het grootste deel van 
de mensen aan boord kwam uit Pakistan. Ze hadden 
mensensmokkelaars betaald om hen te helpen 
Europa binnen te komen. De economische situatie in 
Pakistan is nu dusdanig dat mensen liever vertrekken 
naar elders voor een beter bestaan. We weten ook 
dat de mensenrechtensituatie in Pakistan niet goed 
is, Christenen en andere minderheden hebben te 
maken met vervolging. Zaten er medechristenen aan 
boord? We weten het niet. We weten niet hoeveel 
zij moesten betalen. We kennen hun namen niet. 
Het nieuws opende er misschien een dag mee. De 
levens van de mensen in die onderzeeër komen zo 
dichtbij dat we met ze meevoelen. Maar die boot in 
de Middellandse Zee, dat is ver van ons bed.
Ze zijn in Libië aan boord gegaan. Halverwege de 
Middellandse Zee gezonken. Volgens overlevenden 
had de Griekse kustwacht een touw aan de boot 
vastgemaakt om de boot Italiaanse wateren in te 
slepen. Dit touw bracht de boot uit balans. Er zaten 
mogelijk honderd kinderen in het ruim van dit schip. 
Ze maakten geen schijn van kans. De Griekse versie 
van dit gebeuren is heel anders. Er was geen touw. 
Er was geen poging het schip weg te slepen. En gek 
genoeg hadden de boten in de buurt met goed wer-
kende camera’s geen idee meer hoe ze de opname-
knop moesten gebruiken. Er zijn beelden van alles, 
behalve van het schip …

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren 	  
en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
 
God kent alle namen

Overdenking
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Wij feliciteren

Onze gelukwensen gaan allereerst naar dhr. T. 
Demkes en mevr. J.J. Demkes-van Cleemput, Tol-
huisweg 12, en naar dhr. H. Prinsen en mevr. A.B. 
Prinsen-Bloemers, Bolwerkweg 12-1: dhr. en mevr. 
Demkes zijn op 10 juli 25 jaar getrouwd en dhr. 
en mevr. Prinsen zijn op 19 juli 60 jaar getrouwd. 
Gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen.
Dhr. W.H. van der Heide, Stadsbroek 149, en 
mevr. D. Luimes-Sikking, Bolwerkweg 1, vieren in 
de komende weken hun verjaardag; dhr. Van der 
Heide wordt op 5 juli 82 jaar en mevr. Luimes 
viert op 12 juli haar 80e verjaardag. Allebei van 
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst 
met allen die u dierbaar zijn. 

Zieken

Erna Dondergoor heeft de onderzoeken goed 
doorstaan en men heeft de oorzaak van haar rug-
pijn gevonden. We wensen haar een spoedig her-
stel toe. We wensen iedereen die te maken heeft 
met ziekte veel kracht en zo mogelijk beterschap 
toe. We wensen ook de mantelzorgers kracht 
toe om door te gaan en de goede momenten te 
koesteren. 

Overlijden
Op 4 juni jl. is overleden Johannes Gesinus (Sinus) 
Essink, Beerninkweg 4, in de leeftijd van 90 jaar. 
Op zaterdag 10 juni 2023 heeft het afscheid 
plaatsgevonden. Wij wensen zijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen en allen die ver-
driet hebben om zijn overlijden veel troost toe.

Zangdienst

Op 6 augustus is de viering in de St. Joriskerk 
een zangdienst. Verschillende mensen uit de 
gemeente leiden de dienst. Liederen worden afge-
wisseld met gedichten en teksten. 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Collectes en giften

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Jong en oud

De vorige versie van dit lied (Liedboek 1973) zei: 
‘Ouderen gaan rustig, welbereid, jongeren aar-
zelend u tegen.’ Dat past echter niet meer bij 
deze tijd en zo was de oorspronkelijke Zweedse 
tekst ook niet bedoeld. Voor veel ouderen is het 
geloof, net als voor jongeren, niet (meer) vanzelf-
sprekend. Mensen, oud en jong, zoeken in hun 
spiritualiteit, levensoriëntatie en geloof langs 
‘kronkelige, vreemde of recht vertrouwde’ wegen. 
Heel vaak ligt de betekenis niet in het ‘vinden’ 
van Christus (of het geloof), maar in de zoek-
tocht zelf. Het leven is een pelgrimage, waarin we 
onderweg veel ervaring opdoen. Waar de weg zelf 
belangrijker is dan het doel.

Omkering: zoeken en vinden

Mooi in het eerste couplet is de omkering ‘Eens 
vindt u ons’: het zijn de mensen die zoeken, maar 
het is Christus die vindt. Hij zoekt óns op als wij 
het pad bijster zijn en niet meer weten waar het 
te zoeken. Ooit vinden we bij Hem de rust, als hij 
ons de ogen geheel opent voor de nieuwe wereld 
van God. Couplet 4 refereert hier aan Augustinus’ 

beroemde zin: ‘Onrustig is mijn hart in mij totdat 
het rust vindt in U.’

Heiland, Heer, Koning, Herder

Het lied refereert aan verschillende beelden die de 
evangelisten op Jezus toepassen. De Heiland die 
helend (genezend) werkt (couplet 2); de Heer die 
als een redder in de wereld kwam (couplet 3); de 
Koning die heerschappij voert over het komende 
vrederijk (couplet 4); en de Herder die ons blijft 
zoeken als wij verdwaald zijn (eveneens couplet 
4). Met die laatste zin is de cirkel weer rond: élk 
mensenkind zoekt, totdat hij zelf wordt gevonden. 
In zijn zoektocht zal hij, ook als hij denkt steeds 
verder te verdwalen, ongemerkt ‘steeds meer 
bij Hem gaan horen’. Twijfel en zoeken zijn niet 
tegengesteld aan geloof, ze horen erbij. Sterker 
nog: zonder zoektocht en zonder twijfel bestaat 
er geen geloof. Zo toont dit mooie, klassieke 
kerklied.

dr. Oane Reitsma, predikant  
van de Protestantse Gemeente Enschede

 
Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl 
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Iedereen zoekt U, jong	
of oud	 Lied 837 uit het Liedboek

	� Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen?

Toegelicht: Iedereen zoekt u! 
Zoeken

In Lucas 4:  42 zoeken de mensen Jezus. In 
Johannes 1:  38 vragen ze zelfs waar Hij logeert. 
En in Johannes 7:  6 zegt Jezus profeterend: ‘U 
zult me zoeken, maar niet vinden.’ 
Deze verhalen zijn metaforisch voor alle mensen 
die Jezus (of God, of het geloof) zoeken. In secu-
liere tijden laat Hij zich nog moeilijker vinden, lijkt 
het wel. Zestig procent van de dalende ledenaan-
tallen in de Protestantse Kerk is toe te schrijven 
aan jongvolwassenen die actief de kerk verlaten 
– gelukkig laat het geloof zich overigens ook 
daarbuiten vinden. Maar feit is dat veel mensen 
zoekende zijn met hun geloof of levensoriëntatie. 
Dat maakt dit lied heel actueel.
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De Eeuwige maakte eens Israël vrij om nooit 
meer slaaf te wezen, en Hij maakt ons vrij door 
Jezus Christus vrij om nooit meer slaaf te wezen. 
Maar wij zijn niet, zoals het volk Israël van nature 
Gods kinderen, wij zijn niet zoals Jezus, Gods 
eigen Zoon, wij zijn door God als zijn kinderen 
aangenomen, door adoptie zoons en dochters 
van onze hemelse Vader. 
Dat is toch wel bijzonder. Van adoptiekinderen 
wordt wel eens gezegd dat ze de meest gewenste 
kinderen zijn. Geldt voor geadopteerde kinderen 
van God niet hetzelfde? Heeft Jezus daarvoor niet 
zijn leven gegeven? 
Voor zover ik er ervaring mee heb, en dat heb ik 
met twee geadopteerde dochters, kan ik zeggen 
dat het een heel proces is voor zo’n kind om los 
te komen van zijn oude leven en zich te gaan 
hechten aan haar nieuwe ouders. Dat gaat niet 
zomaar van de ene op de andere dag, daar zijn 
maanden, soms zelfs jaren mee gemoeid. Een 
adoptiekindje, al is het nog zo klein wanneer het 
bij je geplaatst wordt, brengt altijd een verleden 
met zich mee, het komt uit een andere cultuur, 
voelt zich niet altijd welkom in de nieuwe cultuur, 
soms is het beschadigd, moet het weer opnieuw 
leren vertrouwen, daardoor heeft het veel bevesti-
ging, veel geduld, veel liefde nodig. 
Dat nu is het werk van de Geest aan ons. De 
Geest werkt aan goede hechting, is voortdurend 
bezig met overreden: je bent een kind van God, 
geen slaaf meer, maar kind. Vertrouw er maar 
op! Je hoeft niet meer bang te zijn, dat je nog 
verlaten zult worden, dat jou kwaad aangedaan 
wordt, je hebt het voorrecht van kind verkregen. 
De Geest zelf verzekert onze Geest dat we kin-
deren van God zijn. Wat een ‘eigen’ kind meer 
van nature heeft en een adoptiekind mag leren, 
is dat onvoorwaardelijke vertrouwen dat het 
gewenst is, dat papa en mama er altijd voor je 
zijn, dat je niet bang hoeft te zijn om fouten te 
maken omdat er een klimaat van vergeving is, 
dat je onder alle omstandigheden bij ze terecht 
kan. Een bang kind kan om hulp roepen: Mama, 
papa, help … Maar zover kan een geadopteerd 
kind van God ook komen. Door de Geest gaan 
we ons zo thuis voelen bij God dat we in de nood 
om deze Papa roepen. Net als eigen kinderen, net 

als Jezus roepen Hem aan met Abba, Vader… Zo 
vertrouwd met God maakt ons de Geest dat God 
geen vreemde meer voor ons is.

De gedachtegang gaat verder. Als we ervan uit 
mogen gaan kind van God te zijn, kind in volle 
rechten, dan mogen we er ook vanuit gaan erf-
genamen te zijn: samen met Christus zijn we erf-
genamen. Dan mogen we delen in wat God zijn 
Zoon Jezus Christus geschonken heeft, nieuw 
leven door lijden heen, een perspectief voor de 
toekomst. Wij moeten delen in zijn lijden, zegt 
Paulus, om met hem te kunnen delen in Gods 
luister.
Misschien voel je je onzeker in je leven? Over 
jezelf, over je toekomst? Vrijheid, nou, je voelt je 
allesbehalve vrij. Je voelt je gebonden aan wat 
moet, wat anderen van je verwachten. Je hebt 
keuzes gemaakt die niet goed waren. Of er valt 
niets te kiezen, omdat je ziek bent, of een over-
lijden hebt meegemaakt, leeft met een onver-
vulde wens, een langdurig tekort. We delen in de 
moeite die alle mensenkinderen op deze aarde 
overkomt. En tegelijk is het voor ons toch anders.
Want we zijn vrij, vrijgemaakt door Jezus Christus, 
om te leven als kinderen van God. En de Geest die 
in ons woont, overtuigt ons telkens weer dat we er 
voor God helemaal bij horen, dat we delen in alles 
wat Hij Jezus geschonken heeft: toekomst, leven 
zelfs door de dood heen. Als wij roepen tot God: 
Abba Vader, weet dan dat dat roepen gehoord 
wordt. Dat er voor je gezorgd wordt, dat niets ons 
kan scheiden van Gods liefde.

Bron: Nederland Zingt op Zondag,  
19 maart 2023 

Wat zij meeneemt
 
Erna heeft erover nagedacht: ‘Mijn telefoon, 
zodat ik contact kan houden met mijn familie- en 
vriendenkring, de mensen van wie ik hou. Ik wil 
weten hoe het met hen gaat, wat er gebeurt, wat 
hen drijft, ik wil op de hoogte blijven. Mijn man 
neem ik mee, daar heb ik de telefoon niet voor 
nodig. Verder neem ik mijn tablet mee voor de 
boeken die ik wil lezen en voor het wereldnieuws 
in Trouw. De wereld gaat natuurlijk gewoon door, 
maar soms, zoals met het overlijden van Huub 
Oosterhuis, dan lees ik die bekende teksten weer, 
dan neem ik zijn liederen weer mee. 
De dood houdt me soms bezig. Toen mijn ouders 
boven de negentig overleden had ik daar vrede 
mee, er zijn herinneringen, ik poets hun graf en 
denk dat mijn moeder dat ziet. 
Van nabij heb ik meegemaakt dat er een baby 
doodgeboren werd, dat is heel verdrietig geweest, 
maar het leefde nog niet. Ik zou niet weten wat 
ik zou kiezen als ik ongewenst zwanger zou zijn? 
Abortus betekent toch ook een leven niet tot 
leven laten komen? Wat blijft is de voortdurende 
aanwezigheid van het afwezige. Het overlijden 
van een jong mens roept bij mij zoveel vragen 
op. Zo kan het leven toch niet bedoeld zijn? Het 
is toch treurig, al dat lijden. Wat doen mensen 
elkaar aan? Wat brengen die oorlogen ons nou? 
Waarom moet de een alle ellende overkomen en 
de ander niet? Gaat het ooit nog wat worden met 
de mensen? Ik hoop dat er een paradijs gereali-
seerd kan worden. 
Voor mezelf kan ik alleen proberen om daar 
waar ik kan een bijdrage te leveren. Mijn zoon 
zegt altijd dat ik moet stoppen de wereld te ver-
anderen. Ik weet niet of ik het goede doe. Ik kijk 
naar wat ik zelf kan. Verschillende Bijbelgedeeltes 
helpen mij om die weg te bewandelen. Voor mij 
is een innerlijke drijfveer ‘gerechtigheid’; hoe 
kan iedereen tot zijn/haar recht komen. Ik vind 
het boeiend om telkens weer iets nieuws te ont-
dekken, bezig te blijven, in beweging te blijven.’ 
Erna ziet dat het labyrint een mooie verbeelding 
is van haar weg. De voortdurende beweging van 
binnen naar buiten, de ervaringen van buiten 
meenemen naar binnen, gelouterd en verwerkt in 
de eigenheid van het binnenste, opnieuw inzetten 
om naar de buitenwereld te gaan en daar iets toe 
te voegen aan een groter geheel.

Gea Evenhuis 

Foto: Petrliving - Wikimedia Commons 

Leven door de Geest
Auteur: ds. Saskia van Meggelen

Vrijheid is heel belangrijk in onze tijd. We hechten aan onze zelfstandigheid, 
we willen eigen keuzes maken. Maar die vrijheid heeft ook een keerzijde.  
Als je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dan moet je het 
ook helemaal zelf opknappen als het mis gaat. In het geloof speelt vrijheid ook 
een belangrijke rol, maar toch anders dan in onze maatschappij. Er ligt vrijheid, 
zegt Paulus, in het kind zijn van God, en het is de Geest van God die ons helpt 
om daaruit te gaan leven.
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com  

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

Verkoop collectemunten 
Zuiderkerk stopt 
De verkoop van collectemunten op de eerste 
vrijdag van de maand in de Zuiderkerk gaat 
stoppen. Vrijdag 7 juli a.s. tussen 17.00 en 18.00 
uur zal dit voor de laatste keer plaatsvinden.
Daarna zijn de munten te bestellen in de web-
shop op de website van KerkVenster. Ook liggen 
er in onze kerkgebouwen bestelformulieren die u 
kunt invullen en inleveren bij het kerkelijk bureau. 
Uw bestelling wordt dan (in de gemeente Aalten) 
gratis bij u thuisbezorgd. 

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Waar zijn ze gebleven? 
Wat is ervan terecht 
gekomen?
 
Bij de verkoop van de Oosterkerk hebben veel 
gemeenteleden een of meerdere kerkbanken 
overgenomen.
Nu we twee jaar verder zijn, denken we dat de 
meeste banken hun plek wel gevonden hebben. 
We zijn erg benieuwd wat de nieuwe bestemming 
is geworden, en zouden daarom graag foto’s 
ontvangen van de nieuwe plek. Foto’s kunnen 
gestuurd worden naar: 
harm.hoftiezer@pgaalten.nl
In overleg met de redactie zullen wij deze dan in 
KerkVenster publiceren.

namens het college van kerkrentmeesters,
Harm Hoftiezer 

Foto Truus Roedema-Rensink

Foto: Marc Heideman
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Hoera, goed nieuws
Het heeft even geduurd, maar wij zijn 
verheugd u te kunnen mededelen dat 
we eindelijk een röntgenapparaat 
kunnen laten verschepen naar het 
Kanifing General Hospital!
 
Nadat we eind januari 2023 vertrokken zijn, is 
er geen werkend röntgenapparaat meer in dit 
ziekenhuis in Gambia, want van het enige wer-
kende apparaat dat er nog stond, begaf de gene-
rator het toen we daar aanwezig waren.
Naar aanleiding van items over onze missie in 
de media en het benoemen hiervan, kwamen er 
verscheidene donaties binnen en konden we voor-
zichtig plannen maken om het KGH weer te voor-
zien van röntgenmogelijkheden.
De voorkeur in het KGH was dat er digitale appa-
ratuur zou komen, zodat er niet meer met chemi
caliën gewerkt hoefde te worden. Deze vloei-
stoffen zijn niet altijd voorradig, maar digitaal 
betekent ook dat de laboranten veilig zouden 
kunnen werken.

Ook zou het aanschaffen van een generator bete-
kenen dat er weer een nieuw onderdeel op een 
oud systeem (buis) geplaatst zou worden en dat 
het wachten zou zijn op het volgende probleem 
in de oude buis, dus ieders voorkeur ging uit 
naar een compleet, goedwerkend tweedehands 
systeem.
Echter één probleem: de kosten zouden hoger uit-
pakken … 
 
In februari lazen we dat Wilde Ganzen projecten 
ondersteunt, en hebben we hen benaderd.
We hadden reeds bij HES Kampen (Hospital 
Equipment Services BV te Kampen) een accep-
tabel tweedehands röntgensysteem gezien, waar-
voor het bestuur van het KGH goedkeuring gaf, 
en hebben hierop ingezet.

Er volgden verschillende overleggen, budgetplan-
nen maken, begrotingen maken, dit samen met 
de contactpersoon van Wilde Ganzen, het bestuur 
van het KGH en SKB4Gambia.

Het was een lange weg, maar eind mei hebben 
we goedkeuring gekregen voor dit röntgenproject 
en dit betekent dat Wilde Ganzen 1/3 bijdraagt, 
naast een bijdrage van het KGH en ontvangen 
sponsoring door SKB4Gambia!
HES Kampen heeft, na een totale check, waarbij 
nog nieuwe batterijen zijn geplaatst, het appa-
raat verschepingsklaar in een kist verpakt en hier 
ook nog gratis loodschorten aan toegevoegd.

Het bestuur van SKB4Gambia wil, mede namens 
het bestuur van het KGH, Wilde Ganzen en HES 
Kampen bedanken, maar ook heel veel dank uit-
spreken aan alle sponsoren die via SKB4Gambia 
een donatie gedaan hebben.
Met Gambia for you is contact geweest, 8 juni 
wordt het apparaat al opgehaald en 21 juni gaat 
het de zeecontainer in voor verscheping; snelle 
service!

Een update over de ingebruikname volgt als 
het röntgenapparaat in het Kanifing General 
Hospital is aangekomen en geïnstalleerd is. 

Gift ontvangen op het kerkelijk bureau

voor de Protestantse Bezoekdienst  
via Joke Luiten   .    .    .    .    .    .    .    .    . € 	 10,00

Via de bankrekening van de diaconie

Collectes   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   €	 50,00
Gift Voedselbank   .     .     .     .     .     .     .     .   €	 100,00
Werelddiaconaat   .     .     .     .     .     .     .     .   €	 10,00

Collectes in de kerkdienst

07-05  �Noodhulp (KiA)   .     .     .     .     .     .    €	  557,40 
Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	  361,80

14-05  �Binnenlands Diaconaat (KiA)   .    €	  215,55 
Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	  213,70

21-05  �Missionair werk (PKN)   .    .    .    . €	  622,05 
Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	  546,49

28-05  �Zending (KiA)   .    .    .    .    .    .    . €	 584,75 
Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	  529,35

18-05  �Hemelvaart / Moldavië   .     .     .     €	  571,70 
Onkosten Hemelvaart   .    .    .    . €	  268,10

Collectes via GIVT

07-05  Noodhulp (KiA)   .     .     .     .     .     .    €	    14,00 
14-05  �Binnenlands Diaconaat (KiA)   .    €	    39,00 

Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	    14,00
21-05  �Missionair werk (PKN)   .    .    .    . €	    34,50 

Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	    12,00
28-05  �Zending (KiA)   .    .    .    .    .    .    . €	    22,50 

Kerk  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	    10,00
18-05  Hemelvaart / Moldavië   .     .     .     €	      5,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

Giften Aalten
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Toelichting op de  
baten en lasten
 

Baten
In totaal werd meer ontvangen t.o.v. het jaar 
2021. De opbrengsten onroerende zaken 
stegen door meer huurinkomsten. Na corona 
was het mogelijk om weer bij elkaar te komen 
en dit resulteert in o.a. meer huurinkomsten. 
De opbrengsten van rente en beleggingen 
stegen door meer rente-inkomsten dan vooraf 
begroot en stijging van pachtinkomsten. De 
opbrengsten levend geld zijn licht gestegen. 
Dit komt alleen door meer ontvangen 
collectegelden vanwege het kunnen bijwonen 
van kerkdiensten na corona. De afname van 
het aantal kerkleden zorgt voor een verdere 
daling bij de inkomsten Kerkbalans. 

Lasten

De uitgaven voor de kerkgebouwen waren 
minder dan in 2021 en minder dan begroot. 
In de begroting 2022 was nog rekening 
gehouden met onderhoud van het orgel in de 
Oude Helenakerk, dit is tot op heden nog niet 
uitgevoerd (inschatting € 50.000). 
De kosten niet-kerkelijke eigendommen zijn 
gestegen door onderhoud panden aan de 
Kerkstraat. De uitgaven kosten kerkdiensten 
zijn na corona weer gestegen doordat er meer 
activiteiten zijn geweest.
De uitgaven voor salarissen en vergoe-
dingen zijn in 2022 t.o.v. 2021 gestegen met 
CAO-stijging.
Het operationeel resultaat komt hierdoor 
uit op negatief € 37.879 en wijkt nauwelijks 
af van de begroting kijkend bij ‘resultaat 
baten en lasten’ om reden dat bij de inciden-
tele baten van de begroting rekening werd 
gehouden met subsidie t.b.v. € 50.000 voor 
onderhoud orgel.

De verwachting voor de komende jaren is een 
oplopend tekort vanwege de snelle afname 
van het aantal kerkleden (door overlijden res-
pectievelijk opzeggingen).

De incidentele bate heeft betrekking op her-
waardering onroerende zaken, hier moet de 
WOZ-waarde aangehouden worden en/of  
landbouwnorm bij de gronden. Deze inciden-

tele bate wordt later naar de bestemmings
reserves geboekt. Aanvullend werd een legaat 
ontvangen ter grootte van € 13.278.
De onttrekking komt doordat er in 2022 een 
reservering voor eventuele toekomstige aan-
koop van landbouwgronden is overgeboekt 
naar de algemene reserves. 
De toevoeging bestemmingsreserves betreft  
 

zoals al beschreven grotendeels de herwaar- 
deringen.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk 
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmer-
kingen kunt u contact met hen opnemen.

college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester  

Baten en lasten 2022 van het college van kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Aalten 

bredevoort

Dinsdag 30 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2022 behandeld, 
in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
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Inkomsten

Bij de inkomsten staan de opbrengsten van 
de pachtgronden weer bij onroerende zaken. 
Verslaglegging gaat volgens de richtlijnen 
van de landelijke Kerk en daar is het uitein-
delijk gewenste overzicht ook nog wat in 
ontwikkeling. 
Als we bij de rekening 2022 de beide 
bedragen bij elkaar optellen, dan komen we 
met €  117.381 bijna € 6.000 hoger uit dan 
een jaar eerder. Dit komt vooral door aankoop 
van gronden en kan dan ook gezien worden 
als een structurele verhoging. 
De opbrengsten uit de diaconale rondgang en 
overige giften hebben ons blij verrast.
We zagen bijvoorbeeld dat veel mensen hun 
energietoeslag (2x € 190) hebben overge-
maakt naar de diaconie. Vaak ook met een 
doel waaraan het besteed moest worden. 
Dit noemen we ‘Door te zenden collecten en 
giften’. Voor het eerst in jaren nam dit weer 
toe!
Mooi dat mensen de nood zien en ook aan-
geven wat hen raakt. Overigens doen we ook 
zelf natuurlijk ons best om de juiste doelen te 
ondersteunen.
Al met al waren de inkomsten bijna € 25.000 
hoger dan begroot, een heel fors bedrag!

Uitgaven

Bij de uitgaven zijn er twee posten te onder-
scheiden: Kosten en donaties/giften.
Het totaal aan kosten lijkt bijna € 12.000 
minder. Boekhoudkundig klopt dat, maar dat 
komt voor de helft ongeveer door vrijval van 
balansposities. Daar kunnen we helaas de 
Voedselbank niet mee helpen. De kosten voor 
beheer en administratie zijn gelukkig fors 
meegevallen en dat voordeel zien we wel in 
geld terug. Op kosten moeten we kritisch zijn 
en gelukkig nemen die nog niet toe bij de 
diaconie. 

 
Bij de donaties wijken twee zaken af:
• �Diaconaal werk regionaal was een forse post 

voorzien voor eerst coranahulpverlening 
en later de komst van de Oekraïners. In de 
praktijk is hiervoor echter maar weinig een 
beroep op de diaconie gedaan. 

• �De doorzendgiften zijn fors toegenomen, 
zoals al eerder aangegeven.

Voor de diaconie is het belangrijk dat de jaar-
rekening ongeveer op 0 uitkomt, zodat alle 
gelden die binnenkomen ook daadwerkelijk 
zijn besteed. We hadden voor 2022 zelfs een 
tekort van € 48.500 begroot en daarvoor staat 
ook een bedrag in reserve. Dit is niet besteed, 
zoals hierboven vermeld. In 2023 wordt dit 
bedrag aan andere doelen die op dit moment 
actueel zijn gedoneerd. 

 
Het jaar 2022 had door deze extra inkomsten 
en wat minder uitgaven zelfs een positief 
resultaat. Daar hebben we een heel mooi doel 
voor gevonden: de recreatiecommissie heeft 
een nieuwe douche-/toiletwagen aangeschaft 
voor de kinderkampen in het Woold. 
De diaconie doet hieraan een belangrijke bij-
drage. Ouders mogen verwachten dat ze dit 
jaar hun kind ook weer schoon terugkrijgen na 
zo’n geweldige vakantieweek!

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk 
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmer-
kingen kunt u ook contact opnemen met 
ondergetekende.

college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester

Jaarrekening diaconie 2022 
Protestantse Gemeente Aalten

Op 30 mei jl. werd in de grote kerkenraad de jaarrekening over het  
jaar 2022 behandeld. In de tabel onder dit artikel kunt u de resultaten 
vergelijken met de begroting 2022 en het resultaat van 2021.
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Kijk
 
 
kijk naar de horizon
lijnenspel
vloeiend in elkaar over
verbinding
 
kijk naar de rivieren
schouwspel
hoe woest en rust
te samen gaan
 
de schepping leeft voort
ongenaakbaar mooi
hoe seizoenen
in elkaar overgaan
 
de mens mag toezien
en maakt er vaak
een potje van
toch is voor alles een plek
 
de mens mag gebruiken
om te leven
om te dienen
om van elkaar te leren

Riek Aalbers-Hiddink 

Acceptatie
 
 
geduld
vraagt moed
vraagt tijd
acceptatie
 
is een groot goed
van jezelf
van anderen
wederkerig
 
geduld
vraagt rust
tussen het rumoer
van alledag
 
hoopvol

Riek Aalbers-Hiddink 

Een jaar zijn we nu samen, als R.K. geloofsge-
meenschap en PGA, bezig een kopje koffie of thee 
te drinken in gebouw Elim. Veel mensen hebben 
deze plek inmiddels gevonden en komen voor de 
gezelligheid, en soms uit gezonde nieuwsgierig-
heid, binnen om eens te proeven van de sfeer en 
de eerste stap over de drempel te zetten.
En altijd krijgen we positieve reacties als: ´Wat is 
het hier gezellig en druk.’ 
En dat is ook zo. Iedere donderdagmorgen zien 
we veel dezelfde gezichten, maar ook steeds weer 
nieuwe bezoekers. Men leert elkaar kennen en 
heeft respect voor elkaar, jong, oud, hulpbehoe-
vend, het maakt allemaal niet uit. Iedereen is van 
harte welkom en wordt aan de deur ontvangen 
door een gastvrouw. Ook de gastvrouwen zelf 
zijn enthousiast en doen hun werk, mensen ont-
vangen en koffieschenken, met veel plezier.

Wilt u een gesprek met een pastor of pastoraal 
werker? Ook dat is mogelijk, er is altijd een pastor/
pastoraal werker aanwezig. 
De gasten vertellen vaak: ‘Ach ik moest toch even 
een boodschap doen, of even naar de donder-
dagmarkt, of ik heb behoefte om een praatje te 
maken met andere mensen.’ 
Weet dat u hartelijk welkom bent! 
We zien terug op een geslaagd eerste jaar samen.

 
Mia Bijen

Door de week 

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 

• Donderdag 13 juli 
• Donderdag 20 juli

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 

• Donderdag 6 juli

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

WEL 
KOM

Inloopmorgen Open Deuren



11

Zondag 2 juli 2023 

	 Oude Helenakerk 
09.30 uur: 	 ds. F. de Jong 
collecte:	 Werelddiaconaat en Kerk

 

Zondag 9 juli 2023
 
	 Oude Helenakerk
09.30 uur: 	� ds. H.J. Zeldenrijk 

Heilig Avondmaal
collecte:	 Werelddiaconaat en Kerk
 
 
 
Zondag 16 juli 2023
 
	 Zuiderkerk
10.00 uur: 	� mevr. H. Ebbers, Kliederkerk 

(inloop vanaf 09.30 uur)
collecte:	� Project Hulp Ver Weg Dichterbij  

en Kerk 
 
	 Oude Helenakerk
09.30 uur: 	 ds. F. de Jong
collecte:	� Project Hulp Ver Weg Dichterbij  

en Kerk

Zondag 2 juli 2023 
	  
St. Joriskerk
09.30 uur: 	 mevr. G. Hallerdijk 
collecte:	 Kerk 
uitgangscollecte:	 Diaconie
 

Zondag 9 juli 2023
	  
	 St. Joriskerk 
09.30 uur	� ds. H. Nieuwenhuis, 

’s-Heerenberg / Zeddam
collecte: 	 Diaconie  
uitgangscollecte:	 Kerk
 
 
Zondag 16 juli 2023
 
	 St. Joriskerk
09.30 uur: 	 ds. A.G. Endeveld 
collecte: 	 Kerk 
uitgangscollecte:	 Diaconie 

Zaterdag 1 juli 2023
 
	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 dhr. B. Brethouwer
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 ds. C. Maris
 
Zaterdag 8 juli 2023

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. F. de Jong, Heilig Avondmaal
 
	 Beth San
19.00 uur: 	� ds. H.J. Zeldenrijk,  

Heilig Avondmaal
 
Zaterdag 15 juli 2023

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 mevr. R. Jentink
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 ds. D. v.d. Wal 

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

Juni 2023 
Vrijdag	 30	 Matteüs 10: 11-20  
 Juli 2023 
Zaterdag 	 1	 Matteüs 10: 21-33 
Zondag 	 2	 Matteüs 10: 34 –11:1 
 
Maandag 	 3	 Matteüs 11:   2-19 
Dinsdag 	 4	 Matteüs 11: 20-30 
Woensdag 	 5	 Spreuken 26:   1-12 
Donderdag 	 6	 Spreuken 26: 13-19 
 
Vrijdag	 7	 Spreuken 26: 20-28 
Zaterdag 	 8	 Psalm 79 
Zondag 	 9	 Spreuken 27:   1-10 
 
Maandag 	 10	 Spreuken 27: 11-18 
Dinsdag 	 11	 Spreuken 27: 19-27 
Woensdag 	 12	 Matteüs 12:   1-21 
Donderdag 	 13	 Matteüs 12: 22-32 
 
Vrijdag	 14	 Matteüs 12: 33-42 
Zaterdag 	 15	 Matteüs 12: 43-50 
Zondag 	 16	 Matteüs 13:   1-23 
 
Maandag 	 17	 Matteüs 13: 24-33 
Dinsdag 	 18	 Matteüs 13: 34-43 
Woensdag 	 19	 Matteüs 13: 44-58 
Donderdag 	 20	 Psalm 119: 41-48 
Vrijdag	 21	 Spreuken 28: 1- 9 

KinderenBloemengroet Aalten

Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 

Neem en lees

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- fam. Hoftiezer, Huygenstraat 3 
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Overleden

Mevr. Ine Obbink-Schreurs, Het Verzet 17, is na 
een tijd van ziekte op 8 juni overleden. Ze is 83 
jaar geworden. We wensen degenen die achter-
blijven heel veel sterkte toe bij dit verlies. 
Mevr. Annie Breukelaar-Kolenbrander, Geurden-
straat 45, is op 12 juni overleden. Haar gezond-
heid was de laatste jaren aan het afnemen. In 
een mooie dienst hebben we afscheid van haar 
genomen en haar in Gods handen gelegd. We 
wensen de familie troost en bemoediging toe in 
dit verdriet. 

Ziekte & herstel

Theo Lammers, Geurdenstraat 8, is opgenomen 
in het ziekenhuis. Hij is na een val geopereerd 
aan zijn heup. De operatie is goed verlopen. Theo 
hoopt de komende tijd goed te herstellen, zodat 
hij weer naar huis kan. We wensen hem heel veel 
beterschap toe. 
Met de gezondheid van dhr. Louis ter Haar, 
Bodendijk 52, gaat het weer beter. Louis en 

Gerrie zijn blij dat Louis weer thuis kan zijn en dat 
hij weer stap voor stap aan het opknappen is. We 
wensen hem toe dat het herstel de komende tijd 
doorgaat. 
Dhr. Bennie Klein Entink, Haartsestraat 88, is ziek 
en zal niet meer herstellen. We wensen hem en 
zijn vrouw Riekie veel sterkte en nabijheid toe in 
deze moeilijke tijd. 
Dhr. Peter de Koning, ‘t Slaa 76, is na een periode 
van herstel en revalidatie weer thuis. Hij hoopt 
thuis, met hulp, verder te herstellen. We wensen 
hem alle goeds toe voor de tijd die komt en 
hopen dat het herstel doorzet.

Vakantie

De vakantietijd is aangebroken. Ik wens de reizi-
gers en de thuisblijvers een goede en gezegende 
tijd toe. 
Hartelijke groeten, 

Anneke Wattel-de Vries

In verband met de vakantie van ds. van Deventer 
is er geen wijkbericht.

Verhuizingen

Verschillende mensen in wijk Groen zijn de afge-
lopen tijd verhuisd, aangezien er sprake was 
van een grotere zorgbehoefte. Hoewel dit geen 
gemakkelijke stap was, willen wij hen toewensen 
dat zij zich na verloop van tijd thuis mogen voelen 
op hun nieuwe plek.
Mevr. Eppink-Veen, Tubantenstraat 48, is vanuit 
Pronsweide overgeplaatst naar Vredense Hof, 
Vredenseweg 81E, appartement 51, 7101 LM 
Winterswijk.
Mevr. Grevers-Winkelhorst, Tubantenstraat 46, is 
verhuisd naar Stegemanhof, Geurdenstraat 35, 
7122 CG Aalten. 
Mevr. Kaemingk-Houwers, Dalweg 45, is vanuit 
De Bettekamp overgeplaatst naar Den Es. Haar 
adres is Oranjestraat 30, Akkerweg 1, 7051 AJ 
Varsseveld. 
Dhr. Rotte, Prinsenstraat 58, is vanuit de 
observatieafdeling in Pronsweide overgeplaatst 
naar Hoge Veld, Frankenstraat 85-6, 7122 ZS 
Aalten. 

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun ver-
jaardag te vieren

  2 juli	� mevr. A.H.J. te Paske-te Voortwis, 
Lichtenvoordsestraatweg 74, 7121 RC

  2 juli	� mevr. W. Simmelink-Heideman 
Manschotplein 30, 7121 BM

  3 juli	� dhr. A.J. Sellink 
Koningsweg 8, 7121 MR

  3 juli	� dhr. G.W. Winkelhorst 
Kruisdijk 21, 7122 JX

  4 juli	� dhr. G.J. te Hennepe 
Acaciastraat 16, 7121 AT

  4 juli	� dhr. H.W. Lammers 
Piet Heinstraat 22, 7122 VP

  5 juli	� mevr. B. Scholten-Wijnveen 
Zuiderlaan 10, 7122 AC

  5 juli	� mevr. A.J. Wiggers-Oonk 
Trompstraat 2, 7122 VW

  7 juli	� mevr. E.H.A. Magis-Rougoor 
Schulenkampweg 3/A, 7121 MB

  8 juli	� mevr. D.G. Beernink-Arentsen 
Grevinkweg 17, 7122 ND

  8 juli	� dhr. G.H. Luiten 
De Hoven 2/A, 7122 BJ

  8 juli	� mevr. W. Luiten-Heijnen 
Emmastraat 27, 7121 CE

  9 juli	� mevr. J.J.G. Hilbelink-Schreurs 
Peperstraat 10, 7121 CT

  9 juli	� mevr. E. Wevers-ter Haar, Morgenzon- 
weg 29/08, 7101 BH Winterswijk

  9 juli	� mevr. J.B. te Lindert-Koobs 
Oranjelaan 31/3, 7121 CA

11 juli	� dhr. B.J. te Winkel 
Kobusweg 13, 7122 WT

11 juli	� mevr. W. ter Haar-Prinsen 
Frankenstraat 111, 7122 ZS

11 juli	� dhr. H.J. Schutte 
Lichtenvoordsestraatweg 96, 7121 RE

12 juli	� mevr. G.J. Perebolte-Heideman 
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC

12 juli	� mevr. M.B.J. Karsten-Schoorel 
Molenstraat 2/A, 7122 ZW

16 juli	� dhr. B. Veldhuis 
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG

16 juli	� dhr. G.H. Winkelhorst 
Batavenstraat 33, 7122 ZT

17 juli	� mevr. H.H. Mateman-Prinsen 
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS

18 juli	� mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole 
Geurdenstraat 54, 7122 CG

19 juli	� mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper 
Dalweg 33, 7122 BB

19 juli	� mevr. J.A. Duenk-Doornink 
Geurdenstraat 14	, 7122 CG

19 juli	� dhr. G.H. ter Horst 
Herenstraat 2/1, 7121 DA

20 juli	� mevr. B. Driessen-Schreurs 
Keizersweg 73, 7121 GN

20 juli	� dhr. W. Hofs 
Lage Veld 38, 7122 ZG

 
Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 

Wijk Noord

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant 
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten 
tel. 06-10855041 
ds.elizabeth.van. 
deventer@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer
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Zieken

Dhr. Slomp, Bredevoortsestraatweg 111B, is don-
derdag 15 juni met spoed opgenomen in het SKB 
vanwege een (derde) herseninfarct. Hij is momen-
teel weer thuis. Bezoek ontvangen is nu echter 
nog niet of zeer beperkt mogelijk. 
Harry en ieder ander die ziek is of moeite heeft 
met het leven wens ik vertrouwen toe. 

Vertrouwen zal altijd een van de grootste, 
zeldzaamste en meest gelukkig makende 
geschenken van het leven blijven.

Dietrich Boenhoeffer  

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw 
jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan 
even contact op met de predikant/kerkelijk werker 
van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje. 

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon: bij voorkeur van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 tot 20.30 uur. 
Op andere dagen verzoek ik u alleen te bellen als 
uw vraag niet kan wachten tot na het weekend. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Enschede is geruime tijd 
opgenomen geweest Hans Heusinkveld, Halteweg 
40. Wij wensen alle zieken en degenen die om 
hen heen staan Gods kracht en nabijheid toe. 

Pastoraat

Het komt regelmatig voor dat ik in contact kom 
met mensen die graag een gesprek willen met 
mij, maar slechts zeer aarzelend de telefoon 
durven te pakken om mij te bellen. Vaak hoor ik 
het ook via een ander. Het argument is dan altijd 
‘Ach, de dominee is zo druk’. Dat is de dominee 
soms ook wel, maar de dominee is nooit zo druk 
dat hij niet benaderbaar of bereikbaar is. Als u 
mij belt voor een gesprek is er altijd ruimte om 
dat te plannen, ook al is dat niet altijd binnen een 
of twee dagen. Als ik onderweg ben, spreek dan 
de voicemail in, al is het alleen maar uw naam. 
Dan bel ik u altijd dezelfde dag nog terug. Maak 
daar gerust gebruik van!

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Verhuisd

Dhr. en mevr. Verhoeven-Koetsier zijn van de 
Spinkatstraat naar Varsseveldsestraatweg 16 
verhuisd.
Dhr. en mevr. Demkes-Brethouwer zijn van de 
Emmastraat naar Hogestraat 127 verhuisd. 
Wij wensen u in deze nieuwe levensfase alle 
goeds, Gods zegen en dat het nieuwe huis ook 
spoedig ‘thuis’ zal zijn. 

Overleden

Op 2 juni is op 88-jarige leeftijd mevr. W.H. 
Ansink-Salemink, Manschotplein, overleden. 
Op 4 juni is op 89-jarige leeftijd mevr. H.A. Hoi-
tink-Hartemink, Ringweg 74, overleden. 
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte in dit 
gemis. 

Vakantie

Zo langzaam maar zeker is de vakantieperiode 
aangebroken. Deze periode betekent voor de een 
het uitzien naar een (verre) reis, voor een ander 
een tijd van ‘even niets moeten’. In Duitsland 
is er een mooie uitdrukking voor: ‘Zeit die Seele 
bäumeln zu lassen’. Letterlijk vertaald: ‘Tijd om je 
ziel te laten ‘bungelen’. Een periode om de inner-
lijke accu op te laden.
Voor weer een ander breekt met de vakantietijd 
een periode van alleen-zijn aan als naasten op 
vakantie gaan. Het zou fijn zijn als u misschien, 
meer dan anders, alert bent op mensen in uw 
buurt waarvan u weet dat naasten op vakantie 
zijn. Misschien bent u in staat bij iemand langs 
te gaan en te vragen hoe het gaat. Juist in 
deze periode is het omzien naar elkaar extra  
belangrijk. 
Ook ik ben, van 30 juni t/m 25 juli, met vakantie. 
Voor dringende pastorale aangelegenheden 
nemen collega’s waar. Vanaf maandag 26 juli 
ben ik weer bereikbaar. Ook uw mail wordt vanaf 
deze datum weer gelezen. 

U allen een goede zomertijd toegewenst. 

Voor hen die op reis gaan: 

Goede reis en veilige aan- en thuiskomst.
Moge de weg je tegemoet komen. 
Moge de wind altijd in je rug zijn. 
Moge de zon warm op je gezicht schijnen, 
de regen zacht op je velden vallen.
En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien, 
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

 
(bron: https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/wie-wens- 

jij-de-woorden-uit-deze-prachtige-zegenbede-toe)

Uw kerkelijk werker pastoraat, 
Wilma de Jong

Kobus-BBQ 

Lekker in het zonnetje een hamburger van de grill, 
drankje erbij … En iedereen die langskomt is van 
harte welkom! Klinkt goed?
Ik weet het: dit kondigde ik in het vorige Kerk
Venster ook aan. Maar ik meld het nog maar 
eens ….
Iedereen die op Kobus woont is op zondag 2 juli 
vanaf 15.30 uur van harte welkom om mee te 
eten!
Het wordt (weer) een ideaal moment om elkaar te 
treffen c.q. te leren kennen als je je buurtgenoten 
(nog) niet (zo goed) kent.
Vanuit het pastoraal netwerk van de wijk Kobus 
organiseerden we eerder al een koffie- en een 
erwtensoepmiddag en het werd toen erg gezellig. 
Dat verwachten we nu weer!
Tot 2 juli! En neem je buren mee.

Oh ja: aan degenen die geslaagd zijn op Kobus: 
Gefeliciteerd! Jullie kregen als het goed is alle-
maal een cadeautje van ons. En als je niet voor 
school geslaagd bent: bedenk dat het alleen voor 
schóól is dat je slaagt. Je bént het al. 

ds. Folkert de Jong

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wajong@kerkvenster.nl

Wilma de Jong

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel. �0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong
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Arent Jan  
Somsen 
 
~ Jan ~ 
 
geboren  
6 augustus 1935 
overleden  
20 mei 2023

Jan werd geboren op 6 augustus 1935 op Lintelo 
154, later werd dat Wolterinkweg 7. Zo was Jan 
beter bekend als Jan Somsen van Wolterink. Jan 
groeide op met twee zussen en een broer. Hij 
werd boer.
In 1959 trouwde hij met Henny Luiten en al snel 
werden ze trotse ouders van een dochter en twee 
zoons.
Jan was zeer betrokken bij het verenigingsleven in 
Lintelo. Zo richtte hij samen met anderen de gym-
nastiekvereniging SSS Irene op, waarvan hij erelid 
werd. Verder was hij lid van muziekvereniging 
Advendo, zangvereniging Sursum Corda, sjoelen, 
koersbal en ging hij naar ‘schoef eens an’. 
Hij stond altijd klaar als klusjesman, voor kin-
deren, kleinkinderen, vrienden en het Kultuurhus.
Het werk op de boerderij veranderde sterk in zijn 
leven, van melken met de hand naar melken met 
de robot.
Jan was overal voor in, hij hield van gezelligheid 
en was trots op zijn kinderen, acht kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen.
Op 17 januari jl. werd hij geopereerd en kreeg hij 
een nieuwe hartklep. Helaas ging zijn gezondheid 
verder achteruit en zelfstandig wonen op de boer-
derij was niet meer mogelijk.
Op 3 mei zijn ze verhuisd naar het Ambthuis in 
Bredevoort. En na een verblijf van vier dagen 
werd hij opgenomen in de Molenberg in Groenlo.
Op 20 mei is hij rustig ingeslapen. We zijn erg 
dankbaar dat hij zo lang bij ons mocht zijn.
Voor altijd in ons hart.

Henny en de kinderen 

Gesina  
Hoens-Breukelaar 
 
~ Sina ~ 
 
geboren  
9 juni 1931 
overleden  
28 mei 2023

Moeder is geboren en opgegroeid in de Aaltense 
Heurne op boerderij Klein Kappers, samen met 
haar drie broers en twee zussen, waarvan haar 
jongste zusje al op zeer jonge leeftijd overleed. 
Ze was een gedreven, ondernemend en sportief 
meisje en ging graag naar school. Toen er na de 
oorlog thuis hulp nodig was, moest ze van school 
om haar vader te helpen, maar daar heeft ze 
geen spijt van gehad. Gelukkig kreeg ze van haar 
ouders later nog de kans om een paar jaar lessen 
te volgen op de ulo.
Rond 1950 leerde ze vader kennen en ze trouwden 
in september 1956. Ze gingen inwonen bij de 
ouders van vader aan de Richterinkstraat, waar 
moeder vanaf die tijd altijd heeft gewoond. Hier 
kregen ze twee dochters: Willy en Marianne. Later 
volgden de schoonzoons en twee kleinkinderen. 
Vader had een landbouw- en mechanisatiebe-
drijf waar moeder ook haar steentje aan bijdroeg, 
zoals schoonmaak van werkplaats en kantoor, de 
koffievoorziening en klanten ontvangen als vader 
er niet was. Alles werd tot in de puntjes verzorgd. 
Voor de kerk zat ze in de Hervormde Vrouwen-
dienst en ging ze rond met het verjaardagsbusje. 
Opa Hoens deed grotendeels de tuin maar toen 
hij dat niet meer kon, nam moeder het stokje van 
hem over en zorgde voor hem en de tuin. De tuin 
was alles voor haar. Ze wilde van elk sprietje dat 
uit de grond kwam weten wat eraan zou groeien 
of bloeien. 
Toen vader in 1993 plotseling overleed, was het 
bedrijf er nog. Samen met twee medewerkers kon 
het bedrijf nog worden voortgezet tot april 1994. 
Daarna werd het stil op het erf, maar moeder 
sloeg zich er dapper doorheen. Haar afleiding 
was de tuin, waar ze nog jaren van heeft kunnen 
genieten. 
Moeder kon slecht tegen onrecht en de ver-
harde samenleving. Ze vond de verhalen die ze 
in de krant las of op tv zag niet opbeurend. De 
laatste jaren werden haar kracht en uithoudings-
vermogen steeds minder. De wil was er wel maar 
veel werkzaamheden werden te zwaar. Gelukkig is 
haar wens om aan de Richterinkstraat te kunnen 
blijven wonen vervuld. Wij hebben heel goede 
herinneringen aan haar, want ze was zorgzaam 
en liefdevol.
Moeder, dank voor alles! In onze harten leef je 
voort.

kinderen en kleinkinderen 

Anna Louisa Gerharda  
Breukelaar-Kolenbrander 
 
~ Annie ~ 
 
geboren 
17 februari 1931 
overleden 
12 juni 2023

Annie was de oudste van drie kinderen. Ze groeide 
op op boerderij Groot Heinen in Lintelo. Ze heeft 
een goede jeugd gehad. 
Annie was 10 jaar toen de oorlog begon. Het 
was een spannende en beangstigende periode 
voor haar. Ze woonde vlakbij het spoor en daar 
waren vaak bombardementen. Door die bombar-
dementen vlogen de ramen eruit. Dat was heel 
eng. Ze hadden wel een schuilkelder. ‘Een gat 
met een deksel erop’ noemde Annie dat. Ze zijn 
er gelukkig goed doorgekomen. Maar de angst en 
de heftige herinneringen nam ze altijd mee. 
Als ze vroeger naar school liep, kwam ze langs de 
familie Kuenen. Daar woonde Mien. Een keer toen 
ze op klompen door de sneeuw liepen, stopten ze 
bij het huis van Mien. De moeder van Mien stopte 
kooltjes in de klompen om ze te drogen en op 
te warmen en daarna liepen ze weer verder. Dat 
vond ze heel fijn. Als buurvrouwen gingen ze later 
veel met elkaar om. 
Na haar schoolperiode ging ze thuis meehelpen 
op de boerderij. Op 16 september 1954 trouwde 
ze met Jan Breukelaar. Ze gingen bij de ouders 
van Jan op de boerderij inwonen en werken. Daar 
werden Gerrit en Thea geboren. Annie was blij 
met haar kinderen. Ze was een goede en lieve 
moeder. De kinderen hebben een goede jeugd 
gehad.
Annie heeft heel hard meegewerkt op de boer-
derij. Dat was een pittige tijd voor haar. Tegelijk 
heeft ze genoten van de contacten in de buurt-
schap. De feesten en gezellige dingen die samen 
werden gedaan waren erg belangrijk voor haar. 
Het waren goede en fijne contacten. 
Annie was een lieve, zachtaardige en zorgzame 
vrouw. Ze was heel blij en trots op haar klein
kinderen en achterkleinkinderen en ze was een 
leuke oma.
Tot het laatste toe heeft ze zo goed mogelijk 
voor haar ouders en schoonouders gezorgd.  
Na het overlijden van haar schoonouders zijn Jan 
en Annie in het dorp gaan wonen. Voor Annie 
was dat een goede en fijne tijd. Ze heeft zich 
erg ingezet voor de buren en allerlei vrijwilligers-
werk gedaan, onder andere bij de Hervormde 
Vrouwendienst. Ze genoot ervan om samen te 
zijn en dingen te doen. Ze heeft ook haar rijbewijs 
gehaald en hierdoor kon ze zelfstandig overal 
naartoe. 
Na het verdriet om het overlijden van Jan pakte 
ze al snel de draad weer op. De laatste jaren ging 
haar gezondheid achteruit. De laatste weken 
ging het niet meer en is ze in het bijzijn van de 
kinderen overleden. Annie vertrouwde op God. We 
hebben haar in zijn veilige handen gelegd. 
In je hart wonen mensen die daar helemaal thuis 
zijn, en die daar blijven wonen, ook als ze er niet 
meer zijn. 

Anneke Wattel 

In memoriam
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Tekst en foto’s: KerkVenster

Gasten in de kerk

Je kunt wel dominee 
worden …

Tekst en foto: Arnold Arentsen

Soms heb je tijdens de openstelling 
van de Oude Helenakerk van die 
momenten dat er een pareltje tussen 
zit. Deze donderdagmiddag is dat zo. 

Dit keer is het een jongen van 11 jaar, Jesse 
Elburg uit Aalten, die ik eerst vanwege zijn lange 
haar voor een meisje aanzag. 
Hij is alleen en loopt al een tijdje rond in de kerk, 
en ik observeer hem. Hij bekijkt heel veel zaken 
aandachtig en geïnteresseerd. Boeken kijkt hij in, 

de foto’s van de Kruiswegstaties bestudeert hij 
aandachtig, hij bekijkt de verschillende inventaris-
stukken, loopt naar het Stiltecentrum en kijkt of 
hij via de trap naar het orgel kan, maar die trap 
is afgesloten. 
Op dat moment bedenk ik me dat een kind 
natuurlijk best zo’n groot en machtig instrument 
wil zien, zeker gezien het feit dat hij al zo geïnte-
resseerd is in alle andere onderdelen van de kerk. 
Ik vraag of hij naar boven wil om het orgel van 
dichtbij te zien, en dat wil hij graag. Ik vraag om 
toestemming bij een suppoost, en het mag. 
We gaan naar boven en hij kijkt naar dat mach-
tige instrument. Ik kan zien dat hij dat heel 
indrukwekkend vindt. Erop spelen kan natuur-
lijk niet, maar ik laat hem op het bankje plaats-
nemen achter het klavier en maak een foto van 
hem.
Hij kijkt op de orgelzolder ook naar de technische 
middelen die daar staan, waarmee de kerkdien-
sten live worden gestreamd. Ik laat hem zien 
waar de camera’s hangen en hoe dat in zijn werk 
gaat. 
Als we weer naar beneden gaan vraag ik hem wat 
hij mooi vindt in deze kerk. Dan noemt hij een 
belangrijk onderdeel wat in al die jaren nog nooit 
genoemd is, namelijk: de witte muren. Maar ook 
de koperen kroonluchters en het orgel. Ook ver-
telt hij dat hij gedoopt is en naar de school op de 
Haart gaat, Het Möllenveld.
Ik bedank hem voor zijn bijdrage en zijn sponta-
niteit. We nemen afscheid en hij gaat opnieuw 
de kerk rond. Even later komt hij terug en zegt: 
‘Meneer, de tekening daar (plattegrond vlucht-
route op een pilaar) is niet goed. De trap staat 
verkeerd ingetekend. Ik loop met hem mee en nu 
blijkt dat hij de trap naar de orgelzolder bedoelt. 
Ik help hem uit de droom en zeg dat het de 
trap naar de toren is. Ik wijs hem aan en hij is 
tevreden.
Dan is het bijna 16.00 uur en de kerk gaat sluiten.

Ik kijk richting de preekstoel, waarom weet ik niet, 
en wat zie ik? Nog net het hoofd van Jesse, die 
op de preekstoel zit en de boeken inkijkt die daar 
liggen. Ik vraag hem naar beneden te komen 
omdat de kerk gaat sluiten. Hij komt, we lopen 
richting de uitgang en ik zeg tegen hem: ‘Je kunt 
wel dominee worden’, waarop hij spontaan ant-
woordt: ‘Nee, ik wil graag politieman worden.’ 
We lopen samen de kerk uit en hij rent de Markt 
op, waar een mooi feest gehouden wordt.
Ik ga naar huis en plotseling besef ik dat ik een 
kind gesproken heb, graag zijn verhaal in Kerk
Venster wil zetten als ‘Gast in de kerk’, maar ik 
denk er dan pas aan dat ik de privacywet over-
treed als ik niet op z’n minst de ouders heb 
geraadpleegd. Ik heb echter geen adres, geen 
telefoonnummer, maar alleen zijn naam. Wat te 
doen? De school zal mij geen adres verschaffen 
en ik heb beloofd dat ik zijn verhaal zal plaatsen, 
en ook in welk nummer.
Dan kom ik op het idee om Hans de Vries (oud-
leraar van de school) te benaderen, die kent 
iedereen op de Haart. Ik bezoek Hans en vertel 
hem het verhaal. De naam zegt hem echter niets, 
maar hij belooft zijn best te doen. Helaas zonder 
resultaat, maar hij zal nog verder zoeken. Dan 
blijkt dat ik hem een verkeerde voornaam heb 
doorgegeven. Ik krijg namelijk een telefoontje 
maar ben aan het sporten. Ik bel Hans terug en 
alles staat inmiddels op de voicemail; de naam 
van de moeder en een telefoonnummer. 
Ik bel gelijk en krijg een heel spontane moeder 
aan de lijn, die al veel van haar zoon heeft 
gehoord en inmiddels ook met de vader heeft 
overlegd, en zij geven toestemming om het artikel 
te plaatsen. 
Eind goed al goed. 
Dank aan Jesse, die zo geïnteresseerd was in zo’n 
oude kerk en alles wat daarin gebeurt of te zien 
is. En natuurlijk aan Hans de Vries voor zijn zoek-
tocht naar de gegevens van Jesse. 

Vakantietasjes
 
De aanmeldingen voor de Actie Vakantietas 
zijn binnen. Dit betekent dat binnenkort op een 
aantal adressen in Aalten, Bredevoort en Dinx-
perlo een extraatje voor de kinderen voor de 
vakantietijd zal worden bezorgd. Dit om mensen 

te ondersteunen, die het financieel lastig hebben. 
Naast de vakantietasjes worden ook cadeau-
bonnen bezorgd, die in de supermarkt besteed 
kunnen worden. Afgelopen maandag zijn door de 
werkgroep de vakantietasjes gemaakt. 
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Anneke anders

Behalve mijn oorbellen

Voorzichtig doe ik mijn oorbellen uit en stop ze 
in mijn broekzak. Ik moet een headset-microfoon 
op omdat ik moet spreken. Oorbellen willen nog 
wel eens heel hinderlijk tegen de microfoon tikken 
en dat is een heel vervelend geluid. Ik besluit om 
mijn oorbellen later weer in te doen. 
Als ik thuis ben, haal ik ze voorzichtig uit mijn 
broekzak en leg ze op een veilige plek. Later op de 
dag denk ik opeens aan mijn oorbellen en voel in 
mijn zak. Leeg … Oh ja, waar had ik ze ook alweer 
neergelegd? Eerst maar op de logische plekken 
zoeken: op de kast bij de spiegel, op de piano, in 
de badkamer, op de eettafel … nergens te vinden. 
‘Ik ben mijn oorbellen kwijt. Heeft een van jullie 
ze misschien gezien?’ vraag ik aan mijn man en 
kinderen. Nou komt altijd alles wat ik kwijtraak 
vanzelf weer terecht; portemonnees, huissleutels, 
telefoons. Meestal maak ik me dan ook absoluut 
geen zorgen als ik iets kwijt ben. Ja, alles komt 
altijd weer terecht, behalve … je raadt het al, 
mijn oorbellen. Die raak ik regelmatig kwijt en 
dan verdwijnen ze ook echt. In de loop van de 
jaren ben ik dan ook beter op gaan letten waar ik 
ze laat en of ze wel goed vastzitten.
‘Nee, ik ben ze niet tegengekomen’, zegt mijn 
man en begint mee te zoeken. Hij stelt vragen om  

erachter te komen waar ik ze gelaten kan hebben. 
Ik ben namelijk heel goed in dingen bewaren op 
een veilige plek om ze vervolgens niet meer terug 
te kunnen vinden. ‘Waar heb je ze voor het laatst 
gezien?’ ‘Toen ik ze uit mijn zak haalde.’ ‘Waar 
ben je allemaal geweest?’ ‘In de gang, de woon-
kamer, de keuken, de badkamer, de slaapkamer, 
eigenlijk overal’ zeg ik met een zucht. Nogmaals 
lopen we alle plekken langs. ‘Ik ben ze toch niet 
kwijtgeraakt?’ zeg ik hardop. Dat kan niet. Ik 
weet zeker dat ik ze in mijn zak heb gedaan en ik 
weet ook zeker dat ik ze hier thuis er weer uit heb 
gehaald. 
Een beetje moedeloos ga ik op de bank zitten. 
Het zijn ook nog een paar van mijn lievelings-
oorbellen. Ik zucht; ‘Waar zijn mijn oorbellen 
nou? Help eens mee zoeken’, zeg ik nog maar 
een keer tegen de kinderen. Mijn zoon komt in 
beweging, kijkt me aan en zegt dan heel droog: 
‘De oorbellen die je in je oren hebt mam?’ Ik ga 
meteen met mijn handen naar mijn oren en voel 
mijn oorbellen hangen. Iedereen kijkt me aan en 
we schieten in de lach. Opeens herinner ik het me 
weer. Ik heb ze na het rusten gedachteloos weer 
in gedaan. Gelukkig! Deze keer komen zélfs mijn 
oorbellen weer terecht. 

de wederopbouw met voedselgebrek. Jongeren 
weten niet wat honger is. 
Gezondheidsproblemen worden vaak gerelateerd 
aan voedingspatronen, maar ook aan bewerkt 
voedsel. Er is aandacht voor de dilemma’s van 
gezond voedsel van elders of super gekweekte 
groente van dichtbij. Er zijn veel tips om op een 
gemakkelijke manier toch bewustere keuzes te 
maken. Eigenlijk een superboek voordat je naar 
de supermarkt gaat!
De hoofdstukken over vlees heb ik snel doorge-
nomen. Als vegetariër weet ik dat onderhand wel 
en is het voor mij niet ingewikkeld om geen vlees 
te eten. Sterker nog: ik word er ziek van. 
Wel heb ik nog moeite met minder vis eten. Een 
keer per week is niet echt veel vind ik zelf, maar 
alle beetjes helpen. Dan is het aardig dat voor-
beeldmensen vertellen dat ze kleine stapjes zetten 
en soms toch lekker iets nemen waarvan ze weten 
dat het niet de beste keuze is. Misschien kan ik 
met mezelf afspreken om twee keer per maand 
vis te eten en op mijn verjaardag een lekker visje, 
uiteraard een keurmerk-vis. Stoppen met roken is 
me ook gelukt.
Je mag de schrijver en medepresentator van de 
lezing ‘God in de supermarkt’ vragen stellen. 

Ik weet dat het voor mij nog een dilemma is dat 
biologische groente in de supermarkt in plastic 
verpakt is. De reden voor de supermarkten is dat 
mensen de prijzen verwisselen en dan de biologi-
sche groente afrekenen tegen een gewone prijs. 
Gelukkig is biologische groente zo vaak afgeprijsd 
met een ‘bijna einddatum’ dat het helemaal 
niet duurder is. Maar dan zit ik nog wel met al 
die plastic verpakkingen. In het boek staat dat 
er gewerkt wordt aan een laserprint op groenten, 
zodat je kan zien dat het biologisch is en het 
niet in plastic verpakt hoeft. Die vraag van mij is 
opgelost. 
Nu nog nadenken over een nieuwe vraag voor de 
bijeenkomst op 16 november, want dan komen ze 
met hun presentatie hier in Aalten op uitnodiging 
van de Groene Kerk.

Gea Evenhuis
 
 
 
 
Mocht u vragen hebben,  
mail dan naar:

Metal met de 
dominee - live

 
Kortgeleden kreeg ik een appje: Kijk, Fit for a King 
heeft een nieuw album uit en ze komen op 26 
november in Nederland. Leuk om te gaan?
Ik gaf het album (The hell we create, over de 
grote problemen die we als mensen voor elkaar 
maken) een flink aantal draaibeurten. Ik ben niet 
per se een fan van metalcore, maar dit album, 
dat wat harder is dan gemiddeld,  kan me zeker 
bekoren.
Nu is Fit For A King niet zomaar een metalband, 
maar eentje met christelijke leden en in hun num-
mers, die vaak over moeilijke onderwerpen gaan, 
spreekt hun geloof ook door. 
Daarom nu een idee: We gaan met een aantal 
liefhebbers ernaartoe. Wil je mee met ‘Metal met 
de Dominee-live editie’, app dan de dominee ook 
even.

ds. Folkert de Jong 

Super (Groene Kerk)
Ik kreeg een boek te leen met een warme 
aanbeveling. De ondertitel ‘Je volgende stap 
in duurzaam boodschappen doen’, daagde 
me wel uit. Naast alles wat ik al doe en van-
zelfsprekend vind, wat zou er dan nog aan 
nieuws zijn? Of zou het weer zo’n ‘klimaat-
drammer’ en een ‘van-alles-en-nog-wat-
mag-niet-meer verhaal zijn?

Het valt mee, het boek is makkelijk leesbaar, biedt 
redelijk recente inzichten en geeft informatie 
over andere boeken als je nog meer wilt weten. 
Er wordt ook ingegaan op generatieverschillen, 
want oudere mensen hebben nog herinneringen 
aan de oorlogsjaren met de Hongerwinter of 

groenekerk@ 
kerkvenster.nl
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In 2013, toen we het woord woke nog 
nauwelijks gebruikten, heeft de Raad 
van Kerken in Nederland - waar ook 
de Protestantse Kerk toe behoort - 
schuld erkend en verantwoordelijkheid 
genomen voor zijn aandeel in het 
slavernijverleden. Kerken en individuele 
kerkleden hebben een duister aandeel 
in dit verleden doordat ze slavenhandel 
en slavernij kritiekloos legitimeerden 
en er zelfs van profiteerden. 

 
Voor God gelijk

Het onderliggende thema van slavernij is racisme: 
het benadelen of uitsluiten van mensen op basis 
van huidskleur of afkomst. In de slavernij werd 
dat concreet met een ‘superieur ras’   - de witte 
Nederlanders / Europeanen - en een zogenaamd 
‘inferieur ras’: de slaven van Afrikaanse her-
komst, waarbij de eerste groep de tweede inzette 
voor eigen gewin. Als kerk hadden we toch beter 
moeten weten, zou je denken. In Christus is er 
immers slaaf noch vrije (Galaten 3). Alle mensen 
zijn beelddrager van hun Schepper en voor God 
gelijk.
Zeer terecht dus, deze schuldbekentenis. Maar 
niet genoeg, want na woorden komt het op 
daden aan. Wat moeten voor de Protestantse 
Kerk in Nederland en haar leden die daden zijn? 
Zit het ‘m in meer diversiteit in onze kerkelijke 
gemeenten? Zou onze witte kerk meer toe
nadering moeten zoeken tot zwarte? Dat zeker, 
en uiteraard met respect voor de afzonderlijke 
eigen gewoontes, traditie en vorm, in een weder-
zijdse en gelijkwaardige relatie. Maar hebben we 
ook niet - en misschien wel eerst - individueel nog 
een enorme slag te maken? Het superioriteits-
denken zit in ons witte mensen - kerkgangers of 
niet - nog altijd ingebakken, meer dan we zelf 
beseffen, vrees ik. 

Moderne slavernij

In Nederland - en op meer plekken in het Westen - 
leven de meeste mensen lang en gelukkig. We 
zijn goed geschoold, verdienen genoeg en er 
is weinig corruptie. Ondanks alle crises hebben 
we de boel aardig onder controle. Dat maakt 
dat we onszelf snel  top of the bill  vinden, de 
hoogste aap op de rots. Het verklaart de reserve 

ten opzichte van vreemdelingen: zijn die wel net 
zo ‘beschaafd’ als wij, kunnen ze zich wel aan-
passen aan onze moderne liberale cultuur? Als 
we hen al welkom heten, is dat vaak als goedkope 
arbeidskrachten in onze kassen, op onze bouw-
plaatsen en in onze fabrieken. Over aanpassen 
gesproken: als het daar om de hoogte van het 
loon en om sociale voorzieningen gaat, vinden 
we verschil blijkbaar heel gewoon. En hoe zit het 
met onze kledingkeuze? Om een voorbeeld te 
noemen: hoe normaal vinden we het dat er voor 
het produceren van kleding extreem veel water 
nodig is, zoveel dat meren droogvallen met alle 
gevolgen voor het milieu vandien? Om maar niet 
te spreken over de arbeidsomstandigheden in de 
kledingindustrie. Of het nu om het Westland of 
Bangladesh gaat, het gebeurt allemaal omdat 
wij uiteindelijk liever een ander tekort doen dan 
dat we zelf moeten inleveren, bijvoorbeeld door 
een eerlijke prijs te betalen. Zo zwart-wit is het. 
En blijkbaar vinden we dat we dat kunnen maken. 
Dit is slavernij in een hedendaags jasje: moderne 
slavernij. Het is een nerf van kwaad, van zonde in 
ons - witte - mens-zijn. 

Bijbel en ontmoeting

Wat is er nodig om dit te veranderen? Om 
oprechte gelijkwaardigheid ten opzichte van 
anderen te ervaren? In de eerste plaats: de Bijbel 
laten spreken. Voor God zijn alle mensen gelijk. 
In Genesis 1 staat dat God ieder mens als zijn 
evenbeeld heeft geschapen. Galaten 3, nog-
maals, maakt het nog concreter: in Christus zijn er 
geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen 
of vrouwen. Zodra je de ander ziet als minder-
waardig, als iemand over wie je mag heersen, heb 
je de Bijbel tegenover je. Overigens is dit principe 

ook uitgewerkt in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. 
Goed om dit keer op keer - in de kerk en daar-
buiten - te benadrukken. Daar zijn moderne pro-
feten voor nodig. Vrouwen en mannen als Martin 
Luther King, die mensen bewust maken van waar 
ze mee bezig zijn, die ‘het volk terugroepen’, 
zoals je dat ook in de Bijbel ziet, zodat uiteindelijk 
structuren veranderen. Ik vind Paul Schenderling 
met zijn boek ‘Er is leven na de groei’ ook zo’n 
profeet. Het is nodig dat we dit soort stemmen 
horen. Ik hoop dat ook onze predikanten zulke 
profeten zijn.
Wat de kerk, in de tweede plaats, moet stimu-
leren is persoonlijke ontmoeting tussen mensen 
van verschillende komaf. Uit de slavernijgeschie-
denis zijn verhalen bekend van slavenhouders 
die een band kregen met hun slaaf. Ze leerden 
elkaar kennen waardoor de machtsverhouding 
werd doorbroken. Door alleen maar óver mensen 
te praten, ontstaan er beelden. Je voelt je dan al 
snel beter. Als je elkaar daadwerkelijk ontmoet, 
wordt de ander een mens van vlees en bloed, 
net als jijzelf. Dan ontdek je dat het maar net 
is waar je wieg heeft gestaan en dat het net zo 
goed omgekeerd had kunnen zijn: dat die ander 
hier in Nederland was opgegroeid en jij in een 
gammel vluchtelingenbootje de Middellandse 
Zee was overgestoken. Deze wederkerigheid gaat 
verder dan ons ontfermen over kwetsbare vluchte-
lingen. Gelukkig kent de Protestantse Kerk talloze 
initiatieven die mensen uit verschillende culturen 
samenbrengen. 
Al die afzonderlijke ontmoetingen kunnen samen 
iets moois teweegbrengen.
Alle mensen zijn gelijk en niemand is meer gelijk 
dan een ander. Is dat woke? Nee, dat is Bijbels. 

Kerk en slavernijverleden: voorbij de woorden
 

Tekst: ds. René de Reuver - Bron: protestantsekerk.nl - Foto: Wikimedia

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 vindt het herden-
kingsjaar slavernijverleden plaats. Tijdens dit jaar 
staat het Nederlands Koninkrijk stil bij deze pijn-
lijke geschiedenis, en hoe dit vandaag de dag nog 

altijd een negatieve rol speelt in het leven van 
mensen. Ook de Protestantse Kerk staat stil bij dit 
thema.’

redactie KerkVenster
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Op 6 juni jl. was er open huis bij het 
Oosterkerkhuis voor genodigden, 
oftewel voor diegenen die destijds 
bij het afscheid van de Oosterkerk 
betrokken waren, op welke manier 
dan ook. Ook de buren van de Ooster
kerkstraat waren uitgenodigd.

 
Rond 12.00 uur kwam een aantal mensen aan 
bij het Oosterkerkhuis. Sommigen liepen om het 
gebouw, anderen gingen voorzichtig naar binnen 
om een kijkje te nemen.
Al snel werd iedereen verzocht om naar buiten te 
gaan, waar we welkom geheten werden en een 
korte uitleg kregen. De spreker bedankte eenieder 
die de realisatie en de verbouwing van de voor-
malige Oosterkerk mogelijk maakte. Hij hoopte 
dat de toekomstige bewoners zich er thuis zullen 
voelen. Diverse toekomstige bewoners hebben 
hier waarschijnlijk meerdere jaren gekerkt. 
Na de speech mochten de genodigden het 
Oosterkerkhuis bezichtigen. Er mocht zowel op 
de begane grond alsook op de eerste en tweede 
verdieping gekeken worden. De plekken waar 
gewerkt werd door monteurs, schilders en andere 
vakmensen waren afgezet met rood-witte linten.

Het beloven mooie studio’s voor de bewoners te 
worden, met de authentieke elementen van de 
Oosterkerk die bewaard zijn gebleven, zoals het 
orgel, de preekstoel, de glas-in-lood ramen enz. 
Er is ook een mooie ruimte voor de gezamenlijke 
huiskamer en zo ook voor de keuken.
Het orgel was wel uit de plastic bescherming 
gehaald, maar kon helaas nog niet bespeeld 
worden. De organist was er wel.
Na de bezichtiging konden de bezoekers een 
patatje met een frikandel of kroket halen bij 
de kar die buiten voor het gebouw stond. Velen 
genoten en dit zorgde ook voor goede sociale 
momenten. En … de snacks smaakten heerlijk! 

Feestelijk moment bij het Oosterkerkhuis
Tekst: Tiny Oosterink - Foto’s: Ben Lammers
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‘t Praothuusken 
Elke week op woensdagmiddag  
van 15.00 uur tot 17.00 uur  
in de zaal van de Zuiderkerk

Woensdagmiddag 5 juli is iedereen weer van 
harte welkom voor een spelletjesmiddag.
Dan is op 12 juli alweer de slotmiddag, die we 
willen afsluiten met een Bingo met mooie prijzen 
voor iedereen!
De zaal van Zuiderkerk gaat op 30 augustus weer 
voor ons open, dus kunnen wij dan weer starten 
met een nieuwe programma. 
Waar we mee starten kunt u dan vast wel weer 
lezen in KerkVenster.
Wij wensen u een goede zomer en hopen elkaar 
allemaal weer te zien op 30 augustus 2023 om 
15.00 uur. Ook zou het fijn zijn dat we dan een 
aantal nieuwe gasten kunnen begroeten.

Namens de werkgroep,
 

Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag)

Henrike Houwers - Lidy Heusinkveld 
Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997 

De Soos
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot  
17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid 
om te kaarten en Rummikub te spelen.

Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrij-
blijvend binnenlopen voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie of thee. 
Het zou fijn zijn als er nog meer leden bij komen. 
Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar tel. 
0543-471084.

Jannie Heersink

 

COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
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kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
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KerkVenster beoogt zo een 
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wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 
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In het logo van KerkVenster 
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De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
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om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een postabonnement 
op KerkVenster nemen. 
De abonnementskosten 

bedragen € 45,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging	 
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door vrijwilligers. Hoofd van 
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tel. 0543-476368, e-mail: 
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Hier kunt u terecht met 
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2023 voor 12.00 uur.  
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brievenbus KerkVenster, 
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Hallo allemaal,
De vakantieperiode is weer begonnen.
Mensen krijgen of hebben al vakantie.De sportclubs hebben zomerstop.De scholen hebben bijna vakantie.En misschien gaan jullie ook wel op vakantie.Even bijkomen, uitrusten en leuke dingen doen.Genieten van alles wat je leuk vindt.Het is ook een tijd om even extra met het geloof bezig te gaan,

te genieten van Gods prachtige schepping. Familiebezoek, of andere dingen die je leuk vindt om te doen.
We mogen ook God bedanken voor alles wat Hij ons geeft.
Een fijne zomer gewenstGods zegen

Henrike Jentink 
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(Bijna) vakantie! 
Nog even de laatste loodjes en dan is het 
vakantie! Lekker uitrusten en leuke dingen doen. 
En dat bracht ons op het idee voor de volgende 
Kliederkerk op zondag 16 juli: Een Kliederkerk 
met het thema ‘Rust’ waar je allerlei leuke dingen 
kunt doen. Lekker buiten, met mooie muziek van 
A-Company, lekkere hapjes, leuke mensen … een 
soort minifestival dus. 
We doen het lekker rustig aan en nemen alle tijd 
om te ontdekken wat geloven en rust met elkaar 
te maken hebben. Er zijn activiteiten voor jong 
en oud(er). Er is een korte viering en heel veel 
ruimte om te ont-moeten. Kom jij/komt u ook? 
Voel je welkom! 

In het kort: 

Wat: 	 Kliederkerk 
Wanneer: 	 Zondagochtend 16 juli 
Hoe laat: 	 Inloop vanaf 09.30 uur 
Waar: 	 Zuiderkerk 
Hoe: 	� Vanaf 09.30 uur is er inloop met allerlei work-

shops rond het thema ‘Rust’. Om 10.30 uur 
verzamelen we ons voor een korte viering tot 
ongeveer 11.00 uur, waarna we de ochtend 
afsluiten met drinken en wat lekkers. 

Welkom- en overstapdienst  
op zondag 10 september
Nog even en dan zit het schooljaar erop en begint de vakantie! 
Misschien neem jij afscheid van de basisschool en mag je na de 
vakantie naar de middelbare. Of misschien mag je na de vakantie 
juist beginnen op de basisschool omdat je 4 jaar bent geworden. 
Spannend en leuk tegelijk, zo’n nieuwe stap. Ook de kinderneven-
dienst kijkt alvast vooruit naar het nieuwe (kerk)seizoen en orga-
niseert, samen met ds. Elizabeth van Deventer, op zondag 10 
september om 10.00 uur een welkom- en overstapdienst in de 
Zuiderkerk. In deze dienst worden de 4-jarigen welkom geheten bij 
de kindernevendienst en maken de kinderen van groep 8 een fees-
telijke overstap van de kindernevendienst naar het jongerenwerk. 
Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing :-) !

Dus …

Heb jij afscheid genomen van de basisschool en wil je graag de over-
stap maken van de kindernevendienst naar het jongerenwerk? Meld 
je dan aan voor de overstapdienst!

Óf …

Ben je in het afgelopen jaar 4 jaar geworden en wil je graag naar de 
kindernevendienst? Meld je dan aan voor de welkomdienst! 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: 
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 


