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Met dit jaarthema worden gemeenten van de 
Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te 
trekken met andere gelovigen en mensen van 
goede wil. Scriba René de Reuver: ‘De kerk van 
Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversi-
teit maakt dat het evangelie in alle talen en alle 
culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen 
van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we 
gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goed-
heid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uit-
dagen om contact te leggen met andere chris-
tenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe 
je samen Gods liefde kunt leven.’

Visienota ‘Kinderen van één vader’

De visienota 2023-2025 van de Protestantse Kerk 
ligt ten grondslag aan het thema van de start-
zondag. Die visienota gaat over het grote belang 
van de eenheid en verscheidenheid onder chris-
tenen. ‘Alleen samen met alle heiligen zullen we 
de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte 
kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen 
die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).’
In de komende tijd zal deze visienota door de lan-
delijke kerk verder uiteengezet worden. Daarbij 
zoomt de kerk in op de context van het kerk-zijn 
vandaag. Met een paar houtskoolschetsen pro-
beren we onze samenleving te typeren. Hieronder 
volgt die schets.

De context waarin we kerk zijn

• Klagend gelukkig 

We leven in een van de meest welvarende landen 
van de wereld en hebben al ruim zeven decennia 
van vrede achter ons. Er is alle reden tot dank-
baarheid. Toch knaagt bij velen een gevoel van 
onbehagen. ‘Met mij gaat het goed, met ons 
gaat het slecht’, verzucht de gemiddelde Neder-
lander. Bij het uitkomen van deze visienota 
maken we door het coronavirus de heftigste crisis 
sinds de Tweede Wereldoorlog in vredestijd mee. 
Hierdoor worden we nadrukkelijker stilgezet bij 
wat de belangrijkste waarden in ons leven zijn. 
We weten nog niet of en hoe dit doorwerkt na de 
coronacrisis. 

• Onzeker 

Grote maatschappelijke ontwikkelingen voeden 
het gevoel van onzekerheid. Dit is tot een onver-
wacht hoogtepunt gekomen door de coronacrisis. 
We ervaren dat we maar zeer ten dele grip op het 
leven hebben. Regelmatig klinken er ook alarm-
bellen als het gaat over het voortbestaan van 
onze planeet. De geopolitieke machtsblokken 
bewegen zich grilliger dan voorheen, het schuurt 
in vertrouwde samenwerkingsverbanden als de 
EU. Het Europese beleid ten aanzien van vluch-
telingen faalt. In eigen land kenden we voor de 
coronacrisis al tal van hoofdpijndossiers als stik-
stof, migratie, gezondheidszorg, onderwijs en ver-

grijzing. Velen hebben het gevoel de grip op de 
dingen te verliezen. 

• Op zoek naar zin 

De kerk en andere georganiseerde religieuze ver-
banden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt 
ons land talloze zinzoekers en is er veel belangstel-
ling voor filosofie, ethiek en spiritueel leiderschap. 
Er wordt geput uit zeer diverse bronnen, heel 
individueel of samen met anderen. Velen zoeken 
naar een duiding en betekenis van de dingen die 
ons overkomen. Met name bij veel jongeren is er 
ook een verlangen ergens bij te horen. 

• Overstresst 

Druk-druk-druk was tot voor kort de normaalstand 
van veel Nederlanders. Zeker de jonge gene-
ratie ervaart een constante druk om het geluk te 
grijpen, om niets te missen en vooral niet te falen. 
Stress is het gevolg, burn-out ligt op de loer. De 
coronacrisis veroorzaakt ook andere vormen van 
stress. Tegelijk ervaren veel mensen dat een leven 
met meer rust aanzet tot bewuster leven. 

• Gepolariseerd 

Het spreekwoordelijke Nederlandse polderland 
heeft de polarisatie hervonden. Er wordt weer 
volop gedemonstreerd. Driekwart van de Neder-
landers vindt dat de tegenstellingen in de samen-
leving toenemen. Tussen arm en rijk, tussen 
autochtonen en mensen met een migratie
achtergrond, tussen aanhangers van traditionele 
partijen en populisten, tussen de Randstad en de 
provincie, tussen millennials en boomers, tussen 
klimaatdrammers en klimaatsceptici enz. Gelukkig 
lijkt door de coronacrisis de saamhorigheid toege-
nomen, al is er in dezelfde periode door de bewe-
ging Black Lives Matter ook meer aandacht voor 
ongelijkheid in de samenleving. 
In deze context zijn we kerk, aan het begin van 
het derde decennium van de 21e eeuw. Daarin 
gebeurt ook veel goeds, in en buiten de kerk. 
Laten we daarom om te beginnen eens dik onder-
strepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat 
God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart. 

Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen. 

(Lied 704:1)

 

Komende tijd zal zowel Bredevoort als 

Aalten het kerkelijke seizoen beginnen met 

een startzondag. Die van Bredevoort is op 

10 september, die van Aalten op 24 sep-

tember. Aalten viert de startzondag samen 

met de katholieke geloofsgenoten en sluit 

aan bij het landelijke thema ‘Ga mee! 

Samen getuigen van geloof, hoop en lief-

de’. Ook Bredevoort viert de startzondag 

oecumenisch maar heeft gekozen voor een 

eigen thema: ‘Natuurlijk Buiten’. Meer 

hierover is te lezen onder de berichten van 

Aalten en Bredevoort. 

De visienota 2023-2025 van de 

Protestantse Kerk ligt ten grondslag aan 

het landelijke thema van de startzondag. 

Die visienota gaat over het grote belang 

van de eenheid en verscheidenheid onder 

christenen. In de komende tijd zal deze 

visienota door de landelijke kerk verder uit-

eengezet worden. Meer daarover kunt u in 

het artikel op deze pagina lezen. 

We hopen dat de start in zowel Bredevoort 

als Aalten inspirerend zal zijn. Zoals de 

voorbereidingscommissie van Aalten het 

formuleert: ‘De startzondag betekent 

elkaar ontmoeten, respecteren van elkaars 

gedachten en meningen, zingen, bidden 

maar ook in stilte dankbaar zijn voor de 

goede dingen om ons heen.’

redactie KerkVenster

 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde
 
Het thema van de landelijke startzondag 2023 is:  
‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’  
Het is tevens het aanbevolen jaarthema. 

Bron: Protestantsekerk.nl

Foto’s en ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 
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Geen brood voor  
de honden

Door ds. Elizabeth van Deventer

Midden augustus was ik bezig met de voorbe-
reiding voor de dienst van 20 augustus, met 
daarin volgens het leesrooster een tekst uit 
Matteüs 15:21-28. Het is het verhaal van de 
vrouw die Jezus aanspreekt en hem laat weten 
dat haar dochter wordt gekweld door een 
demon. De vrouw is niet van het volk Israël, 
maar een Kanaänitische, een heidense. Uit 
andere verhalen weten we dat dat Kanaäniti-
sche niet gelijk een positieve bijklank heeft. De 
Kanaänieten waren heidenen, de Israëlieten en 
Kanaänieten waren elkaar vaak vijandig gezind. 
De vrouw spreekt Jezus aan. Ze laat zich niet 
wegsturen, ook niet nadat Jezus duidelijk maakt 
dat Hij alleen gekomen is voor de verloren 
schapen van het volk Israël (de vergelijking van 
het volk als schapen zien we ook in Oudtesta-
mentische teksten zoals Numeri 27:17, Jesaja 
40:11 en Psalm 78:52). In het Nieuwe Testa-
ment zien we deze vergelijking bijvoorbeeld in 
Johannes 10:22-30 en in Openbaring 7:9-17. 
De vrouw roept Jezus nogmaals aan en 
vraagt hem haar te helpen en haar dochter te 
genezen. Jezus antwoordt en zegt dat het niet 
goed is om het brood voor de kinderen, en hier 
bedoelt Jezus het volk Israël, te voeren aan 
de honden, en daarmee bedoelt Jezus de hei-
denen. De vrouw beaamt de woorden van Jezus 
(heel diplomatiek) en ze wijst Jezus erop dat 
ook de honden eten van de kruimels die van 
de tafel van hun baas vallen. Daarop laat Jezus 
haar weten dat haar dochter genezen is en 
daarmee, met het inlossen van het verlangen 
van de vrouw, eindigt dit wonderverhaal. 
Misschien geïnspireerd door de aanstaande 
komst van een pup in mijn huis zocht ik verder 
naar het begrip ‘hond’ in de Bijbel. In de oud-
heid heeft de term ‘hond’ vooral een afwijzend 
karakter. Het negatieve begrip ‘hond’ wordt 
op mensen en groepen gelegd. In het Oude 
Testament gaat het dan vooral om het gering-
schatten van andere mensen of soms ook zelf-
vernedering. In het Nieuwe Testament wordt 
het begrip ‘hond’ vaak genoemd in het kader 
van de tegenstelling tussen gelovigen en ket-
ters. Toch las ik in de literatuur niet alleen maar 
negatieve associaties met honden. Honden 
werden in het Oude Testament ook positief 
gewaardeerd: huis-, waak- en jachthonden 
werden wijdverspreid ingezet. Straathonden 
leefden op straat van karkassen en afval. Huis-
honden hadden het ook toen al beter dan 
straathonden en aten mee van tafel.
Inmiddels heeft pup Bragi, een Noorse eland-
hond, intrede gedaan in mijn huis. Hij zal vast 
de kruimels van de tafel (of de vloer) eten, 
maar net als de meeste andere huishonden in 
onze tijd toch vooral speciaal samengestelde 
brokjes. En gezien de grote nood aan voedsel 
op zoveel plekken in de wereld voelt dat toch 
ongemakkelijk. 

Overdenking

Liturgisch bloemschikken 
Startzondag 2023
Het thema van dit nieuwe kerkelijk seizoen is ‘Ga mee!’ en het moedigt mensen 
aan om deel te nemen aan de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde  
die God heeft gestart.
 

Geloof, hoop en liefde 
Deze bekende geloofs-
symbolen worden 
gebruikt voor de sym-
bolische schikking:

Het hart is verbonden 
aan de kleur rood, 
symbool voor de 
liefde.
Het anker is ver-
bonden aan de kleur 
groen, het symbool 
van de hoop en de 
toekomst.
Het kruis is verbonden 
aan de kleur blauw, de 
kleur van het hemelse.

Meditatieve tekst  
bij de schikking

Dankbaar voor 
Een hart vol liefde
Een kruis van genade
Hoop als anker
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Wij feliciteren

Mevr. W.A. Essink-Peter, Walfortlaan 2; mevr. H.H. 
du Pré- Blekkink, Meddosestraat 21-10 in Win-
terswijk; dhr. D.W. Geurink, Bleekwal 7, en dhr. 
G.J. Eppink, Landstraat 30, vieren in de komende 
weken hun verjaardag. Mevr. Essink wordt 9 sep-
tember 82 jaar; mevr. du Pré hoopt op 10 sep-
tember de leeftijd van 96 jaar te bereiken; dhr. 
Geurink wordt op 24 september 80 jaar en dhr. 
Eppink viert op 26 september zijn 88e verjaardag. 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezel-
lige dag gewenst met allen die u lief zijn. 

Zieken

Misschien weet u het wel als u bij uzelf te rade 
gaat, niet iedereen houdt ervan in het KerkVen-
ster terecht komen met een ziekte of een operatie. 
Dat maakt het wel moeilijk om met de gemeente 
te delen wie er ziek zijn of herstellende. Daarom 
wil ik allereerst de mensen die zonder gerucht ziek 
zijn of herstellende veel sterkte toewensen en alle 
goeds. Verder wensen we de mantelzorgers veel 
kracht toe. Ook iedereen die leeft met rouw: veel 
bemoediging om het leven opnieuw op de rit te 
zetten. 

 
Opbrengst Kledingwinkeltje

Sinds 2020 wordt er in 
’t Koppelhuis tijdens 
de zomermaanden 
tweedehands kleding 
verkocht. Wilma Klein-
hesselink heeft dat het 
eerste jaar opgezet met 
een aantal vrijwilligers. 
Dat zijn er ondertussen 
zeven, die deze zomer 
elke woensdag, vrijdag 
en zaterdagmiddag het 
winkeltje runden. 
Daardoor krijgt kleding 
een langer leven, wat 
een duurzaam doel 
dient (nergens gaat 
zoveel verloren als 
bij het maken van 
kleding)! 
Bovendien werden er 

heel wat goede gesprekken gevoerd tussen het 
passen en kijken door. Het kledingwinkeltje heeft 
de afgelopen zomer € 2.050 opgebracht, een 
prachtig resultaat! De opbrengst is voor de kerk. 
Alle medewerkers, alle klanten en bezoekers, heel 
hartelijk dank! 

Samen Eten: Welkom!

Het  staat al in het programma: In september 
gaat het Samen Eten weer beginnen. Hartelijk 
welkom alle mensen die het afgelopen jaar naar 
Samen Eten kwamen in ’t Koppelhuis, ook harte-
lijk welkom mensen die eens willen komen kijken 
of het wat voor hen is. ’t Grachthuys verzorgt 
wederom de maaltijden. Wij gaan van start op 
dinsdag 12 september, inloop 17.30 uur, eten om 
18.00 uur. 

 
 
Walnoten gevraagd

Wie heeft er walnoten voor ons? Coby Navis wil 
graag walnoten om te pellen, zodat er weer wal-
notentaarten gebakken kunnen worden voor bij 
de koffie op zondagmorgen in ‘t Koppelhuis, na 
de kerkdienst.

Coby Navis - tel. 0543-451329

 
 
 
Inzameling beautyproducten

Heb jij nog ongebruikte beautyproducten liggen, 
zoals bv. douchegel, shampoo, deodorant, een 
geurtje of make-up? Graag willen we dit inza-
melen voor de Beautykadobank in Winterswijk.
Deze stelt met deze producten een mooie 
cadeautas samen, en geeft deze aan personen 
die deze beautyproducten niet zelf kunnen 
aanschaffen.
Op deze manier kun je een ander blij maken met 
jouw ongebruikte spulletjes.
Alles is welkom, bijvoorbeeld ook maandverband 
of tampons. En verzorgingsproducten voor heren: 
denk aan scheergel, deodorant en bodywash. 
Help je mee? De diaconie beveelt deze actie van 
harte aan!
Inzamelingsadressen: 
• fam. Mengerink, Hozenstraat 24 in Bredevoort 
• �fam. Prinzen, Bredevoortsestraatweg 137a  

in Aalten

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Collectes en giften juli

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld Kerk

Giften via de bank  .    .    .    .    .    .    .    . €	 15,00

Diaconie

Collectes in de dienst  .    .    .    .    .    .    . €	 294,75 
Giften via de bank  .    .    .    .    .    .    .    . €	 26,34 

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2a, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06 - 5313 1833 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN  Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester 
Wim ter Maat, 
Driehonderdmeterweg 20,  
7121 KR Aalten, 
tel. 0543-564575  
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06 
e-mail: kerkrentmeesters@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06 - 2353 3499 
e-mail: pastoraleraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: 
hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-471154

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06-13 65 41 90 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

Programma Bredevoort  
komende maanden
Elke zondag koffiedrinken na de dienst. 

• �Samen Eten:  �’t Koppelhuis, 12 september, 
10 oktober, 1 november, 
12 december. Aanvangstijd  
18.00 uur (inloop 17.30 uur)

Vieringen: 

• �Allerzielenviering 28 oktober 19.00 uur 
St. Joriskerk (R.K.)

• �Adventsviering 9 december 19.00 uur 
St. Joriskerk

• �Vrijwilligersavond (Protestantse Gemeente/
Katholiek Kontakt): 11 oktober 19.30 uur

• �Ouderenmiddag: met muziek, 9 november 
om 14.30 uur in ‘t Koppelhuis

• �Voor allen: ‘Ik-mis-je-wandeling’  
op zondag 19 november om 14.30 uur,  
begint bij de Molenwal

• �Bijeenkomst wijkmedewerkers: thema  
‘omgaan met dementie’, begin 2024 
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Startzondag Bredevoort 2023 

Natuurlijk Buiten
Op 10 september vieren Katholiek Kontakt Bre-
devoort en de Protestantse Gemeente Brede-
voort de startzondag. Een aantal jaren hebben 
we de startzondag in Bredevoort gevierd, dit 
jaar trekken we weer naar buiten. We hopen 
het thema `Natuurlijk Buiten` te verkennen op 
Kloosterdijk 1, waar Herman en Paula te Paske 
nu wonen. Het thema kun je op twee manieren 
opvatten: als een vanzelfsprekendheid, natuur-
lijk vieren we de startzondag buiten, of als een 
manier van vieren. 
Daar is nog wel iets voor nodig. Goed weer! Als 
het warm genoeg is vieren we het natuurlijk 
buiten, maar bij slecht weer in de schuur, waar we 
gemakkelijk in passen. Neem stevige schoenen 
mee, om het eventuele natte gras te trotseren. 
We drinken zoals altijd koffie met iets lekkers na 
afloop. 
Er zijn werkzaamheden op de Kloosterdijk, 
we kunnen er gewoon langs, en er is extra 
parkeergelegenheid. 

ds. Ada Endeveld - foto’s: aangeleverd

‘Bredevoort Schittert!’
In de PG Bredevoort zal tijdens de kerkdienst in 
de St. Joriskerk op de Markt (op 24 september 
om 09.30 uur) aandacht besteed worden aan 
het grootse ‘LICHT’ dat de boodschap van de 
Bijbel verkondigt: zonder duisternis geen LICHT of 
zonder LICHT geen duisternis!?
Wij kijken niet terug, maar naar de toekomst.
Het is belangrijk dat we als kerk laten zien waar 
we voor staan. Iedereen is welkom in deze spe-
ciale ‘Bredevoort Schittert’ ochtendviering. 
Hans de Vries gaat voor en organist Jan Stronks 
zal de dienst muzikaal begeleiden.
Bij de uitgang zal er een collecte worden 
gehouden voor de kerk en de diaconie.
Tot ziens! .... want ook de PG Bredevoort: 
‘Schittert!’

 
Van jong tot oud…. van harte uitgenodigd! 

Diaconie  
Zomerbonnen en vakantietasjes

In de zomerperiode is er gecollecteerd voor 
de zomerbonnen en vakantietasjes. De 
bonnen zijn van plaatselijke supermarkten, 
waar de volwassen ontvangers iets extra´s 
voor kunnen kopen. De vakantietasjes zijn 
voor kinderen tot 15 jaar. Ze bevatten speel-
goed en spelletjes, afhankelijk van de leeftijd 
van de kinderen. In Bredevoort is er € 428,01 
opgehaald, de diaconie heeft € 500,00 over
gemaakt naar Diaconale Hulpverlening 
Aalten (dit is de burgerlijke gemeente Aalten, 
dus ook Bredevoort en Dinxperlo). Voor alle 
duidelijkheid: mensen die hier behoefte aan 
hebben, moeten zichzelf opgeven of iemand 
anders kan hen opgeven. De voedselbank 
doet mee aan de actie. 

diaconie Bredevoort

Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september wordt 

er in Bredevoort het lichtfestijn ‘Bredevoort Schittert’ 

gehouden met het thema: ‘Back to the Nineties’.
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com  

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

Startzondag 
24 september 2023
Het thema waar we ons dit jaar  
op richten is ‘Ga mee!’

De Protestantse Gemeente Aalten heeft weer een 
programma uitgewerkt waaraan iedereen mag 
deelnemen, ook leden van de R.K. Parochie zijn 
uitgenodigd.
Hierbij is er de mogelijkheid om in te stappen 
wanneer het jou past.
Loopt u, loop jij mee?
Om 06.45 uur verzamelen bij het Stiltecentrum 
van de Oude Helenakerk op de Markt, waar je een 
kaarsje kan branden, om vervolgens een ochtend-
wandeling van 5 km naar het licht te maken.
Zo willen we in alle rust de opkomst van de zon 
ervaren; het kan nog zo donker zijn, maar het 
wordt weer licht.
Ongeveer 08.30 uur bij of in Elim, afhankelijk van 
het weer, is er gelegenheid voor de vroege starters 
om samen te ontbijten, ook wanneer je niet mee-
loopt met de wandeling.
Voor koffie en thee wordt gezorgd, graag wel zelf 
voor een broodje zorgen.
Van 09.30–10.30 uur wordt de dienst gevierd 
rondom de start van het kerkelijk jaar met als 
thema ‘Ga mee!’ Dit thema is uitgewerkt door 
predikanten en kerkelijk werkers, met als voor-
ganger ds. Elizabeth van Deventer van de PGA.
Tijdens een groot deel van de dienst zal er voor de 
kinderen een verbindende activiteit zijn.
De liederen die zijn uitgezocht zullen tijdens de 
dienst muzikaal begeleid worden door Harry van 
Wijk op het orgel, door Sander op toetsen en Eline 
zingt, waarbij natuurlijk door iedereen voluit mee-
gezongen mag worden.
Na de dienst is er in of bij Elim een kopje koffie 
met wat lekkers, misschien een goed moment om 
overeenkomsten en/of verschillen te bespreken 
met de uitgenodigde leden van de R.K. Parochie 
die ook gebruikmaken van de Oude Helenakerk.

De kinderen kunnen ondertussen puntzakjes ver-
sieren. Raad eens wat er gebakken zal worden?

Deze startzondag op 24 september betekent 
elkaar ontmoeten, respecteren van elkaars 
gedachten en meningen, zingen, bidden maar 
ook in stilte dankbaar zijn voor de goede dingen 
om ons heen. 
Namens de Startzondag-commissie,

Wiljo Brusse

Illustratie ‘Ga mee!’ 
Afbeelding: Protestantse Kerk Nederland

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken  
uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. 
 
Symbool voor het verbond van God met  
de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar beneden. 
De hand van het kind reikt omhoog,  
in overgave en aanbidding. 
 
Bloed en waterdruppel vloeien samen.  
Het symbool van het offer en de doop. 
 
Omgekeerd vormt het een hart.  
Het symbool van liefde. 

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Via de bankrekening van de diaconie

Tuin   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  € 	 25,00

Collectes in de kerkdienst

06-08 �Restauratiefonds   .    .    .    .    .    .  €	 314,11 
Diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 389,75

13-08 �Zending (KiA)   .     .     .     .     .     .     .   €	 396,95 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 296,47

20-08 �Protestantse Bezoekdienst   .     .     €	 290,80 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 297,20

Collectes via GIVT

06-08 �Restauratiefonds   .    .    .    .    .    .  €	 20,00 
Diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 2,00

13-08 �Zending (KiA)   .     .     .     .     .     .     .   €	 32,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 2,00

20-08 �Protestantse Bezoekdienst   .     .     €	 10,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 2,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage! 

Giften Aalten

Gift PBD
Ontvangen via Lies Kamink   .     .     .     .    € 	 10,00 
Gerda Hoftijzer   .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 20,00 
Ineke Mengers   .    .    .    .    .    .    .    .    .  € 	 20,00  
Johanna Westerveld   .    .    .    .    .    .    .  € 	 20,00  
Annie Houwers   .    .    .    .    .    .    .    .    .  € 	 20,00
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Tetiana en 
Michiel Faber 
hebben 
donaties van 
de diaconie van 
de Protestantse 
Gemeente Aalten 
ontvangen voor 
het versturen 
van medische 
hulpgoederen 
naar Oekraine. 
Bijgevoegd 
bedankbrieven 
van Charitable 
Foundation 
Dobre Serce 
en Charitable 
Foundation  
Blago in Charkiv.

 
 
 

Foto’s: Tetiana  
en Michiel Faber
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Niemand die rouw zo goed begrijpt als diegenen 
die het hebben meegemaakt. Wanneer je een 
groot verlies lijdt, omdat iemand die je heel dier-
baar is overlijdt, begint een periode van rouw. 
Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door, 
maar voor jou is het lastig de draad op te pakken 
zonder degene die je liefhebt. Rouwen is hard 
werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt 
als diegenen die het zelf hebben meegemaakt. 
Daarom starten Figulus Welzijn, Willem - hart 
voor levensvragen en de Protestantse Gemeenten 
in Aalten en Dinxperlo een rouwverwerkingsgroep 
speciaal voor nabestaanden van iemand die zelf 
voor de dood heeft gekozen. 
In zes bijeenkomsten delen we met elkaar wat 
ons bezig houdt aan de hand van een aantal 
thema’s. Natuurlijk zijn de rouw en het verdriet 
na afloop van de bijeenkomsten niet voorbij, 
maar hopelijk kun je, doordat je ervaringen hebt 
gedeeld met lotgenoten, ook iets bruikbaars mee-
nemen voor je verdere leven. De eerste maanden 
van het rouwproces is er naast de heftige emoties,  

vaak ook nog van alles te regelen. Meestal kom 
je na een maand of drie in een andere fase 
van rouw, waarbij het praten met mensen die 
hetzelfde meemaken, heel helpend kan zijn. 
Daarom is het advies om pas aan deze groep 
deel te nemen, als het overlijden langer dan drie 
maanden geleden is.

Begeleiders

De lotgenotengroep wordt begeleid door Anne 
van Voorst en Kim Jansen-Oberink.
Anne van Voorst is predikant in de Protestantse 
Gemeente Dinxperlo. Hij heeft ruime ervaring 
met het begeleiden van mensen in rouw. 
In zijn eerdere werk werd hij regelmatig gecon-
fronteerd met mensen die besloten hun leven te 
beëindigen.
Kim Jansen-Oberink is geestelijk verzorger bij 
‘Willem - Hart voor levensvragen’ en in het 
Slingeland Ziekenhuis. In haar werk begeleidt 
zij mensen die met allerlei vormen van verlies te 
maken hebben.

Data en locatie
24 oktober, 14 november, 12 december 2023, 
9 januari, 30 januari en 20 februari 2024 in het 
Kerkelijk Centrum, Markt 4 in Dinxperlo. 

De bijeenkomsten zijn van 15.30 tot 17.30 uur.  
Er is bewust gekozen voor dit tijdstip. Avonden 
zijn minder geschikt voor een lotgenotenrouw-
groep. Werk je op dit tijdstip en wil je deelnemen, 
dan adviseren we je om met je werkgever te over-
leggen om je in de gelegenheid te stellen mee 
te doen. Desgewenst willen de begeleiders hierin 
ook proberen te bemiddelen.

Aanmelden

Als je interesse hebt om deel te nemen,  
kun je dit doorgeven aan Anne van Voorst: 
annevanvoorst@hotmail.com  
of Kim Jansen-Oberink: kim.jansen@slingeland.nl.
Voorafgaand aan deelname aan de groep volgt 
een persoonlijk gesprek om kennis te maken en 
verwachtingen af te stemmen. 

Wij willen u op de hoogte stellen van de rouwverwerkingsgroep speciaal voor nabestaanden  
die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Deze groep start op 24 oktober 2023 in Dinxperlo.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Onderstaand vindt u meer informatie over dit initiatief.
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Gebedsgroep 
Op verzoek van een aantal gemeenteleden zijn 
we dit voorjaar gestart met een gebedsgroep. Op 
de laatste woensdag van de maand komen we 
om 19.00 uur samen in het Jongerenhuis aan de 
Ludgerstraat 66. We leggen voor aan God wat op 
ons hart ligt. Even voor half acht sluiten we af. 
De groep mag best groeien! Wil je meedoen, dan 
zien we je graag op 27 september om 19.00 uur 
in het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66. 

Wilma de Jong
Folkert de Jong

Elizabeth van Deventer 

 
 

Inloopavonden  
LHBTIQ+ groep
Tijdens de voorbereiding van de Pride 
dienst op 14 mei jl. kwam naar voren, 
dat we als organisatie een gevolg 
wilden geven aan deze kerkdienst.
 
Omdat in Aalten nog niets georganiseerd wordt 
voor LHBTIQ+ mensen, kwamen we op het idee 
een ongedwongen inloopavond te organiseren.
Niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor 
alle mensen die zich verbonden voelen met deze 
groep.
Er is ruimte voor een goed gesprek. Nieuwe 
ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom. De 
koffie, thee en fris staan klaar op woensdag 27 
september a.s. in het Jongerenhuis, Ludgerstraat 
66 in Aalten. De inloopavond begint om 19.30 
uur.
De volgende datums zijn woensdag 25 oktober 
en woensdag 29 november noteer deze vast in je 
agenda. Tot woensdag 27 september, je bent van 
harte welkom. De deur staat voor jou open.

Rudi , Derek, Marc, Chiem en Elisabeth

PS. voor onze groep zoeken wij nog enkele 
mensen om mee te gaan doen.  
Voor info: ruditermaat@pgaalten.nl 

Ook dit najaar gaat het Leerhuis weer van start, 
en wel op maandag 18 september a.s. Plaats van 
samenkomst is de Zuiderkerk en het duurt van 
14.30-16.30 uur.
Henk Vis uit Winterswijk is de in- en gespreks-
leider. Hij behandelde het afgelopen seizoen het 
Loofhuttenfeest en het Poeriemfeest. Hij gaat 
nu verder met de joodse feestrollen en begint 
met Jom Kippoer (Grote Verzoendag en het boek 
Jona).
De eerste bijeenkomst is dus 18 september en 
vervolgens 9 oktober, 6 november, 11 december, 

8 januari, 12 februari, 11 maart en 8 april. De 
kosten voor de acht bijeenkomsten zijn € 65,00. 
Voor saaiheid hoeft men niet te vrezen, want de 
praktijk leert dat er spontaan discussies ontstaan, 
die de samenkomsten extra waardevol maken.
En gewoon een bijeenkomst bijwonen om kennis 
te maken is natuurlijk ook mogelijk.
Voor nadere informatie kan men contact 
opnemen met Fop van Wijk, tel. 0543-538567 of 
Andries van Roekel, tel. 06-47554589. 

  COMMISSIE KERK & ISRAËL

Aan het slot van het Lucasevangelie 
lees je over twee leerlingen van Jezus 
die lopen te peinzen over wat ze 
hebben meegemaakt en gehoord. 
Jezus, van wie ze zoveel verwacht 
hadden, is gekruisigd. En nu beweren 
vrouwen dat zijn graf leeg is en dat er 
engelen verschenen zijn.
 
Ooit hebben zij de roepstem van Jezus gehoord 
om met Hem de weg van het koninkrijk te 
gaan. Nu zijn ze teleurgesteld en verward. 
Zo vertellen ze het ook aan een man die zich 
bij hen voegt. Als het avond wordt, nodigen 
ze de ‘onbekende’ uit om bij hen te blijven. 
Aan tafel breekt deze man het brood, hij spreekt 
een zegengebed uit en geeft het brood aan hen. 
Pas dan worden hun ogen geopend: Jezus zélf is 
in hun midden. 
‘Hij ging met hen mee en bleef bij hen.’ Bij het 
delen van het brood laait hun enthousiasme weer 
op. Wanneer weet jij je uitgenodigd op de Mes-
siaanse weg? En wanneer nodig jij een ander 
uit om het goede te vieren, of om pijn te delen? 
Tijdens vakanties vinden veel mensen het mooi 
om, ook kerkelijk, over de eigen grenzen heen te 
kijken. Maar binnen Nederland lijken de drempels 
soms best hoog. 
Biedt het opzoeken van elkaar een kans om samen 
nóg iets meer te ontdekken van wat geloof, hoop 
en liefde betekenen? Dat het verrassend ver
rijkend is om elkaar te treffen als buurgemeenten, 

als mensen uit kerken van verschillende signatuur, 
of als vertegenwoordigers van Nederlandstalige 
en internationale kerkgemeenschappen?
Ik herinner me die Nederlandse vrouw die als 
taalmaatje begon en als een tweede moeder 
werd voor een jonge Ethiopische vrouw met kind. 
Ik herinner me die studenten die elkaar leerden 
kennen in een week met veel stilte en bezin-
ning, en elkaar aan het einde van de week echt 
vertrouwden. Ik herinner me die jongen die zich 
bewust werd van zijn liefde voor een andere 
jongen en zich bij het delen van brood en wijn 
gezien en geliefd voelde. Stuk voor stuk gingen ze 
mee en vonden ze metgezellen.
‘Ga mee.’ Weet je geroepen door Christus zelf om 
het koninkrijk tegemoet te leven. Voor je het weet 
word je geïnspireerd door de Levende, die met jou 
meegaat en bij je blijft.

 
Tekst: Karin van den Broeke,  

programmaleider Kerk in Actie

Bron: petrus.protestantsekerk.n

‘Ga mee!’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023-2024. 

Een oproep om samen getuige te zijn van geloof, hoop en liefde.

Bijbelstudie: Ga mee op de weg  
van geloof, hoop en liefde
Hij ging met hen mee en bleef bij hen.	 Lucas 24:29b
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Oosterkerkbanken
Waar zijn ze gebleven? Nou daar! In een vorig 
KerkVenster hebben we u gevraagd om foto’s te 
sturen van de kerkbanken uit de Oosterkerk. Daar 
zijn heel veel leuke reacties op gekomen. Het is 
fijn om te lezen en te zien waar en hoe ze terecht
gekomen zijn. Allen bedankt voor de bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Harm Hoftiezer

Truus Roedema-Rensink

fam. Ter Maat 
Oosterkerkhoekje in huis 

Evelien Boer-Winkelhorst

De kerkbank is grijs geverfd en staat mooi  
onder de overkapping! Veel plezier van.

Henk te Paske

Het gedeelte van de kerkbank waarop Rudolf 
en Berthie te Paske-Neerhof zo’n 60 jaar de 

diensten in de Oosterkerk hebben gevolgd, heeft 
een tweede leven gekregen. Bij een van de zonen 

is het de ‘reservebank’ bij verjaardagsvisites. 
Wie het laatst komt, moet een beetje lijden.

fam. Eenink 
Decoratie naast het huis 

Herman Onnink

Onder de veranda 

Marc Heideman

De entree van het Oosterkerkhuis 
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Christie en Bert Lensink
Wij hebben van twee kerkbanken een hoekbank laten maken.  
Zo kunnen we met ons hele gezin aan tafel zitten. 

Vleermuizengebouw, Bullenssteeg 2, Jos te Linde

Hier zijn de kerkbanken weer hergebruikt in het vleermuizengebouw  
aan de Bullensteeg in Barlo. Hier kun je genieten van de omgeving  

en tot rust komen. Misschien zelfs een beetje in slaap vallen.  
Maar dat zijn die banken wel een beetje gewend, denk ik ;-).

Herman & Rian Fles-te Kloeze
Wat een leuk idee en inderdaad, waar zijn ze gebleven? Nou, bij ons dus 
achter het huis. We zitten er regelmatig even op, want net als in de kerk, 

je moet er niet te lang op zitten :-). We zijn benieuwd naar alle reacties en 
zien het waarschijnlijk terug in een KerkVenster. 

Henk en Josien Westerveld 
Hier doet hij dienst als een afscheidingswand  
en tevens een bankje voor de kleinkinderen. 

Lied Meinen
Mooie herinnering en leuk om te hebben. Ook ideaal met elf kleinkinderen.
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September 2023 
 
Vrijdag	  8	 2 Koningen 19: 29-37  
Zaterdag	  9 	 Matteüs 17: 24-18: 9 
Zondag 	 10 	 Matteüs 18: 10-20  
 
Maandag 	 11 	 Matteüs 18: 21-35  
Dinsdag 	 12 	 Psalm 6  
Woensdag 	 13 	 2 Koningen 20:   1-11  
Donderdag 	 14 	 2 Koningen 20: 12-21  
 
Vrijdag 	 15 	 2 Koningen 21:   1-18  
Zaterdag 	 16 	 2 Koningen 21: 19-26  
Zondag	 17 	 Jona 1: 1-16 

Maandag 	 18 	 Jona 2: 1-11  
Dinsdag 	 19 	 Jona 3: 1-10  
Woensdag 	 20 	 Jona 4: 1-11  
Donderdag 	 21 	 Psalm 7  
 
Vrijdag 	 22 	 Matteüs 19:   1-15  
Zaterdag 	 23 	 Matteüs 19: 16-30  
Zondag 	 24 	 Matteüs 20:   1-16  
 
Maandag 	 25 	 Matteüs 20: 17-28  
Dinsdag 	 26 	 Matteüs 20: 29-34  
Woensdag 	 27 	 2 Koningen 22:   1-13  
Donderdag 	 28 	 2 Koningen 22: 14-20  
Vrijdag 	 29 	 2 Koningen 23:   1-14

Door de week 

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 

• Donderdag 14 september 
• Donderdag 21 september 
• Donderdag 28 september

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 

• Donderdag 5 oktober

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

Neem en lees

WEL 
KOM

Al weken ben ik verbijsterd door 
de uitspraak van de christelijken 
in het Europarlement:  
‘We moeten er geen natuur 
meer bij hebben.’ 
Sinds wanneer is de natuur 
een maakbaar ding dat door 
mensen geproduceerd wordt? 
Hoe kan het dat christenen 
zo ver afgedwaald zijn van de 
schepping dat ze niet meer 
weten dat het verhaal begint 
met God de schepper, niet een 
opschepper? Staat er ergens 
geschreven of is er vertaald dat 
God de natuur én daarna de 
mens schiep, zodat die laatste 
de heerser kon worden en zijn 

gang kon gaan met produceren 
en vervuilen? Zijn ze kwijt dat 
wij als mensen te gast zijn in 
de natuur? Zien ze niet dat de 
mens als moderne slavenhouder 
de natuur aan het uitbuiten is?
Tijd voor de Oude Helena 
en haar mijn vragen voor te 
leggen. Ik merk op dat er in de 
kerk weinig groen te bekennen 
is: het doek over de preek-
stoel is groen, er is het groene 
truitje van de pastores. Mijn 
gedachten draaien rondjes 
tot ik Helena hoor: ‘Wees nou 
eens echt stil en kijk naar de 
Schepping.’ Mijn ogen zien 
de bloemenpracht, mijn oren 

horen de vogels, ik voel de 
wind in mijn haren en proef de 
verse groenten uit de Oogst
genotentuin. Ik bewonder de 
kleurenpracht van de vlinders 
en schiet toch weer door naar 
de engerlingen die mijn plantjes 
opeten. Voor mij een oefening 
in geduld en aanvaarding.
Wat is natuur in Nederland? 
Een groot aangeharkt land-
schap; felle discussies over de 
natuurlijke gewoontes van de 
wolf; conflicten over wel of 
niet dodelijke gifstoffen; de 
boosheid over beperkingen in 
natuurgebieden; het moeten 
delen van fiets en wandel-
paden. Onverdraagzaamheid 
staat vooraan. Blijkbaar een 
natuurlijke eigenschap van 
mensen. 

Opnieuw hoor ik Helena: ‘Wat is 
de essentie van de Schepping?’ 
Voor mij is het een Godswonder 
dat leven bestaat. Ook al 
stop je alle ontdekte atomen, 
neutronen bij elkaar, dan ont-
staat er nog geen leven. De 
kwantumtheorie geeft geen 
antwoord op de vraag wat de 
oerknal dan op gang bracht. 
En op een of andere manier 
(hoe kan dat bedacht zijn?) 
heeft het allemaal met elkaar 
te maken en kent het betekenis. 
Het zaadje kan niet zonder de 
regen, de klaproos heeft de bij 
nodig, bomen verspreiden hun 
vruchten via de vogels. Eigenlijk 
weten we nog maar heel weinig 
hoe geniaal dat allemaal in 
gang is gezet. 
Laten we dankbaar zijn en ons 
verwonderen over de genialiteit 
en schoonheid van de natuur.

Gea Evenhuis 

Natuur	 Schilderij: Esra Post



13

Zondag 10 september 2023 

	 Oude Helenakerk 
09.30 uur: 	 ds. W.A. Andela
collecte:  	 Kinderen en jongeren en Kerk

	 Zuiderkerk 
10.00 uur: 	� ds. E. van Deventer,  

Regenboogdienst,  
welkom- en overstapdienst  
van de kindernevendienst

collecte:  	 Kinderen en jongeren en Kerk

Zondag 17 september 2023
 
	 Oude Helenakerk 
 	 R.K. Woord- en gebed viering   

09.30 uur:	� dhr. H. de Graaf - 
	 �‘De H. Lambertus en  

Geweven Goed’
 
	 Zuiderkerk 
09.30 uur:	 ��ds. F. de Jong – liturgische dienst
collecte:  	 Werelddiaconaat en Kerk
 
Zondag 24 september 2023
 
	 Oude Helenakerk
09.30 uur:	 alle voorgangers - startzondag 
collecte:  	 Zending en Kerk

Zondag 10 september 2023
 
	 Kloosterdijk 1 
09.30 uur: 	� ds. A.G. Endeveld -  

Startzondag,  
oecumenische dienst

collecte:  	 Kerk  
uitgangscollecte: 	 Diaconie 

 
 
 
 
Zondag 17 september 2023
 
	 St. Joriskerk
09.30 uur: 	 �ds. H. van Loon-Kuiper, 

Doetinchem
collecte:  	 Diaconie  
uitgangscollecte: 	 Kerk
 
 
 
 
 
 
Zondag 24 september 2023
 
	 St. Joriskerk
09.30 uur: 	 dhr. H. de Vries 
collecte:  	 Kerk  
uitgangscollecte: 	 Diaconie 
 
19.00 uur: 	� Anders Dan Anders-dienst, 

Open deurdienst 
‘Bredevoort Schittert’

Zaterdag 9 september 2023
 
	 Ambthuis
18.00 uur: 	 ds. P. Speelman

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 Evangelisatiekoor
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 dhr. J. Lievers
 
 
 
Zaterdag 16 september 2023

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 mevr. H. Wassink
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 ds. D. van der Wal 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 23 september 2023

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. P. Speelman
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 dhr. B. Fles

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

KinderenBloemengroet Aalten
Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- mevr. Sanders-Fennema, Manschotplein 32
- fam. Van der Zwaag, Sniedersweide 32
- mevr. Blekkink- Bulsink, Ludgerstraat 21-06
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Overleden

Op 15 augustus 2023 is dhr. Bernard Willie Klein 
Entink, Haartsestraat 88, overleden. Riekie, zijn 
vrouw, is dankbaar voor alle mooie jaren die ze 
samen mochten hebben. In rust en vertrouwen is 
Bennie heengegaan. ‘Wat de toekomst brengen 
moge, mij geleidt des Heeren hand; moedig sla 
ik dus de ogen naar het onbekende land.’ Een 
belangrijk lied bij het afscheid van Bennie. We 
wensen Riekie en de familie heel veel sterkte bij 
dit verlies. 

Na een kort ziekbed is op 29 augustus 2023 dhr. 
Bernard Willem Stronks, Bevrijding 62, overleden. 
Hij wilde altijd graag oud worden, vooral omdat 
hij van jongs af aan een kwetsbare gezondheid 
had. Wat hij graag wilde, is hem gegeven. Tegen 
alle verwachtingen in is hij is 91 jaar geworden. 
We wensen de familie sterkte toe bij dit verlies.

Ziek

Mevr. Willemien van der Zwaag-Breukelaar, Snie-
dersweide 32, is momenteel opgenomen in Prons-
weide. We hopen dat ze daar de hulp krijgt die 
ze nodig heeft en spoedig weer naar huis kan. 
We wensen Willemien en haar man Louw kracht, 
sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke 
tijd. 
Mevr. Ida Kassies-Kaemingk, Het Verzet 64, ver-
blijft momenteel in Hospice de Lelie, Leliestraat 
36 in Winterwijk. We wensen haar daar Gods 
zegen en nabijheid toe.

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattel-de Vries 

Zieken

Er zijn meerdere mensen uit de wijk die lijden aan 
lijf of leven, lichamelijk of psychisch. Niet iedereen 
wil hier genoemd worden. Mocht u ervan weten, 
schroom dan niet om een kaartje in de bus te 
doen. Mocht u zelf te maken hebben met ziekte 
of tegenslag en een bezoek van uw predikant op 
prijs stellen, laat mij dat dan alstublieft (even-
tueel via de bezoekmedewerker) weten. Iedereen 
een voorspoedig en zo mogelijk volledig herstel 
gewenst. 

Overleden

Op 1 september is Antonia (Tonia) Blekkink-
Bulsink heengegaan, in de leeftijd van 91 jaar, 
Tonia Blekkink woonde aan de Ludgerstraat 21-6 
(Beth San) en was al enige tijd aan bed gekluis-

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:
 
10 sep	� mevr. B. Pluimers-ten Brinke 

Hogestraat 77, 7122 BS
11 sep	� mevr. J.B. Klein Poelhuis-te Paske 

Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
11 sep	� mevr. J.C. Lubbers-Raab 

Geurdenstraat 41, 7122 CG
12 sep	� mevr. H.H. Swijtink-Stronks 

Servatiusstraat 42, 7121 EN
12 sep	� dhr. D. Siebelink 

Klokkemakersweg 3, 7122 KB
12 sep	� mevr. D.J.H. Veerbeek-Hofs 

Westendorpweg 3, 7122 JT
12 sep	� mevr. G.W. Lensink-Obbink 

Varsseveldsestraatweg 29/L, 7122 CA
12 sep	� mevr. W. Helmink-Schutte 

Hessenweg 2, 7121 MG
14 sep	� dhr. J.H. Obbink 

Haermansweijde 13, 7121 WL
15 sep	� dhr. K. Kremer 

Bredevoortsestraatweg 107, 7121 BE
16 sep	� dhr. F.C. Simmelink 

Manschotplein 30, 7121 BM

16 sep	� mevr. T.M.J. Klein Entink-van Silfhout 
Ludgerstraat 19/01, 7121 EG

17 sep	� mevr. G.W. Vervelde-Testerink 
Koopmanstraat 57, 7121 VS

17 sep	� mevr. J.G. de Haan-Bijl 
Berkenhovestraat 44, 7122 ZZ

18 sep	� mevr. H.E.W. van Eerden-Scharpert 
Middelkampweg 5, 7122 JK

19 sep	� mevr. D.B. ten Brinke-Beernink 
Koeweide 114, 7121 EK

19 sep	� dhr. A.G. Kemink 
‘t Smees 1, 7121 CB

20 sep	� mevr. A.J. Houwer-Hoens 
Pasdijk 8, 7122 NT

20 sep	� mevr. E.A. Heersink-ter Maat 
Grote Maote 56, 7123 CE

20 sep	� mevr. A.G. Ebbers-Helmink 
Tubantenstraat 92, 7122 CT

20 sep	� mevr. A.B. Hofs-Klein Entink 
Tuunterweg 3, 7122 MA

23 sep	� mevr. H.A. Koskamp-Stronks 
Ambthuiswal 2/03, 7126 BC Bredevoort

23 sep	� mevr. J.A.W. van Handenhove- 
Carmiggelt, Zuiderkruis 2, 7122 WZ

23 sep	� mevr. J.W. ter Haar-Jansen 
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG

25 sep	� mevr. H.J. Klein Wolterink-Wijnveen 
Kruisdijk 2/A, 7122 LL

25 sep	� mevr. H.H. Bosman-Boerema 
Geurdenstraat 46, 7122 CG

25 sep	� mevr. J.W. Vaags-Duenk 
Ludgerstraat 31/01, 7121 EG

25 sep	� mevr. A. Zijlstra-van der Schaaf 
De Miggelt 61, 7121 HD

25 sep	� dhr. A.J. ter Horst 
Bongenkamp 75, 7122 TW

25 sep	� dhr. H.W. Houwers 
Herenstraat 33, 7121 DA

26 sep	� dhr. W.D. Ottevanger 
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL

26 sep	� mevr. H.J. Hoftijzer-Luiten 
Keizersweg 76/A, 7121 GS

26 sep	� dhr. P.P. de Koning 
‘t Slaa 76, 7123 CW

28 sep	� dhr. A.A.J. Driessen 
Keizersweg 73, 7121 GN

29 sep	� mevr. W.C. Blekkink-Lensink 
Frankenstraat 85/01, 7122 ZS

29 sep	� dhr. G.J. van Braak 
Bevrijding 53, 7121 WR

Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 

Predikant 
Hoge Es 6
7122 ZC Aalten 
tel. 06-10855041 
ds.elizabeth.van. 
deventer@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer
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Vrede

Van 16 tot en met 24 september is het Vredes-
week en worden er in het hele land activiteiten 
georganiseerd die misschien niet direct vrede 
bewerkstelligen, maar die wel zaadjes planten. 
Zaadjes van hoop. Zo’n zaadje herken ik in de 
woorden van Friedrich Schorlemmer. 

Ik wil een mens van vrede worden. 
Ik wil zo leven dat ook andere mensen  
	 leven kunnen
Naast mij, ver van mij, na mij. 
Ik zoek het gesprek met wie anders denken. 
Ik denk na over de vragen die ze mij stellen. 
Ik wil zo leven dat ik niemand angst aanjaag. 
Ik bid erom dat ik zelf niet  
	 aan angst ten onder ga. 
Ik zet mijn vermogens en kracht in  
	 voor een maatschappij
waarin de mens de mens een helper is. 

 
Overledenen

Op 16 augustus namen we afscheid van Annie 
Heezen, Tubantenstraat 60. En paar weken voor 
haar overlijden bleek ze onverwacht ernstig 
ziek te zijn. Een opname op de observatieafde-
ling van Pronsweide volgde. Daar maakte ze via 
videobellen kennis met haar eerste achterklein-
kind Lune. Wat was ze trots en blij! Ook zei ze 
erg dankbaar te zijn voor haar (schoon)kinderen, 
kleinkinderen, de familie, de buurt van het plein 
en het pad en haar vrienden en vriendinnen. Het 
lied: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt 
des Heren hand’ lag steeds dicht bij haar. Met 
een rustig, kalme moed maakte ze dan ook de 
overgang naar dat ‘onbekende land’. We wensen 
de kinderen, kleinkinderen, haar zus, zwager en 
schoonzussen toe dat zij het vertrouwen en de 
kracht krijgen die zij nodig hebben om verder te 
kunnen. 

Huwelijksjubilea

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw 
jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan 
even contact op met de predikant/kerkelijk werker 
van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje. 

Op 3 september a.s. zijn Marieke en Geert Kobus, 
Markerinkdijk 34, 25 jaar getrouwd. Dit heuge-
lijke feit vieren zij op zaterdag 16 september met 
familie, vrienden en bekenden.
Op 12 oktober zijn dhr. Herman Johan Navis en 
mevr. Hendrika Geertruida Navis-te Lindert, Lank-
hofstraat 26, 40 jaar getrouwd.
Wij willen hen hiermee van harte feliciteren, hen 
een feestelijke dag toewensen en hen Gods zegen 
wensen voor de toekomst!

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon, bij voorkeur op mijn werk-
dagen: maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 20.30 uur. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Ziekenhuis

In de afgelopen weken zijn er geen mensen uit 
onze wijk in het ziekenhuis opgenomen die in 
KerkVenster vermeld willen worden. 
Wij wensen alle zieken en degenen die om hen 
heen staan Gods kracht en nabijheid toe. 

Verhuisd

Vanuit de Molenberg in Groenlo is Jan Rensink 
verhuisd naar Ludgerstraat 31-3. We hopen dat u 
zich spoedig thuis zult voelen op deze nieuwe plek. 
 

Huwelijksjubileum

Op 10 augustus waren Gerrit en Hetty Doornink-
Vruggink 50 jaar getrouwd. Zij vierden dit heu-
gelijke feit samen met de kinderen, familie en 
vrienden. Van harte gefeliciteerd met dit gouden 
huwelijksjubileum en Gods zegen voor alle 
komende huwelijksjaren toegewenst.
Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Overlijden
Na een mooi en intensief leven is op 24 augustus 
is dhr. Theo Doornink, Emmastraat, rustig inge- 
slapen. 
Op 28 augustus is dhr. Hugo Kuiper, Prins Bernard
straat, op 77-jarige leeftijd overleden. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en 
kracht in dit gemis. 

Ziekte 

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te 
maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek 
zijn beterschap, een voorspoedig herstel, genezing 
en heling toewensen. En, afhankelijk van uw situ-
atie, ook kracht, moed en doorzettingsvermogen. 
U allen en tevens ook allen die zorg hebben om 
of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare 
nabijheid en zegen. 

Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen,  
overal waar je heen gaat. 

Genesis 28: 15 NBV

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis 
opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is 
het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de 
mensen soms groot. 

terd. Haar leven kende klein en groot verdriet. Ze 
verlangde ernaar naar Huis te gaan. We wensen 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Troost en Kracht toe van de Eeuwige en mensen 
om hen heen die kunnen luisteren en troosten. 

Persoonlijk

De regen heeft de planten in mijn tuin goed-
gedaan. Een aantal struiken heeft de droogte 
echter niet overleefd. Mocht u dit najaar weer in 
uw eigen tuin aan de gang gaan en stekken of 
planten over hebben: ik houd me aanbevolen om 
ze bij u op te halen! 
Verder heb ik sinds kort een pup in huis, Bragi, een 
Noorse elandhond. Nu nog vooral een wolbaaltje. 

Primaire nascholing

Op 11 en 12 september ben ik op Hydepark in 
Doorn voor mijn primaire nascholing van de 
PKN. Ik ben op deze dagen niet bereikbaar. Voor 
spoedgevallen is mijn collega Wilma de Jong 
bereikbaar. 

Social media

Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. De 
groep ‘Vrienden’, die vooral uit gemeenteleden 
bestaat, groeit gestaag. Vriendschapsverzoeken 

van gemeenteleden worden zonder uitzondering 
geaccepteerd! 

Algemeen

Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje 
sturen of mij mailen. 
Met hartelijke groet, 

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wajong@kerkvenster.nl

Wilma de Jong
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Bezoekwerk
Per 1 september stopt mevrouw Rie Loobeek, na 
langer dan 50 jaar bezoekmedewerker te zijn 
geweest, met het bezoekwerk in sectie 26A. Rie, 
heel veel dank voor je jarenlange inzet en alle 
bezoeken die je hebt afgelegd. Wij wensen je 
Gods zegen toe. 
Het goede nieuws is dat Rie een opvolger heeft 
gevonden. Wij verwelkomen mevr. Dorothe Kuijn-
tjes-Westerveld als nieuwe bezoekmedewerker in 
sectie 26A. Dorothe, heel fijn dat je het stokje 
overneemt. Wij wensen je veel plezier bij het 
bezoekwerk en Gods zegen. 

Persoonlijk

In het kader van permanente educatie start ik in 
september met de primaire nascholing. Eens in 
de twee maanden zal ik wegens deze nascholing 
twee dagen in Hydepark, Doorn doorbrengen. De 
primaire nascholing wordt gezamenlijk verzorgd 
door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en 
Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat, 

Wilma de Jong 

Vakantie voorbij, scholen begonnen

Ik weet niet hoe het met anderen is, maar voor 
mij loopt een jaar van september tot september, 
met oud en nieuw er tussenin. Het einde van de 
zomer(vakantie) voelt veel meer als een herstart 
dan de dagen rond december. Nu beginnen de 
scholen weer, en de drukte ook. 
Ik wens iedereen toe dat je de rust en de voor-
nemens die gemaakt zijn tijdens de vakantie (of 
je nu weg geweest bent of niet) mag vasthouden. 
Dat gezegd hebbend: als jij iemand kent die wel 
een steuntje in de rug kan gebruiken of juist 
iemand waarvan je denkt dat ie wel eens in het 
zonnetje gezet mag worden, laat het ons dan 
weten. Wij gaan dan iets lekkers bakken om deze 
persoon eens een ‘Bak(sel) vol liefde’ te bezorgen. 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij graag bakt en 
ons hierbij wilt helpen. Ook dat horen we natuur-
lijk graag! Samen bouwen we aan een netwerk 
waarin we lief en leed met elkaar mogen delen. 
Het lief dat met ons gedeeld is delen we ook 
graag met jullie! 
Wie betrokken wil worden (en we hopen dat jij 
dat wilt, we kunnen nog wel bakkers, rondbren-
gers of mensen met ideeën gebruiken!) stuur dan 
een mailtje naar folkert.j.de.jong@gmail.com. 

 
ds. Folkert de Jong 

Gebedsverzoek voor 
Pakistaanse christenen
Beste medegelovigen,

Ik schrijf u met een bezwaard hart om aandacht 
te vragen voor een ernstige situatie die zich 
momenteel in Pakistan afspeelt, met name voor 
de christelijke gemeenschap. De omstandigheden 
in Pakistan zijn verslechterd, vooral voor de chris-
tenen, en we vragen uw gebed en steun in deze 
uitdagende tijden.
In de provincie Punjab, specifiek in de stad Jara-
wala, heeft een tragische gebeurtenis plaats-
gevonden, die ons diep bedroeft. Eenentwintig 
kerken zijn in brand gestoken en het kerkhof van 
de christenen is verwoest. De christelijke gemeen-
schap wordt geconfronteerd met enorme moei-
lijkheden, omdat zelfs hun huizen zijn aange-
vallen, in brand gestoken en geplunderd door een 
woedende menigte. Het is ontmoedigend om te 
zien dat de lokale autoriteiten en de overheid 
weinig actie ondernemen om deze hartverscheu-
rende gebeurtenissen aan te pakken.
Hoewel sommige moslims deze incidenten moge-
lijk publiekelijk veroordelen, is de realiteit ter 
plaatse heel anders. De christelijke bevolking blijft 
angst en onzekerheid ervaren. In Karachi zijn er 
meldingen dat bepaalde groepen handbills ver-
spreiden met verontrustende boodschappen, 
waarin wordt aangegeven dat iedereen die in 
Pakistan wil leven, moet erkennen dat Mohammed 
de laatste ware profeet is en dat alleen de Koran 
het enige rechtmatige boek is. Deze acties dragen 
bij aan het gevoel van onveiligheid en ongemak 
binnen de christelijke gemeenschap.
In deze moeilijke tijden geloven wij dat geza-
menlijk bidden en solidair zijn een grote impact 
kan hebben. Wij willen vriendelijk vragen of 
uw gemeente de Pakistaanse christenen in uw 
gebeden wil opnemen. Bid voor hun veiligheid, 
bescherming en kracht om deze ontberingen 
het hoofd te bieden. Uw steun door middel van 
gebeden kan troost bieden aan degenen die 
lijden en de boodschap van eenheid en mede-
dogen versterken die ten grondslag ligt aan het 
christelijk geloof.
Hoewel afstand ons misschien fysiek scheidt, ver-
bindt onze gedeelde menselijkheid en geloof ons 
in geest. Laten we bidden voor vrede, verdraag-
zaamheid en begrip in Pakistan en alle uithoeken 
van de wereld. Uw gedachten, gebeden en aan-
moediging zullen ongetwijfeld een bron van 
troost zijn voor hen die het nodig hebben.
Dank u wel voor uw tijd en aandacht voor deze 
brief. Moge onze gezamenlijke gebeden positieve 
verandering teweegbrengen en de worstelingen 
verlichten waar onze medechristenen in Pakistan 
mee te maken hebben.

Mvg,
K. Simon Saif, Pakistaanse christenen

In pijn en ketens, lijdt het christendom zwaar,
Een symfonie van lijden, stil en naar, 
In angst en vervolging, volhardt het geloof, 
Maar de wereld zwijgt, haar stem verstoft.

Voor de mensheid zorgt men,  
		  beweert de wereld trots,
Maar ‘t christendom lijdt, in stilte, zonder rots. 
Gedachten geknecht, gecontroleerd en klein,
Maar als Stefanus geloven we,  
		  dat we ooit zullen zijn.

In stilte blijven zij, geen schaamte, geen woord,
Maar zoals Stefanus’ geloof wordt verhoord, 
Bij ‘t zien van Jezus, ons grootse loon, 
In dat heilige moment, Zijn liefde, Zijn troon.

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel. �0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

 
13 september 

20.00 uur Schiller

Het seizoen is weer begonnen! Iedereen lekker 
uitgerust in de vakantie? En heb je je dingen 
voorgenomen om anders te doen? Beter te doen? 
Ontslag genomen, andere baan? Vaker naar de 
sportschool? Wat neem je je voor te verbeteren? 
Of kijk je het nieuwe seizoen in: het was goed en 
het is goed zo. Ik hoef niet zozeer te verbeteren. 

Kan ook niet; ik ben wie ik ben. Er zijn eindeloze 
zelfhulpboekjes en cursussen in de omgang. 
Is dat goed, heeft dat zin? Of zorgt het voor nog 
meer druk om weer meer en beter te worden? 
Of zijn we al te snel tevreden? Genoeg stof tot 
gesprek, en uiteraard zo’n thema is maar een 
aanleiding. 
We hebben het in de praktijk over van alles, ook 
waar jíj mee zit, als je dat ter sprake wil brengen. 
En voor de duidelijkheid: De KruX is opgericht 
voor de leeftijd 25-50, maar er zijn geen abso-
lute grenzen om aan te schuiven. Je bent welkom! 
Tot 13 september!

ds. Folkert de Jong 

Biertje met de domineeNIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 19e JAARGANG NR. 21 - VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2020

EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?

PASTORAAT IN HET CAFÉ!
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In memoriam
Jannie Hendrika  
Heezen-Blekkink 
 
~ Annie - 
 
geboren  
13 oktober 1940 
overleden  
10 augustus 2023

Annie Heezen werd in 1940 geboren. Haar 
ouders Johan Blekkink en Dine Michelbrink 
kregen daarvoor al dochter Willemien en 
daarna nog zoon Jan. Ze is geboren op de 
Wever, wat later het Schepersveld werd. Daar 
hadden haar ouders een pension. Ze ging op 
de Haart naar de lagere school en daarna 
naar de huishoudschool in Aalten. Na school 
ging ze aan de slag bij Driessen achter de 
naaimachine. 
In 1960 leerden Jan Heezen en Annie Blek-
kink elkaar kennen. In hun verkeringstijd 
bouwden ze samen hun huis ‘de Overkant’ 
aan de Lichtenvoordsestraatweg. In 1964 
trouwden ze en kregen drie kinderen: Dianne, 
Dirkelien en Jan-Willem.
Annie was lid van de plattelandsvrouwen, 
coördineerde de collecte van het Astmafonds 
en hielp mee met activiteiten van de kerk. 
Ze zong in het koor in Dale, waar ze ook een 
bestuursfunctie had. Na de opheffing van het 
koor ging ze koersballen. 
Na het overlijden van haar man in 2010 werd 
het huis aan de Lichtenvoordsestraatweg te 
groot. Ze woonde daarna met veel plezier in 
de Tubantenstraat. Haar tuintje deed ze zelf. 
Gezelligheid was belangrijk en ze sloeg geen 
feestje over en vooral als er iets te eten bij 
zat, was ze van de partij. 
Ze was erg creatief en las graag: de krant, 
het kerkblad en boeken uit de bibliotheek. 
En ’s  avonds deed ze spelletjes. Ook ging ze 
graag op vakantie. De laatste jaren ging ze 
niet meer op zondag naar de kerk, maar lag 
ze op zondag altijd met de dominee op het 
kussen (ze had dan de kerktelefoon aan).
De borstkanker die in 2022 geconstateerd 
werd, heeft haar opnieuw ziek gemaakt. Toen 
ze op 1 juli last van de rug had, bleek dat ze 
zieker was dan ze zelf had gedacht. Al snel 
moest Buurtzorg ingeschakeld worden om 
haar thuis te helpen. Op 3 augustus was de 
zorg thuis niet meer te doen en ging mama 
naar Pronsweide, nog steeds met de stel-
lige overtuiging dat ze binnenkort terug zou 
gaan naar huis. Op 10 augustus is ze rustig 
ingeslapen.

de familie

Theodoor Adolf  
Doornink 
 
~ Theo ~ 
 
geboren  
6 oktober 1932 
overleden  
24 augustus 2023

Opa is op 6-10-1932 geboren in IJzerlo, Huisstededijk 
2. Het gezin Doornink bestond uit vier jongens en drie 
meiden. Thuis hadden ze een boerderij waar opa altijd 
hielp. De boerderij had koeien, kippen en zeugen. Opa 
kon mooie verhalen vertellen van vroeger en dat deed 
hij dan ook graag. Zo vertelde hij over zeven dagen 
per week ‘melk vuurn’, met paard en wagen. Zware 
ritten waren dat. En dan de dienstplicht. Hij heeft 
22 maanden verplicht in militaire dienst gezeten, als 
centralist. Hij heeft het ervaren als een mooie tijd en 
verdiende er zelfs een gulden per dag mee
Aan de Huisstededijk zijn oma en opa getrouwd, in 
1957. Opa wilde graag boer worden. Echter liep het 
anders, hij is samen met Gerda uit huis gegaan. Na 
verschillende adressen in IJzerlo zijn ze in ‘t Klooster, 
aan de Oude Scheperweg gaan wonen. Ze hadden 
het eerst niet makkelijk maar waren daar erg gelukkig 
met elkaar. Ze kregen samen twee dochters, maar 
ook een levenloos geboren zoontje. Dit heeft hen veel 
verdriet gedaan. 
Opa heeft zoveel verteld, bijv. tijdens onze bezoeken 
aan het graf van oma. Opa kon uren vertellen over 
zijn jeugd in oorlogstijd, de verovering van oma, 
paarden, koetsritten, koor, waar hij jaren bij was 
samen met oma. De tijd bij Hofs en Bulten. Ook voor 
de Bredevoortse Marktdagen heeft hij zich ingezet 
door manden te vlechten van wilgentakken. Betrok-
kenheid toonde hij bij het kerkleven van Bredevoort. 
De Bijbel en het geloof liepen voor hem als een rode 
draad door het leven. 
Bij de gemeente heeft hij bijna 25 jaar gewerkt. Hij 
mocht met 59 jaar met pensioen. Oma was toen al 
erg ziek en hij vertelde vaak hoe dankbaar hij was 
dat hij haar thuis heeft kunnen verzorgen. Toen oma 
overleed was opa nog maar 62. 

Theo is vier jaar alleen geweest voordat hij Bertha, 
onze (schoon)moeder en oma leerde kennen. 19 jaar 
hebben ze lief en leed gedeeld. Theo hield van zingen. 
‘Nederland zingt’ was een favoriet tv-programma. 
Nestkastjes maken voor Dorcas en manden vlechten 
waren een creatieve bezigheid van hem. Paarden
halters maken van strotouw, wat was hij hier handig 
in. Mama vond het huis in ’t Klooster een te stille 
plek en ze besloten in 2009 in Aalten te gaan wonen, 
aan de Emmastraat. Bijna tien jaar hebben ze daar 
samen gewoond. Mama overleed in 2019, waarna 
Theo opnieuw alleen verder moest. 
Theo vond het heel fijn dat hij tot aan zijn dood aan 
de Emmastraat kon blijven wonen, ook al was hij wel 
ingeschreven voor een woonzorgcentrum. Na een 
afnemende gezondheid was eten bij Stegemanhof 
niet meer mogelijk. Zijn scootmobiel bleef in de schuur 
staan. Hij kwam vanaf begin augustus niet meer uit 
bed, kreeg de zegen mee van ds. Wilma de Jong. Hij 
vond het goed zo. Op donderdag 24 augustus is hij in 
het bijzijn van familie rustig ingeslapen. 

de familie

 

Aan Gods handen 

ben je veilig
 

Aan Gods handen ben je veilig, 

mag je gaan, zoals een kind. 

Aan Gods handen vind je warmte, 

warmte omdat Hij je mint. 

 

Aan Gods handen vind je vrede, 

vind je hoop, geloof en rust. 

Aan Gods handen hoor je zachtjes 

hoe Hij jou vertroost en sust. 

 

Aan Gods handen vind je liefde, 

liefde, zo oneindig groot, 

Aan Gods handen ben je veilig, 

veilig, zelfs tot in de dood!

Jolanda Vlastuin-van Deelen

 

www.gedichtensite.nl 
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Blijvende vrede begint bij een inclu-
sieve samenleving waarin ieder 
mens een stem heeft, ongeacht 
achtergrond of gender. Met een 
eerlijke en rechtvaardige verde-
ling van macht. Met zeggenschap 
voor lokale gemeenschappen. Met 
sterke democratische waarden en 
instituten. 
In Nederland geloven we graag dat 
wij die zaken op orde hebben. Maar 
onze democratie staat onder druk. 
Steeds meer mensen wantrouwen 
de rechtstaat, de politiek, de media. 
Conflict, haat en geweld liggen 
dagelijks op de loer en als we eerlijk 
naar de stand van zaken kijken zien 
we dat het systeem in Nederland 
piept en kraakt onder structureel 
onrecht, dat de verdeling van macht 
scheef is en dat het sociale weefsel 
dat onze samenleving bij elkaar 
houdt afbreekt. 
Wij weten als geen ander welke 
gevaren op de loer liggen als 
machtsverhoudingen steeds verder 

uit balans raken en mensen het 
vertrouwen in instanties en elkaar 
kwijtraken. En daar moeten we iets 
mee. Want hoe kunnen we in bui-
tenlandse conflictgebieden aan 
vrede en veiligheid bouwen, als 
de basis waarop ons eigen land is 
gebouwd op haar grondvesten staat 
te schudden?
Daarom gaan we, naast ons interna-
tionale werk, ook weer aan de slag 
in Nederland. Om te bouwen aan 
een sterke, weerbare democratie 
die oog heeft voor de belangen van 
burgers, voor kwetsbare mensen. 
Dat doen we met elkaar. En met een 
kritische blik naar bedrijven, over-
heden en bestuurders.
Waar maak jij je zorgen over? Hoe 
werk je aan democratie in een land 
dat van zichzelf denkt alles op orde 
te hebben? Dat willen we samen 
gaan uitzoeken. 

 
Bron: www.protestantsekerk.nl  

en paxvoorvrede.nl/vredesweek

Tijdens mijn vakantie in het Teutoburgerwoud heb ik o.a.  
de Dom van Paderborn bezocht. Een prachtige basiliek  
met een heel mooie beeldenwand.

H.J.W. (Harm) Veldhuis

Van 16 t/m 24 september 2023 vindt de nationale Vredesweek plaats. Deze wordt georganiseerd door PAX.

Dit jaar focust de Vredesweek op onze democratie  
die onder druk staat.

Doe mee met ons onderzoek. 
Praat mee en sluit je aan.
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Tekst en foto: Arnold Arentsen

Ik krijg een tip van suppoost Ineke dat 
er twee zeer geïnteresseerde mensen in 
de kerk zijn. Ik zie ze in gesprek met sup-
poost Joop en wacht tot ze vrij zijn om 
mijn vragen te beantwoorden. Dat doen ze 
graag, merk ik.
Het zijn Bas en Nel Visser en ze komen uit 
Hoorn. Een bekende plaats voor mij, aan-
gezien ik daar zakelijk nog wel eens kwam. 
Als ik de firma noem, blijkt dat zij daar ook 
goede herinneringen aan hebben. Het ijs is 
gebroken, mede doordat we beiden goede 
herinneringen aan deze mooie plaats 
hebben. Officieel zijn ze gepensioneerd. 
Meneer werkt echter nog volop in zijn 
eigen makelaars- en taxateurskantoor. 
Het echtpaar bivakkeert een week op cam-
ping De Twee Bruggen in Miste en vindt de 
Achterhoek een heel mooie streek. Ze ver-
kennen de omgeving per fiets en genieten 
van de vele mooie fietspaden.
Op hun vele vakantietochtjes bezichtigen 
ze veel kerken en zijn altijd weer onder 
de indruk van de vele mooie kerken die er 
zijn. Vooral de oude kerken, met hun vele 
schatten, bewonderen ze. Zelf zijn ze geen 
lid van een kerkgenootschap, hoewel de 
man wel van Hervormde huize is. 
De kerk in Aalten vinden ze heel mooi en  
 

 
 

ook deze gasten vallen de mooie ronde  
banken op en de (oplopende) theatervorm 
die de bankopstelling heeft. Mevrouw was 
altijd gemeentebode en was tevens trouw-
ambtenaar in haar gemeente. De functie 
van trouwambtenaar oefent zij nog steeds 
uit bij huwelijksvoltrekkingen. Het is ook 
min of meer haar hobby.
Ze vinden het mooi dat veel van de histori-
sche kerken die voor de eredienst gesloten 
worden een nieuwe functie krijgen. Zo is 
de Grote Kerk in Hoorn verbouwd tot hotel 
restaurant en is het tevens een trouwlo-
catie. Ik krijg het advies om op Google 
over de geschiedenis en de huidige vorm 
van die kerk te lezen. Dat heb ik gedaan en 
inderdaad, een rijke geschiedenis.
Mevrouw merkt nog op dat ze het grote 
orgel in het koor niet passend vindt. Met 
name de kleur vindt ze niet passen bij het 
interieur. 
Tot slot willen ze kwijt dat zij het bezoeken 
van kerken tijdens hun fietstochten en 
vakanties ook doen omdat kerkgebouwen 
zoveel te vertellen hebben. Nou, daar 
kunnen we in Aalten over meepraten. 
We maken nog de onvermijdelijke foto, 
interessant voor het thuispubliek, aldus 
mevrouw.

Gasten in de kerk

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk 
werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. 
Ze is getrouwd met Bart en moeder van 
Lydia (21), Noah (19), Thalita (18) en 
pleegmoeder van Gydo (15) en Milo (13). 

Zelfs het aantal haren 
op mijn hoofd … ?
Ik sta voor de spiegel en kijk bedenkelijk naar mijn 
haar. Ik weet al jaren dat de aftakeling begonnen 
is. Mocht ik het even vergeten, dan weten mijn 
kinderen mij daar wel weer fijntjes aan te her-
inneren. ‘Mam, je bent echt doof hé! Loop eens 
door, je loopt erg langzaam. Je bent al heel erg 
grijs. Kan je dan niet lezen wat daar staat? Jullie 
kijken wel hele trage films. Voorzichtig met mama 
anders doe je haar pijn. Mam, maa-ham … het 
duurt wel lang voor je reageert als ik wat vraag of 
zeg. Als we op jouw reactie moeten wachten op 
de app … duurt het wel heeeel errug lang. Als je 
nou eens al je vingers gebruikt bij het typen op je 
mobiel?’ 
Als ik weer eens iets niet begrijp op mijn mobiel 
of computer krijg ik regelmatig te horen: 
‘Het is echt zooo simpel; als je hier op klikt en dan 
dat opent en dan daar naar toegaat en dan toe-
stemming geeft en dat download, dan is het zo 

geregeld. Waarom snap je dat niet? Waarom doe 
je zo moeilijk met dat ding? Ik heb het toch al een 
keer voorgedaan?
Dat was een paar jaar geleden in, mam. Je loopt 
wel achter, hè? Wie heeft er nou nog Facebook? 
Dat is zo uit.’ 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Ik kijk weer in de spiegel naar mijn haren en er 
komt een glimlach om mijn mond als de laatste 
opmerking van mijn zoon in mijn gedachten 
komt. 
We zitten na het avondeten nog even aan tafel 
en praten over van alles en nog wat. Vooral voor 
onze zoon is dit een goed moment om allerlei 
gedachten en ideeën over het gelezen Bijbel
gedeelte, mythologieën, filosofieën en dingen 
die in wereld gebeuren met ons te delen. Op een 
geven moment valt hij stil en kijkt mij bedacht-
zaam aan. Nou kijkt hij ons sowieso meestal niet 
echt aan als hij aan het praten is, omdat hij dat 

niet prettig vindt. Verwachtingsvol kijk ik terug. 
Wat zou hij gaan zeggen? Het moet wel heel 
belangrijk zijn als hij zijn eigen verhaal ervoor 
onderbreekt en me zelfs aankijkt. In één volzin 
rolt het eruit: ‘Mam, je wordt echt oud. Ik kan 
zien dat het aantal haren per vierkante millimeter 
minder is geworden. Je wordt gewoon kaler op je 
hoofd.’ Mijn man en ik schieten beiden in lach. 
Die hebben we nog niet gehoord. Bovendien is 
het wel erg knap dat hij het aantal haren per vier-
kante millimeter kan zien. De volgende dag kijk 
ik eens goed in de spiegel. Persoonlijk zie ik niet 
zoveel verschil ... maar als mijn zoon het zegt, is 
het vast waar. 
Gelukkig zijn zelfs de haren op mijn hoofd geteld. 
Zelfs per vierkante millimeter. 

Anneke anders
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Ons verblijf was gelegen op de Frauenalpe op 
1800 meter hoogte, dus het uitzicht was werkelijk 
adembenemend. Op een prachtige dag hebben 
wij een wandeltocht ondernomen naar de top 
van de Frauenalpe.
De top lag op meer dan 2000 meter hoogte, en 
daar aangekomen stond daar een prachtig klein 
kapelletje. 
De Apollonia-kapel is in 1980 gebouwd door vrij-
willigers onder leiding van de plaatselijke pastoor 
Wolfgang Linder. Deze kapel heeft hij gebouwd 
ter nagedachtenis aan zijn pleegmoeder Apol-
lonia Lindner. 
Zij had in haar jeugd vele zomers doorgebracht 
op deze berg, en had hem op haar sterfbed 
gevraagd of hier geen kapel gebouwd kon 

worden. Zij was van mening dat je op deze prach-
tige plek even tot bezinning moet kunnen komen 
en stil moet kunnen staan bij de grootsheid van 
de schepping, en dat wij eigenlijk maar voorbij-
gangers zijn. Er staat een klein altaar, en het is 
ook een rustplek voor de vermoeide wandelaars. 
Ofschoon het maar een heel klein kapelletje is, 
is deze wel voorzien van een aantal prachtige 
glas-in-lood-ramen. Een bijzondere plek, met een 
bijzondere gedachte.

De volgende dag bezochten we de stadskerk 
St.  Matthäus in Murau zelf, een groter contrast 
was eigenlijk niet mogelijk.
De eerste stenen van deze kerk zijn al gelegd in 
1284. In 1311 was deze kerk voltooid en inge-

wijd en daarmee een van de oudste kruis
basilieken in Oostenrijk. Deze kerk torent 
hoog boven de stad Murau uit en ligt net 
onder het kasteel van Murau. Dit kasteel 
ligt nog een heel stuk hoger dan de kerk. 
De adellijke families Von Liechtenstein en 
Swarzenberg zijn de stichters van dit kas-
teel maar ook van deze kerk.
Bijzonder is wel dat er vanaf het kasteel 
een heel lange overdekte houten trap 
loopt naar de kerk.
Deze trap telt 214 treden en is gebouwd 
zodat de bewoners van het kasteel ook in 
regenachtige omstandigheden, droog de 
kerk konden bereiken.
De kerk is zeer rijkelijk versierd en de 
muren zijn voorzien van prachtige fresco’s. 
Het altaar, het orgel en de preekstoel 
zijn versierd en bedekt met vele kilo’s 
bladgoud.
Twee totaal verschillende gebouwen, 
zowel qua inrichting, grootte, leeftijd als 
uitstraling. Maar wel allebei gebouwd met 
hetzelfde doel.
Bezinning, overdenking, ontmoeting.

 Henriette en Gerard Helmink 

Kiek de Kerk in Oostenrijk
Ook wij zijn er afgelopen zomer even tussenuit geweest. Altijd 
goed om een poosje te verblijven in een andere omgeving en 
de batterij weer op te laden. Dit jaar was de keus gevallen 
op Oostenrijk. Op het laatste moment vonden we nog een 
prachtig appartement in de buurt van het stadje Murau. 

De Apollonia-kapel
 
Links, rechts en 
hieronder: De Stads
kerk St. Matthäus. 
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Keurmerken
Protocollen, voorschriften, certificaten, labels, 
wetten, maatregelen: het lijkt wel of we zonder 
al dat soort zaken ter plekke omvallen door ……. 
Wat eigenlijk? Laatst schoot me ook nog het ver-
haal te binnen dat mensen in een woonzorghuis 
op zaterdag op de markt zelf een visje kochten 
om thuis op te eten, maar dat visje mochten ze 
niet in de koelkast neerleggen, want het voldeed 
niet aan de hygiënische voorschriften voor ver-
pakkingen. Ik dacht dat het huis hun thuis is. 
Ik zit te mijmeren over de verhalen van Jezus, hoe 
het afgelopen zou zijn als die vijf broden en twee 
vissen eerst door alle keuringen heen hadden 
gemoeten. Het fijne van die verhalen van Jezus 
vind ik dat ze altijd eenvoudig zijn met een die-
pere betekenis. Vooral niet verliezend in details. 
Stel je voor dat de barmhartige Samaritaan een 
BIG registratie had moeten hebben voordat die 
mocht helpen.
Gelukkig is er momenteel een tendens dat 
voedsel weer ‘zuiverder’ gekweekt wordt en mag 
opgroeien in natuurvriendelijke omstandigheden. 
‘Het Land van Ons’ is zo’n prachtig ínitiatief en  

 
 
ook de Herenboeren zijn met behulp van hun 
deelnemers hun gebied steeds verder aan het 
uitbreiden. Natuurlijk is het niet echt een moei-
lijke keuze om de boontjes uit Ethiopië of de 
aardbeien met de kerstdagen uit Spanje te laten 
staan. Waarom moeten we alles willen hebben 
wat maar in ons opkomt, en het hele jaar door 
alles binnen handbereik willen kunnen kopen?
De laatste jaren zijn de boerderijwinkels in 
opkomst, lekker dichtbij, vers van het land, en 
daarmee ondersteunend voor onze dichtbij 
zijnde boeren en kwekers. Niks mis mee. Maar 
ik kwam toch op de vraag hoe ik zou weten hoe 
gezond hun producten zijn. Worden de gewassen 
bespoten? Hoe zuiver is de grond? Worden 
vervelende insecten en ander gedierte verjaagd 
met onvriendelijke middelen? Ben ik nou een 
product van deze tijd dat ik het liefst toch een 
keurmerk wil of ga ik voor goed vertrouwen?
Toch weer een vraag gevonden voor God in de 
supermarkt? Of zou die niks afweten van lokale 
boerderijwinkels en telers? 

Gea Evenhuis

De Stichting Restauratiefonds voor de Oude 
Sint Helenakerk aan de Markt te Aalten heeft in 
overleg met de suppoostengroep en enkele foto-
grafen een verjaardagskalender uitgebracht. 
Er zijn prachtige foto’s van de Oude Sint Helena
kerk met bijschrift, alsook een foto van de muur-
schildering (Piet te Lintum) in Elim in de kalender 
verwerkt. 

De foto’s zijn o.a. van Ben Lammers, Chris Booms 
(fotograaf Catharijne Convent Utrecht) en 
Anthonia van der Schoot.
Graag  verwelkomen we jou bij het overhandigen 
van een eerste exemplaar aan onze burgemeester 
of zijn plaatsvervanger.

Zaterdag 9 september -  
Open Monumentendag

• �Locatie: Oude Sint Helenakerk aan de Markt 
Kerk open: 09.30-17.00 uur 
Orgelconcert door Joop Ormel: ca. 10.00 uur

 
• �Aanbieden eerste exemplaar: ca. 10.15 uur 

Hierna is verkoop voor het publiek geopend, 
kosten € 10,00 per kalender (pinnen mogelijk). 

• �Orgelconcert door Joop Ormel om:  
ca. 12.00 / 14.00 / 16.00 uur. 
Bij deze drie concerten is ook sopraan/fluitiste 
Rachel Westerveld aanwezig.

Hartelijk welkom,
het SRF bestuur 

Secretariaat: 
dhr. H.J.W. Veldhuis,  
Hogestraat 104, 7122 BZ  Aalten,  
tel. 0543-472543 (06 50804060) 
srfharm@hotmail.com 
www.restauratiefondsaalten.nl  

Verkoop kalenders vanaf  
11 september 2023 bij: 

• �Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten,  
tel. 0543-471203 - s.veneberg@kpnmail.nl 

• �Ina van de Put, Hogestraat 75a, Aalten, 
tel. 0543-467171 - lvandeput@kpnmail.nl 

 
• �De verjaardagskalender is ook te bestellen via 

de webshop van KerkVenster, het adres van 
de pagina is: https://site.skgcollect.nl/140/
pagina/6610/verjaardagskalender-ohk.html

 	 Stichting Restauratiefonds 
voor de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten

16 november: �God in de supermarkt 
Een verhaal met vragen

Aanmelden voor 25 oktober via:  
groenekerk@kerkvenster.nl

groenekerk@ 
kerkvenster.nl
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Verenigingen

Wat is dan goed?
De commissie Vorming en Toerusting van 
de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
nodigt u uit voor een lezing door Trouw-
journalist en schrijver Stevo Akkerman op 
donderdag 28 september 2023 om 20.00 
uur, in de Johanneshof (naast de Johannes
kerk) in Lichtenvoorde. Het thema van de 
lezing is ‘Wat is dan goed?’

‘Wie het goede denkt te hebben gegrepen, 
zit er altijd naast.’ Hoe weten we of we ‘het 
goede’ doen? Bestaat er wel zoiets als ‘goed’ en 
‘kwaad’? En waar halen we dat dan vandaan?
Stevo Akkerman sprak over dergelijke vragen 
met schrijvers, filosofen, theologen en psycho-

logen, wat resulteerde in het boek ‘Wat is dan 
goed?’ Op 28 september vertelt hij wat die zoek-
tocht hem gebracht heeft en gaat hij met ons in 
gesprek over de achterliggende vragen en dilem-
ma’s. Want die zijn er, zowel op het persoonlijke, 
religieuze als maatschappelijke vlak.
Deze avond is er ook gelegenheid boeken van 
Stevo Akkerman te kopen en desgewenst deze te 
laten signeren.
De toegang tot de avond is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consump-
ties zijn voor eigen rekening.

U bent van harte welkom!

Info: �Sjors Tamminga, tel. 0544-372752 
sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Het verhaal van Helena 
in woord en beeld

AALTEN – 
Kunsthistorica 
Maria Driessen 
geeft op donder-
dag 28 september 
een lezing over de 
heilige Helena in 
het HelenaHuis 
van Aalten. 
Helena (248-329), 
patroonheilige 
van Aalten, is 
moeder van de 
eerste christelijke 
keizer van het 
Romeinse Rijk: 
Constantijn. 
Volgens de over
levering reist zij 
naar het Heilige 

Land en vindt het graf van Jezus en  
het kruis waaraan Hij stierf. 

Maria Driessen: ‘Op de website van het Helena-
Huis in Aalten wordt het verhaal over Helena 
compact en helder beschreven. Hoewel van 
eenvoudige herkomst werd haar enige zoon 
Constantijn keizer en ontving zij van hem de 

eretitel Augusta. Dat was nog niet alles. Moeder 
en zoon bekeerden zich tot het christendom. 
Overtuigd in haar geloof had Helena zich voor-
genomen het graf van Jezus te vinden. En daar 
slaagde zij wonderwel in, volgens de overlevering. 
Deze gebeurtenis werd een van de meest aan-
sprekende verhalen uit het christendom én ver-
sterkte het imago van het christendom als zijnde 
het ware geloof.’ 

Christelijke kunst

Helena is heilig verklaard en haar vondst van 
het ware kruis werd een belangrijk onderwerp in 
de christelijke kunst. Het is de moeite waard de 
verbeelding daarvan door de eeuwen heen te 
bekijken. Blijft men trouw aan het basisconcept? 
Of zijn er veranderingen te zien? Tijdens de lezing 
van kunsthistorica Maria Driessen wordt het ver-
haal van Helena uitgebreid bekeken en besproken 
in, hoe kan het ook anders, het HelenaHuis in 
Aalten.

Over Maria Driessen

Maria Driessen is de oprichtster van cursusinsti-
tuut ‘MarieDusart’. Het instituut verzorgt een 
ruim aanbod aan cursussen, lezingen en dag-
excursies. Maria heeft geschiedenis en kunst-
geschiedenis gestudeerd aan de universiteit 
van Nijmegen. Haar specialisatie is moderne 
en hedendaagse kunst. Daarnaast beschikt zij 
over veel onderwijservaring en een grote dosis 
enthousiasme.
 
Datum: 	 donderdag 28 september
Plaats: 	 HelenaHuis in Aalten, Landstraat 11 
Aanvang: 	 19.30 uur
Kosten: 	 € 10,00 per persoon 
Aanmelden is verplicht: tel. 06 344 64 392  
of via contact@helenahuis.nl 

Start nieuwe  
Alphacursus
Op zondagavond 10 september is er weer een 
Alpha borrel. Ben je benieuwd of de Alphacursus 
iets voor jou is? Of wil je graag je vriend/vriendin, 
collega of buurman/buurvrouw meenemen? 
Je bent van harte welkom om tussen 19.00-
20.30 uur binnen te lopen aan de Landstraat 2 
te Aalten. We leggen kort iets uit over de Alpha 
cursus en je leert mensen kennen die ook geïn-
teresseerd zijn. Tijdens deze avond kun je je ook 
aanmelden.

Alpha in het kort

Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkom-
sten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 
Elke Alphabijeenkomst bestaat uit drie onder-
delen: samen eten, een korte inleiding, samen in 
gesprek in een kleine groep, hier is er volop ruimte 
voor alle vragen. Wereldwijd volgen ruim 25 mil-
joen mensen een Alphacursus. In Nederland zijn 
dat er al ruim 325.000. Alpha is voor iedereen! 
Als christen is het zeker goed om de cursus te 
volgen, maar ook je niet christelijke vrienden zijn 
meer dan welkom. Bij Alpha denk je samen na 
over allerlei inspirerende onderwerpen.

Thema’s die aan bod komen

Is er meer? Wie is Jezus? 
Bidden: Waarom en hoe? 
De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
Hoe zit het met de kerk?
 
Wil je je aanmelden of meer informatie? Kijk dan 
ook even op onze facebook- en Instagrampagina 
of op www.alpha-aalten.nl. 
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die het leuk 
vinden een keertje te koken voor de groep? Lijkt 
je dit leuk? 
Mail ons dan even: info@alpha-aalten.nl. 

 
Team Alpha Aalten 
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Het kleur-
rijke verhaal van Jozef
Zo luidt de titel van de nieuwe serie van zeven 
donderdagavonden ‘moderne kunst & spirituali-
teit’ in de maanden oktober t/m april.
Elke bijeenkomst opent met kijken naar beel-
dende kunst, om met het innerlijk oog meditatief 
op het spoor te komen van ieders ziel en leven … 
We wisselen uit wat we zien en beleven.
Na de pauze luisteren we naar een fragment uit 
de novelle van Jozef en bespreken we wat de tekst 
oproept. Pastoraal werker Roetgerink zal telkens 
achtergrondinformatie geven bij de vertelling.
U moet zich hiervoor uiterlijk donderdag 
5 oktober aanmelden. Meer informatie  
kunt u vinden op www.paulus-ludger.nl 

‘t Praothuusken
Elke woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur 
in de zaal van de Zuiderkerk

Op woensdagmiddag 13 september vieren we 
alvast een klein beetje volksfeest bij ’t ‘Praot
huusken, met spelletjes van vroeger en nu.
20 september komt Marian Smit. Zij vertelt ons 
over planten en kruiden in het verre verleden en 
het heden. En misschien kunnen we ook nog wel 
een kruidenthee proeven.
27 september is er een spelletjesmiddag met 
spellen uit de kast.
Om alvast in de agenda te noteren: woensdag-
middag 18 oktober van 15.00 uur tot 18.00 uur 
is onze bekende Bazaar. Ook in de Zuiderkerk.
We zijn alweer druk aan het verzamelen geweest, 
maar kunnen nog meer gebruiken.
Heeft u nog mooie spullen in de kast, kelder of 
op zolder staan die u kwijt wilt? 
Wij komen het graag ophalen. 
Namens de werkgroep,

 
Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag)

Henrike Houwers - Lidy Heusinkveld 
Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997

Verenigingen

 

COLOFON
KerkVenster is het 
nieuwsblad van en voor 
de Protestantse Gemeente 
Aalten en de Protestantse 
Gemeente Bredevoort. Het 
verschijnt elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
KerkVenster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge- 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Eindredactie: Leni Franssens, 
Ada Haasnoot, Gerda 
ter Maat, Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl
Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl
Financiën 	  
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een postabonnement 
op KerkVenster nemen. 
De abonnementskosten 

bedragen € 45,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging	 
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributiecommissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl
Vormgeving	  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06 - 2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk 	  
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
29 september 2023.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te worden 
aangeboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte bestanden (jpeg, 
etc.) aanleveren. Uiterste 
inleverdatum kopij per  
e-mail is dinsdag 19 septem-
ber 2023 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2023 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
Kerkstraat 2.
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alleen met toestemming 
en bronvermelding
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Hallo allemaal,

Het nieuwe seizoen is nu echt begonnen.De vakantie is voorbij.We gaan weer aan het werk of naar school of sport.Misschien zie je het wel als een nieuwe start.Laten we niet meedoen met de rest  omdat we dat al jaren doen.Laten we bewuste keuzes maken  en doen wat Jezus wil dat we doen.Dit kan spannend zijn, maar ik geloof  dat het belangrijk en goed is om te gaan doen.Het is niet altijd makkelijk.Ook ik vind dit niet makkelijk.Gods zegen

 
Henrike Jentink 
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Bij de Klup gaat het vooral om zelf ontdekken en 
om ‘denkvragen’. Vragen waar niet zo 1-2-3 een 
antwoord op is, of waar het niet gaat over goed 
of fout. Voorbeelden van ‘denkvragen’ zijn: Wie 
ben ik? Waar word ik gelukkig van? Bestaat er een 

God? Waar ga je heen als je dood gaat? Hoe maak 
ik het goed met mijn vriend(in) ... ? En misschien 
kan jij er nog wel veel meer bedenken. Bij de Klup 
gaan we op zoek naar ( jouw) antwoorden. Door 
samen creatief bezig te zijn, te spelen, te praten 
en te kijken en luisteren naar (Bijbel)verhalen 
probeer je te ontdekken wat belangrijk voor je is. 
En… de Klup is ook gewoon leuk en gezellig! :-) 

Voor wie en wanneer is de Klup?

De Klup is elke dinsdagmiddag (behalve in de 
schoolvakanties) in het Jongerenhuis (Ludger-
straat 66). Van 14.30-15.30 uur (inloop vanaf 
ongeveer 14.15 uur met drinken en wat lekkers) 
voor kinderen uit groep 3 t/m 5.

Je hoeft je niet aan te melden, maar dat mag 
natuurlijk wel :-). Stuur dan een mailtje of appje 
naar Heidi Ebbers (ook voor eventuele vragen kun 
je mailen of appen). 
Kom jij ook? Je bent van harte welkom en je mag 
gerust een vriend of vriendin meenemen. De 
eerste Klupmiddag van dit seizoen is op dinsdag-
middag 12 september. Tot dan!

Voor kinderen van groep 6 t/m 8 zijn we druk 
bezig om ook iets leuks te bedenken. Het zal 
waarschijnlijk een programma zijn waarbij we zo’n 
zes keer bij elkaar komen. Maar daarover lezen 
jullie meer op een volgende Andersumme. 

Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Nachtexperience  
'The Safe’ in de  

Oude Helenakerk  
voor tieners  
vanaf 12 jaar

 
In nachtexperience ‘The Safe’ 
ontmoet je een bijzonder persoon. 
Mensen vertrouwen hem van alles 
toe. Samen ontdekken we wat dit 
te maken heeft met de heilige plek 
waar je nu bent. Een experience 
die je nooit gaat vergeten.  
Durf jij het aan?

DUUR: 19.30 uur ’s avonds  
tot 08.30 uur in de ochtend 
DATUM: 30 september 19.30 uur  
tot 1 oktober 08.30 uur in de ochtend  
LOCATIE: Oude Helenakerk
 
Er kunnen max twintig jongeren  
vanaf 12 jaar meedoen,  
meld je dus snel aan bij Heidi Ebbers:  
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl. Neem 
gerust je vrienden mee! 

MEENEMEN:  
betekenisvol voorwerp 

Het toegangsbewijs dat je nodig 
hebt om deel te kunnen nemen aan de 
experience ‘The Safe’ is: dat jij een per-
soonlijk voorwerp meeneemt. Iets dat 
voor jou echt heel belangrijk is. Iets wat 
je echt niet kwijt wil raken of stuk mag 
gaan. Het mag niet (!) je mobiel zijn. 

Iets wat je bij wijze van spreken uit een brandend huis 
zou willen redden. Het kan ook een symbolisch voor-
werp zijn dat staat voor hoe jij je voelde en wat er 
daarom voor altijd toe doet. Dit voorwerp neem je mee 
en heb je nodig als je ‘The Safe’ wilt beleven! Essentieel 
is dat IEDEREEN zo’n betekenisvol voorwerp mee-
neemt, ook de leiders! 

Wat neem je nog meer mee?

Het betekenisvol voorwerp dus, je mobiel (+ oplader), 
warme kleding want het kan fris zijn in de kerk, een 
slaapmatje, kussen, een slaapzak en eventueel 
oordoppen. Spelletjes die je kunt spelen na de 
experience. 

Meer info? 

Heidi Ebbers: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl  
of kijk op heiligeplekken.nl 
 

Dit is een activiteit van Heilige Plekken, i.s.m.  
het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente. 

Nieuw seizoen van de Klup: Wat is de Klup?


