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Verstillen betekent meer dan alleen de afwezig-
heid van geluid. Het is een innerlijk proces, het 
is de overgang van druk naar stil, van de hectiek 
naar de rust. Maar ook aan rust lijkt vaak een 
gebrek te zijn. De maatschappij vraagt veel van 
ons en de lat ligt hoog. Drukte is een kenmerk 
van onze samenleving geworden. Juist daarom 
gaan veel mensen op zoek naar rust en naar 
stilte. Het zoeken van stilte is bepaald geen nieuw 
verschijnsel. AI vanaf het vroegste christendom 
zoeken gelovigen naar manieren om te verstillen. 
Drie christelijke auteurs laat ik aan het woord 
om te horen wat zij ons over verstillen te zeggen 
hebben.

Thomas à Kempis (1379/80-1471), een monnik 
uit een klooster in de buurt van Zwolle schreef in 
zijn boek over het volgen van Christus: ‘Laat alle 
geleerden zwijgen, laat alle mensen stil zijn voor 
uw aangezicht. U mag tot mij spreken, U alleen.’ 
Hij raadt zijn lezers aan een geschikt moment te 
zoeken om tijd te nemen voor zichzelf en na te 
denken over de goede gaven van God. ‘Als je nu 
eens al je zinloze gepieker van je afzette, alleen 
maar dacht aan het eeuwige geluk en al je hoop 
op God stelde, wat een rust en vrede zou je dan 
ervaren!‘ 

Thomas Merton (1915-1968) een Amerikaanse 
trappistenmonnik schrijft dat we wellicht te acti-
vistisch zijn geworden en te veel praten. Door stil 
te zijn, ontdekken we ons diepere zelf. Omgekeerd, 
wanneer we altijd maar doordraven, gaan we 
voorbij aan wie wij werkelijk zijn. Er leeft, zo zegt 
Merton, in ons een ‘zelf’, maar door de drukte en 
het geraas van onze maatschappij wordt dit ’zelf’ 
het zwijgen opgelegd. Dit innerlijke ‘zelf’ kunnen 
we volgens Merton slechts vinden in de stilte. In 
de stilte zien wij de diepere grond van ons wezen, 
in de stilte kunnen we thuiskomen bij ons zelf.
Merton voegt hieraan toe dat in de diepte van 
ons bewustzijn God zelf spreekt. Daarom is een 
vlucht voor het ‘zelf’ tegelijk een vlucht voor God. 
Door weg te vluchten van ons zelf, weigeren we 
God te ontmoeten die diep in ons aanwezig is. 
In de stilte vinden we niet alleen God, maar ook 
Gods bedoelingen met ons.

Ook voor kerken, die zich schuldig maken aan 
te veel zinloos gepraat, heeft Merton een bood-
schap. Het zou goed zijn dat deze zich een tijd in 
stilte terug zouden trekken, want in het stilzwijgen 
ligt de verdieping van ons gebedsleven en een 
terugkeer tot de wortels van ons bestaan. Door 
stilte, gebed en hoop zullen we nieuwe woorden 
van God ontvangen. We zullen een nieuw manier 
vinden om niet onze boodschap, maar Zijn bood-
schap te verkondigen.

Anselm Grün (1945), een Duitse Benedictijner 
monnik, beschrijft in een interview uit 2017 hoe 
verstillen niet automatisch leidt tot het vinden 
van rust. In de stilte kunnen gedachten boven-
komen aan aIles wat niet goed is gegaan. Rust 
vinden we slechts wanneer we niet voortdu-
rend onszelf beoordelen en wanneer we onszelf 
accepteren zoals we zijn. Onder de hectiek van 
het bestaan ligt een ruimte van stilte. Door de 
drukte van ons bestaan zijn we vaak van deze 
ruimte afgesneden. Om toegang te vinden tot 
deze ruimte moeten wij ons vrijmaken van alles 
wat ons afleidt. Dat betekent voor hem ook heel 
praktisch dat we onze telefoon wegleggen en niet 
altijd bereikbaar moeten zijn.

Het is geen toeval dat juist kloosterlingen veel 
over stilte geschreven hebben, zij leven een 
leven van stilte. Wat ze schrijven is ook voor ons 
van belang. Het is gemakkelijk om aan de stilte 
voorbij te gaan. Er zijn veel zaken die ons kunnen 
afleiden, (negatieve) gedachten die bovenkomen, 
lawaai die de stilte verstoort. Maar wie de moeite 
neemt om te verstillen zal meer rust en vrede 
ervaren. In de stilte zullen we een diepere laag 
in ons zelf ontdekken en horen wat God ons te 
zeggen heeft. Deze tijd van advent nodigt ons uit 
om te verstillen.

Dit artikel is een lichte bewerking van het artikel 
dat ds. Freerk Hovinga uit Winterswijk schreef 
voor het blad Kerkenwerk (december 2022). 

De adventstijd: tijd van verstillen	 door: ds. F. Hovinga -  Foto’s: Wikimedia Commons

Ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 

Verstillen is niet bepaald een woord dat je op Facebook of lnstagram zult tegenkomen. Toch zijn veel 
mensen op zoek naar stilte. Verstillen betekent letterlijk stil worden, maar juist aan stilte is vaak een 
gebrek. Het lijkt nergens meer echt stil te zijn. Of we nu bij de tandarts in de wachtkamer zitten of 
we doen boodschappen, bijna altijd klinkt er muziek. Het constante geruis van een snelweg op de 
achtergrond of het geluid van een voorbij zoevende trein ken ik uit ervaring. 
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’t Wördt al lechter
door Netty Hengeveld

Ik weet het nog goed. Mijn ouders hadden 
voor mijn zus en mij en onze vriendjes en 
vriendinnetjes een kinderfeestje georgani-
seerd naar de speeltuin in Engbergen. Papa 
werkte destijds als administrateur in IJzerlo bij 
loonbedrijf Hoftijzer en kon daar een trekker 
met platte wagen lenen, waarmee we van 
Varsseveld naar Voorst zouden rijden. Een 
belevenis op zich … Ook zijn lieve collega 
Marianne te Lindert-Navis wilde wel mee om 
de kinderschaar te helpen vermaken.
We hadden er die dag reuze veel zin in, maar 
’s ochtends zagen we al dat de lucht dichttrok. 
Dat beloofde niet veel goeds. Wat nu? Maar 
mijn vader – die net als wij naar buiten keek – 
dacht daar heel anders over en zei: ‘’t Wördt 
al lechter’. Hij was overigens de enige die dat 
zag … Wij zagen alleen maar donkere wolken. 
Toch kreeg hij gelijk. Het werd een geweldig 
mooie middag. 
Vele jaren later, toen hij in Nijmegen een 
grote operatie moest ondergaan waarvan we 
maar moesten afwachten of hij die zou over-
leven, schreef ik dit gedicht voor hem: 

 
’t Wördt lecht!
’t Wördt lecht.
’t Wördt al lechter!
Dat heb i’j altied al ezegd
en daoran hechte wi’j
steeds hechter.

Vertrouwen wördt toevertrouwen
an heelmeisters en engelen van Lecht.
Bi’j alles wa-j kriegt te verstouwen
wo-j deur eur op hande edragen,
bunt zie ’t die mét en veur ow vecht.

I’j ligt daor niet allene,
want de liefde geet altied met ow mét.
Die van den Enen
en die van ons: wi’j holt van ow!
A-j dat maor wét.

Eerlijk gezegd was het een wanhoopsgedicht. 
Ik was doodsbang. De hoop op een goede 
uitkomst was groot, maar mijn vertrouwen 
wankelde. En juist daardoor hechtte ik steeds 
hechter aan het Licht. Juist toen alles zo 
donker leek, was de hoop mijn enige houvast. 
Ook nu het letterlijk en figuurlijk knap duister 
is in deze wereld, hechten velen zich steeds 
hechter aan het Licht. Samen vormen we een 
kring van mensen die in een wankelend ver-
trouwen hun hoop op het Licht blijven richten. 

OverdenkingFoto’s: Protestantse Kerk Nederland
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Wij feliciteren 
Dhr. J.H. te Bokkel en mevr. B.H. te Bokkel-van 
Eerden zijn op 20 december 55 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige 
jaren samen.

Ziek

Allen die problemen hebben met hun gezond-
heid wensen we veel sterkte toe en spoedig her-
stel! Veel sterkte voor de mantelzorgers. Een fijne 
adventstijd toegewenst.

Taarten voor de kerstmarkt
 
Op zaterdag 16 december wordt er weer kerst-
markt gehouden in Bredevoort, vanaf 14.00 uur 
tot 18.00 uur op ’t Zand. Anders dan vorig jaar 
is er nu ook gelegenheid om in de kerk naar 
muziek te luisteren en koffie en thee te drinken 
in ‘t Koppelhuis. Voor ’t Koppelhuis worden zelf
gemaakte taarten verkocht. Wie het leuk vindt om 
taarten te bakken: je kunt ze inleveren ‘s morgens 
voor de kerstmarkt van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Daar staat het inpakteam klaar om de taarten in 
te pakken. Tijdens de kerstmarkt worden ze ver-
kocht. De opbrengst is voor de kerk. 

Kerstvieringen Bredevoort ouderen

In de periode voor Kerst zijn er twee kerstvieringen 
in Bredevoort. De ene wordt gehouden op don-
derdag 14 december op de Haart. Hans de Vries 
speelt en zingt daar. U krijgt een uitnodiging.
De andere kerstviering wordt op maandag 18 
december gehouden met zangkoor Taborina. Elly 
Otten doet de muzikale begeleiding (trekzak). 
Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Collectes en giften sept./ okt.

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld
Kerk

Gift via predikant/ouderling/  
wijkmedewerker  .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 90,00 
Collectes in de dienst september  .    .    .  €	 275,32 
Collectes in de dienst oktober  .    .    .    .  €	 395,35 
Collectes online diensten  .     .     .     .     .     €	 20,00 
Giften via de bank  .    .    .    .    .    .    .    .  €	 17,00 
Stiltecentrum  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 175,97

Diaconie

Gift via predikant/ouderling/  
wijkmedewerker  .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 10,00 
Collectes in de dienst augustus  .     .     .    €	 314,72 
Collectes in de dienst september  .    .    .  €	 525,37 
Collectes in de dienst oktober  .    .    .    .  €	 445,27 
Giften via de bank  .    .    .    .    .    .    .    .  €	 56,34 
Overige, o.a. koffiedrinken  .     .     .     .     .   €	 76.40 
Samen Eten   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   €	 281,00 

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2a, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06 - 5313 1832 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN  Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester 
Wim ter Maat, 
Driehonderdmeterweg 20,  
7121 KR Aalten, 
tel. 0543-564575  
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06 
e-mail: kerkrentmeesters@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06 - 2353 3499 
e-mail: pastoraleraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: 
hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-471154

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06-13 65 41 90 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

Dialectdienst 10 december 

Laot ’t mi’j maor gebeuren
Haoste iederene hef thuus wal een map 
of ordner waorin polissen en verzekerings
bewieze wordt bewaard. Want wi’j verzekert 
ons veur (of is het tegen) van alles en nog 
wat: brandverzekering, inboedelverzekering, 
autoverzekering, inzittendenverzekering en 
gao zo maor wieter. Jao wi’j hebt zelfs iets 
wat wi’j een laevensverzekering neumt. Allene 
kö-w den zelf nooit innen. Allemaole umdat 
wi’j vake bange bunt veur wat ons allemaole 
neet kan gebeuren.
Wi’j könt ok anders, maer ontspannen in 
‘t laeven staon.
A-j wilt wetten ho of dat is, kom dan op 
zundag 10 december um 10.00 uur naor de 
karkdeenst in de St. Joriskerk in Brevaort.
Veurganger is dan Jan Leijenhorst uut Reurle 
en der is metwarking van het koor ‘NooT-
zaak’ en de dialectdeenstcommissie. 

Samen Eten

De  laatste keer van 2023 is er Samen Eten op 
12  december. ‘t Koppelhuis is open om 17.30 
uur. Eten om 18.00 uur. We denken voor de maal-
tijd aan iets kerstachtigs. Opgeven bij beheerder 
Marjon, tel. 06-27504112. 

Enquête
 
In de gemeente zijn er weer verzoeken gekomen 
tot verandering van de begintijd van de kerk-
diensten. Een jaar of zes terug is daarover een 
enquête geweest in de adventstijd. Die wil het 
moderamen nu herhalen. 
 
De mogelijkheden zijn de volgende:
 
• �Houden zoals het nu is, met 09.30 uur  

zomertijd, 10.00 uur wintertijd.
• Het hele jaar 10.00 uur beginnen.
• Het hele jaar 09.30 uur beginnen.
  
U kunt hierover stemmen na afloop van de kerk-
diensten op de komende adventszondagen.

ds. Ada Endeveld
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Begroting van de kerk
 
Op de agenda van de kerkraadsvergadering 
van 21 november stond de behandeling van de 
begrotingen van diaconie en kerk. Graag geven 
we u inzicht in de inkomsten en uitgaven die 
we het komende jaar verwachten. 

Opbrengsten en baten

De verwachte inkomsten zullen ongeveer gelijk 
zijn aan het boekjaar 2022 en liggen daarmee 
wat hoger dan de begroting 2023. Aan de 
inkomstenkant verwachten we wat meer 
opbrengsten uit onroerende zaken. In 2023 
hebben we grond aangekocht, daarom krijgen 
we ook meer pachtopbrengst. De inkomsten 
uit verhuur van ’t Koppelhuis en kerk blijven 
ongeveer gelijk. De opbrengsten levend geld, 
kerkbalans en collectes zullen waarschijnlijk 
toch iets blijven dalen. Het is een trend die we 
al jaren zien. 

Uitgaven en kosten

Een onzekere factor aan de uitgavenkant 
blijven de energiekosten. De tarieven voor gas 
en stroom blijven schommelen op de energie
markt. Aan de uitgavenkant zullen ook de 
kosten voor pastoraat en beheer/ administratie 
stijgen. Voor een groot deel komt dat door de 
CAO-afspraken voor beloning. Ook zijn er meer 
uren nodig voor het beheer en de exploitatie 
van ’t Koppelhuis. 
Het saldo laat net als voorgaande jaren een 
fors tekort zien. Omdat beheersbaar te houden 
zijn we als kerk in regionaal verband met elkaar 
in gesprek en kijken we in elkaars keuken. 
Waarin kunnen we elkaar helpen, hoe ver-
sterken we elkaar om kerk te zijn en te blijven.

Als u de volledige begroting wil inzien,  
dan kan dat de komende week door een 
afspraak te maken met een van de college-
leden of door een mail te sturen aan  
boekhouding@pkn-bredevoort.nl 

Verkort Overzicht
Begroting

2024
Begroting

2023
Rekening

2022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

52.580 37.400 49.754
250 100 -591

68.100 67.700 74.476
7.070 6.150 7.047

128.000 111.350 130.686

28.310 34.260 14.016

5.150 3.850 4.815

76.342 75.400 67.693
1.430 800 1.335
6.450 6.900 6.625

38.800 31.730 34.498
3.670 4.450 3.420

450 400 444
- - 315
- - 578

160.602 157.790 133.739

-32.602 -46.440 -3.053

- - 64.585
-1.604 -1.604 -1.604
-1.604 -1.604 62.981

-34.206 -48.044 59.928

1.604 1.604 1.604
- - -
- - -54.585
- - -

1.604 1.604 -52.981

-32.602 -46.440 6.947

Protestantse gemeente te Bredevoort
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2024

Conceptversie 24-10-2023 15:29 1

Begroting 2024 - College van kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Bredevoort
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Toelichting op de begroting van 
2024 van de diaconie Bredevoort

Voor het komende jaar 2024 hebben we 
geprobeerd om een inschatting te maken van 
de inkomsten en de uitgaven. In de Kerkenraad 
van november is de begroting voor het jaar 
2024 goedgekeurd. 
Plaatselijk en wereldwijd blijven we alert op 
schrijnende armoe, noodsituaties. Naast 
nieuwe initiatieven die we het afgelopen jaar 
hebben gesteund, zijn goede ideeën van harte 
welkom. 

Opbrengsten en baten:

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we 
jaarlijks huur-en pachtinkomsten hebben van 
onroerend goed en gronden. In 2023 hebben 
we grond aangekocht waardoor deze inkom-
sten nog wat zullen stijgen. Deze vormen 
samen met opbrengsten van collectes en 
giften, de vaste basis van inkomsten. 

Uitgaven en kosten:

Bij de ‘kosten overige niet-kerkelijke eigen-
dommen en inventarissen’ zijn de kosten 
opgenomen voor belastingen, verzekeringen, 
onderhoud en beheerskosten. Verder is er gere-
serveerd voor de onderhoudsvoorziening ten 
behoeve van ons onroerend goed.

Hebt u vragen of opmerkingen over de 
begroting dan bespreken wij die graag 
met u. Neem daarvoor contact op met de 
penningmeester of stuur een mail aan  
boekhouding@pkn-bredevoort.nl
 
College van diakenen,

Bert Stronks, penningmeester 

Begroting 2024 
College van diakenen Bredevoort 
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het Licht
dat komende is
als van verre
de Geest die 
overwint
 
het Licht
van advent
herinnert ons
 
de nacht gaat voorbij
de dag ontwaakt
de schaduw
neemt ons mee
 
het Licht
van advent
blijft in ons hart
 
 

Riek Aalbers-Hiddink

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk 
werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. 
Ze is getrouwd met Bart, moeder van 
Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) 
en pleegmoeder van Gydo (15) 
en Milo (14).

Soms zijn er tranen
We hebben kittens, kleine, schattige bolletjes wol. 
De kinderen genieten ervan om ze op schoot te 
nemen, te aaien, met ze te spelen en namen te 
bedenken. Als de kittens naar een nieuw huisje 
gaan, komen dan ook steevast de tranen.
Het zijn kleine, kwetsbare beestjes en soms gaat 
het niet goed. Een van de kittens is niet helemaal 
in orde en ik besluit om naar de dierenarts te 
gaan. Voordat ik vertrek, vertel ik aan de kinderen 
dat het ook kan zijn dat de dierenarts het beestje 
niet kan helpen. Ik zie de gezichten betrekken. 
‘Gaat hij dan dood?’ vraagt mijn zoon. ‘Ik weet 
het niet, maar als de dierenarts hem niet kan 
helpen, dan kan het zijn dat de dierenarts hem 
laat inslapen,’ zeg ik. ‘Maar dat wil ik niet! Hij 
is zo lief en pluizig en schattig en knuffelig en 
grappig. Ik hoop dat hij weer beter wordt. Ik ga 
wel bidden of God hem weer beter maakt’, zegt 
hij. ‘Doe dat maar’, zeg ik.
Zijn gebed wordt niet verhoord. Terwijl ik het 
kitten aai en knuffel, zakt hij langzaam weg. Ik 

voel tranen boven komen maar slik ze weg. Met 
mijn verstand weet ik dat dit het beste is, maar 
mijn hart huilt. Thuis vertel ik mijn zoon dat de 
dierenarts niets kon doen en dat het kitten dood 
is. De tranen komen naar boven en stromen over 
zijn wangen. ‘Waarom moest dit nou? Hij was zo 
lief. Ik wil niet dat hij dood is.’ Ik geef hem een 
knuffel en samen huilen we. ‘Ik wil ook niet dat 
hij dood is. Maar soms kan het niet anders. Hij 
was te ziek’, zeg ik. 
‘Is hij nou in de kattenhemel?’ vraagt mijn andere 
zoon. ‘Nou, ik denk niet dat er een specifieke 
kattenhemel is, maar ja, hij heeft het nu goed. 
God houdt ook van de dieren’, zeg ik. 
‘Als ik straks in de hemel kom, dan kom ik hem 
vast weer tegen’, zegt hij. ‘Ja, dat denk ik ook’, 
zeg ik. 
‘Wil je hem nog zien?’ vraag ik. Hij knikt en 
samen nemen we afscheid; nog even kijken en 
aaien. Het kitten ligt in een klein doosje en het 
lijkt alsof hij slaapt. ‘Het lijkt wel alsof hij nog 

ademhaalt. Weet je zeker dat hij niet weer levend 
is geworden?’ zegt hij met hoop in zijn stem. ‘Dat 
lijkt zo, hij is er echt niet meer’, zeg ik. 
Het is ook zo vreemd; een uurtje geleden rende 
hij nog door de kamer … De dood is soms heel 
onwerkelijk. Ook ik wil dat een geliefd mens of 
dier niet sterft. Dood hoort niet bij het leven. 
Zo  heeft God het nooit bedoeld. Gelukkig is er 
een hemel en belooft God dat Hij ooit alles goed 
gaat maken. Verdrietig maar met hoop begraven 
we het beestje. 

Anneke anders

Op vrijdag 15 december is er een kerstconcert 
in de St. Joriskerk in Bredevoort. Ekaterina 
Levental presenteert met ‘De Weg’ een actueel 
muziektheater.
In deze persoonlijke voorstelling neemt Ekate-
rina Levental het publiek mee op de weg die zij 
met haar familie heeft afgelegd. Een weg die 
begint in Oekraïne, bij haar Joodse oma. Vanuit  
Tasjkent, Centraal-Azië, via Israël en diverse 
Europese landen komt Ekaterina uiteindelijk in 
Nederland aan.
In deze indrukwekkende voorstelling deelt Ekate-
rina openhartig haar ervaringen als kind in een 
migrantengezin. Afwijzing, verlies en onmacht, 
gezien door de ogen van een opgroeiende tiener.

Ten slotte

Het concert vindt plaats op vrijdag 15 december 
in de St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Aanvang 
20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur. Bij 
de uitgang zal een vrije bijdrage met een richt
bedrag van € 14,00 worden gevraagd. Kinderen 
tot 16 jaar gratis toegang. Meer informatie vindt 
u op sintjorisconcerten.nl en ekaterina.nl 

Ekaterina Levental met ‘De Weg’

Foto: Chris Koolmees
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com  

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Even voorstellen:
de volkskerstzangcommissie

Na een oproep in KerkVenster waarin werd 
gevraagd om nieuwe mensen in de volkskerst-
zangcommissie hebben we een nieuwe commissie 
gevormd. Hierbij bedanken we Rinske Jentink en 
Joke Ormel voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Na twee avonden vergaderen werd het duidelijk 
dat we een dienst willen met veel kerstliederen 
die iedereen kent en kan meezingen.
De volkskerstzang is op kerstavond 24 december 
om 19.00 uur in de Oude Helenakerk. Iedereen 
is van harte welkom. We hopen dat er ook veel 
kinderen komen om mee te zingen. 
Nadere informatie volgt in KerkVenster. Noteer 
alvast de datum in je telefoon, pc, tablet of je 
papieren agenda.
Wij hebben er zin in. Tot 24 december.

 
Rudi ter Maat , Aleid Bongen,  

Desiree Lammers, Annika Bongen

Voor reacties: rudi.termaat@pgaalten.nl. 

Diverse giften ontvangen  
via het Kerkelijk bureau
Gift voor de Voedselbank 2 x   .    .    .    .  € 	 50,00 
Via Marga Klompé voor het  
Werelddiaconaat   .     .     .     .     .     .     .     .   € 	 76,75

Via de bankrekening van de diaconie:
Malawi Gods Cares   .     .     .     .     .     .     .    € 	 50,00 
Kerk in Actie: Help kinderen  
in Oekraïne de oorlog door  .    .    .    .    .  € 	 50,00

Diaconale Hulpverlening Aalten via QRcode
periode 11november t/m 20 november  
totaal   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   € 	200,00 
Gift via de webshop voor KerkBeeld   .    €	 30,00

De opbrengst van de collectes komen  
in het volgende kerkVenster. Iedereen  
hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Ontvangen via:  �Eva Tjoelker   .    .    .    .  € 	 10,00 
Albert Scholten   .    .    .  €	 50,00 
Hannie Heusinkveld   .   €	 20,00 
mevr. Heinen   .     .     .     € 	 10,00

Wie helpt er mee?

Voor het schoonmaken van de zalen, toiletten 
e.d. van de Zuiderkerk zoeken we mensen die 
daarbij willen helpen. Je helpt dan volgens een 
rooster gemiddeld één keer per 6 weken, op een 
maandag-of dinsdagochtend (wat je het beste 
uitkomt), een paar uurtjes mee.
Het zou heel fijn zijn als er minimaal twee mensen 
aan het al bestaande groepje toegevoegd zouden 
kunnen worden.
Als je mee wilt helpen, of als je vragen hebt, neem 
dan even contact op met Ger-Jan Voerman. Dat 
kan via de mail; kerkaalten@pgaalten.nl of het 
kerkelijk bureau, tel. 0543-473250.

Vrijwilligers voor de 
stilteruimte gezocht
De stilteruimte in de toren van de Oude 
Helenakerk is nu 1,5 jaar in gebruik.  
We kunnen vaststellen dat er goed 
gebruik wordt gemaakt van de stilte
ruimte. Ook de suppoosten horen, 
op dagen dat ook de Oude Helena
kerk ter bezichtiging geopend is, 
waarderende opmerkingen van gasten.

Het bestaan van de stilteruimte is alleen mogelijk 
door vrijwilligers die de deur openen en sluiten en 
de ruimte in orde houden.
De deur wordt door een van de vrijwilligers, gedu-
rende een week, om 9.00 uur geopend en om 
18.00 uur afgesloten. Er wordt gewerkt volgens 
een rooster. Op dit moment is iedere vrijwilli- 
ger ongeveer een keer per twee maanden aan 
de beurt. Om dit zo te houden zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze groep 
willen komen versterken.
Mocht u interesse hebben, kunt u bij vragen en 
aanmeldingen terecht bij:

• �Astrid te Winkel, tel. 06 - 2601 8673 
mail: tewinkelastridm@gmail.com

• �Wilma de Jong, tel. 06 - 2262 4190 
mail: wilma.dejong@pgaalten.nl

Namens de vrijwilligers
Wilma de Jong 

Giften PBD

Giften Aalten
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In de week van 20 tot en met 25 november werd 
er door Kerk in Actie gecollecteerd voor de kin-
deren in Oekraïne. In het vorige KerkVenster is 
hier aandacht aan besteed.
Maar: Heb je de deurcollectant gemist?
Of was het aan je aandacht ontsnapt? 

Bijdragen kan nog steeds via  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. collecte kinderen Oekraïne 
Of doneer via de QR-code. 

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is bloot-
gesteld aan de gevolgen van de oorlog in het 
land. Maar de veerkracht van de mensen in 
Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de 
oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen 
ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, 
maar vooral voor hun kinderen.
Door de jarenlange contacten met Oekraïense 
kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele 
land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond 
te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen 
voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten 
op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 
steden staan mobiele locaties waar kinderen en 
hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het 
herstel van kapotgebombardeerde school
gebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

 
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij  
beveelt de collecte van harte aan.

Hartelijk dank!

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Water uit de kraan!
Hierbij een terugkoppeling van Ineke Luimes 
van de Stichting Barmuja over bestede dia- 
coniegelden van de Protestantse Gemeente 
Aalten.
Vorige maand ben ik teruggekomen uit Ethiopië. 
Daar is een ceremonie geweest omdat de mensen 
in Tegacha nu beschikking hebben over water uit 
een kraan!
Dit kon gedaan worden mede door de finan-
ciële ondersteuning van PG Aalten! Veel dank 
daarvoor!
We gaan nu geld inzamelen voor een generator 
omdat voor het volgende tappunt het water met 
een pomp naar een hoger gelegen gebied moet 
worden gebracht. 
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Oude Helenakerk

De kerkenraad wil de Oude Helenakerk voor 
de toekomst behouden, en de mogelijkheid 
scheppen om dit monument tot in lengte van 
jaren te gebruiken voor kerkdiensten van onze 
protestantse gemeente. Daarom is destijds con-
tact gezocht met de Stichting Oude Gelderse 
Kerken (SOGK), die hetzelfde beoogt: om kerk-
gebouwen in stand te houden en te behouden 
voor toekomstige generaties en voor de brede 
Aaltense gemeenschap.

Na het besluit van september 2019 om de eigen-
domsoverdracht van de Oude Helenakerk voor 
te bereiden, is het college van kerkrentmeesters 
aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. 
Hierbij stond steeds voorop dat in een concept
overeenkomst de belangen van de Protestantse 
Gemeente Aalten (PGA) centraal zouden staan. In 
die geest heeft het college van kerkrentmeesters, 
samen met de SOGK, een intentieverklaring opge-
steld. Een zorg van een deel van de gemeente 
was bijvoorbeeld dat de SGOK de huurovereen-
komst eenzijdig zou kunnen beëindigen. In de 
conceptovereenkomst is daarom vastgelegd dat 
alleen de PGA de huur kan opzeggen. En zo staan 
er nog meer zaken in de intentieverklaring die de 
belangen van de PGA veiligstellen. De intentie
verklaring is inmiddels besproken in de kleine- en 
de grote kerkenraad.

Al met al heeft het 4,5 jaar van zorgvuldige 
voorbereiding gekost om tot een goede besluit
vorming te komen over de eventuele overdracht 
van de Oude Helenakerk aan SOGK.
‘Eventuele overdracht’, u leest het goed. Want de 
grote kerkenraad kan een voorgenomen besluit 
pas omzetten in een definitief besluit, nadat de 
gemeente is gehoord. Dit ‘horen’ zal in januari  / 
februari plaatsvinden. U hebt in het voorjaar 
al kennis kunnen nemen van de verbouw-
plannen van de Oude Helenakerk, maar op deze 
gemeenteavond(en) krijgt u ook het financiële 
plaatje van de overdracht te zien en de tekst van 
de intentieverklaring.

Als de kerkenraad, na de gemeente gehoord te 
hebben, tot overeenstemming is gekomen dat 
de tekst van de intentieverklaring correct de 
belangen van de PGA weergeeft, zal de kerken-
raad de intentieverklaring accorderen. Vervolgens 
wordt de Oude Helenakerk overdragen aan de 
SOGK. Zo is gewaarborgd dat de Oude Helena
kerk ook in de toekomst ‘kerk’ blijft, waar onze 
erediensten gehouden worden.

Situatie Zuiderkerk

De Zuiderkerk is als gebouw voor veel kerke-
lijke doeleinden geschikt. De rapporten van de 
adviesgroep gebouwen (december 2013) en 
de werkgroep gebouwen (oktober 2015) bena-

drukken dat ook. Denk bijvoorbeeld aan de kerk-
zaal, de ruime aansluitende hal voor ontmoeting 
voor én na de kerkdienst en bijruimten voor ver
gaderingen. Maar ook heeft het gebouw een 
gunstige ligging, een goede bereikbaarheid, 
parkeermogelijkheden, comfort, flexibiliteit en 
diverse gebruiksmogelijkheden.

Andere geïnteresseerden

Recent hebben verschillende organisaties infor-
meel aangegeven geïnteresseerd te zijn in het 
kerkgebouw en de omliggende grond. Het is zinvol 
deze mogelijkheden te verkennen. In tegenstel-
ling tot de Oude Helenakerk heeft de Zuiderkerk 
een financiële waarde: het gebouw, inclusief 
grond, is geld waard.

Ontwikkelingen

Deze ontwikkeling biedt kansen. Daarom is het nu 
te voorbarig om een besluit te nemen over het al 
dan niet afstoten van de Zuiderkerk. Niet alleen 
externe partijen, ook gemeenteleden en klank-
bordgroepen hebben al eens (ook tijdens de in het 
voorjaar gehouden gemeenteavond) geopperd 
dat de Zuiderkerk heel goed zou kunnen dienen 
als cultureel en/of interkerkelijk centrum waarvan 
de Protestantse Gemeente Aalten eventueel ook 
gebruik kan maken.

Mocht de Oude Helenakerk worden verbouwd, 
dan kerken we voorlopig in de Zuiderkerk. Deze 
periode geeft tijd en ruimte om na te denken over 
wat we als PGA met de Zuiderkerk willen. Welke 
exploitatiemogelijkheden zijn er? Waarin kunnen 
we niet meegaan en van welke plannen van 
externe partijen kan de PGA wél deel uitmaken? 
Diverse scenario’s zijn mogelijk.

Het karakter van beide gebouwen

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat onze 
beide kerkgebouwen verschillende groepen leden 
aantrekken. Daarin zien we weerspiegeld hoe 
veelkleurig onze protestantse gemeente is, zoals 
we dat ook in het beleidsplan hebben gefor-
muleerd. Die aantrekkingskracht op de diverse 
groepen heeft onder andere te maken met de 
verschillende sfeer in beide gebouwen.

Grofweg trekt de Zuiderkerk de middengroepen 
en kinderen aan, maar ook voormalige Ooster-
kerkgangers. Er wordt wel gezegd dat de aantrek-
kingskracht er is vanwege de Regenboogdiensten 
die we in de Zuiderkerk organiseren. Maar al voor 
die tijd in 2015 was de middengroep in de Zuider-
kerk vrij goed vertegenwoordigd.

Tot de Oude Helenakerk voelen over het alge-
meen mensen zich aangetrokken die genieten 
van de liturgische diensten, met de vaste onder-
delen en rituelen die daarbij horen. Daarbij is het 
kerkgebouw ondersteunend aan de beleving die 
kenmerkend is voor dit soort diensten (w.o. Taizé 
en vespers).

Er zijn ook kerkgangers die in beide kerkgebouwen 
de diensten bezoeken, omdat ze de sfeer van 
beide willen beleven. Zo leveren de Oude Helena
kerk en de Zuiderkerk allebei nog altijd een 
belangrijke bijdrage aan de opbouw van onze 
Protestantse Gemeente Aalten.

Allereerst: de kerkenraad is zich er ter-
dege van bewust dat dit thema altijd 
weer spanningen in de gemeente te- 
weegbrengt. Een kerkgebouw is niet 
zomaar een bouwsel dat uit hout en 
stenen bestaat, het is een plek waar 
we de Here God ontmoeten. Waar we 
bidden en danken, hoogte- en diepte
punten in ons leven meemaken en 
waar we elkaar herkennen in Christus, 
kortom: een kerkgebouw is verweven 
met ons (geestelijk) leven en raakt aan 
onze diepere emoties. Daarom heeft de 
kerkenraad ook met grote zorgvuldig- 
heid en met begrip voor uiteenlopende 
gevoelens een afweging gemaakt.

Toekomst van onze beide kerkgebouwen
In het voorjaar hebben we als kerkenraad geluisterd naar de meningen en 
gevoeligheden van de gemeenteleden rond dit onderwerp: willen we met  
één of met twee gebouwen verder? De kerkenraad heeft de opmerkingen en 
suggesties, die tijdens de gemeenteavond in het voorjaar naar voren kwamen, 
genoteerd. De uitkomsten zijn besproken en gewogen.
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Twee of één kerkgebouw

In het voorjaar zijn we in gesprek gegaan met de gemeente 
over onder andere de volgende vraag:

Hoe lang willen we nog met twee  
gebouwen verder? Of kunnen  
we op termijn naar één gebouw?

 
Een verslag van deze avond is gepubliceerd in KerkVenster, 
editie 17 maart.

Als we naar het aantal kerkbezoekers kijken, kunnen we een 
groot deel van het jaar af met één gebouw. Maar het voor-
gaande maakt duidelijk dat het om méér gaat. Dat de twee 
kerkgebouwen van karakter verschillen in de wijze waarop we 
de kerkdiensten houden en hoe we dat op een verschillende 
manier beleven.

Er zijn dus twee redenen waarom het niet verstandig is te 
kiezen voor één kerkgebouw en welke dat zou zijn: de interesse 
van andere partijen voor de Zuiderkerk én de verschillende 
beleving van de kerkdiensten in beide kerkgebouwen. Maar 
er is nog een andere reden. Het sluiten van de Westerkerk en 
de Oosterkerk ging al met veel emoties gepaard. Het afstoten 
van nog een kerkgebouw zou onnodig veel leden kunnen 
kwetsen.

Voor een aantal leden blijft de Zuiderkerk een gewenst alter-
natief. De Zuiderkerk willen wij als Protestantse Gemeente 
Aalten behouden zolang dat verantwoord is en het gebouw 
– dat geldt ook voor de Oude Helenakerk - bijdraagt aan de 
opbouw van onze Protestantse Gemeente.

(Voorgenomen) besluit

En dan nu de besluiten van de kerkenraad:
• �Voorgenomen besluit: Draag de Oude Helenakerk, overeen-

komstig de intentieverklaring, over aan de SOGK. Dat biedt 
de Protestantse Gemeente Aalten de mogelijkheid om tot in 
lengte der jaren gebruik te maken van de Oude Helenakerk 
zonder de (financiële) verantwoordelijkheid die hoort bij 
eigendom. Het gebruik als kerk is daarmee gewaarborgd.

• �We nemen nog niet op korte termijn een besluit over de 
uiteindelijke keuze voor één kerkgebouw. We blijven de 
komende jaren kerken in twee kerkgebouwen. Dat ligt ook 
in lijn met wat in 2021 met de gemeente via KerkVenster is 
gecommuniceerd, namelijk dat we voorlopig gebruikmaken 
van twee gelijkwaardige kerkgebouwen. Uiterlijk twee jaar 
na de eventuele overdracht van de Oude Helenakerk aan de 
SGOK besluiten we, op basis het onderzoek naar de moge-
lijkheden rond de Zuiderkerk, hoe we verdergaan.

• �We onderzoeken daarnaast dus welke mogelijkheden er zijn 
rond de Zuiderkerk, al dan niet in eigendom.

Met het bovenstaande ontstaat voorlopig de tijd en de ruimte 
om samen kerk te zijn en dat te beleven in verschillende kerk-
gebouwen. We kunnen ons focussen op wat ons verbindt, en 
als kerkleden en vrijwilligers onze energie geven aan:
 
• �de opbouw van de gemeente
• �het versterken van ons geloof in Jezus Christus
• �het pastoraat vorm en inhoud te geven (voor jong en oud)
• �samen diensten te vieren
• �het beleidsplan uit te voeren en… 

… te zijn als een lichtend licht in Aalten.
 

kerkenraad PG Aalten

De kerk is actief in de samen
leving. Daarvoor is uw steun 
hard nodig. We hebben net de 
Sinterklaasactie achter de rug. 
We waren blij met een gift van 
de Aaltense Uitdaging waarmee 
we 50% van de kosten konden 
betalen. 

Zo hebben we 200 kinderen blij kunnen 
maken. Nu staat het volgende op de 
rol. De kerstpakketten voor de minima. 
Dit doen we samen met AladnaFM en 
Figulus. Onze Zuiderkerk is daarbij het 
zenuwcentrum. De producten worden 
daar verzameld en de pakketten samen-
gesteld en van daaruit verspreid. Voor 
deze kerstactie vragen we nu uw speciale 
aandacht en steun.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 
houden we een inzamelingsactie bij de 
supermarkten in Aalten en Bredevoort. 
We delen dan aan het winkelende publiek 
een lijstje uit met artikelen die we graag 
willen schenken aan de minima. We 
hopen dat bij het verlaten van de winkel 
de artikelen aan ons worden geschonken. 
Dit lijstje is samengesteld door een paar 
mensen die zelf in armoede moeten 
leven. We hebben ook gemerkt dat ze erg 
blij zijn met waardebonnen die kunnen 
worden besteed bij een plaatselijke 
warme bakker, slager of groenteboer. 
Maar voor deze bonnen hebben we wel 
geld nodig.

U kunt ons daarbij helpen door een gift  
over te maken naar de stichting
Diaconale Hulpverlening Aalten  
op rekeningnummer  
NL24 TRIO 0338 6054 60.
 
U kunt ook een bedrag overmaken 
naar de diaconie van de  
Protestantse Gemeente in Aalten:  
NL 41 RABO 0300 2165 48  
 
of via bijgaande QR-code.

het Sociaal Diaconaat  
van de PG Aalten 

Donatie gevraagd voor kerstpakketten  
voor de minima
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	December 2023 
 
Vrijdag 	 1 	 Jesaja 63: 7-14 
Zaterdag 	 2 	 Jesaja 63: 15-64: 2 
Zondag 	 3 	 Jesaja 64: 3-11 
 
Maandag 	 4 	 Openbaring 17: 1-8 
Dinsdag 	 5 	 Openbaring 17: 9-18 
Woensdag 	 6 	 Openbaring 18: 1-8 
Donderdag 	 7 	 Openbaring 18: 9-24 
 
Vrijdag 	 8 	 Openbaring 19: 1-10 
Zaterdag 	 9 	 Openbaring 19: 11-21 
Zondag 	 10 	 Psalm 35: 1-10 

 
Maandag 	 11 	 Psalm 35: 11-28 
Dinsdag 	 12 	 Openbaring 20: 1-10 
Woensdag 	 13 	 Openbaring 20: 11-15 
Donderdag 	 14 	 Psalm 123 
 
Vrijdag 	 15 	 Jesaja 65: 1-7 
Zaterdag 	 16 	 Jesaja 65: 8-16 
Zondag 	 17 	 Jesaja 65: 17-25 
 
Maandag 	 18 	 Psalm 80 
Dinsdag 	 19 	 2 Samuël 5: 1-5 
Woensdag 	 20 	 2 Samuël 5: 6-16 
Donderdag 	 21 	 2 Samuël 5: 17-25 
Vrijdag 22 	 2 	 Samuël 6: 1-11 

Door de week 

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 

• Donderdag 14 december
• Donderdag 21 december

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 

• Donderdag 7 december

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00 - 11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

Neem en lees

WEL 
KOM

Bij de diensten Aalten 12

Taizéviering  
zondag 3 december 
De gemeenschap van Taizé in Frankrijk telt een 
honderdtal broeders, katholiek en van verschil-
lende protestantse afkomst, uit bijna dertig 
landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeen-
schap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een 
concreet teken van verzoening tussen verdeelde 
christenen en gescheiden volken.
Zondag 3 december is de eerste zondag van 
Advent. We vieren dan vanaf 19.00 uur het feest 
van het Licht. We lezen samen, bidden samen en 
zingen samen (met de cantorij o.l.v. Harry van 
Wijk). Van harte welkom.

ds. Elizabeth van Deventer

 
Kerstzangavond 
Zaterdag 16 december 19.30 uur, 

Zuiderkerk

Evenals in voorgaande jaren organiseert het Aal-
tens Christelijk Mannenkoor ruim een week voor 
Kerst een muzikale avond in de Zuiderkerk (19.30 
uur) waarin we door middel van zang en muziek 
de geboorte van onze heer Jezus gedenken.
Dit jaar werkt het popkoor Friends uit Lichten-
voorde onder leiding van Johan Klein Nibbelink 
mee aan dit concert. Het orgel wordt bespeeld 
door Joop Ormel. Hij begeleidt ook de samen-
zang. Het ACM staat onder leiding van Mathijs 
Dubbeldam en de begeleiding op de piano wordt 
verzorgd door Yvonne Beeftink. Een aantal lie-
deren zal het ACM samen met sopraan Rachel 
Westerveld ten gehore brengen. 

NEW LIFE – KiU-dienst 
17 december

De  KiU-werkgroep heeft de morgendienst op de 
derde adventszondag 17 december samen met 
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk voorbereid. Tijdens deze 
viering zullen we samen genieten van de klanken 
van fanfaremuziek, die de sfeer van verwachting 
en hoop versterken. Christelijke muziekvereniging 
De Eendracht zal deze dienst begeleiden. Deze 
dienst staat in het teken van het thema ‘Nieuw 
Leven’.
In de aanloop naar Kerst willen we stilstaan bij 
de betekenis van de geboorte van Jezus en het 
licht dat Hij brengt in ons leven. Laat ons samen 
deze tijd van advent beleven als een periode van 
verwachting en vernieuwing. In deze dienst zal 
muziek een belangrijke en centrale rol innemen. 
Waarom de naam van deze dienst NEW LIFE 
heet en niet NIEUW LEVEN zal in deze dienst 
duidelijk worden. We nodigen u van harte uit om 
deze speciale dienst bij te wonen en samen het 
bijzondere karakter van het seizoen te delen. Dit 
door samen te zingen, bidden en te luisteren naar 
prachtige muziek.

Datum: 	 17 december  
Tijd: 	 10.00 uur (09.30 uur koffie)  
Plaats: 	 Zuiderkerk 
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Zondag 3 december 2023 
Eerste Advent

	 Oude Helenakerk
19.00 uur: 	� ds. E. van Deventer – Taizédienst 

m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: 	 Kinderen in de knel
 
	 Zuiderkerk
09.30 uur: 	� ds. H.J. Zeldenrijk – Liturgische 

dienst, doopdienst
collecte: 	 Kinderen in de knel

Zondag 10 december 2023 
Tweede Advent
 
	 Oude Helenakerk
09.30 uur: 	� ds. F. de Jong – doopdienst
collecte: 	 Kinderen in de knel 

	 Zuiderkerk 
10.00 uur: 	 mevr. H. Ebbers – Kliederkerk
collecte: 	 Kinderen in de knel

Zaterdag 16 december 2023
 
	 Zuiderkerk
19.30 uur 	� Kerstzangavond –  

m.m.v. Aaltens Christelijk 
Mannenkoor en popkoor Friends

Zondag 17 december 2023 
Derde Advent
 
	 Zuiderkerk
10.00 uur: 	� ds. H.J. Zeldenrijk – KiU-dienst 

m.m.v. De Eendracht
collecte: 	 Binnenlands diaconaat

Zondag 3 december 2023 
Eerste Advent
 
	 St. Joriskerk 
10.00 uur: 	 ds. A.G. Endeveld  
collecte: 	 Diaconie
uitgangscollecte: 	 Kerk

 
 
 
 
 
Zondag 10 december 2023 
Tweede Advent
 
	 St. Joriskerk
10.00 uur: 	 �dhr. J. Leijenhorst, Ruurlo –  

dialectdienst  
m.m.v. NooTzaak

collecte: 	 Kerk 
uitgangscollecte: 	 Diaconie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 december 2023 
Derde Advent
 
	 St. Joriskerk
10.00 uur: 	 mevr. P. Veerbeek, Dinxperlo 
collecte: 	 Diaconie 
uitgangscollecte: 	 Kerk

Zaterdag 2 december 2023

 
	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 dhr. B. Brethouwer
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 mevr. M. Rots
 
 
 
 
 
Zaterdag 9 december 2023

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. C. Maris
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 mevr. R. Jentink 
 
 
 
 
Zaterdag 16 december 2023

	 Stegemanhof
19.00 uur: 	 Evangelisatiekoor
 
	 Beth San 
19.00 uur: 	 mevr. M. Rots

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

KinderenBloemengroet Aalten

Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk  
in het keldertje van Elim. 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- fam. Ottevanger, Hoge Veld 1a
- fam. Ebbers, Prinsendijk 4 
- mevr. van Eerden-Scharpert, Middelkampweg 5 
- fam. Wevers, Ahavestraat 38
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Overleden
Op 15 november is mevr. Ida Kassies-Kaemingk, 
Het Verzet 64, overleden. Ze is 71 jaar geworden. 
Na een tijd van ziekte waarin haar gezondheid 
steeds verder afnam, is ze rustig heengegaan. We 
wensen alle familie, geliefden en nabestaanden 
troost toe bij dit grote verlies. Ida vertrouwde met 
heel haar hart op God, haar Vader en op Jezus, 
haar Heer. Dit spreekt ook uit de tekst op de 
rouwkaart:

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
‘Ik ben die ik ben’ is Uw eeuwige naam. 

Hans Maat, Sela Music

Op 19 november is dhr. Martin van Wolferen, 
Varsseveldsestraatweg 29/E, overleden. We 
wensen zijn vrouw Wil en de kinderen en klein
kinderen sterkte, kracht en troost toe in de tijd die 
komt. 

Ziekte en herstel

Mevr. Wilma Luiten-Verschoor, Haartseweg 29, 
heeft de afgelopen tijd immuuntherapie gehad 
tegen kanker. Omdat de resultaten tegenvallen, 
wordt er gekeken welke behandeling er nu moge-
lijk is. We wensen haar veel wijsheid en kracht  
toe.
Mevr. Gerrie van Klompenburg-Kloek, ‘t Slaa 6, 
mocht na een tijd van revalidatie en herstel weer 
naar huis. Daar is ze erg blij mee. Ze zal daar de 
komende tijd verder werken aan haar herstel. 
Heel veel sterkte daarbij Gerrie.

Huwelijksjubileum

Dhr. Kees Veenstra en mevr. Minke Veenstra-
Westra, Plein-Zuid 1/A, zijn op 20 december 55 
jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. Ze zijn 
God dankbaar voor alle jaren die Hij ze samen 
heeft gegeven. We wensen jullie een heel fijne 
dag toe en Gods nabijheid en zegen voor de tijd 
die komt.

Pastoraal wijkteamoverleg

Op 7 november was het pastoraal wijkteam-
overleg van wijk Zuid-Blauw. We hebben een 
goede avond gehad. Fijn dat jullie er waren!  
We hebben dingen gedeeld die ons bezig hielden. 
We hebben de openstaande vacatures besproken 
en we zijn blij dat er mensen bereid zijn om zich 
in te zetten voor secties die vacant zijn of die van 
iemand het bezoekwerk over wil nemen omdat 
die stopt. Mooi!
Er zijn enquêtes uitgedeeld om te verspreiden in 
de eigen secties. We hopen op deze manier een 
beter beeld te krijgen van wat er nodig is en waar 
behoefte aan is binnen de gemeente. Het tweede 
deel van de avond hebben we gezellig met elkaar 
kunnen praten met een hapje en een drankje 
erbij.

Bezoekmedewerkers

Na vele jaren zich met veel passie en plezier te 
hebben ingezet als bezoekmedewerker, zijn 
Willy van Eerden, Kriegerdijk 13c en Annie ter 
Haar-Hoftijzer, Tubantenstraat 29, daar nu mee 
gestopt. Ook Co Soede-Voorneveld, Dinxperlose
straatweg 92, gaat vanaf januari stoppen met 
haar bezoekwerk. Willy, Annie en Co: heel harte-
lijk bedankt voor al jullie tijd, liefde, zorg en inzet. 
We wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe.

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:
 
  3 dec. �mevr. H.B. Heezen-Piek 

Ludgerstraat 15/10, 7121 EG
  3 dec. �dhr. G.W. Houwers 

Batenweg 4, 7121 RJ
  4 dec. �mevr. E. Jansen-Douma 

Smitskamp 94, 7121 HK
  4 dec. �mevr. E.G. Kempers-Ebbers 

De Hare 82, 7121 XJ
  4 dec. �mevr. P.Th. Wisselink-Erfmann 

Oosterkerkstraat 1, 7121 AJ
  6 dec. �dhr. W.J. Stronks 

Engelandsdijk 1, 7122 PJ
  7 dec. �dhr. A.J. Nijman 

Saksenstraat 18, 7122 CL
  7 dec. �dhr. A.J.A. Stronks 

Haartsestraat 43/2, 7121 CW
  8 dec. �dhr. G.G. van Eerden 

Zuiderlaan 17, 7122 AC
10 dec. �dhr. G.B.J. Somsen 

Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
10 dec. �mevr. J. Neerhof-Schreurs 

Manschotplein 48, 7121 BM

10 dec. �dhr. J.B. Jansink 
Molenkamp 68, 7121 WG

11 dec. �mevr. W.J. ter Haar-Onnink 
Geurdenstraat 22, 7122 CG

11 dec. �mevr. H.G. Papiermole-Hallers 
Molenstraat 15, 7122 ZW

11 dec. �mevr. H.W. Klein Entink-Ebbers 
Haartsestraat 88, 7121 WK

12 dec. �dhr. A.J. Duenk 
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK

13 dec. �dhr. G.J. Weikamp 
Geurdenstraat 21, 7122 CG

13 dec. �mevr. H. Ruessink-Pennings 
Sondernweg 20/A, 7122 LM

13 dec. �mevr. M. Korten-Jansen 
Lurvinksteeg 3/A. 7122 KA

14 dec. �mevr. H.J.G. Luijmes-Kalf 
Morgenzonweg 29/10,  
7101 BH Winterswijk

14 dec. �mevr. G.A. Kuijk-ter Heurne 
Koeweide 76, 7121 EK

15 dec. �mevr. G.J. van Eerden-Veerbeek 
Manschotplein 55, 7121 BL

15 dec. �dhr. D.W. Perebolte 
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC

15 dec. �dhr. E.G. Wamelink 
Zuiderkruis 13, 7122 WX

16 dec. �dhr. H.J. ter Horst 
Ludgerstraat 4/D, 7121 EM

17 dec. �mevr. W.G. Hobé-Hoftijzer 
Geurdenstraat 43, 7122 CG

17 dec. �mevr. B.A. Lammers-Salemink 
Geurdenstraat 86, 7122 CG

17 dec. �dhr. G.W. te Hennepe 
Saturnus 33, 7122 XP

17 dec. �mevr. F.S. Jansen-Lensink 
Manschotplein 37, 7121 BL

18 dec. �mevr. J.H. Esselink-Vonderhorst 
Reviusstraat 70, 7121 VZ

19 dec. �mevr. Th.G.J. Nijman-Grievink 
Veldweg 6, 7122 KD

19 dec. �mevr. J.B. ter Maat-Klijn Hesselink 
Ludgerstraat 21/03, 7121 EG

19 dec. �mevr. J.G. Aalbers-Huinink 
Geurdenstraat 76, 7122 CG

19 dec. �dhr. Th. Rozema 
Hogestraat 6, 7122 BV

19 dec. �mevr. E.R. Blanken-Zomer 
Dalweg 27, 7122 BB

20 dec. �dhr. B.H. Deunk 
Vredenseweg 81/E/266,  
7101 LM Winterswijk

Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar.

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 
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Huwelijksjubilea

Gerrit en Willy Simmelink-Stronks, Lage Veld 32, 
zijn 7 december aanstaande 50 jaar getrouwd. 
In dankbaarheid hopen zij hun gouden huwelijk 
met hun kinderen en kleinkinderen te vieren. Wij 
wensen hen een mooie, gezegende dag toe!

Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw 
jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan 
even contact op met de predikant/kerkelijk werker 
van uw wijk. Dan wordt een berichtje geplaatst.

Zieken

Johan Ebbers, Tubantenstraat 92, is na een val in 
het SKB, afdeling D1, terechtgekomen. Vanwege 
de vele breuken zal het nog een langdurig traject 
worden. We hopen dat hij goed mag herstellen en 
wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe.

Overledenen
Op 2 november overleed in de leeftijd van 77 
jaar in het ziekenhuis in Winterswijk Wilhel-
mina Cornelia Brouwer. Wicky, beter bekend als 
‘juffrouw Brouwer’, werkte meer dan 40 jaar als 
leerkracht aan de Groen van Prinstererschool in 
Aalten. In de weekenden en tijdens haar vakan-
ties was zij vaak te vinden bij haar familie in 
de omgeving van Ellecom. In de kerk aldaar 
hebben wij op 8 november dan ook afscheid 
van haar genomen, waarna zij is begraven op de 
begraafplaats Ellecom-De Steeg. Voor de Oude 
Helenakerk is zij velen jaren als suppoost actief 
geweest. We wensen haar familie en vriendinnen 
troost en nabijheid toe.

Op 12 november, nog geen zes weken na het 
overlijden van zijn vrouw Grada, overleed Wim 
ter Maat (Ambthuis Bredevoort) in de leeftijd van 
89 jaar. Wim had al een en ander opgeschreven 
voor zijn afscheid, waaronder het lied ‘Een haven 
van rust’. Daar verlangde hij naar. Tijdens de 
afscheidsplechtigheid op 18 november lazen wij 
bij dit lied uit Psalm 107, 28-30 in de vertaling 
van de werkgroep Dialect en Religie:

Toen schreeuwden ze naor UM in euren nood, 
Hie redden eur uut eure angsten. 
Hie bracht den storm tot zwiegen, 
de golven leien zich. 
Zie waren bli’j, dat dee röstig worden, 
Hie bracht eur naor den haven,  
			   waor-t ze hen wollen.

We wensen Wim toe dat hij zijn rust heeft 
gevonden bij God. De kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en de familie wensen we toe 
dat God hen als een zachte, zwoele wind een 
steuntje in de rug geeft.

Heel onverwacht overleed op 15 november, in 
de leeftijd van 82 jaar, Jan Radstaak, Tubanten-
straat 92. Op 23 november namen we in een 
dankdienst in de Oude Helenakerk afscheid van 
een humoristische, zorgzame, gedreven man die 
nog zo midden in het leven stond en van het 
leven genoot.
Daarbij lazen we zijn belijdenistekst:  
Jesaja 40:31 

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

We hopen dat zijn vriendin Annie, de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, zijn zus, verdere 
familie en vrienden troost en kracht mogen 
krijgen om dit verlies te kunnen dragen.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werk-
dagen: maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 20.30 uur.

Nieuwe bezoekmedewerkers
Marleen Melis, ‘t Slaa 56A, zal de sectie van 
Annie ter Haar overnemen en Trudi van Delden-
Kooijman, Reviusstraat 42, zal de sectie volgend 
jaar van Co Soede overnemen. Marleen en Trudi; 
we zijn blij dat jullie het bezoekwerk over willen 
nemen. We wensen jullie veel plezier en zegen bij 
jullie werk.

Vacant
We hebben nog een aantal secties waar geen 
bezoekmedewerker aanwezig is of die tijdelijk 
door iemand anders wordt waargenomen. Mocht 
je het ook leuk vinden om mensen te bezoeken 
dan ben je van harte welkom. Samen kunnen we 
zorgen voor elkaar. De volgende secties hebben 
nog iemand nodig:
Sectie 1C: Lohuisweg 7121 JL, JM, 7123 EE
Sectie 2A: �Haartseweg 7121 LB,  

Heijinkdijk 7121 LC, Eskesweg 7121 LZ
Sectie 5F: Polstraat 7121 DK en DL : 9 adressen
Sectie 7F: �De Hare 94-164, 7121 XK  

en XL: 21 adressen

Kerstviering
Op vrijdag 15 december is de kerstviering van 
wijk Zuid-Blauw in gebouw Elim.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom! We 
beginnen om 14.30 uur. We sluiten de middag af 
met koffie en krentenbrood. Misschien kunt u het 
vast op de kalender of in uw agenda zetten. We 
hopen er met elkaar een inspirerende en gezellige 
middag van te maken.

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Pastoraat

‘Meeleven en omzien naar elkaar’ is het motto 
van de Protestantse Gemeente Aalten. De bezoek-
medewerkers vormen een belangrijke rol bij het 
contact met gemeenteleden. Uit bijeenkomsten 
met de bezoekmedewerkers is gebleken dat niet 
ieder gemeentelid een bezoek of kaart op prijs 
stelt. Op de brief die wordt rondgebracht door 
de bezoekmedewerkers kunt u aangeven welke 
manier van pastoraat u prettig vindt. Daarnaast 
kunt u altijd blijde of verdrietige bijzonderheden 
aan de bezoekmedewerker doorgeven. Zo geeft u 
de Protestantse Gemeente Aalten de gelegenheid 
met u mee te leven in goede en minder goede 
dagen op een manier die bij u past.

Zieken

Mensen uit de wijk die lijden aan lijf of leven, 
lichamelijk of psychisch, wens ik een voorspoedig 
en zo mogelijk volledig herstel toe. Mocht u zelf 
te maken hebben met ziekte of tegenslag en een 
bezoek van uw predikant op prijs stellen, laat 
mij dat dan alstublieft (eventueel via de bezoek
medewerker) weten.

Kerstmiddag
Op dinsdag 12 december is de jaarlijkse kerst-
middag voor gemeenteleden van 70 jaar en 
ouder uit de wijk Zuid-Paars (en Oranje). Vanaf 
14.00 uur bent u welkom in Elim voor een kopje 
koffie of thee met wat lekkers. Het wordt vast 
weer een gezellige middag.

Nascholing
Ik kijk terug op leerzame en zinvolle nascholings-
dagen in Doorn. Het thema was deze keer litur-
giek. We hebben het o.a. over voorbeden en het 
Heilig Avondmaal gehad. In januari, om precies 
te zijn op 15 en 16 januari is de volgende nascho-
ling gepland.

Social media
Op mijn facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriend-
schapsverzoeken van gemeenteleden worden 
zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen
Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik u 
mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals een 
(te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of ver-
gadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo snel 
mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op de 
voicemail achterlaten, of anders een whatsapp-
berichtje sturen of mij mailen. Mijn nieuwe mail-
adres is: elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl . 

Elizabeth van Deventer

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant 
Hoge Es 6  
7122 ZC Aalten 
tel. 06-10855041 
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Elizabeth 
van Deventer
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Wilt u een beroep op mij doen in verband met het 
voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag 
tijdig een telefoontje zodat we onze agenda’s 
met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en 
het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Overleden
Op 17 november is overleden Henk Onnink, Gen-
dringseweg 16, in de leeftijd van 69 jaar. Wij 
wensen zijn vrouw Rikie, de kinderen en de klein-
kinderen Gods nabijheid toe in dit grote verdriet 
en gemis dat in hun leven is gekomen.

Ziekenhuis
Na een opname in het ziekenhuis van Winters-
wijk is Hermien Kämink, Navisweg 1A, voor een 
periode van revalidatie gegaan naar Woonzorg-
centrum en verpleeghuis Antonia in Terborg. Wij 
wensen haar en alle zieken veel moed en kracht 
toe. 

Doopdienst
Op 3 december mag in de morgendienst in de 
Zuiderkerk Linde gedoopt worden. Linde is de 
dochter van Pascal en Annerieke van der Bol-
Faber, Da Costastraat 9 in Arnhem. We zien uit 
naar een blijde dienst!

Huwelijksjubileum
Op dinsdag 12 december mogen Karel en 
Johanna Beernink, Rosierweg 4, vieren dat zij 60 
jaar geleden getrouwd zijn. Wat een prachtig 
hoogtepunt om dat samen te mogen meemaken. 
Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een 
geweldig vreugdevolle dag met allen die jullie lief 
zijn.

Afscheid bezoekmedewerkers
Na vele jaren hebben we afscheid genomen van 
Henk en Joke ter Maat, Stationsstraat 29. Zeer 
bedankt Henk en Joke voor alles wat jullie vele 
jaren lang, ook al eerder in andere functies, voor 
onze gemeente betekend hebben.
Helaas is het nog niet gelukt om voor deze sectie 
12B een opvolger te vinden.
Toch zou het heel fijn zijn als dat wel gaat lukken. 
Mochten we jou over het hoofd hebben gezien 
om te vragen en begrijp je daar niets van, aarzel 
dan niet om mij even te bellen.

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Verhuizing

Van Henk en Sinie te Grotenhuis kwam een ver-
huisbericht binnen. Zij zijn verhuisd van de Lich-
tenvoordsestraatweg 51A naar Hogestraat 129, 
7122 BT Aalten. Wij wensen hen alle goeds en 
veel gelukkige jaren in hun nieuwe huis. En dat 
het spoedig ‘thuis’ mag zijn. 

Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr. Gerrit en Mien Nijenes-Nellestein, 
Heuvelweg, hopen 11 december hun gouden 
huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen het dia-
manten huwelijkspaar voor de toekomst liefde-
volle jaren en Gods zegen toe. 

Overlijden

Op 2 november overleed Bernard Klijn Hesselink, 
Oosterkerkstraat 1, voorheen wonende aan de 
Welinkweg 6a. Bernard werd 94 jaar. In liefde 
heeft de familie hem losgelaten. Dora, (schoon-) 
kinderen en kleinkinderen, Gods troost en sterkte 
gewenst in dit verlies. 
Op 10 november is mevr. Joke Inia-Feenstra, Koe-
weide, overleden. Wij wensen Sjoerd en familie 
veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe in 
dit verlies.

Ziekte

Mevr. Knuvers-Lammers, Manschotplein, verblijft 
na een ziekenhuisopname ter revalidatie in Prons-
weide. Haar adres: Revalidatie team 2, kamer 108. 
Wij wensen haar van harte een goed herstel toe. 
Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te 
maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek 
zijn beterschap, een voorspoedig herstel, gene-
zing en heling toewensen. Tevens ook moed, 
kracht en doorzettingsvermogen.
U allen en tevens ook allen die zorg hebben om of 
zorgen voor mensen die ziek zijn Gods merkbare 
nabijheid en zegen. Ter bemoediging:

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,  
en Ik zal u rust geven.

(Matteüs 11-28 NBV51) 
 
Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis 
opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is 
het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de 
mensen soms groot.

Dankbaarheid

Van een echtpaar uit onze wijk ontving ik het vol-
gende bericht:
Met dankbaarheid kijken wij terug op ons leven 
samen. Samen hebben wij een hoge leeftijd 
bereikt. Samen gaan wij nu een nieuwe levens-
fase in. Samen wonen is niet meer mogelijk, nu 
een van ons in het verpleeghuis is gaan wonen. 
Dit is verdrietig en moeilijk. Desondanks zijn we 
dankbaar dat we nog steeds samen mogen zijn. 

Vacante sectie /contactpersoon

Misschien voelt u ervoor bezoekwerk te gaan 
doen, maar twijfelt u en heeft u hierover 
vragen. Sectie 23A, Lijsterbeslaan, is vacant. Ook 

wordt er een contactpersoon voor de Slaaborg 
gezocht. Voor informatie over bezoekwerk kunt 
u contact opnemen met de secretaresse van de 
Protestantse Bezoek Dienst, mevr. Joke Rutgers, 
tel. 0543-476368 of met mij.

Wijkdag 2024

Voor de organisatie van de wijkdag deed ik in de 
vorige KerkVenster een oproep voor twee mensen 
om te helpen met organiseren. Deze oproep heeft 
een aanmelding opgeleverd. Veel dank! Mocht er 
nog iemand zijn die wil helpen organiseren? … ik 
hoor het graag!

Advent

Het woord advent, komt van het Latijnse 
‘adventus’ wat ‘de komende’ betekent. God komt 
naar ons toe. In de geboorte van Jezus wordt 
de menswording van God in de wereld herkend. 
Jezus’ daden werden en worden als een ‘licht’ in 
de ‘duisternis’ van het bestaan ervaren. In hem 
mogen we Gods licht voor de mensen herkennen. 
Een lichtend voorbeeld om naar te leven.

Doe de lichten aan

Doe de lichten aan
tegen alle duister in
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar. 

Marinus van den Berg

U allen een goede adventstijd gewenst.
 
Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker  
pastoraat, wijk Noord-Geel

Wilma de Jong

Wijk Kobus

Jan en Ineke Heideman zijn erg blij met al de 
kaarten die ze gekregen hebben uit de gemeente 
voor hun 50-jarig huwelijk. Helaas is Jan sindsdien 
in het ziekenhuis geweest vanwege een beroerte. 
Hij is inmiddels weer thuis en heeft tijd nodig 
voor herstel.
Zij kunnen het gebruiken, en andere mensen in de 
wijk ook: een ‘baksel van liefde’.
 
Wie nog meer mensen kent die in aanmerking 
voor zo’n bemoedigend baksel, stuur het door. 
Dit is een kadootje uit het netwerk rond Kobus, 
verschillende mensen in de wijk die het belang-
rijk vinden om naar elkaar om te zien. Daar zitten 
mensen tussen die beter dan gemiddeld taarten 
en cakes kunnen bakken. Wie in de wijk een 
steuntje nodig heeft, en of hij/zij nu lid van de 
kerk is of niet, geef het door. 

ds. Folkert de Jong

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel. �0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@pgaalten.nl

Folkert de Jong

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wilma.dejong@pgaalten.nl

Wilma de Jong
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Children of Men
 
Woensdag 13 december,  
inloop 19.30 uur in Schiller:  
met de favoriete film van de dominee! 

Een actiefilm, die eigenlijk … een kerstfilm is.
De film vertelt het verhaal van een wereld waarin 
geen kinderen meer worden geboren. Er hangt 
een grijze hopeloze waas over de wereld. 
De film laat ons meerennen met Theo Faron 
(Clive Owen) die in contact gekomen  is met Kee, 
een illegale immigrant … die zwanger is. Theo 
en Kee komen aan in Bexhill, een overbevolkt 
vluchtelingenkamp dat veel weg heeft van een 
concentratiekamp. Kan in deze duistere plek hoop 
worden geboren?

Vluchtelingen, xenofobie, vervuiling, verharding 
en verlies van hoop en vertrouwen. Dit zijn de 
thema’s die de film kleuren en die voor de kijker 
dichtbij kunnen komen. Het is het verhaal van 
onze tijd, maar deze thema’s geven niet de kern 
aan van de film. In wezen gaat het om een zoek-
tocht naar hoop. Kan het kind werkelijk hoop 
brengen? 

Een goede film om na te bespreken met een 
biertje. De film start om 20.00 uur. Welkom!

 
ds. Folkert de Jong

Predikant PG Aalten, tel. 0543-450600
Köstersweide 38, 7121 HH, Aalten
http://www.kerkvenster.nl/  

 

WOENSDAG
13 DECEMBER 
20.00 UUR

FILMAVOND:
CHILDREN
          OF MEN

OERKROEG
SCHILLER - AALTEN

Biertje met de dominee

Gebedsgroep  
woensdag 29 november
 
Op verzoek van een aantal gemeenteleden zijn 
we dit voorjaar gestart met een gebedsgroep. 
Op de laatste woensdag van de maand komen 
we om 19.00 uur samen in het Jongerenhuis, 
Ludgerstraat 66. We leggen voor aan God wat 
op ons hart ligt. Even voor 19.30 uur sluiten we 
af. De groep mag best groeien! We zien je graag 
op woensdag 29 november om 19.00 uur in het 
Jongerenhuis. In december komt de gebedsgroep 
niet bijeen.

Folkert de Jong
Elizabeth van Deventer 

Op deze laatste zondag voor Kerst, 
24 december, vieren we de morgen
dienst in de Oude Helenakerk in de 
vorm van een ‘Festival of nine Lessons 
and Carols’. Graag wil ik u alvast iets 
meer vertellen over deze dienst.

Allereerst het woord ‘Festival’. In onze taal heeft 
dit woord de associatie van een grootse happe-
ning à la Zwarte Cross of iets dergelijks. In het 
Engels betekent dit woord gewoon ‘bijeenkomst’. 
Dat kan inderdaad groots zijn, maar dat hoeft 
niet. Een ‘Festival of nine Lessons and Carols’ 
betekent dus niet anders dan een bijeenkomst, 
een samenkomst rond negen bijbellezingen en 
liederen.
Dit is een liturgie die rond Kerst in veel Angli-
caanse kerken wordt gebruikt, en die ook steeds 
bekender in Nederland wordt. Een prachtige 
liturgie met lezingen uit de Bijbel, vanaf het 
moment dat Adam ongehoorzaam wordt aan 
God, tot aan de geboorte van het kind Jezus, 
afgewisseld met het zingen van kerstliederen, 
door de cantorij en door de hele gemeente.
Deze manier van Kerst vieren is ontstaan in 
Truro, een Engelse stad in het zuid westen van 
Engeland. Eind 19e eeuw heeft de bisschop van 
de kathedraal aldaar, deze bijbellezingen uitge-
kozen. De negen bijbellezingen zijn destijds met 
zorg uitgekozen. Niet alleen het geboorteverhaal 

wordt verteld, maar ook de achtergrond ervan, 
en allerlei profetieën waarin de geboorte wordt 
voorzegd. Het begint met Genesis 3 waarin Adam 
en Eva ongehoorzaam zijn aan God, maar waarin 
God hen de belofte van herstel geeft, doordat ‘de 
kop van de slang verbrijzeld zal worden’. Daarna 
komt de lezing over de belofte van God aan 
Abraham, de profetieën van Jesaja en Micha. Dit 
mondt uiteraard uit in de lezingen over de aan-
kondiging door de engel Gabriël, over de herders, 
de engelenzang, en de wijzen. De laatste lezing 
is het indrukwekkende eerste hoofdstuk uit het 
Johannesevangelie: In het begin was het Woord, 
het Woord was bij God en het Woord was God.
Deze liturgievorm viel direct bij velen in goede 
aarde, en werd al snel in grote delen van Enge-
land toegepast. Sinds de uitvoeringen door het 
koor van het beroemde Cambridge’s King’s Col-
lege, is het ‘Festival of nine Lessons and Carols’ 
wereldwijd bekend geworden. En met reden! 
Een prachtige vorm om met elkaar de komst 
van Jezus, als mens naar de aarde, te vieren! 
De lezingen worden afgewisseld met het zingen 
van liederen door de cantorij en door de hele 
gemeente. De meeste liederen zullen bekend, en 
ook zeer geliefd zijn. Andere liederen kent u mis-
schien van een programma als ‘Songs of Praise’. 
We sluiten de dienst op zondag 24 december af 
met ‘Komt allen tezamen’. Dat is altijd weer een 
indrukwekkend lied, en een mooie verbinding 
naar Eerste Kerstdag.

Harry van Wijk 

‘Festival of nine Lessons and Carols’
  Dienst op 24 december Oude Helenakerk

Pride-viering op 9 juni 2024
Voor de derde keer alweer: een viering in de Pride-
maand van de Achterhoek. Noteer deze datum 
vast in je agenda. En mocht je mee willen denken 
of doen met de Pride-viering in 2024, graag! 
Even een mailtje of whatsappberichtje naar  
Rudi ter Maat of Elizabeth van Deventer  
en je hoort van ons.

Marc, Chiem, Rudi en Elizabeth
 
ruditermaat@gmail.com
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl;  
tel: 06-1085 5041 

Ontvang de advents
kalender 2023

De adventskalender van de Protestantse Kerk sluit 
aan bij het jaarthema ‘Ga mee! Samen getuigen 
van geloof, hoop en liefde’. Voor elke dag is er 
een korte overdenking bij een bijbeltekst, aange-
vuld met gebeden, liederen en gespreksvragen. 
De kalender is gratis af te halen in Aalten op het 
kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, en in Brede-
voort in ’t Koppelhuis, Markt 3 A. 
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In memoriam
Herman Wisselink 
 
 
~ Herman ~ 
 
geboren  
24 augustus 1940 
overleden  
29 oktober 2023

Herman is, samen met zijn tweelingbroer Hendrik 
geboren in 1940. Een oorlogskind. Zijn tweeling-
broer Hendrik is na een paar dagen overleden. Hij 
had drie zussen en een broer boven zich. Hij werd 
als kind aardig verwend. Hij stond graag in het 
middelpunt of op de voorgrond.
Na de lagere school is hij gaan werken bij 
Hulshof-Herwalt lederwaren in Lichtenvoorde. 
Eerst ging hij op de fiets, maar toen hij het vroeg, 
kreeg hij van zijn ouders een brommer. Daar was 
hij heel blij mee.
Hij heeft ruim 40 jaar bij Hulshof gewerkt en 
zelfs een oorkonde gekregen. Hij werkte met 
veel plezier, al was het ook weleens moeilijk. Als 
Herman werd gepest of als de dingen niet gingen 
zoals hij wilde, kon Herman ook driftig worden en 
ongeduldig.
Herman was heel gastvrij, behulpzaam en zorg-
zaam. Hij had een groot hart en liefde en zorg 
voor anderen. Als hij ergens mee kon helpen, bij-
voorbeeld verhuizen, dan deed hij dat. Hij heeft 
altijd bij zijn moeder gewoond. Samen met zijn 
broer en zussen heeft hij geholpen in de zorg voor 
haar. Hij miste haar erg toen ze overleed. ‘Mijn 
ouders hebben altijd goed voor me gezorgd’ 
zei hij. Herman kon snel emotioneel worden als 
dingen hem raakten. Zoals het verlies van zijn 
moeder of zijn ziekte en dat hij zou sterven.
Het huis waar hij woonde was zijn thuis. Daar 
voelde hij zich veilig en vertrouwd. Daar woonde 
hij al zijn hele leven en hij het vond het dan ook 
heel moeilijk en verdrietig toen hij vanwege zijn 
gezondheid moest verhuizen. Gelukkig had hij het 
op zijn nieuwe plek al snel goed naar zijn zin.
Het Aaltens Christelijk Mannenkoor was een van 
de belangrijkste dingen in zijn leven. Via zijn 
vader is hij erbij gekomen. Hij vond het geweldig! 
Hij is ruim 60 jaar lid geweest en heeft er heel 
veel voor gedaan. Mooi en bijzonder dat ze bij 
zijn afscheid hebben gezongen.
Herman genoot van het leven. Samen met goede 
vrienden leuke dingen doen. Spullen verzamelen 
en daarmee dingen prutsen. Ajax was zijn favo-
riete club. Hij keek graag Opsporing Verzocht in 
het Duits. Hij had overal sleutels voor en zorgde 
ervoor dat alles altijd op slot zat. Hij was gastvrij 
en maakte gemakkelijk contact met mensen. Hij 
hield van uitgaan en fietste overal heen: naar 
Bocholt, het bloemencorso en de kermis. Hij hield 
van een visje en een glaasje drinken.
Hij had een vast vertrouwen op God. ‘God laat 
me nooit in de steek’ zei hij.

Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij 
benauwt, laat mij steunen op uw trouw.

In dat vertrouwen is hij naar zijn Vader gegaan.
 

Anneke Wattel-de Vries

Berend Hendrik 
Klijn Hesselink 
 ~Bernard ~ 
geboren  
9 mei 1929 
overleden  
2 november 2023 
 
‘Veilig in Jezus’armen’

Papa werd op 29 mei 1929 geboren in Dale als 
vierde zoon van de uiteindelijk zes jongens uit het 
gezin Klijn Hesselink. Hij kreeg ook vier zussen. Hij 
groeide thuis op de boerderij op.
Als tiener kwam de oorlog. Hierover sprak hij niet 
veel. In de laatste maanden kwam hierover meer 
naar buiten. Hieruit bleek dat er toen verschrikke-
lijke dingen gebeurd zijn.
Papa had graag timmerman willen worden. 
Helaas kon dat niet omdat hij thuis op de boer-
derij moest werken. Ook ging hij bij andere 
boeren werken. Buiten op het land zijn was zijn 
ding, niet de dieren. Na het boerenwerk kwam 
het loonwerk. Dat begon met dorsen in loon-
dienst. Hieraan heeft hij een goede vriend over-
gehouden. Later begon hij zijn eigen loonbedrijf. 
Het bleef kleinschalig. In het voorjaar, zomer en 
herfst werkte hij op het land, in de winter werd er 
gezaagd, populieren en brandhout.
Papa ging naar de jongensvereniging, de man-
nenvereniging en was ouderling. Zijn geloof was 
erg belangrijk voor hem.
In 1971 leerde hij mama kennen tijdens het 
werk. Dit resulteerde in het huwelijk in december 
dat jaar. In 1973 kwam de eerste dochter Marja. 
Een jaar later Jan Willem en weer een jaar later 
Brenda.
Naast zijn ouderlijk huis, achter zijn werktuigen
schuur, konden papa en mama hun eigen 
bungalow bouwen. Hier zijn ze in 1973 gaan 
wonen. Hier zijn de kinderen groot geworden. 
Papa was altijd druk met het werk buiten. Als het 
werk het toe liet dan had hij ook tijd voor ons. 
Stoeien, spelen en praktische dingen regelen.
In de zomervakantie gingen we altijd een 
weekend naar mama’s familie aan de kust. Papa 
had niet zo veel met water, maar heeft toch voor 
ons zijn zwemdiploma gehaald.
Nadat hij met pensioen was is hij naar Canada 
geweest om twee broers te bezoeken. Hiervan 
heeft hij erg genoten en vaak over verteld. In 
deze periode kwam er ook tijd om met ons week-
endjes weg te gaan. Ook kwamen er zeven klein-
kinderen. Hiervan heeft hij heel veel genoten.
Zijn wens was om thuis te blijven wonen tot zijn 
overlijden. Na eerst een dag en later twee dagen 
naar het zorghuis te gaan was er meer zorg nodig. 
En is papa begin september naar het Oosterkerk-
huis verhuisd. Hij was daar snel gewend. Papa 
was altijd wat stil, maar in het Oosterkerkhuis zat 
hij op zijn plek en maakte hij graag een praatje. 
Begin oktober kreeg hij een longontsteking. 
Hiervan leek hij weer op te knappen. Dat kostte 
veel kracht. Hij had niet meer de energie om lang 
uit bed te zijn. De laatste dagen ging het snel 
achteruit. In de vroege morgen van 2 november is 
hij rustig ingeslapen. Papa was niet bang en wist 
waar hij heen zou gaan. Hij heeft daar naar ver-
langd en geduldig gewacht tot hij geroepen werd. 

Dora, Marja, Jan Willem en Brenda

Jan Dirk Radstaak 
 
 
~ Jan ~  
 
geboren  
8 maart 1941 
overleden  
15 november 2023

Jan Radstaak werd geboren in het Woold, als 
vijfde kind in het gezin van uiteindelijk zes kin-
deren. Toen hij elf jaar was overleed zijn vader. 
Zijn oudere broers waren het huis al uit en het 
boerenwerk kwam neer op moeder, zus Gerda en 
Jan. Voor en na schooltijd moest er op de boer-
derij worden gewerkt. Toch heeft Jan een fijne 
jeugd gehad.
Op zijn 21e trouwde hij met Lien Tolkamp en ze 
trokken in bij de schoonouders. Het gezin werd 
gezegend met vier kinderen.
Er volgden gelukkige jaren waarin hard werd 
gewerkt, het boerenbedrijf groeide.
Het geluk viel in duigen toen in september 1974 
Elly verongelukte. Ondanks het grote verdriet 
ging het leven door. Hard werken op de boer-
derij en daarnaast grote sociale betrokkenheid 
in diverse besturen. Vol vuur zette hij zich in voor 
de belangen van de boer, met name de varkens-
houderij. Ondertussen trouwden zijn kinderen en 
kwamen er kleinkinderen.
In 2007 verhuisden papa en mama naar Aalten. 
Er werden veel nieuwe contacten opgedaan, 
het waren goede jaren. Het werd de gewoonte 
iedere zondagmorgen voor de koffie naar de 
Frankenstraat te gaan. Regelmatig was het een 
drukte van belang, ook de kleinkinderen met hun 
partners en de achterkleinkinderen waren vaak 
present.
Helaas ging de gezondheid van mama achteruit. 
We denken met veel dankbaarheid en respect 
terug aan de manier waarop hij haar tot het 
laatst toe heeft verzorgd.
Mama overleed in coronatijd. Sociale contacten 
werden door alle maatregelen moeilijker. Zo 
moest hij ook zijn 80e verjaardag in eenzaamheid 
vieren.

Papa bezocht veel mensen. Zo was hij ook voor 
grote zus Gerda een enorme steun.
Via KerkVenster kwam hij Annie op het spoor. 
Annie is het meisje waar hij als zestienjarige een 
tijd mee opgetrokken had. De zon begon weer te 
schijnen. Voor ons voelde het meteen heel ver-
trouwd en het was fijn om papa weer zo gelukkig 
te zien.
Samen wilden ze wel 100 worden, maar 98 was 
ook goed …
Helaas mocht het niet zo zijn, er kwam een streep 
door dit plan, het genieten duurde slechts twee 
jaar.
Papa zal door velen erg gemist worden.

de familie
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Aleida Jantine  
Kassies-Kaemingk 
 
~Ida ~ 
 
geboren  
23 juni 1952 
overleden  
15 november 2023

Ida werd geboren op boerderij Broekhuis in 
Barchem, als oudste van zes kinderen. Ze heeft 
altijd een goede band gehad met haar zussen 
en broers. Samen hadden ze een warme en 
gezellige jeugd. Al vroeg ging Ida mee naar de 
kerk, waar haar vader organist was. Ze vond 
het fijn om bij hem te zitten als hij speelde.
Via de jeugdvereniging leerde ze Roel Kassies 
kennen. Hij kwam uit Vroomshoop en was in 
Ruurlo leerkracht op de basisschool. Roel en 
Ida trouwden op 14 juni 1974. In 1978 werd 
Roel onderwijzer op de Groen van Prinsterer-
school in Aalten. Ze gingen wonen aan Het 
Verzet, waar ze plezierige contacten kregen 
met hun buurtgenoten. Allebei voelden ze zich 
betrokken bij de school, en samen zetten ze 
zich in voor kerk en maatschappij.
Groot was de schok toen Roel op oude-
jaarsdag 2003 plotseling overleed, 55 jaar 
oud. Ida wist al snel: ‘Wat er ook verder in 
mijn leven gebeurt, dit is het zwaarste wat mij 
kon overkomen.’ 
Het verdriet werd door de jaren heen draaglijk, 
maar het gemis is altijd gebleven. Toch kon 
Ida verder. Ze voelde zich gesteund door lieve 
vrienden en familieleden, maar bovenal door 
haar geloof. Zoals ze het zelf verwoordde: 
‘God doet geen loze beloftes. Hij ís er voor mij 
in goede tijden en in slechte tijden.’ 
Ida wist zich verbonden met het missionaire 
werk van haar broer Henk in Mexico. Heel 
wat keren reisde ze daarheen om Henk en 
zijn gezin te ondersteunen. Ook haar ouders 
en haar verdere familie heeft ze bijgestaan, 
zoveel als ze kon.
In januari 2022 bleek Ida ernstig ziek te zijn. 
Ze had een agressieve hersentumor. Na een 
operatie ging het tijdelijk beter, maar enkele 
maanden geleden verslechterde haar situatie. 
Ida besloot geen verdere behandelingen 
meer te ondergaan. Ze werd opgenomen in 
hospice De Lelie. Daar is ze in vrede gestorven, 
omringd door zorgzame liefde. Ze vertrouwde 
op een toekomst bij God, zonder gemis of 
moeite.

Op 22 november namen we afscheid in een 
dankdienst, waarin haar familie een groot 
aandeel had. Naar Ida’s wens stond Exodus 3 
vers 14 centraal. Daar belooft God: ‘Ik ben die 
Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Zijn troost en bemoe-
diging wensen we toe aan Ida’s familie, maar 
ook aan haar trouwe vrienden, vriendinnen en 
buren. Moge haar nagedachtenis tot zegen 
zijn.

ds. Marieke Andela-Hofstede 

de dagen rijgen
zich aaneen
het jaar loopt
bijna ten einde
 
telkens een nieuw begin
waar gaat het heen
wat wordt het
 
de jaargetijden
vloeien in elkaar over
stilstaan
bij wat was
 
de Spirit blijft
eveneens hart en ziel
het Licht ontwaakt

 
Riek Aalbers-Hiddink

Stil maar
Mijn vader schreef in mijn poëziealbum het lied 
met refrein: ‘Stil maar wacht maar, alles wordt 
nieuw, de hemel en de aarde’. Ik vraag me af 
of daarvan de betekenis zou zijn dat we rustig 
moeten wachten op de wereldrampen die zich 
ontvouwen: de klimaatverandering, het toene-
mende oorlogsgeweld, de vernietiging van de 
natuur door de chemie. Wachten op een aard
beving of zondvloed zodat alles weer opnieuw 
kan ontstaan? In het lied worden alleen de hemel 
en de aarde nieuw. Blijkbaar wordt de mens niet 
vernieuwd! Dan gaan we dus opnieuw de cyclus in 
van vernietiging en opbouw.

Stil maar

Ik luister naar mijn eigen sombere gedachten in 
de stilte van de Oude Helena. In het lied gaat het 
vooral over het alleen zijn. Dat is waar. In je eigen 
gedachten ben je altijd alleen. Toch ben ik dank-
baar voor mijn leven en de vele talenten die ik 
meekreeg. Weliswaar is het mijn eigen verdienste 
wat ik er mee deed en doe, maar het was toch 
een mooi cadeau van de Schepper dat ik mens 
mag zijn. Wel is het lastig om die hersenen van 
mij tot stilstand te brengen.

 
 
Stil maar

Op Vlieland lopen we uren op en langs de vloed-
lijn, genietend van de prachtige wolkenluchten, 
de vogels zwevend door het luchtruim of ijverig 
voedsel zoekend op de vloedlijn. De stilte. Iemand 
vroeg mij naar aanleiding van mijn favoriete 
foto’s: ‘Wat kun je je nietig voelen, of heb jij 
dat niet?’ Zeker wel, in die enorme ruimte op 
de scheidslijn tussen hemel en aarde ben ik nog 
minder dan een eendagsvlieg. Mijn hersenen 
en zintuigen staan open en zijn verbonden met 
alles wat er is. Ik behoor tot die eindeloze tijdloze 
ruimte.

Stil maar

Waarom lukt het me niet om stil te zijn? De Oude 
Helena laat me kijken naar de grootsheid van een 
kerk; de hoge ramen, de verbinding tussen binnen 
en buiten, het licht dat naar binnen valt en de 
duisternis uitsluit. Stil zijn, tot stilstand komen. 
Nooit denk ik aan niets. Dan merk ik zowel op de 
uitgestrektheid van de vloedlijn als in de hoogte 
van oude kerken dat er verbinding is met …

 
Gea Evenhuis 

Schilderij van  
Esra Post  



20

Adventsmarkt Aalten op zaterdag 9 december Nieuwjaarstoeten  
van Stichting Mukwano 
 
Het is weer december en oud & nieuw 
staat voor de deur. Het is weer tijd 
om uw nieuwjaarstoeten te bestellen! 
Dat kunt u dit jaar weer doen via onze 
website; www.mukwano.nl

De toeten van Stichting Mukwano bestaan elk 
jaar uit een mooi divers assortiment, zo ook dit 
jaar. Onze toeten zorgen niet alleen voor blije 
‘toetenhalers’, maar ondersteunt ook ons project 
in Oeganda.

U kunt bij ons kiezen uit een normale  
toete en een babytoete 
Voor kinderen vanaf 2 jaar hebben we een nor-
male, goedgevulde toete met snoep, chips en 
fruit. Voor de kleintjes is er een speciale zak 
gevuld met wat lekkers en wat leuks. Beide toeten 
kosten € 2,99 per stuk. 

Bestellen kan tot 28 december via  
onze website, telefonisch of per post 
Op onze website www.mukwano.nl vult u het 
online-bestelformulier in, u ontvangt dan via 
e-mail een bevestiging van uw bestelling. Tevens 
krijgt u bericht over de betaling vooraf van de 
toeten. Heeft u geen internet dan kunt u de 
bestelling ook telefonisch doorgeven via tel. 
06-23877619. U kunt ook een briefje sturen naar 
Harmjan Westerveld, Bredevoortsestraatweg 48, 
7121 BJ in Aalten. Schrijft u op dit briefje uw 
naam, adres en telefoonnummer. Vermeld ook 
het aantal en soort toeten dat u wilt bestellen.

Ophalen op 29 december
U kunt de toeten op vrijdag 29 december tussen 
18.30 en 20.00 uur ophalen bij de Zuiderkerk, 
Ludgerstraat 64. Kunt u op dit tijdstip absoluut 
niet, neemt u dan contact met ons op dan zorgen 
we dat u de toeten op een ander moment af kunt 
halen. Is ophalen voor u niet mogelijk, laat ons 
dat dan ook weten bij uw bestelling zodat we de 
toeten bij u thuis kunnen bezorgen. Bij voorkeur 
graag vooraf overmaken, maar u kunt ter plekke 
ook contant of met de pin betalen.

Verkoop bij Welkoop en Primera Aalten 
Vanwege het grote succes vorig jaar, zijn ook 
dit jaar onze toeten te verkrijgen bij de winkels; 
Welkoop en Primera Aalten. U kunt ze zo kopen 
tijdens het doen van andere boodschappen! 
De inhoud van de toeten is gelijk, maar let op: 
de mandarijn zit alleen bij de toeten die online 
besteld worden en niet bij de toeten in de winkel. 

Stichting Mukwano Oeganda kijkt uit naar uw 
bestelling en wenst u prettige feestdagen! 

Zoals elk jaar organiseert het Restau- 
ratiefonds voor de Oude Sint Helena-
kerk ook dit jaar weer de traditionele, 
gezellige adventsmarkt in het centrum 
van Aalten. De markt vindt plaats op 
de markt en in de straatjes rondom de 
Oude St. Helenakerk. 

Een groot aantal kraamhouders zal die dag 
allerlei nuttige, creatieve of gewoon lekkere 
spullen aan de man brengen. Op de advents-
markt kun je terecht voor mooie en originele 
kerstcadeautjes, maar ook voor de lekkerste olie-
bollen (eigen kraam), erwtensoep, en natuurlijk 
de befaamde kniepertjes, die speciaal voor deze 
gelegenheid door een team van vrijwillige bak-
talenten worden gebakken. Er zullen kerststukjes 
te koop zijn (gemaakt door nijvere vrijwilligsters), 
sieraden, kerstversiering, keramiek, vogelhuisjes, 
kaarsen, woningdecoratie, handwerk, glas in lood, 
jams, vleeswaren, geurbranders, koeken, tweede-
hands boeken, en nog veel meer.

De adventsmarkt wordt om 10 uur ’s ochtends 
afgetrapt door een groep midwinterhoornblazers 
die de markt in kerstsfeer zullen brengen. De kerk 
zal vanaf dit tijdstip open zijn voor de jaarlijkse 
kunstexpositie, waarin tal van Aaltense kunste-
naars hun mooiste werk laten zien. Voor toe-
gang tot de kerk en de expositie wordt een kleine 
entreeprijs ( € 2,00) gevraagd.
De kunstexpositie wordt opgeluisterd met optre-
dens van muziekgroepen uit Aalten en omgeving. 

Het muzikale programma is als volgt:

10.00-10.15 uur �Midwinterhoornblazers 
(buiten de OHK)

10.15-10.35 uur �Bredevoort Aalten  
Muziek Makerij

10.50-11.10 uur �Koninklijke Winterswijkse 
Orkest Vereniging

11.25-11.45 uur �Bredevoort Aalten 
Muziek Makerij

12.00-12.20 uur �Koninklijke Winterswijkse 
Orkest Vereniging

12.35-12.55 uur Koor Testify 
13.10-13.30 uur Koor Testify
13.45-14.05 uur Aaltens Christelijk Ouderenkoor
14.55-15.15 uur Aaltens Christelijk Ouderenkoor 

Behalve op zaterdag tijdens de adventsmarkt is 
de kunstexpositie ook open op vrijdag van 19.00 
tot 21.00 uur, en op zondag van 10.30 tot 13.00 
uur.
Wie tijdens de adventsmarkt even rustig wil zitten 
kan terecht in gebouw Elim achter de kerk, waar 
de bar geopend is voor een kop koffie/thee (met 
wafel) of een heerlijke kop snert. 

De adventsmarkt wordt dit jaar voor de 29-ste 
keer georganiseerd door het Restauratiefonds. 
De opbrengsten van de adventsmarkt worden 
gebruikt voor het onderhoud en de instand
houding van het middeleeuwse kerkgebouw en 
het monumentale interieur. Het afgelopen jaar 
heeft het Restauratiefonds bijgedragen aan 
de vervanging van de versleten tufstenen in de 
buitenmuur van de twaalfde-eeuwse toren. Voor 
de komende jaren staan er verdere herstelwerk-
zaamheden op het programma, waarvoor een 
beroep zal worden gedaan op financiële onder-
steuning door het Restauratiefonds. 

Verder:

• �In het HelenaHuis, Landstraat 11, kunt  
u deze dag een bezoek brengen tussen  
11.00–17.00 uur. aan de iconententoonstelling  
van Liesbeth Smulders, zij is zelf aanwezig  
en verzorgt demonstraties.

• �Oproep: u kunt uw kerstgroen aanleveren op 
maandagavond 4 december tussen 19.00 en 
20.00 uur aan de Dinxperlosestraatweg 58 
(voormalig pand molenbouw Vaags). Contact-
persoon: Ina van de Put, tel. 0543-416171.

• �Kleine bloempotjes (geen plastic potjes 
of mandjes) kunt u nog aanleveren tot 
5 december bij de carport van Molenkamp 2, 
fam. Roelofse.

Namens SRF, Harm Veldhuis
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Nieuws van Present Aalten-Dinxperlo
Flexvrijwilligers regelmatig 
in actie

Flexvrijwilligers van Present Aalten-Dinxperlo 
schieten regelmatig te hulp bij praktische klussen 
in en om het huis. Bijvoorbeeld het leggen van 
een laminaatvloer, opschonen van een tuin, 
sausen en verven, verhuizen, enzovoort.
Flexvrijwilligers zijn mensen die zich meerdere 
keren per jaar inzetten voor een plaatsgenoot in 
een kwetsbare situatie. Dat zijn mensen met een 
slechte gezondheid, weinig geld en geen of een 
klein sociaal netwerk.
De hulpvraag komt binnen bij Present via een pro-
fessionele hulpverlener. Zij ondersteunen degene 
die hulp krijgt bij de kennismaking en tijdens het 
project.
De flexvrijwilligers komen meestal in actie bij een 
urgente of speciale hulpvraag.
Lijkt het je ook leuk om samen met anderen 
iemand te helpen bij een praktische klussen? 
Meld je dan aan als flexvrijwilliger bij José van 
Hal, projectcoördinator. 

Wederkerigheid:  
de kracht van Present 
‘Er heerste een leuke sfeer met humor en daad-
kracht. Het uiteindelijke verschil van voor en erna 
is mij bijgebleven’ vertelt bestuurslid Kees Rit-
meester uit Aalten. Een van de andere bestuurs-
leden vult aan: ‘Je leert elkaar als bestuur en 
medewerkers zo op een andere informele manier 
beter kennen. En we maken ons tegelijk nuttig 
voor iemand die onze hulp goed kan gebruiken. 
Dat is toch mooi? Twee vliegen in een klap!
Eind september hielpen vrijwilligers van Present 
een alleenstaande jonge vrouw met het op- 
hangen van heel veel lampen in het hele huis. 
De vrouw verhuisde vanuit het westen naar het 
oosten en regelde de hele verhuizing zelf. Maar 
van electra had ze geen verstand, ze was er zelfs 
een beetje angstig voor. Ze kende nog niemand in 
haar nieuwe woonplaats en via een maatschap-
pelijk werker van Figulus kwam haar hulpvraag bij 
Present.
De vrijwilligers werden warm welkom geheten 
en ontvangen met koffie, lekkers en zelfs salade 
voor tussen de middag. Het was een gezellige 
dag, veel vrolijkheid en gesprekken; een mooie 
ontmoeting. De vrijwilligers wezen de hulp
ontvanger op diverse activiteiten die wellicht bij 
de vrouw zouden passen. Én ze gaf aan, dat ze 
graag vrijwilliger bij Present wil worden. Niet om 
lampen aan te sluiten., maar wel op te helpen 
opruimen, kleine klusjes te doen of een kopje 
koffie of thee bij iemand te gaan drinken. Dit is 
een mooi voorbeeld van wederkerigheid: één van 
de belangrijkste uitgangspunten in de werkwijze 
van Present. 

Help ons mee en doneer!
Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp 
kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! 
Present helpt al twee jaar mensen in de gemeente 
Aalten die leven in armoede en gezondheids
problemen en een klein netwerk hebben. Dit doen 
we door vrijwilligers te verbinden met deze kwets-
bare mensen die praktische hulp en een moment 
van aandacht nodig hebben.
Om dit werk te blijven doen heeft Present Aalten-
Dinxperlo jouw hulp hard nodig. Voor een blij-
vende impact in jouw woonplaats zijn we afhan-
kelijk van mensen die het ideaal van Present 
omarmen. Steun ons daarom met een donatie. 
Scan de QR-code en vul het bedrag in dat je 
graag wilt doneren.

Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van onze projecten 
in Aalten-Dinxperlo, kijk dan op onze facebook
pagina:  
facebook.com/PresentAaltenDinxperlo/.
Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders of 
ken je iemand die wel wat extra aandacht kan 
gebruiken? Kijk dan op www.presentaalten-dinx-
perlo.nl of neem contact op met José van Hal, 
projectcoördinator Present Aalten-Dinxperlo,  
jose.van.hal@presentaalten-dinxperlo.nl  
of tel. 06-21838708.

Bestuur Present versterkt 
met Kees Ritmeester
‘Als vrijwilliger heb ik een aantal keren een klus 
mogen doen bij mensen die leven in armoede, 
eenzaam zijn of kampen met gezondheids
problemen. En de inzet voor die ander maakt 
iedereen blij’, vertelt Kees Ritmeester. Sinds kort zit 
Kees in het bestuur van Present Achterhoek, waar 
Present Aalten-Dinxperlo onder valt. 
‘Present komt op een iets andere manier mensen 
tegemoet die hulp kunnen gebruiken. Om nog 
meer gestalte te geven aan de prachtige visie en 
missie van Present ben ik bestuurslid geworden 
van de regio Achterhoek’

Bestuur en medewerkers 
Present knappen tuin op

‘Het was gezellig. Het weer was goed en we 
hebben lekker bijgepraat’, vertelt José van Hal. 
Samen met een aantal collega’s en bestuurs-
leden knapte ze de tuin van een alleenstaande 
vrouw op. De vrouw, maar ook de buren, stoorden 
zich al langer aan het onkruid en de veel te grote 
struiken. 

Ben jij onze  
nieuwe  
vrijwilliger,  
muzikant / toetsenist?
 
De Vrolijke Noot is een orkest voor mensen 
met en zonder beperking. Deze gezellige club 
is op zoek naar extra vrijwilligers om af en toe 
een handje te helpen. Veel muzikale kennis 
is hiervoor echt niet nodig. Mocht u iemand 
kennen waarvan u denkt dat hij/zij dit erg leuk 
zal vinden, dan is die altijd welkom tijdens een 
repetitieavond om de sfeer te komen proeven en 
kennis te maken. Hij/zij kan dan rustig bekijken 
of het wat voor hem of haar is. Misschien bent 
u wel onze nieuwe vrijwilliger?
 
In ons orkest is ook ruimte voor nieuwe muzi-
kanten. Kent u iemand die wel muzikaal is maar 
wellicht niet zo goed in een regulier orkest past 
dan is hij/zij bij ons misschien wel op de juiste 
plek. Vertel het door!

Bovendien zijn wij op zoek naar een goede toet-
senist. Gerrit Kuiperij heeft ons zo’n 27 jaar 
begeleid op het keyboard maar hij zal bij ons 
stoppen m.i.v. 2024. Misschien weet u iemand 
die deze mooie rol van Gerrit over kan nemen?

Wij oefenen een keer per twee weken op maan-
dagavond in het Buurtschapshuis in Sinderen. 
Meer informatie over De Vrolijke Noot kunt u 
altijd vinden op www.devrolijkenoot.com. 
Graag telefonisch contact? 
Dat kan via tel. 0315-653806 (na 18.00 uur)  
en even vragen naar Nicolette. 
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Verenigingen

Met Testify zingend 
uitzien naar Kerst
 

Dit jaar verzorgt christelijk koor Testify weer een 
adventsconcert in de Christelijk Gereformeerde 
Kerk aan de Berkenhovestraat 9 in Aalten. Het 
koor zingt rondom het thema ‘Uitzien naar’ een 
aantal liederen waarin het vooruit kijken naar 
Kerst centraal staat. Het concert vindt plaats op 
zaterdagavond 16 december en begint om 19.30 
uur.
Het koor zingt onder leiding van Mincke Nicolai 
onder andere de liederen ‘Mary did you know?’, 
‘Lord I stretch my hands’ en ‘Dan zingt mijn ziel’ 
en wordt hierbij op piano begeleid door de vaste 
pianist Thomas Dekker. Naast de koorzang is er 
ook veel ruimte voor samenzang, die op orgel 
wordt begeleid door André Mateman.
Het koor heeft voor liederen gekozen die soms 
niet direct als ‘kerstnummer’ bekend staan. Het 
concert vindt plaats in de adventstijd, die als aan-
looptijd richting de kerstdagen dient. In de tek-
sten komt de verwachting en het vooruitzien naar 
Kerst wel aan bod. Hierdoor is het adventsconcert 
een mooie opwarmer voor de dagen die komen.
Na afloop van het concert is er koffie/thee of 
iets fris en ook de traditionele verkooptafel, met 
een uitgebreid aanbod aan cadeauartikelen, ont-
breekt niet. De entree voor het adventsconcert 
is € 5,00. Donateurs hebben gratis toegang voor 
twee personen en kinderen jonger dan veertien 
jaar mogen gratis naar binnen.

Testify zingt ook tijdens adventsmarkt

Testify is ook te beluisteren tijdens de advents-
markt in en rond de Oude Helenakerk te Aalten 
op zaterdag 9 december tussen 12.30 en 13.30 
uur. Het koor zingt dan in de kerk in twee blokken 
van twintig minuten.
Testify bestaat op dit moment uit ruim vijfen-
twintig leden en hoopt in 2025 het vijftigjarig 
jubileum te vieren. Wie zelf van zingen houdt is 
altijd welkom op dinsdagavond om een avond 
mee te zingen en kennis te maken. Het koor repe-
teert van 20.00 tot 22.00 uur in de Christelijk 
Gereformeerde Kerk aan de Berkenhovestraat 9 
in Aalten.
Meer informatie over Testify is te vinden op  
www.testifyaalten.nl 

Op zaterdag 4 november is in het 
HelenaHuis in Aalten een tentoon
stelling van iconen geopend, die 
gemaakt zijn door Liesbeth Smulders. 
De tentoonstelling is tot en met 
januari elke zaterdag te bezoeken van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Toegang is 
€ 5,00, kinderen tot 12 jaar gratis.
 
Liesbeth Smulders is door een cursus ‘kunst
geschiedenis en schilderen’ in aanraking gekomen 
met iconen. Deze maakten een enorme indruk op 
haar. Zeker toen zij meer te weten kwam over 
de bijzondere manier waarop een icoon wordt 
vervaardigd.

Liesbeth: ‘Om zelf te ervaren hoe dit in zijn werk 
gaat, en de techniek te leren, volgde ik diverse cur-
sussen bij Marieta Rotariu. Het polimentvergulden 
heb ik later geleerd bij Esther den Engelse.’
Volgens Liesbeth is het hele proces, van het 
prepareren van de plank tot en met de laatste  
penseelstreek, bijzonder. De schildertechniek,  

 
 
 
 
 
waarbij gebruik gemaakt wordt van huidenlijm, 
krijt, eigeel en pigmenten, blijft haar boeien. Ze 
zegt hierover: ‘Mijn ervaring is: een icoon wordt 
niet zozeer geschilderd, maar een icoon ontstaat 
als het ware, laagje na laagje, met de voorteke-
ning als basis.’
Ook de symboliek spreekt haar erg aan, de 
betekenis van de gebruikte kleuren, de houding 
en oogopslag van de afgebeelde heiligen, de 
gebaren van de handen, het omgekeerde per-

spectief waardoor de toeschouwer bij het afge-
beelde wordt betrokken. ‘En niet te vergeten alle 
verhalen en legenden omtrent een icoon en de 
daarop afgebeelde heilige.’
 
Facebook: HelenaHuis in Aalten 
www.helenahuis.nl / www.liesbethsiconen.nl 

Iconen in het HelenaHuis in Aalten
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Hallo Allemaal,

Het is nu bijna Advent.De tijd waarin we toeleven naar Kerst.We mogen er deze weken bij stilstaan  wat Kerst voor ons betekent.Misschien maken we het weer gezellig in huis.Veel mensen vinden dit een gezellige tijd.Het kan ook de tijd zijn waarin je je geliefde extra mist.Weet hoe wij ons ook voelen God is bij ons  en Hij helpt ons.

Gods zegen

Henrike Jentink 

’t Praothuusken 
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 
17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk.

 
Woensdag 6 december hebben we een spel-
letjesmiddag. Ook is er koffie en thee en tijd om 
met elkaar te praten.
 
Woensdag 13 december komen ‘De Knipmutsen’ 
met liedjes en verhalen.
 
Dan vieren we op 20 december de kerstmiddag 
met als afsluiting een gezamenlijke broodmaal-
tijd. We gaan dan iets langer door, maar de 
chauffeurs zijn ervan op de hoogte.

Namens de werkgroep,

Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag) 

Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld, 
Jolanda Wevers, tel. 06 26928997

Kerstverhalen wereldwijd
 
Onder deze titel zullen Jan Tijssen en Edgar 
Nollen op uitnodiging van de commissie Ont-
moeting & Inspiratie op donderdag 7 december 
voor de tweede keer een avond verzorgen in het 
Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede. U bent 
daarvoor van harte uitgenodigd. Vanaf 19.15 
uur heten we u graag met een kop koffie of thee 
welkom. De avond begint om 19.30 uur.
Meer informatie kunt u vinden op  
www.paulus-ludger.nl

Verenigingen

 

COLOFON
KerkVenster is het 
nieuwsblad van en voor 
de Protestantse Gemeente 
Aalten en de Protestantse 
Gemeente Bredevoort. Het 
verschijnt elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
KerkVenster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge- 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Eindredactie:  
Leni Franssens, 
Ada Haasnoot,  
Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl

Financiën 	  
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een postabonnement 
op KerkVenster nemen. 

De abonnementskosten 
bedragen € 55,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging	 
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributiecommissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving	  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06 - 2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk 	  
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
22 december 2023.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te worden 
aangeboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte bestanden (jpeg, 
etc.) aanleveren. Uiterste 
inleverdatum kopij per  
e-mail is dinsdag 12 decem-
ber 2023 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2023 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
Kerkstraat 2.
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alleen met toestemming 
en bronvermelding
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Weet jij hoe laat het is?

Bij deze vraag kijk je misschien automatisch op je 
horloge, mobiel of klok. Want een klok geeft de tijd 
aan. Maar er zijn ook andere dingen waaraan je kunt 
zien hoe laat het is, of in welke tijd we leven. ‘Tijd’ 
is een bijzonder begrip. De tijd kan bijvoorbeeld 
heel snel gaan of juist heel langzaam. Maar de klok 
gaat dan niet sneller of langzamer. En soms zeggen 
mensen dat ze weinig tijd hebben … maar is dat wel 
zo? Er zit toch ‘gewoon’ 24  uur in een dag en dat 
geldt toch voor iedereen?
 

Gezinsboekje

Bij het adventsproject hoort ook een gezinsboekje. 
Want advent vieren we niet alleen in de kerk, maar 
ook thuis! Voor elke dag is er een nieuwe bladzijde 
met een activiteit of een verhaal. Ook vind je in het 
boekje gespreksvragen, gebedsteksten, liedjes en 
nog veel meer. Het boekje is te gebruiken als aan­
vulling op het project in de kerk, maar kan ook los 
gebruikt worden. Wil jij ook zo’n gezinsboekje om 
thuis samen toe te leven naar Kerst? Stuur dan 
een mailtje naar jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

 
Adventsproject 
kindernevendienst
Advent is een tijd van verwachten, uitkijken 
naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een 
belangrijke rol: hoe lang duurt het nog? Zondag 
3  december begint advent. Met de kinderneven­
dienst volgen we vanaf deze zondag het advents­
project van Kind op Zondag. De titel van het project 
is: ‘Weet jij hoe laat het is?’ 
�Tijdens advent zal er voor in de kerk een bijzondere 
klok staan. Elke week komt er een klokkenmaker 
om de klok goed te zetten. Zo verschijnen er op de 
wijzerplaat Bijbelverhalen die laten zien hoe laat 
het is: ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg 
is.

 

 
 
Klieder- 
kerk
 
 
Zondag 10 december, tweede advent, is er een 
Kliederkerk. In deze Kliederkerk zal het ook gaan 
over tijd. Tijd … er zijn veel soorten tijd. Er is een 
tijd om op te staan. Er is een tijd om te gaan slapen. 
Er is een tijd om naar school of je werk te gaan en 
een tijd om weer thuis te komen. Er is een tijd om 
naar de Kliederkerk te gaan. En advent is een tijd 
van verwachten … Maar wat is tijd eigenlijk? Dat 
proberen we in deze Kliederkerk te ontdekken door 
middel van ontdekactiviteiten, een viering met een 
Godly play verhaal en door elkaar te ontmoeten. 
Er is voor elk wat wils. We hopen op een fijne tijd 
samen. Kom jij ook?
 
Wanneer? 	 Zondag 10 december
Waar? 	 Zuiderkerk
Hoe laat? 	� Inloop ontdekactiviteiten vanaf  

09.30 uur, viering vanaf 10.30 uur
Voor wie? 	� De Kliederkerk is voor jong én oud  

en alles ertussenin … 
dus voel je welkom! 

 
Zet alvast in je agenda: 
Gezamenlijke lichtjesroute
Kerstavond zondag 24 december zal er een licht­
jesroute gehouden worden, voorafgaand aan de 
kerstavondviering op de parkeerplaats bij de Ahof. 
We gaan die avond, samen met de wijzen, achter de 
ster aan op zoek naar het Koningskind. Onderweg 
komen we verschillende personen uit het kerst­
verhaal tegen, zij wijzen ons de goede weg …
De tocht begint bij de Zuiderkerk en eindigt bij 
de kinderboerderij, waarna je eventueel kunt aan­
sluiten bij de kerstavondviering op de parkeer­
plaats. Meer informatie over de tijden vind je in het 
volgende KerkVenster. Ga jij ook mee op zoek naar 
het Koningskind? Zet dan deze activiteit alvast in 
je agenda! 


