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Dit is ze

Het huwelijk van Charles en mij werd op 19 juli 
2009 ingezegend door ds. Jan Struijk. Wij kozen 
als trouwtekst voor Genesis 2: 21-23. In de NBV 
klinkt deze zo: 
21Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe 
slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een 
van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met 
vlees. 22Uit de rib die hij bij de mens had wegge-
nomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij 
bracht haar bij de mens. 23Toen riep de mens uit: 
‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, 
mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit 
een man gebouwd.’
De NBV-vertaling van 2021 loopt wat beter. Ook 
is de uitroep van de mens anders. Hij zegt niet 
meer: ‘Eindelijk gelijk aan mij’, maar: ‘Dit is ze! 
Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed.
Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man.’
In het ‘Dit is ze!’ klinkt een zucht van verlichting 
door. Deze wordt - in aansluiting op de bron-
tekst - niet verder ingevuld als ‘een gelijk aan 
mij’. Het heeft meer iets van een verwondering. 
Een verwondering die nog sterker doorklinkt in de 
streektaalvertaling van Henk Lettink: No zee toch!  
Bot van miene butte, vleis van mien vleis!
De vrouw is niet gelijk aan Adam, maar wel gelijk-
waardig, zo legde Jan in zijn preek uit, waarin hij 
verwees naar een rabbijns commentaar: de vrouw 
is niet uit de voet van Adam geschapen, want 
dan zou hij over haar heersen, maar ook niet uit 
zijn hoofd; want dan zou zij over hem regeren. 
Zij is geschapen uit de rib, de rib die het hart 
beschermt: de zetel van de liefde. Op gelijkwaar-
dige hoogte zijn man en vrouw bedoeld als helper 
voor elkaar! 

Van de redactie kregen we de vraag of we een 
stukje wilden schrijven over onze ervaringen met 
de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21. Inmiddels 
gebruiken we deze vertaling ongeveer een jaar 
in de erediensten in de Oude Helenakerk en de 
Zuiderkerk. 
De grote, dikke Bijbel die voor in de Oude Helena
kerk ligt is een van de vele uitgaven van de 
NBV21. Ik vind het mooi dat met deze kansel-
bijbel het Woord zo letterlijk en figuurlijk centraal 
staat.

Eigen ervaring bij het gebruik van de NBV21 

Bij het vertalen van de grondtekst en het verge-
lijken daarvan met bestaande Bijbelvertalingen 
van Prediker 3 viel me het volgende op: 

Prediker 3: 5 (NBV21)

Er is een tijd om te beminnen
en een tijd om zich te onthouden,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.	

Prediker 3: 5 (NBV) 

Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.	

Prediker 3: 5 (NBG51) 

een tijd om stenen weg te werpen  
en een tijd om stenen bijeen te zamelen,  
een tijd om te omhelzen  
en een tijd om zich van omhelzen te onthouden,

De letterlijke vertaling uit het Hebreeuws vinden 
we terug in de NBG uit 1951 en de (Herziene) 
Statenvertaling: ‘stenen werpen’ en ‘stenen ver-
zamelen’ of ‘stenen vergaderen’. In de NBV en 
de NBV21 wordt de Hebreeuwse tekst anders 
vertaald: ‘stenen wegwerpen’ en ‘stenen verza-
melen’ worden in deze beide vertalingen gezien 
als een metafoor voor ‘seksuele omgang’ res-
pectievelijk ‘onthouding’. Zelf kan ik geen enkele 
aanwijzing vinden in vers 5 die wijst op de aanwe-
zigheid van een metafoor. Mijn voorkeur gaat uit 

naar een letterlijke vertaling, met een voetnoot 
dat ‘stenen wegwerpen’ en ‘stenen verzamelen’ 
een metafoor kan zijn voor seksuele omgang res-
pectievelijk onthouding.

Mooie oplossing voor het weergeven  
van de naam JHWH

Een bijzonder vertaalprobleem is de weergave 
van JHWH, de naam van de God van Israël die in 
de Hebreeuwse tekst zeer vaak voorkomt. In het 
algemeen wordt aangenomen dat de bij deze 
medeklinkers behorende klinkers ‘a’ en ‘e’ waren: 
Jahwe. Er zijn aanwijzingen dat al in het vroege 
jodendom de naam van God niet uitgesproken 
werd, maar bij het voorlezen werd vervangen door 
het woord ‘Adonai’ (Heer). Tot op heden is ‘Heer’ 
naast ‘Eeuwige’ in Bijbelvertalingen de meest 
gekozen aanduiding van deze naam van God. In 
de standaardeditie wordt de naam JHWH weer-
gegeven met HEER, geschreven met vier klein-
kapitalen. Zo is in de vertaling herkenbaar waar 
Gods onvertaalbare naam in de brontekst staat. 
Wanneer ‘Heer’ in gewone letters voorkomt, is 
het geen weergave van de godsnaam. Een mooie 
oplossing voor een onoplosbaar vertaalprobleem, 
vind ik. 

[bron: https://deBijbel.nl/nbv21]

Er gebeurt niets ‘zonder jullie Vader’	

Ik vind de NBV21 een prettige vertaling. Al vind 
ik het altijd fijn om mijn ‘oude’ Bijbel(vertaling) 
te gebruiken, met al mijn eigen aantekeningen, 
opmerkingen en onderstrepingen. Daarin voel ik 
me ‘thuis’. Zo’n nieuwe Bijbel en een nieuwe ver-
taling is dus wel even wennen. 
Persoonlijk ben ik blij dat de hoofdletter bij ver-
wijzing naar God, Jezus en de Heilige Geest weer 
in de tekst verwerkt is. Voor mij verwijst dat naar 
Degene die groot en machtig is en overal boven 
staat. 
Een van de lievelingsteksten van mij en mijn 
dochter is Matteüs 10: 29 en 30. Een bemoe-
digende en liefdevolle tekst, die zegt dat onze 
hemelse Vader altijd voor ons zorgt en altijd bij 
ons is, wat er ook gebeurt. Juist ook in moeilijke 
tijden. 

De NBV vertaling:
29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. 
Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader 
het niet wil. 30 Bij jullie zijn zelfs alle haren op je 
hoofd geteld.

De NBV21 vertaling:
29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. 
Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie 
Vader om. 30 Bij jullie zijn zelfs alle haren op je 
hoofd geteld.
 
Ik heb het verschil onderstreept. Voor mij is het 
altijd al duidelijk geweest dat niets in mijn leven 
buiten de Vader om gebeurt. Ook de pittige en 

Afgelopen 22 januari was het Bijbelzondag. Deze dag is aanleiding om in dit 
nummer van KerkVenster aandacht te besteden aan de in 2021 uitgekomen 
NBV21, de Nieuwe Bijbelvertaling. De vorige vertaling stamt uit het jaar 2004 
en stond open voor correctie. Op ruim twaalfduizend punten is dat ook gebeurd, 
waardoor van een volledig herziene versie gesproken kan worden.  
Voor velen is het meest in het oog springend wellicht dat de eerbiedshoofdletter 
terug is: de gewoonte om hoofdletters te gebruiken als je refereert aan God,  
Jezus of de Heilige Geest. De redactie heeft aan onze voorgangers (Aalten-
Bredevoort) gevraagd om iets van hun ervaringen met de NBV21 te beschrijven. 
Hieronder vindt u de binnengekomen reacties.

redactie KerkVenster 

			   NBV21 

Reacties van de pastores op de Nieuwe Bijbelvertaling

Foto en ontwerp voorpagina:  
Ben Lammers 

Elizabeth van DeventerNetty Hengeveld

Anneke Wattel-de Vries
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zware dingen. Maar ik vind wel dat de vertaling in 
de NBV21 hierin duidelijker is. In de vertaling van 
de NBV lijkt het alsof God ook alle nare dingen 
die je overkomen rechtstreeks wil. In de brontekst 
staat dat er niets gebeurt ‘zonder jullie Vader’. 
En daar doet deze nieuwe vertaling meer recht 
aan. Hopelijk wordt deze tekst hiermee voor veel 
mensen nog bemoedigender en duidelijker.

De Bijbelvertalingen uit 2004 en 2021 lijken 
weinig van elkaar te verschillen. De website van 
het NBG (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
heeft een handige optie, waarbij je dezelfde tek-
sten naast elkaar op het scherm van je computer 
kan afbeelden en na de oproep tot vergelijking 
heb ik dat standaard ingesteld. 
Veel is precies gelijk. Dankzij Kerst vond ik toch 
een vers dat erg verschilde in de twee vertalingen. 

Jesaja 9: 6 luidt in de NBV21:
6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

En in de 2004-vertaling
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
 
Persoonlijk vind ik de nieuwste vertaling (de 
bovenste) mooier. Omdat de vurige liefde van God 
me meer aanspreekt dan zijn ijver. Maar als je het 
nakijkt in de oorspronkelijk taal staat hier toch 
het Hebreeuwse woord ‘beijveren’ en vertaalt 
ook de Naardense Bijbel dit zelfs met ‘naijver’. 
Alleen: het woord kan ook vertaald worden met 
‘passie’. Dus ik denk dat daarom gekozen is voor 
‘vurige liefde’. Het kan werkelijk allebei. God die 
vol passie een vrederijk sticht, klinkt ook conse-
quenter dan dat hij dat vol ijver of zelfs vol naijver 
doet. In dit geval ben ik blij met de nieuwe tekst. 
In het algemeen bevalt het me dat geen enkele 
vertaling meer voor eeuwen is, maar dat de ver-
taling bijgehouden wordt en van tijd tot tijd 
aangepast. 

Door de redactie van KerkVenster is mij gevraagd 
naar mijn ervaringen met de Nieuwe Bijbelverta-
ling die in 2021 verscheen.
Ik trek de vraag wat breder naar mijn ervaring 
met verschillende vertalingen. Zelf was ik wel 
enigszins verrast dat er al weer zo snel na 2004 
een nieuwe Bijbelvertaling verscheen die als Stan-
daard Bijbelvertaling aangemerkt wordt. De NBG-
vertaling uit 1951 heeft het 53 jaar volgehouden, 
wat aanzienlijk langer is dan 17 jaar. Ik vraag me 
af of al die mensen die in 2004 een nieuwe bijbel 
hebben gekocht, nu alweer een nieuwe kopen als 
ze de oude nog niet uit hebben. 
Aan de vertaling uit 2004 heb ik best wel moeten 
wennen. Tot mijn 45e jaar heb ik dagelijks de ver-
taling uit 1951 gebruikt en daarmee een grote 
vertrouwdheid gekregen. Toch vond ik de verta-
ling uit 2004 zeker bijdragen aan de verstaan-
baarheid van de Bijbel voor nieuwe generaties. De 
taal is directer en meer van onze tijd, en dat komt 
de leesbaarheid zeker ten goede. Dit geldt voor 
mij zeker voor de brieven van Paulus.
Zoals het met alle veranderingen gaat, zijn er 
naast positieve ook altijd mindere dingen te 
noemen. In 2004 is ervoor gekozen om de Heer 
niet meer met U aan te duiden maar met u. De 
vertaling uit 2021 heeft dit weer teruggedraaid. 
Zelf ben ik daar blij mee, omdat de aanduiding 
U voor de Heer veel dichter bij mijn omgang met 
Hem komt dan u. 
Omdat de NBV21 nog zeer recent is, heb ik nog 
geen duidelijk beeld van alle wijzigingen ten 
opzichte van 2004. Voor de zondagse kerkdien-
sten gebruik ik in de regel de NBV21, maar voor 
mijn dagelijkse omgang met de Bijbel lees ik al 
een aantal jaar de Bijbel in Gewone Taal, welke 
vertaling in 2014 verscheen. In het voorwoord 
van deze vertaling schrijft het NBG: ‘Gewone taal 
is niet alleen duidelijk, maar heeft ook een sterke 
zeggingskracht. Daardoor brengt de Bijbel in 
Gewone Taal de Bijbel dichterbij.’ 
Ik onderschrijf zeer het belang hiervan en ervaar 
dat deze vertaling die belofte nakomt.
Tot slot nog een opmerking over de NBV21 en de 
vertaling uit 2004. Natuurlijk zijn er in nieuwere 
vertalingen keuzes gemaakt die afbreuk doen aan 
de vertrouwdheid die een mens heeft gekregen 
door zolang dezelfde vertaling te gebruiken, zoals 
die uit 1951. Alles went, zelfs voederbak in beide 
vertalingen in Lucas 2 in plaats van kribbe. 
Ik lees alle wijzigingen netjes voor in de diensten, 
ook al mis ik soms enorm de vertrouwdheid van 
bepaalde woorden. 
Er is echter één uitzondering. Zeer had ik gehoopt 
dat in de vertaling van de NBV21 een keuze uit 
de vertaling van 2004 zou worden teruggedraaid. 
Er is opnieuw voor gekozen om de woorden van 
Jezus uit Johannes 14: 2 te vertalen met: In het 
huis van mijn Vader zijn veel kamers. In de voor 
mij vertrouwde NBG vertaling uit 1951 staat: 
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. 
Dat ‘mijns Vaders’ verandert wordt in ‘van mijn 
Vader’ beantwoordt volledig aan een taalgebruik 
meer van deze tijd. Om woningen te veranderen 
in kamers maak ik niet mee. 
Deze tekst wordt vaak gelezen in een dienst 
waarin afscheid wordt genomen van een geliefde. 
Ook als ik de vertaling uit 2004 of de NBV21 lees, 
spreek ik altijd over woningen en niet over kamers. 
Het wil er bij mij niet uitkomen. De dood zal het 
einde niet zijn, maar we gaan niet op kamers. 

Overdenking

Wat maak je goed  
dit jaar?
 
In de oudejaarsconference stelde Claudia de 
Breij krachtig: Het komt niet goed, we moeten 
het goed maken.
In de conference kwamen zo ongeveer alle 
grote problemen van het afgelopen jaar langs. 
Van de stikstofcrisis tot de oorlog in Oekraïne. 
Het was een lange rij van crises, een lange rij 
van zorgen die velen van ons hebben. En wat 
zeggen we als het moeilijk gaat? ‘Het komt 
goed’. Nee dus, volgens de Breij. Dat gebeurt 
niet zomaar vanzelf.
De Ongelooflijke Podcast maakte een afle-
vering die werd uitgezonden om 0:00 uur op 
Radio 1 op 1 januari. Ik beluister podcasts 
liever op Spotify, en daar is deze aflevering 
met theoloog Stefan Paas en historicus en 
terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf ook 
terug te luisteren. Zij hadden het over het 
belang van de hoop. Hoop is niet: goedkoop 
met een roze bril naar de werkelijkheid kijken. 
Het is juist hoop die mensen in beweging zet. 
‘Wanhoop is een privilege voor mensen in het 
welvarende Westen’, aldus Beatrice de Graaf.
Stefan Paas en Beatrice de Graaf maakten die 
hoop ook concreet. Een van hen vertelde over 
iemand die een brief had gestuurd naar de 
patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk. In 
die brief werd de patriarch opgeroepen zich te 
bekeren. De schrijver had ergens de, misschien 
irreële, hoop dat ook Kirill (zo heet de patriarch) 
zich zou kunnen bekeren.
Ik moest ook denken aan een gemeentelid dat 
me eens vroeg of het goed is om voor de beke-
ring van Poetin te bidden. Of het ‘werkt’ weet 
ik niet. Maar dat er hoop is voor omkering, voor 
een andere richting, dát vind ik wel erg mooi. 
Soms gaan we er ook maar vanuit dat mensen 
‘nou eenmaal’ zo denken. Ik maak me daar ook 
wel schuldig aan. Maar wat als er een kans is, 
hoe klein ook, op verbetering, verandering?
In het afgelopen jaar bracht de Malawische 
rapper Macelba een nummer uit dat gaat om 
een probleem dat hier in Nederland ook speelt: 
zelfdoding onder jongeren. In dit nummer komt 
een predikant aan het woord die advies geeft 
aan een jongere met problemen: ‘Kijk wat je 
kunt veranderen in je leven, en laat de rest over 
aan God.’
Ik vind dat een wijze basishouding. Ik weet niet 
of Poetin zich zal bekeren, of dat wij alle goede 
verandering kunnen brengen. Wat we wel 
kunnen doen is kritisch kijken naar ons leven, 
zien wat anders kan, en verder hopen. Dat is 
realistisch en hoopvol het nieuwe jaar ingaan.

 
ds. Folkert de Jong 

Ada Endeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wij feliciteren

Mevr. J.B. Meerdink-te Kolstee, Hoeninkdijk 8; 
mevr. W.J. Sturris-Prinsen, Heidedijk 4; mevr. 
G.H. ter Maat-Wassink, Ambthuiswal 1-05; dhr. 
F.J. Onnink, ’t Zand 5; mevr. J.M. Huinink-Siebe-
link, Heidedijk 3; mevr. G.A. Hoefman-Radstaak, 
Misterstraat 68A, en dhr. G.J. Klein Nibbelink, 
Landstraat 2A, vieren in de komende weken hun 
verjaardag.
Mevr. Meerdink wordt op 4 februari 81 jaar; mevr. 
Sturris wordt op 14 februari 80 jaar; mevr. Ter 
Maat viert op 15 februari haar 86e verjaardag; 
dhr. Onnink is op 20 februari jarig en hij wordt 
82  jaar; mevr. Huinink wordt op 21 februari 86 
jaar; mevr. Hoefman wordt op 22 februari 87 jaar 
en dhr. Klein Nibbelink wordt 96 jaar en wel op 
23 februari.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezel-
lige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn. 

Zieken

Mevr. Stien te Bokkel heeft aan het begin van 
het nieuwe jaar in het ziekenhuis gelegen van-
wege problemen met lopen. Ze is nu weer thuis 
en begint vooruit te gaan. We wensen haar veel 
sterkte toe met de revalidatie. 
We zijn in gedachten bij allen die zich zorgen 
maken over hun gezondheid. Met degenen 
die weten wat er met hen aan de hand is, met 

degenen die nog wachten op uitslag van onder-
zoek en met hen die een operatie moeten onder-
gaan. Wilt u hun leven verlichten, zodat ze moei-
lijke momenten kunnen afwisselen met gelukkige 
momenten. 
Voor alle mensen die reikhalzend uitkijken naar 
de lente: volhouden. We weten zeker dat de lente 
komt. Elke week is er een kwartier meer daglicht. 

Samen Eten 

Er staan nog zeker twee maaltijden op het pro-
gramma: op dinsdag 14 februari en op woensdag 
8 maart, Dankdag. ‘t Grachthuys verzorgt de 
catering. Samen Eten is in ’t Koppelhuis, inloop 
vanaf 17.30 uur, om 18.00 uur gaan we eten. 
Iedereen is van harte welkom! Wel graag aan-
melden vooraf bij Marion Radstaak, beheerder 
’t Koppelhuis, of bij Ada Endeveld. 

ds. Ada Endeveld

Prijswinnaar  
kerstpuzzel 2022
‘Hele leuke puzzel, complimenten voor de maker!’
‘�Wat een mooie geweldige kerstpuzzel heeft Jaap 
Boer gemaakt.’

‘Bedankt voor het maken voor de puzzel, het was 
een mooie tijdsbesteding op 1e kerstdag.’

De reacties die bij de redactie binnenkwamen 
over de kerstpuzzel nieuwe opzet waren lovend. 
Jaap Boer, nogmaals onze hartelijke dank voor 
het maken.
De puzzel was echter moeilijker dan voorgaande 
jaren en het bleek best wel lastig om tot de juiste 
oplossing te komen. Die moest zijn: Gelukkig 
nejjoar hej de toete al kloar. 
Het aantal inzendingen van 22 was ook wat lager 
dan we gewend zijn.
Na loting werd Lidy Hogenkamp uit Bredevoort 
de winnaar. Zij ontving een mooi puzzelpakket 
naar keuze, overhandigd door onze coördinator 
Johan Nieuwboer.

redactie KerkVenster 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 0543-53 88 48
predikant@ 
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2a, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR  Bredevoort 
tel. 0543-451071 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN  Bredevoort 
tel. 0543-452535 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

Penningmeester 
Wim ter Maat, 
Driehonderdmeterweg 20,  
7121 KR Aalten, 
tel. 0543-564575  
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 06-22 37 02 06 
e-mail: kerkrentmeesters@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543-451257 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 0543-45 19 11

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad  
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543-452804,  
e-mail: 
hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 06-2750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543- 451503, 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-471154

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06-13 65 41 90 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

De duur van het concert is een uur.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten 
met de musici en een glas wijn of jus te drinken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een 
richtbedrag van € 14,00 worden gevraagd om 
het mogelijk te maken deze concerten te blijven 
organiseren. 

Meer informatie vindt u  
op de volgende websites:

• sintjorisconcerten.nl 
• martjevandamme.com/ 

Zondag 12 februari is in de St. Joriskerk in Brede
voort een optreden van Martje van Damme, 
piano en Tiemo Wang, bariton. Zij brengen 
muziek ten gehore van Ralph Vaughan Williams, 
Alexander Scriabin en Modest Mussorgski.

Datum: 	� 12 februari in de Sint Joriskerk,  
Markt 3, Bredevoort

Aanvang: 	 15.00 uur 
Kerk open: 	 vanaf 14.30 uur 

Sint Jorisconcert op zondag 12 februari 

Martje van Damme en Tiemo Wang 
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Cirkel
Tekst en foto: Gea Evenhuis

Welk kruis staat op het doek dat hangt aan 
de preekstoel in de Oude Helenakerk? Een 
cirkel door het kruis. 

De cirkel ken ik als het vol-maakte. God die mid-
dels de schepping het vol gemaakt heeft, volledig. 
Raar woord dat ‘volledig’, is dat de volle leegte? 
Zou dat een aanduiding zijn van die onnoembare 
grootsheid die wij God noemen? 
Het doet me denken aan ‘tijdelijke eeuwigheid’. 
De enorme uitgestrekte grootsheid van het heelal 
in tijd en ruimte. Ik ga ervan uit dat het alle-
maal behoort tot die onwezenlijke uitgedijdheid 
van de schepping. Niet alleen in die eindeloze 
verte, maar ook in de ongekende schoonheid van 
het allerkleinste. De mystici benoemden het al: 
‘zo boven, zo beneden’. 
De patronen in de sterrenhemel kunnen we 
terugvinden in patronen in de natuur. De zon is 
een cirkel, het mini-eicelletje waarmee het leven 
van een mensenkind begint is ook een cirkel. 
De cirkel van de slang die in zijn staart bijt, het 
symbool voor het cyclische van geboorte, dood 

en wedergeboorte. Staat in de Bijbel ook niet 
ergens: ‘Ik  ben het begin en het einde’? Vertelt 
dit kruis dan vooral dat God en Jezus met elkaar 
verbonden zijn? 

Dit cirkel-kruis vertelt misschien dat, wanneer de 
zon het duister overwonnen heeft, we vastzitten 
aan de dood van Jezus, die weer opstaat - de 
wedergeboorte - en zo het cyclische dus het vol-
maakte van God symboliseert. 
Ik kijk naar de cirkel om het kruispunt. Mensen 
staan steeds maar weer op een kruispunt in 
hun leven, waar ze moeten kiezen voor linksaf, 
rechtsaf, doorgaan of blijven staan. Uiteindelijk 
gaan we allemaal rechtdoor naar de dood, maar 
dat zien we niet als we aan het rondcirkelen zijn 
om onze wezenlijke kern. 
Het rondje kan ons ego verbeelden, dat stralende 
ikje dat de innerlijke verwarring en onzekerheden 
beschermt voor de buitenwereld. Wat is dit voor 
stralend kruis?
Thuis zoek ik het op in het boekje met chris-
telijke symbolen: het is het Zonne-kruis, een 
samensmelten van het Keltische kruis met het 
Latijnse kruis. Het zonnerad wordt ook wel Iona-
kruis genoemd. Iona, was dat niet de plek waar 
de apostel Johannes een olijftak uit de hof van 
Getshemane had geplant en de eerste christelijke 
gemeenschap stichtte? 
Dat is weer een ander verhaal, voor een andere 
keer in de stilte van de Oude Helena.

Wat heb je aan de Bijbel bij ingewikkelde 
vragen uit deze tijd? Bij onderwerpen als 
gender, duurzaamheid of religieus geweld? 
Op internet worden Bijbelteksten voor aller-
lei meningen gebruikt. Waar vind je dan 
houvast? In deze nieuwe Bijbeluitgave is de 
tekst van de Bijbel, in de vertaling van de 
NBV21, samengebracht met betrouwbare 
inzichten, geschreven door zestig weten-
schappers met liefde voor de Bijbel.  
Zo kun je als lezer zelf je mening vormen  
en vol vertrouwen in gesprek gaan over 
thema’s die ons allemaal raken.

De gids op jouw weg met de Bijbel

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en 
wetenschap is bedoeld om jou te helpen de kloof 
tussen het Bijbelse en het hedendaagse wereld-
beeld te duiden en waar mogelijk te overbruggen. 
Ruim zestig wetenschappers uit de breedte van 
de kerken en van verschillende universiteiten 
(en daarbuiten), van Bijbelgeleerden tot sterren
kundigen, hebben er elk vanuit het eigen vak
gebied aan meegewerkt.
De auteurs dragen alles bij elkaar een schat aan 
informatie aan. De uitgave is niet bedoeld om 
eenduidige antwoorden te geven op de vragen 
die je misschien hebt, maar als gids op jouw weg 
met de Bijbel.

De Bijbel inspireert miljoenen mensen

De Bijbel inspireert miljoenen mensen, wereld-
wijd. In de eeuwenoude teksten horen ze de 
boodschap van Gods liefde voor de wereld en de 
opdracht om die liefde met anderen te delen.
Tegelijkertijd kunnen Bijbelteksten ook ‘schuren’, 
bijvoorbeeld wanneer ze ons als lezers een kriti-
sche spiegel voorhouden, of ons vragen uit onze 
comfortzone te stappen.

Op gespannen voet?

Er zijn ook teksten die op een andere manier 
ongemak oproepen, bijvoorbeeld doordat ze op 
gespannen voet staan met ons moderne mens-
beeld, met inzichten uit de natuurwetenschappen, 
of met de manier waarop we onze maatschappij 
hebben ingericht. Dat leidt tot – soms felle – 
kritiek op de Bijbel, en tot verlegenheid. Ook als 
je de Bijbel wel als relevant en zelfs onmisbaar 
ervaart. Misschien herken jij dat ook wel.

Door wrijving ontstaat glans

De  Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en 
wetenschap  is een uitgave van het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met 
de Vrije Universiteit te Amsterdam (Faculteit 
Religie en Theologie).
De hoop en verwachting is dat de uitgave zal 
helpen om de Bijbel op een vruchtbare manier 

in gesprek te brengen met de inzichten en erva-
ringen van huidige lezers, binnen en buiten 
geloofsgemeenschappen. We zien uit naar open 
gesprekken over wat ons aantrekt en wat ons 
afstoot, en over wat tijdelijk is en wat blijft, in het 
geloof dat juist door wrijving glans ontstaat.

Heb jij de Bijbel met bijdragen over geloof, 
cultuur en wetenschap al in huis?

Deze Bijbel biedt je houvast als je tijdens het 
lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt met 
ingewikkelde vragen uit deze tijd. De Bijbel is 
onder meer te bestellen via de webshop van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, en ook 
via de plaatselijke boekhandels.

bron: wetenschapsbijbel.bijbelgenootschap.nl/
over-de-wetenschapsbijbel/

NBV21 Bijbel met bijdragen over  
geloof, cultuur en wetenschap
in november 2022 verschenen, ook bekend als de 

 
Wetenschapsbijbel
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 0543-47 32 50, 
e-mail: 
kerkaalten@kerkvenster.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 06-43791963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0543-466123

Scriba  
E-mail:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06-29 00 11 10 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
tel. 06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72.RABO.0300.2165.72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
U kunt elke eerste vrijdag 
van de maand tussen 
17.00 uur en 18.00 uur 
collectemunten kopen in 
zaal 2 van de Zuiderkerk 
(via de hoofdingang).  
Daar is een pinapparaat 
aanwezig.  
Collectemunten zijn ook via 
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 0573-45 30 27 (privé), 
tel. 0573-45 40 47 (werk) 
tel. 06-514 910 64 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-47 37 34 
e-mail:  
bjebuesink@lijbrandt.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84.RABO.0380.2128.38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41.RABO.0300.2165.48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543-451106 
tel. 06-30706147,  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112887651 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

bredevoort

Pastoraat
 
Kerntaak
Pastoraat is een van de kernthema’s van een 
kerkelijke gemeente. De vele bezoekmedewer-
kers van de PG Aalten zijn het gezicht van het 
pastoraat, het omzien naar elkaar. Zij sturen een 
kaartje bij bijzondere gelegenheden, bezoeken 
mensen, brengen de attenties naar ouderen met 
Kerst en Pasen, en zijn de oren en ogen van de 
predikanten en kerkelijk werkers. Er is een fijn-
mazig netwerk van bezoekmedewerkers, sectie
coördinatoren, contactpersonen en (bestuurs-
leden van) de Protestantse Bezoekdienst. 
Voor nieuwe predikanten en kerkelijk werkers, 
zoals ik, was het niet altijd even duidelijk hoe 
het pastoraat georganiseerd was binnen de 
PG Aalten. Wie moet je waarvoor vragen, bij wie 
kun je waarvoor terecht? Het was een zoektocht 
waarbij ik geregeld werd doorverwezen. Ook de 
relatief nieuwe kerkelijk werkers in de gemeente 
waren op zoek. Voor hen speelde nog in het bij-
zonder dat ze hun werk aanvankelijk moesten 
doen in coronatijd; de coronamaatregelen 
hebben ons allen in ons pastoraal werk gehinderd. 
Om te weten te komen wat er speelde, zijn we 
per wijk begonnen met het organiseren van een 
bijeenkomst met de bezoekmedewerkers. Tijdens 
die bijeenkomsten wisselden we informatie uit en 
maakten we kennis met elkaar. We verzamelden 
punten: wat gaat er goed, wat moet er blijven, 
wat kan beter en waar kunnen we beter mee 
stoppen. Waardevolle bijeenkomsten, die ons 
inzicht gaven in hoe het pastoraat in Aalten vorm 
heeft gekregen in de loop der tijd. 
De Protestantse Bezoekdienst (PBD) bleek daarbij 
een belangrijke rol te spelen. Tijdens de zoek-
tocht bleek dat de taakgroep die zich vanuit de 
kerkenraad bezighield met pastoraat bestond uit 
één ouderling op wie deze taak rustte. Ook werd 
duidelijk dat de mensen die zich bezighouden 
met het bezoekwerk en het pastoraat dáármee 
bezig willen zijn, en liever niet te veel vergaderen. 
Ontmoeting werd belangrijk gevonden, voor de 
gezelligheid maar ook om elkaar beter te kunnen 
vinden.

Veranderen 
Het pastoraat liep goed, dat moest vooral niet 
veranderd worden, maar de communicatie tussen 
de bezoekmedewerkers, sectiecoördinatoren, 
contactpersonen, het bestuur van de PBD en de 
kerkenraad kon beter. Om daarvoor te zorgen 
werd allereerst de Taakgroep Pastoraat nieuw 
leven ingeblazen. Naast de ouderling uit wijk 
Noord werd een ouderling uit wijk Zuid gevraagd. 
De Taakgroep werd verder uitgebreid met een 
bezoekmedewerker/sectiecoördinator uit Noord 
en Zuid, een kerkelijk werker pastoraat (uit Noord) 
en een predikant (uit Zuid). Ook twee bestuurs-
leden van de PBD kwamen de taakgroep ver-
sterken. Samen spraken we over hoe we het pas-
toraat binnen de PG Aalten zo konden opzetten 
dat nieuwe mensen die betrokken zijn bij het 
pastoraat makkelijker hun weg zouden kunnen 
vinden, en men elkaar beter zou kunnen vinden. 
De kleine kerkenraad werd op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen en ging eind 

2022 akkoord met het uitbreiden van de Taak-
groep Pastoraat naar acht personen. 

De Taakgroep Pastoraat bestaat  
sindsdien uit de volgende leden: 
- Jan Hordijk, ouderling Noord
- Benny Wikkerink, ouderling Zuid
- �Ada Gerritsen, bezoekmedewerker/

contactpersoon
- Bert Helmink, bezoekmedewerker
- Hermien Roelofse, bestuurslid PBD
- Joke Rutgers, bestuurslid PBD
- �Wilma de Jong, kerkelijk werker  

pastoraat Noord (-Geel)
- Elizabeth van Deventer, predikant Zuid (-Paars)

Ook gaf de kleine kerkenraad de Taakgroep Pas-
toraat groen licht om verder te onderzoeken hoe 
het pastoraat binnen de PG Aalten op een meer 
transparante manier georganiseerd en geborgd 
kan worden. 

Vervolg bijeenkomsten
Naast de bijeenkomsten met de bezoekmede-
werkers is er ook een bijeenkomst geweest met 
alle sectiecoördinatoren. We vroegen hen te 
beschrijven welke taken ze als sectiecoördinator 
vervulden. De aanwezige sectiecoördinatoren 
kwamen tot de conclusie dat de rol van sectie-
coördinator beperkt was, zo beperkt dat ze voor-
stelden deze rol op te heffen. 
Daarop volgde een bijeenkomst met de contact-
personen (van de PBD). Ook hen hebben we een 
aantal vragen gesteld over wat ze doen. Daar-
naast hebben we hen gevraagd wat er voor hen 
wegvalt als er geen sectiecoördinatoren meer 
zouden zijn. Gezamenlijk kwamen we tot de con-
clusie dat de gevolgen daarvan op te vangen 
zouden zijn door de contactpersonen en het 
bestuur van de PBD. 

Kleur bekennen 
De wijken waren in 2021 al opnieuw ingedeeld 
rondom een predikant of kerkelijk werker pasto-
raat. De grenzen van de nieuwe wijken kwamen 
niet overeen met de (o zo bekende) wijken Barlo, 
IJzerlo, Dale, Haart-Heurne, Lintelo en Kobus. 
Er is een nieuwe manier gevonden om wijken te 
benoemen. 
De PG Aalten is een veelkleurige gemeente en 
de wijken in de nieuwe wijkindeling hebben de 
kleuren van de regenboog gekregen. Rood voor 
de wijk van ds. Hendrik-Jan Zeldenrijk, geel voor 
de wijk van Wilma de Jong, groen voor de wijk 
van Netty Hengeveld, oranje voor de wijk van ds. 
Folkert de Jong, blauw voor de wijk van Anneke 
Wattel en paars voor de wijk van ds. Elizabeth van 
Deventer. 

Vergaderen
Het pastoraal wijkteam bestaat vanaf 1 maart 
2023 uit bezoekmedewerkers, contactpersonen 
en de predikant of kerkelijk werker pastoraat, en 
daarnaast de voorzitter en de scriba van de wijk 
(Noord of Zuid). Twee keer per jaar komen we bij 
elkaar, waarbij na de pauze ontmoeting centraal 
staat. Een keer per jaar zien de bezoekmedewer-
kers en contactpersonen elkaar op een gezellige 
middag/avond, die wordt georganiseerd door de 
PBD. 
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Bedankbrief
De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Aalten heeft gedoneerd aan Michiel en 
Tetiana Faber: zij helpen hiermee de mensen 
in Oekraïne. Hieronder hun verslag.

Wat ontzettend fijn dat jullie ons project finan-
cieel willen ondersteunen. Het voelt goed zoveel 
steun te ontvangen.

Wat hebben we tot zover gedaan?

Via de stichting Oekraïners in Nederland zijn wij in 
contact gekomen met MRC Ukraine (een stichting 
in Oekraïne). We hebben inmiddels vier keer een 
lading aan hen geleverd. Die varieerde van medi-
cijnen, medische verbruiksartikelen en spullen 
voor baby’s tot luiers voor baby’s en volwassenen. 
Zij leveren met auto’s de spullen in oorlogsgebied 
waar bijvoorbeeld grotere wagens niet kunnen 
komen. 
MRC Ukraine ontvangt lijsten van ziekenhuizen, 
militaire eenheden, vluchtelingopvanglocaties in 
Oekraïne en gemeentes, met daarop de nood
zakelijke goederen. Zij sturen deze lijsten aan ons 
zodat wij het juiste inkopen/verzamelen. 
We leveren direct aan MRC Ukraine via buurtge-
noten, die alles naar Polen brengen, waar MRC 
Ukraine de spullen ophaalt. Het voordeel daarvan 
is dat we zo weten dat het op de juiste plek 
terechtkomt.
We hebben drie verschillende lijsten ontvangen 
en daarmee goederen geleverd aan verschillende 
bestemmingen binnen Oekraïne. Die bestem-
mingen zijn:
• �Mobiel veldhospitaal, op dit moment actief in 

de regio Donetsk, o.a. Bachmoet. In dit veld
hospitaal worden gewonde militairen en de 
lokale bevolking geholpen. Hier is het merendeel 
van de medicatie naartoe gestuurd. 

• �Stichting ‘National her of Ukraine Jaroslav 
Shinkarenko’. Deze stichting stuurt medicijnen, 
eten, kaarsen, luiers etc. naar de frontlinie 
voor militairen en mensen die daar nog steeds 
wonen. 

• �Stichting ‘Mutual aid for Ukraine’. Deze stich-
ting is geregistreerd in Nederland en opgericht 
door Oekraïners. Ze verzamelen in Nederland 
humanitaire hulp (kleding, medicijnen, eten en 
hygiënische producten etc.) en brengen dit naar 
binnenlandse vluchtelingen in Oekraïne.

 
We werken met deze lijsten, zodat we weten waar 
het terechtkomt. Degene die het transport gere-
geld heeft is stichting ‘Mutual aid’. Hun bus was 
kapotgegaan, waardoor het allemaal wat langer 
duurde qua verzending. In die maanden hebben 
we overigens ook voedsel en kleding verzameld en 
meegestuurd. 

Wat willen we nog doen?
De vraag naar medische hulpgoederen neemt 
alleen maar toe nu de gevechten in Oost-Oekraïne 
heviger worden. De ziekenhuizen lopen in heel 
Oekraïne vol. De kleinere ziekenhuizen krijgen 
niet altijd wat ze nodig hebben om de grote aan-
tallen gevluchte mensen uit het oosten te kunnen 
helpen. Wij willen de gewenste goederen blijven 
sturen naar de ziekenhuizen, gevechtseenheden 
en opvanglocaties.
Bijgevoegd een bedankbrief van de stichting in de 
Oekraïne die de medicijnen ontvangt.

De vertaling hiervan:

De Stichting: ‘Charity Foundation of the National 
Hero of Ukraine Jaroslav Shinkarenko’ wil jullie 
hartelijk bedanken voor jullie hulp met de 
medicijnen. Enorm bedankt voor jullie grote 
bijdrage.

Michiel en Tetiana Faber 

Vervolgstappen
Er zijn bezoekmedewerkers die vooral in de 
verschillende tehuizen onze gemeenteleden 
bezoeken. Voor hen zal nog een aparte bijeen-
komst georganiseerd worden. De Taakgroep 
Pastoraat is verder nog op zoek naar mensen die 
de taak van ouderling in een wijk op zich willen 
nemen en de bezoekmedewerkers inhoudelijk 
willen ondersteunen, samen met de predikant/
kerkelijk werker pastoraat. We zijn bezig met 
het opstellen van een taakomschrijving voor de 
ouderling-pastoraat en het herschrijven van een 
taakomschrijving voor de bezoekmedewerker en 
contactpersonen. 
De Taakgroep Pastoraat ziet het verder als haar 
taak om voor ondersteuning en toerusting te 
zorgen voor degenen die zich in onze gemeente 
bezighouden met bezoekwerk en pastoraat. 
Suggesties daarvoor, evenals namen voor een 
ouderling-pastoraat, zijn welkom!

Vragen 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan een van de 
leden van de Taakgroep Pastoraat. 
 
Namens de Taakgroep Pastoraat,

ds. Elizabeth van Deventer 

- Gift Voedselbank   .     .     .   € 40,00 en €    190,00

Ontvangen op het kerkelijk bureau
- �T.b.v. collecte kosten Top 2000-dienst  

aan collectemunten   .     .     .     .     .     .     €     16,25

Via de bankrekening diaconie
- Voedselbank   .     .     .     .     . € 190,00 en €     50,00 
- Voor wie het nodig heeft   .    .    .    .    . €   190,00

Opbrengst zendingsbussen 
- �Vierde kwartaal 2022: 1/3 voor de Kerk,  

1/3 diaconie en 1/3 Zending   .     .     .     €   530,20

Collectes in de kerkdienst
04-12 �KiA Werelddiaconaat  

(Libanon/Jordanië)   .     .     .     .     .  €    322,15 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €    225,01

11-12 �KiA Binnenlands Diaconaat  
(asielzoekerscentrum)   .     .     .     .  €    468,07 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €    311,20

18-12 �PKN Jong Protestant  
(ontdekken van Kerst)   .     .     .     .  €    198,15 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €    209,05

24-12 �Project HVWD   .    .    .    .    .    .    . €    490,69 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €    346,16

25-12 �Plaatselijk Diaconaat   .     .     .     .   € 1.061,49 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €    818,44

31-12 �Diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    . €    233,27 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €    174,10

Collectes via GIVT
04-12 �KiA Werelddiaconaat  

(Libanon/Jordanië)   .     .     .     .     .   €       8,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €       3,50

11-12 �KiA Binnenlands Diaconaat  
(asielzoekerscentrum)   .     .     .     .   €     15,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €       5,00

18-12 �PKN Jong Protestant  
(ontdekken van Kerst)   .     .     .     .   €       8,50

25-12 �Plaatselijk Diaconaat   .     .     .     .    €     73,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €     17,50

31-12 �Diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    . €     15,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage! 

Giften en collectes
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Versiering A (was-reliëf met drukwerk): Ark van Noach 

Op de paaskaars is Noach te zien links op de ark. Hij steekt zijn 
hand uit om de vredesduif met olijfblad op te vangen. Op het dek 
zijn giraffen en olifanten te zien, met op de achtergrond de regen-
boog, teken van het verbond. Boven het ontwerp is het olijfgroene 
kruis met Alpha en Omega aangebracht. De ark van Noach was 
volgens Genesis 6-9 het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en 
vele dieren met hen de zondvloed overleefden. Het is het bekende 
verhaal uit de Bijbel over God die een verbond met de mensheid 
en alle levende wezens sluit. God beschouwt de mensen ook als 
zijn bondgenoten. Zoals voor Noach de olijftak het teken van een 
nieuw begin was, zo hebben we met Pasen het Teken gekregen. 
Gods nieuwe begin door de opstanding van Jezus uit de dood. 

Uit liefde voor jou
‘Uit liefde voor jou - ontvangen en delen’ is het thema van de 
veertigdagentijdkalender 2023. Dat delen kan op allerlei manieren, 
en in deze kalender staan daarvoor diverse suggesties, bijvoorbeeld 
door mee te doen met de vastenactie van Kerk in Actie. 

Brood en wijn delen

In deze kalender staan verschillende Bijbelgedeelten rond het jaarthema ‘Aan tafel!’ 
We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood 
en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde, maar ook bij 
de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

Op weg naar Pasen

De veertigdagentijdkalender helpt om dagelijks even stil te staan en deze periode 
bewust te beleven. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een korte overdenking, 
een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld 
met vastentips, gebeden en liederen.

Vastenactie Kerk in Actie

Via de veertigdagentijdkalender kun je meedoen met de vastenactie van Kerk 
in Actie. Door iets te laten, of juist te doen voor een ander, spaar je mee voor het 
veertigdagentijdproject van Kerk in Actie in Moldavië. In dit armste land van Europa 
is de werkloosheid groot. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in 
het buitenland. Jongeren en ouderen blijven alleen achter en hebben niemand om 
op terug te vallen. Lokale kerken helpen hen: jeugdgroepen gaan op pad om ouderen 
thuis te bezoeken, klusjes te doen, boodschappen te brengen, de was te doen en een 
praatje te maken. Zo zijn jong én oud wat minder eenzaam!

bron: protestantsekerk.nl/nieuws
 
De veertigdagentijdkalender is gratis af te halen bij het  
kerkelijk bureau in Aalten, ’t Koppelhuis in Bredevoort,  
of te bestellen via kerkvensterwebshop.nl. 

Huispaaskaarsen 2023
Boca Kaarsen biedt ook dit jaar weer een aantal 
mooie paaskaarsen aan, die geheel met de hand 
zijn gemaakt. De huispaaskaarsen zijn leverbaar 
in negentien uitvoeringen, variërend in thema en 
maatvoering. De uitvoering ‘Ark van Noach’ is een 
combinatie van was-reliëf en opdrukafbeelding 
(in lengtes van 30, 40 en 60 cm. Daarnaast zijn er 
vier was-reliëf uitvoeringen beschikbaar (in lengtes 
van 25, 30, 40 en 60 cm): ‘Agnus Dei’, ‘Vrede’, 
‘Vredesduif’ en ‘Chi-Rho kruis’. 

€ 40 € 50 € 85 € 70 € 40
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Versiering B (was-reliëf): Agnus Dei 

De paaskaars ‘Agnus Dei’, Latijnse benaming voor ‘Lam Gods’, met op de 
achtergrond een opkomende zon als symbool van onsterfelijkheid en de 
opstanding. Boven het ontwerp het donkerrode kruis met Alpha-Omega. Jezus 
wordt in de Bijbel een aantal keer als het Lam van God aangeduid. Johannes 
de Doper zegt over Jezus: ´Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld 
wegneemt´ (Johannes 1: 29). Jezus wordt door de evangelist Johannes 
gezien als het ware paaslam. Met name ook in het Bijbelboek Openbaring 
wordt voor Jezus de term ‘het Lam’ gebruikt (Openbaring 5: 6-7, 12). 
N.B. Bij de grote versieringen staat AGNUS DEI op het vaan. Bij de kleinste 
versieringen is het vaan van een kruis voorzien, omdat de letters dan te klein 
zijn voor de giettechniek. Alle versieringen zijn geheel met de hand gemaakt.

 
Versiering C (was-reliëf): Vrede 

Met het moderne ontwerp op de paaskaars Vrede willen we de liefde en 
hoop van de bewoners van de vijf wereldcontinenten uitbeelden voor 
eeuwige vrede. Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is. Boven 
het ontwerp is de grijs/gouden PX (Christusmonogram) met Alpha en Omega 
aangebracht, uiteraard als teken dat Christus daarbij betrokken en zelfs  
leidend is. 

Versiering D (was-reliëf): Vredesduif 

Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in een oranje/geel medaillon. 
Wie een bezoek brengt aan de St. Pieter in Vaticaanstad vindt in het middel
punt van de kerk de glas-in-lood duif van Bernini. Dit ontwerp is verwerkt in 
het medaillon.

 
Versiering E (was reliëf): Chi-Rho kruis 

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX 
of Christusmonogram/ Pax Christus = Vrede Christus). Deze versiering is in 
meerdere kleuren leverbaar. 

Formaten en prijzen 

 	 Versiering A	 Versieringen B, C, D en E
 
25 cm	 n.v.t.	 € 24,50 
30 cm	 € 40,00	 € 32,00 
40 cm	 € 50,00	 € 40,00 
60 cm	 € 85,00	 € 70,00

Zwarte kandelaar voor huispaaskaarsen van 

25 cm 	 –	 €   7,91 
30, 40 en 60 cm	 €   8,74	 €   8,74

€ 70 € 70 € 70€ 40 € 40 € 40€ 32 € 32 € 32 € 32€ 24,50 € 24,50 € 24,50 € 24,50

Hoe te bestellen
 
• �Op een intekenlijst, die in beide kerkgebouwen ligt,  

kunt u uw keuze kenbaar maken.
• �Via het kerkelijk bureau in Aalten op de openingstijden:  

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
• �Digitaal via kerkvensterwebshop.nl. In de linker rode kolom zie u staan: Paaskaarsen. U kunt daar uw bestelling plaatsen en digitaal betalen.
• �Leden van de Protestantse Gemeente Bredevoort kunnen uiteraard ook deze huispaaskaarsen bestellen.
• �De bestellingen dienen uiterlijk 6 maart a.s. binnen te zijn.

Alle bestellers krijgen bericht wanneer de kaarsen in de Zuiderkerk opgehaald kunnen worden.
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KerkBeeld Aalten
Een overzicht van de kijkcijfers van 
KerkBeeld in de Oude Helenakerk en de 
Zuiderkerk over de periode december 
2021 t/m december 2022.

De verschillen in het aantal bezoekers van de 
online-diensten tussen beide kerken zijn mede te 
verklaren doordat er vanuit de Zuiderkerk minder 
diensten zijn uitgezonden, zoals ook het overzicht 
van de laatste drie maanden laat zien.
Opvallend is ook dat na de coronaperiode het 
aantal bezoekers dat de diensten thuis heeft 
bekeken weliswaar iets is afgenomen, maar toch 
nog behoorlijk groot is. Blijkbaar voorzien de 
online-diensten in een behoefte.
Soms gaat er wel eens iets mis, zoals bijvoorbeeld 
afgelopen 18 december, toen de dienst van de 
r.-k. gemeenschap niet kon worden uitgezonden, 
en door een defect aan het streamingkastje ook 
het concert van het ACM en DAzzLE niet. Van dit 
concert heeft Jan Oberink overigens nog wel film-
opnames gemaakt, die via YouTube te bekijken 
zijn (scan de QR-codes).

Het multimediateam bestaat uit een vaste groep 
enthousiaste vrijwilligers voor zowel KerkBeeld, 
beamteam als geluid. De meesten zijn al vanaf 
het begin actief. 
We zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
ons team willen aanvullen. Neem na een dienst 
eens een kijkje in onze ‘keuken’ of mail voor meer 
informatie naar ben.lammers@pgaalten.nl.

Ben Lammers,
coördinator multimediateam 

Top 2000-dienst  
in de Zuiderkerk

 
Tekst: Tiny Oosterink 

Foto’s: Printscreens van KerkBeeld

Na twee coronajaren kon er weer een Top 2000-
dienst gehouden worden. Ongeveer vijftig 
enthousiaste zangers en zangeressen vormden 
een mooi koor. Ook was er muzikale begeleiding 
van een toetsenist, twee gitaren en een drummer. 
Bij enkele liederen was er een dwarsfluittist. 

Het koor stond onder de bezielende leiding van 
Johan Klein Nibbelink.
Het thema was Zwart-Wit. De gezongen liederen 
waren speciaal geselecteerd voor deze dienst.
De kerk was heel goed bezet, wat het geheel ook 
goed doet. Het projectkoor moest ’s avonds nog 
weer aantreden in Winterswijk, dus een drukke 
dag.
Een week later waren er nog Top 2000-diensten 
in Lichtenvoorde en Dinxperlo. Een schitterend 
project, hopelijk duurt dat nog jaren voort.
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12 Door de week Bij de diensten Aalten en Bredevoort

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don-
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 
• Donderdag 9 februari 
• Donderdag 16 februari 
• Donderdag 23 februari

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 
• Donderdag 2 maart

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.30 - 11.30 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

12

Dialectdienst 
Op 12 februari is d’r weer een dialectdienst in de 
Olde Helenakerke. De veurganger is Netty Henge
veld uut Eibargen en ‘t thema is: ‘Vake bu’j te 
bange’.
In ’t harte van de samenlaeving en in ’t harte 
van mensen is völle angst te bespeuren. Den 
angst van dizze tied hef wel wat weg van den 
angst van de laerlingen van Jezus die met Um in 
een bootjen zatten toen ze in een storm terechte 
kwammen. ’t Water dreigen eur te aoverspulen 
en zie kregen ’t knap benauwd. Wat had den 
angst eur te zeggen en wat zeg e ons? En wat 
laeren Jezus eur en ons? 
D’r bunt bi-jdragen van commissieleden en 
Wilma Pastors uut Bree’mbroek zingt veur ons. 
Organist is Gerrit Wesselink uut Reurle. 
De dienst is ok te volgen op www.kerkvenster.nl/
kerkbeeld.

 de dialectdienstcommissie 

Gebed: Eb en vloed
Goede God,
 
In mijn goede en beste momenten weet ik het: 
ik vertrouw op U.  
Ik geloof in U  
zoals een kind vertrouwt  
	 op haar vader, zijn moeder. 
Want U bént te vertrouwen. 
Maar soms is mijn dagelijks leven weerbarstig.  
Periodes van eb en vloed komen en gaan.  
Vragen dienen zich aan, 
antwoorden mag ik hooguit verwachten, 
en geloven en vertrouwen  
	 moet ik telkens weer opnieuw leren.  
Zo blijf ik een leven lang leerling.
Eerbiedig vraag ik U: 
wilt U mij een weg wijzen naar morgen,  
naar de toekomst.  

 
 
 
 
En wilt U mij zo troosten en inspireren, 
door de kracht van Haar die de Trooster zelf is:  
Uw Heilige Geest, 
en door medemensen heen  
	 die leesbare brieven van U zijn.
Verwonderd zal ik ervaren: 
U bent er. In U leef, beweeg en ben ik.  
En ik groei in vertrouwen, 
dwars door tijden van eb en vloed heen  
de toekomst tegemoet. 
 
Amen 

 
ds. Wim Lolkema 

 
Bron: petrus.protestantsekerk.nl 

Anders Dan Anders-dienst
 

VRIENDEN - VRIENDINNEN - VRIENDEN - 
VRIENDINNEN - VRIENDEN

 
 

 
Op 12 februari zal om 10.00 uur in de kerk van 
Bredevoort een speciale ADA-dienst worden 
gehouden, een Anders Dan Anders-dienst.
Het thema is: Vriend(in)
Welke eigenschappen heeft een vriend? Voor wie 
ben jij een vriend? Wie is je BFF? Wat zegt de 
Bijbel over ‘vriend(in)’ en ‘vriendschap’?
Tal van vragen, waar we op onze zoektocht 
dan wat meer over zullen horen. Hans de Vries 
(H.A.N.S.) zal de dienst opluisteren met liederen 
waarin ‘vriend’ een rol speelt. Hij zal ook de 
dienst leiden.
Rondom de Bijbelteksten over ‘vriend’ maakte 
hij een keuze uit zijn liedrepertoire om de Bijbel
teksten een eigentijdse muzikale invulling en 
uitleg te geven.
We kijken en luisteren ook naar muziek, en in 
de gebeden bidden wij God om voor elkaar een 
‘vriend(in)’ te zijn. 
Je zult de meeste teksten via de beamer kunnen 
meelezen. 
Bij de uitgang zal er een collecte worden 
gehouden voor een goed doel.
Het zal dus een kerkdienst worden waarin geen 
organist zal zijn. 
Van jong tot oud, vrienden en vriendinnen, … van 
harte uitgenodigd! 

de ADA-dienstcommissie 
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Wat voorafging

Een deel van de slides die getoond werden, 
laten stukjes geschiedenis zien. Zo is te lezen 
dat de Grote Kerkenraad in 2019 heeft besloten 
om in principe over te gaan tot eigendomsover-
dracht van de Oude Helenakerk aan Gelderse 
Kerken. Het College van Kerkrentmeesters en de 
Kleine Kerkenraad gaan met de Gelderse Kerken 
in gesprek om een conceptovereenkomst op 
te stellen. Daarin worden de belangen van de 
Protestantse Gemeente Aalten geregeld. Deze 
overeenkomst zal te zijner tijd worden voorgelegd 
aan de Grote Kerkenraad.

Een belangrijk aspect hierbij is het multifunctio
neel maken van de Oude Helenakerk. Dus voor 
een breed hedendaags gebruik geschikt maken. 
Hiervoor heeft eerder Van Hoogevest Architecten 
een plan op hoofdlijnen gepresenteerd. Dit plan 
bevatte:

• �Het plaatsen van een toiletgroep,  
berging en garderobe (TBG);

• Het plaatsen van een koffiecorner;
• Het verwijderen van diverse banken.

Wat is daarna gebeurd?

Na overleg met Van Hoogevest Architecten is 
ervoor gekozen om de plannen verder te ontwik-
kelen met architect Boerman Kreek uit Steen-
deren. Dat is onze ‘huisarchitect’, die ook de meer- 
jaren-onderhoudsraming voor de Oude Helen-
akerk verzorgt. 

Het plan is in meerdere varianten voorbesproken 
met:
• �de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  

(RCE, landelijk adviesorgaan);
• �het Gelders Genootschap  

(gemeentelijk adviesorgaan);
• �de Gelderse Kerken (Gelderse Kerken 

heeft als doel het behoud van historische 
kerkgebouwen).

Deze instanties gaven de volgende adviezen

Advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed:
In een multifunctioneel gebouw is ruimte nodig. 
Maar een groot deel van de banken verwijderen, 
is een stap te ver. Daarom het voorstel om in de 
oostelijke helft (bij het koor) de banken mobiel te 
maken en de overige banken te laten staan. De 
banken kunnen in een ronding worden geplaatst, 
net als voorheen het geval was. Geplaatst in 
theateropstelling doet het esthetisch aan. Mede 
vanuit dat oogpunt heeft de RCE in eerste aanleg 
geen voorkeur voor stoelen. 

Advies Gelders Genootschap:
Het Gelders Genootschap is positief over de basis. 
Het volledig verwijderen van het oostelijk deel 
van het bankenplan wordt door dit genootschap 
echter als een te forse ingreep ervaren. Hun voor-
stel is om het meest oostelijke bankenblok (vier 
banken) mobiel te maken. De toepassing van 
kerkbankstoelen in plaats van kerkbanken wordt 
nog besproken. 

Advies Gelderse Kerken:
Het plan voldoet aan de eisen en wensen van de 
Gelderse Kerken. De functionaliteit van het plan 
is volgens de Gelderse Kerken toekomstbestendig. 
Van essentieel belang is het dat het meest ooste
lijke bankenblok zonder veel moeite te verwij-
deren en te herplaatsen is.

Wat is gedaan met de adviezen?

Al met al is het niet eenvoudig om met drie 
instanties te overleggen. Dat kost tijd. Ook moet 
steeds rekening worden gehouden met restricties 
die verbonden zijn aan het verbouwen van een 
rijksmonument. Uit de adviezen blijkt dat de 
instanties positief zijn over het multifunctioneel 
maken van de Oude Helenakerk door het toe-
voegen van toiletten, garderobe en koffieruimte. 
De kanttekeningen concentreren zich primair op 
het bankenplan. 

Alle bovenstaande adviezen zijn uitgebracht op 
basis van schetsplannen en een haalbaarheids-
studie. De adviezen van de diverse instanties zijn 
verwerkt in de plannen die zijn gepresenteerd op 
de gemeenteavond. De adviserende instanties 
zijn hierover positief. Als er een officiële advies-
aanvraag bij hen binnenkomt, zullen ze definitief 
advies uitbrengen. Hierin zullen alle aspecten en 
de volledige detailuitwerking van de ingrepen 
worden meegewogen. 

Op de slides die vervolgens op de gemeenteavond 
getoond zijn, en die op deze pagina’s worden 
weergegeven, zijn ontwerpen te zien. Architect 
Boerman Kreek heeft driedimensionale teke-
ningen gemaakt. Ze laten zien hoe de banken op 
verschillende manier gesitueerd kunnen worden. 

• �De vloer die nu schuin afloopt, wordt  
in dit plan vlakgemaakt (afbeelding 1). 

• �Een groot, vlak gedeelte geeft diverse  
gebruiksmogelijkheden (afbeelding 2).

• �Het concept van de ronde banken kan zo 
worden behouden met het mobiel maken  
van 4 banken (afbeelding 3 en 4).

• �In het voorstel komt een hellingbaan,  
vanaf de noordelijke ingang (Markt),  
richting het toiletgebouw. Zo hebben  
mindervaliden ook toegang (afbeelding 11).

 
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft mee-
gedacht in het verrijdbaar maken van de banken. 
Uiteindelijk heeft Boerman Kreek interieurbouwer 
Bijenhof in Vorden ingeschakeld voor een uitvoer-
baar plan om de banken verrijdbaar te maken. 
Daarin is ook een suggestie verwerkt om het 
liturgisch centrum te verruimen door de eerste 
rij banken te vervangen door stoelen. Dit geeft 
mogelijkheden om hier een podium te plaatsen 
bij optredens van kleinere gezelschappen (afbeel-
ding 5).

Ontwerp toiletgroep

Vincenth Schreurs, de architect die ook de 
plannen voor de Oosterkerk gemaakt heeft, heeft 
de toiletgroep, berging en een in- en uitklapbare 
garderobe ontworpen. Hij motiveert dat het kerk-
gebouw door de toevoeging van een toiletgroep 
en opslag voor stoelen, een balie en een uitgifte
loket geschikt wordt voor een breed hedendaags 
gebruik. Uitgangspunten voor het bureau zijn 
begrippen als ‘eenvoud’ en ‘eigentijds’. 
‘Wij hebben ervoor gekozen om een modern 
volume te ontwerpen, dat echter niet de aan-
dacht mag vragen. Dat vinden we niet passen in 
deze mooie, sacrale ruimte die in alles een plezie-
rige ‘rust’ uitstraalt.’ 
De architect heeft eraan gedacht de donker-
bruine kleur van de banken en het lichtbruin van 
de zandstenen vloer in zijn ontwerp terug te laten 
komen. Ook wil hij de te verwijderen banken en 
stenen zo veel mogelijk hergebruiken. 
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wijst erop 
dat voor het afvlakken van de vloer gegraven 
moet worden en dat hierbij archeologische exper-
tise aanwezig moet zijn. Het is een mooie kans 
om meer over de bouwhistorie te weten te komen. 
Er zijn maar weinig kerken die nog een graftombe 
hebben, maar de Oude Helenakerk heeft een 
grafkelder in het koor. Als goed wordt vastgelegd 
wat zich daarin bevindt, kan dit voor de RCE een 
extra motivatie zijn om subsidie te verlenen. 

Wat gaat het kosten?

De kosten worden onder de huidige omstandig
heden begroot op € 850.000. Er zal subsidie 
worden aangevraagd, maar de hoogte daarvan is 
nog niet bekend. 

Kerkenraad Aalten

Presentatie van de verbouwplannen Oude Helenakerk
Veel van onze gemeenteleden zijn geïnteresseerd in de plannen rond de  
voorgenomen verbouwing van de Oude Helenakerk. Daarover is op 31 januari  
2023 een gemeenteavond gehouden. Voor degenen die verhinderd waren, is er  
op deze pagina’s zichtbaar wat er die avond te zien was en toegelicht werd aan 
de hand van een powerpointpresentatie. De hierna gepresenteerde plannen  
en schetsen zijn geënt op het besluit om in principe over te gaan tot eigendoms
overdracht aan Gelderse Kerken (voorheen Stichting Oude Gelderse Kerken, SOGK). 

Uitneembaar  

Uitneembaar  
katern
katern
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Tekeningen: Boerman Kreek

Afbeelding 1:  
Voorstel geheel vlakke vloer met  
behoud van vier verrijdbare banken. 

Afbeelding 3:  
Diverse mogelijkheden  
voor opstelling banken. 

Afbeelding 2:  
Een groot, vlak gedeelte geeft  

diverse gebruiksmogelijkheden. 

Afbeelding 4:  
Diverse mogelijkheden  
voor opstelling banken. 

14
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Afbeelding 6:  
Bovenaanzicht 
ontwerp. 

Afbeelding 8:  
Bovenaanzicht uitgifte ‘balie’ en keuken. 

Afbeelding 5: Eerste rij banken vervangen  
door stoelen biedt mogelijkheden. 

Afbeelding 7:  
Bovenaanzicht toilet,  

mindervalide toilet en berging. 

15
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Afbeelding 9:  
Zijaanzicht toiletgroep met gebruik  
van kleur en materiaal banken. 

Afbeelding 11:  
Zijaanzicht uitgifte ‘balie’ en keuken. 

Afbeelding 10:  
Hellingbaan, vanaf de noordelijke ingang (Markt),  

richting het toiletgebouw. 

Afbeelding 12: Bovenaanzicht ontwerp in kleur. 
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Zondag 5 februari 2023

	 St. Joriskerk
10.00 uur: 	 ds. F. Hovinga, Winterswijk 
collecte: 	 Diaconie en Kerk 
 
 

Zondag 12 februari 2023

	 St. Joriskerk
10.00 uur: 	� dhr. H. de Vries,  

Anders Dan Anders-dienst  
 
 
 
 
 

 
Zondag 19 februari 2023

	 St. Joriskerk
10.00 uur: 	 mevr. drs. G. Zemmelink
collecte: 	 Kerk en Diaconie 

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten 

Zondag 5 februari 2023 

	 Oude Helenakerk
09.30 uur: 	 ds. F. de Jong 
collecte:	 Werelddiaconaat en Kerk
 
 
 
Zondag 12 februari 2023 

	 Zuiderkerk 
10.00 uur: 	 ds. F. de Jong,  
	 doopdienst / Regenboogdienst 
collecte:	 Noodhulp en Kerk

	 Oude Helenakerk 
19.00 uur: 	� mevr. N. Hengeveld, 

dialectdienst
collecte:	 Noodhulp en Kerk

Zondag 19 februari 2023 

	 Zuiderkerk
09.30 uur: 	� ds. E. van Deventer,  

liturgische dienst
collecte:	 Kerk en diaconie
 
	 Oude Helenakerk
19.00 uur: 	 ds. E. van Deventer, Evensong 
collecte:	 Kerk en diaconie

Woensdag 22 februari 2023 

	 Oude Helenakerk
19.00 uur: 	� pastor Jos Droste,  

r.-k. viering Aswoensdag

Zaterdag 4 februari 2023
 
		  Stegemanhof
19.00 uur: 	 mevr. M. Rot
 
		  Beth San 
19.00 uur: 	 dhr. L.H. Fles

Zaterdag 11 februari 2023
 
		  Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. P. Speelman 
 
		  Beth San 
19.00 uur: 	 ds. D. v.d. Wal
 
 
 
 

Zaterdag 18 februari 2023
 
		  Stegemanhof
19.00 uur: 	 ds. C. Maris
 
		  Beth San 
19.00 uur: 	 dhr. J.G. Schol

Weeksluitingen 

Februari 2023
Vrijdag 	 3	 Spreuken 20:21-30  
Zaterdag	 4	 1 Korintiërs 1:18-31 
Zondag	 5	 1 Korintiërs 2:1-9 
 
Maandag	 6	 1 Korintiërs 2:10-16 
Dinsdag	 7	 Spreuken 21:1-11 
Woensdag	 8	 Spreuken 21:12-21 
Donderdag	 9	 Spreuken 21:22-31 
 
Vrijdag	 10	 Matteüs 5:1-10 
Zaterdag	 11	 Matteüs 5:11-20 
Zondag	 12	 Matteüs 5:21-32 
 
Maandag	 13	 Matteüs 5:33-48 
Dinsdag	 14	 Spreuken 22:1-8 
Woensdag	 15	 Spreuken 22:9-16 
Donderdag	 16	 Spreuken 22:17-29 
 
Vrijdag	 17	 Psalm 24 
Zaterdag	 18	 1 Korintiërs 3:1-9a 
Zondag	 19	 1 Korintiërs 3:9b-23 
Maandag	 20	 1 Korintiërs 4:1-13 
Dinsdag	 21	 1 Korintiërs 4:14-21 
Woensdag	 22	 Aswoensdag  
		  Matteüs 6:1-18 
Donderdag	 23	 Matteüs 6:19-34 
Vrijdag	 24	 Matteüs 7:1-12 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:

- fam. De Zoeten, de Pas 10
- fam. Haasnoot, Knibbelweide 26
- �mevr. Kuenen-Schreurs,  

Varsseveldsestraatweg 25-17 

Bloemengroet Aalten

Kinderen
Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas-
dienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 

gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en 
kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 

Neem en lees

Herinnering
 

De gemeenteavond over onze kerkgebouwen 
wordt gehouden op dinsdag 14 februari  

om 19.30 uur in de Zuiderkerk.  
Er is koffie/thee vooraf.
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Zieken

Mevr. Aleida Neerhof-Hunink verblijft momen-
teel in Pronsweide in Winterwijk. Door een val in 
Pronsweide heeft ze helaas haar pols gebroken. 
Ondanks deze tegenslag is ze optimistisch 
gestemd en werkt ze hard om weer helemaal te 
herstellen. We wensen haar veel sterkte en beter-
schap toe. 

Persoonlijk
Het gaat de goede kant op met het herstel van 
mijn knie. Ik kan weer autorijden en u gelukkig 
ook weer bezoeken. Ik hoop binnenkort weer 
helemaal hersteld te zijn. Ik wil iedereen heel 
hartelijk bedanken voor alle meelevende kaartjes 
en berichtjes met beterschapswensen. Erg fijn en 
bemoedigend! Dank u wel. 

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattel-de Vries

Zieken

Dhr. Rijks (Nijverheidsweg 95) verbleef in het zie-
kenhuis en is inmiddels weer thuis. Josien Timmer- 
man (Kruisdijk 19) kreeg minder goed nieuws. 
Ook haar ontmoette ik in het ziekenhuis. 
Voor verschillende gemeenteleden blijven we 
hopen dat operaties effect hebben en medicijnen 
en kuren hun werk doen. Mocht u een bezoek van 
uw predikant op prijs stellen, laat mij dat dan 
(eventueel via de bezoekmedewerker) weten. 

Pastoraat 

De bijeenkomsten met bezoekmedewerkers, sec-
tiecoördinatoren, contactpersonen en bestuur 
van de Protestantse Bezoekdienst hebben waar-
devolle informatie opgeleverd. De Taakgroep 
Pastoraat is uitgebreid en met de leden van de 
Taakgroep hebben we voorstellen voor een meer 

transparante opzet van het pastoraat voorgelegd 
aan de kleine kerkenraad. 

Vacatures bezoekmedewerkers 

In een van de vacatures voor bezoekmedewerker 
is inmiddels voorzien. Toch zijn we in wijk Zuid-
Paars dringend op zoek naar een aantal nieuwe 
bezoekmedewerkers voor de volgende straten: 
• 16: De Pas
• �18a: Veldweg 7122 KD (vanaf nr. 4),  

Huisstededijk 7122 KC, Kruisdijk 7122 JX  
(7 t/m 11b oneven) 

• �19a: Gelkinkweg 7095 CB, Giebinkslat 7095 CC 
en 7095 BX, Klokkemakersweg 7122 KB,  
Koskampweg 7122 JM, Lurvinksteeg 7122 KA, 
Teubenweg 7095 BW

Door bezoekmedewerkers wordt het motto 
‘Omzien naar elkaar’ vormgegeven. Het is geen 
dagtaak; het gaat om het bezorgen van een 
kaartje bij bijzondere gelegenheden, het rond-
brengen van de attenties voor de ouderen in 
onze gemeente met Kerst en Pasen en in som-
mige gevallen een bezoekje. Mocht je vragen 
hebben over de invulling van het werk als bezoek
medewerker, neem dan contact op met mij of 
met iemand van het bestuur van de Protestantse 
Bezoekdienst. 

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren

  4 feb	� mevr. J.G. Demkes-Duenk 
Koeweide 80, 7121 EK

  5 feb	� mevr. J. Maarsingh-Moed 
Polstraat 6/A, 7121 DH

  6 feb	� mevr. E. Hoftijzer-Vink 
Rengelinkweg 4, 7122 JW

  6 feb	� mevr. E. Berger 
Driessenshof 23, 7121 XT

  6 feb	� mevr. W.J. Obbink-Schreurs 
Het Verzet 17, 7121 XA

  6 feb	� dhr. G. Hartemink 
Eligiusstraat 25, 7121 EA

  7 feb	� dhr. D.A. Wikkerink 
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG

  7 feb	� dhr. H.R. Roelofse 
Molenkamp 2, 7121 WE

  8 feb	� dhr. J.G. Hoftijzer 
De Hare 7, 7121 XG

  8 feb	� dhr. B.H. Wikkerink 
Ludgerstraat 35/01, 7121 EG

  9 feb	� dhr. J.W. Kraaijenbrink 
Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD 

  9 feb	� mevr. H.H. van Eerden-Winkelhorst 
Velsdijk 2/A, 7122 JH

10 feb	� mevr. J.G. Schreurs-Heinen 
Oranjelaan 27, 7121 CA

12 feb	� mevr. S.G. Leeuwenstein-Wisselink  
Stationsstraat 57, 7122 AS

13 feb	� mevr. A.J. Navis-Aarnink 
Halteweg 42, 7122 MC

13 feb	� mevr. J.W. Heijnen-Sluiskes 
Zuiderlaan 4/A, 7122 AC

14 feb	� mevr. G.J. te Giffel-van Eerden 
Wehmerstraat 15, 7121 DP

14 feb	� mevr. A.B. te Winkel-Vaags 
Smitskamp 150, 7121 HL

14 feb	� mevr. T. de Zoeten-Boomsma 
De Pas 10, 7123 AE

15 feb	� dhr. W.Th. Lammers 
Geurdenstraat 8, 7122 CG

15 feb	� mevr. A.E. Winkelhorst-Luiten 
Oranjestraat 30, 7051 AJ

16 feb	� mevr. E.A. Houwers-ter Maat 
Admiraal de Ruyterstraat 43, 7122 WE

17 feb	� mevr. A.L.G. Breukelaar-Kolenbrander 
Geurdenstraat 72, 7122 CG

17 feb	� mevr. W.H. Rensink-Drenthel 
Manschotplein 11, 7121 BL

20 feb	� mevr. J.G. Bulsink-Lammers 
Koeweide 66, 7121 EK

20 feb	� mevr. B.A. te Hennepe-Wevers 
Morgenzonweg 29/1,  
7101 BH Winterswijk

20 feb	� mevr. A.B.H. Smit-Bode 
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK

21 feb	� dhr. H. Tolkamp 
Smitskamp 73, 7121 HM

21 feb	� mevr. D.A. Klein Entink-Stronks 
Frankenstraat 28, 7122 ZS

22 feb	� mevr. H.B. Ligterink-Stronks 
Hoge Veld 111, 7122 ZP

22 feb	� mevr. A.W. Harbers-Blekkink 
De Hoven 23, 7122 BJ

23 feb	� mevr. R. Kämink-Driessen 
Manschotplein 29, 7121 BL

24 feb	� mevr. G. Wagenvoort-Nijland 
Ludgerstraat 19/06, 7121 EG

 
Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06-30660140 
anneke25wattel@gmail.com

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit,  
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883,  
smarli@kpnplanet.nl 

Predikant 
Hoge Es 6
7122 ZC  Aalten 
tel. 06-10855041 
ds.elizabeth.van. 
deventer@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer
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Diaconaat
Niet iedereen kan genieten van warmte in huis. 
Ook al dalen de gasprijzen inmiddels, als geld 
voor u of jou de reden is voor een koud huis, 
laat het mij of een van de diakenen dan weten. 
Samen kunnen we naar een oplossing zoeken. 

Persoonlijk

Van 3 februari tot en met 12 februari heb ik 
vakantie. Tijd voor familiebezoek en het uit-
pakken van de laatste verhuisdozen. Mijn collega 
Wilma de Jong neemt deze week voor mij waar. 

Social media
Op mijn Facebookpagina (onder mijn eigen 
naam: Elizabeth van Deventer) zet ik geregeld 
muziek en tekst van liederen om te oefenen voor 
de komende kerkdienst waarin ik voorga. Met een 
aantal gemeenteleden ben ik bevriend op Face-
book; vriendschapsverzoeken van gemeenteleden 
worden zonder uitzondering geaccepteerd! 

Algemeen
Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje 
sturen of mij mailen. 

Met hartelijke groet, 
ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink,  
Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541,  
wbulsink@kpnmail.nl

Vake bu-j te bange

Het lijkt soms wel alsof vertrouwen en hoop 
groeien met het lengen van de dagen. Wan-
trouwen, angst en verkramping smelten een 
beetje in het licht van de zon. De meeste mensen 
gedijen dan ook het beste in de voorjaars- en 
zomermaanden. Wat kunnen we daarnaar 
uitzien … 
En hoe is het met ons geloof? Kunnen we in onze 
verbinding met het licht van God, het licht van 
Christus, ook vrede vinden in onszelf? Een vrede 
die angst laat smelten? Op zondag 12 februari 
om 19.00 uur verkennen we dit thema in de 
Oude Helenakerk in een dienst die is voorbereid 
door de Aaltense werkgroep dialectvieringen en 
ondergetekende. Medewerking aan deze dienst 
zal worden verleend door Wilma Pastors (zang en 
gitaar) en Gerard Wesselink (organist). Als voor-
proefje op deze dienst volgt een gedicht dat ik 
ooit schreef over angst: 

Waes maor niet zo bange 

Waes maor niet zo bange.
De groezels hebt ow al zo lange
in de tange a-j ow maor könt heugen.
Een onsjen maer vertrouwen,
zol dat meugen? 
Kom maor bi’j Mi’j.
Op miene liefde kön i’j bouwen.
In eur is der gin plaatse 
veur wantrouwen en veur angst.
Net zo min at der in mien lecht
ok duuster waezen kan. 
Ik zal der altied waen veur ow
veur altied en veur now.
En dat is lange.
Dus: waes maor niet zo bange. 

Wijkwerk – wordt vervolgd

Zoals ik in de vorige editie van KerkVenster al 
benoemde, wil Annet Hinkamp stoppen met haar 
werk als bezoekmedewerker voor de Tubanten-
straat 2 t/m 106. Maar liefst zo’n twintig jaar 

lang heeft zij in deze buurt attenties bezorgd en 
aandacht gegeven aan de bewoners. Annet, wij 
willen jou hiervoor heel hartelijk danken! Kort na 
mijn oproep meldde zich Hannie Grievink-Kämink, 
Tubantenstraat 62, tel. 0543-461492. Zij is bereid 
om de nieuwe bezoekmedewerker te worden voor 
de bewoners van de Tubantenstraat 2 t/m 106 
(even nummers). Heel hartelijk dank, Hannie, voor 
je toezegging. We wensen je een gezegende tijd 
toe in deze functie. 

Mutatie

Dhr. Kor Kremer, voorheen wonende aan de Bre-
devoortsestraatweg 107, verblijft nog altijd in 
de Molenberg, maar is daar intern verhuisd naar 
appartement nr.119. 

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Ziekenhuis

Mevr. Riek Ruessink-Bussink, Uranus 14, is op- 
nieuw een week in het ziekenhuis in Winterswijk 
opgenomen geweest. We wensen haar, Henk en 
haar gezin Gods nabijheid toe in deze moeilijke 
tijd. 
Met vriendelijke groet,

Netty Hengeveld 

Zieken 

In het ziekenhuis in Enschede is opgenomen 
geweest Jan Somsen, Wolterinkweg 7. Ook 
anderen uit onze wijk hebben (soms opnieuw) 
een ziekenhuisopname meegemaakt. Ook zijn er 
onder ons die al lange tijd een zware weg moeten 
gaan van behandelingen en wachten op span-
nende uitslagen. 
Wij wensen alle zieken en degenen die om hen 
heen staan de innerlijke rust van Gods nabijheid 
toe. 

Een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk

Zieken

Mevr. Tuenter, Polstraat, is wegens een operatie 
in het ziekenhuis opgenomen geweest en inmid-
dels weer thuis. Wij wensen haar een voorspoedig 
herstel toe. 
Mevr. Kirkskothen-Vreeman, Damstraat, verblijft 
op moment van schrijven in het MST, Konings-
traat 1, 7512 KZ Enschede. Wij wensen haar van 
harte beterschap.

Overleden

Op 8 januari is dhr. Henny te Giffel, Wehmer-
straat, overleden. Verdrietig maar dankbaar voor 
zijn leven en vol mooie herinneringen heeft de 
familie afscheid van hem genomen. 
Na een ziekenhuisopname en verblijf in Prons-
weide is op 12 januari overleden dhr. Jan Tichel- 
man, Meiberg. Verdrietig, maar ook met een 
gevoel van opluchting dat hem verder lijden 
bespaard is gebleven, hebben de nabestaanden 
afscheid van hem genomen. 
Op 17 januari, na een mooi leven vol liefde en 
aandacht voor de mensen om hem heen, is dhr. 
Han Magis, Schulenkampweg, rustig ingeslapen. 
Op 20 januari is dhr. Ad Luimes, Frankenstraat 
(voorheen wonende aan de Geurdenstraat), over- 
leden. 
Alle nabestaanden Gods troostende nabijheid 
gewenst in het gemis van uw dierbare. 

Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen die ons tijdens 
mijn ziekenhuisopname en revalidatieperiode, 
bijv. door een kaartje, een hartverwarmend 
praatje of op welke manier dan ook ondersteund 
heeft, hartelijk bedanken. Uw betrokkenheid 
heeft ons beiden goed gedaan. 

Rob en Gera Pikaar,  
Varsseveldsestraatweg 18E

 
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wilma de Jong

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 06-2213 1933  
hengeveld.kerkvenster@ 
gmail.com

Netty Hengeveld

Predikant  
Varsseveldsestraatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 06-22624190 
wajong@kerkvenster.nl

Wilma de Jong
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Bijbelstudie 
wonderverhalen

Afgelopen najaar hebben we met een klein 
groepje het Marcusevangelie bestudeerd. Op de 
woensdagen 22 februari, 22 maart, 19 april en 24 
mei kijken we met elkaar naar wonderverhalen. 
Wil je meedoen met deze Bijbelstudiegroep, 
laat het me dan weten door me een mailtje of 
whatsappberichtje te sturen.
Met hartelijke groet,

ds. Elizabeth van Deventer
 
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com 
tel. 06 1085 5041

Pride-viering
 
De Pride-viering vorig jaar juni in de Zuiderkerk 
krijgt een vervolg! Op zondag 14 mei is er een  
diversiteitsdienst in de Zuiderkerk, een dienst 
waarin iedereen van harte welkom is. 
Vorige keer hebben we de viering met een aantal 
mensen voorbereid en dat willen we ook deze 
keer weer doen. 
Ben je lid van de LHBTIQ+-community en wil 
je meedenken in de voorbereiding en/of mee-
doen in de dienst, stuur me dan een mailtje of 
whatsappbericht. 

ds. Elizabeth van Deventer 

Bijbelstudie 
Contextueel Bijbellezen 
voor vrouwen 

Afgelopen jaar hebben we met een groep 
vrouwen de rol van een aantal vrouwen in de 
Bijbel bestudeerd. In het voorjaar, op de woens-
dagen 15 februari, 15 maart, 12 april en 10 mei, 
kijken we met elkaar naar Esther, Maria Magda-
lena en Maria, de moeder van Jezus. 
Wil je meedoen met deze Bijbelstudiegroep, 
laat het me dan weten door me een mailtje of 
whatsappberichtje te sturen.

Met hartelijke groet,
ds. Elizabeth van Deventer

ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com 
tel. 06 1085 5041 

De Diepgang
De nieuwe data zijn bekend  
voor de Diepgang!

Ehh … wat is de Diepgang? 

Eens in de drie weken op zondagavond komt 
er een groep 15-20-jarigen bij elkaar aan de 
Ludgerstraat. Samen eten wat we samen hebben 
gekookt. We praten over hoe we met volley-
ballen wedstrijden verliezen, welke Netflix-serie 
beter is, hoe het met je gaat, enzovoort. Maar 
daarnaast gaan we ook de diepte in. Je hebt in 
de kerk en op school wel het een en ander mee
gekregen over christelijk geloof, maar wat het 
voor jou nu kan betekenen? Leuk, ouders die 
wat met God hebben, maar is het voor mij ook 
belangrijk? Bestaat God? Is corona Zijn straf voor 
de wereld? Hoe werkt bidden? Maar het kan ook 
echt persoonlijk worden: vragen als ‘Wat moet ik 
met mijn leven? Welke keuzes kan ik nu het beste 
maken?’ 

We komen bij elkaar op: 19 februari, 
12 maart, 26 maart, 23 april, 14 mei,  
4 juni en 25 juni

Folkert de Jong 

Kobus

Als jij iemand kent die wel een steuntje in de rug 
kan gebruiken of juist iemand waarvan je denkt 
dat ie wel eens in het zonnetje gezet mag worden, 
laat het ons dan weten. Wij gaan dan iets lekkers 
bakken om deze persoon eens een ‘Bak(sel) vol 
liefde’ te bezorgen. Het kan natuurlijk ook zo zijn 
dat jij graag bakt en ons hierbij wilt helpen. Ook 
dat horen we natuurlijk graag!
Samen bouwen we aan een netwerk waarin we 
lief en leed met elkaar mogen delen. Het lief 
dat met ons gedeeld is delen we ook graag met 
jullie! Wie betrokken wil worden (en we hopen 
dat jij dat wilt, we kunnen nog wel bakkers, rond
brengers of mensen met ideeën gebruiken!) stuur 
dan een mailtje naar folkert.j.de.jong@gmail.com. 

Biertje met de dominee 
15 februari - 20.00 uur - Schiller

Deugen de meeste mensen?
Deze titel komt van de bestseller van Rutger 
Bregman. En veel mensen zien het zo: ergens 
bedoelen we het goed.
In de catechismus hebben veel ouderen in onze 
gemeente geleerd: De mens is ‘onbekwaam tot 
enig goed’ en ‘geneigd tot alle kwaad’.
Wat zijn jouw ervaringen? Welke van deze twee is 
het?
Heel geschikt onderwerp voor in Schiller. Welkom.

 
ds. Folkert de Jong 

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel. �0543-450600, 

06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong
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EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?
PASTORAAT IN HET CAFÉ!
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Morgan Harper Nichols: ‘Als een rivier,  
vind een nieuw ritme voor je leven’, 

uitgeverij KokBoekencentrum. 

In ‘Als een rivier’ schrijft Morgan Harper Nichols 
over haar zoektocht in het leven, over haar ups en 
downs en hoe ze daarvan geleerd heeft en door 
gegroeid is, en waar ze inspiratie vandaan haalt. 
De kern die steeds terugkomt gaat over ‘mild-
heid’ naar zichzelf, door alles heen. Ze 
is anders naar zichzelf gaan kijken en 
weet beter wat haar helpt om dieper 
adem te halen en vrede te ervaren.

Tijd voor introspectie

In het boek gaat het veel over het mee-
bewegen in het natuurlijke ritme van de 
tijd en de cyclus van de natuur. Nu het 
eerder donker wordt, heb ik veel vaker 
de behoefte om met een boek op de 
bank te kruipen met een dekentje over 
me heen. Ik sta wijd open voor nieuwe 
inzichten en inspiratie. Hoe leid ik mijn 
leven eigenlijk, wat gaat goed, waar 
ben ik dankbaar voor, wat zou ik willen 
veranderen? En vooral: wat kan ik nog 
loslaten wat mij niet meer dient? Zoals 
de bladeren die in de herfststormen 
een voor een van de bomen loskomen, 
wetend van een nieuw begin.

Heldere thema’s

Het boek bestaat uit thema’s in korte 
overzichtelijke hoofdstukken. Bijvoor-
beeld: vrede is een cyclus, gemeen-
schap, heelheid, empathie, stilte, rust, 
openheid, loslaten, groeien. Net als de 
meeste spirituele boeken lees je niet 
alles achter elkaar. Kies een thema dat 
jou op dat moment aanspreekt, dat 
jou nu bezighoudt. Laat het bezinken, 

maak een wandeling, staar uit het raam. En als 
je tijd kunt maken; schrijf je eigen reflectie in je 
dagboek. Ook over schrijven in een dagboek is 
een mooi hoofdstuk gewijd: ‘Je gaat dingen meer 
waarderen als je ze opschrijft’ (pag. 131). 

Inspirerende schrijfster

Morgan Harper Nichols is vrouw, christelijk, kun-
stenares, schrijfster, Afro-Amerikaanse en heeft 
de diagnose ASS (autismespectrumstoornis). 
Ze is christelijk zonder effort en zonder kramp-
achtig zoeken naar woorden. In Nederland zijn 
we zo geneigd het helemaal te ontleden om het 
te rechtvaardigen. Of vaag te blijven omdat het 
allemaal niet rationeel aanvoelt. Háár geloof is 
deel van haar leven en cultuur, zonder dat het 
orthodox aandoet. Het gaat niet de hele tijd 
over haar geloof maar het is helemaal verweven 
in de teksten. Ontspannen wordt God af en toe 
genoemd, een Bijbeltekst geciteerd of gaat het 
over haar kerkgemeenschap. Bevrijdend om te 
lezen. Ze is veelzijdig en in sommige opzichten 
heel anders dan ik. Ik merk dat ze me met nieuwe 
ogen naar de wereld laat kijken.

Uitdagingen door autisme

Het thema door alles heen is: blijven adem-
halen. Dat klinkt eenvoudig, maar ze laat zien 
hoe lastig dat soms is, juist voor haar. Ze geeft 
veel concrete dagelijkse voorbeelden van waar 
zij allemaal tegenaan is gelopen.  En vertelt over 
de mildheid die ze geleerd heeft voor zichzelf en 
anderen op te brengen. Je bent namelijk nooit de 
enige die ergens mee worstelt. Zij heeft geleerd 
door vallen en opstaan. Ze is heel open over haar 

ASS, en hoe ze op haar manier rust en ritme heeft 
gevonden. Ze is erin geslaagd om een boek te 
schrijven waarin iedereen zich zal herkennen, met 
universele thema’s. Maar misschien is het nog 
wel extra interessant als je zelf deze diagnose 
hebt gekregen, of dierbaren in je omgeving. Ik 
hoor steeds vaker over meisjes die deze diagnose 
krijgen. Er is steeds meer openheid over. Het is 
echter geenszins een handboek over autisme. Het 
is een spiritueel boek over bezinning, ontwikkeling 
en nieuwe inzichten. Hier doorheen gevlochten 
kom je voorbeelden tegen uit haar eigen leven. 
Vaak zijn ze heel universeel en soms gelinkt aan 
haar beperking.

Prikkelende citaten

Graag citeer ik een paar mooie quotes uit het 
boek om je nieuwsgierig te maken. Boven alles is 
ze menselijk en toegankelijk, kwetsbaar en prak-
tisch, en dat heeft me erg geraakt.
‘Als ik mijn dagboek teruglees, zal ik troost vinden 
in mijn eigen woorden’ (pag. 126).
‘Ik adem diep in en neem de wereld om me 
heen in me op. (…) Ik stel me open en sta mijn 
zintuigen toe om ten volle te ervaren. Zonder de 

verwachting dat alles zal veranderen in 
een product of gedicht’ (pag. 34). 
‘Oefening: Noteer in een bepaalde 
week alle citaten, liedjes, dichtregels die 
je opvallen. Koop een mooi boekje en 
schrijf alle teksten op, waar je het vond 
of van wie je het hoorde. Lees regel-
matig terug en laat je inspireren door 
de gemeenschap om je heen’ (pag. 
100).
‘Door ruimte te maken voor stilte, 
maken we ruimte voor het genot van 
het onverwachte’ (pag. 139). 
‘Leer erop te vertrouwen dat, hoewel 
het niet altijd zo voelt, er mensen 
bereid zijn je te steunen en samen te 
zoeken naar gerechtigheid’ (pag. 175). 

Instagram en haar kunst

Naast dit boek schreef ze nog twee 
andere boeken, maar het meest geïn-
spireerd raakte ik nog van haar eigen 
tekeningen met quotes die ze post op 
Instagram. De combinatie van het boek 
en haar vormgeving vult elkaar prachtig 
aan.

Rebecca Schoon, 
theatermaker en columnist

 
bron: petrus.protestantsekerk.nl 

Leestip: Als een rivier
Rebecca Schoon las ‘Als een rivier’ van Morgan Harper Nichols.  
Deze schrijfster laat haar met nieuwe ogen naar de wereld kijken.
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Henk Wevers 
 
~Henk~ 
 
 
geboren  
23 februari 1934 
overleden  
21 december 2022

Een paar dagen voor Kerst is Henk, na een kort 
ziekbed in Pronsweide, overleden. Hij raakte in 
zeer korte tijd erg in de war, een hersentumor 
bleek de oorzaak van de snelle achteruitgang. 
Henk is tussen Kerst en Oud en Nieuw begraven.
Henk is in 1934 geboren op de Haart. Hij was de 
tweede in de rij van vier jongens. 
Hij groeide op op de boerderij van zijn ouders, de 
boerderij die hij zou overnemen en uitbouwen tot 
een bloeiend bedrijf. 
Hij trouwde met Dieni Nijman van de Misterweg. 
Ze kregen vijf kinderen, eerst drie jongens en 
daarna twee meisjes.
Zijn bedrijf was zijn trots. Daarnaast speelde hij 
toneel en deed veel bestuurswerk voor de CBTB, 
de landbouwschool, de kerk en nog veel meer. 
Dat kon omdat hij zich gesteund voelde door zijn 
vrouw Dieni. De boerderij deden ze echt samen. 
Zonder Dieni had het allemaal niet gekund, zei hij 
vaak. 
Verdriet was er toen plotseling zijn zoon Bert en 
jaren later ook zoon Jan overleden. 
Henk heeft Jan zijn eerste transplantatie-nier 
geschonken. Een bijzondere gift, met liefde 
gedaan. Het dement worden van Dieni tot het 
moment dat zij hem niet meer herkende, vond hij 
erg moeilijk.
Henk was tot kort voor zijn ziekbed gezond en 
actief. In het voorjaar van 2022 kreeg hij nog 
een nieuwe hartklep en het leek of hij weer jaren 
meekon. Hij deed alles zelf. Helder van geest en 
altijd geïnteresseerd in de wereld om hem heen. 
De buurt, het plaatselijke nieuws, maar ook de 
ontwikkelingen in de wereld konden rekenen 
op zijn volle aandacht. Hij wisselde graag van 
gedachten over wat hij gezien of gelezen had en 
wat hij daarvan vond. 
Henk was trots op zijn gezin, zijn kinderen, zijn 
kleinkinderen en achterkleinkind. Hij was vrij
denkend en vriendelijk. Een middelpunt en een 
wijs man. We missen hem erg. 

familie Wevers 

Hendrik te Ronde 
 
~ Hendrik ~ 
 
 
geboren  
23 mei 1924  
overleden  
28 december 2022

Hendrik te Ronde werd op 23 mei 1924 geboren 
in Wisch in een middelgroot gezin. Op 1 juli 1946 
deed hij belijdenis in de gereformeerde kerk van 
Silvolde. Op 16 augustus 1956 trouwde hij met 
Dien te Winkel. Achtereenvolgens woonden ze in 
Aalten aan de Grevinkweg, de Parallelweg, een 
aantal jaren op Bevrijding en Koeweide. 
Na het overlijden van zijn vrouw Dien bleek dat 
het met Hendrik in zijn eentje niet goed ging op 
de Koeweide, en zo verhuisde hij naar Den Es in 
Varsseveld. Op foto’s is te zien dat hij het daar 
goed naar zijn zin had. Achter het keyboard, 
mét publiek, op zijn kamer daar. Ook speelde hij 
daar op zijn mondharmonica, zong hij graag in 
de kring en luisterde hij naar muziek, het liefst 
orgelmuziek. 
Hendrik te Ronde was een trouwe kerkganger. 
De kinderen herinneren zich nog het dagelijkse 
Bijbellezen en het bidden voor en na het eten. Op 
zondag mocht er niet zo veel, behalve een spel-
letje, dus werd er geregeld Rummikub of Mono-
poly gespeeld of gesjoeld. Hendrik te Ronde hield 
van gezelligheid, van een praatje. 
Na eerst als boerenknecht te hebben gewerkt, 
kwam hij in dienst van de gemeente Aalten en 
werkte hij jarenlang bij de plantsoenendienst. 
Met de trekker van de gemeente grasmaaien, 
sneeuwschuiven, riool leegzuigen of in het bos 
aan het werk. In zijn vrije tijd verbouwde hij 
aardappels op een stuk land elders en groente 
in de eigen moestuin. Dat was ook nodig om alle 
monden te kunnen voeden. Om die reden had hij 
ook meerdere bijbaantjes. Zo was hij jarenlang 
klompenmaker. Later was hij vrijwilliger bij de 
kinderboerderij en onderhield hij daar de tuin. 
Het leven van Hendrik en zijn vrouw Dien was 
niet zonder zorgen, o.a. door het overlijden van 
drie kinderen. Er werd thuis niet veel over gepraat. 
Hendrik leefde soms wat in zijn eigen wereld, hij 
was een harde werker en een diepgelovig man. 
Hendrik te Ronde was de jongste uit het gezin. 
Hij is 98 jaar oud geworden en als laatste uit 
het gezin overleden. Hij zal gemist worden door 
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Een 
houten bord met de tekst ‘De Heer is mijn herder’ 
hing in het ouderlijk huis boven het bed. In dat 
vertrouwen heeft Hendrik te Ronde geleefd en in 
dat vertrouwen is hij, net na Kerst, overleden. 

ds. Elizabeth van Deventer

Henny te Giffel 
 
~ Henny ~ 
 
 
geboren 
27 januari 1937 
overleden  
8 januari 2023

Henny te Giffel werd in 1937 geboren in Lintelo 
op boerderij ‘Freershof’, als jongste in een gezin 
met twee jongens. Hij doorliep de landbouw-
school en ging daarna op de boerderij van zijn 
ouders werken. 
Halverwege de jaren zestig leerde hij Gerda van 
Eerden kennen. Het woonhuis werd verbouwd en 
na hun trouwen in 1967 gingen ze op de boer-
derij wonen. In de daaropvolgende jaren werden 
twee dochters geboren. De boerderij werd uit
gebreid met een ligboxenstal. Naast de dagelijkse 
werkzaamheden op het melkveebedrijf gaf Henny 
melklessen en begeleidde hij stagiairs van de 
landbouwschool. Zijn interesse lag vooral bij de 
technische kanten van het vak. 
In die jaren beleefde hij plezier aan de wekelijkse 
volleybalavonden in Lintelo. Ook de motorcross 
in de Vennebulten volgde hij graag, net als de 
zweefvliegshows net over de grens bij Winters-
wijk. De zomerse wandelvakanties in de Oosten-
rijkse bergen leverden mooie herinneringen op. 
Het gezin kerkte in de Oude Helenakerk in Aalten. 
In 1995 werd de boerderij verkocht en ver-
huisden Henny en Gerda naar het ‘Oelengoor’ in 
Sinderen. Tussen 2001 en 2011 werden zes klein-
kinderen geboren. Ook zij genoten van de plek 
buiten tijdens de vele gezellige weekenden bij 
opa en oma. Ruim vijftien jaar later volgde een 
verhuizing naar Aalten, waar Henny en Gerda een 
nieuwe thuishaven vonden. 
De laatste jaren ging de gezondheid van Henny 
langzaam achteruit, vooral het lopen was moei-
zaam. Hij kreeg meerdere keren een longontste-
king, waarvan hij telkens weer opknapte. Na een 
kort verblijf in het ziekenhuis verhuisde Henny 
in december 2022 naar de Berkhof in Winters-
wijk. Net na de jaarwisseling werd hij weer ziek. 
Op 8 januari is Henny op 85-jarige leeftijd rustig 
overleden.

de familie 

In memoriam
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 Jan Tichelman 
 
~ Jan ~ 
 
 
geboren 
30 augustus 1928 
overleden 
12 januari 2023

Jan Tichelman werd geboren op 30 augustus 
1928 in Almen. Hij was de oudste in een gezin 
met zes kinderen. Na de lagere school was hij 
werkzaam als knecht op diverse boerderijen.  
Zo vertelde hij eens over het ontruimen van een 
koeienstal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter-
wijl de kogels door de boerderij floten, probeerde 
Jan zoveel mogelijk koeien in veiligheid te 
brengen: hij was onder alle omstandigheden 
plichtsgetrouw. 
Na de oorlog was hij korte tijd werkzaam bij de 
landbouwcoöperatie in Gorssel. Het werk daar 
was stoffig en altijd binnen, maar in de bouw was 
veel buitenwerk en het verdiende ook nog beter. 
Begonnen als opperman leerde hij het vak in de 
praktijk en klom op tot volleerd metselaar en was 
inzetbaar voor allerlei klussen bij de klanten.
In 1957 ontmoette hij Annie te Brinke. Vanaf 
begin jaren ‘60 werkte Jan in Aalten en woonde 
in op de boerderij van te Brinke in Vragender. 
In de periode 1964-1966 bouwde hij, met hulp 
van zijn broers en collega’s, zijn eigen huis aan 
de Meiberg. Toen het huis klaar was, trouwden 
Jan en Annie en verhuisden ze naar Aalten. Ze 
kwamen vaak naar de boerderij om te helpen. Jan 
heeft veel verbouwingen op de boerderij verzorgd. 
Het complete achterhuis en de schuur zijn wel 
door hem aangepakt.
Na zijn pensionering was hij steun en toeverlaat 
voor Annie. Zij kreeg door de jaren heen meer 
kwalen en was afhankelijk van zijn hulp. Na een 
beroerte verbleef zij nog een aantal jaren in de 
Molenberg.
Na haar overlijden waren zijn huis en tuin op de 
Meiberg zijn paleis. In de tuin verzorgde hij zijn 
perkplantjes en verbouwde hij kalebassen en 
emmers vol aardappels voor buren en familie. Tot 
op hoge leeftijd (90+) kroop hij op de vliering of 
stond hoog op de ladder bij de dakgoot, alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld was.
Pas de laatste maanden, na een coronabesmet-
ting, werden zijn mogelijkheden beperkt. Kort
ademigheid, veroorzaakt door het vasthouden 
van vocht achter de longen, vermoeide hem in 
toenemende mate. Net voor Kerst zijn er long-
foto’s gemaakt, waaruit de ernst van de situatie 
bleek. Helaas bleek de behandeling niet aan 
te slaan en waren de medische mogelijkheden 
uitgeput.
Het einde van een lang leven kwam daarmee 
snel, maar Jan had daar vrede mee.

Wilma de Jong

J.G. Magis 
 
~ Han ~ 
 
 
geboren 
7 februari 1934 
overleden 
17 januari 2023

Han was de jongste van drie kinderen, het nako-
mertje. Hij kwam uit een warm en liefdevol 
gezin en was dol op zijn vader en moeder. Hij 
leerde Liza  kennen tijdens een dansavond bij de 
Harmonie. Han was altijd erg zorgzaam. Omdat 
ze nog erg jong waren, hebben ze eerst heel lang 
verkering gehad voordat ze gingen trouwen.
Van zijn ouders mocht Han naast zijn ouderlijk 
huis een stuk grond van hen kopen, zodat hij er 
een huis kon bouwen. Na de bruiloft konden ze 
er direct wonen en samen aan hun toekomst 
bouwen. Hier vonden wij als gezin ons warme 
thuis, de plek waar we als kinderen, omringd door 
opa en oma Magis, vol liefde opgroeiden. Waar 
wij door onze beide ouders gestimuleerd werden, 
zeker ook de dochters, om te zorgen dat we goed 
voor onszelf konden zorgen en onafhankelijk 
zouden zijn. Pap … dat is zeker gelukt.
Han heeft altijd veel gewerkt, hij had meerdere 
banen tegelijk. Na zijn diensttijd hielp hij zijn 
ouders op de boerderij en ging hij met paard en 
wagen melkbussen ophalen. Omdat reizen zijn 
lust en leven was, werd hij hierna touringcar-
chauffeur bij Dusseldorp in Lichtenvoorde. In die 
tijd gingen alleen de rijke mensen op vakantie. Op 
deze manier kon Han allerlei landen bezoeken.
Intussen had hij zijn eerste kuikenhok met slacht-
kippen en begon hij een meelhandel. Dan ging 
hij overal rond of hij meel mocht verkopen en 
bezorgde dat eerst met de bakfiets en later met 
zijn vrachtwagen.
Na het werk als touringcarchauffeur werd hij 
vrachtwagenchauffeur bij Sellink in Winterswijk.
’s Avonds en zaterdagsmiddags ging hij rijles 
geven. Na een tijdje stopte hij bij Sellink en 
ging hij verder met de autorijschool, de intussen 
30.000 slachtkippen en de meelhandel.
Rijschool Magis was hun leven, zijn ziel en zalig-
heid. Han vond het erg leuk dat een van de 
kinderen de zaak overnam. Hij bleef altijd inte-
resse houden en vond het fijn om erbij betrokken 
te blijven.
Han was dol op familie, vrienden en gezelligheid 
en zat boordevol grapjes. Hij en Liza hebben altijd 
hard gewerkt, maar de vakanties … die waren 
voor zijn gezin. Hij zei altijd: ‘Geniet van het leven 
en stel de leuke dingen niet uit tot later.’ 
In de weekenden hielden ze wel van een feestje 
en gezelligheid. Er was altijd genoeg vlees om 
aan te schuiven. Barbecueën vond hij heerlijk. Ook 
speelde Han graag orgel en luisterde hij graag 
naar muziek.
De laatste jaren was hij het liefst thuis met Liza, 
want ‘hij had alles van de wereld wel gezien wat 
hij had willen zien’. Hij hield van de rust, zijn 
dieren (herten, schapen, zwarte zwanen, kippen, 
etc.) en vond het fijn als zijn (klein)kinderen op 
bezoek kwamen.
Han wilde het liefst zo lang mogelijk thuisblijven 
en niet naar een verzorgingstehuis. Het is heel erg 
fijn dat Liza die wens in vervulling heeft kunnen 
laten gaan. Zij heeft hem op en top verzorgd.
Pap, wij houden ontzettend veel van je en zullen 
je heel erg missen.

Liza en de kinderen 

 
Alles wordt nieuw

wolken lucht en water

raken verkwikkend

de binnenlaag

van mijn wezen

 

ademloos kijkend

vloeit er hoop

als ochtenddauw

op mijn tong

 

tikt de tijd

op het ritme van mijn hart,

streelt het ‘weten’

mijn gedachten

 

vliedt de adem

waarheen hij gaat

om te komen 

vanwaar hij kwam

 

wolken, lucht en water

vanaf het begin

tot een nieuw begin

alles wordt nieuw

Cobie Verheij-de Peuter

 

Bron: www.gedichtensite.nl
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Geleuf ’t noo maor!

‘t Hijgend hert 
 

Tekst en foto’s: Johan Scholl
 
Nog niet zo lang geleden was ik in Australië. Daor 
woont ‘n zus en ‘n bruur van mien, maor ok een 
oom, ‘n tante en een heel stel naeven en nichten. 
Mien oom heet Willy Jansen, maor in Australië 
wödt e Bill genuumd. Hi-j is de enege bruur van 
mien moeder, den nog laeft. Hi-j is 88 jaor, en net 
als ik opgegruujd an de Bontebrug bi-j Zillewold, 
en hi-j ging naor dezelfde laegere school as ik. 
Hi-j zat in de klas bi-j dezelfde juffrouw Van den 
Berg. Zi-j was nog zo’n olderwetse leerkracht van 
een school waor i-j elke waek ‘n psalmversjen mos 
leren en dat iedere maondagmorgen opzeggen. 
En as ie dat dan goed deed, kreeg i-j ‘n mooien 8 
op ow rapport.
Willy was an de Bontebrug berucht um zien 
kwaojongens-streken. Hi-j zat altied vol grappen, 
en haalden van alles uut. Zo gooien e ens ‘n 
emmer water bi-j dominee Wielemaker deur ‘t 
w.c.-raemken. 
In zien woord-gebruuk maken e vaak gebruuk van 
biebelteksten, en daorum kreeg e de bi-jnaam 
‘Mozes’. Toen de Tweede Wereldoorlog töt ‘n 
ende kwam was Willy 10 jaor. Veural de herinne-
ringen an die leste dagen veur de bevrijding hebt 
in zien laeven ‘n groten rol gespöld. Zo is zien 
vriend en buurjongen Johan Heersink in de kelder 
van zien eigen huus umgekommen deur granaat-
vuur van Britse tanks. Dat is iets wat een flinke 
stempel op zien hele laeven hef gedrukt.

‘t Was 20 jaor geleien dat ik ‘m heb gespraoken, 
toen e in Nederland op bezuuk was. Now wil ik 
bi-j ‘m op bezuuk gaon in ‘t olde stadjen Yackan-
dandah waor e woont. Zol e mien nog wel her-
kennen? Hi-j is slechtheurend, kan ik ‘m nog wel 
bereiken? In ‘t Achterhoeks, in ‘t Nederlands? 
Mien zus Wilmy (Willemien) zei nog: ‘Hi-j ligt völ 
op de bank en sommege dagen is e depressief en 
zeg e haost gin woord. I-j mot ‘r niet al te hoge 
verwachtingen van hebben. Probeer maor met ‘m 
te zingen. Psalm 42, ‘t Hijgend hert’ dat is zien 
favoriete lied.’ 
‘t Geleuf hef bi-j ‘m altied ‘n grote rol gespöld. 
Hi-j was veurganger in de plaatseleke Evange-
lische Kerk en zo hef e ok met behulp van völle 
vri-jwillegers een kerkelek jeugdcentrum met een 
sporthal gebouwd, die naoderhand gekscherend 
de naam ‘Bill Jansen Hall’ kreeg.

Now is ‘t zo wied. Ik stap bi-j ‘m aover de 
drempel. Zien dochter Rosie woont bi-j ‘m in huus 
en is mantelzorger. Hi-j ligt inderdaod op de bank, 
maor as ik oogcontact heb en begin te praoten, 
dan lichten zien ogen op. ‘Now kö’j weer ‘s een 
keer echt plat praoten!’ Hi-j geet rechtop zitten 
en ‘n groten glimlach kump op zien gezicht. Ik 
zie hoe die olde bekende woorden van jaoren 
geleden ‘m troost en plezier geven.
Samen kieken wi-j in ‘t fotoboek dat gemaakt 
is bi-j ‘t aoverlieden van zien geliefde vrouw 
Margret, veureg jaor, midden in de coronatied. 

Dan komt de oorlogsverhalen ter sprake, ik heb 
‘t buuksken in de hand, waorin al disse familie
verhalen bunt opgeschreven deur mien zus Wille- 
mien.
Daorna passeren allerlei olde verhaaltjes de revue. 
Mien laptop met YouTube he’k bi-j de hand.
Wat een onschatbaore weerde hebben al disse 
herinneringen. Oom Bill kump op de proppen 
met ‘Opoe Zonneschijn’, een gedichtjen dat e 
now nog zo opzeggen kan. Effen googelen en 
warempel, de tekst rolt ‘r zo uut:

 
Aan het wegje met de hoge bomen,
waar het ’s zomers toch zo mooi kon zijn,
woonde stil en wat verlaten,
de oude Opoe Zonneschijn …

Dan vind ik op YouTube een opname van Neder-
land Zingt: Psalm 42, olde berieming:

 
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja mijn ziel dorst naar den Heer,
God des levens, ach wanneer
zal ik naad’ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen.

 
 
 
Wi-j zingt samen ontroerd twee coupletten. Dan 
volgt ‘Daar ruist langs de wolken’, vers 1, 2 en 3, 
en ‘Grote God wij loven U’ en zo nog ‘n paar.
Zo langzamerhand is ‘t middag geworden en wi-j 
nemt ‘n pauze um te aeten.
A’w nao de middag weer op de bank zit, gooi 
ik ‘t op de wereldleke toer en wi-j zingt samen 
met YouTube: ‘t Karretje op de zandweg reed’, 
‘Langs berg en dal’, ‘Op de grote stille heide,’ en 
‘Knaapje zag een roosje staan.’ Zo hebbe wi-j ‘n 
prachtegen middag.

Dan kump ‘t moment van afscheid. Dat is heel 
moeilek, want ik wet wel zeker dat ik ‘m hiernao 
nooit weer zien zal. Ik belaof Rosie dat ik foto’s 
zal sturen, wi-j zwaaien nog ‘n keer en dan mot 
ik gaon.

Twee waeken later, enkele dagen veurdat ik weer 
uut Australië zal vertrekken, kump uut Nederland 
‘t bericht dat de enege oom van mien vrouw 
Ada, Bertus te Grotenhuus uut Winterswiek, op 
de leaftied van 93 jaor is aoverleden. Woensdag 
17 augustus vertrekken wi-j uut Australië, donder-
dagaovend laat stao ik weer met beide bene op 
Nederlandse grond en vri-jdag 19 augustus zit ik 
‘s morgens vrog in de Zonnebrinkkerk in Winters-
wiek veur de begrafenis.
An ‘t begin van de dienst krig Helma, de dochter 
van oom Bertus, ‘t woord. Zi-j begint op verzuuk 
van eur vader, met een uutgebreid verhaal aover 
zien herinneringen an de leste dagen van de 
oorlog.
Die oorlogservaringen bunt bliekbaor ok veur 
‘m zo indrukwekkend gewest. Bertus te Groten-
huus kwam net as ik oorspronkelek uut Zillewold. 
Opens schöt ‘t mien te binnen: Bertus en Willy, 
(Bill) wazzen niet aeven old, ze schaelden mekaar 
vief jaor, maor ze kenden mekaar wel, ze gingen 
naor dezelfde christeleke school an de Bontebrug, 
en zatten bi-j juffrouw Van den Berg en meester 
Westerveld in de klas!
Als Helma eur herinneringen afsluut, gaon wi-j 
zingen, ‘n lievelingslied van pa (Bertus): ‘t Hijgend 
hert der jacht ontkomen’, Psalm 42 vers 1 en 3, 
in de olde berieming! En nao ‘t anstaeken van 
de keersen en ‘t gebed zingen wi-j … ‘Daar ruist 
langs de wolken!’ vers 1, 2 en 3 …

Nao de begrafenis tref ik bi-j de koffie Bernard 
Dorrestijn. Hi-j is amateur-historicus en kent alle 
leden van de families in de buurt van Zillewold, en 
zo ook oom Bill en en oom Bertus. Hi-j had zelf ok 
persoonlek contact met allebei. Hi-j is ok al in de 
tachteg, maor nog weer ‘n paar jaor jonger as de 
beide ooms. Ik vertel ‘m mien verhaal, en hi-j is ok 
onder de indruk. En merakels, i-j könt ‘t raojen … 
hi-j hef net as oom Bill, oom Bertus en ik, ok in de 
klas gezaeten bi-j juffrouw Van den Berg …
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	 Datum: 	zondag 12 februari 2023
	 Start: 	tussen 11.00 uur  
		  en 13.30 uur 
	 Afstanden:	 ca. 7 km. of ca. 12 km 
	 Parkeren: 	�t.o. GUV, Romienendiek 2B, 

7122 PA Aalten 
	Pauzeplekken:	 met een hapje en drankje 
	 Kosten: 	een vrije gift bij de start 

Graag tot ziens  
op 12 februari! 

 

restauratiefondsaalten.nl  
tel. 06-50804060  

srfharm@hotmail.com 

 Stichting Restauratiefonds 

Wat is Bible journaling? 

Het woord Bible journaling zou je kunnen 
vertalen als ‘dagboek in de Bijbel’. 

Het is een creatieve manier van uiting van gevoe-
lens in je Bijbel en wordt steeds bekender en 
populairder! Bible journaling is dan ook super 
leuk, creatief en een fijne manier om stille tijd te 
houden. Je kiest een Bijbeltekst uit welke je leest 
en kijkt wat er voor jou het meeste opvalt in deze 
Bijbeltekst. Dit wordt de tekst voor jouw bible 
journal. Vervolgens ga je hiermee aan de slag. Je 
kan rondom de Bijbeltekst tekenen, handletteren, 
plakken, kleuren of andere mooie dingen die je 
zelf verzint! 

 
 

Bijbel met extra schrijf- en tekenruimte

Het prettigst werk je in een Bijbel die extra 
ruimte heeft om te schrijven, bijvoorbeeld een 
schrijfbijbel, ook wel notitiebijbel genoemd. Heb 
je geen Bijbel met extra ruimte? Je kunt ook een 
‘oude’ Bijbel gebruiken van jezelf of de kringloop, 
en over de teksten heen werken. Liefst dan een 
Bijbel met net iets dikker papier. Je kunt verder op 
internet informatie vinden hoe je ermee aan de 
gang kunt gaan en welke materialen fijn zijn om 
mee te beginnen.

redactie KerkVenster 

Wandeltocht door Dale (Aalten)  
en omgeving

Bible journaling, een creatieve manier  
om met de Bijbel bezig te zijn 
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Langs de Kruisweg 
Eigentijdse verbeeldingsroute in 2023
10 kunstenaars: 

Marina Breukelman - Aly Dekker - Jolanda ten 
Duis - Josien Eppink - Catharina de Fauw - Henrike 
Gussinklo - Hans Hendriks - Hiske Kremer - Kristie 
Legters - Philipp Pohl

15 staties:

Van de ter dood veroordeelde Jezus tot en met de 
verrijzenis, hedendaagse invulling vanuit verschil-
lende kunstdisciplines.

5 locaties:

Jacobskerk - Sellekamp - Baarhuisje oude begraaf-
plaats - Klimop - Doopsgezinde Kerk

6 zaterdagen van 13.00 - 16.00 uur:

25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, en 8 april

1 zondag van 13.00 - 16.00 uur:

2 april 

Paasochtend: 

9 april tijdens de Nacht naar Licht, de laatste 
wandeling.

Laat de traditionele kruisweg veertien afbeel-
dingen (staties) zien van Jezus waar hij stilhield 
op weg naar Golgotha, de ‘Langs de Kruisweg’ 
zal bestaan uit vijftien staties. Tien kunstenaars 
hebben vanuit hun eigen discipline invulling 
gegeven aan de klassieke tekst die bij de kruisweg 
hoort. ‘Langs de Kruisweg’ neemt de wandelaar 
mee naar vijf bijzondere plekken om in eigen 
tempo stil te staan, zich te bezinnen en kennis te 
maken met deze eigentijdse invulling van leven 
en opstanding.

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie  
van Protestantse Gemeente Winterswijk, 

Kristie Legters, Freerk Hovinga,  
Barbara Poot en Dienke Nijboer

Toch zal na deze periode van anderhalf jaar het 
een en ander gaan veranderen, en daarvan willen 
wij u via deze weg op de hoogte stellen.

Upstream Café Aalten wordt Alpha Aalten

Vanaf nu zullen we overstappen op een nieuwe 
naam en een nieuw concept: Alpha Aalten. In de 
afgelopen periode hebben wij meerdere Alpha-
cursussen gegeven. In deze periode hebben we 
mensen dichter bij God mogen brengen. Wij 
hebben het voorrecht gehad om op de voorste rij 
te kunnen zien hoe God aan het werk kan gaan 
bij mensen. Deelnemers werden geraakt en gaven 
hun hart aan Jezus. We kregen van verschil-
lende kanten vragen rondom het starten van een 
nieuwe cursus. Hieruit hebben wij opgemaakt dat 
er vraag is naar Alpha-cursussen in de Achterhoek. 
Wij zullen daarom deze nieuwe weg inslaan om in 
de behoefte van mensen te kunnen voorzien, en 
met nog steeds hetzelfde verlangen; de liefde van 
Jezus delen met de mensen om ons heen! 

Onze plannen

Vanaf nu gaan wij ons volledig richten op het 
geven van Alpha-cursussen. We blijven op dezelfde 

locatie: Landstraat 2 in Aalten. Ook Facebook en 
Instagram blijven zoals ze waren, alleen onder de 
nieuwe naam. Het plan is om de cursus twee keer 
per jaar aan te bieden, in het voorjaar en in het 
najaar. Naast het geven van deze cursus zullen 
wij het pand met regelmaat openstellen voor een 
Alpha-borrel. Op deze avonden willen wij mensen 
graag een drankje en wat lekkers aanbieden 
en informatie geven over de Alpha-cursus en is 
er ruimte voor het stellen van vragen. Er is deze 
avond ook gelegenheid om je in te schrijven. Ons 
team is gegroeid met meerdere mensen uit ver-
schillende kerken. Hier zijn wij erg dankbaar voor 
en samen kijken wij ernaar uit wat God gaat doen 
in Aalten!

Contact 

Voor vragen en opmerkingen kun je met ons con-
tact opnemen via info@alpha-aalten.nl of bel 
gerust tel. 06 29053712. We beantwoorden jullie 
vragen graag. Met vriendelijke groet,

Alpha Aalten, Wim & Mirjam Wevers,  
Timo & Nienke Simmering, Henk Jan & Tirsa 

Lieftink, Mark & Susanne Pennings, Gerben 
Houwers, Erwin Neerhof en Marloes Luimes 

Nieuws van Upstream Café Aalten
We hebben anderhalf jaar lang het Upstream Café mogen openen op de zondagavond. 
We hebben daar verschillende mensen mogen ontmoeten van allerlei leeftijden.  
Nieuwe contacten ontstonden en men wist elkaar ook buiten het Upstream Café  
te vinden, iets waar wij als team heel positief op terugkijken. 
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COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
KerkVenster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt 
uitgegeven door de 
Stichting KerkVenster.  
Adres: Kerkstraat 2,  
7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Eindredactie: Leni Franssens, 
Ada Haasnoot, Gerda 
ter Maat, Johan Scholl  
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Redactieleden:  
Hanneke Drenth, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl
Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl
Financiën 	  
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een postabonnement 
op KerkVenster nemen. 
De abonnementskosten 

bedragen € 45,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging	 
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributiecommissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543-476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen of 
ervoor bedanken, dan graag 
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl

Vormgeving	  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06-2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk 	  
Senefelder Misset, 
Doetinchem.  
Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
24 februari 2023.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te worden 
aangeboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte bestanden (jpeg, 
etc.) aanleveren. Uiterste 
inleverdatum kopij per e-
mail is dinsdag 14 februari  
2023 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2023 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
Kerkstraat 2.

© �KerkVenster 2023. 
Overname van artikelen 
alleen met toestemming 
en bronvermelding

Hallo allemaal,

We leven in een tijd waarin iedereen van alles van je vindt.Maar moet het altijd meer en beter?Daar lijkt het wel op.
Maar God is een liefdevolle God.Hij houdt van je zoals je bent.Je bent goed zoals je bent.Je bent uniek en het hoeft niet meer en nog beter.Ook al zie je dit niet altijd.Het is wel zo en misschien voel je het ook niet.God is liefde en hij houdt van je!Ik wens voor mijzelf en iedereen dat we dit gaan beseffenen onthouden.

Gods zegen

Henrike Jentink 

’t Praothuusken
Elke week op woensdagmiddag van  
15.00 uur tot 17.00 uur in de zaal  
van de Zuiderkerk

Woensdagmiddag 8 februari komt Jos Wessels 
met een fotopresentatie ‘de parels van Aalten’. 
We hebben er al meerdere series van gezien, maar 
er is ondertussen weer een serie bij gekomen. 
Samen genieten van ons prachtige Aalten, warm 
en droog vanaf de stoel met een kopje koffie 
erbij, hoe mooi is dat.
15 februari is de spelletjesmiddag, maar er is ook 
tijd voor zingen, een verhaal of gedicht.
Op woensdagmiddag 22 februari gaan we iets 
maken voor onze gevleugelde vrienden in de tuin.
Wij zien u graag in de zaal van de Zuiderkerk, 
waar de koffie en thee voor u klaar staan.

Namens de werkgroep,
Dien Scholten, tel. 0543-476042  
(voor vervoer bellen op dinsdag)

Dinie van Lochem
Henrike Houwers 
Lidy Heusinkveld

Jolanda Wevers, tel. 06 269 28 997

De Soos
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur 
is er in gebouw Elim gelegenheid om te kaarten 
en Rummikub te spelen.
Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrij-
blijvend binnenlopen voor een praatje, onder het 
genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn 
als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, 
dan kunt u bellen naar tel. 0543-471084.

 
Jannie Heersink

Verenigingen
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Het leek misschien wat stil in het kinder- en jeugd-
werk maar achter de schermen is er hard gewerkt 
en na de voorjaarsvakantie willen we starten met 
een aantal nieuwe activiteiten. Op deze Ander-
summe vinden jullie meer informatie hierover.

VOOR KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL

Na de voorjaarsvakantie starten we met een heel 
nieuwe activiteit voor kinderen in de basisschool-
leeftijd: de Klup!

Wat is de Klup? 

Bij de Klup gaat 
het vooral om zelf 
ontdekken en om 
‘denkvragen’. Vragen 
waar niet zo 1-2-3 
een antwoord op is, 
en waar het niet gaat 
over goed of fout. 
Voorbeelden van ‘denk-
vragen’ zijn: Wie ben ik? Waar word ik gelukkig van? 
Bestaat er een God? Waar ga je heen als je dood 
gaat? Hoe maak ik het goed met mijn vriendin … ? 
En misschien kan jij er nog wel veel meer bedenken. 

Bij de Klup gaan we op zoek naar ( jouw) antwoorden. 
Door samen creatief bezig te zijn, te spelen, te 
praten en te kijken en luisteren naar (Bijbel)ver-
halen, probeer je te ontdekken wat belangrijk voor 
je is. En … de Klup is ook gewoon leuk en gezellig! :-) 

Voor wie en wanneer is de Klup?

De Klup is elke dinsdagmiddag (behalve in de school-
vakanties) in het Jongerenhuis (Ludgerstraat 66). 
Er zijn twee groepen:
• �Van 14.30-15.30 uur (inloop vanaf ongeveer 

14.15 uur met drinken en wat lekkers) voor kin-
deren uit groep 3 t/m 5

• �Van 15.30-16.30 uur voor kinderen  
van groep 6 t/m 8

 
Je hoeft je niet aan te melden, maar dat mag 
natuurlijk wel :-) . Stuur dan een mailtje of appje 
naar Heidi Ebbers. (Ook voor eventuele vragen kun je 
mailen of appen.)
Kom jij ook? Je bent van harte welkom en je mag 
gerust een vriend of vriendin meenemen. De eerste 
Klupmiddag is dinsdagmiddag 28 februari. Tot dan!

In de schoolvakanties geen Klup  
maar Godly play

De Klup is dus elke dinsdagmiddag behalve in de 
schoolvakanties. Maar in de schoolvakanties 
hebben we iets anders leuks, namelijk Godly play. 
Bij Godly play wordt op een spelende manier een 
Bijbelverhaal vertelt waarover we ons samen ver-
wonderen. Daarna is er tijd om het verhaal op jouw 
eigen manier te verwerken door creatief bezig te 
zijn, te spelen of op een andere manier die bij jou 
past. 
Godly play is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 
van de basisschool. 
De eerste Godlyplay-middag is op dinsdag 21 
februari van 14.00-16.00 uur in het Jongerenhuis, 
Ludgerstraat 66. 

VOOR TIENERS (12-15 jaar)

Op de vorige Andersumme konden jullie al lezen dat 
#Durfte in de bedachte vorm helaas niet door kan 
gaan, maar dat er nieuwe plannen zijn. Wat is het 
nieuwe plan?
Vanaf februari is #Durfte ongeveer één keer in de 
drie weken op een zondagavond in het jongerenhuis 
(Ludgerstraat 66). Je hoeft je niet meer aan te 
melden voor een hele periode maar kunt aanschuiven 
wanneer je zin hebt. We beginnen om 18.00 uur met 
samen eten en bijpraten en na het eten gaan we 
aan de slag rond een thema. Dit kan elke keer weer 
anders zijn, afhankelijk van wie er die avond is en 
waar de interesses liggen. Dus het kan maar zo zijn 
dat we de ene keer vooral praten, maar een andere 
keer creatief aan het werk gaan of een spel spelen, 
of een eind gaan wandelen of … wat jij wil. 

#Durfte staat gepland  
voor de volgende zondagen:

• 26 februari
• 19 maart
• Paaswandelwake in de nacht van 8 op 9 april
•     7 mei
• 21 mei
• 11 juni
•     2 juli

Heb je nog vragen of wil je in de app-groep van 
#Durfte om op de hoogte te blijven? Stuur dan een 
appje naar Heidi (tel. 06 - 48623833) en wie weet 
zien we elkaar op (een van) de #Durfte-avonden. 
Je bent van harte welkom en neem gerust een 
vriend of vriendin mee. 

Agenda februari
 
• 19 februari  �wisseling van collectedoel  

bij de kindernevendienst
 
• 19 februari  de Diepgang
 
• 21 februari  Godly play
 
• �26 februari  �start veertigdagentijdproject  

van de kindernevendienst
 
• 26 februari  #Durfte
 
• 28 februari  de Klup 

Nieuws vanuit het jeugdwerk


