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Welkom
Lied: 283 In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe

Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd

Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee



Votum en groet en Kaarsengebed
Lied: Ik vertrouw

Stemmen in m'n hoofd

Die zeggen dat ik eigenlijk nooit voldoe
Ik probeer ze te niet te horen

Kan iemand me vertellen hoe

Maar jij zegt, je bent mooi, ik zie mijn verdriet

Jij zegt je bent sterk, zo voel ik 't niet

Als jij zegt het komt goed, denk ik het heeft geen zin
Verlies ik van de stroom, zwem jij er tegenin

Maar ik vertrouw

Oh, ik vertrouw

Steeds een beetje meer
Op jou

Ik wil zo graag geloven
Dat hoe jij me ziet, is wie ik ben
En jij mij echt begrijpt
Zo veel meer dan ik mezelf ken

Jij zegt je bent mooi, ik zie mijn verdriet

Jij zegt je bent sterk, zo voel ik 't niet

Als ik de regen voel, zie jij de blauwe lucht

En haalt me naar je toe, zelf als ik van je vlucht

Maar ik vertrouw

Oh, ik vertrouw

Steeds een beetje meer
Op jou



Neem alles wat ik ben en

Leg m'n hoofd tegen je wang
Nergens nog een masker

Of een muur en niet meer bang
Zo lang

Jij zegt je bent mooi, ik zie het verdriet

Jij zegt je bent sterk, zo voel ik 't niet

Als jij zegt: het komt goed, denk ik het heeft geen zin
Verlies ik van de stroom, zwem jij er tegenin

Maar ik vertrouw

Ik vertrouw

Steeds een beetje meer
Op jou

Psalm 139
Lied: 139b

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten

mijn liggen en mijn gaan

De woorden van mijn mond, o Heer
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zal gaan

ik weet dat U daar bent

Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen



Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen

elke dag

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot

ben ik door U geweven

U bent oneindig groot

ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal

dat U steeds bij mij bent

Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen

Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen

elke dag

Het gefluister van een zachte bries (naar 1 Koningen 19:3-13)
Muziek

Spelen: let wiet waai weg



Meditatieve muziek met overdenkingsvragen:
Wat houdt jou tegen jezelf te zijn?

Wie of wat is voor jou de wind in de rug en/of dat
zachte briesje?

Afkondigingen
Danken en bidden
Lied 657: Zolang wij ademhalen

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,

het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen

of in verdriet verstild:

het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.



Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Gedicht: Bakje wind

We zingen elkaar de zegen toe met Lied 821: Dat de weg
naar je toekomt

Dat de weg naar je toekomt,

dat de wind je steunt in de rug,

dat de zon je gezicht laat stralen,

dat de regen je akker vruchtbaar maakt,

dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand.



