Oude Helenakerk

30 maart 2024 21.00 uur

Stille Zaterdag

Voorganger: ds. Elizabeth van Deventer
Organist: Harry van Wijk

De dienst begint in stilte.
Orgelkoraal ‘Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen’ BWV 1093, J.S. Bach
Psalmgebed: Psalm 142 Tot God de Heer hief ik mijn stem

TERUGBLIK
Schriftlezing: Hebreeén 2:5-18

Lied 575:1 en 2 Jezus, leven van ons leven
Schriftlezing: Hebreeén 4:14-16

Lied 575:3 en 4 Die gewillig waart ten dode
Schriftlezing: Hebreeén 5:7-9

Lied 575:5 en 6 Koning tot een spot getekend
Schriftlezing: 1 Petrus 3:17-22

Lied 351:1, 2 en 3 In U zijn wij begrepen

HET LICHT
Allen staan

Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde —

Alfa en Omega,

Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,

in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De nieuwe paaskaars wordt aangestoken
Het licht van Christus

die in heerlijkheid verrezen is,

moge de duisternis

uit ons leven verdrijven.

De nacht is voorbijgegaan,

de dag is aangebroken:

de zon der gerechtigheid

gaat over ons op.

Amen.

INTOCHT VAN HET LICHT



Lied 594 Licht van Christus. Licht van Christus.
De paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst. Allen gaan zitten.

LOF VAN HET LICHT
Lied 600:1, 2, 3, 4 en 5 Licht, ontloken aan het donker

OPSTANDING
Schriftlezing: Lucas 24:1-12

Lied 338b Halleluja

Gebed

Lied 634:1 en 2 U zij de glorie

ZENDING EN ZEGEN

Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja.

God zij lof en dank. Halleluja.

COLLECTE
(Bij de uitgang)



