
Orde van dienst viering op 17 maart 2024 
Voorganger: Kim Jansen-Oberink 

Organist: Hans te Winkel 
Lector: Jeanet Papiermole 

 

Welkom (door de ouderling van dienst) 

 

We zingen: Lied 217: 1 ,2 en 3 

 
Stilte 

 

Drempelgebed 

o:  God die van mensen houdt,  
 op de drempel van deze dienst  
 komen we bij U, met alles waar we blij mee zijn,  
 en alles wat ons verdrietig maakt,  
 met alles wat wij hebben en met alles wat we missen,  
 met onze mooie en onze donkere kanten,  
 met alles wat ons lukte en alles waarin we faalden.  
g:  HELP ONS ELKAAR EN ONSZELF TE ZIEN  
 ALS MENSEN VAN U,- GELIEFD EN GEKEND,  
 WAARDEVOL IN UW OGEN.  
o:  Geef dat wij leren zien wat goed en heilzaam is  
 en maak ons vrijmoedig.  
 Troost ons, genees ons en bevrijd ons.   
 Geef ons een hart om van mensen te houden,  
 van anderen zo goed als van onszelf.  
g:  AMEN 
 
Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Levende 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  
 
Groet 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van Jezus Christus, onze Heer  
in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
G: Amen 
 
We zingen: Lied 217: 4 en 5 
 

Inleiding  

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld  
 
Na de woorden: zo bidden wij, zingen wij 
Kyrië: Lied 301e 
DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
We zingen: Lied 322: 1 en 2  
 
Gebed bij de opening van het woord 
 



We lezen: Deuteronomium 6: 1-9 
 
We zingen: Lied 320: 1, 2 en 4 
 
We lezen: Johannes 13: 31-35 
 
We zingen: Lied 974: 1, 2 en 5 
 
Overweging 
 
We zingen: Lied 838: 1, 2 en 3 
 
Muziek: We luisteren naar Jacqueline Struijk 
‘Als de liefde maar blijft winnen' 
 
Zolang de Oostenwind blijft waaien 
Zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien 
Zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen 
Komen bloemen uit de knop 
Zolang de kippen blijven leggen 
Komen kuikens uit de dop 
 
Zolang het vuur zal blijven branden 
Schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
En er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen 
En alles gaat zoals het moet 
En als liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 
 
Zolang de lente maar blijft komen 
En dan de zomer 
Dan de herfst 
Als de winter maar blijft dromen 
Van nieuwe bladeren aan de bomen 
Zolang de maan gewoon blijft zorgen 
Voor het zilveren licht en eb en vloed 
En als die liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 
 
Aandacht voor 2 brieven van Amnesty International 
 
Gedenken overledene: Dinie Wevers-Nijman 
 
Wij zingen: Lied 8: 4, 5 
 
Dankgebed - voorbeden- stil gebed – Onze Vader 
 
We zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 6 
 
Zegen: 
V:… 

G: Amen, amen, amen 


