
Liturgie Pinksterdienst 19 mei  10:00   Zuiderkerk 

 

Kerk in Uitvoering  Tegenwoordigheid van Geest 

 

Muziek: A-Company  

Ds. Folkert de Jong 

 

Vooraf muziek door A-company 

 

Als de hemel open breekt. 

Het huis vervult met vrede. 

Zal de adem van uw geest. 

Ons met zijn kracht bekleden. 

Wek ons tot leven en wakker on aan. 

Zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan. 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

 

De wind steekt op, De wind steekt op. 

Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, Het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor god! 

 

Als uw heilig vuur ontsteekt. 

Als antwoord op ons midden. 

Is de kracht die ons ontbreekt. 

Aanwezig in ons midden. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan. 

Zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan. 

 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

De wind steekt op de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor god! 

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan. 

Zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan. 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

De wind steekt op de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op het vuur laait op. 

De wind steekt op de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor god! 

 

Geest van God, blaas op mij, 

liefdesadem die bevrijdt. 



Geest van God, blaas op mij, 

laat het vuur weer vlammen. 

 

Neem mijn hart en mijn ziel, 

zodat ik uw genade zie. 

Leid mij naar uw heiligdom, 

blaas op mij. 

 

Woord van God, spreek tot mij, 

zacht en stil, diep in mijn hart. 

Woord van God, spreek tot mij, 

troost, genees, herstel mij. 

 

 

U geeft rust Opw. 85 

 

De aarde kent Uw grote kracht 

Uw stem heeft haar tot stand gebracht 

En ook de zee zo woest en diep 

Wordt stil voor U die alles schiep 

Door alles heen 

Door alles heen 

Heer, kijk ik naar U 

Door alles heen 

Door alles heen 

U geeft rust 

Door alles heen 

Door alles heen 

Heer, kijk ik naar U 

En U geeft rust 

In mij 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt 

Ook als de twijfel groter lijkt 

De berg zo groot en hoog voor mij 

Verdwijnt in zee, de weg is vrij 

Door alles heen.... 

 

 

Kijk op, laat los 

Vertrouw op Hem 

De storm herkent nog steeds 

Zijn naam 

U geeft rust 

In mijn ziel 

 

Door alles heen.... 

 

Welkom en inleiding 

 

Lied 672 : 1, 6 en 7 Kom laat ons deze dag 

 

Votum en groet 



 

Gebed 

 

Lied Opw. 167: 1 en 2 Samen in de naam van Jezus 

 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot Zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

'T werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

KND 

Lezingen: Mattheus 5 : 21 en 22 

 

 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal 

zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder 

of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” 

zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van 

de Gehenna komen te staan.  

 

 

Handelingen 2 : 1-5 

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 

een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 

verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 

hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken 

in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het 

geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in 

zijn eigen taal hoorde spreken. 

 

Handelingen 15 ( samenvatting) 

BGT 

In die tijd kwamen er een paar Joodse christenen uit Judea in Antiochië aan. Ze zeiden tegen de 

christenen daar: ‘Jullie moeten je laten besnijden. Dat staat in de wet van Mozes. Anders kunnen 

jullie niet gered worden.’ Maar Paulus en Barnabas waren het daar helemaal niet mee eens. En ze 

kregen een felle discussie met die christenen uit Judea. Toen besloten de christenen in Antiochië dat 

Paulus en Barnabas en een paar anderen naar Jeruzalem moesten gaan. 



Toen kwamen de apostelen en de leiders van de kerk bij elkaar om deze zaak te bespreken. 

Midden in een felle discussie stond Petrus op en zei: ‘Vrienden, jullie weten hoe het gegaan is. Lang 

geleden heb ik het goede nieuws over Jezus al aan andere volken verteld, zodat ook zij konden gaan 

geloven. God wilde dat ik dat zou doen. ….. Nee, wij geloven dat we gered worden dankzij de 

goedheid van de Heer Jezus. En voor niet-Joden geldt precies hetzelfde.’  

Deze kerk werd het eens dat na het volgen van een aantal basisregels Joden en niet-Joden 

gelijkwaardig bijelkaar hoorden. 

 

Geest van God ( opwekking 565) 

 

Geest van God, blaas op mij, 

liefdesadem die bevrijdt. 

Geest van God, blaas op mij, 

laat het vuur weer vlammen. 

 

Neem mijn hart en mijn ziel, 

zodat ik uw genade zie. 

Leid mij naar uw heiligdom, 

blaas op mij. 

 

Woord van God, spreek tot mij, 

zacht en stil, diep in mijn hart. 

Woord van God, spreek tot mij, 

troost, genees, herstel mij. 

 

Neem mijn hart en mijn ziel, 

zodat ik uw genade zie. 

Leid mij naar uw heiligdom, 

blaas op mij. 

 

 

 

Preek 

 

Voor nu van Stef Bos op de beamer. Met op het beeld niet het optreden maar een nog te leveren 

tekst. 

Stef Bos - Voor Nu | live @ NPO Radio 5 Vakantieconcert (youtube.com)  

 

 

 

Hemelhoog 229 

 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart,  

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest,  

vul opnieuw mijn hart.  

 

gebed 

 

Lied Opw. 733 Tienduizend redenen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDf1Wqi9Cd8


De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 

Laat mij nog zingen als de avond valt 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

zegen 


