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De grote ommekeer in de tijd van Helena

Helena: de patroonheilige van Aalten

Heel bijzonder is dat de oude kerk in Aalten
als enige in Nederland de naam draagt van de
heilige Helena. De naamdag van Sint Helena
is op 18 augustus. In de katholieke dienst van
3 augustus is daar aandacht aan gegeven.
Meer daarover kunt u lezen in het verslag van
Hans de Graaf. Maar ook het openingsartikel
van dit nummer gaat in op de heilige Helena.

redactie KerkVenster

Heiligen

Onze kinderen weten, dat we graag kerken in de
Oude Helenakerk; het kerkgebouw, ‘waar nog de
wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.”'
Daarom was het voor een van onze kinderen min
of meer logisch om mij afgelopen herfst op mijn
verjaardag een icoon van de heilige Helena en
haar zoon de Romeinse keizer Constantijn cadeau
te doen; voor mij was het een grote verrassing. De
icoon, die ik kreeg, is in september 2024 geschil-
derd door mevr. J. Franken-Withagen uit Oss. Ver-
meldenswaard is dat zij in 1931 geboren is. Dus
reken haar leeftijd maar uit! Haar toestemming
hebt u, want haar geboortejaar staat achter op
de icoon.

Om meteen een protestants misverstand te ver-
mijden: een heilige is niet iemand, die ‘zonder
zonde’ zou zijn. In het Nieuwe Testament worden
met ‘de heiligen’ alle volgelingen van Jezus
bedoeld. Langzamerhand verschoof in de eerste
eeuwen van de kerk, de tijd van vervolgingen,
de betekenis naar ‘martelaren’. Daarna werden
er vooral de christenen mee bedoeld, die zich op
een bijzondere manier voor de samenleving en de
kerk hebben ingezet vanuit hun geloof in Jezus;
Helena is een van hen.

Het jaar van de grote ommekeer:
het jaar 313

De bedoeling van dit artikel is dan ook: niet zozeer
aandacht vragen voor iconen - dat is terecht in
KerkVenster al vaker gebeurd -, maar voor Helena
en de tijd waarin zij leefde. Wie is deze vrouw naar
wie onze Oude Helenakerk vernoemd is en van
wie de naamdag in de rooms-katholieke traditie
op achttien augustus valt? Dikwijls is de naamdag
de sterfdag van de betrokkene omdat deze op
zijn laatste dag op aarde de hemelse heerlijkheid
mag binnengaan. Voor Helena zal niet gelden dat
haar naamdag18 augustus samenvalt met haar
sterfdag, want binnen andere kerkelijke tradities
valt haar naamdag op andere data.

1. Lied 280:2

Foto en ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Helena is omstreeks 255 geboren en trouwde met
keizer Constantius Chlorus. Uit dit huwelijk werd
Constantijn geboren. Gedurende de eerste drie
eeuwen bestond de christelijke kerk vooral uit
plaatselijke gemeentes, die sterk leden onder ver-
volgingen. In het Romeinse Rijk maakten de vol-
gelingen van Jezus mee, dat ze gevangen werden
gezet, gemarteld, gedood. De grote ommekeer
vindt plaats in 313. In dat jaar neemt Helena
het christelijk geloof aan. In datzelfde jaar vaar-
digt haar zoon, keizer Constantijn, het Edict van
Milaan uit, dat de christenen vrijheid van gods-
dienst schenkt. Hij wordt de eerste christenkeizer.

Helena heeft gestraald!

Het geloof in Jezus inspireert haar tot het
bouwen van veel kerken, o.a. in Betlehem en Jeru-
zalem. Het gevolg daarvan is, dat pelgrims op
weg gaan naar het Heilige Land. Er bestaat een
legende, die vertelt: Helena heeft het kruis van
Jezus gevonden. Deze legende duikt aan het eind
van de vierde eeuw op, maar het zal niet meer
dan een legende zijn. Het gevolg is wel geweest,
dat Helena steeds wordt afgebeeld met als
attribuut het ‘gevonden’ kruis. We zien dat ook
terug in het beeld, dat eerst bij de r.-k. Helena-
kerk in de Dijkstraat stond, maar nu een prach-
tige plek heeft bij de Oude Helenakerk. Het staat

Tekst en foto’s : ds. Gerhard ter Maat

vast, dat Helena zich volop heeft toegewijd aan
de jonge christelijke kerk; door haar inzet is zij
voor anderen een lichtend voorbeeld geweest. Zij
heeft haar naam eer aangedaan; als volgeling
van Jezus heeft ze geschitterd! Helena betekent
‘de lichtende, de schitterende’. Rond het jaar 330
is zij overleden.

Concilie van Nicea, het jaar 325

Tijdens haar leven heeft Helena een bijzondere
gebeurtenis meegemaakt binnen de kerk. In de
nieuwe situatie binnen het Romeinse Rijk — vrij-
heid van godsdienst voor de christenen — vond
keizer Constantijn het nodig om een concilie
bijeen te roepen uit alle delen van zijn rijk. Hij
wilde eenheid in de kerk, maar ook eenheid in zijn
rijk. Er was, anders dan wij in onze tijd kennen,
geen scheiding van kerk en staat. ?

2. Die bestaat bij ons ook nog niet zo lang. Er zijn nog
steeds kerken, die lezen uit de Statenvertaling uit
1637. Een veelzeggende aanduiding: de Staten-
Generaal moest eerst akkoord geven, voordat met
deze vertaling begonnen mocht worden.



Deze eerste wereldwijde kerkvergadering vond
plaats in Nicea (nu Iznik in Turkije) in het jaar
3253. De christelijke leiders kwamen hier samen
om met elkaar in gesprek te gaan over wat pre-
cies de essentie van hun geloof is. Het gesprek
spitste zich vooral toe op: Wie is Jezus? Een vraag,
die al gesteld werd, toen Jezus op aarde was.

Zowel in Jezus’ tijd als in de tijd van Helena en
haar zoon Constantijn waren er uiteenlopende
reacties op deze vraag. Sommige mensen zagen
hem als een supermens, anderen als volledig God.
In een geloofsbelijdenis hebben de kerkleiders
van toen de kern van het christelijk geloof samen-
gevat. We kennen deze als de geloofsbelijdenis
van Nicea. > Deze geldt tot op de dag van van-
daag als de geloofsbelijdenis van alle christenen.

De officiéle tekst van de
geloofsbelijdenis Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader:
door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is
neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest
en de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan
naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen

3. Op zaterdag veertien juni 2025 was er in de Sint
Janskerk in Gouda een oecumenische viering van-
wege 1700 jaar Nicea; er waren elf voorgangers
vanuit negen kerkgenootschappen en organisaties.

4. Mattels 16:13-16

5.1n 381 is in de volgende grote kerkvergadering in
Constantinopel er een stukje aan toegevoegd.

De kern waarom het gaat
in het christelijk geloof

Kernachtig vertelt deze geloofsbelijdenis ©:

- God is één, maar bestaat tegelijk als Vader,
Zoon (Jezus) en Heilige Geest.

- Jezus is echt God en echt mens. Hij is geboren,
gestorven en weer opgestaan om mensen met
God te verzoenen.

- De Heilige Geest is ook echt God.

- Er is één universele kerk, gezonden in de wereld
met vergeving en de hoop op nieuw leven.

Schitteren als sterren aan de hemel

Helena, de schitterende, leefde in een eeuw van
een grote ommekeer. Het lijkt erop, dat men later
dit ook zal zeggen van de tijd, waarin wij leven,
maar dan vanwege een tegenovergestelde bewe-
ging: steeds minder volgelingen van Jezus in
West-Europa. Maar wat blijft, is de oproep van
Paulus om ‘te midden van een verdorven en ont-
aarde generatie te schitteren als sterren aan de
hemel.” 7 Deze oproep van hem past naadloos
in onze tijd, waarin mensen op de vlucht niet
welkom zijn en een volksvertegenwoordiging het
helpen van mensen in nood klaarblijkelijk straf-
baar wil stellen.

Hoe kostbaar is het daarom, wat in de geloofs-
belijdenis van Nicea van 325 is verwoord: we
hebben een Heer, die gekomen is om te redden.

6. Boodschap van de Raad van Kerken,
zondag 19 januari 2025
7. Filippenzen 2:15

Overdenking

Van wie ben jij er een?

In de Bijbel staan verschillende geslachts-
registers. Geslachtsregisters zijn lijsten van
nakomelingen, die voornamelijk in het Oude
Testament voorkomen, maar ook in het
Nieuwe Testament, zoals in het evangelie
volgens Matteilis. Ze dienen niet alleen om
de afstamming van personen te tonen, maar
bevatten vaak ook diepere betekenissen en
theologische inzichten. Veel lezers weten niet
goed wat ze aan moeten met de geslachtsre-
gisters in de Bijbel. Ze slaan die meestal over.
Het zijn niet de meest makkelijke teksten om
(voor) te lezen.

Toch, geslachtsregisters in de Bijbel zijn
veel meer dan een lijst met namen. Ze ver-
vullen een functie in het geheel van de tekst,
bevatten inzichten en vertellen een eigen ver-
haal. Geslachtsregisters vervullen vaak een
brugfunctie in een tekst. Ze verbinden verschil-
lende verhalen met elkaar (zo is het in Genesis
5 en 11) of leggen een verbinding tussen ver-
leden en het heden (zo is het in Mattels 1).
Geslachtsregisters zijn geschreven in een bon-
dige stijl. Ze hanteren een strak patroon met
veel herhaling. Binnen dit patroon zijn het
de uitzonderingen, de uitweidingen of afwij-
kingen, die de aandacht vragen. De nadruk-
kelijke aanwezigheid van vijf vrouwen in
Matteus 1 is daar een voorbeeld van.

Van wie bunt i-j er ene? Ook hier in Aalten
spelen je afkomst en familiebanden een rol.
Van wie ben jij er een? In mijn geboorte-
plaats Zeist werd die vraag geregeld gesteld.
En ik kon dan antwoorden dat ik er een was
van Teus, die lange, van de Schaerweijde-
laan. Nou klinkt de straatnaam misschien wel
deftig, maar de Schaerweijdelaan was in die
tijd allesbehalve deftig. Ik voegde er dan ook
meestal direct aan toe dat ik in het nette stuk
woonde, tegenover het park.

Kortgeleden werd mijn zus benaderd door
iemand van de stichting Erebegraafplaats
Loenen. Mijn zus staat als contactpersoon
vermeld bij het graf van een halfbroer van
mijn vader, Arnold van de Kamp. Iemand uit
Canada zocht via deze stichting contact met
familie van Arnold. Het bleek de kleindochter
van een van mijn tantes te zijn, die net na de
oorlog naar Canada was geémigreerd. Gege-
vens en foto’s werden uitgewisseld en toen
bleken zussen en broers toch meer op elkaar
te lijken dan je zou denken. ‘Je kan wel zien
dat dat een van Deventer is’.

Van wie ben jij er een? We zijn allemaal zoon
of dochter van iemand. We zijn allemaal kind
van God. En ben je ook een van die leerlingen
van Jezus? Dan ben je een gezegend mens.
Gezegend om weer tot zegen te zijn.

Elizabeth van Deventer
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Collectes en giften juni
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Herman te Paske
Tel. 06 4292 916

Wij feliciteren

Dhr. A. Boom, Stoffelsweg 4 in Miste; dhr. AL
Zuurveen, Geurdenstraat 53 in Aalten; dhr.
A.B. Essink, Beerninkweg 8; dhr. G.F. Voltman,
Landstraat 9; mevr. A.C. Blekkink-Radstake,
't Zand 22 E; mevr. ). Boelens-Fles, Pater Jan de
Vriesstraat 7 en mevr. D.B. Bekius-IJpma, Pol-
straat 6B in Aalten vieren in de komende
weken hun verjaardag. Dhr. Boom, dhr. Essink
en dhr. Voltman worden 81 jaar: dhr. Boom op
8 augustus; dhr. Essink op 15 augustus en dhr.
Voltman op 25 augustus. Op 11 augustus wordt
dhr. Zuurveen 82 jaar. Mevr. Blekkink hoopt op
26 augustus de leeftijd van 97 jaar te bereiken;
mevr. Boelens viert op 27 augustus haar 84e ver-
jaardag en mevr. Bekius wordt op 29 augustus
89 jaar.

Alle jarigen van harte geluk gewenst en een gezel-
lige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Overlijden

Op 14 juli is overleden, in de leeftijd van 87 jaar,
Albertus (Bert) Bollen. Bert woonde de laatste
jaren in Beverode in Dieren, daarvoor aan de
Binnenboomweg in Miste. De dankdienst heeft
plaats gevonden op 21 juli in de Sint Joriskerk in
Bredevoort.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, overige
familie en allen die Bert Bollen verder zullen
missen veel sterkte toe en wensen, dat ze daarbij
steun hebben aan vele goede herinneringen, de
mensen om hen heen en Gods nabijheid.

Bij de diensten Bredevoort

Dialect in de kerke ...

Op zondagmorgen 24 augustus 2025 is er in de
Sint Joriskerke in Brevoort een kerkdienst in d’'n
Streektaal.

Wim Heusinkveld, van oldsheer Aaltenaar, maor
al sinds 35 jaor wonnend in Drenthe, is uut-
eneugd um as verteller hieran met te warken. An
de hand van d’n uutspraok: ‘KALM AN ... en rap
‘n betjen’ zal hee ingaon op een problematiek
dee teggenswaordeg volle leu teggenkomt, of ‘an
den lijve ervaart’. Namelek 't gevuul ‘opgebrand
te waen’, of d'r teggen an te zitten. ‘Burn-out’
zegt ze dat in ‘good Hollands’. Hee hef dizze
dienst al ’ns eerder edaone in de Aaltense Zuder-
kerke. Wim — dee zich ooit ‘umme-schoolden’ van
varkensboer naor Zen-leraar — wil dat veural doon
vanuut ziene ervaringen op (veurhen) De Maan-

Links: Wim Heusinkveld

Kerk
Gift via predikant/ouderling/

Wijkmedewerkster . .€ 20,00
Collectes in de dienst . .€731,66
Giften via de bank . .€ 20,00
Giften Stiltecentrum L€ 3497
Giften onderhoud kerk. .€ 31,75
Diaconie

Collectes in de dienst . .€877,42
Collectes online diensten . . .€ 2500
Giften via de bank Werelddiaconaat. .€ 10,00
Giften koffiedrinken. L€ 6342
Giften gezamenlijk eten . .€ 253,50
Giften ontmoetingsmiddagen . .€ 57,00

Zieken

Eddy Geurkink mocht naar huis toe na de long-
transplantatie.

Voor degenen die in een traject zitten van
onderzoeken en uitslagen: sterkte en kracht toe-
gewenst. Allen die verdriet hebben om een naaste
die zij kort of lang geleden hebben moeten
missen, troost en kracht voor jullie allen.

Moed en positiviteit voor de mantelzorgers die
rondom zieken staan, dat zij het vol mogen
houden.

Allen een goede zomer gewenst, tijd om op adem
te komen, tijd te nemen voor elkaar en tijd om
weer energie te krijgen.

hoeve in Exloérveen waor hee, samen met ziene
vrouw Ida, heel wat groepen hef begeleid dee
daor teggenan liepen, of anderszins de behoefte
vuulden um ’ns een hortjen de Rust en de Stilte
te ondergaon. En daornao dan geregeld weer ‘fris
an’ — en vake op een Gndere maniere - met wieter
konnen. Kortum; een utermaote geschikt onder-
warp, um ’'ns op een ‘réstdag-morgen’ bi-j stille
te staon.

D’n dienst is onder begeleiding van het muzi-
kale duo Ingrid en Wil en met tekstbi-jdragen
van Ankh Gussinklo. De dienst begént um 09.30
uur met naotied koffie, thee en wat lekkers in
't Koppelhuus.

D’n dienst is ok te volgen op
www.kerkvenster.nl/kerkbeeld.



Je weet maar nooit ...

Tekst en foto’s: Arjan Twigt

Op zondag 27 juli was Marit Arink weer eens
te gast als voorganger in de St. Joriskerk van
Bredevoort.

Aan de hand van twee Bijbelverhalen en haar
preek, liet Marit de aanwezige mensen eens
nadenken over het thema, om uw vijanden lief te
hebben. Er is zoveel oorlog en onenigheid om ons
heen.

In onze gebeden en intenties gaan onze
gedachten vaak uit naar mensen, die dicht om
ons heen staan en die ons lief zijn. Mensen die
we graag mogen en die misschien ziek zijn of die
iemand moeten missen. Daar steken we graag
een kaarsje voor op.

Zouden we dat ook kunnen doen voor personen
waar we een hekel aan hebben? Die ons onrecht
hebben aangedaan? Als iedereen dat zou kunnen,
dan zou de wereld er misschien anders uit zien.
Zou jij zoiets kunnen of is dat te moeilijk voor
ons?

Torenuurwerk

Na afloop van de kerkdienst op 10 augustus, in
de St. Joriskerk, zal er kort iets verteld worden
over het oude torenuurwerk dat nu op de boeren-
zolder staat. Tevens is er dan gelegenheid om
het torenuurwerk op de boerenzolder nader te
bekijken met daarbij een toelichting van Hemmie
Mengerink en Eduardo Prinzen.

Wisseling redactie-
leden KerkVenster

Na vele jaren trouw en nauwgezet gewerkt te
hebben als vrijwilliger bij de eindredactie van
KerkVenster neemt Ada Haasnoot-ter Maat per
1 augustus afscheid van de redactie .
We danken haar voor haar inzet en kritische blik
op de kopij van KerkVenster. Zij geeft het stokje
door aan Nel Wijbrans, die de redactie weer komt
versterken.

redactie KerkVenster

Marit nodigde de mensen in de kerk uit om, ieder
voor zich, mensen in gedachten te nemen in de
eigen omgeving, waar je moeite mee hebt en om
daarvoor een kaarsje op te steken voor in de kerk.
Jan Stronks zette op het orgel de muziek in van
het Lied: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft’.

Je kon merken dat dit een vraag was, waar je niet
zomaar even gevolg aan geeft. Langzaam maar
zeker schuifelden er wat mensen naar voren om
voorzichtig een kaarsje aan te steken. Aan hun
gezichten was te zien, dat het ze niet gemakke-
lijk af ging, maar ze gingen toch. Waar zouden
ze aan denken? Een vervelende buurman, of een
pestende collega? Een familielid misschien?
Niemand anders weet het dan degene die het
kaarsje opstak. De spiegel op het altaar kwam
behoorlijk vol met kaarsjes te staan. Zou het een
begin van verandering zijn? Je weet maar nooit,
maar na de dienst was wel te merken dat de
vraag iets los had gemaakt in Bredevoort.

Je weet maar nooit.

Lien en gezien worden

Je wordt een ander mens als je gezien
wordt door anderen. Dat besef leeft
diep in de Protestantse Gemeente
Oosterhout van ds. André Vlieger.

In de zomermaanden houden we kerkdiensten in
het bos. Het bos is een mooie plek, zo tussen de
hoge bomen, om samen te komen. Om te vieren,
om te bidden en te zingen.

Het thema vandaag is ‘zien en gezien worden’.
Daarbij moest ik denken aan het verhaal van
Zacheis, de tollenaar. Zacheis is iemand die
namens de Romeinse overheid belastingen moet
innen bij zijn eigen volksgenoten. Een verkeerd
beroep. Dat zal hem niet in dank zijn afgenomen.

Zacheiis heeft gehoord dat Jezus voorbij zou
komen, en hij verlangt ernaar om Jezus, waar hij
zoveel over gehoord heeft, nu eindelijk ook zelf
met eigen ogen te zien. Maar hij is klein van stuk.
En tussen de mensen aan de kant van de weg
maakt hij geen kans, wordt hij weggeduwd.

Wat doet dat met een mens? Als je eigenlijk
jezelf niet gezien voelt? Als je weggeduwd wordt,
gemeden wordt.

Zachedis ziet een hoge boom, en hij klimt in die
boom. Zo kan hij Jezus zien, zonder zelf gezien te
worden. Ik vind het bijzonder wat er dan gebeurt.
Want Jezus stopt, Jezus kijkt omhoog, hij ziet
Zachedis, en hij spreekt hem aan. En Zacheds is
gezien.

Jezus roept deze mens tevoorschijn. Uit zijn ver-
borgenheid, uit zijn schaamte, uit zijn schuld. Het
doet Zacheus goed: hij wordt er een compleet
ander mens van.

Ik moet denken aan de woorden van een lied:
De Heer heeft mij gezien, en onverwacht ben ik
opnieuw geboren en getogen. Het zijn woorden
die Zachels gezongen zou kunnen hebben. De
Japanse kunstenaar Sochi Watanabe heeft de
verandering bij Zachels op een prachtige manier
verbeeld. Hij laat Zacheus in de boom opengaan
als een bloem.
Mooi vind ik dat, als mensen opengaan uit wat
terneerdrukt, of onvrij maakt, of belast. Mooi vind
ik dat, als mensen openbloeien omdat ze zich-
zelf gezien weten, gekend weten, aangesproken
weten.
Het verhaal van Zachels is actueel - voelen wij
ons gezien? Zien wij de ander? En hoe zien we de
ander, en misschien ook wel onszelf? Een mens
is meer dan wij vaak zien. Meer dan bijvoorbeeld
zijn kleur, meer dan zijn al dan niet werkeloos zijn,
meer dan het feit dat je vluchteling bent. Bovenal
meer dan je fouten en gebreken.
In de gemeente van Christus worden we uitge-
nodigd om elkaar te zien als door Jezus’ ogen,
door Gods ogen. Waarom? Opdat mensen terecht
komen. Opdat mensen openbloeien. Geloven is
voor mij daarbij een opdracht, maar ook het ver-
trouwen dat ik mijzelf gezien mag weten, gekend
mag weten.
Mezelf werkelijk gezien weten, en gekend weten:
je wordt daar een ander mens van. Moge dat zo
zijn.

bron: petrus.protestantsekerk.nl
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De startzondag op

27 september 2025
Oude Helenakerk en Elim

Het is voor veel mensen nu vakantie, een periode
waarin je vaak ontsnapt aan de dagelijkse
beslommeringen en verplichtingen en als ik voor
mijzelf spreek, meer om je heen kijkt en daar-
door verrast wordt door mooie omgevingen en
gebeurtenissen.

aalten

‘Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest’

27 september, zet u het vast in de agenda? We
zijn als commissie alweer met de voorbereidingen
bezig voor de startzondag waar wij u en jullie van
harte voor uitnodigen.

We hebben gewerkt met dit landelijke thema
Kijk ! ...

Ontmoeting, kijken en samen verwonderen, een
inspirerende impuls geven aan het gemeente-
leven.

Wij vieren met de startzondag elk jaar de start
van de diverse activiteiten binnen de Protestantse
Gemeente Aalten. We zijn als leden van de kerk
allemaal verschillend maar willen graag eenheid
uitdragen. Hiervoor starten de diverse commissies
weer met oude en nieuwe werkzaamheden, die
elk op hun eigen manier bijdragen aan het samen
kerk zijn.

We willen dit jaar de startzondag beginnen in
gebouw Elim en vieren in de Oude Helenakerk op
de Markt. Het wordt een zondag zonder etiket op
de dienst, dus niet meer regenboog of liturgisch
en ook bezoekers die graag naar de Kliederkerk-
diensten komen zijn van harte welkom.

In het volgende KerkVenster meer over deze
dienst.

Openingstijden
kerkelijk bureau

Vanaf 1 augustus gelden weer de gebruike-
lijke openingstijden van het kerkelijk bureau:
Elke ochtend van 08.00 tot 12.00 uur,

met uitzondering van de woensdagen.

Op woensdag is het bureau gesloten.

Wilt u contact opnemen met het kerkelijk
bureau? Dat kan op de volgende manieren:

- Mailen: kerkaalten@pgaalten.nl
- Bellen: tel. 0543-473250

- Langskomen: Ludgerstraat 64

Ger-Jan en Marianne helpen u graag verder.

protestantse gemeente

De illustratie toont een vlamvormig symbool in
levendige kleuren dat de veelzijdige werking van
Gods Geest uitbeeldt. De witte lijn die door het
symbool loopt, verwijst naar de Heilige Geest als
een duif, terwijl de vlam de vurigheid van de Geest
symboliseert. De druppel staat voor het leven-
gevende water en de kleurigheid representeert
zowel de creativiteit van de Schepper als de
veelkleurigheid van de schepping en de kerk.
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Illustratie speciaal ontworpen
voor deze landelijke startzondag.

Overzicht giften

De bedragen die ontvangen zijn op het Kerke-
lijk bureau en de bankrekening van de Diaconie
komen iv.m. de vakantie in het volgende Kerk-
Venster te staan.

Collectes in de kerkdienst incl. QR code
01-06 Zonnebloem

afd. Aalten / Bredevoort . .€ 373,30
Kerk . .€ 27898
08-06 Zending .€459,15
Kerk . .€ 355,25
15-06 Diaconie . € 280,50
Kerk . o .€ 241,88
22-06 Binnenlands diaconaat . .€ 343,25
Kerk . .. .€317,05
29-05 Werelddiaconaat .€514,07
Kerk . .€ 416,88
Collectes via GIVT
01-06 Zonnebloem
afd. Aalten / Bredevoort .€ 30,00
Kerk . .€ 3,00
08-06 Zending .€ 7,00
Kerk . .€ 5,00
15-06 Diaconie .€ 8,00
Kerk . . .€ 1,00
22-06 Binnenlands diaconaat . .€ 5,00
Kerk . .. .€ 5,00
29-05 Werelddiaconaat .€ 46,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!



Stichting
Hope Nederland

Op 16 mei jongstleden heeft Stichting HoPe Nederland een
donatie ontvangen van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten. In mijn eerdere mail had ik al aangegeven
dat HoPe deze bijdrage wilde gebruiken voor de bouw en
inrichting van een groentekas voor de basisschool in de

inheemse gemeenschap Quelcanca in Peru.

Samen met de bewoners heeft HoPe op 3.800 meter hoogte een nieuwe
groentekas van maar liefst 120 vierkante meter gebouwd. De voorbereiding
was intensief: twintig dorpsbewoners vertrokken al om vijf uur ’s ochtends te
voet naar het dichtstbijzijnde bos, drie uur verderop, om daar houten palen
te kappen voor de constructie. Pas om tien uur ’s avonds keerden zij terug
met het benodigde hout.

Technici van Stichting HoPe ondersteunden vervolgens de bewoners bij het
klaarmaken van de grond in de kas. Samen met de leerlingen en leerkrachten
van de school hebben onze medewerkers de teeltbedden ingezaaid. Dit hele
proces maakt deel uit van het leerprogramma voor de kinderen.

De kas levert verse groenten voor de schoollunches. Wat overblijft, wordt
binnen de gemeenschap verkocht. Met de opbrengst kan de school andere
voedzame producten aanschaffen, zoals kip of vlees. Op die manier draagt
het project direct bij aan betere voeding voor de kinderen én aan de zelfred-
zaamheid van de gemeenschap.

Hierbij enkele foto’s van het hele proces.
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Leuk detail: tijdens de bouw van de kas hebben twee jongens uit Aalten
samen met mij een bezoek gebracht aan de school in Quelcanca. Hierover is
recentelijk een artikel in Aalten Vooruit verschenen.
Met super veel dank voor jullie belangrijke ondersteuning aan dit project en
een hartelijke groet uit Cusco,

Walter Meekes
Stichting HoPe Holanda Peru, https://www.stichtinghope.org/

Brief van het Ronald McDonald Huis

Onderstaand een bedankbrief voor de gift aan het Ronald Mc Donaldhuis in
Nijmegen. Hiervoor is tijdens de dienst op Hemelvaartsdag gecollecteerd.

A
ﬁ Ronald McDonald
Huis Nijmegen

Keeping families close

Diaconie PKN Kerk / Kerkelijk
Bureau Aalten

Ludgerstraat 64

7121 EM Aalten

Mijmegen, 7 juli 2025

Geachte heer/mevrous,

Mamens het bestuur en management van Stichting Ronald McDonald Huis Mijmegen
wil ik jullie heel harteliik danken voor jullie fantastische bijdrage van € 1.000.00 die
Jjullie hebben gedaan namens de diaconie en jullie parochie! Dankbaar zijn wij voor het
liefdevolle initiatief van jullle parochiaan.

Deze mooie geste betekent een hart onder de riem voor alle mensen die bij Ronald
MecDonald Huis Mijmegen betrokken zijn: met name voor de ouders en de zieke
kinderen.

Door de bijdrage van de diaconie en parochie zijn wij in staat Ronald MeDonald Huis
Mijmegen een tijdelijk “thuis” te laten zijn voor de ouders van kinderen die in het
ziekenhuis verblijven. En dat is van groot belang, want een ziek kind kan niet zonder
Zijn ouders!

Het is voor ans bijzonder en hartverwarmend dat jullie op deze wijze ons Huis hebben
willen steunen.

Hartelijke groeten,
A

Scarlett van Pell,

Fondsenwerving en Communicatie

Kapittelweg 24

6525 EP Nijmegen

024 354 09 61
nijmegen@ronaldmecdonaldhuis.nl
NLo7 RABO 0157 446 352

KvK: 41057517

bt MLDog835804B01
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Blikseminslag
Luiderkerk zondag-
middag 22 juni

Als gevolg van inductieschade na de bliksem-
inslag in Adlten van 22 juni jl. heeft diverse
apparatuur in de Zuiderkerk ook schade opge-

lopen. Met behulp van diverse vrijwilligers
en een externe expert hebben we de schade
geinventariseerd en zijn in eerste instantie op
zoek gegaan naar een oplossing om het Kerk-
Beeld provisorisch te herstellen. Vier sfeerspots en
de lichtstraat van de tweede rij led-spots functio-
neren niet meer naar behoren en een camera en
de camera-bediening / aansturing van KerkBeeld
hebben het ook begeven, daardoor kunnen we op
dit moment alleen nog een statisch beeld naar de
mensen thuis streamen. Ook de kleine beamer bij
het orgel geeft een zwak beeld als gevolg van de
inductie.

Op woensdag 16 juli is de verzekeringsexpert
langs geweest om de schade op te nemen. Al
met al een fikse schadepost die niet geheel door
de verzekering gedekt gaat worden. Binnenkort
zullen we gaan starten met het vervangen van de
defecte apparatuur.

Ben Lammers,
codérdinator multimediateam

Woning te huur

Foto’s: Henk Bol

Kerkstraat 2 komt als woning te huur. De woning
heeft een woonkamer met een kleine open
keuken en een ruime badkamer.

Een verdieping hoger zijn er twee slaapkamers.
Op de bovenste verdieping is er een bergruimte.
Onder in de woning is een ruime berging met de
mogelijkheid om fietsen of motor te stallen. Er
zijn in totaal dus twee woonlagen.

Deze woning is lange tijd als kantoorruimte voor
KerkVenster in gebruik geweest.

Om deze woning weer bewoonbaar te maken
moet er heel veel gebeuren.

Zowel de keuken, de badkamer als het toilet zijn
aan een opknapbeurt toe. Daarom zijn wij op
zoek naar een huurder die flink de handen uit de
mouwen wil en kan steken.

In overleg met ons kan men de woning
opknappen. Voorwaarde is dat de huurder mini-
maal één jaar, betalend lid van onze kerk is.

De woning heeft een woonoppervlakte van ruim
82 m? excl. berging. De woning heeft energie-
label G. De huurprijs zal € 825,00 per maand zijn.
Dit is exclusief gas, water en licht.

Een gereduceerd huurtarief voor de eerste paar
maanden is bespreekbaar.

Indien u geinteresseerd bent en als u denkt dat
u een geschikte kandidaat bent stuur dan een
mailtje naar de kerkrentmeesters en geef daarbij
aan welke kluservaring u heeft. Met geschikte
kandidaten maken we een afsprack om de
woning te bezichtigen. Als er meerdere geschikte
kandidaten zijn wordt er geloot.

Stuur uw mail voor 20 september naar
bea.buesink@pgaalten.nl

college van kerkrentmeesters

Tussen geloof en levenin-9
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Dwalers in het geloof: inspirerende inzichten
van onze jongerenwerker Heidi Ebbers

Op 9 juli mocht ik in gesprek met onze meest
creatieve en positieve jongerenwerker van de
kerk: niemand minder dan Heidi Ebbers. Ze is
onder andere bekend van de succesvolle Klieder-
kerk-diensten en de steengoede kinderneven-
diensten die ze jarenlang met veel toewijding
heeft verzorgd.

Tijdens de podcast stonden we stil bij inspire-
rende anekdotes, verhalen van kinderen, Godly
Play, haar theologie-opleiding, haar werk binnen
de Adltense kerk, haar opvoeding binnen het
christelijk geloof, en hoe zij zich staande houdt
als kerkelijk werker in een omgeving die steeds
minder met het christelijk geloof heeft of kan.
Heb jij weleens nagedacht over jouw eigen mens-
beeld? Tijdens de podcast met Heidi staan we hier
bij stil. Bewust zijn van hoe jij naar de wereld en
de mensen om je heen kijkt, kan je blik verruimen.
Mis deze aflevering niet, want hij zit bomvol wijs-

heden en enthousiasme waar je nog dagen over
kunt nadenken.

Muziektips van Heidi Ebbers: Haar keuzes worden
verder toegelicht in de podcast.

De man in de wolken is leuk om van tevoren
alvast te bekijken of beluisteren:
« Niet alle dwalers bennen

verdwaald — Daniél Lohues
e De man in de wolken (met video) — uit

Het gelijk van de koffietent van Harrie Jekkers
e May the road rise to meet you — Lori True

Kun je op zondagochtend een keer niet naar de
kerk? Heidi geeft in de podcast nog deze kijktip
mee: De Verwondering.

Soms is het lastig om uit te leggen wat je gelooft.
Dit soort programma’s kunnen je helpen om
woorden te geven aan wat je wel en niet gelooft,
aldus Heidi.

Tot slot vind je op deze site allerlei informatie over
Godly Play, zeker de moeite waard om eens te
bekijken. Voor Heidi is dit een enorme inspiratie-
bron: Godlyplay:

Godlyplay.nl https://www.godlyplay.nl/

Nadine Stemerdink-Bongen




0p weg naar wijsheid met de Walk of Wisdom

De Walk of Wisdom lopen was een
prachtige en onvergetelijke ervaring!
Ben ik er wijzer van geworden? Moeilijk
te zeggen want wat is wijsheid? Graag
deel ik (een aantal van) mijn ervaringen
met jullie. Oordeel zelf of en wat dit
met wijsheid te maken heeft ...

Markering Walk of Wisdom.

Vrijheid en wegwijzers

Vorige keer schreef ik over de vrijheid die ik
voelde tijdens het wandelen. En nu ik dit stukje
schrijf, heb ik bijna zomervakantie. Nog een paar
laatste dingen, en dan heb ik drie weken vrij! Een
van die dingen waar ik nog mee bezig ben, is een
Godly Play-verhaal instuderen voor het zondag-
programma van de kampweken. Ik heb gekozen
voor het verhaal van de tien beste wegen. De link
met mijn pelgrimage — en dus het onderwerp van
dit stukje — is snel gelegd :-) .

Routeboekje WoW.

[, B
e sam e G e ARE Lran s e
e
g
Y
B v e s
o e & e G
g

R b e el
= e i i

e ey .S
i g e =

W v e va
B mrrmr
.

Het mooie aan het me eigen maken van een
Godly Play-verhaal is dat het altijd raakt aan
mijn eigen leven. En elke keer vallen me weer
andere dingen op. Deze keer raakte het volgende
fragment me:

Het volk van God ging door het water, op weg naar
de vrijheid. Ze waren vrijl Nu de mensen vrij zijn,
kunnen ze gaan waarheen ze willen. Ze kunnen
doen wat ze willen. Waar zouden ze naartoe gaan?
Wat moesten ze doen? Welke kant moesten ze op?
Wat is de beste weg?

God hield zoveel van de mensen dat God hen de
tien beste wegen gaf om mee door het leven te
gaan.(...)

Kennelijk heb je dus wegwijzers nodig om je echt
vrij te kunnen voelen — en niet te verdwalen in je
vrijheid.

Pelgrim, het symbool van de Walk of Wisdom,
was een week lang mijn wegwijzer. Ik was blij dat
de route met bordjes was aangegeven. Ik had
ook een routeboekje, maar verwachtte dat ik dat
niet veel zou gebruiken. Ik ben namelijk meer van
‘plaatjes’ dan van teksten. Het is nooit officieel
vastgesteld, maar ik denk dat ik een beelddenker
ben.

Ik mopper dan ook weleens dat we in de kerk
zoveel met woorden en uitleg bezig zijn — en zo
weinig met verwonderen, ervaren, zelf ontdekken.
We zitten vaak ‘in ons hoofd’, terwijl geloven voor
mij vooral met het hart en het lijf te maken heeft.
Toch had ik tijdens mijn wandeltocht die route-
beschrijvingen regelmatig nodig. Alleen met de
bordjes had ik het niet gered. Soms miste ik er
eentje — omdat ik niet oplette, of omdat het ver-
stopt zat in het groen. Dan was het fijn dat ik de
beschrijving erbij had. En andersom: als de tekst
niet duidelijk was, hielpen de bordjes. De combi-
natie was perfect.

Al wandelend dacht ik: ‘Zo werkt het eigenlijk ook
in de kerk en in het leven. Een combinatie van
tekst en ervaring, van uitleg én verwondering,
van hoofd én gevoel.” En gelukkig voel ik daar alle
ruimte en vrijheid voor in onze kerk.

Tekst en foto’s: Heidi Ebbers

De Stevenskerk, start- en eindpunt.

Zul je dan nooit meer verdwalen? Helaas. Ook
mét bordjes én beschrijving ben ik verdwaald.
Maar gelukkig waren er mensen die me de weg
wezen (en Google Maps :-) ), en zo kwam ik uit-
eindelijk moe maar voldaan bij de B&B aan. Mis-
schien dan niet via de beste weg ... maar toch.
Ook dat lijkt eigenlijk op het leven en op de kerk.
Daarom wil ik afsluiten met het slot van het
Godly Play-verhaal:

God zei niet: ‘Dit zijn tien makkelijke dingen om
te doen.’ Het zijn de tien beste wegen. Ze worden
de tien geboden genoemd. Ze zijn moeilijk, soms
zelfs onmogelijk, maar we moeten het proberen.
Ze geven de beste weg aan, zoals stenen het
Jjuiste pad kunnen tonen.

Nieuwe activiteit

Om dit inzicht meer handen en voeten te geven,
start ik op woensdagmiddag 10 september met
een nieuwe activiteit: Doorborduren op verhalen.
We nemen een (Bijbel)verhaal als uitgangspunt
voor het maken van een persoonlijk werkstuk.
Je kunt tekenen, schilderen, kleien, knippen en
plakken, of aan de slag gaan met naald en draad.
Het is een meditatieve activiteit. Je hoeft dus
geen kunstenaar te zijn. Het belangrijkste is dat je
op een creatieve manier met (Bijbel)verhalen aan
de slag gaat, zodat de verhalen op een andere
manier binnenkomen. Voor materiaal, koffie en
thee wordt gezorgd.

Lijkt het je wat? Zet woensdagmiddag 10 sep-
tember dan vast in je agenda! Meer informatie
volgt in het volgende KerkVenster.
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Een bijzondere vrouw in Aalten

Zondag 3 augustus stond tijdens een r.-k. viering in de oude St.-Helenakerk een

bijzondere Aaltense vrouw centraal. Het was de heilige Helena, de naamgeefster

aan het oudste gebouw van Aalten. Zij staat in de kerk afgebeeld met het kruis en

naast haar zoon Constantijn. Haar naam betekent: de schitterende, de stralende.

En dat stralende was in gelovige zin in haar leven ook het geval.

i ..

Secco St.-Helena en zoon Constantijn

Als een tot het christendom bekeerde moeder
van keizer Constantijn ging zij als pelgrim naar
het heilig land. Zij wilde treden in de voetsporen
van Christus. Volgens de overgeleverde verhalen
vond zij, alsof zij een archeologe was, verschil-
lende voorwerpen die met Christus verbonden
waren. Ook het kruis, waaraan hij was gestorven.
Daarom wordt deze vrouw steeds afgebeeld met
het kruis. In heel Europa zijn kerken naar haar
genoemd. In Nederland is de Oude Helenakerk de
enige. Helena is van groot belang geweest voor
de verspreiding van het geloof. Daarbij maakte zij
ook gebruik van de cultuur en de gebruiken van
de Romeinen. Belangrijke Romeinen, maar ook
de gewone Romein, werden na hun dood geéerd
door iets van hun lichaam of een voorwerp te
bewaren op een bijzonder plaats. Een stoffelijk
overblijfsel dat de gedachtenis aan de overledene
in ere hield. Christenen namen dat over. In het
Romeinse Rijk bestond bij de christelijke gemeen-
schappen een bijzonder intensieve martelarenver-
ering. Het waren de martelaren die omwille van
hun geloof waren vervolgd en gedood. Als het
enigszins mogelijk was, koos een gemeenschap
het graf van een martelaar uit als centrum voor
de eredienst. Bovenop of dicht bij het graf werd
een altaar geplaatst en daaromheen werd een
kerkgebouw opgetrokken. Als dat niet mogelijk
was werden kleine onderdelen gebruikt, die ver-
bonden waren geweest met de martelaren: reli-
kwieén. Een relikwie is een overblijfsel van het
lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met
een heilige in aanraking is geweest, waaraan een
inspirerende kracht wordt toegekend. Inspiratie

om het geloof te bewaren en te verdiepen. Tra-
dities verankerd in het volksgeloof werden zo in
ere gehouden. Voor de relikwieén van de heilige
Helena geldt dat op een bijzonder wijze. Haar
vondst van het kruis van Jezus Christus wijst ons
op het centrale symbool van ons geloof. Het
Kruis, niet als martelwerktuig en teken van dood
en ondergang, maar als teken van de overwin-
ning: Pasen.

In de viering op 3 augustus waren drie relikwieén
aanwezig. Zij zijn van oude datum, bewaard in de
St.-Helenakerk aan de Dijkstraat en haar voorgan-
gers. Nu worden deze zorgvuldig bewaard in de
basiliek te Groenlo. Een relikwie van de H. Helena
zelf, een heel klein stukje van haar mantel, een
splinter van het Kruis en een klein steentje van
het H. Graf met daar omheen gedrapeerd kleine
stoffelijke resten van volgelingen van Jezus, waar-
onder Petrus. Die van Thomas, de ongelovige, ont-
breekt. Op het bericht van de andere leerlingen
dat Jezus was verrezen, antwoordde hij immers
dat hij eerst zou geloven met de proef op de som.
Als hij zijn vingers in de wonden van Jezus kon
leggen. Eerst zien en dan geloven.

Relikwie van het H. Kruis

Tekst: Hans de Graaf - Illustraties: aangeleverd
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Relikwie van St.-Helena

Het omgaan met relieken in de r.-k. kerk kreeg in
de middeleeuwen een grote vlucht met ook uit-
wassen. Aan die overblijfselen werden krachten
toegekend die volkomen los kwamen te staan
van de kern van het geloof: Jezus Christus. Het
volksgeloof kreeg alle ruimte met buitensporige
handelingen. Terecht legde de reformatie de
vinger op deze koers die volledig afweek van het
heil in Jezus Christus, de gekruisigde en verrezen
Heer. Het evangelie diende centraal te staan met
het gehoor als zintuig dat het geloof laat landen
in het hart. Zo staat het ook op de kansel in de
oude St.-Helenakerk. In latere tijden heeft de r.-k.
kerk zich dit ter harte genomen en de uitwassen
bij de verering van relieken aangepakt. Zonder
daarbij uit het oog te verliezen dat een gelovige
een mens is van vlees en bloed, die kan horen,
maar ook zien. Die geraakt wil worden in al zijn
zintuigen. Het Directorium over Volksvroomheid
en Liturgie, Bijlage bij het Directorium voor de
Nederlandse Kerkprovincie twee, 237, (2022)
gaat ook in op relikwieén. Op de waardige
omgang daarmee en hoe deze middels de stof-
felijke resten van uitzonderlijke gelovigen altijd
dienen te wijzen op Jezus Christus.

Ik was op bezoek bij Henk, die vorig jaar zijn
vrouw heeft verloren. Op een tafeltje stond haar
mooie foto met daarvoor een medaillon. Daarin
zat een klein plukje haar. En Henk verwoordde
het eenvoudig: ‘Zo is nog steeds bij me; ze is in
mijn leven van grote betekenis. Henk, uit een dorp
in de Achterhoek, is reformatorisch en bezoekt
regelmatig diensten. Trouwens, bij een bezoek
aan een crematorium valt ook vaak een vitrine
op waarin prachtige sieraden liggen, van kruisjes
tot spelden, van medaillons tot ringetjes en ket-
tingen. Allemaal bestemd om te vullen met iets
stoffelijks van de overledene. Mensen hebben
blijkbaar behoefte om de gedachtenis op het hart
te dragen of in elk geval dicht bij hen.

In onze tijd, waarin wij zweren op bewijzen, kan
het eren van oude relikwieén of stoffelijke resten
een probleem zijn. Zijn ze wel echt? Wij lijken op



Epitaaf Bernhard van Lintelo
in de Dom te Miinster.
Westfdlisches Amt fiir Denkmalpflege Miinster

de ongelovige Thomas. Als openingszang klonk in
de Oude Helenakerk Lied 280 ‘De vreugde voert
ons naar dit huis’, waarin de woorden: ‘Waar nog
de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan’.
Ook Helena, de stralende, ging ons voor en ook
generaties gelovigen. Net als Helena hebben
gelovigen troost en bemoediging ontvangen door
de overwinning op duisternis, verderf en de dood.
Want in een mensenleven valt vaak een kruis te
dragen.

Er is een troostrijke oude bronzen plaquette.
Ooit heeft die gehangen in de Dom te Minster,
helaas door bombardementen volledig verwoest,
maar de foto ervan is bewaard. Oude archieven
kunnen ook troost geven. Afgebeeld is Bernard
van Lintelo (ca. 1445-1511), domheer te Minster.
Zijn vader was een bastaardzoon van Herman
van Lintelo, broer van de stichter van het Klooster
Nazareth (ook genoemd Schaer) bij Bredevoort.
Bernard was ook verbonden met dit klooster van
de Moderne Devotie. Hij trok als pelgrim naar
Jeruzalem en werd daar tot ridder van het H. Graf
geslagen. Daarmee kon men thuiskomen.

De plaquette herinnerde aan deze gebeurtenis
op een gelovige wijze. Centraal staat de ver-
rezen Heer met de overwinningsvaan afgebeeld.
De ongelovige Thomas knielt links voor Jezus en
legt zijn vinger in de verwonde zijde. Rechts knielt
Bernard, als gelovige beschouwer van de scene.
Misschien ook beseffend dat hij op Thomas lijkt.

De H. Helena met kruis staat achter hem en legt
haar troostende hand op zijn hoofd. In de nimbus
rond het hoofd van Helena staat in het Latijn: Hei-
lige Helena, bid voor ons. Het gelaat van Jezus is
in 1534 beschadigd door fanatieke wederdopers.

Relieken en ook deze bronzen plaquette kunnen
troosten en bemoedigen, indien zij ook wijzen
op Jezus Christus. En ... de betekenis ervan kan
ook worden aangevoeld door de tegenwoordige
behoefte om overblijfselen van een overledene
dichtbij te bewaren en in ere te houden. Een
mens is meer dan gehoor alleen.

De hel van Gaza

Tekst: Henk Vis

(Henk Vis, woonachtig in Winterswijk, geldt
als een deskundige in de relatie Kerk en Israél.
Hij geeft leiding aan het Leerhuis in Aalten.)

‘Hoe kijk jij aan tegen Israél, Henk,
in het kader van jouw activiteiten
rond het Jodendom????’

Het appje van een vriend uit het westen komt
met een vriendelijk tingeltje binnen. De vier
vraagtekens die het berichtje besluiten geven
iets van de onrust en urgentie rond deze
vraag weer.

Het overkomt mij de laatste tijd vaker dat
ik ter verantwoording wordt geroepen voor
het handelen van de regering van de staat
Israél. Op straat, in de kerk, in de synagoge.
Op familiebezoek of op visite bij vrienden. Dat
wordt mij niet gevraagd wanneer het gaat
over het handelen van de Russische regering,
de Noord-Koreaanse of de Amerikaanse.

Wel over mijn eigen regering. Die werd
gevormd uit partijen waar ik niet op gestemd
heb, omdat het woord barmhartigheid mij
lief is. Dat woord ontbrak vanaf het begin in
het inmiddels door een dictatoriale coalitie-
partner ten val gebrachte kabinet. U merkt
het: ik durf wel een mening neer te zetten
wanneer het gaat om de democratie waarin
ik leef en waar ik verantwoordelijkheid voor
draag.

‘De beelden uit Gaza worden met de dag
meer walgelijk. En dat door ‘Gods volk????’
luidde het daaropvolgende appje van mijn
vriend.

Hoe en waar moet je beginnen met een ant-
woord op deze hartenkreten? Ik laat deze
vraag bij u liggen. Met mijn vriend ben ik in
gesprek gegaan en onze vriendschap bleek
bestand tegen flinke verschillen van inzicht.

Mijn eerste reactie op de aanval van Hamas
op Israél op 7 oktober 2023 was: Hamas,
wat doe je Israél aan en wat doe je de Pales-
tijnse burgers aan! Want dat er een heftige
reactie komen zou, was mij meteen duidelijk.
Een reactie die veel verder zou gaan dan de
wraakbeperkende regel ‘een oog voor een
0og, een tand voor een tand’. Even was er
bij mij de hoop dat iemand in de regering
van Netanyahu zich deze regel te binnen zou
brengen. Tevergeefs.

Soms grijpt de wanhoop over het tomeloze
geweld tegen de inwoners van Gaza mij zo
aan, dat ik het nieuws het liefst zou mijden.
Maar het ‘niet weten’ is in onze tijd geen
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World Press Photo
2025: De negenjarige
Palestijnse jongen
Mahmoud Ajjour,
zwaargewond
geraakt in Gaza -
gefotografeerd door
Samar Ebu Elouf

excuus meer en de schrijver Elie Wiesel roept mij
toe dat ik niet onverschillig mag worden omdat
onverschilligheid een destructieve kracht is.

Hoe houd je je hart zacht? Natasja van Weezel
stelde ons afgelopen voorjaar in de Vermaning
deze vraag. En ook andere joodse schrijvers uit
binnen- en buitenland stellen zich deze vraag,
denken na over antwoorden en roepen ons op om
vooral met elkaar in dialoog te blijven.

Afgelopen week zocht ik mijn heil in de muziek.
In de Lamentations of Jeremiah, op muziek gezet
door o.a. Thomas Tallis, de Engelse componist die
leefde van 1505 tot 1585. Ik zou in een Vesper
in de Jacobskerk in Winterswijk of in de Oude
Helenakerk in Aalten willen lezen uit de Klaag-
liederen, willen bidden voor allen die lijden onder
het nietsontziende geweld en tussendoor zou ik
telkens dit refrein willen laten klinken ‘Jerusalem,
Jerusalem, convertere at Dominum Deum tuum’ —
‘Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer uw
God'.

Joods
Leerhuis Aalten

Op maandag 8 september a.s. start het nieuwe
cursusjaar van het Joods Leerhuis Aalten. De
lessenserie over de Joodse Feestrollen zijn
vorig seizoen afgerond. Dit seizoen lezen we
verder in het Het Boek van het Begin, Genesis.
We lezen verder vanaf hoofdstuk 21, waarin
we het verhaal volgen van twee oude mensen
wier leven totaal verandert door de geboorte
van een zoon. Het is een verhaal om te lachen!
Trouwens, lijkt dat verhaal van de Eeuwige,
met wat later Zijn volk Israél is niet af en toe
een lachertje?

KERK & ISRAEL

AALTEN-BREDEVOORT

Nieuwsgierig geworden? Meld u aan bij het
Joods Leerhuis Aalten, bij Fop van Wijk,
mail: meifovanwijk@kpnmail.nl of

tel. 0543-538567.

Cursusleider is Henk Vis uit Winterswijk .

De cursus wordt gegeven in een zaal van
de Zuiderkerk, eenmaal per maand op
maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur.
De kosten bedragen € 65 incl. koffie/thee .
De data zijn :

- 8 september - 6 oktober - 3 november

- 8 december - 12 januari 2026

- 9 februari - 9 maart - 13 april

Fop van Wijk
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Neem en lees

Augustus 2025

Vrijdag 8 Deuteronomium 24, 1- 9
Zaterdag 9 Deuteronomium 24, 10-22
Zondag 10 Lucas 12,33-40
Maandag 11 Lucas 12,41-48
Dinsdag 12 Deuteronomium 25, 1-10

Woensdag 13
Donderdag 14

Deuteronomium 25, 11-19
Deuteronomium 26, 1-11

Vrijdag 15 Deuteronomium 26, 12-19
Zaterdag 16 Psalm 54

Zondag 17 Lucas 12, 49-59

Maandag 18 Lucas13, 1- 9

Dinsdag 19 Lucas 13, 10-21

Woensdag 20
Donderdag 21

Deuteronomium 27, 1-13
Deuteronomium 27, 14-26

Lucas

Dat we deze weken het Lucasevangelie en de
Kolossenzenbrief om en om lezen, heeft ook een
tekstuele basis. In Kolossenzen 4: 14 wordt de
naam van degene die volgens de traditie het
Lucasevangelie heeft geschreven, genoemd:
‘Lucas, onze geliefde arts’.

Kolossenzen

Van heel de Bijbel is het beeld dat de Kolossen-
zenbrief ons van de kosmos geeft, het meest sta-
tisch. Alsof alles pais en vree is, en er in tijd en
geschiedenis niets beslissends meer gebeurt. Dat
wordt door het Lucasevangelie wel weer op span-
ning gebracht als Jezus zegt: ‘Denken jullie dat
Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde?
Integendeel’ (Lucas 12: 51).

Deuteronomium

De hoofdstukken aan het einde van Deuterono-
mium laten zien dat we hier te maken hebben
met een verbondsakte, die bekrachtigd wordt

Vrijdag 22 Psalm 55, 1-16
Zaterdag 23 Psalm 55,17-24
Zondag 24 Lucas 13, 22-30
Maandag 25 Lucas 13, 31-35
Dinsdag 26 Deuteronomium 28, 1-14

Woensdag 27
Donderdag 28
Vrijdag 29

Deuteronomium 28, 15-29
Deuteronomium 28, 30-44
Deuteronomium 28, 45-57

Zaterdag 30 Deuteronomium 28, 58-69

Zondag 31 Lucas 14, 1-14
September 2025

Maandag 1 Lucas 14, 15-24

Dinsdag 2 Lucas 14.25-35
Woensdag 3 Psalm 33

Donderdag 4 Deuteronomium 29, 1-14
Vrijdag 5 Deuteronomium 29, 15-28

met zegeningen en vooral veel vervloekingen.
De vervloekingen zijn ingekleurd door wat het
volk eeuwenlang aan ellende heeft ondergaan in
oorlogen, belegeringen en ballingschap (28: 41).
Als uiteindelijk na de terugkeer in Jeruzalem het
wetboek wordt voorgelezen, moeten Nehemia en
Ezra het volk oproepen bij de vervloekingen niet
te rouwen en te huilen. ‘Het hele volk was name-
lijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden
van de wet hoorde’ (Nehemia 8:9).

Lucas

Volgens Lucas stellen de rijken vaak andere priori-
teiten dan dat zij zich tot het koninkrijk van God
laten nodigen. Het evangelie is voor de armen.
Deze hoofdstukken tonen aan wat Jezus ons in
de typisch Lucaanse versie van de zaligsprekingen
heeft voorgehouden: ‘Gelukkig jullie die arm
zijn,want voor jullie is het koninkrijk van God.’
‘Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel
al gehad’ (Lucas 6: 20.24).

Door de week

Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend is de Oude Helenakerk
van 09.00 — 09.30 uur geopend voor het ochtend-
gebed. In deze viering wordt het morgengebed
gebeden en gedeeltelijk gezongen.

Daarbij is iedereen van harte welkom

» Donderdag 14 augustus
» Donderdag 21 augustus
» Donderdag 28 augustus
» Donderdag 4 september

Open Deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim

de deuren voor een inloopochtend van

09.30 - 11.00 uur. Er is een team van gast-
vrouwen en af en toe zal er ook een pastor aan-
wezig zijn. Een kop koffie of thee staat voor u
klaar. Iedereen is van harte welkom!
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Weeksluitingen

Zaterdag 9 augustus

Beth San

18.30 uur: ds. Marieke Andela-Hofstede
Stegemanhof

19.00 uur: Ben Brethouwer

Zaterdag 16 augustus

Beth San

18.30 uur:  ds. Petra Speelman
Stegemanhof

19.00 uur: Benjamin Lensink

Zaterdag 23 augustus

Beth San

18.30 uur: Petra Veerbeek
Stegemanhof

19.00 uur: Rinske Jentink

Zaterdag 30 augustus

Ambthuis Bredevoort

18.00 uur:  ds. Hanny Wassink
Beth San

18.30 uur:  Joop Lievers
Stegemanhof

19.00 uur: Johan Scholl

Bloemengroet

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 10 augustus

09.30 uur:

collecte:

St. Joriskerk

ds. Hans van Dalen, Nijverdal
Heilig Avondmaal

Kerk en diaconie (Ronald
McDonald Huis, Nijmegen)

Zondag 17 augustus

09.30 uur:
collecte :

St. Joriskerk

Heleen van Beelen

Kerk en diaconie (Ronald
McDonald Huis, Nijmegen)

Zondag 24 augustus

09.30 uur:

collecte:

St. Joriskerk

Wim Heusinkveld

preek van de leek, dialectdienst
Kerk en diaconie (Ronald
McDonald Huis, Nijmegen)

Zondag 31 augustus

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

ds. Leo Donkersloot, Ootmarsum
Kerk en diaconie (Ronald
McDonald Huis, Nijmegen))

Een bloemengroet werd
gebracht bij de volgende
leden van de gemeente:

- fam. Stronks, Engelandsdijk 1
- mevr. Klein Wolterink-Rijke-
boer, Kriegerdijk 13
- fam. Kalf, Molenkamp 1
- mevr. Heinen, Koeweide 56
- fam. Krajenbrink,
Kleine Maote 22
- dhr. Mekkink, Smitskamp 19
- fam. Bussink, Keizersweg 50
- mevr. Bruil, De Pas 52

Kerkdiensten Aalten

il

Zondag 10 augustus

Oude Helenakerk
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
Zending en Kerk

09.30 uur:
collecte:

Zondag 17 augustus

Zuiderkerk

09.30 uur:  ds. Elizabeth van Deventer
Heilig Avondmaal

collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 24 augustus

Oude Helenakerk
Maartje van der Velde
Restauratiefonds en diaconie

09.30 uur:
collecte:

Zondag 31 augustus

Oude Helenakerk
ds. Petra Speelman
Pastoraat en Kerk

09.30 uur:
collecte:

Giften PBD

Onvangen via;

Hanny van Middelkoop
Henriétte Klein Entink .
Hermien Heinen .

Aly Korthout

Mardi Klein Poelhuis
Hanny van Middelkoop
Joke Luiten .

QNN ONONONONO!

Oppasdienst (0-4 jaar) en
kindernevendienst (4-12 jaar)

20,00
10,00
25,00
20,00
10,00
10,00
10,00

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst
en kindernevendienst. De oppasdienst is in de
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in

het keldertje van Elim.
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Verjaardagen

protestantse gemeente

PASTORAAT

In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun ver-
jaardag te vieren:

9 aug dhr. J. Veldboom

Slaadijk 3, 7121 GX

11 aug mevr. J. Soede-Voorneveld
Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH

11 aug dhr. G.W. Scholten
Patrimoniumstraat 1, 7121 CG

12 aug mevr. D.G.H. Klijn Hesselink-Eeltink
Welinkweg 6/A, 7122 PL

12 aug dhr. W. Hakstege
Manschotplein 75, 7121 BL

12 aug mevr. J.G. van Beek-Elijzen
Bocholtsestraatweg 52/A, 7121 GD

12 aug dhr. 1.B. Piek
Buninkdijk 2/A, 7121 LG

12 aug mevr. H. Geurink
Hogestraat 84/H, 7122 BX

13 aug mevr. H.B. te Lindert-Roelofsen
Kleine Maote 73,7123 CN

13 aug mevr. J.C.R. Westrum-Berentsen
Varsseveldsestraatweg 14/B, 7122 CC

14 aug dhr. H. Vaags
Ludgerstraat 35/06, 7121 EG

15 aug mevr. H.B.I. Krajenbrink-Kamerhuis
Ormelstraat 32, 7121 DC

15 aug dhr. J.W. Wiggers
Trompstraat 2, 7122 VW

15 aug mevr. H.J. Grievink-Wensink
Akkermateweg 2, 7122 LG

15 aug mevr. G.W. Heersink-Heusinkveld
Smitskamp 76, 7121 HK

16 aug mevr. H.J. Somsen-Klanderman
Ludgerstraat 27/02, 7121 EG

16 aug mevr. S. Inja-van der Broek
Varsseveldsestraatweg 23, 7122 CA

16 aug
17 aug
17 aug
17 aug
18 aug
18 aug
19 aug
19 aug
20 aug
20 aug
22 aug
22 aug
23 aug
24 aug
25 aug
26 aug
26 aug
26 aug

27 aug

dhr. R. Prinsen

Ludgerstraat 82, 7121 EM
dhr. A. van Triest
Tubantenstraat 94, 7122 CT
mevr. A.G. Luiten-Oosterink
Tubantenstraat 82, 7122 CT
mevr. G.W. te Brake-Luimes
Slingelaan 32/A, 7122 AW
mevr. AW. Kalf-Nijman
Molenstraat 8, 7122 ZW
dhr. T.J. Bouwers
Willebrordstraat 9, 7121 DR
mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink
Tubantenstraat 42, 7122 CS
mevr. B.H. van Beek-Piek
Geurdenstraat 44, 7122 CG
dhr. W. Kamink

Kruisdijk 18, 7122 JX

mevr. S.H. ter Haar-Sturris
Manschotplein 69, 7121 BL
mevr. J.W. Scholten-Bosman
Bodendijk 11, 7121 GH
mevr. G.J. Peppelman-Assink
Harberskamp 13, 7122 AX
dhr. D.W. Salemink
Vellegendijk 9/A, 7122 NN
dhr. K. Veenstra

Plein-Zuid 1/A, 7121 EX

dhr. D.A. Plug

Jupiter 25,7122 XM

mevr. B.H. Korten-Jentink
Koeweide 112, 7121 EK

dhr. B.H. Deunk
Harberskamp 4, 7122 AX
dhr. A.1.]. Assink

Bosweg 8/A, 7121 KP

mevr. H.J. Freriks-Voorhorst
Frankenstraat 83/06, 7122 ZS

27 aug
27 aug
28 aug
29 aug
30 aug

30 aug

1 sep
1 sep
1 sep
2 sep
3 sep
3 sep
3 sep

4 sep

5sep

5sep

dhr. J.C. Haring

Harberskamp 12, 7122 AX

mevr. A.C. Westerveld-Fles

Polstraat 10, 7121 DH

dhr. A.J. Heideman
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA
mevr. G.H. ter Horst-Krieger
Bongenkamp 75, 7122 TW

dhr. B. te Brake

Meiberg 20, 7121 AP

dhr. H.G. Jansen
Bredevoortsestraatweg 68, 7121 BK

mevr. J.C. Luiten-Pennings
Bosweg 1, 7121 KP

mevr. B.G. Meurs-Mengerink
Karel Doormanstraat 8, 7122 WC
mevr. J.C. van Eerden-Rutgers
Zuiderlaan 17,7122 AC

dhr. . Straaijer

Kemenaweg 55, 7122 X]
mevr. ].B. Lohuis-Obbink
Haartseweg 5, 7121 LB

mevr. A.J. Grootendorst-Kiihn
Ludgerstraat 21/09, 7121 EG
mevr. J.W.H. Brunsveld-Vriesen
Kruisdijk 29, 7122 JX

dhr. G.J.W. Lensink
Morgenzonweg 29,

7101 BH Winterswijk

mevr. G.H.J. Prinsen
Koopmanstraat 85, 7121 VS
dhr. H.C. Prinsen
Damheideweg 1, 7122 JL

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.




Wijk Zuid

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,

tel. 0543-471741 / 06 2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

Anneke

Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16

7136 LK Zieuwent

tel. 06 3066 0140
anneke.wattel@pgaalten.nl

Huwelijksjubileum

Op 27 juli waren dhr. Henk te Lindert en mevr.
Riekie te Lindert-Roeleveld 65 jaar getrouwd. Een
hele mijlpaall Ze zijn God dankbaar dat Hij ze al
die jaren aan elkaar heeft gegeven. Het is en was
niet altijd gemakkelijk, maar God is trouw. Zoals
staat in hun trouwtekst, Psalm 23: 1: ‘De Heer
is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Ze
vierden hun jubileum met de kinderen, kleinkin-
deren en de buurt. We hopen dat ze een goede
en gezegende dag hebben gehad en een heel fijn
feest.

Persoonlijk

Samen met onze familie mochten we ons 25-jarig
huwelijksjubileum vieren. Het was een fijn feest.
We zijn dankbaar voor alles wat we de afgelopen
jaren uit Gods hand hebben mogen ontvangen.
Zijn goedheid, liefde en trouw hebben we steeds
weer mogen ervaren.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor
de felicitaties die we mochten ontvangen via een
kaartje, mailtje, appje of welke andere manier
dan ook. Dat hebben we zeer gewaardeerd.

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth

van Deventer

Predikant
tel. 06 1085 5041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Huwelijksjubileum

Herman en Wilma te Grotenhuis-Nijland, Grote
Maote 166, zijn op 29 augustus 40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en nog vele goede jaren
samen toegewenst!

Verhuizing

Annie Stronks-Bent, bezoekmedewerkster van
een deel van de Koopmanstraat verhuisde op
2 augustus van Bocholtsestraatweg 42 naar
Ludgerstraat 12-C, 7121 EM Aalten (Ackermans-
hof). We hopen dat je je daar snel thuis voelt en
nog heel veel jaren daar met plezier zult wonen.

Overleden

Op 20 juli is na een kort ziekbed overleden Gerrit
Jan (Gerrit) Bussink, Keizersweg 50 in Aalten,
echtgenoot van Sinie Bussink-Eenink, (schoon)
vader van Everdien en Erik, Joke en Ton, Sandra
en Branko, André en Anita en Martine en Hans,
opa van elf kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen. Gerrit was een familieman en voelde
zich rijk gezegend daarmee. Op zaterdag 26 juli
namen we in de aula van de GUV afscheid van
Gerrit Bussink. Een in memoriam kunt u elders in
deze editie van KerkVenster lezen.

Zieken

Gerhard Winkelhorst, Kruisdijk 21, is na een korte
opname in het ziekenhuis en Pronsweide weer
thuis in IJzerlo, waar hij verder aan zijn herstel
mag werken. Kracht gewenst daarbij!

Niet iedereen stelt prijs op een vermelding in
KerkVenster, maar mocht u iemand weten die
wel wat aandacht kan gebruiken, laat het dan de
bezoekmedewerker weten, of doe zelf een kaartje
in de bus of maak een praatje. Zo zijn we met
elkaar gemeente.

Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of tegen-
slag en een bezoek van mij op prijs stellen, laat
dat dan (eventueel via de bezoekmedewerker)
weten, dan maak ik met u een afspraak.

Bezoek en uitvaarten in vacaturetijd

Vacante wijk

Bij ziekte of overlijden, geboorte of jubilea
kunt u contact opnemen met codrdinator
Wim Bulsink, tel. 06 1016 5508,
scriba.wijk.noord@pgaalten.nl. Hij verzorgt
en coordineert de publicaties in KerkVenster.

Uw verzoek voor pastorale ondersteuning wordt
doorgeven aan de waarnemend pastor. Het is
niet de bedoeling dat u zelf pastores benadert.
De voorganger (dominee / pastor) die de uit-
vaart zal leiden, zal een afspraak met u maken
om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Persoonlijk

Van mijn vakantie heb ik genoten. Echt Neder-
lands weer. Zon, regen, hitte, onweer (niet zo erg
als in Winterswijk), alle weertypes zijn die drie
weken voorbij gekomen. Met de hond in de tent
was een geslaagd experiment en voor herhaling
vatbaar. Thuisgekomen bleek het groeizaam weer
te zijn geweest. Melganzenvoet (luuzemelde) kan
volgens het bloemenboekje 150 cm hoog worden,
daarvan heb ik het bewijs nu van dichtbij gezien.
Waar de haag opnieuw geplant is, is de grond ver-
vangen. Daarin veel hanenpoten en een voor mij
nieuwe plant: herik. Wikipedia zegt over herik het
volgende: ‘De plant wordt beschouwd als onkruid
wanneer deze voorkomt op akkers. De plant kan
soms helemaal verdwijnen, maar na jaren opeens
weer opduiken. De oliehoudende zaden behouden
hun kiemkracht namelijk zeer lang en kunnen na
vele jaren, bijvoorbeeld na het ploegen, weer uit-
groeien tot nieuwe planten’. Daar heb ik dus nog
wel even plezier van. De eerste wiedronde zit erop
en gelukkig hadden de buren nog ruimte in hun
groene kliko’s. Gelukkig vind ik het wel lekker,
met mijn handen in de grond wroeten. En heb ik
gemerkt dat een badje met groene zeep helpt om
mijn handen en nagels weer schoon te krijgen.
Mocht dat niet helemaal gelukt zijn, dan weet u
waarvan het komt.

Wijkindeling pastoraat

Medio september zal de nieuwe wijkindeling
bekend gemaakt worden. Hoe de uitbreiding
er precies uit gaat zien, kan ik nog niet zeggen,
wel dat de mensen die nu bij wijk Paars horen,
bij wijk Paars blijven horen. Er komen mensen bij
van wijk Oranje en mogelijk ook wijk Geel en wijk
Groen (Kobus, Dale en Barlo). Op 8 oktober is er
een pastoraal wijkteamoverleg met de bezoek-
medewerkers van de nieuwe wijk Paars. U hoort
en leest er meer over in september!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of
vergadering ben, neem ik niet op maar bel ik zo
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op
de voicemail achterlaten, een berichtje sturen via
Signal of Whatsapp of mij mailen.

Met hartelijke groet en zegenwensen,

ds. Elizabeth van Deventer

Niet-vacante wijken

Voor de wijken die niet vacant zijn (wijken

van ds. Van Deventer, ds. Zeldenrijk en

pastor Wattel-de Vries): bij ziekte of overlijden,
geboorte of jubilea kunt u contact opnemen
met uw wijkpastor. Er verandert dus niet veel,
behalve dat u uw pastor zult moeten delen
met de vacante wijken.
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Wijk Noord

Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 06 1016 5508, scriba.wijk.noord@pgaalten.nl

Vacature

Contact: Wim Bulsink
scriba.wijk.noord@pgaalten.nl
tel. 06 1016 5508

Pastoraat

Na de personele wisselingen in het pastorale
team is men achter de schermen bezig om de
wijken opnieuw in te delen. Na mijn inwerk-
periode tot 1 september zal wijk Geel haar defi-
nitieve indeling hebben gekregen. Tot die tijd
blijft de regeling voor Bezoek en uitvaarten in
vacaturetijd’ van kracht.

Vakantietijd

Vorige week genoot ik van een wandelvakantie
rondom een imposante berg in Oostenrijk: de
Bischofsmiitze (Salzburg/Steiermark). Deze naam
ontleent de berg aan de vorm van een bisschops-
mijter op de top. De berg heeft een bijzondere
energie, waar spiritualisten, fervente bergwande-
laars en natuurliefhebbers zoals ik speciaal voor
komen.

Bergen, bomen, zon en maan hebben voor mij
altijd iets magisch. Ze voelen als een soort Axis
Mundi; een symbolisch centrum van de wereld,
een oriéntatiepunt, iets heiligs, in staat de hemel
en aarde te verbinden.

Zo was ik op een dag wat van de route geraakt,
maar de berg was als richtpunt echt helpend om
de koers naar ‘huis’ terug te vinden, zonder dat
ze daar iets voor hoefde te doen. Ze staat daar
immers gewoon berg te zijn, onverstoorbaar,
maar altijd zichtbaar en bereid om te helpen.

Ja, ik weet het: taalkundig is een berg mannelijk,
maar de romanticus in mij ervaart haar als vrou-
welijk, zoals in het Frans ‘la montagne’.

Heel wat uurtjes zat ik aan haar voet, gewoon
stil, kijkend, voelend, bewonderend en mijmerend:
‘Natuur draagt iets van God in zich wat zich wil
meedelen, hier ... aan mij ... deze berg ... nu ...
op dit moment’, alsof het wil zeggen: ‘IK BEN ...
IK besta ... Zie je MIJ wel echt? Zie je MIIN vele
gezichten wel?’

Ooit, lang geleden, en ook nog een keer niet eens
zo lang geleden, twijfelde ook ik. In ieder geval
voelde ik HET niet meer zo. Een toenmalige club-
leider zei toen:

‘Twijfel is het grootste geloof.’

Plotseling verspringt de gedachte naar Herman
Finkers toen hem ooit in een talkshow werd
gevraagd of God echt bestaat, of het concept
‘God’ niet allang achterhaald is en God niet
gewoon door de mensen zelf bedacht zou zijn.
Hij antwoordde: ‘Of God bestaat, kan ik niet
bewijzen, maar zeker weet ik - dat ik ooit dit lied
bedacht ...
... Luister ... hoor hoe ik zing ...
hoor hoe HET bestaat?’

Jan Willem Vreeman

Overleden

Op 25 juli is op 91-jarige leeftijd overleden:
Willemien van Eerden-Lensink, Hofstedeweg 2.
Ze laat kinderen en kleinkinderen achter. Op don-
derdag 31 juli hebben de kinderen een mooie
afscheidsdienst verzorgd en haar begeleid naar
haar laatste rustplaats. We wensen allen kracht
en troost toe om het gemis te dragen.

Jan Willem Vreeman

Vacature

Contact: Wim Bulsink
scriba.wijk.noord@pgaalten.nl
tel. 06 1016 5508

Bezoekdienst

Henri van Eerden, Aladnaweg 11, heeft zich aan-
geboden om de vacante functie als bezoekmede-
werker van sectie 8B in te vullen. De mensen die
Henri zal bezoeken wonen aan de Prinsendijk,
Boterdijk 7, Zilverbekendijk, Aladnaweg vanaf
nr. 11 en vanaf nr. 12 en de Gandvoortweg. Wij
zijn erg blij dat Henri het pastoraal team komt
versterken en heten hem van harte welkom.
Mocht u ook wat tijd over hebben en in uw
hart voelen deze mooie taak als bezoekmede-
werk(st)er te willen vervullen, er zijn nog wat
plekken vacant. We zijn u erg dankbaar.

Zieken

Jannie van Triest-van de Bult, Tubantenstraat 94,
is na een val opgenomen in het ziekenhuis in
Winterswijk. Ze is geopereerd en is na complica-
ties weer aan de beterende hand. Haar man Aart
verblijft ten tijde van Jannies herstel in een crisis-
opvang in Zevenaar. We wensen Jannie en Aart
namens de gemeente veel kracht en Gods nabij-
heid toe.

Jan Willem Vreeman

Contact: Wim Bulsink
scriba.wijk.noord@
pgaalten.nl

tel. 06 1016 5508

Zieken

Helaas gaat de gezondheid van Jan Heideman,
Kobusweg 5, fors achteruit. Een afspraak met
een van de pastores is gemaakt. We bidden voor
troost en kracht voor Jan, Ineke en de overige
familieleden in deze situatie.

ds. Elizabeth van Deventer

Hendrik Jan

Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aadlten

tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

Zieken

In de afgelopen weken zijn er geen mensen uit
onze wijk in het ziekenhuis opgenomen die in
KerkVenster vermeld willen worden.

Wel zijn er zeker mensen onder ons die kampen
met ziekte en zorg. We wensen alle zieken en zij
die in liefde om hen heen staan moed, kracht en
Gods nabijheid toe.

Met een hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk
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Spandoek ‘Gezocht: ziel-zoekers’ levert reacties op
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Het standpunt van de gezamenlijke

kerken over een mogelijk azc in Aalten
heeft de nodige reacties opgeleverd. Voor
verscheidene leden van de Protestantse
Gemeente Aalten was het zelfs aanleiding
om hun lidmaatschap te beéindigen.
Kerkelijk werker Ruurd Walinga nodigde hen
uit voor een gesprek, op de beoogde azc-
locatie. Een enkeling kwam! Zijn relaas:

In het weiland aan de Singelweg plaats ik een
doek met de tekst: ‘Gezocht: ziel-zoeker’. Daarna
ben ik van plan om mijn tent op te zetten, maar
zover komt het niet. Binnen tien minuten staan
de eerste buurtbewoners boos aan de kant van
de weg. Niemand mag het weiland betreden, zo
wordt uitgelegd. Voor- en tegenstanders van de
komst van een azc mogen alleen buiten het veld
spandoeken, borden en vlaggen plaatsen, maar
niet op het veld zelf. Als ik uitleg dat ik niet kom
om actie te voeren, maar op zoek ben naar ziel-
zoekers, wordt dat niet begrepen. Ze willen ook
niet geloven dat ik toestemming van de pachter
heb voor mijn actie. De buurtbewoners bellen
Handhaving, die binnen tien minuten aanwezig
is. De handhaver concludeert dat er niks onwet-
tigs gebeurt, maar adviseert mij wel voorzichtig te
zijn en vooral niet te blijven slapen in een tent op
het veld. Ondertussen stopt de ene na de andere
voorbij rijdende automobilist en fietser om te
kijken wat er aan de hand is op de veelbesproken
locatie.

Laten we ons gezonden weten ...

Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel,
die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,

om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,

Inmiddels komt ook een van de leden die zich
had uitgeschreven uit het ledenbestand van de
PG Aalten vanwege de brief van de gezamenlijke
kerken. ‘Als ik een uitnodiging krijg en ik kan, ga
ik erop in’, zo geeft hij aan. Op zijn armen staat
in het Hebreeuws onder meer de naam van Jezus
getatoeéerd. De laatste jaren is hij geen trouwe
kerkganger meer, zo verklaart hij. Hij moet niks
hebben van woke en ook niet van asielzoekers,
dan wel in zijn ogen gelukszoekers. Bovendien is
hij bang voor de ‘Islamitisering van Nederland’.
‘Straks wordt de Zuiderkerk nog een moskee met
een minaret!’ Op de vraag hoe hij denkt dat Jezus
zou reageren op de vluchtelingenkwestie weet hij
geen antwoord. Hoe de kerken dan wel hadden
moeten reageren? ‘Opkomen voor de eigen
mensen.’

Na een open gesprek nemen we vriendelijk
afscheid van elkaar met een stevige handdruk en
ik bedankt hem nog eens. Met de man die mij als
eerste vermanend toesprak over mijn actie praat
ik ook nog uitgebreid. Hij houdt wat toezicht op
de ‘locatie’. Hij vertelt over vernielingen die er
zijn geweest en ‘dat we het netjes willen houden’.
Grootschalige opvang, zo heeft de geschiedenis
volgens hem geleerd met onder meer de Moluk-
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om handen te vullen
van wie beroofd zijn,

om tranen af te wissen
die blijven stromen,

zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegkijkt.

Tekst en foto’s: Ruurd Walinga

kers, is slecht voor iedereen. Bovendien wonen zijn
kinderen van midden en eind twintig nog steeds
noodgedwongen thuis omdat er voor hen geen
huisvesting is in Aalten en omgeving.

Een bezorgde buurtbewoonster wil ook nog graag
haar hart luchten als ze in de gaten heeft dat ik
‘van de kerk’ ben. Ze meldt trots dat het actie-
comité in een paar dagen 500 handtekeningen
had en binnen een paar weken 2500 en inmiddels
al meer dan 3000 en zelfs een bankrekening.

Het azc heeft voor veel verbinding gezorgd. ‘Eerst
waren we tegen, tegen het azc, maar nu zijn we
Hardt met dt voor Aalten’. Over de brief van de
gezamenlijke kerken is ze niet te spreken.

‘Gaan jullie als zes, zeven kerken van Aalten
eerst maar eens één worden voordat je iets zegt.
Waarom zou ik naar de kerk gaan?’

Goede vraag!

‘Om je ziel te voeden. Net als je lichaam heeft
ook je ziel en je geest voedsel nodig’, antwoord ik.
‘Voed je ziel met het goede en vraag je af wat het
goede is.” Met een ‘fijne dag’-groet nemen we
afscheid van elkaar. De ‘opzichter’ wenst me bij
zijn vertrek zowaar nog ‘succes’ met mijn actie.
Wat kan in gesprek gaan, een ontmoeting toch
veel opleveren.

Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.

Wat een handvol brood
al niet kan doen ...

Sytze de Vries

www.petrus.protestantsekerk.nl



Bertha Hendrika
Knuvers-Lammers

~ Bertha ~

geboren

30 maart 1930
overleden

29 juni 2025

Moeder is geboren in het Woold op 30 maart
1930. Zij was de oudste in het gezin van negen
kinderen. Op de Haart ging ze naar de lagere
school, een heel eind lopen vanuit het Woold. Ook
ging ze nog even naar de huishoudschool. Daarna
was het werken bij de Scholteboer.
De oorlog heeft ze heel bewust meegemaakt, en
ze had dan ook zorgen om haar ouders, broers en
zussen.
In Rotterdam leerde ze onze vader Henk Knuvers
kennen, op de bruiloft van een nichtje. Het
duurde even, maar toen sprong de vonk toch over.
In november 1954 zijn ze getrouwd. Ze hebben
een heel gelukkig huwelijk gehad; altijd samen
het werk doen en zodra het klaar was, samen met
de auto op pad.
Toen vader in 2005 heel plotseling overleed
viel het alleenzijn moeder erg zwaar. Maar toch
door haar wilskracht en openstaan voor nieuwe
dingen, kwam er weer invulling in haar leven. De
gym, ‘t Proathuusken, mensen bezoeken zoals ze
dat met vader ook deed. Zelf op vakantie gaan
met de IKA. Haar laatste IKA-vakantie samen
met haar broer en zus.
Ook verdriet kwam op haar pad. In 2024 overleed
haar schoonzoon. Verdrietig was ze, dit was niet
de volgorde. Maar met innerlijke strijd en haar
geloof, welke als een rode draad door haar leven
liep, ging ze verder.
Na een val kwam ze in Pronsweide. Eerst op de
revalidatie-afdeling maar toen bleek dat naar
huis gaan niet meer ging kreeg ze daar een vaste
plek. Blij en dankbaar was ze.
Haar gezondheid ging langzaam achteruit maar
ze had nog één wens: de ceremonie van de
bruiloft van haar kleinzoon meemaken. En zo
gebeurde het de vrijdag voor haar overlijden: Met
de WensAmbulance naar de ceremonie. Toen was
het laatste puzzelstukje gelegd.
Op zondagmorgen 29 juni is ze heel rustig inge-
slapen.
Lieve moeder, Oma, kleine Oma, bedankt voor wie
jij was.

de kinderen

Gerard Alex Meijnen

~ Harry ~

geboren
16-02-1949
overleden
30-06-2025

Harry was een bijzondere man. Hij werd 76 jaar
geleden geboren als de jongste zoon in een gezin
met vijf kinderen; Grada, Wim, Willemien, Willy
en Harry.
Zijn leven speelde zich af in Aalten, waar hij uit-
groeide tot een vertrouwd en geliefd gezicht.
Harry had een verstandelijke beperking, maar
wie hem kende, wist dat zijn kracht juist lag in
zijn trouw en zijn bijzondere persoonlijkheid. Hij
woonde eerst op het Timpshuus (samen, zoals
dat vroeger vaker was, met zijn opa en oma),
later aan de Ringweg en de Meidoornstraat,
samen met zijn moeder, met wie hij een hechte
band had. Zij werd maar liefst 99 jaar oud.
Rond zijn zestigste begon een nieuw hoofdstuk in
zijn leven. Hij ging zelfstandig wonen met bege-
leiding aan de Hamelandroute en vond later zijn
plek aan de Polstraat.
Harry werkte eerst bij de knopenfabriek en daarna
jarenlang bij De Marke, waar hij tot zijn pensioen
met plezier actief was. Na zijn pensioen ging hij
naar de Hoven, hij ging hier graag naartoe. Hij
was een man van regelmaat en trouw, en dat
bleek ook uit zijn wekelijkse bezoekjes aan Grada
en Minie. Die momenten waren hem dierbaar. Zij
hebben altijd voor hem klaargestaan.
Harry hoorde overal bij. Op elke verjaardag was
hij van de partij. Zelf organiseerde hij ieder jaar
een groots buffet voor de hele familie. Met alles
erop en eraan - de bekende zwaan, het vuurwerk -
niets werd vergeten. Wat begon als een traditie
voor de naaste familie, groeide uit tot een feest
waar ook de achterneefjes en nichtjes dol op
waren. Hij genoot ervan om iedereen samen te
zien, met lekker eten en een hoop gezelligheid.
Zijn lievelingskleuren voor kleding waren blauw en
groen, dit stond hem ook altijd erg goed. Hij was
altijd netjes gekleed; lange broek, overhemd en
trui. Ook op foto’s viel hij op: fotogeniek en met
een glimlach die je bijbleef.
Vroeger had hij een voliére met kanaries en zebra-
vinken. Hij verzorgde zijn vogels met aandacht en
liefde. En wie hem goed kende, weet dat hij een
muzikaal hart had: hij speelde orgel bij De Vrolijke
Noot, iets waar hij zichtbaar van genoot.
Harry was een galante man. Hij opende altijd de
deur voor je, schoof je stoel aan tafel naar ach-
teren — hoffelijk, vriendelijk en met een glimlach.
De laatste jaren kreeg hij steeds meer te maken
met dementie. Dat vond hij zelf erg moeilijk. Toch
bleef zijn zachtheid, zijn hoffelijkheid en zijn aan-
wezigheid voelbaar, zelfs als woorden moeilijker
werden.
Harry was een mens om van te houden. Eerlijk,
trouw, met een hart voor zijn familie en een plek
in de harten van velen. Zijn leven was doordrenkt
van kleine gebaren die veel betekenden. Hij blijft
herinnerd zoals hij was: netjes, muzikaal, zacht-
aardig en onmisbaar.

familie Meijnen

Albertus Bollen

~ Bert ~

geboren
05-01-1938
overleden
14-07-2025

Op 14 juli is Bert overleden, terwijl zijn zoon Gert
Jan op de gitaar voor hem speelde: ‘De Heer is
mijn herder.’
Bert is thuisgekomen bij zijn hemelse Vader.
Bert was een bedachtzame, bescheiden en zorg-
zame man wiens leven was geworteld in de aarde,
in het ritme van de seizoenen en in de zorg voor
mens en dier. Zijn geloof stond als een huis en
paste als een jas, degelijk, warm, vertrouwd. Hij
had vragen, maar kende geen twijfel.
Geboren en getogen op de familieboerderij in
Winterswijk-Miste, was Bert van harte boer.
Tijdens een vakantie in de Oostenrijkse bergen
ontmoette hij de liefde van zijn leven, Erica
Groenesteijn. Samen kregen zij drie kinderen:
Gert Jan, Evelien en Wilbert. Als vader bracht Bert
rust in het gezin en gaf hij richting. Hij had een
doordachte, soms rechtlijnige mening en nam
zijn kinderen bij de hand om hen het boerenwerk
te leren. Hij was zuinig, maar niet gierig, eerder
vindingrijk en creatief.
Hoewel het hem raakte dat geen van zijn kin-
deren de boerderij wilde overnemen, kon hij
dat loslaten. ‘Boer moet je niet worden omdat
het moet’. Het vertrouwen in zijn kinderen was
groot, en zij kijken met genegenheid terug op de
werkvakanties waarin zij de boerderij draaiende
hielden wanneer hun ouders op reis waren.
Toen zijn Erica ziek werd, was Bert een stille
kracht. Zorgzaam, trouw, en altijd nabij. Na haar
overlijden vond hij kracht bij God om alleen verder
te gaan.
Totdat de dementie hem steeds verder beperkte
en hij niet meer zelfstandig kon blijven wonen.
Hij ging naar het verpleeghuis in Dieren en Gert
Jan en Ellen namen hem wekelijks mee naar de
kerkdiensten van PG Zuidoost Veluwezoom, waar
hij de liederen en gebeden herkende. Maar wat
miste hij de boerderij ...
Hij klaagde niet, maar benoemde de laatste
periode steeds vaker dat hij moe was: ‘Tk wil naar
God gaan.’
Op maandag 21 juli namen we afscheid van
Bert in Bredevoort, in de kerk waar hij zelf vaak
is geweest. Hij leefde met liefde voor het boeren
en dicht bij de natuur, gedragen door geloof, en
gekenmerkt door trouw, zachtmoedigheid en
ruimte voor de ander. We zijn dankbaar voor wie
hij was en wensen zijn (klein)kinderen en allen die
van hem hielden veel sterkte toe. Moge hij rusten
in vrede, geborgen in Gods liefde.

de kinderen



Gerrit Jan
Bussink

~ Gerrit ~

geboren

7 november 1936
overleden

20 juli 2025

Geboren aan de Kruisdijk, groeide Gerrit op als
enig kind. Na de lagere school ging hij naar de
ambachtschool. Als leerjongen werkte hij bij Ter
Haar. Hij werd timmerman en ging werken bij
Westerveld en Nederlof.

Gerrit trouwde met Sinie Eenink. Samen kregen
ze vijf kinderen. Hij ging al vroeg met pensioen
en heeft nog jaren kunnen doen wat hij het
liefste deed. Klussen! Helpen met bouwen en
verbouwen, meubels maken. Bij alle kinderen
heeft hij geholpen met hun huizen.

Hij tuinierde ook graag, in eigen tuin en bij
anderen.

Op vrije dagen ging hij graag motorrijden of
fietsen. Met Sinie en in latere jaren ook afwis-
selend met de dochters. Hij genoot van deze
uitstapjes. Genieten in de natuur en van fijne
terrasjes en lekkere lunches. Toen het lopen en
fietsen wat minder werd, waren boottochtjes
een fijn alternatief.

Jarenlang hebben Sinie en Gerrit een B&B
gerund. Daar genoten ze beiden van. Reuring,
gezelschap, gesprekken, lachen en ook serieuze
gesprekken.

Inmiddels zijn er elf kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Gerrit was een familieman en
voelde zich rijk gezegend daarin. Na een kort
ziekbed overleed Gerrit op zondag 20 juli in
het bijzijn van Sinie en de kinderen aan de Kei-
zersweg in Aalten.

Op zaterdag 26 juli namen we in de aula van de
GUV afscheid van Gerrit Bussink.

Uut ‘t zelfde holt,

Ow handen kénnen holt

Eej wisten hoe 't warkt,

hoe het beugt en wannear ‘t barst.
En, hoe ‘t iets wordt, dat blif.

Ook wé’j draagt iets van ow holt
Niet allemaole ‘t zelde:
Soms knoestig, wat grillig, vurig of wearbarstig
Vaak stark, warm, zacht en licht
Maor wal éllemoale van
dezelde planke e schaaft

Weej gruuiden onder jullie dak,

met 6w handtekening in ‘t holt.

En hoe verschillend weej ook bunt,

weej draagt allemoale iets mét, van 6w,
en dat laot 6ns niet kold

Wat hij bouwde met zijn handen, leeft voort in
ons hart. Wij spreken onze dank uit voor alle
prachtige en zorgvuldige hulp in de afgelopen
weken. De buurt, dokter Schipper, de arts in het
ziekenhuis, buurtzorg Team 5, dominee Eliza-
beth. En natuurlijk familie en vrienden die papa
een bezoekje hebben gebracht. Het deed hem
en mama zo goed. Allemaal dankjewell We
gaan hem missen!

Sinie Bussink en de kinderen

Gast(en) in de kerk

Gast in de kerk

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Vanmorgen tref ik een zeer geinteresseerd echt-
paar aan in de Oude Helenakerk. Het zijn Pieter
en mevrouw T’Hooft Vermeulen uit Mijdrecht.
Ze staan vijf weken op camping Halfweg, aan
de Varsseveldsestraatweg in Terborg, inderdaad:
halfweg Varsseveld en Terborg. Ze staan daar in
totaal vijf weken maar gaan tussentijds nog wel
voor een week terug naar hun woonplaats.

Het echtpaar is zeer geinteresseerd in de geschie-
denis van kerkgebouwen en andere monumentale
gebouwen. Ze hebben net de uitgebreide video
bekeken van de Oude Helenakerk en ze zijn zeer
onder de indruk van dit prachtige gebouw. Ze
geven ons dan ook mee om te blijven vechten dat
dit gebouw in deze prachtige staat blijft. Maar
vooral een ‘Huis van God’ blijft.

Zelf zijn ze zeer zwaar opgevoed, wat het geloof
betreft. Zo zwaar zelfs dat ze afstand hebben
genomen van de praktijken en de leer die hoorde
bij die kerkelijke richting. Ze blijven echter wel lid
van de kerk, want ja helemaal stoppen is voor hen
beiden toch een brug te ver.

Tijdens vakanties en andere uitjes lopen ze altijd
wel een kerk binnen, van welke richting dan ook.
Altijd geinteresseerd in de geschiedenis van zo’n
gebouw en alles wat daaromheen gebeurt. Het
echtpaar vindt het dan ook prachtig dat kerken
zich openstellen om over hun geschiedenis te ver-
tellen en vooral ook te laten zien.

Op mijn vraag wat ze van de hedendaagse ont-
wikkelingen vinden die er binnen de kerken plaats-
vinden antwoorden ze: ‘Dat er gelukkig meer
vrijheid is om het geloof op een eigen manier te
beleven.” Hun opmerking: ‘Als je met hel en ver-
doemenis opgevoed bent is het een bevrijding als
je heden ten dage je geloof op en eigen manier
en in alle vrijheid kan en mag beleven.’

Tot slot maken we de gebruikelijke foto en neem
ik afscheid van een enthousiast echtpaar dat ook
een vrijwillige bijdrage van harte in het ‘offer-
blok’ doneert.

Krijgt u nou ook gasten thuis en wilt ze wel eens
verrassen? Neem ze dan mee voor een uitje naar
de Oude Helenakerk. Vaak worden zulke uitjes
enorm gewaardeerd. Er is in de kerk o.a. een
prachtige video te zien over de OHK en er is altijd
wel een suppoost aanwezig die uw gasten (en
uzelf) kan rondleiden.

De openingstijden van de OHK zijn:

elke woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en
elke donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur.

De openingstijden gelden tot en met

Open Monumentendag op 13 september.
Groepen van minimaal tien personen kunnen
altijd een afspraak maken voor een rondleiding
en bezichtiging.

Contactpersoon daarvoor is:

Ad Doornink, tel. 0543-723360.

Open Monumentendag
13 september

Tijdens Open Monumentendag op

zaterdag 13 september openen wij de
deuren van de Oude Helenakerk op
de Markt en u / jullie zijn van harte
welkom.

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema
‘Erfgoed en Architectuur’

Erfgoed is de erfenis van het verleden, dat wij
door moeten geven aan toekomstige generaties,
zodat zij er ook van kunnen leren, het kunnen
waarderen en ervan kunnen genieten.

Er is een videofilm die kan worden bekeken
over de geschiedenis van de kerk. En wij, de sup-
poosten van de Oude Helenakerk, willen u graag
nader uitleg geven.

Het programma deze dag:

» 10.00 uur, 12.00 uur, 14.00 uur:
orgelconcert (20 min.) door Joop Ormel

* 15.00 uur en 16.00 uur:
Aaltens Christelijk Mannenkoor, dirigent
Mathijs Dubbeldam. Ook zingt de Aaltense
sopraan Rachel Westerveld-Lensink.

De kerk is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Gratis entree, maar een gift wordt zeer
gewaardeerd.

Namens de suppoosten,

Ria Ploos van Amstel-Lensink
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Quotes

Voor deze zomerperiode heeft Jaap Boer een puzzel gemaakt, waarvoor wij hem weer hartelijk bedanken.
U krijgt 25 quotes van bekende Nederlanders te zien. De vraag is: wie heeft dit gezegd?

Om het een beetje makkelijker te maken, staan de personen (op voornaam) in alfabetische volgorde.

Als u alle personen heeft gevonden, blijft er een zin over. Welke zin? .

We wensen u veel plezier met het oplossen van deze puzzel.

redactie KerkVenster
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De quotes:

1. Zodra je erlangs kijkt, dat zwarte heelal in,
besef je ook hoe nietig de aarde is, een klein
blauw bolletje in een vijandig heelal: koud,
leeg, veel straling. We kunnen nergens anders
heen en dus moeten we beseffen dat we er
echt heel zuinig op moeten zijn.

3. Ik weet dat ik kan schrijven. Een paar verhaal-
tjes zijn goed, m’n Achterhuisbeschrijvingen
humoristisch, veel uit mijn dagboek spreekt,
maar ... of ik werkelijk talent heb, dat staat
nog te bezien.

4. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.

5. Weet u wat ik vroeger wilde worden?
Leeuwentemmer! Een beetje is het mij wel
gelukt; in de Tweede Kamer.

6. Denk niet wit, denk niet zwart maar denk in
de kleur van je hart.

7. Ik verkoop geen bier, ik verkoop gezelligheid.

8. Wilt u meer of minder Marokkanen?

9. De mensen van ‘voorbij’, zij blijven met ons
leven, in liefde, in verhalen, die wij zo graag
herhalen, in bloemengeuren, in een lied dat
opklinkt uit verdriet.

10. Belediging is voor sommige mensen ook

gewoon een waarheid die ze liever niet willen

horen.

11. Sinterklaas bestaat. Daar zit-ie!
12. Een stoplicht springt op rood, een ander

13. Overal hingen touwtjes uit de brievenbussen.

op groen, in Almelo is altijd wat te doen.

De kinderen konden gewoon de voordeuren
opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Vol-
wassenen ook. We vertrouwden elkaar.

14. Je kunt beter theedrinken dan azijnpissen.

En ik vind dat er momenteel wel verdomd
veel azijn wordt gepist.

15. Elk nadeel heb z’n voordeel

16. Toen ik hier jaren geleden binnenkwam vroeg
de regisseur: ‘Wil je roken, voor een stam-
tafelsfeer?’, en als ik nu binnenkom word ik
gestalkt door een brandweerman.

17. In Rotterdam verdienen ze het, in Den Haag
verdelen ze het en in Amsterdam smijten ze
het over de balk.

18. Ik rotzooi maar wat aan.

19. Ik ben beleid.

20. Een kat heeft 40 miljoen haren:

5 miljoen op de rug, 10 miljoen op
de buik en 25 miljoen op je bankstel.

21. Ik heb er zin an. At your service.

22. Nou, dag hoor!

23. God, wees mijn ziel genadig,
ontferm u over dit arme volk.

24. Democratie is de wil van het volk.

Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant
wat ik nou weer wil.

25. Buckler, dat kent u toch wel?

Dat is dat gereformeerde bier.



Geleuf 't noo maor!
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‘Hoo ‘t wieter zol motten’

Scene uit het openluchtspel ‘Ho’t er haer ging’

As Barlo’s ingezetene, bun ik natuurlek van de
zommer naor ‘t openluchtspel in Balle ewest. In
‘t kader van 80 jaor bevrijding worden ‘t stuk
‘Hoo 't der haer ging’ weer op-evoerd.

‘t Stuk was in een modern jesken estokken.
Maor ‘t gaf nog steeds een goed beeld van hoo
mensen tiedens den oorlog eigenlek vanzelf bi-j
allerlei zaken worden betrokken. Of ‘t noo ging
um onderdukers, ingekwartierde soldaoten, ow
peerd uutlenen an de LO, bewust of onbewust
worden i-j den oorlog in-ezoggen.

Niet iederene was ne held natuurlek, maor i-j ont-
kwammen der neet an, da’j allemaole op een of
andere maniere te maken hadden met de dage-
lekse oorlog-praktijk.

‘t Openluchtspel heeld op bi-j de bevrijding, maor
daornao ging ‘t laeven weer wieter natuurlek.
Europa mos, vake letterlek, de brokken weer bi-j
mekare rapen. Verdreet en trauma’s mosten
ne plaatse kriegen. In de meeste landen was ‘t
letterlek ne groten puinhoop en most alles weer
helemaole op-ebouwd worden.

‘n Groot aantal mensen zagen daor gin heil in en
gingen emigreren. ‘t Gekke is, dat vond gin mense
apart.

Noo neume wi-j mensen, dee de armood in hun
eigen land ontvlucht, economische vluchtelingen,
gelukzoekers of arger nog, profiteurs. Duzenden
Nederlanders dee naor Canada, Amerika of
Australié gingen waren feitelek neet anders. Met
respect worden in latere jaoren ovver Gerard,
Theo, Truus en Annie epraot umdat dee toch
zovélle hadden bereikt in hun ni-je vaderland.
‘t Geet misschien te wiet um te zeggen da’w noo
bekrompener bunt in de opvattingen, maor in elk
geval wal egocentrischer.

‘t Veel mi-j in al dee herdenkingen van de afge-
lopen tied op, dat d’r met enige bravour worden
epraot ovver dee dappere Nederlanders dee
Jédden en andere onderdukers in huus nammen.
‘t Is ok terecht dat d’r met respect wordt epraot
ovver mensen dee met gevaor veur eigen laeven
anderen probeerden te redden. Sommigen ver-
eenzelvigen zich zelfs met de helden van toen.

Tekst: Jan van Eerden - Foto: Jan Ebbers

Hoe schrijnend is ‘t dan dat der nog gin maond
later volle protesten waren in Nederland en ok
in Aalten vanwege de veurgenommen bouw van
een asielzoekerscentrum.

Alleen al de meugelekheid da’j der iets last van
zollen kénnen hebben, was genog um vlaggen op
kop te hangen, te discrimineren en allerlei ‘van-
heuren-zeggen’-verhalen te verspreiden. Som-
megen wordt zelfs verbaal en fysiek agressief.
Want dee wilt zogenaamd de Nederlandse cul-
tuur beschermen.

Ik wet ok wal dat vélle mensen bi-j mekare enege
ovverlast kont veroorzaken. En zeker at der een
aantal mensen met verschillende nationaliteiten
en met traumatische ervaringen bi-jmekare zit.
De opvang van vluchtelingen is neet rechtstreeks
laevensbedreigend veur de umgeving, starker
nog, i-j kont gewoon deurgaon met ow laeven.
Dat betekent neet da’j neet kritisch mocht waen.
Dat opvangen van vluchtelingen, of zelf econo-
misch vluchteling waen, is dus ok een onderdeel
van de Nederlandse cultuur.

Starker nog, ‘t is een onderdeel van de Biebelse
cultuur. Denk an de economische vluchtelingen:
Jacob den met zien gezin naor Egypte vluchtten.
Of Naomi dee de hongersnood ontvlucht. Ruth
was Moabitische en Jezus was feitelijk zelf vliuch-
teling, toen hee met zien olders veur Herodus
vluchtten.

D’r mag wat dat betreft wal een vervolg kommen
op het openluchtspel in Balle. Ik wet al een titel:
‘Hoo ‘t wieter zol motten.’

Aan iedereen die de familie Galustyan

een warm hart toedraagt

In ons vorige bericht heb ik u verteld dat een
van onze leden, Janny Zomer, een hartinfarct
heeft gehad. Na een lange periode van revali-
datie is ze al enige tijd weer thuis. Maar helaas
nog lang niet de oude. Ze redt zich wel maar
met veel moeite. Janny was en is ons contact
met Alfred en Tatjana en dat is helaas de afge-
lopen maanden verwaterd om begrijpelijke
redenen.

We weten op het moment alleen dat er sinds
ons vorige bericht niet veel is veranderd in hun
situatie en dat ze mede door uw steun het min
of meer net redden. Elke steun van uw kant
blijft helaas nog nodig en van harte welkom.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor al uw
steun de afgelopen jaren.

juli 2025

Namens de werkgroep Galustyan,
Paul Huyskes.

« Janny Zomer, Driessenshof 57
7121 XV Aalten, tel. 0543-473307

« Hindrik Stegemann, Tubantenstraat 23
7122 1P Aalten, 0543-472090
hindrikstegemann@gmail.com

e Paul Huyskes, Klokkemakersweg 1a
7122 KB Aalten, tel. 06 4207 4939
famhuyskes@gmail.com

— NL65RAB00380215411 -
Chr.Geref.Kerk - o.v.v. Galustyan

— NL45RAB0O0112887651 - Diakonie Protes-
tantse Gemeente Aalten - o.v.v. Galustyan




Een moderne
manier van
KerkVenster
bezorgen met een
elektrische auto:
door ons oppaskind
in de Lankhofstraat.

Foto: Dick en
Henriétte Wikkerink

Wij nodigen jou uit voor de Alpha borrel!

Op zondag 31 augustus is er een Alpha borrel om kennis te
maken met Alpha Aalten. Wat is nou precies de Alpha cursus?
En hoe nodig ik mensen uit voor de Alpha? Dit zijn vragen die
we veel horen. Kom daarom gezellig binnenlopen deze avond
en stel je vragen aan ons team of aan oud deelnemers, wij
vertellen jou er graag meer over.

Daarnaast worden we financieel ondersteund door
verschillende kerken in Aalten en daarom willen wij jullie graag
laten zien wat wij precies doen.

De avond is bedoeld voor iedereen, jong & oud.

Zondagavond 31 augustus van 19.00-21.00 uur.
Locatie: lets anders makelaars Landstraat 2, Aalten.

De eerste aanmeldingen zijn alweer binnen voor de nieuwe
cursus die start op donderdag 11 september.

Aanmelden en meer informatie:

www.alpha-aalten.nl

Hartelijke groetjes,
Team Alpha Aalten

Venster naar bﬁiten

HEEL
DE c¢oom:
AARDE

beeldend bewogen
mat de schepping

Parochie
HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achierhoek

Heel de aarde

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de
parochie HH. Paulus en Ludger organiseert in
samenwerking met de beheercommissie van
de Groenlose geloofsgemeenschap H. Calixtus -
H. Maria-Moeder-Gods een bijzondere tentoon-
stelling onder de titel:

‘HEEL DE AARDE’

U ziet kunstwerken die rond dit thema zijn ge-
creéerd door kunstenaars van het landelijke
collectief ArsProDeo (https://arsprodeo.nl/).

Dit kunstenaarscollectief heeft deze tentoonstel-
ling samen met GroeneKerken (https://groene-
kerken.nl/) opgezet rond klimaatverandering en
duurzaamheid.

De tentoonstelling bestaat uit 23 werken, te
weten schilderijen, tekeningen, collages, sculp-
turen, keramiek, textiel, installaties en videowerk.

GroeneKerken is een project dat kerken en chris-
telijke geloofsgemeenschappen inspireert en aan-
moedigt om in geloof en rond een open Bijbel
groene stappen te zetten. Op die manier kunnen
kerkgemeenschappen plekken van hoop worden
in een onrustige wereld.

Wij nodigen u van harte uit deze kunstwerken
te komen bezichtigen in H. Calixtusbasiliek aan
de Kerkwal te Groenlo. De tentoonstelling werd
zondag 3 augustus om 10.45 uur geopend, aan-
sluitend op de kerkdienst van 09.30 uur.

De tentoonstelling is gedurende de
maand augustus te bezichtigen:

« elke zondag na afloop van de kerkdienst
van 09.30 uur
« elke dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 16.00 uur
« elke woensdag en zaterdag
van 13.30 tot 16.30 uur
» op zondag 3 en 10 augustus
van 13.00 tot 16.30 uur

De tentoonstelling is gratis te bezoeken,
een gift wordt gewaardeerd.




Hatto Allemaal,

Het is de vakantieperiode.
Het is tijd om it te r

usten en uit de hormale

structuur te komen,
Het is ook de tijd

G?d-je heeft gegeven.
Misschien 9a je wel o

om te genieten van alles wat

Verenigingen

‘t Praothuusken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur
tot 17.00 uur in de zaal van de
Zuiderkerk voor alle senioren uit Aalten.

Als dit KerkVenster uitkomt hebben we nog
vakantie maar woensdagmiddag 3 september
hopen we u, en misschien ook wel nieuwe bezoe-
kers, weer terug te zien bij 't Praothuusken.

We beginnen met waar we goed in zijn: praoten
en koffiedrinken.

Even bijpraten na de zomervakantie maar ook
pakken we voor de liefhebbers de spelletjes uit
de kast erbij.

Voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag
met Dien Scholten tel. 0543-476042.

Voor informatie: Jolanda Wevers tel. 06 2692
8997

Namens de werkgroep,

Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,
Dien Scholten, Jolanda Wevers

Kom gezellig naar de Soos

Elke dinsdag van:
13.30 tot 17.00 uur
in gebouw Elim.
Sege it
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ledereen is welkom.

Contact:

Jannie Heersink, tel. 0543 - 471084
06 - 5393 2912

COLOFON

KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke drie weken.

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het

blad gunt een blik op het
kerkelijk leven binnen de
aangesloten gemeenten,
maar heeft ook aandacht
voor wat zich buiten het
eigen kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van
God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.

De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de kleuren paars, wit,
groen en rood. De kleur geel
in de hoeken duidt op licht,
zoals we dat in Gods Woord
en in diensten tegenkomen,
en op het doorbrekende licht
van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitge-
geven door de Stichting
KerkVenster. Adres: Land-
straat 20, 7121 CR Aalten.

Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela

Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl

Eindredactie:

Leni Franssens,
Johan Scholl,

Theo van der Werff,
Nel Wijbrans.

Redactieleden:
Joke Bremmer, vacature.

Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers

Leo Postma

Coordinatie en blad
Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop
Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl
Financién

Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang-
stellenden buiten Aalten en
Bredevoort kunnen een post-
abonnement op KerkVenster
nemen. De abonnements-

kosten bedragen € 55,00
per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.

NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724

Bezorging

De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie

is Wim Rutgers,

tel. 0543-476368, e-mail:_
h.w.rutgers@kpnmail.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen

van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen

of ervoor bedanken,

dan graag mailen naar:
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink,

tel. 06 2871 6924.
KerkVenster wordt in
eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 2800 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende Kerk-
Venster verschijnt op

vrijdag 5 september 2025.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail

in Word 2010 of hoger.
Illustraties en/of foto’s altijd
in aparte bestanden (jpeg,
etc.) aanleveren. Uiterste
inleverdatum kopij per
e-mail is dinsdag

26 augustus 2025

voor 12.00 uur.

De data waarop KerkVenster
in 2025 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
deur Landstraat 20 (Elim)

© KerkVenster 2025
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Hatlo allemaal,

Wanneer deze Andersumme op jullie deurmat valt,
zitten we midden in de zomervakantie. In de vorige
Andersumme schreef ik al dat deze periode dé tijd is
om te genieten van Gods mooie schepping. Lekker buiten
spelen, eropuit trekken ...

Daarom vind je in deze Andersumme (hog meer) ideeén
om samen op ontdekkingstocht te gaan door de schep-
ping en het scheppingsverhaal. De ideeén komen uit het
zomerboekje van de Kliederkerk - perfect om tijdens de
vakantie mee aan de slag te gaan! Veel plezier en nog een
hele fijne vakantie gewenst!

Heidi Ebbers

WMartha en Maria

Tijdens de viering op 20 juli in de Zuiderkerk ging het
over Martha en Maria. De kinderen in de kinderneven-
dienst maakten een mooi knutselwerkje met daarop dit
gedicht over Martha en Maria.

Doe vandaag zoals Maria

leg het werk maar even neer

en kom proeven van Mijn goedheid
Neem het beste, zegt de Heer.

Heel vaak ploeter jij als Martha
werkt ontzettend dapper door
en je maakt je zo vaak zorgen
maar bij Mij vind je gehoor.

Als je dorst hebt, mag je drinken
kind Ik zeg je: kom bij Mij

Jij mag zitten aan mijn voeten

Ik geef rust en maak jou vrij.

Foto: Astrid te Winkel

Bedenk allemaal
oen gerechitje dat jij
vindt passon bij het
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schepping mooi en

scheppingsverhaal. ; Voor jedersen:
Bijvoorbeeld de "“I d "“:“’ ging hist s am Tl e
fruitdiertjes van de s:‘;:"uwmﬂ E: =

volgende pagina & dingen roals

of iets anders van Lephie on verdriel.

lekkere dingen die in

de natuur grocien! 3(
Op de kaartjes

hiernaast staan Evism: JULLIE
vragen en BANER . . g &
opdrachten voor HEK'DDH qur +=| :-_'.et'l:.-
tijehens de picknick, e TR R S

Zoek edn mool
plekje in de natuur DIE JE VIKDT IR
IE BATUUNT

oM samen L& &ten,

MALAE EEX. WOORD

DAT BELAXGHIJE Wiees samen

18 WOOR JULLIE 30 secoriden OF WAT -ZOu
DEIIH,, L rizldrrsaal stil JIT- WILLER

BiopERT A

wat hoords ja?

druves

Dit heb je nodig om
fruitdiertjes te maken:

kleine kombkommers over de leaghe { i !
% 5 door de midden jq‘.j!EJEll = u-+:§chn”

towmkbommar r! a "J x5

e '3
Eimy I ]-:'gu{-'-j"i-'&h

K'\.
s roomkbaas bresdlonk _5*‘:4¥£|:‘
» cashewioten Y

* seoepongies -:rmF waak 2o mat 2

roombans &4 ced _-uh}-‘ld'- Ht-:-!ﬂ;-j Y \)
' "W !
N -
Wlyes Smear de roomkaas of pindakaas in een
ultgrholde komkommer of selderijstengel
;..[r_.glj,s.'..'u.‘] Maak er een beestje van met een hoofdje,
.vrr.:' 4 rodde vleugels of slakkenhulsje en voelspeieten!
Tlatken geuedea = - .




