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Vredesweek PAX 20-28 september

Niets doen Is geen optie

| 2

Vrede is meer dan de afwezigheid van
oorlog, en hoe dit eruit ziet en tot stand
komt, gaat iedereen aan. Daarom organi-
seert PAX al meer dan 50 jaar de Vredes-
week.

In het hele land worden honderden
activiteiten georganiseerd:

van filmavonden tot theater, van maal-
tijden tot masterclasses, en van inter-
religieuze bijeenkomsten tot debatten.

Al die lokale activiteiten komen samen
in één nationale Vredesweek.

De Vredesweek 2025 vindt plaats

van 20 t/m 28 september 2025.

Foto: Paxvoorvrede.nl

Foto en ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Gebed

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om aan de oorlog een einde te maken

want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden

bij zichzelf en bij zijn naaste.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan de hongersnood
want U hebt ons de middelen gegeven

om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om vooroordelen uit te roeien

want U hebt ons al ogen gegeven

om in ieder mens het goede te zien

als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God

om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven

om sloppenwijken op te ruimen

en weer hoop te schenken

als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.

Rabbi Jack Riemer, geciteerd in Harold Kushner
in ‘Als het kwaad goede mensen treft’

Vredesorganisatie PAX is
een samenwerkingsverband
tussen het protestantse
Interkerkelijk Vredesberaad
(IKV) en het katholieke Pax
Christi. In 2006 zijn deze
twee organisaties samen-
gegaan onder de naam IKV
Pax Christi en vanaf 2014 is
de naam veranderd in PAX.
De Protestantse Kerk is een
van de zes kerken die deel
uitmaken van het bestuur.

In 2025 is het thema van
de Vredesweek: ‘Niets doen
is geen optie’. Wanneer

we geconfronteerd worden
met onrecht en uitsluiting
kunnen we niet wegkijken.
We moeten actief verbinding
zoeken, bruggen bouwen

en mensen erkennen in hun
volledige menselijkheid.
Want vrede vraagt om actie:
dus maak, bouw, pleit, doe,
eis vrede. Dus stel jezelf en
anderen de vraag ‘Wat doe
jij?’ voor vrede.




vrede vraagt meer

je kunt vrede vinden
in jezelf

in je huis

in de stilte van je dag

je kunt rust ervaren
met wie je bent,
met waar je leeft
met wat je doet

maar dat is niet genoeg
want vrede in jou
brengt nog geen vrede
in de wereld om je heen

en daar
daar kunnen en mogen we
geen vrede mee hebben

vrede vraagt actie
van jou
van mij
van ieder van ons

het vraagt respect

voor het leven van een ander

voor het anders-zijn van een ander
voor het bestaan van een ander

vrede vergt geen dictaat
maar dialoog

geen grenzen

maar bruggen

geen uitsluiting

maar een welkom

altijd en overal

vrede is geen bezit
maar een uitnodiging
geen stilstand

maar een beweging
naar elkaar toe

dus laten we niet rusten

in onze eigen vrede

zolang de wereld schreeuwt
om de hare

Peter Paul Doodkorte
Bron: dichters.nl

Overdenking

Vieren

Zoals de meesten van u waarschijnlijk wel
weten, vertel ik graag Godly Playverhalen.
Maar Godly Play is meer dan ‘alleen’ verhalen
vertellen. Het bestaat uit een aantal vaste
onderdelen: het verhaal, maar ook verwon-
deren, verwerken én vieren.

Helaas kwam ik tijdens de godsdienstlessen
aan het vieren vaak niet toe, omdat een les
maar drie kwartier duurde. Maar af en toe
maakte ik er speciaal tijd voor. Ik zorgde dan
voor wat drinken en wat lekkers. En terwijl
we in de kring zaten, stelde ik de vraag wat
er die dag te vieren was. Op een keer kwam
het gesprek op wat ‘vieren’ nu eigenlijk is.
Het werd even stil en ik zag de kinderen diep
nadenken ... tja, wat is dat precies, ‘vieren’?
Voorzichtig stak een jongen zijn vinger op en
aarzelend zei hij: ‘Volgens mij heeft vieren
met dankbaarheid te maken. Je viert waar je
dankbaar voor bent.” Wat een prachtig ant-
woord! We filosofeerden er verder over door
en kwamen tot de ontdekking dat wanneer
vieren over dankbaarheid gaat, je ook zou
kunnen vieren bij verdrietige dingen. ‘Want’,
zo zei een van de kinderen, ‘Misschien best
raar, maar toen mijn opa overleden was
hadden we ook een viering. Niet omdat we blij
waren dat hij overleden was, maar omdat we
dankbaar waren voor wat hij voor ons heeft
betekend. Het was een hele mooie viering
waarin we allerlei herinneringen aan mijn opa
met elkaar deelden. We hebben zelfs gelachen
omdat veel herinneringen gingen over de
grapjes die opa altijd maakte.’

Hoe mooi! Vieren, een uiting van dankbaar-
heid. De kinderen leerden me die ochtend op
een nieuwe manier naar vieren te kijken...
vanuit dankbaarheid.

Vanuit dankbaarheid je verjaardag vieren,
een feestje vieren, vakantie vieren, de vrijheid
vieren, het leven vieren ...

En vanuit dankbaarheid een kerkdienst
vieren ... het heet tenslotte niet voor niets
een viering!

Heidi Ebbers
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Adressen

Protestantse Gemeente
Markt 2 A

7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter

Arjan Twigt
Stadsbroek 4

7126 CR Bredevoort
tel. 06 5313 1832
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Scriba

Rita Feenstra
Stadsbroek 57

7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl

College van
kerkrentmeesters

Markt 2 A

7126 AZ Bredevoort
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl

Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):

NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van
kerkrentmeesters
vacant

Penningmeester
kerkrentmeesters
Johan Eppink
Stadsbroek 151

7126 CP Bredevoort
tel. 06 5422 2457
e-mail:
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen
Markt 2 A

7126 AZ Bredevoort
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Bank:

NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter

college van diakenen
Romke van der Meer
't Zand 35

7126 BG Bredevoort
tel. 06 4432 4240

Penningmeester diaconie
Bert Stronks

Misterstraat 24 A

7126 CD Bredevoort

Tel. 0543-451343

e-mail:
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp
tel. 0543-451911

Pastorale raad
Herman te Paske

tel. 0543-451283
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

en

Jolanda te Winkel

tel. 06 2353 3499

Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie
Henk Siebelink
Stadsbroek 12

7126 CR Bredevoort

tel. 0543-451824

e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Financiéle administratie
Henk Siebelink
Stadsbroek 12

7126 CR Bredevoort

tel. 0543-451824

e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Beheerder ’t Koppelhuis
Marjon Radstaak

tel. 06 2750 4112

tel. 't Koppelhuis:
0543-451503

e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk
Marjon Radstaak

tel. 06 2750 4112
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis
Hozenstraat 22
7126 BK Bredevoort
tel. 06 1365 4190

Kerkelijk medewerker
Nadine Stemerdink-Bongen
e-mail:
nadinestem@proton.me
tel. 06 3119 7914

Vertrouwenspersoon
Bredevoort

Dolf Prinsen, Brasem 54,
7008 BS Doetinchem
tel. 0314-361450
e-mail: prinsen@xippix.nl

Correspondentieadres
KerkVenster:

Wil Vroman

Hollenberg 3,

7121 MC Aalten

Tel. 0543 452804

e-mail: hvroman@hetnet.nl

Coby Navis

Tolhuisweg 8

7121 MA Aalten

tel. 06 2150 3605
e-mail: cobynavis@live.nl
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Contactpersoon:
Herman te Paske
tel. 0543-451283

Wij feliciteren

Mevr. W.A. Essink-Peter, Romienendiek 5; mevr.
W.J. Ebbers-Onnink, Markerinkdijk 24; dhr.
D.W. Geurink, Bleekwal 7; mevr. B.W. Schreurs-
Oonk, Ambthuiswal 2-K 01 en dhr. G.J. Eppink,
Landstraat 30, vieren in de komende weken hun
verjaardag. Mevr. Essink wordt op 9 september
84 jaar; mevr. Ebbers viert op 16 september haar
81e verjaardag; dhr. Geurink wordt op 24 septem-
ber 82 jaar; mevr. Schreurs wordt op 25 sep-
tember 93 jaar en dhr. Eppink wordt 90 jaar en
wel op 26 september.

Alle jarigen van harte gelukgewenst en een fijne
dag gewenst met allen die u lief zijn.

Overlijden

Op 2 augustus is overleden Greta Ella (roepnaam
Ella) van den Berg-Westmaas op de leeftijd van
87 jaar.

Op 11 augustus is overleden Antonij Lodewijk
Zuurveen (roepnaam Anton) op de leeftijd van
82 jaar.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en allen
die Ella van den Berg en Anton Zuurveen zullen
missen veel sterkte toe, en dat zij daarbij steun
zullen hebben aan de vele goede herinneringen,
de mensen om hen heen en Gods nabijheid.

Voor allen die te maken hebben met lichame-
lijke of geestelijke klachten, veel kracht en beter-
schap gewenst. Ook voor de mantelzorgers die
zieken verzorgen en bezoeken, veel sterkte om
vol te houden en positief te blijven. Allen die ver-
driet hebben om een overleden iemand, korter of
langer geleden, veel troost gewenst.

Samen Eten

Op dinsdag 9 september is er Samen Eten in
‘t Koppelhuis. Vanaf 17.30 uur is er inloop
en rond 18.00 uur gaan we eten.

Opgave graag bij Marjon Radstaak
voor 7 september, tel. 06 2750 4112.

\
é h protestantse gemeente

Collectes en giften juli

Kerk

Gift contant . .€ 200,00
Collectes in de dienst . .€277,70
Collectes online-diensten . .€ 15,00
Giften via de bank . .€ 25,00
Giften Stiltecentrum L€ 4210
Giften onderhoud kerk. .€ 47,50
Diaconie

Gift via predikant/ouderling/

wijkmedewerker . .€ 20,00
Collectes in de dienst . .€ 450,00
Giften via bank L€ 11,34
Collectes online-diensten . .€ 30,00
Giften koffiedrinken. .€ 58,40

Gebed bij de start
na de vakantie

Goede God,
bewaar in ons de zomer,
de ontspanning,
de gezelligheid,
de opgedane fitheid,
de rust en de buitenlucht.

Geef ons de kracht om te starten
op het werk, in de buurt, op school,
thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.

Breng ons rust, wanneer we opzien
tegen vereisten of verwachtingen,
plichten of tegenvallers.

Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,
en onze ogen opengaan
voor wie op onze weg komt
met hulp en vrede.

Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte,
tot in de koude dagen,
zegen ons met uw hulp
en vrede.
Amen

door ds. Marieke Meiring

bron: www.petrus.protestantsekerk.nl




Rustig moar, i’j bunt al goed genog van owzelf

Tekst:Arjan Twigt - Foto’s: Inge de Ruijter

Op 24 augustus jl. ging Wim Heusink-
veld veur in de Joriskarke van Brede-
voort. De karke was good bezet en d’r
was zelfs ne baby bi’j. Preken wol Wim
neet, moar wal een verhaal vertellen

in ‘t dialect getiteld ‘Kalm an, en vlot

’

‘n betje’.

De leu bunt zo drok teggenwoordig en wet neet
van stoppen. Ze goat moar deur en legt de latte
heel hoge. Dan inens kriegt ze last in de pokkel
of zelfs ne burn-out. Ow lichaam of ow kop gef
an da’j mot stoppen. I’j mot ow anpassen. Neet
alles tegelieke willen, moar geduld hebben en
mild waen veur owzelf.

I'j bunt good genog van owzelf. De latte neet zo
hoog leggen, anders goa i-j d’r onderdeur. Alles
hooft neet perfect in orde te waen. Zeg moar
gewoon, ‘gef niks’ teggen owzelf, as d’r iets fout
geet.

De baby in de karke leet effen van zich heuren.
‘Loop d’r moar rustig effen met rond’. zei Wim
teggen ziene olders, ‘gef niks.” Dat heelp gelieke.
Hee vergeleek 't leaven van de mensen met dat
van een kudde schoapen met ne herder, zoas ok
David in de biebel schoapen heeld. A’j bi’j mekare
blieft, kan d’r niks gebeuren en ku’j rustig goan
liggen in ‘t lange gres. De herder I6p kalm achter
de kudde an, moar hee héldt wal alles drommels
good in de gaten. As de kudde in de bene kump,
omdat d’r gevoar dreigt, dan geet de herder inens
veurop en jeg 't wild an de kante.

De les van Wim was dit:

Maak ow moar neet te volle te passe, kalm an
en nem de tied um ’s effen te stoppen. Zeuk de
natuur op en luuster ’s noar owzelf, ow eigen

03

oademhaling. Vertrouw op ow eigen harte en
ow eigen geveul, da’j van jongs af met ekreggen
hebt. Dan kom i-j vanzelf weer op ut spoor dat i’j
mot volgen.

Luusteren noar mooie muziek kan ok helpen om
weer tot ow zelf te kommen. Nem d’r de tied veur

Leg de lat neet te hoge, anders goa’j d’r onderdeur.

... en de baby werd rustig.

en bolder neet moar deur. De prachtige muziek
op twee accordeons tussen het verhaal deur, werd
ten geheure ebracht deur Wil en Ingrid. I-j konden
marken dat de mensen in de karke d’r rustig van
werden. Zelfs de baby werd d’r stille van.

Rustig moar an, en vlot een betje.

De galm van de schaal gaf een rustgevend geluud.



Kerkelijk werker

De kerkenraad van Bredevoort is heel blij
dat ze in haar zoektocht naar een kerkelijk
werker in contact is gekomen met Nadine
Stemerdink-Bongen.

Zij gaat per 1 september parttime aan
de slag als kerkelijk medewerker en loopt
tevens stage in de Protestantse Gemeente
Bredevoort.

Haar taken liggen op het gebied van pas-
toraat, jeugd en zingeving en (externe)
communicatie.

Wij hopen op een hele fijne samenwerking.
In onderstaand stukje stelt ze zich aan u
VOor.

kerkenraad Protestantse
Gemeente Bredevoort

Graag wil ik mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Nadine Stemerdink-
Bongen. Getrouwd met Emiel
Stemerdink. We wonen in Lichten-
voorde en hopen in december ouders

te worden van ons eerste kindje.

Nadine Stemerdink-Bongen

Foto’s: Joke Meynen en Wianda Bongen Photography

Per 1 september ga ik aan de slag in Bredevoort
als kerkelijk medewerker. Zondag 17 augustus
heb ik mijzelf na de kerkdienst tijdens het koffie-
drinken voorgesteld. Ik kreeg veel vragen over de
bijzondere switch die ik de afgelopen jaren heb
gemaakt. Graag wil ik jullie hier even in mee-
nemen, zodat jullie een beter beeld krijgen van
wie ik ben en waarom ik bepaalde keuzes heb
gemaakt.

17 jaar ben ik actief geweest in de agrarische
sector, waarvan ik 11 jaar met veel plezier een
melkveebedrijf heb gerund samen met mijn
ouders. Toch heeft er al die jaren iets aan mij
geknaagd. Leef ik wel mijn eigen leven? Een
innerlijke onrust die telkens heviger terugkwam.
Het werd mij steeds duidelijker dat ik niet mijn
leven lang boerin wilde blijven. Externe factoren
hebben mij geholpen bij het zien en maken van
deze keuze, ondanks de passie die ik voor het
boerenvak en de agrarische sector heb gehad.
In augustus 2023 besloot ik de knoop door te
hakken. Mijn ouders zagen het de laatste paar
jaar al een beetje aankomen en reageerden
gelukkig positief. Zij gingen richting pensioen-
leeftijd en hadden geen zin meer om samen het
bedrijf voort te zetten. In maart 2024 is ons melk-
veebedrijf verkocht.

Eerst ben ik gaan reizen en heb ik vrijwilligerswerk
gedaan bij een vluchtelingenkamp op Lesbos in
Griekenland. Ook zijn Emiel en ik naar Mexico en
Guatemala geweest en hebben daar twee pro-
jecten bezocht. Van het project in Guatemala ben
ik al zo’n 10 jaar ambassadeur. (Meer informatie
hierover vind je op mijn website. De link zal ik
onderaan dit artikel toevoegen.) Hier langsgaan
was een bijzondere ervaring. Ook was het voor
mij een ontdekkingstocht of ik iets met projecten-
werk in het buitenland wilde gaan doen, omdat
ik mij daar als vrijwilliger altijd met plezier voor

inzet. Als ik terugkijk op de reis viel het mij op dat
ik met veel mensen gesproken heb over de zin van
het leven, en wat geloof kan betekenen in het
leven van mensen. De overeenkomsten en ver-
schillen binnen culturen vond ik erg interessant.
In juli zijn we teruggekomen van onze reis en toen
had ik twee dingen duidelijk. Ik ben in de Achter-
hoek geboren en voel mij daar ook thuis. Reizen
en op pad gaan vind ik heerlijk, maar mijn wortels
liggen in de Achterhoek. Vanuit daar wil ik aan
de slag. Ook is het mij in die maanden duidelijk
geworden dat ik voor mijzelf wil beginnen. Hoe
of wat wist ik op dat moment nog niet. Ik durfde
erop te vertrouwen dat dit mij langzaam duidelijk
zou worden.




In augustus ben ik per ‘toeval’ in gesprek geraakt
met een zendingswerker die in Azié werkt en even
drie weken in Nederland was. Door dit gesprek
ben ik tot de conclusie gekomen dat de theologie-
opleiding misschien wel iets voor mij is. School
is nooit zo mijn ding geweest, dus nog vier jaar
studeren riep wel wat vraagtekens bij mij op.
Toch heb ik het eerste jaar met heel veel plezier
afgerond. Ik ben er echt ingedoken en heb ont-
zettend veel nieuwe inzichten en kennis opge-
daan. Het voelt nu dan ook alsof ik nog drie jaar
mdg in plaats van méet. Door deze opleiding is
onder andere de uitvaartbegeleiding op mijn weg
gekomen. Dit doe ik nu voor de kerkgemeente in
Aalten, maar ook zelfstandig: je kunt mij inhuren
als ritueelbegeleider en spreker op uitvaarten.

In januari 2025 ben ik een eigen bedrijf gestart:
NadineStem. Via dit bedrijf wil ik een stem geven
aan levensverhalen van mensen. Een brug zijn
naar waar de hulp vandaan kan komen en nodig
is. Twee concrete voorbeelden hiervan zijn de
podcast die ik afgelopen jaar heb opgezet voor
de Protestantse Kerk in Aalten: Tussen geloof en
leven in (te beluisteren via de website van de kerk
in Aalten en op Spotify), en het traject dat ik aan-
bied tijdens uitvaarten: Wat Blijft. Stilstaan bij
het leven en de betekenis van mensen. Het intens
meebeleven en samen op zoek gaan naar wat
blijvend en helpend kan zijn naar de toekomst toe
vind ik ontzettend waardevol om te mogen doen.
Ik ben van mijzelf een echte pionier. Ik heb veel
startenergie en ga er volle bak voor om nieuwe
energie te blazen in projecten en activiteiten.

Dit voorjaar en deze zomer was ik op zoek naar
een stage. De kerk in Bredevoort is op zoek naar
een dominee en een kerkelijk werker. Op een dag
stond Arjan Twigt voor de deur met de vraag of
we iets voor elkaar konden betekenen. Na een
aantal gesprekken zijn we eruit gekomen. Komend
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Bredevoort Sint-Joriskerk

. 12 vind-k-leuks - 18 volgers

De pkn-kerk van Bredevoort van binnenuit
beter leren kennen? Dan ben je hier aan het
goede adres. Een actieve en moderne
gemeente die mee gaat met de tijd.

il Vind ik leuk

@ Chatbericht sturen

jaar ga ik voor 8 uur in de week stage lopen in de
kerk en 8 uur werken. Dus 16 uur in de week zet ik
mij in voor de St. Joriskerk in Bredevoort.

De taken waar ik de komende maanden

mee start, zien er als volgt uit: Berichten Info

Foto's Meer

» Bijdragen en eventueel nieuwe dingen .

jdrag g Details
opzetten rondom pastoraal werk.

e Zichtbaarheid van de kerk in Bredevoort € Pagina - Christelijke kerk
ernieuwen en vergroten door sociale
vernieuwen en verg ! 6 2 ® € @

media en de website te updaten.
Wrienden

« Een eredienst gericht op diaconale Hedngen e

Staripagina Groepen Profiel

ondersteuning. -
» Thema-avonden / lesprogramma voor

scholen opzetten rondom zingeving.
Met mijn boerenachtergrond en als echte Achter- Facebook-pagina
hoeker lijkt het mij leuk om in een kleinere
gemeente als Bredevoort te werken. De trots op
Bredevoort, het samenwerken met de vele vrijwil-
ligers en de mogelijkheden om te pionieren en
uit te proberen, spreken mij erg aan in het werk
binnen de kerk van Bredevoort. Ik heb er zin in en
het lijkt me leuk om jullie als gemeente beter te
leren kennen.
Als we nieuwe dingen op gaan starten, en over
de activiteiten die we doen, zal ik jullie via Kerk-
Venster, de website en sociale media op de
hoogte brengen. Binnenkort meer informatie hier-
over.
Ik zal de komende tijd, als ik bij activiteiten aan-
wezig ben, foto’s maken en deze ook delen via
de website en sociale media. Mocht je niet op de
foto willen, laat dit mij vooraf weten. Kinderen zal
ik altijd alleen van de rug of anoniem plaatsen,
omdat zij nog niet zelf die keuze kunnen maken.

Het eerste resultaat van de samen-
werking met Nadine is een nieuwe
Facebook-pagina.

Hieronder vindt u de link.
https://www.facebook.com/
share/19YQEgpDPz/

kerkenraad Protestantse
Gemeente Bredevoort

Meer informatie over mij vind je op mijn website:
https://www.
schrijfspecialistnadinestemerdink-bongen.com/

Nadine Stemerdink-Bongen



Bij de diensten Bredevoort

Startzondag Bredevoort in de buitenlucht

De startzondag van Katholiek en Protestants
Bredevoort vindt plaats op zondag 14 september,
buiten tussen de weilanden aan de Klooster-
dijk 1, waar Herman en Paula te Paske opnieuw
hun tuin beschikbaar hebben gesteld voor een
openluchtdienst.

Voorganger is pastor Carla Roetgerink, die als
thema gekozen heeft ‘Pelgrims van Hoop’. Johan
Klein Nibbelink zingt tijdens de dienst de liederen
‘Een toekomst vol van hoop’ en ‘Ik zal er zijn’.
Verder begeleidt hij de samenzang op keyboard.
De dienst begint om 09.30 uur. Iedereen, ook van
buiten Bredevoort, is welkom.

Mocht het weer tegenvallen die dag, dan wordt
de dienst verplaatst naar de St. Joriskerk op de
Markt in Bredevoort.

Tekst: Irma Verwaaijen - Foto’s: Jan Ebbers

Leven door de Geest

Vrijheid is heel belangrijk in onze tijd.
We hechten aan onze zelfstandigheid,
we willen eigen keuzes maken. Maar
die vrijheid heeft een keerzijde. Als

je zelf verantwoordelijk bent voor je
eigen leven, dan moet je het ook zelf
opknappen als het misgaat.

In het geloof speelt vrijheid ook een belangrijke
rol, maar anders dan in onze maatschappij. Er
ligt vrijheid in het kind zijn van God, en het is de
Geest van God die ons helpt om daaruit te gaan
leven, zegt Paulus in Romeinen 8. De Eeuwige
maakte eens Israél vrij om nooit meer slaaf te
zijn, en Hij maakt ons, door Jezus Christus, vrij om
nooit meer slaaf te zijn. Maar wij zijn niet, zoals
het volk Israél, van nature Gods kinderen. Wij zijn
niet zoals Jezus, Gods eigen Zoon. Wij zijn door
God als zijn kinderen aangenomen, door adoptie
zoons en dochters van onze hemelse Vader.

Dat is toch wel bijzonder. Van adoptiekinderen
wordt weleens gezegd dat ze de meest gewenste
kinderen zijn. Geldt voor geadopteerde kinderen
van God niet hetzelfde? Heeft Jezus daarvoor niet
zijn leven gegeven?

Geduld en liefde

Voor zover ik er ervaring mee heb, en dat heb ik
met twee geadopteerde dochters, kan ik zeggen
dat het een heel proces is voor zo’n kind om los
te komen van haar oude leven en zich te gaan
hechten aan haar nieuwe ouders. Dat gaat niet
zomaar van de ene op de andere dag, daar zijn
maanden, soms zelfs jaren mee gemoeid. Een
adoptiekindje, al is het nog zo klein wanneer het
bij je geplaatst wordt, brengt altijd een verleden
met zich mee. Het komt uit een andere cultuur, en
voelt zich niet altijd welkom in de nieuwe. Soms
is het beschadigd, moet het weer opnieuw leren
vertrouwen. Daarvoor heeft het veel bevestiging,
veel geduld en veel liefde nodig.

Voorrecht

Dat nu is het werk van de Geest aan ons. De
Geest werkt aan goede hechting, is voortdurend
bezig met overreden: je bent een kind van God,
geen slaaf meer, maar kind. Vertrouw er maar op!
Je hoeft niet meer bang te zijn dat je nog verlaten
zult worden, dat jou kwaad aangedaan wordt. Je
hebt het voorrecht om een kind van God te zijn.

Dit is een deel van de overdenking
van Saskia van Meggelen.
bron: petrus.protestantsekerk.nl



g _ Bloemschikking Startzondag 2025

‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het seizoen
2025-2026 luidt: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest’. Dit thema nodigt ons uit om open en opmerk-
zaam te zijn voor de aanwezigheid en werking van Gods Geest
in het leven van alledag. De bijbeltekst die dit jaar centraal
staat is:

Symboliek

In de christelijke traditie is vuur een krachtig beeld voor de
heilige Geest. Denk aan de vurige tongen met Pinksteren.
Vuur staat voor warmte, energie, beweging, maar ook voor
inspiratie en zuivering. Daarom is gekozen voor een bloem-
schikking in de vorm van een ‘vuur’. Een visueel en symbolisch
sterk beeld dat goed past bij de start van een nieuw kerkelijk

Idee en uitwerking

De schikking is opgebouwd rond een open
bloemenstandaard waarin haardhout losjes is
gestapeld - alsof je daadwerkelijk een kamp-
vuur bouwt. Tussen de houtblokken zijn kleine
flesjes met water geplaatst waarin de bloemen
staan. De kleuren van het vuur komen terug in
de bloemen: rood, oranje, geel, maar ook blauw
en violet - zoals in een echte vlam. Deze koele
kleuren versterken de warme kleuren en de sym-
boliek van een vuur.

Schikking

Maak een kleine schikking voor op de liturgietafel
of juist een grote voor bij de ingang van de kerk.
Pas de grootte aan in relatie tot de ruimte en
mogelijkheden. Het vuur op de foto is middel-
groot. Hiervoor zijn ongeveer 100 stelen plant-
aardig materiaal en vele houtblokken gebruikt.

Werkwijze

» Gebruik een stevige standaard of constructie
als basis.

« Stapel het hout speels,
maar zorg dat het geheel stabiel is.

« Plaats tussen het hout glazen flesjes
of reageerbuisjes met water.

« Steek hierin de bloemen, takken
en andere natuurlijke materialen.

« Let goed op de balans: zorg dat flesjes niet
omvallen en het geheel veilig blijft staan,
zeker bij grotere schikkingen.

seizoen.

Materialen

De schikking op de foto is in mei gemaakt

met bloemen die toen beschikbaar waren.

Voor Startzondag in september zijn

andere materialen passend:

» bloemen: dahlia’s, zonnebloemen, rozenbottels,
herfstasters, amaranthus, goudsbloemen,
lamsoor

« groen: siergrassen, bladeren in herfstkleuren

« overig: bessen en lampionnetjes

Door deze rijke herfstmaterialen krijgt
de schikking warmte en diepte.

Interactie met de toeschouwers

Startzondag leent zich bij uitstek om de bloem-

schikking onderdeel van de viering te laten

zijn door interactie. Denk bijvoorbeeld aan:

» een symbolisch moment: laat gemeenteleden
tijdens de dienst een bloem in het ‘vuur’
steken - bijvoorbeeld bij het zingen van
een lied over de Geest.

« vuurwerklichtje: plaats sterretjes (veilig
bevestigd) tussen het hout en steek deze
tijdens de dienst aan - vooral kinderen
vinden dit indrukwekkend.

Laat je verrassen door de creativiteit
van Gods Geest - in de natuur,

in de bloemen en in elkaar.

Tekst en ontwerp: Willy Faber en Hanneke Maassen, werkgroep symbolisch bloemschikken
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Colofon Protestantse

Gemeente Aalten

Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64

7121 EM Aalten

tel. 0543-473250
e-mail:
kerkaalten@pgaalten.nl
Geopend op

ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur

Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief

Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 4379 1963

e-mail: hermanonnink30@
gmail.com

Kerkenraad
Voorzitter

Gerard Helmink

tel. 06 1301 7794
e-mail: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba
E-mail:
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk
tel. 0543-473250

Beheerder:

Ger-Jan Voerman

tel. 06 2346 5194

e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:

Erik Bekkers

tel. 06 2900 1110

e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk

Koster:

Harry Peterkamp

tel. 06 1308 1803

e-mail: harry.peterkamp@
pgaalten.nl

Gebouw Elim

tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers

tel. 06 29001110
e-mail:
ebekkers@upcmail.nl

Protestantse
Bezoekdienst

Bank:

NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten
Collectemunten zijn via de
website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

Mutaties

Wijzigingen in uw
gegevens, zoals adres-
wijziging, geboorte,
overlijden, of het aan- of
afmelden voor de gedrukte
liturgie, graag doorgeven
aan het kerkelijk bureau.

groenekerk@
kerkvenster.nl

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink
Borculoseweg 68

7261 NK Ruurlo

tel. 0573-453027 (privé)
tel. 0573-454047 (werk)
tel. 06 5149 1064

e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl

College van
kerkrentmeesters

Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink
Hoge Veld 97

7122 ZN Aalten

tel. 0543-473734

e-mail:
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting
Restauratiefonds
restauratiefondsaalten.nl
Bank:

NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie

Ludgerstraat 64

7121 EM Aalten

Bank:

NL 41 RABO 0300 2165 48

Scriba diaconie

Peter ter Haar
Sondernweg 15a
7122 LM Aalten

tel. 0543-451106

tel. 06 3070 6147
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Vertrouwenspersonen:
Anneke de Hoop

Freek Brandenburg
email: vertrouwens-
persoon@pgaalten.nl

Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:

NL 45 RABO 0112 8876 51
t.n.v. HYWD Aalten

o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening

Aalten

Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:

NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio

Jan ter Maat
Dijkstraat 38
7121 EV Aadlten
tel. 0543-475450

Multimedia-team
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

’////L

A,

Veilige Gemeente

Tekst: Jan-Willem Duenk

aalten

De Protestante Gemeente Aalten wil
een Veilige Gemeente zijn. Alle leden
van onze gemeente moeten zich
veilig kunnen voelen. Dit kan alleen
als men elkaar in zijn/haar waarde
laat en elkaar met respect behandelt.
We zijn allemaal verschillend, maar
verbonden door ons geloof. Binnen
de PGA willen we met vertrouwen in
elkaar en liefdevol met elkaar omgaan.
De samenwerking met en zorg voor
elkaar, jong en oud, is daarmee
verbonden. Vanzelfsprekend is dit een
taak voor ons allen.

Op de website kunt u het opgestelde en vast-
gestelde beleidsstuk vinden. Naast dit beleidsstuk
is het gelukt om voor de start van de kampweken
voor alle kampleiding een VOG aan te vragen en
deze zijn ook allemaal ontvangen. Dat geldt ook
voor alle medewerkers.

Onderdeel van een Veilige Gemeente is dat iedere
gemeente bij voorkeur twee vertrouwenspersonen
aanstelt. In een vorig KerkVenster heeft ds. Freek
Brandenburg zich voorgesteld. De kerkenraad is
blij dat ds. Anneke de Hoop bereid is gevonden
om, samen met Freek Brandenburg, als vertrou-
wenspersoon voor de PGA te fungeren. Hieronder
stelt zij zich voor.

Overzicht giften

Op het kerkelijk bureau ontvangen

Gift voor de Zending .€100,00
Via de bankrekening van

de diaconie ontvangen

Gift contant e .€ 200,00
Voor de pluktuin Groene Kerk .€ 20,00
Kerkcollecten . .€ 50,00
Deurcollecte 03-08 (Kerk) .€ 50,00

Avondsmaalscollecte (Werelddiaconaat) € 20,00
Diverse diaconale werken .€100,00
Ipv collecte kerk . .€100,00

Collectes in de kerkdienst incl. QR code

06-07 Werelddiaconaat (27) .€ 303,90
Kerk (25) . .€ 235,05
13-07 Missionair werk (4). .€536,90
Kerk (9) .€ 395,80
20-07 Diaconie .€ 233,65
Kerk . .€ 200,15
27-07 Diaconie .€ 543,89
Kerk . .€411,85

protestantse gemeente

'l

De nieuwe vertrouwenspersoon

Mijn naam is Anneke de Hoop. Ik ben 59 jaar en
momenteel als predikant verbonden aan de Pro-
testantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Ruim 30
jaar geleden maakte ik samen met mijn man Alex
kennis met de Achterhoek als predikant in het
naburige stadje van Aalten: Bredevoort. Daar zijn
onze drie — inmiddels volwassen — zonen geboren.
Het met elkaar zorgdragen voor een veilige plek
om te zijn vind ik belangrijk. Daarom stel ik me
beschikbaar als externe vertrouwenspersoon; om
in vertrouwelijkheid te luisteren en te beluisteren,
ruimte te geven voor je verhaal en eventueel
samen te zoeken naar dat wat nodig is.

Collectes via GIVT

06-07 Werelddiaconaat .€ 13,00
Kerk . .€ 6,00
13-07 Missionair werk . .€ 28,00
Kerk . .€ 5,00
20-07 Diaconie .€ 5,00
Kerk . .€ 200
27-07 Diaconie .€ 33,00
Kerk . .€ 1,00

Giften PBD

via Gerda Hoftijzer . . . . . . . .€ 20,00
via PietNagel. . . . . . . . . .€ 50,00.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Komt u ook
Startzondag Aalten l qu

Oop
Startzondag

Zondag 28 september 2025
9:00 uur inloop ontbijt met aansluitend verschillende
activiteiten en een korte viering tot 11:00 uur.
Elim en de Oude Helenakerk

Opgeven kan via email:
marinkeoolman@hotmail.com
Graag naam vermelden, hoeveel personen
en/of er dieetwensen zijn.
Opgeven kan t/m zondag 21 september.

Geen email? Vul de achterkant vd flyer in en lever hem in bij het
kerkelijk bureau.

Ik geef mij op voor het Startzondag ontbijt
zondag 28 september as.

N B Y e e e

Hoevaol pOrSonorn: ivwesdisisiinnsimmssmniniismies

ENGET: i e s T
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Hieronder een update van Tess
Unlimited: een project in Guatemala
dat al enige jaren ondersteund wordt
door de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten.

In de afgelopen zeven maanden hebben we
245 kinderen geopereerd, waarvan 99 operaties
(40 %) zijn uitgevoerd door onze lokale chirurgen -
een belangrijke stap richting duurzame en zelf-
standige zorg.

Onze lokale chirurgen voeren inmiddels met
succes complexe operaties uit, zoals open
gehemeltes, fistelsluitingen, kaaksluitingen en
VPI-operaties (spraak verbeterende chirurgie).
Dit jaar worden ze daarnaast getraind in het uit-
voeren van eenzijdige lipsluitingen.

We zijn ook blij te melden dat ons team is uit-
gebreid: naast onze vier vaste lokale chirurgen
hebben we nu ook Mercedes verwelkomd. Zij
heeft vier jaar plastische chirurgie gestudeerd in
Mexico en is inmiddels teruggekeerd naar Guate-
mala, waar ze zich heeft aangesloten bij ons
team.

Daarnaast zijn we trots op onze chirurg Bruno, die
een scholarship heeft gekregen voor een inter-
nationaal schisiscongres in Kyoto, Japan! Hij mag
daar zijn onderzoek presenteren over verschil-
lende operatietechnieken bij schisis. Het is inspire-
rend om te zien hoe Bruno groeit als professional
en hoe Tess Unlimited steeds zichtbaarder wordt
in de wereld van schisiszorg.

Aardbeving

Op 8 juli werd Guatemala getroffen door een
zware aardbeving met een kracht van 6 op de
schaal van Richter. Het epicentrum lag op slechts
9 kilometer van ons ziekenhuis. Er volgden tal-
loze naschokken, en vooral de stad Santa Maria
de Jesus werd hard geraakt. Er zijn helaas enkele
dodelijke slachtoffers gevallen.

Ons ziekenhuis en het patiéntenverblijf hebben
gelukkig maar lichte schade opgelopen. Zodra het
kon, namen we contact op met onze patiénten
uit Santa Maria — en tot onze grote opluchting
maken zij het goed.

Foto: Tuin familie Ter Haar

Schisis en gehoor

Kinderen met een schisis lopen een verhoogd
risico op oor- en gehoorproblemen.

Doordat de gehemeltespieren niet goed werken,
opent de buis van Eustachius niet zoals het
hoort. Daardoor blijft vocht in het middenoor
zitten — met gehoorverlies en terugkerende oor-
ontstekingen als gevolg.

Tot voor kort hadden we binnen Tess Unlimited
nog geen structureel gehoorprogramma. Maar
dat is nu veranderd. Een deel van ons team is
opgeleid om gehoortesten uit te voeren, en in
de afgelopen maanden hebben we al 325 kin-
deren getest. Ook zijn de eerste operaties aan het
gehoor al ingepland voor februari 2026.

HULP VER WEG Dichtenby

l:llnderdeel. van de diaconie PG Aalten - E-mail: hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl

Tess Ouhmmed

We bouwen dit uit tot een volwaardig pro-
gramma dat zich over de komende vijf jaar zal
ontwikkelen. Daarbij krijgen we steun van KNO-
arts Robert Glade en zijn team uit Oklahoma.
Een grote stap vooruit — en een investering in
beter horen, beter leren, en een betere toekomst
voor onze kinderen.

Ontzettend bedankt voor jullie steun!

Mede dankzij jullie kunnen wij doorgaan met
dit belangrijke werk — en zo duizenden kinderen
met een schisis helpen aan een gezond, gelukkig
en volwaardig leven. Samen maken we écht het
verschil.




De pen opgepakt

Aan alle gemeenteleden

met een speciale oproep aan de leden van de grote kerkenraad

Als meelevende gemeenteleden zijn wij al geruime tijd zeer bezorgd over

de situatie die in onze kerkelijke gemeente is ontstaan na het besluit

van de kerkenraad om het eigendom van de Oude Helenakerk over te dragen

aan de Stichting Gelderse Kerken (GK).

Menigeen in onze gemeente denkt dat de Oude
Helenakerk inmiddels al verkocht is. Nee dus!

Hoe dat komt? Er komt onvoldoende informatie
van de kerkenraad naar ons als gemeenteleden.
Meer openheid is belangrijk! Dit is onze motivatie
voor deze brief.

De gevolgen van het beleid van de kerkenraad
zijn in de kerkelijke gemeente, met name bij mee-
levende en veelal actieve gemeenteleden, nu al
duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het samen kerk
zijn, zoals met zoveel elan in 2006 bij het ont-
staan van de PGA verwoord, staat voor een deel
van onze PGA-leden door het gevoerde beleid op
losse schroeven.

Dit heeft volgens ons niet direct met geestelijke
zaken van doen, maar meer met materiéle.

Toch is voor velen de zorg voor de instandhouding
van dit kerkgebouw in eigendom van de PGA wel
degelijk ook een geestelijke zaak. Zij willen het
kerkgebouw in eigendom houden en de regie
daarover behouden. Wat onze voorouders vaak
ook in moeilijke omstandigheden is gelukt, moet
toch ook nu nog kunnen, vindt men.

Vandaar onze dringende oproep om nu samen
de schouders eronder te zetten en samen een
andere weg in te slaan! Bedenk daarbij dat een
kerk in eigendom van de gemeenschap steun
krijgt vanuit die gemeenschap, mogelijk ook van
niet-leden, ook geldelijke steun.

De kerkenraad blijft tot op heden - augustus ’25 -
in het gevoerde beleid volharden. Wellicht daarin
gesterkt door de uitspraken van het Classicaal
College voor de behandeling van bezwaren en
geschillen (CCBG 20-06-2024) en het Generaal
College voor de behandeling van bezwaren en
geschillen (GCBG 23-12-2024).

Het Classicaal College voor de behandeling van
beheerszaken (CCBB) moet nog wel een oordeel
geven over de financiéle kant bij verkoop van een
kerkgebouw.

Die zaak is, voor zover ons bekend, nog niet rond
- niet verwonderlijk, omdat Gelderse Kerken een
zeer groot bedrag vraagt en onze PGA moet
kunnen aantonen daarover te beschikken.

Op dit moment - augustus ’25 - zijn de financién
van Gelderse Kerken zeker niet rooskleurig! Zie
ook het jaaroverzicht 2024 van GK, waaruit onder
andere blijkt dat GK veel geld uitgeeft aan de
eigen organisatie, en er zo dus minder overblijft
voor restauraties.

Een groot PGA-kapitaal wordt onnodig wegge-
geven. Daarnaast wordt ook het kapitaal van
het Restauratiefonds van € 350.000 gaandeweg
vervreemd naar een niet-kerkelijke instelling (GK).
De kerkenraad zou er beter aan doen het grote

bedrag dat wordt uitgegeven onder eigen regie
te gebruiken voor het handhaven van de OHK en
Elim, om in hartje Aalten een kerkelijk centrum te
behouden waar o.a. ook onze katholieke broeders
en zusters welkom zijn.

In eigendom behouden betekent ook de regie
daarover behouden. Ervaringen elders laten zien
dat er in kerkgebouwen een heel breed scala aan
evenementen plaatsvindt - gewenst, maar ook
ongewenst.

In een plaatselijke beheercommissie van Gelderse
Kerken ben je met twee kerkleden van in totaal
vijf & zeven leden in de minderheid = de regie
kwijt!

Maar naast verlies van de ‘PGA-regie’ zal een
eigendomsoverdracht aan Gelderse Kerken zeer
veel geld kosten.

Nog even de in 2022 door de
kerkenraad van de PGA aan de
gemeente gepresenteerde cijfers:

Oproep:

De kerkenraad weet, net als veel verontruste
gemeenteleden, dat een eigendomsoverdracht
niet noodzakelijk is. Daarom vragen wij als leden
van de PGA, nu het nog kan, of de kerkenraad de
moed en verantwoordelijkheid op zich wil nemen
om in het belang van de eenheid in onze Protes-
tantse Gemeente het besluit alsnog te herzien.
Wij hopen dat de kerkenraad van de PGA dit
schrijven wil zien als een steun in de rug maar
ook als dringende oproep tot het bewaren van de
eenheid in onze kerkelijke gemeente.

Schriftelijke, niet op de persoon gerichte reacties
zijn zeer welkom, maar uitsluitend te sturen naar
onderstaand (e-mail) adres. Dus nadrukkelijk niet
naar of via de redactie van KerkVenster.

Wij wensen u en de kerkenraad veel wijsheid en
Gods nabijheid toe in het maken van een keuze.

Groep Verontruste Gemeenteleden

Wim Hoitink, Joop Lubbers, Harm Veldhuis
en Christiaan Eppink

Postadres: Hogestraat 79, 7122 BS AALTEN
e-mail: GVG-20251@outlook.com

Aanpassing Oude Helenakerk € 850.000 Is voor PGA ook nodig, maar kan minder
door combinatie met Elim *

Onderhoudskosten (15 jaar) € 434.533 Bij overdracht in één keer te betalen

Jaarlijkse huur aan G.K. € 20.000 na 5 jaar te indexeren

Garantiestelling PGA voor 5 jaar € 25.000 Voor eventueel exploitatietekort € 5000 p/j

* Gelderse Kerken (GK) neemt Elim niet over.

Over een periode van 15 jaar leidt dit, de totale
investering, volgens deskundige gemeenteleden
tot een groot kapitaalverlies. Ook het verlies in
rendement op het financiéle vermogen van de
kerk moet zeker meegerekend worden. Niet onbe-
langrijk is om op te merken dat de kosten voor
de aanpassing door de alsmaar stijgende bouw-
kosten waarschijnlijk flink achterhaald zijn. Voor
ons, PGA -leden, is het niet duidelijk hoe dit alles
gefinancierd wordt.

Onze PGA beoogt jarenlange ontzorging door GK
voor onze toekomstige generaties. Maar door het
ontzorgen van onze PGA via Gelderse Kerken ont-
staan naar onze mening juist grote zorgen!

De vraag is ons inziens gerechtvaardigd of hier
de belangen van de PGA nog wel centraal staan.
Natuurlijk begrijpen ook wij dat een overdracht
veel emoties oproept. Maar een parel in ons (PGA)
bezit, het oudste gebouw van Aalten en ook nog
een Godshuis, moeten we toch zeker blijven koes-
teren. Heb daarom vertrouwen in de kerkgemeen-
schap zoals die in zijn vele verschijningsvormen al
eeuwen stormen heeft doorstaan.

Schilderij Piet te Lintum



Bij de diensten Aalten

LeF-dienst 14 september Oude Helenakerk

Keuzestress of geen stress?

Keuzes maken, dat doen wij volop.
Thuis, op school, op het werk,
onderweg. Sommige keuzes zijn zo
gemaakt en andere keuzes leveren
behoorlijk wat stress op.

Ook ten aanzien van ons geloof en ons kerkbe-
zoek maken wij regelmatig keuzes. Denk alleen
al aan de keuze of je op zondagmorgen naar de
kerk gaat. Of de keuze wanneer je tijd vrijmaakt
voor God. Zondag 14 september gaan we met het
thema ‘Keuzestress of geen stress’ aan de slag.
Gospelband Amio en organist Gerard Wesselink
zorgen voor de muzikale invulling, Anneke Wattel
zal voorgaan in deze dienst.

We hopen van harte dat u/jij de keuze maakt om
zondagmorgen 14 september om 09.30 uur in de
Oude Helenakerk te zitten en we kijken uit naar
een mooie dienst!

Neem en lees

September 2025

Vrijdag 5 Deuteronomium 29, 15-28
Zaterdag 6 Deuteronomium 30, 1-10
Zondag 7 Deuteronomium 30, 11-20

Deuteronomium 31, 1- 8
Deuteronomium 31, 9-18
Deuteronomium 31, 19-29
Psalm 74

Maandag 8
Dinsdag 9
Woensdag 10
Donderdag 11

Deuteronomium 31, 30-32, 14
Deuteronomium 32, 15-25
Deuteronomium 32, 26-35

Vrijdag 12
Zaterdag 13
Zondag 14

Lucas

Volgens Lucas stellen de rijken vaak andere priori-
teiten dan dat zij zich tot het koninkrijk van God
laten nodigen. Het evangelie is voor de armen.
Deze hoofdstukken tonen aan wat Jezus ons in
de typisch Lucaanse versie van de zaligsprekingen
heeft voorgehouden: ‘Gelukkig jullie die arm zijn,
want voor jullie is het koninkrijk van God.” ‘Maar
wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al
gehad’ (Lucas 6: 20-24).

Weckendic w

Op visite

3

Maandag 15
Dinsdag 16
Woensdag 17
Donderdag 18

Deuteronomium 32, 36-44
Deuteronomium 32, 45-52
Psalm 148

Lucas 15, 1-10

Vrijdag 19 Lucas 15,11-20a
Zaterdag 20 Lucas 15, 20b-32
Zondag 21 Lucas16, 1- 9
Maandag 22 Lucas 16, 10-18
Dinsdag 23 Psalm 38

Deuteronomium 33, 1- 7
Deuteronomium 33, 8-12
Deuteronomium 33, 13-21

Woensdag 24
Donderdag 25
Vrijdag 26

Deuteronomium

Deze maand lezen we de laatste hoofdstukken
van Deuteronomium. Op zondag 7 september
valt onze dagelijkse lezing samen met de zon-
dagse lezing van de Kerk. In Deuteronomium
30: 11-20 wordt het volk gesteld voor de beslis-
sende keuze tussen leven en dood. In de liturgie
klinkt die lezing samen met het evangelie, waarin
Jezus zijn navolgers roept tot discipelschap (Lucas
14: 25-33).

Door de week

Oecumenisch ochtendgebed

Elke donderdagochtend is de Oude Helena-

kerk van 09.00 — 09.30 uur geopend voor het
ochtendgebed. In deze viering wordt het morgen-
gebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.
Daarbij is iedereen van harte welkom

» Donderdag 11 september
» Donderdag 18 september
» Donderdag 25 september

Open Deuren Elim

Elke donderdagochtend opent gebouw Elim
de deuren voor een inloopochtend van
09.30 - 11.00 uur. Er is een team van gast-
vrouwen en af en toe zal er ook een pastor
aanwezig zijn. Een kop koffie of thee staat
voor u klaar. Iedereen is van harte welkom!




Weeksluitingen

Zaterdag 6 september

Beth San
18.30 uur: Bert Fles

Stegemanhof
19.00 uur:  Joop Lievers

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 7 september

St. Joriskerk
09.30 uur:  themadienst, ingevuld
door The Joy Singers
collecte: Kerk en diaconie
(Wensambulance)

Kerkdiensten Aalten

Zondag 7 september

Oude Helenakerk
R.K.-viering
09.30 uur:  pastor Marit Arink

Zuiderkerk
09.30 uur:  ds. Elizsabeth van Deventer
collecte: Jonge generaties en Kerk

Zaterdag 13 september

Beth San
18.30 uur: Rinske Jentink

Stegemanhof
19.00 uur: Evangelisatiekoor

Zondag 14 september

Kloosterdijk 1

09.30 uur:  pastor Carla Roetgerink, Groenlo —
startzondag, oecumenische viering
In geval van slecht weer
vindt deze dienst plaats
in de St. Joriskerk

collecte: Kerk en diaconie
(De Zonnebloem)

Zondag 14 september

Oude Helenakerk
09.30 uur:  Anneke Wattel-de Vries — LeF-dienst
collecte: Orgelfonds en Kerk

Zaterdag 20 september

Beth San
18.30 uur: Ben Brethouwer

Stegemanhof
19.00 uur:  Joop Lievers

Zondag 21 september

St. Joriskerk
09.30 uur:  pastor Marit Arink, Aalten -
Anders Dan Anders-dienst
collecte: Kerk en diaconie
(Wensambulance)

Zondag 21 september

Zuiderkerk
09.30 uur:  ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Bloemengroet

Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende

leden van de gemeente:

- mevr. Van Eck, Adm. De Ruyterstraat 108
- mevr. Zomer, Driessenshof 57

- mevr. Lohuis-Obbink, Haartseweg 5

- dhr. Nijenes, Heuvelweg 6

Oppasdienst (0-4 jaar) en
kindernevendienst (4-12 jaar)

In de PG Aalten is er elke week oppasdienst
en kindernevendienst. De oppasdienst is in de
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in
het keldertje van Elim.
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Verjaardagen

protestantse gemeente

PASTORAAT

In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

7 sep mevr. ].G. van Eerden-te Voortwis
Ludgerstraat 21/11, 7121 EG
7 sep mevr. H. van Noort-Stortenbeker
Kemenaweg 58, 7122 XK
8sep dhr. F.Jentink
Lichtenvoordsestraatweg 78, 7121 RD
10 sep mevr. B. Pluimers-ten Brinke
Hogestraat 77, 7122 BS
11 sep mevr. 1.B. Klein Poelhuis-te Paske
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
12 sep mevr. H.H. Swijtink-Stronks
Ludgerstraat 19/02, 7121 EG
12 sep dhr. D. Siebelink
Klokkemakersweg 3, 7122 KB
12 sep mevr. D.J.H. Veerbeek-Hofs
Westendorpweg 3, 7122 JT
12 sep mevr. G.W. Lensink-Obbink
Varsseveldsestraatweg 29/L, 7122 CA
12sep dhr. AJW.van Eerden
Harberskamp 1, 7122 AX
13 sep dhr. E. Lensink
Trompstraat 93, 7122 VZ
14 sep dhr. B.W. Aalbers

Akkermateweg 7, 7122 LG

Wijk Zuid

dhr. H.J. Houwer

Europaweg 29, 7121 WB

dhr. K. Kremer
Bredevoortsestraatweg 107, 7121 BE
mevr. G.W. Vervelde-Testerink
Koopmanstraat 57, 7121 VS

mevr. J.G. de Haan-Bijl
Berkenhovestraat 44, 7122 77
mevr. D.B. ten Brinke-Beernink
Koeweide 114, 7121 EK

dhr. J.F.J.A. ter Harkel
Varsseveldsestraatweg 16/A, 7122 CC
mevr. A.J. Houw-Hoens

Pasdijk 8, 7122 NT

mevr. E.A. Heersink-ter Maat

Grote Maote 56, 7123 CE

mevr. A.G. Ebbers-Helmink
Geurdenstraat 69, 7122 CG

mevr. A.B. Hofs-Klein Entink
Tuunterweg 3, 7122 MA

mevr. A.G. Jansen-Jentink
Geurdenstraat 26, 7122 CG

mevr. W.H.R. Kempers-Ansink
Ludgerstraat 29/04, 7121 EG

dhr. LF.D. Blom

Hoekstraat 17, 7122 CH

mevr. J.AW. van Handenhove-
Carmiggelt, Zuiderkruis 2, 7122 WZ

14 sep
15 sep
17 sep
17 sep
19 sep
19 sep
20 sep
20 sep
20 sep
20 sep
20 sep
21 sep
21 sep

23 sep

Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06 2145 2883, smarli@kpnplanet.nl

mevr. JW. ter Haar-Jansen
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG
mevr. C. Bannink-Hardeman
Ormelstraat 15/A, 7121 DB
mevr. A.B. Sloetjes-Luiten
Tubantenstraat 50, 7122 CS
mevr. H.H. Bosman-Boerema
Geurdenstraat 46, 7122 CG
mevr. H.J. Klein Wolterink-Wijnveen
Kruisdijk 2/A, 7122 LL

mevr. J.W. Vaags-Duenk
Ludgerstraat 31/01, 7121 EG
mevr. A. Zijlstra-van der Schaaf
De Miggelt 61, 7121 HD

dhr. AJ. ter Horst
Bongenkamp 75, 7122 TW
dhr. HW. Houwers
Herenstraat 33, 7121 DA
dhr. W.D. Ottevanger

Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
mevr. H.J. Hoftijzer-Luiten
Keizersweg 76/A, 7121 GS
dhr. P.P. de Koning

‘t Slaa 76, 7123 CW

23 sep
24 sep
24 sep
25 sep
25 sep
25 sep
25 sep
25 sep
25 sep
26 sep
26 sep
26 sep

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Anneke

Wattel-de Vries

Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16

7136 LK Zieuwent

tel. 06 3066 0140
anneke.wattel@pgaalten.nl

Overleden

Op 21 augustus is dhr. Bernard te Roele, Bunink-
dijk 6/A, overleden. Hij is 90 jaar geworden.

Hij hield van het boerenleven en de omgeving
waarin hij opgroeide. Zijn leven lang heeft hij zich
met hart en handen ingezet voor de boerderij. Hij
voelde zich gezegend en was dankbaar voor alles
wat hij in zijn leven mocht ontvangen. We wensen
zijn vrouw Jannie, de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen heel veel sterkte toe bij dit
verlies en verdriet.

Zieken

Dhr. Wim Roelofsen, De Hare 32, is onlangs aan
zijn hart geopereerd. De operatie is goed ver-
lopen. Hij is nu thuis om verder te herstellen en
zal binnenkort beginnen met hartrevalidatie. We

wensen hem en ook alle andere zieken heel veel
sterkte en waar mogelijk beterschap toe. Mocht
u een bezoekje op prijs stellen, dan hoor ik het

graag.
Verhuisd

Mevr. Heinen-Heideman is van de Hare 26 ver-
huisd naar Ludgerstraat 19-10. We wens haar
daar een goede en gezegende tijd toe.

In moeilijke tijden zijn het vaak al kleine dingen
die ons kunnen bemoedigen en helpen. Kleine
dingen die licht en verlichting kunnen brengen.
Kleine dingen kunnen veel betekenen voor een
ander en voor jezelf. Zoals verwoord in het vol-
gende gedicht van Marinus van den Berg.

Klein

Je hebt

maar één lichtje nodig
om het donkerste duister
te verlichten

je hebt

maar één mens nodig

om de donkerste eenzaamheid
te verlichten

je hebt

maar één woord nodig

om de beklemmendste stilte
te verbreken

je hebt

maar één hand nodig
om je uit de diepste put
omhoog te trekken

je hebt

soms maar weinig nodig
om in je grootste nood
weer toekomst te voelen
toekomst begint klein.

Bezoekdienst

Zoals bekend worden de wijken opnieuw inge-
deeld. De huidige wijk Blauw blijft bestaan en
wordt uitgebreid met delen uit de vacante wijken.
Voor de bezoekmedewerkers in wijk Zuid Blauw
zal er weinig veranderen. Uiteraard zullen er wel
bezoekmedewerkers bij komen uit de vacante
wijken. Als de nieuwe wijken bekend zijn, zullen
we ook een Pastoraal Wijkteamoverleg houden.
Dit overleg zal, in tegenstelling tot een eerder
bericht, niet op 17 september plaatsvinden, maar
op een andere datum. U hoort nog wanneer dat
zal zijn.



Na zich jarenlang met hun hart te hebben ingezet
voor het bezoekwerk, nemen Gerda Assink,
Bosweg 8a, en Meiny van Wijk, Het Verzet 53, de
komende tijd afscheid van hun werk als bezoek-
medewerker. Beste Gerda en Meiny, heel hartelijk
bedankt voor dlle tijd, liefde en inzet waarmee
jullie je afgelopen jaren hebben ingezet voor het
bezoekwerk. Veel dingen hadden zonder jullie niet
gekund. Zo zijn jullie tot zegen geweest voor de
mensen om jullie heen. We wensen jullie ook alle
goeds en Gods zegen voor de tijd die komt.

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Elizabeth

van Deventer

Predikant
tel. 06 1085 5041
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Huwelijksjubileum

Dick en Annie Perebolte-Heideman, Zuiderlaan
3A, 7122 AC in Aalten, waren op 30 juli 60 jaar
getrouwd en hebben dit heuglijke feit gevierd
met familie en vrienden. Zestig jaar waarin ze
vreugde en (groot) verdriet hebben gedeeld. Nog
goede jaren samen gewenst!

Op vrijdag 19 september hopen Gerhard en Jos
ter Maat-Debbink, Brederostraat 11, 7121 VN in
Aalten, hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Een
mooie dag en nog goede jaren samen gewenst!

Wijk Noord

De woorden van Lied 793:1 uit het Liedboek,
Zingen en bidden in huis en kerk, hebben voor
hen een bijzondere betekenis:

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

Verhuizing

Dinie Scholten is verhuisd van de Zuiderlaan 10
naar Ambthuiswal 1-10, 7126 BC in Bredevoort.
Dinie, een goede tijd daar gewenst in je nieuwe
woonomgeving. En Ineke, voor jou alle goeds
gewenst op de Zuiderlaan. Het zal wel even
wennen zijn zonder je moeder in huis. Veel heil en
zegen voor jullie beiden.

Overleden

Op 2 augustus is overleden Greta Ella (Ella) van
den Berg-Westmaas, laatst wonend aan de
Ambthuiswal 1, daarvoor aan de Miggelt 49.
In de dankdienst in de aula van de GUV waren
mooie muziek en mooie woorden te horen. We
wensen de dochters Caroline en Esther en hun
echtgenoten Marc en Ronald en de kleinkinderen
Timo, Simon en Nienke troost en kracht toe.

Zieken

Mien Eenink-Onnink, Rengelinkweg 10, is opge-
nomen in Sravana, Groot Hagen 2, 7009 AM in
Doetinchem. We hopen dat ze daar weer wat
aansterkt.

Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten,
tel. 06 1016 5508, scriba.wijk.noord@pgaalten.nl
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Wijkindeling Pastoraat

Elders in deze editie van KerkVenster treft u een
kaartje aan met de nieuwe wijkindeling. Op 9 sep-
tember worden de bezoekmedewerkers van de
‘oude’ wijken Groen en Geel geinformeerd over
de nieuwe wijkindeling. Op 8 oktober is er een
Pastoraal Wijkteamoverleg, waarvoor iedereen
die betrokken is bij het bezoekwerk in de nieuwe
wijk Paars van harte wordt uitgenodigd. Ik hoop
op een mooie samenwerking!

Algemeen

Niet iedereen stelt prijs op een vermelding in
KerkVenster, maar mocht u iemand weten die
wel wat aandacht kan gebruiken, laat het dan de
bezoekmedewerker weten, of doe zelf een kaartje
in de bus of maak een praatje. Zo zijn we met
elkaar gemeente.

Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of tegen-
slag en een bezoek van mij op prijs stellen, laat
dat dan (eventueel via de bezoekmedewerker)
weten, dan maak ik met u een afspraak.
Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of
vergadering ben, neem ik niet op maar bel ik zo
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op
de voicemail achterlaten, een berichtje sturen via
Signal of mij mailen.

Met hartelijke groet en zegenwensen,

ds. Elizabeth van Deventer

Contact: Wim Bulsink
scriba.wijk.noord@pgaalten.nl
tel. 06 1016 5508

Overleden

Op 6 augustus is Anja Heinen overleden, na een
moeilijke periode van ziekte en zorg. Anja is 67
jaar geworden. Ze woonde op Koeweide 56. Kort
voor haar overlijden was ze opgenomen in Hos-
pice De Lelie te Winterswijk. Tijdens de maanden
van haar ziekte ontving Anja aandacht vanuit de
gemeente, onder meer in de vorm van kaartjes en
bloemen. Ze voelde zich gesteund door dit mee-
leven, en ze was hier heel dankbaar voor. Een in
memoriam staat elders in dit blad.

ds. Marieke Andela-Hofstede

Verhuizing

Annie Vaags is onlangs intern verhuisd naar
Wehmerpad 7-05, 7121 DZ Aalten. Wij wensen
haar een fijne tijd toe op haar nieuwe plek.

Wim Bulsink

Overleden

Op donderdag 28 augustus is op 87-jarige leeftijd
overleden: Theodora Willemina (Thea) Houwer-
Heusinkveld, Ludgerstraat 27-03. Zij laat Henk,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
achter. Henk en Thea verhuisden vorig jaar van
de Oranjelaan naar Beth San, waar haar gezond-
heid verder afnam. Op woensdag 3 september
heeft de familie in besloten kring afscheid van
Thea genomen. Wij wensen Henk, kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen Gods troostende
nabijheid toe om het gemis een plek te kunnen
geven. Een in memoriam van Thea wordt in het
volgende KerkVenster geplaatst.

Zieken

Annie Neerhof-Scheurs, Manschotplein 48, is op
18 augustus geopereerd en heeft daarbij een
nieuwe heup gekregen. Ze is inmiddels weer thuis
voor verdere revalidatie. Ze vindt het fijn om zelf
bezoek te krijgen, maar hoopt ook dat u haar
man Henk blij maakt met een bezoek nu ze zelf
nog een tijdje minder mobiel is. Henk woont sinds
anderhalf jaar op Willebrordstraat 8.02.

Voor allen in onze wijk die met ziekte te kampen
hebben, of het van nabij meemaken, bidden en
wensen wij dat zij troost en kracht mogen ervaren
in Zijn nabijheid.

Jan Willem Vreeman

Hendrik Jan

Zeldenrijk

Predikant
Varsseveldsestraatweg 39,
7122 CB Aalten

tel. 0543-478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

\
A
Overleden

Op 14 augustus is overleden Jan Straaijer,
Kemenaweg 55, in de leeftijd van 99 jaar. Wij
wensen zijn kinderen Gods nabijheid toe in het
gemis van hun vader.

Zieken

Wij wensen alle zieken en degenen die om hen
heen staan moed en kracht toe. We denken in
het bijzonder ook aan hen die spannende onder-
zoeken moeten ondergaan en soms ook een
ingrijpende operatie.

Met een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Contact: Wim Bulsink
scriba.wijk.noord@pgaalten.nl
tel. 06 1016 5508

Bezoekdienst

Bernarda te Bokkel heeft na jarenlange inzet
besloten haar taak als bezoekmedewerker op te
geven. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar
toewijding. Er is daardoor een vacature ontstaan
in sectie 9 D Polstraat 4, 4 A t/m 4 R (m.u.v. 4 D,
4E, 4K en 4 M). Mocht u een klein beetje tijd
over hebben om namens onze gemeente enkele
mensen in onze wijk te bezoeken, dan zouden we
daar ontzettend mee geholpen zijn. U kunt zich
hiervoor melden bij de scriba Wim Bulsink.

Huwelijksjubileum

Op 12 september vieren Wilco en Ina Luiten-
Lohuis, Lichtenvoordsestraatweg 65, met hun
familie dat ze elkaar 40 jaar geleden eeuwige
trouw beloofden. Van harte gefeliciteerd namens
de gemeente en vele goede jaren toegewenst.
Ook feest voor het echtpaar Gerrit Vonhof en
Riétte Vonhof-Stronks, Tubantenstraat 60. Zij
vieren 25 september dat ze 45 jaar zijn getrouwd.
Ook voor hen en de hele familie de hartelijke feli-
citaties uit de gemeente en vele jaren samen in
goede gezondheid gewenst.

Jan Willem Vreeman

Overleden

Bovenaan de rouwkaart van Ria Stronks-Kuenen
(Lage Veld 59) staan de woorden: ‘Met liefde
laten wij je gaan, omdat jij je rust gevonden
hebt’. Op zaterdag 9 augustus overleed ze in de
leeftijd van 73 jaar. Een half jaar daarvoor, op
3 februari 2025, had ze afscheid moeten nemen
van haar man, Koos Stronks. Dat was voor haar
een nauwelijks te dragen verlies. Toen duidelijk
werd dat ook Ria niet lang meer zou leven, werd
ze opgenomen in de Hof van Flierbeek te Lich-
tenvoorde. Daar is ze liefdevol verpleegd en kon
ze afscheid nemen van de mensen die om haar
heen stonden. In een samenzijn op 16 augustus
herdachten we liefdevol Ria’s leven. We wensen
haar zoon, schoondochter, haar drie kleinkinderen
en haar zusters met familie kracht en vrede toe.

Wytze Andela

Overleden

Op 31 juli is overleden Grada Grevers-Winkelhorst.
Ze is 83 jaar geworden. Ze woonde in de Stege-
manhof. De dankdienst voor haar leven vond
plaats op woensdag 6 augustus in de aula van
de GUV. Aansluitend is zij begraven in Brede-
voort. Centraal stond de trouwtekst uit Psalm 18,
die haar lijfspreuk was geworden: ‘Met mijn God
spring ik over een muur’.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen de
nabijheid van God en mensen toe. Een in memo-
riam vindt u verderop in KerkVenster.
Petra Speelman,
geestelijk verzorger en predikant

Contact: Wim Bulsink
scriba.wijk.noord@
pgaalten.nl

tel. 06 1016 5508

Wijziging pastorale
werkzaamheden

Na het vertrek van Wilma de Jong, Netty
Hengeveld en Folkert de Jong is gezocht naar
een oplossing om voldoende pastorale zorg te
blijven verlenen. Riemer Faber, Marieke en Wytze
Andela en Petra Speelman hebben tijdelijk tot
1 september ondersteuning geboden. Daar zijn
we hen erg erkentelijk voor. Door de benoeming
van Jan Willem Vreeman en de herverdeling
van de vacante uren is het wijkpastoraat weer
op sterkte. Met de benoeming van Ruurd Wal-
linga wordt een deel van het bijzonder pasto-
raal werk en opbouwwerk van ds. Folkert de Jong
voortgezet.

Op verzoek van de kerkenraad is de wijkindeling
aangepast. Het aantal wijken is per 1 september
teruggebracht van zes naar vier wijken:

» Rood (ds. Hendrik Jan Zeldenrijk),

» Geel (Jan Willem Vreeman),

« Blauw (Anneke Wattel-de Vries) en

« Paars (ds. Elizabeth van Deventer).

« Heidi Ebbers zal voor de bewoners
van de tehuizen/begeleid wonen van
Estinea en Sius pastorale zorg verlenen.

» Daarnaast kunnen Nadine Stemerdink-Bongen
en Petra Speelman, indien nodig, bijspringen
bij het verzorgen van uitvaarten.

In onderstaande kaarten is de nieuwe verde-
ling van de wijken weergegeven. In de editie
van 26 september zal een intern katern worden
opgenomen met uitgebreide informatie over de
wijkindeling: adressen, bezoekmedewerkers, pas-
tores etc. Deze informatie zal ook op de site van
KerkVenster beschikbaar komen: onder het kopje
Pastoraat, subkopje Wijkteams.

De komende weken vindt voor elke wijk Pasto-
raal Wijkteamoverleg plaats. De bezoekmede-
werkers worden dan over de nieuwe wijkindeling
geinformeerd.

Mocht het tot 26 september zo zijn dat u onder-
steuning nodig heeft van uw pastor, en het voor
u nog onduidelijk is wie uw pastor is, dan kunt u
contact opnemen met codrdinator Wim Bulsink,
tel. 06 1016 5508, scriba.wijk.noord@pgaalten.nl.

Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad

Foto: Tuin familie Ter Haar
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Grada Johanna
Willemina
van Eerden-Lensink

~ Willemien ~

geboren:

27 maart 1934
overleden

25 juli 2025

Op 25 juli overleed op 91-jarige leeftijd Willemien
van Eerden-Lensink. We noemden haar gewoon
Ma, oma of ouwe oma Bim Bam.

Ma was een intelligente vrouw, die op school al
goede resultaten haalde. Als ze in deze tijd jong
was geweest had ze zeker doorgestudeerd. Ze kon
Engels, Frans en wat Duits. Ze was leergierig en
had ook een brede belangstelling.

Toch was ze vroeger erg onzeker over zichzelf en
vond al snel dat anderen op allerlei gebied beter
waren. Ook toen ze na school ging werken in de
administratie van een groothandel bleef die
onzekerheid.

In 1959 trouwde ze met Wim van Eerden en
stopte zij, zoals toen gebruikelijk was, met werken.
Samen kregen ze drie kinderen; Willy, Jan en
Annelies.

Ze hielp wel mee op de boerderij, maar ze was
geen echte boerin in hart en nieren. Toen er bij de
boerderij steeds meer administratie en regelwerk
kwam, kon ze Pa daarin wel goed aanvullen en
vormden ze samen een goed team.

Vanaf de jaren ‘70 ging ze enkele middagen in de
week werken in de bibliotheek in Aalten. Dat was
toen nog niet gebruikelijk maar ze vond het erg
fijn. Vanaf toen werd ze ook zekerder van zichzelf
en haar kunnen.

Ma was een warme, open persoonlijkheid
die graag praatte maar ook goed luisterde.
Ondanks haar hoge leeftijd was ze nog steeds
een moderne vrouw die niet snel oordeelde of
polariseerde. Natuurlijk was ze het niet altijd met
iedere mening eens, maar ze had zelden een oor-
deel over anderen. Zelfs op hoge leeftijd kwam
er nog veel bezoek bij haar. De gastvrijheid van
zowel Ma als Pa resulteerde in een groot netwerk.
Met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
was ze ook ‘drietegek’. Ze zei regelmatig: ‘Ach,
i-j bunt toch ok zonnen lieverd’ tegen een van de
achterkleinkinderen.

En zo zullen we ook haar blijven herinneren: ‘Ach
Ma / Oma, i-j wazzen toch zonnen lieverd.’

de kinderen

Grada
Grevers-Winkelhorst

~ Grada ~

geboren

21 mei 1942
overleden
31 juli 2025

Na het middageten ging ze rusten en is in haar
slaap overleden.

Grada Grevers woonde de laatste jaren in Stege-
manhof. Daarvoor woonde ze vele jaren met veel
plezier in de Tubantenstraat.

Ze werd geboren aan de Zomerweg in Aalten. Ze
groeide op met haar ouders en broer en had een
fijne jeugd. Na een periode van ernstig ziekzijn
als jongvolwassene herstelde ze ‘als een wonder’,
zei ze zelf. Ze trouwde in 1968 met Gerrit Grevers
en samen gingen ze wonen aan de Misterweg. Er
kwam vier kinderen, en later zes kleinkinderen.
Grada leidde een actief leven, in huis en tuin, met
haar familie. Ook in het welzijnswerk en als vrijwil-
liger kon ze haar energie kwijt. Ze praatte graag,
maakte met iedereen contact en was altijd opge-
wekt en goedlachs. Ze genoot van de IKA-weken,
waar ze heerlijk in de watten werd gelegd.

In de dankdienst voor haar leven op woensdag
6 augustus haalden de kinderen en kleinkinderen
herinneringen op waarin Grada getekend werd
zoals ze was: hartelijk, altijd positief en eigen-
gereid. Uit Psalm 18 klonken enkele verzen, waar-
onder de trouwtekst van Grada en Gerrit: ‘Met
mijn God spring ik over een muur’. Deze tekst
hing in geborduurde letters ingelijst op haar
slaapkamer. Een eenvoudig geloof zonder veel
woorden. Dat je gedragen wordt. Dat je in de ver-
binding met God de moeilijke dingen die je in het
leven kunt tegenkomen kunt doorstaan en verder
kunt gaan.

We zongen enkele vertrouwde gezangen: De Heer
is mijn herder, Wat de toekomst brengen moge,
en Eens als de bazuinen klinken.

Ook luisterden we samen naar de tere woorden
van Suzan en Freek, over het lichtje dat blijft
branden, en het lied van gemis en troost Door de
wind, gezongen door Sanne Hans. Woorden van
troost en kracht, van vertrouwen en dankbaar-
heid. Na de dienst in de aula van het GUV hebben
we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op
de begraafplaats in Bredevoort.

Ze zal zeker gemist worden, maar de herinne-
ringen aan haar moed en levensvreugde mogen
troost zijn voor haar kinderen en kleinkinderen,
voor ieder die haar gekend heeft.

Petra Speelman,
geestelijk verzorger en predikant

Grada Johanna
Heinen

~ Anja ~

geboren

26 oktober 1957
overleden

6 augustus 2025

Anja werd geboren als oudste in een gezin dat zes
kinderen zou gaan tellen. Op jonge leeftijd volgde
ze de INAS-opleiding. Aansluitend werkte ze der-
tien jaar in twee verpleeghuizen te Bennekom.
Het werk in de zorg lag haar goed, ze voelde zich
op haar plek. Toch raakte ze overspannen. Daar-
door moest ze terugkeren naar Aalten.

Anja probeerde opnieuw haar weg vinden. Ze
hield van zingen en ze werd lid van Multiple Voice.
Dat bleek een goede beslissing: ze leerde mooie
liederen en kreeg vriendschappelijke contacten
die bleven. Later werd Anja lid van de Cantorij.
Trouw was ze iedere donderdagavond op de repe-
titie. Ook hier vond ze zangvriendinnen, die tot
het laatst veel voor haar hebben betekend.

Anja was onder meer actief in de Wereldwinkel en
bij de Oppascentrale, waaraan ze jarenlang haar
krachten heeft gegeven. Toen ze verhuisde naar
de Koeweide werd ze in haar eigen buurt bezoek-
medewerker. Een functie die ze nauwgezet heeft
vervuld.

Vorig jaar november bleek Anja ernstig ziek te
zijn. Na een ziekenhuisopname volgden maanden
van hoop en vrees. In april moest Anja worden
opgenomen in Pronsweide om aan te sterken.
Lange tijd was er nog uitzicht op een operatie,
maar half juli bleek dat dit niet meer mogelijk
was en dat ze was uitbehandeld. Ze mocht naar
huis om een palliatief traject in te gaan.

Het was moeilijk voor Anja dat de afbraak van
haar lichaam sneller ging dan ze gehoopt had.
Begin augustus werd ze opgenomen in Hospice
De Lelie. Daar is ze in de avond van woensdag
6 augustus overleden, omringd door aandacht en
zorg.

Op 14 augustus kwamen we in kleine kring bijeen
om afscheid te nemen van deze zachtaardige en
gelovige vrouw. We lazen onder meer Psalm 139.
Over God, die ons kent en doorgrondt in al onze
vragen. We luisterden naar liederen die Anja
mooi vond. Daaronder was ook haar lievelings-
lied, ‘Morning has broken’, een lied dat ze zelf bij
Multiple Voice heeft gezongen.
Anja vertrouwde op de nieuwe morgen van
Gods toekomst, waar geen ziekte, pijn of moeite
meer is. In dit vertrouwen hebben we haar los-
gelaten. We legden haar leven in Gods liefdevolle
handen. Zijn troost en kracht wensen we toe aan
haar familie en aan alle anderen die Anja zullen
missen.

ds. Marieke Andela-Hofstede



Jan Straaijer

~Jan ~

geboren

2 september 1925
overleden

14 augustus 2025

Jan Straaijer werd geboren in Rotterdam bij
ouders waarvan de familie allemaal uit Burgh-
Haamstede op Schouwen-Duiveland komt. Hij
bleek een jongen met vele talenten te zijn. Op
de lagere school kwam zijn zeer grote teken-
talent aan het licht. Na schooltijd kwam hij
vaak kijken in de vliegtuigfabriek Koolhoven
aan de Rotterdamse Waalhaven. Hij bouwde
zelf zweefvliegtuigjes met andere kinderen
uit de buurt. Aan zijn vader vertelde hij dat
hij vliegtuigingenieur wilde worden. Dat werd
door vader verboden toen de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak.

Jan doorliep de Mulo en in de oorlog de
Kweekschool. Vanwege zijn tekentalent mocht
hij lessen volgen aan de Rotterdamse kunst-
academie, met name de modeltekenklassen
op zaterdag en de lessen in aquarelleren van
Te Kaat. Ook was Jan een goede acteur. In de
oorlog maakte hij deel uit van cabaretgroep
‘de Tondeldoos’ onder leiding van Leen Valke-
nier (Fabeltjeskrant).

Na de oorlog volgden drie jaren diensttijd als
verbindingsdienstofficier. In dienst werd hij
tijdens een rit in een legertruck door de stad
jaloers op een onderwijzer met een kinder-
klasje dat overstak. Hij hunkerde naar het
onderwijs, verliet de dienst en begon aan de
Vreewijk school in Rotterdam Zuid.

Jan leerde domineesdochter Jacqueline Lissen-
berg kennen en trouwde met haar. Zijn tweede
baan, met een gehuurde woonverdieping
boven een garage, was in Goes. Daar is Lex
geboren. Toen bleek dat het hoofd der school
aldaar de lagere school als een legereenheid
met kadaverdiscipline bestuurde, verhuisden
Jan en Lien na een jaar naar het mooie dorp
Ellecom aan de Veluwezoom. Daar is Leo
geboren.

Hij gaf les aan de lagere school van oud
Dieren. Zijn bordtekeningen op de school
werden beroemd. Daarna verhuisde het gezin-
netje naar nieuw Dieren, naar een huis met
tuin. Hij maakte naast zijn werk ook illustraties
voor de VVV. In 1964 kreeg hij de mogelijkheid
om schoolhoofd te worden in Barlo bij Aalten.
Daar heeft hij de bouw van een nieuwe school
begeleid. Met een enorm enthousiasme heeft
hij daar tot 1985 gewerkt. Door gezondheids-
problemen van zijn vrouw is hij gestopt en in
Aalten komen wonen. Lien overleed in 1990.
In 1995 raakte Jan bevriend met Gerda
Freeman. Samen met haar heeft hij vele reizen
gemaakt in een kampeerauto, van Zuid-Frank-
rijk tot hoog in Noorwegen. Gedurende die
reizen maakte hij veel mooie aquarellen. Hun
laatste reis samen was in 2015. Gerda overleed
in 2022 en toen kwam Jan alleen te staan. Hij
heeft nog drie jaren met veel plezier tussen zijn
spullen in zijn huis in Aalten kunnen wonen.

de kinderen

Iing mee met Psalm 42:
een bemoedigend lied
voor moeilijke tijden

Ook nu nog geeft deze psalm veel mensen steun en inspiratie.

Even als een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik hem weer loven,

Juichend staan in zijn voorhoven?

‘Psalmen zijn al eeuwen oud, maar toch blijven we ze zingen. Eeuw na eeuw
en jaar na jaar. En niet alleen in de kerk. Sommige psalmen zijn bedoeld om
met elkaar te zingen, andere zijn juist heel intiem: om te zingen als gebed of
als lied voor onderweg.

Meer nog dan de andere boeken in de Bijbel, geven de psalmen stem aan
de emoties van de mensen die het gewaagd hebben hun weg te gaan met
God. Wie de psalmen zingt, voegt zich automatisch in het koor van gelovigen
die ons zijn voorgegaan. En merkt dat ze worstelden met dezelfde dingen als
waar we vandaag de dag mee worstelen. Al zingend voeg je je dan in het
koor van de mensen die je zijn voorgegaan, en geef je stem aan je twijfel en
aan je geloof. Aan je hoop en je wanhoop.

Al mijn hele leven reizen de psalmen met me mee. Toen mijn moeder ernstig
ziek werd, was dat Psalm 42. Tk was toen boos op God en twijfelde aan alles,
en de psalm gaf aan die emotie een stem. Die beroemde Psalm 42 die een
geheel vormt met Psalm 43, heeft een refrein dat drie keer voorkomt. ‘Wat
ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal
ik hem weer loven. God die mij ziet en redt.’

Die hoopvolle woorden contrasteren met de schreeuw om God die we in
het begin van de psalm horen als we het hert om water horen schreeuwen.
Iedere keer opnieuw als het refrein klinkt, verandert de toon van de psalm
en wordt de God die in eerste instantie afwezig was, een God met een naam
en een gezicht. Het wordt een God die bevrijdt en redt. En zo wordt dit een
psalm die je de hele nacht door kunt blijven zingen. Net zolang het donker
is, tot het licht wordt. Dan wordt deze psalm een lied van hoop, een lied voor

onderweg.’

Deze tekst van ds. Irma Pijpers komt uit de ‘Psalmenspecial’

van Petrus in het Land.

Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Psalm 42 is een prachtig lied dat je helpt als je je verdrietig of onzeker voelt.

Het laat zien hoe je van twijfel naar hoop kunt gaan en weer vertrouwen krijgt.
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Doorborduren op verhalen

Vanaf woensdagmiddag 10 september
wil ik starten met een nieuwe
activiteit (voor volwassenen):

Doorborduren op verhalen.

Wat kun je / kunt u verwachten?

« De activiteit zal 1x in de maand op woensdag-
middag plaatsvinden van 14.00 uur tot onge-
veer 16.00 uur in zaal 5 van Elim.

We gaan op een creatieve manier met (Bijbel)
verhalen aan de slag, waardoor de verhalen op
een andere manier binnenkomen. We maken
daarbij gebruik van verschillende technieken en
werkvormen.

We starten de middag door in stilte en rust

een Bijbelgedeelte te lezen en herlezen.

En proberen zo te ontdekken wat het

eenieder van ons persoonlijk te zeggen heeft.
Het is een luisteren met je hart.

Hierna maken we een persoonlijk werkstuk aan
de hand van de gelezen tekst. Je hoeft hiervoor
geen kunstenaar te zijn — het is een medita-
tieve activiteit.

» Voor materiaal, koffie en thee wordt gezorgd.

» Aanmelden is fijn (dan weet ik een beetje
hoeveel materialen ik klaar moet leggen),
maar hoeft niet persé. U/je kunt ook gewoon
spontaan aanschuiven.

» Heb je/heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

U / je kunt contact met me opnemen
via telefoon, app of mail.

Tussen geloof en levenin - 10

Wie weet tot ziens op woensdagmiddag
10 september. Voel je welkom!

Heidi Ebbers
Heidi.ebbers@pgaalten.nl
tel. 06 4862 3833

In gesprek met onze nieuwe
voorzitter (kerkenraad Aalten)

Yes, vandaag komt aflevering 10 uit! Een leuke
mijlpaal om even bij stil te staan. We hebben nu
tien verschillende gemeenteleden aan het woord
gehad. Ik heb geprobeerd om alle generaties aan
bod te laten komen. Ook heb ik afgewisseld tussen
mannen en vrouwen. De afgelopen tijd heb ik
leuke reacties ontvangen. Veel mensen spreekt
het aan om het geloofsleven van gemeenteleden
te leren kennen. Ook mensen die niet veel met de
kerk hebben, vinden de levensverhalen en geloofs-
beleving van ons als gemeenteleden interessant.
Stilstaan bij het diepere besef van ons bestaan is
iets van alle tijden.

Voordat ik met zwangerschapsverlof ga, staan er
nog drie gesprekken op de planning. Deze zullen
op de volgende data uitkomen:

» 26 september
» 17 oktober
« 7 november

Half november tot * eind maart ga ik met
zwangerschapsverlof. In overleg en bij behoefte
van alle kanten start ik de podcast t.z.t. weer op.
Mocht u de podcast een leuk initiatief vinden en
graag willen dat het doorgaat, dan kunt u over-
wegen om een extra donatie te doen aan de
kerk onder de naam: Gift podcast Tussen geloof
en leven in. Er gaat veel tijd zitten in het maken

van een aflevering, dus hiervoor krijg ik een ver-
goeding van de kerk. Als gemeenteleden kunt u
bijdragen aan de onkosten, zodat we hopelijk half
maart met seizoen 2 van start kunnen gaan.
Binnenkort krijgt de kerk in Aalten een nieuwe
voorzitter. Hij heeft zich de afgelopen jaren al
actief ingezet voor de PG-Aalten, maar toch denk
ik dat velen van jullie hem nog graag beter willen
leren kennen.

Ik mocht in gesprek met Henk Westervelt uit
IJzerlo van de Welink. We hebben uitgebreid stil-
gestaan bij zijn geloofsleven: een oprecht en puur
geloof, waar sommigen van jullie zich misschien
wel in herkennen of door gesteund voelen.
Uiteraard hebben we ook uitgebreid stilgestaan
bij het voorzitterschap. Wat bezielt deze man om
deze taak over te nemen van Gerard Helmink? :-)
Ook was ik als vrouw natuurlijk wel benieuwd hoe
het kan dat we tot op heden nog geen vrouwe-
lijke voorzitter hebben gehad.

In alle eerlijkheid hebben we ook gepraat over
zijn voortraject. Is het slim om iemand die de
afgelopen jaren al heeft mee besloten, nu als
gezicht van de kerk te laten fungeren?

Henk doet in de podcast nog een oproep: In het
moderamen (het dagelijkse bestuur) hebben ze
nog een scriba nodig. Voel jij je aangesproken,
reageer dan op deze mooie functie.

Op Elizabeth na zitten er alleen maar mannen in
het dagelijks bestuur. In mijn beleving kan dit in
deze tijd echt niet meer, dus vanuit de grond van
mijn hart: Ben je goed in administratie, notuleren,

agenda bewaken, archiveren en ben je goed
in het vervullen van de rol van contactpersoon
tussen de gemeenteleden en kerkenraad? Dan
ben jij de aangewezen persoon om dit op te
pakken. Je hoeft niet alle taken perfect te kunnen;
veel valt ook bij te leren op het moment dat je de
werkzaamheden doet.
Aan het einde van de aflevering deelt elke gast
zijn muziekvoorkeuren. Wisten jullie dat er een
playlist is op Spotify waar je alle nummers van de
gasten terug kunt vinden? Ga naar Spotify, typ
in de zoekbalk: Tussen geloof en leven in afspeel-
lijst. Daar vind je alle nummers die tot nu toe zijn
gedeeld.
Benieuwd naar de kijk- en levenslessen van onze
nieuwe voorzitter? Luister dan snel naar afleve-
ring 10.

Nadine Stemerdink-Bongen
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Denekamp, landgoed Singraven. Foto: Ineke Nagel

Anneke anders

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk
werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw.
Ze is getrouwd met Bart, moeder van
Lydia, Noah, Thalita en pleegmoeder
van Gydo en Milo.

Een echte inbreker

Oh nee, denk ik verschrikt, ik heb geen huissleutels
bij me. Hoe komen we in vredesnaam binnen? We
komen net terug van een feest. Mijn man brengt
een paar van de kinderen naar hun eigen huis en
mijn dochter rijdt met mij en de andere kinderen
naar ons huis. Normaal heb ik de sleutels altijd in
mijn tas. Maar in alle haast ben ik vergeten om
ze erin te stoppen. ‘Jongens, ik heb geen sleu-
tels bij me, dus ik weet niet hoe we straks naar
binnen moeten’, zeg ik. ‘Kan papa niet even
terugkomen?’ vraagt een zoon. ‘Nee, dat is niet te
doen. Hij is al halverwege. Ik denk dat we gewoon
buiten moeten wachten’, zeq ik. ‘Kunnen we niet
op het dak van de schuur klimmen bij de buren
en dan via de achterdeur?’ vraagt hij. ‘Ik weet het
niet. Bovendien weet ik niet hoe je daar op moet
komen.’

Het is even stil. Iedereen is plannetjes aan het
bedenken om, als we thuiskomen, toch naar
binnen te kunnen. Zodra we thuis zijn, loopt onze
zoon meteen naar de deur. Hij probeert met zijn
hand door de brievenbus bij het slot te komen,

maar dat lukt niet. ‘Als we nou via het balkon
klimmen mam?’ ‘Daar kan je toch niet opkomen?’
zeg ik. ‘Oh nee’, zegt hij teleurgesteld en probeert
het weer via de brievenbus. ‘Kom, eerst even de
spullen uit de auto halen’, zeq ik. ‘Waar moeten
we die dan laten?’ vraagt hij. ‘Zet maar gewoon
bij de achterdeur. Dan zetten we het straks wel
binnen.” Maar hij blijft met de deur bezig. ‘Heb
Je niet iets van een haakje mama?’ Tk denk even
na. ‘Misschien kan je dat gebogen draad van die
hangplant gebruiken’, zeg ik. Enthousiast pro-
beert hij weer de deur open te krijgen. Maar ... er
gebeurt niets.

Ondertussen helpt onze dochter mee met de
spullen en bemoeit zich er niet mee. ‘Laat maar
Jjoh’, zeg ik, ‘we wachten gewoon op papa. We
houden het hier nog wel even uit.” Dan zie ik
een emmer staan en krijg een idee. Als we nou
het hengsel van een emmer gebruiken. Dat is al
gebogen. Ik haal het van de emmer af en geef

het aan mijn zoon. ‘Probeer dit eens’. Hij doet zijn
uiterste best. Soms lijkt het te lukken, maar dan
schiet het hengsel weer los. ‘Het lukt me net niet.
Ik weet niet hoe ik het om het haakje kan krijgen.’
‘Laat mij eens’, zegt onze dochter opeens. Ze
pakt het hengsel en ... zowaar, ze trekt de deur
open. ‘Yes!” Opgelucht gaan we naar binnen.
‘Hoe deed je dat?’ vragen we. Ze doet het voor
en vraagt dan: ‘Weet je waarom ik daar zo goed
in ben?’ ‘Nou?’ vraag ik heel benieuwd. ‘Omdat
mijn buurvrouw regelmatig haar sleutels ver-
geet en ik dan bij haar moet inbreken via de
brievenbus.” We schieten in de lach. Samen is het
ons toch maar gelukt.

e —

—
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Open Monumentendag 13 september

Tijdens Open Monumentendag op

zaterdag 13 september openen wij de Tekst en foto’s: Harm Veldhuis

deuren van de Oude Helenakerk op De laatste maanden mag de Oude Helenakerk

zich verheugen in veel toeristenbezoek tijdens de
openstelling, waaronder ook deze dame uit Stap-
horst met haar fraai opgetuigde fiets.

Joop Ormel bespeelde regelmatig het orgel, het-
geen veel bezoekers binnenbracht.

de Markt en u / jullie zijn van harte
welkom.

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema

‘Erfgoed en Architectuur’
Erfgoed is de erfenis van het verleden, dat wij
door moeten geven aan toekomstige generaties,
zodat zij er ook van kunnen leren, het kunnen
waarderen en ervan kunnen genieten.

Er is een videofilm over de geschiedenis van de
kerk.

En wij, de suppoosten van de Oude Helenakerk,

Het programma:

Westerveld-Lensink.

gewaardeerd.

willen u graag nader uitleg geven.

» 10.00 uur, 12.00 uur, 14.00 uur:
Orgelconcert ( 20 min.) door Joop Ormel, met
medewerking van de Aaltense sopraan Rachel

» 15.00 uur en 16.00 uur:
Aaltens Christelijk Mannenkoor, dirigent
Mathijs Dubbeldam. Ook zingt de Aaltense
sopraan Rachel Westerveld-Lensink.

De kerk is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Gratis entree, maar een gift wordt zeer
Namens de suppoosten,

Ria Ploos van Amstel-Lensink

De oudst bekende bevrijdingspreken

In het KerkVenster dat op vrijdag

21 maart van dit jaar verschenen

is, heb ik geschreven over de twee
bevrijdingspreken van ds. Klijn en
ds. Stegeman op woensdag 4 april
1945 in wat toen nog genoemd werd
de Ned. Herv. Kerk te Aalten.

Bijzonder is om te merken dat ook buiten Aalten
dit artikel de aandacht trok. Collega Bram-Willem
Aarnoutse benaderde mij en vertelde dat hij inte-
resse had in die preken, omdat hij bezig was een
artikel te schrijven over protestantse bevrijding-
spreken. Ik kon hem een kopie doen toekomen
van de toenmalige uitgave van Drukkerij De Boer
Aalten.

Onlangs verscheen in ‘Historisch Tijdschrift GKN’
(vanaf 1 januari 2026 ‘Historisch Tijdschrift
PKN’) het artikel van zijn hand ‘De Heere heeft

onze gevangenis geopend en ons in vrijheid
gesteld’. Vermeldenswaard is dat blijkt dat de
bevrijdingspreken van ds. Klijn en ds. Stegeman
op dit moment de oudst bekende bevrijding-
spreken zijn. Dat zal daarmee te maken hebben,
dat Aalten een van de eerste plaatsen was die na
de oorlogswinter bevrijd werd, op Goede Vrijdag
30 maart 1945.

Collega Aarnoutse heeft nog een verzoek: Is er
iemand die de originele uitgave in bezit heeft en
aan hem wil afstaan?

Een vraag die ik daaraan toevoeg, is: Wie weet
of er ook een uitgave bestaat van bevrijding-
spreken in de toenmalige Gereformeerde Kerken
van Aalten, dus gehouden in de Westerkerk en de
Oosterkerk? Zo ja: Wie wil deze afstaan?

Ik kan dit verzoek ook uitbreiden naar de Christe-
lijke Geformeerde Kerk van Aalten.

Ik hoor het graag!

ds. Gerhard ter Maat




Gast(en) in de kerk

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Het is deze middag een drukte van
belang in de Oude Helenakerk. Het is
de laatste Aaltendag bij schitterend
mooi weer, en dan is het gezellig druk
in het dorp en in de kerk.

Ik kijk naar de bezoekers en deel deze in naar
mensen die alleen maar even de kerk inlopen en
er ook vlot weer uit gaan, en anderen die aan-
dachtig het kerkinterieur bekijken. Weer anderen
zijn blijkbaar zeer geinteresseerd, bekijken de
speciale film over de geschiedenis van deze
monumentale kerk of laten zich voorlichten door
een van de suppoosten.

Ik spreek een jong echtpaar met drie kleine
kinderen aan, om te ontdekken met welke reden
zij de kerk bezoeken. Tot mijn verrassing blijkt het
te gaan om inwoners uit Aalten, Sabine en Rik
Nusselder met hun kinderen. Haar roots liggen in
de Dinxperlose Heurne.

Op mijn vraag waarom zij de kerk bezoeken,
antwoorden zij dat ze oude kerken met een rijke
historie heel interessant vinden. Zelf zijn ze niet
verbonden aan een kerk, wel is mevrouw katholiek
opgevoed.
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Ze vinden dit kerkgebouw prachtig. Wat hen met
name opvalt in het interieur zijn de ronde banken.
Ze vragen zich af waarom dat zo gedaan is. Ik
vertel hun dat de kerkgangers op deze manier
‘Rondom het Woord’ zitten; in het midden de
preekstoel en de avondmaalstafel, en daarom-
heen de gemeente. Dat vinden ze wel heel bij-
zonder en hebben ze nog nergens gezien.

De kinderen vermaken zich inmiddels prima in de
gangpaden en vinden het blijkbaar heel interes-
sant in zo’n groot gebouw. Een van de meisjes wil
graag een kaarsje aansteken, en ik stel haar voor
om hen dan ook te fotograferen voor de grootste
kaars in de kerk. Dat vindt ze een heel goed
idee.

We nemen afscheid met het nemen van een
familiefoto, en ik wens hun nog een fijne dag.

Vrede

Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen,
omdat de vrede in onszelf ontstaat

in wat wij samen doen

en niet in wat wij dromen.

Toon Hermans

Uit: Medemens, uitgave van Kerk in Actie



Venster | naar  buiten

Rome, en nog veel meer - Stijn Fens

De zomerstop van Vorming en
Toerusting van de Protestantse
Gemeente Lichtenvoorde is voorbij -
een nieuw seizoen met een keur aan
onderwerpen ligt weer voor ons. Op de
eerste avond waarvoor we u uitnodigen
zal Stijn Fens, Vaticaankenner bij
uitstek, ons ‘meenemen’ naar Rome.

Het zijn spannende tijden in de rooms-katholieke
kerk. Op tweede paasdag overleed paus Fran-
ciscus, toch nog onverwacht. De ogen van de
wereld waren vanaf toen een paar weken lang
op Rome gericht. Tientallen miljoenen mensen
waren via de televisie getuige van de uitvaart van
Franciscus.

Er kwam een conclaaf dat korter duurde dan ver-
wacht. Al op de tweede dag, op 8 mei, was er een
nieuwe paus. De kardinalen kozen voor het eerst
een Amerikaanse paus, Robert Prevost, en hij
noemde zich Leo XIV.

Stijn Fens is Vaticaankenner van KRO-NCRV en
maakte al deze gebeurtenissen (en in de loop
der jaren nog vele andere) in Rome van dichtbij
mee. In zijn lezing vertelt hij over deze historische
weken voor de kerk.

U bent van harte welkom in de Johanneshof,
naast de Johanneskerk, op donderdag 25 sep-
tember 2025. De avond begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. Een vrije gift is welkom.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Nadere informatie: Sjors Tamminga,
tel. 0544-372752, sjors.tamminga@kpnmail.nl

Stichting Restauratiefonds

Zondag 7 september 2025

Parochie
HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achterhoek

Wie vrede wil, moet de
vrede voorbereiden

Onder deze titel zal mevr. Greetje Witte-Rang
in de Vredesweek op dinsdag 23 september a.s.
een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. De avond
begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur heten we u
welkom met een kop koffie/thee.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de
website: www.paulus-ludger.nl

FIETSTOCHT
Jje leven
Starttijd: dag aan dag
tussen 11.00 uur en 14.00 uur met de wetenschap
er mogen zijn
Startlocatie:
droom

Brug Winterswijksestraat Bredevoort

(achter de Koppelkerk) van herinneringen

een kostbaar geschenk

Route: omfloerst met mildheid

Bredevoort, Corle,

Winterswijk, Woold, de Haart droom

van de toekomende tijd
wat kan en mag
en zal zijn

Afstand: ca. 27 km

Op de twee rustplaatsen, Winterswijk en de Haart,
kunt u genieten van een hapje en drankje.
Hier kunt u van een toilet gebruikmaken.

kind van God

in alle eenvoud

in alle strijdvaardigheid
u/jij mag zijn

gezegend mens

Een vrije gift bij de start (pinnen is mogelijk) ten
bate van ons Restauratiefonds is van harte welkom.
U steunt hiermee het onderhoud

aan de Oude Helenakerk. Riek Aalbers-Hiddink

Wij wensen u alvast een heel fijne,
veilige en gezellige tocht!

Bestuur Stichting Restauratiefonds
restauratiefondsaalten.nl




een tijd van rusten,
Een tijd van doorg

betrekken, wat j

aan en een tijd van st

e ook doet,

ppen.

Hij kan je helpen met waap het tijd voor is

Gods zegen

Henrike Jentink

Verenigingen

‘t Praothuusken

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur
tot 17.00 uur in de zaal van de
Zuiderkerk voor alle senioren uit Aalten.

10 september komt Chantal Sonderen-Lode-
wick iets uit de hoge hoed toveren voor ons.
Sommigen zullen haar al vaker hebben gezien
maar voor velen is ze nieuw. En het blijft toch
altijd een raadsel hoe ze het voor elkaar krijgt,
hoe vaak je er ook naar kijkt.

17 September vieren we alvast Volksfeest met
spelletjes, en misschien gaan we ook nog wel
weer bloemen plakken voor de optocht.

24 September krijgen we Tjerk Sprenkelder van
de politie op bezoek. Hij gaat ons vertellen over
zijn werk. Als u nu een vraag heeft die u altijd al
wilde stellen aan de politie, schrijf het dan vast
op zodat u het niet vergeet. Deze middag krijgt
u ook zeker de kans om vragen te stellen.

Denkt u ook nog aan onze bazaar op 22
oktober ... We hebben al mooie dingen op
mogen halen bij mensen die gingen verhuizen,
maar er mag nog meer bij; boeken, curiosa,
speelgoed, puzzels enz. Kijkt u thuis ook de kast
nog eens na voor ons? Van de opbrengst van de
bazaar kunnen we weer verder met het organi-
seren van de woensdagmiddagen.

Voor onze werkgroep zou het fijn zijn dat er
nieuwe mensen bij komen. Denkt u, dat lijkt mij
wel wat, kom gerust een keer kijken.

Voor vervoer en afmelden kunt u weer bellen op
dinsdag met Dien Scholten, tel. 0543-476042

Voor meer informatie over 't Praothuusken belt
u met Jolanda Wevers, tel. 06 2692 8997

Namens de werkgroep,
Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,
Dien Scholten, Jolanda Wevers

COLOFON

KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke drie weken.

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het

blad gunt een blik op het
kerkelijk leven binnen de
aangesloten gemeenten,
maar heeft ook aandacht
voor wat zich buiten het
eigen kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van
God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.

De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de kleuren paars, wit,
groen en rood. De kleur geel
in de hoeken duidt op licht,
zoals we dat in Gods Woord
en in diensten tegenkomen,
en op het doorbrekende licht
van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitge-
geven door de Stichting
KerkVenster. Adres: Land-
straat 20, 7121 CR Aalten.

Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela

Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl

Eindredactie:

Leni Franssens,
Johan Scholl,

Theo van der Werff,
Nel Wijbrans.

Redactieleden:
Joke Bremmer, vacature.

Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers

Leo Postma

Coordinatie en blad
Johan Nieuwboer,
Harmien Wensink
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop
Arnold Arentsen,
website@kerkvenster.nl
Financién

Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang-
stellenden buiten Aalten en
Bredevoort kunnen een post-
abonnement op KerkVenster
nemen. De abonnements-

kosten bedragen € 55,00
per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.

NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724

Bezorging

De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie

is Wim Rutgers,

tel. 0543-476368, e-mail:
h.w.rutgers@kpnmail.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen

van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen

of ervoor bedanken,

dan graag mailen naar:
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink,

tel. 06 2871 6924.
KerkVenster wordt in
eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 2800 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende Kerk-
Venster verschijnt op

vrijdag 26 september 2025.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail

in Word 2010 of hoger.
Illustraties en/of foto’s altijd
in aparte bestanden (jpeg,
etc.) aanleveren. Uiterste
inleverdatum kopij per
e-mail is dinsdag 16 septem-
ber 2025 voor 12.00 uur.

De data waarop KerkVenster
in 2025 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
deur Landstraat 20 (Elim)
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Ben jij wel eens bang? Ik wel. Vooral voor boze
mensen. Ik probeer daarom alles zo goed mogelijk
te doen, zodat mensen niet boos op me worden. En
ik ga ruzies zoveel mogelijk uit de weg. Maar laatst
stond er ineens iemand voor me die heel boos was.
Eerst wist ik niet goed wat ik moest doen. Kon ik
nog weg? Moest ik in de verdediging of juist in de

Franciscus en de wolf van Gubbio

Een nieuwe dag breekt aan.
Het stadje Gubbio lijkt nog te slapen.

Je ziet geen koe in de wei en hoort geen vogeltje fluiten.
Nergens speelt een kind op straat. Alles is doodstil.

Maar waarom toch? Het is toch allang licht?
ledereen is bang, bang voor de ... boze wolf.

Hij woont in het bos. Maar vaak komt hij naar het stadje.

Dan rooft hij een geit of een kip.

Niemand durft meer buiten te komen.

Op een dag loopt Franciscus door Gubbio.

Van alle kanten komen de mensen op hem af.

Ze vertellen hem hoe bang ze zijn voor de wolf.

‘Hij eet onze dieren op

en hij heeft zelfs kinderen aangevallen.

We moeten die rover het bos uit jagen’, roepen ze.
‘En wie hem doodslaat krijgt een beloning!

Die wolf moet weg ... Hij moet dood!’

De volgende ochtend loopt Franciscus de stadspoort uit.

Hij gaat op zoek naar de wolf.

Niemand durft met hem mee te gaan.

Wel roepen ze: ‘Stop, je doet het verkeerd.
Hij zal je opvreten. Neem een wapen mee!’

Maar Franciscus stapt gewoon door, helemaal alleen.

Bij de rand van het bos blijft Franciscus staan.
Hij hoort een woedend gegrom.

Plotseling springt de grote wolf tevoorschijn.
Hij is heel boos. Zijn ogen schieten vuur.
Franciscus kijkt hem rustig aan en zegt:

‘Ik moet met je praten’

Dat had de wolf niet verwacht.

Stomverbaasd staart hij de man aan.
‘Broeder Wolf, je gedraagt je niet zoals het hoort’,
zegt Franciscus streng.

‘Je bent een echte boze wolf geweest.

Ik weet wel dat je honger hebt, veel honger.
Maar daarom mag je nog niet alles opeten.

De mensen klagen over je.

Je hebt een heleboel vijanden!

‘Ga met me mee naar Gubio,

dan zorg ik dat het goedkomt tussen jou en de mensen.
Jij moet beloven de mensen geen kwaad meer te doen.

En ik zal zorgen dat je iedere dag te eten krijgt.

Wil je dat?’

De wolf kwispelt blij met zijn staart,

en geeft Franciscus een poot.

Ze zijn het eens.

Samen lopen ze terug naar de stad.

De mensen van Gubbio gaan bang opzij.

‘Wees maar niet bang’, roept Franciscus.

‘lk heb goed nieuws. Broeder wolf wil geen ruzie.

Hij had honger, erge honger, en hier was veel te eten.
Hij zal jullie nooit meer kwaad doen, als jullie beloven
hem iedere dag eten te geven.

aanval en boos terug doen? Maar er zat niet veel
anders op dan te luisteren. En zo ontdekte ik dat
zij eigenlijk ook bang was en dat daar haar boosheid
vandaan kwam. Uiteindelijk zijn we goed uit elkaar
gegaan. Ik vind boosheid nog steeds (heel) span-
nend. Maar ik heb door dit voorval geleerd dat ver-
binding en begrip kan helpen om je angst (de ‘boze
wolf’) te temmen ...

‘Maar laten we het ook eens over jullie hebben.

Soms zijn jullie nog erger dan de boze wolf.

Alles willen jullie hebben. En alleen voor jezelf.

Zo doe je anderen tekort!

Leef als broer en zus, deel alles met elkaar

dan heb je geen vijanden meer’

Toen sloten de mensen vriendschap

met de wolf en met elkaar.

Er was vrede in het stadje Gubbio.

Telkens als Franciscus in de buurt was

kwam de wolf hem even gedag zeggen.

En Franciscus sprak met hem.

Na twee jaar stierf de wolf,

gewoon omdat hij erg oud was.

De mensen in Gubbio dachten vaak terug aan de wolf.
Ze dachten ook terug aan alles wat er was veranderd
dank zij hun grote vriend Franciscus.

‘Jammer dat de wolf er niet meer is’, zeiden ze,

‘want hij heeft ons geholpen goede mensen te worden!

(naar: Masahiro Kaysua, Franciscus en de wolf -
niet meer verkrijgbaar- Geloventhuis.nl)




