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Overdenking

Openstaan  
voor de liefde
 
Afgelopen maanden ben ik aan de slag 
gegaan in de Protestantse Gemeente van 
Bredevoort. Naast dit werk ga ik ook voor als 
spreker en ondersteuner tijdens uitvaarten. 
Een belangrijk onderdeel van mijn werk zijn 
de persoonlijke gesprekken bij mensen thuis 
en tijdens activiteiten. De levensverhalen en 
keuzes van mensen fascineren mij enorm. 
Soms is het verdrietig en behoorlijk intens. 
Soms vertrek ik met een glimlach op mijn 
gezicht, omdat het mij heeft gesterkt. Ik 
ervaar in elk gesprek een verbondenheid, zie 
een glimp van wie iemand is en hoe hij of zij 
zijn leven tot nu toe heeft geleefd.
Vaak vertellen mensen over levensverande-
rende gebeurtenissen en hoe die hen gevormd 
hebben. Een van de onderwerpen die ik in de 
verhalen van mensen steeds weer hoor en 
voel, is hoe sterk de liefde aanwezig of mis-
schien juist afwezig is geweest in hun leven.
Wat is dat toch met de liefde? Iets ongrijp-
baars, maar toch ook weer ontzettend zicht-
baar. Iets moois, maar ook iets wat je als mens 
diep kan raken en pijn kan doen. Het is dan 
ook niet verrassend dat de Bijbel veel spreekt 
over de liefde. Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 
13 de liefde als de hoogste deugd, belangrijker 
dan geloof of hoop: De liefde is geduldig en 
vol goedheid; de liefde vergaat nimmermeer.
Maar wat als je niet weet hoe je je moet open-
stellen voor de liefde? Wat als de liefde voor 
jou heel ver weg en onbereikbaar voelt? Dat 
iets je in de weg staat om je hart volledig te 
kunnen geven? Wat als het leven te pijnlijk en 
te hard voor je is geweest?
Tijdens een van de gesprekken die ik de afge-
lopen tijd mocht hebben, vertelde een oudere 
vrouw mij dat ze kort geleden opnieuw ver-
liefd was geworden. Die nieuwe liefde had ze 
te danken aan haar vorige relatie. Ze had een 
ontzettend fijn huwelijk gehad. Ze wist hoe ze 
moest liefhebben en hoe ze liefde moest ont-
vangen. Ondanks dat ze door de diepe pijn 
van afscheid heen heeft moeten gaan, lukt 
het haar om hem los te laten en door te gaan. 
Ondanks dat ze weet wat rouw en verlies is, 
bleef de liefde bestaan en mocht ze het nog-
maals ervaren.
Ik kwam daarover aan het nadenken en raakte 
met verschillende mensen hierover in gesprek. 
Liefde kan, zoals ik hierboven al omschreef, 
kwetsbaar zijn. Misschien ligt het antwoord 
wel in je meest kwetsbare zijn: je openstellen 
voor het leven, de controle loslaten in volle-
dige overgave aan het grote.

 
Nadine Stemerdink-Bongen 

Ontwerp voorpagina: 
Ben Lammers 

Op pagina 2 stond altijd een hoofdartikel, 
een actueel of een informerend schrijven. De 
redactie kiest nu voor een nieuwe opmaak 
van deze pagina, omdat er niet altijd een 
hoofdartikel beschikbaar is. Mocht er wel een 
belangwekkend artikel zijn, dan krijgt dit een 
plek op een andere pagina.		   
U vindt op pagina 2 voortaan een over­
denking en een korte blik op de inhoud van 
het blad. 

redactie KerkVenster
 

Ik-mis-je-wandeling op 	  
16 november in Bredevoort 	 4
Op zondag 16 november wordt in Bredevoort 
voor de zevende keer de Ik-mis-je-wandeling 
gehouden. Het is een wandeling voor iedereen die 
een dierbare verloren heeft. Tijdens de wandeling 
wordt stilgestaan bij het gemis, maar ook bij de 
verbondenheid die blijft.

Tien geboden in het Achterhoeks: 	  
Tien bouwstene as fundament 	  
veur ut laeven van alle dag. 	 4

 
Pakketten voor de minima: 	
decemberactie in de Zuiderkerk 	 7
Jaarlijks worden in zaal 4 van de Zuiderkerk pak-
ketten ingepakt voor de minima. Het is een hele 
organisatie om de pakketten gevuld te krijgen. 
In de week voor Kerst worden ze op meer dan 
300 adressen in Dinxperlo, Bredevoort en Aalten 
bezorgd. Maar eerst worden de sinterklaas
cadeaus, ook in de Zuiderkerk, ingepakt voor 
kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. 

Team Stilteruimte Oude Helena-	  
kerk zoekt vrijwilligers 	 8
De Stilteruimte bevindt zich onder de toren van 
de Oude Helenakerk aan de Landstraatzijde. Het 
is een plek om zomaar naar binnen te lopen om 
even stil te zijn, tot jezelf te komen of gewoon 
even rust te nemen. Er staat een H. Maria-icoon 
en er is de mogelijkheid om een kaarsje te 
branden. 

Verslag van de Nacht van de 	  
Nacht-wandeling in Aalten 	 18
De Nacht van de Nacht-wandeling in Aalten 
wordt mogelijk een jaarlijkse traditie. Op de eerste 
editie, die PG Aalten had uitgezet op zaterdag 25 
oktober, liepen ruim 25 wandelaars mee in de 
leeftijd van acht tot tachtig jaar. 

Eerste gebod:  
Prebeer de dag positief te beginnen,  

ook al völt dat soms neet met. 

In dit nummer
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Wij feliciteren 

Op 25 september mocht   dhr. H.G.W. Pennings, 
Kleine Gracht 1, zijn 81e verjaardag vieren.

Overleden

Op 12 oktober is overleden in de leeftijd van 
73 jaar Hans Westrum. Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen en allen die Hans 
Westrum zullen missen veel sterkte toe. Dat zij 
daarbij steun zullen hebben aan de vele goede 
herinneringen, de mensen om hen heen en Gods 
nabijheid.
Voor allen die te maken hebben met lichamelijke 
of geestelijke klachten, veel kracht en beterschap. 
Ook voor de mensen om hen heen die hen ver-
zorgen en bezoeken, sterkte om dit vol te houden 
en positief te blijven. Allen die verdriet hebben om 
een overleden iemand, korter of langer geleden, 
troost gewenst.

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoortbredevoort

Contactpersoon:  
Herman te Paske  
tel. 0543-451283 

BREDEVOORT

Vacature

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2 A 
7126 AZ Bredevoort 
www.pkn-bredevoort.nl 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06 5313 1832 
e-mail: voorzitter@ 
pkn-bredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra  
Stadsbroek 57 
7126 CN Bredevoort 
tel. 06 1664 0811 
e-mail: scriba@ 
pkn-bredevoort.nl

College van 
kerkrentmeesters  
Markt 2 A  
7126 AZ Bredevoort 
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl 
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Jan Wijbrans  
Bolwerkweg 16 a  
7121 LS  Aalten  
tel. 06 3630 8537

Penningmeester  
kerkrentmeesters 
Johan Eppink 
Stadsbroek 151  
7126 CP Bredevoort 
tel. 06 5422 2457  
e-mail: 
cvkpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl

College van diakenen  
Markt 2 A 
7126 AZ Bredevoort 
e-mail: diakonie@ 
pkn-bredevoort.nl 
Bank: 
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer 
’t Zand 35 
7126 BG Bredevoort 
tel. 06 4432 4240 

Penningmeester  
diaconie 
Bert Stronks 
Misterstraat 24 A 
7126 CD Bredevoort 
Tel. 0543-451343 
e-mail: 
cvdpenningmeester@
pkn-bredevoort.nl 

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp 
tel. 0543-451911 

Kerkelijk medewerker 
Nadine Stemerdink-Bongen 
e-mail:  
nadinestem@proton.me 
tel. 06 3119 7914 
Link facebook: 
Bredevoort Sint-Joriskerk | 
Facebook 
Link Website:  
Nadine Stemerdink-Bongen  
Schrijfspecialist | Blog 
Link Instagram: 
nadinestemerdinkbongen: 
Instagram

Pastorale raad  
Herman te Paske 
tel. 0543-451283 
e-mail: pastoraleraad@ 
pkn-bredevoort.nl 
en 
Jolanda te Winkel 
tel. 06 2353 3499

Jeugdraad  
e-mail: jeugdraad@ 
pkn-bredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink 
Stadsbroek 12  
7126 CR Bredevoort 
tel. 0543-451824 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink 
Stadsbroek 12 
7126 CR Bredevoort 
tel. 0543-451824 
e-mail: boekhouding@ 
pkn-bredevoort.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak 
tel. 06 2750 4112 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543-451503 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Marjon Radstaak 
tel. 06 2750 4112 
e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

Jan Navis 
Hozenstraat 22 
7126 BK Bredevoort 
tel. 06 1365 4190

Vertrouwenspersoon  
Bredevoort  
Dolf Prinsen, Brasem 54,  
7008 BS Doetinchem 
tel. 0314-361450 
e-mail: prinsen@xippix.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster:  
Wil Vroman 
Hollenberg 3,  
7121 MC Aalten  
tel. 0543 452804 
e-mail: hvroman@hetnet.nl

Coby Navis 
Tolhuisweg 8  
7121 MA Aalten  
tel. 06 2150 3605  
e-mail: cobynavis@live.nl 

Tijdens de gedachtenisdienst op zondag 23 
november zingt het gelegenheidskoor o.l.v. Johan 
Klein Nibbelink een aantal liederen. We oefenen 
hiervoor op donderdagavond 13 en 20 november 
om 19.00 uur in de St. Joriskerk. Zing je mee? 
Graag doorgeven aan Erna Prinzen,  
tel. 06 3620 4392  
of ernaprinzennavis@hotmail.com 

Bij de diensten Bredevoort

Samen Eten

Op 11 november is er Samen Eten. Inloop  
vanaf 17.30 uur, om 18.00 uur gaan we eten.  
Opgave voor 10 november bij Marjon Radstaak,  
tel. 06 2750 4112.

We zijn in Bredevoort op zoek naar 
een nieuwe predikant, die samen 
met alle vrijwilligers en de kerkelijk 
werker enthousiast is om de Bijbelse 
boodschap op eigentijdse wijze uit 
te dragen. De PG Bredevoort heeft 
toestemming gekregen van de Classis 
om uit te kijken naar een predikant 
voor 0,6 fte aanstelling.

We zoeken jou! Want we willen graag in contact 
komen met mensen die het leuk vinden om samen 
met ons op zoek te gaan naar een voorganger die 
iedereen, van jong tot oud, aanspreekt.

Wie zijn we?

De Protestantse Gemeente Bredevoort wil een 
kerk zijn die openstaat voor iedereen bij de zoek-
tocht naar de zin van het leven. We zijn een 
kerk die zich laat leiden door Gods Woord in de 
breedste zin. Dat betekent dat we geen mensen 
uitsluiten op grond van opvattingen, afkomst of 
geaardheid. In veel dingen trekken we samen op 
met Katholiek Bredevoort. 
We willen midden in de samenleving staan en 
volop meedoen aan het maatschappelijk leven 
in Bredevoort. Onze St. Joris Kerk en ‘t Koppelhuis 

staan in het hart van Bredevoort en staan open 
voor iedereen die er gebruik van wil maken.
We proberen steeds meer naar buiten te treden 
via moderne middelen als social media, om 
iedereen te laten zien wat we doen. Onze kerk-
diensten worden via livestreaming gedeeld.

Wat doen we

In het kort is dat wat we doen; omzien naar elkaar 
in en om Bredevoort, of je nu lid bent van de kerk 
of niet. We helpen daarom mensen en gezinnen 
om ons heen, maar ook ver weg.

Meld je aan

Lijkt het je leuk om met ons op zoek te gaan 
naar een geschikte predikant, meld je dan aan. Je 
praat dan mee in gesprekken met de kandidaten 
die zich melden voor de functie. Je kunt op die 
manier mede bepalen hoe de kerk in Bredevoort 
er de komende jaren uit komt te zien.
Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen in 
de commissie, of nieuwsgierig bent geworden 
en meer informatie wenst over het werk van de 
beroepingscommissie, kun je contact opnemen 
met de voorzitter van de kerkenraad: 
Arjan Twigt 
arjantwigt18@gmail.com - tel. 06 5312 1822
Je mag hem of een ander kerkenraadslid natuur-
lijk ook persoonlijk benaderen. Dit kan tot uiterlijk 
15 december 2025. 

Beroepingscommissie predikant 

Een nieuwe predikant
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Op zondag 16 november wordt  
in Bredevoort voor de zevende keer de 
Ik-mis-je-wandeling gehouden. Het is 
een wandeling voor iedereen die een 
dierbare verloren heeft. Tijdens de 
wandeling wordt stilgestaan bij het 
gemis, maar ook bij de verbondenheid 
die blijft.
 
Ook dit jaar starten we weer om 14.30 uur bij 
de molen. Daar worden we opgewacht door een 
koperblazersgroep. Vandaar lopen we via de 
Ambthuiswal langs de kruidentuin naar de St. 
Joriskerk. In de kerk zal Hans de Vries een drietal 
passende liederen ten gehore brengen, afgewis-
seld met een gedicht, gelezen door Geert Kämink. 
Daarna lopen we via ‘t Zand naar de ingang van 
het Vestingpark aan de Kruittorenstraat, door de 
appeltuin naar het betonpad om uit te komen 
bij de  Lourdesgrot. Bas Brezet zal hier een kaars 
aansteken voor iedereen die we willen gedenken, 
maar niet in Bredevoort begraven ligt. Coby Navis 
richt enkele woorden tot ons over ‘Ik mis je’.

 
De tocht wordt voortgezet naar de begraafplaats 
Kloosterhof, waar de koperblazers nogmaals pas-
sende muziek zullen laten horen. Aangekomen 
bij de Kloosterhof krijgt iedereen een lichtje om 
te plaatsen bij het graf van een geliefde. Ook kan 
men het lichtje thuis plaatsen bij een herinne-
ringsplek van een geliefde overledene. Na afloop 
kunnen we napraten met een kop koffie of thee 
met iets lekkers in ’t Grachthuys aan de Kruitto-
renstraat 1.
Een groot aantal organisaties uit Bredevoort en 
de buurtschappen werkt mee, te weten Katholiek 
Kontakt Bredevoort, de Protestantse Gemeente 
Bredevoort, GUV Uitvaartverzorging, basisschool 
Mollenveld van de Haart, koperblazersgroep, 
Hans de Vries, Bredevoorts Belang, Kloosters 
Belang, Haarts Belang, molen Prins van Oranje en 
’t Grachthuys.
Met elkaar stilstaan bij wie we missen staat 
voorop. De vorige keren merkten we dat deze 
vorm van herdenking veel mensen aanspreekt; 
het aantal deelnemers groeit van jaar tot jaar.  
Ook mensen uit andere plaatsen nemen deel. 
U bent dus van harte welkom op zondag 
16 november om 14.30 uur op de Molenwal. De herfst laat voorzichtig haar kleuren zien

7e Ik-mis-je-wandeling Bredevoort
 

Tekst: Irma Verwaaijen - Foto: Ina Hiddink-Kleinhesselink

Preek van de leek
Zondagmorgen 12 oktober om 
09.15 uur klonk in de straten 
rondom de St. Joriskerk het lied 
‘God and God alone …’ gespeeld door 
muziekvereniging Excelsior uit Barlo.
 
Een mooi welkom voor iedereen die naar deze 
ochtenddienst kwam, waarin Henk Jentink uit 
Balkbrug ‘de preek van de leek’ op een boeiende 
manier verzorgde. 
 
Henk las ons ‘Tien bouwstene veur ‘t laeven van 
alle dag’ voor. En die willen we graag hier in Kerk-
Venster plaatsen. 

Tien bouwstene as fundament  
veur ’t laeven van alle dag:
 

  1. �Prebeer de dag positief te beginnen, ook al völt dat soms neet met.

  2. �Doo kalm an, nem de tied um bli-j en gelukkig te waen.

  3. �Wes vriendelijk, groet de mensen dee aj teggen komt.

  4. �Wes spontaan en praot positief over mensen  

dee d’r bi-j een gesprek neet bi-j bunt.

  5. �Zeuk het goode in het laeven,  

gef maor ens een scholderklopjen an een ander.

  6. �Arger ow neet, van argeren word i-j neet vrolijk.

  7. �’n Glimlach van 1 seconde is vake meer weerd  

dan een lampe dee een uur brendt.

  8. �Prebeer mood in te spraeken bij mensen dee ’t effen neet zeet zitten.

  9. �Prebeer elke dag um één ding bli-j te waezen, dan is ’t gin verloren dag.

10. �Vertrouw elken dag op God, leg alles in Zien hande.

En … bi-j iederene schuf wal ens een steen opzied.  

Gin paniek, leg ’m maor weer recht. 
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Armoede in Nederland
Armoede in Nederland is een keiharde reali-
teit: volgens de laatste cijfers van het CBS leven 
540.000 mensen onder de armoedegrens en 
1,2  miljoen net daarboven, maar zijn erg kwets-
baar. Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes 
niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan 
zonder ontbijt naar school. De Voedselbank kraakt 
onder de groeiende vraag. Armoede in Nederland 
is een keiharde realiteit – maar samen kunnen we 
meehelpen het tij te keren. Kerk in Actie onder-
steunt initiatieven die écht helpen: van directe 
hulp tot structurele oplossingen. Doe mee. Steun 
de strijd tegen armoede in Nederland.

kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/
samen-tegen-armoede 

Samen tegen armoede in Nederland. Doe je mee?  
Maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Armoede in 
Nederland, of doneer via de QR-code. 
Hartelijk dank

In de week van 17 tm 22 november vindt 
een landelijke deurcollecte plaats voor dit 
doel. Daarom brengt de diaconie (Com­
missie Hulp Ver Weg Dichterbij) de collecte 
graag ook via dit artikel onder de aandacht 
en beveelt de collecte van harte aan.  

Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64 
7121 EM Aalten 
tel. 0543-473250 
e-mail: 
kerkaalten@pgaalten.nl 
Geopend op  
ma - di - do - vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur 

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink 
tel. 06 4379 1963  
e-mail: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Henk Westervelt  
tel. 06 3109 3347  
e-mail: henk.westervelt@
pgaalten.nl

Scriba  
Jan-Willem Duenk 
tel. 06 1292 7149 
E-mail: scriba.pga@
pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman 
tel. 06 2346 5194 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 06 2900 1110 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Koster: 
Harry Peterkamp 
tel. 06 1308 1803  
e-mail: harry.peterkamp@
pgaalten.nl

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers 
tel. 06 2900 1110 
e-mail:  
ebekkers@upcmail.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via de 
website van KerkVenster  
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

Mutaties 
Wijzigingen in uw 
gegevens, zoals adres
wijziging, geboorte, over
lijden, of het aan- of af-
melden voor de gedrukte 
liturgie, graag doorgeven 
aan het kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink 
Borculoseweg 68 
7261 NK Ruurlo 
tel. 0573-453027 (privé) 
tel. 0573-454047 (werk) 
tel. 06 5149 1064 
e-mail: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink 
Hoge Veld 97  
7122 ZN Aalten 
tel. 0543-473734 
e-mail:  
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
restauratiefondsaalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar 
Sondernweg 15a  
7122 LM Aalten 
tel. 0543-451106 
tel. 06 3070 6147  
e-mail:  
pterhaar9@gmail.com

Vertrouwenspersonen: 
Anneke de Hoop 
Freek Brandenburg 
e-mail: vertrouwens
persoon@pgaalten.nl 

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543-476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
e-mail:  
info@stichting-dha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat 
Dijkstraat 38  
7121 EV Aalten  
tel. 0543-475450

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitgezonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl 

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

groenekerk@
pgaalten.nl

Nieuwe scriba
De PGA heeft een nieuwe algemeen scriba, en 
dat is goed nieuws. Het heeft lang geduurd om 
deze vacature in te vullen. We zijn dan ook erg 
blij dat het nu gelukt is. Jan-Willem Duenk gaat 
deze taak op zich nemen. Als kerkrentmeester is 
Jan-Willem al zes jaar ambtsdrager. Hij zal, naast 
de taak van algemeen scriba, tevens zijn werk als 
kerkrentmeester voortzetten. Wij wensen hem bij 
deze dan ook veel plezier met deze werkzaam-
heden voor onze Gemeente. Na lange tijd waarin 
er geen scriba beschikbaar was, is dit voor ons 
als kerkenraad heel mooi nieuws, aangezien een 
scriba echt een belangrijke rol heeft.
Wim Bulsink en Arjen Smit zijn en blijven scriba 
van de wijken. Arjen Smit zal daarnaast de 
notulen verzorgen van de vergaderingen van de 
kleine en grote kerkenraad. Met deze toezegging 
van beide heren zijn we zeer blij. Op deze wijze 
kunnen we samen zorgdragen voor een goede 
communicatie naar alle betrokkenen.
 
Namens de kerkenraad,

 Henk Westervelt,  
voorzitter PG Aalten

 
Via de bankrekening van de diaconie

Gift   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2 X € 	 50,00 
Gift maand september   .    .    .    .    .    . € 	 100,00

Collectes in de kerkdienst incl. QR code

05-10 �Werelddiaconaat  .    .    .    .    .    . €	 407,45 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 295,45

12-10 �Protestantse Bezoekdienst   .     .    €	 303,15 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 266,05

19-10 �Project HVWD   .    .    .    .    .    .    . €	 577,93 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 401,97

26-10 �Werelddiaconaat  .    .    .    .    .     €	 630,75 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 367,56

Collectes via GIVT

05-10 �Werelddiaconaat     .     .     .     .     .   €	 15,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 1,00

12-10 �Protestantse Bezoekdienst   .     .    €	 6,00 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 1,00

19-10 �Project HVWD   .    .    .    .    .    .     €	 58,50 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 7,50

26-10 �Werelddiaconaat  .    .    .    .    .     €	 13,50 
Kerk  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . €	 2,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage! 

Overzicht giften
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Stichting Barmuja heeft eind 2024 
mooie giften gekregen van de PG 
Aalten. Onder andere met deze giften 
zijn de volgende projecten gerealiseerd:

 

Waterproject Doshke

In Doshke, in het zuiden van Ethiopië, leeft een 
bevolkingsgroep van ongeveer 1800 mensen die 
allemaal naar één punt, heel hoog in de bergen, 
moesten om water te halen.
Sommigen moesten meer dan een uur (enkele 
reis) lopen voor schoon drinkwater.
Ook bij een grote school was geen enkele 
watervoorziening.
Mede door uw steun hebben we leidingen kunnen 
aanleggen, een opvangreservoir kunnen kopen en 
meerdere tappunten kunnen maken.

Toen we in december 2024 bij de diaconie aan-
klopten met een groot probleem bij een school in 
Asabe Teferi (Noordoost-Ethiopië) werden we blij 
verrast door hulp uit Aalten.
Wat was er aan de hand?
Door sterk veranderende weersomstandigheden 
dreigde een school voor ruim 200 leerlingen 
tussen de 4 en 8 jaar weg te spoelen. De kinderen 
zaten met de voeten in de modder in de klas.
Met financiële steun van u konden we ervoor 
zorgen dat de kinderen nu met droge voeten 
zitten en dat er een stevige betonnen muur om 
de grond rondom de school is gemaakt. 

Het tappunt bij de school

Oktober 2024: aan de achterkant  
van de school in Asabe Teferi.

Februari  2025: een stevige betonnen fundering 
zorgt ervoor dat de school niet weg kan spoelen. 

Maart 2025: de kinderen kunnen weer met  
droge voeten in het lokaal zitten.

Er wordt hard gewerkt aan een vloer van beton 
voor alle vijf lokalen.

Mede namens de bevolking van Doshke en Asabe 
Teferi: Heel veel dank voor jullie steun.
Zonder dat was het zeker niet gelukt.
Hartelijk dank,
Stichting Barmuja 

Ineke Luimes
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Jaarlijks worden in zaal 4 van de 
Zuiderkerk pakketten ingepakt voor de 
minima. Het is een hele organisatie om 
de pakketten gevuld te krijgen. In de 
week voor Kerst worden ze op meer dan 
300 adressen in Dinxperlo, Bredevoort 
en Aalten bezorgd. Maar eerst worden 
de sinterklaascadeaus, ook in de 
Zuiderkerk, ingepakt voor kinderen tot 
en met de basisschoolleeftijd. 

Nieuw is dat we nu ook de tieners een eigen 
cadeau willen geven. Dat doen we het liefst met 
een waardebon, zodat ze zelf kunnen bepalen 
wat ze ervoor kopen. Uit onze gegevens blijkt dat 
ongeveer zestig tieners hiervoor in aanmerking 
komen. 

We doen dit niet op eigen houtje, maar werken 
succesvol samen met andere kerkgenoot-
schappen, AladnaFM en Figulus Welzijn. Echt 
noaberschap van en voor de mensen in Brede-
voort, Dinxperlo en Aalten. 
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december gaan we 
bij de Jumbo, Albert Heijn en de SPAR aan het 
winkelend publiek vragen iets extra’s te kopen 
waarmee wij de pakketten kunnen vullen. Maar 
we hebben sinds de coronacrisis ook de gewoonte 
om in het pakket een waardebon te doen die 
besteed kan worden bij de plaatselijke bakker, 
slager of groenteboer. 
De actie is met name bedoeld voor inwoners die 
om allerlei redenen heel krap bij kas zitten, waar-
door zij zich tijdens deze dagen geen extraatje 
kunnen permitteren. 
Als u denkt dat deze situatie voor u van toepas-
sing is, en u wilt in aanmerking komen voor een 
pakket, stuur dan voor 29 november een e-mail 
naar info@meedoenpact.nl. Geef uw naam en 

adres op, als ook uw gezinssamenstelling, zodat 
het pakket passend zal zijn bij uw gezinssituatie.
Mocht u het zelf niet nodig hebben, maar 
gezinnen kennen die voor deze actie in aan-
merking komen, geef deze adressen (inclusief 
gezinssamenstelling) dan gerust door. Wij zullen 
vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens 
omgaan.

 Geldinzameling
U zult begrijpen dat dit geld kost. We gaan dus 
ook collecteren. Dit doen we bij de supermarkten 
op 12 en 13 december, maar we hopen ook dat 
we vanuit onze achterban financieel gesteund 
worden. 
Als u ons wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op het rekeningnummer van de 
Stichting DHA: NL24 TRIO 0338 6054 60 o.v.v. 
decemberacties.
Ook kunt u een gift doen via bijgaande QR-code. 
Langs deze weg komt het geld eveneens ten 
goede aan de kerstpakkettenactie. Wij merken 
ieder jaar weer dat mensen het zeer waarderen 
dat er naar hen wordt omgezien.
 

 

De Zuiderkerk als zenuwcentrum 	  
voor de decemberacties	 Tekst en foto: Wim Drenth

Van bandrecorder naar kerkradio 
Getriggerd werd ik door de verhalen 
van Henk Luiten van Kuiermaat 
(89 jaar), die vertelde dat hij als 
18-jarige bij kerkleden bandrecorders 
bracht en weer ophaalde zodat ze de 
kerkdienst terug konden luisteren. 

Vaak was het praatje net zo belangrijk. Op een 
avond kreeg hij een kopje koffie aangeboden, wat 
hij zeker niet afsloeg. Soms stond die koffie de 
hele dag te pruttelen op de kachel, en zo ook de 
koemelk. In het kannetje werd dan met een mesje 
het ‘fluske’ eruit gesneden, wat dan pardoes in je 
koffie viel. De volgende keer riep hij al: ‘k Heb net 
de koffie op.’ 

Na de radiokabel, en voor het buitengebied de 
kerktelefoon, deed de kerkradio haar intrede. 
In 2005 pakte Jan ter Maat de taak op om voor 
meer dan 350 luisteraars de kerkradio te ver-
zorgen. Hiermee kunnen met één druk op een 
knop twaalf kerkdiensten vanuit de regio beluis-
terd en teruggeluisterd worden; niks problemen 
met ‘frequentie zoeken’. 

Zo luisteren vandaag de dag nog bijna zeventig 
kerkleden de diensten mee. De service van Jan 
reikt heel ver: lukt het niet, dan brengt hij zo 
nodig zijn eigen kerkradio’s langs om de dienst 
terug te kunnen luisteren. 

Eens per kwartaal wordt het collectebusje opge-
haald, zo kunnen de luisteraars toch een bijdrage 
geven. Al twintig jaar verzorgt Jan ter Maat iedere 
week deze vrijwilligersdienst, en dankzij hem 
kunnen de luisteraars zich verbonden voelen met 
onze gemeente, kunnen ze meezingen en samen 
bidden en danken.

Anite Verkerk
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Adventskalender 2025
 
Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus 
voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die 
je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te 
staan. 
Voor elke dag is een 
korte overdenking 
beschikbaar, aan-
gevuld met korte 
(gespreks)vragen, 
liederen, gebeden 
en citaten. 

Thema ‘Kijk!  
Laat je verrassen’

In deze advents
kalender kiezen we in 
het verlengde van het 
jaarthema voor het 
thema: ‘Kijk! Laat je 
verrassen door Gods 
weg in deze wereld’. 
Kerst roept verwonde-
ring op over de manier 
waarop God als een 
kwetsbaar mensenkind 
midden in onze wereld 
komt. Een eenvoudig 
meisje, Maria, raakt 
zwanger van de heilige Geest. Wat betekent dit bijzondere verhaal? 
En kunnen we iets leren van Maria’s bereidwilligheid?  

Ontvang de adventskalender  

De kalender is gratis af te halen in Aalten op het kerkelijk bureau, 
Ludgerstraat 64 en in Bredevoort in ’t Koppelhuis, Markt 3 A. 

Zendingskalender 2026 
 
De Zendingserfgoedkalender 2026 wordt gesierd door 
glasramen uit de kerk van Mulungwishi ontworpen door 
Kafusha Laban. Het thema luidt: Geroepen door Christus
 
Bijbelverhalen zijn naar een idee van de Methodisten-zendeling Woody 
Bartlett, die veertig jaar van zijn leven in Mulungwishi in het zuidoosten van 
de Democratische Republiek Congo werkte, door de Congolese kunstenaar 
Kafusha Laban uitgebeeld in zijn ontwerpen voor deze glasramen. Daarbij 
heeft hij de Congolese context als uitgangspunt genomen. Dat zien we terug 
in het uiterlijk van de afgebeelde Bijbelse figuren en in de afbeeldingen van 
de omgeving en de voorwerpen. Zijn ontwerpen zijn, met toepassing van een 
in de jaren zeventig nieuw procedé voor glasfusion, in heldere kleuren op het 
glas aangebracht. Dat gebeurde bij het centrum van de Mindolo Ecume-
nical Foundation in Kitwe, 
Zambia.
De Zendingserfgoed
kalender is sinds de eerste 
editie van 2015 een groot 
succes. Hiermee wordt 
de traditie voortgezet 
van de vertrouwde Missie 
Zendingskalender (MZK), 
die in 2013 voor het laatst 
werd uitgegeven. In deze 
traditie staat de verbeel-
ding van het Evangelie 
door christenen in Azië, 
Afrika en Latijns Amerika 
centraal.
De kalender kost € 10,00 
per stuk.  
U kunt deze kalender 
bestellen bij Dirk Jentink,  
tel. 0543-842638 
(na 18.30 uur). 

Team Stilteruimte 
zoekt vrijwilligers
De Stilteruimte bevindt zich onder de toren van 
de Oude Helenakerk aan de Landstraatzijde. Het 
is een plek om zomaar naar binnen te lopen om 
even stil te zijn, tot jezelf te komen of gewoon 
even rust te nemen. Er staat een H. Maria-icoon 
en er is de mogelijkheid om een kaarsje te 
branden. 
Deze ruimte is dagelijks geopend van maandag 
t/m zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur en wordt 
geopend en gesloten door een aantal vrijwilligers.
Door omstandigheden zijn enkele vrijwilligers 
hiermee gestopt en vragen wij enkele nieuwe vrij-
willigers die deze taak op zich willen nemen.
Wat wordt er van u verlangd: ‘s morgens om 
09.00 uur de deur van de Stilteruimte openen, 
enkele kaarsjes aansteken en ‘s avonds om 18.00 
uur de deur sluiten.
Als u zich hiervoor opgeeft, wordt u ingeroosterd 
voor een hele week en bent u +/- eenmaal per vijf 
weken aan de beurt.
Voelt u zich betrokken en wilt u zich aanmelden 
dan mag u contact opnemen met
• Astrid te Winkel, tel. 06-26018673 of 
• Heidi Ebbers, heidi.ebbers@pgaalten.nl

team Stilteruimte Oude Helenakerk

Contactavond  
bezoekmedewerkers

Tekst en foto: Joke Rutgers

Donderdag 16 oktober was de jaarlijkse contact
avond van de bezoekmedewerkers. Zeventig 
mensen hadden zich opgeven en zij genoten van 
een optreden van Irene van der Aart. Irene ver-
telde over haar leven met Boer, een Achterhoeker. 
Dit leverde veel herkenbare situaties op.
Uiteraard was er ook gelegenheid om bij te praten 
onder het genot van een lekker hapje en drankje. 
Het was een gezellige, ontspannen avond. 

De open dagen in de Oude Helenakerk van mei 
t/m oktober hebben 1971 bezoekers getrokken en 
€ 1.197,08 opgebracht. Dank aan alle suppoosten 
en aan organist Joop Ormel, die verschillende 
middagen het orgel heeft bespeeld. 

Openstelling kerk   .     .     .     .     .     .     .    € 	 1.197,08

Giften vanaf januari 2025:

Mevr. Van Lennep   .    .    .    .    .    .    .  € 	 500,00 
J.W. Niesink  .     .     .     .     .     .     .     .     .     €	 10,00 
M.A. Prinsen  .     .     .     .     .     .     .     .     .    €	 50,00 
Fam. Lubbers  .    .    .    .    .    .    .    .    .  €	 25,00 
Dhr. Wildenbeest   .     .     .     .     .     .     .    €	 10,00
 
Allemaal hartelijk dank namens  
de Stichting Restauratiefonds,

Siny Veneberg 

 Stichting  
Restauratiefonds 

Opbrengst giften
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Lang dacht Rokus Maasland dat 
wachten een verspilling van tijd was. 
Maar er gebeurt juist veel tijdens het 
wachten, weet hij nu. Langzaam begon 
hij te ontdekken dat het geen straf is 
maar een ‘ruimte’.

Vorige week zat ik op een plek waar ik niet graag 
zit: de wachtruimte. Ik had een afspraak bij de 
tandarts en was 8 minuten te vroeg. Wat je dan 
doet? Je bladert wat door oude tijdschriften, 
checkt voor de vierde keer je telefoon en ziet 
op de klok aan de wand tergend langzaam de 
tijd voorbijkruipen. Het linoleum op de vloer, de 
stoelen langs de muur. De tijd lijkt hier stil te 
staan, er gebeurt niets.  
Als ik heel eerlijk ben bestaat er in mijn geloof ook 
zo’n plek. Een wachtkamer. Een periode waarin je 
bidt, hoopt, verlangt, maar waarin niets gebeurt. 
Je wilt dat God iets zegt, iets herstelt, een deur 
opent of een teken geeft. Maar het blijft oorver-
dovend stil. 

Waarom wachten? 

Gelukkig zijn we daarin niet alleen, de Bijbel 
staat immers vol met die momenten: Abraham 
die 25 jaar wachtte op een kind, David die na 
zijn zalving 14 jaar wachtte tot hij koning mocht 
worden, Mozes die 40 jaar door de woestijn trok 
in afwachting van het Beloofde Land. Zelfs Jezus 
wachtte zo’n 30 jaar voordat Hij met zijn werk 
begon. Wanneer ik hun verhalen lees, voel ik me 
minder alleen in mijn eigen wachten. Want blijk-
baar hoort wachten bij geloven. Alsof God ermee 
zegt: ‘Ga maar even zitten, jouw tijd komt nog.’ 
Maar waarom zou dat zijn? Waarom niet nu 
meteen? Waarom gaat die deur nog niet open? 

Geen straf 

Lang dacht ik dat wachten een verspilling van 
tijd was. Dat er pas weer iets gebeurde zodra ik 
geroepen zou worden. Maar er gebeurt juist veel 

tijdens het wachten. Langzaam begin je te ont-
dekken dat het geen straf is maar een ‘ruimte’. 
Een ruimte waarin je leert te vertrouwen, zelfs als 
je niet weet wat je te wachten staat.
en ruimte waarin je het verschil leert tussen 
geloof en grip.
Een ruimte waarin hoop meer betekent dat je 
vasthoudt dan dat je weet hoe het afloopt. 

Ruimte met uitzicht 

Misschien is die wachtruimte wel niet zo somber 
als we denken. Want als we beter kijken is het een 
ruimte met uitzicht. Een ruimte om stil te worden 
en te leren luisteren. Waar de hectiek even stopt, 
je stil mag staan zodat de hoop juist dieper wortel 
kan schieten. Want God is geen stilzwijgende arts 
die de afspraak is vergeten, maar een Vader die 
wacht tot jouw tijd rijp is. 
Zoekend naar het doel van wachten lees ik in 
Jesaja 40:31: Maar wie de HEER verwachten, 
putten nieuwe kracht, ze varen op met vleugels 
als arenden. Wachten bij God is dus geen stil-
zitten maar kracht verzamelen. Niet nietsdoen, 
maar opnieuw ademhalen. We denken vaak dat 
we wachten omdat er ergens anders nog iets 
moet gebeuren. Maar misschien gebeurt het juist 
wel bij ons, op die stoel. Ergens tussen de hoop en 
de werkelijkheid in. 

Vertrouwen 

Dus blijf maar rustig zitten. Adem in, weer uit en 
kijk naar buiten. Probeer de wachtruimte van het 
geloof te beschouwen als een heilige ruimte. Een 
plek waar stilte ruimte maakt voor vertrouwen. 
Waar God niet traag is, maar tijd neemt. 
En toen kwam ineens een assistent in een witte 
jas de wachtkamer inlopen. “Meneer Maasland?” 
zei ze, terwijl ze vragend in het rond keek. 
Ik knikte, stond op en wist: Dit is mijn tijd. 

 
Rokus Maasland

bron: petrus.protestantsekerk.nl 

De Zachte Krachten

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ‘t eind – dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren, 

alle warmte zou verstarren vanbinnen. 

 

De machten die de liefde nog omkluistren 

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 

dan kan de grote zaligheid beginnen 

die w’ als onze harten aandachtig luistren 

 

in alle tederheden ruisen horen 

als in kleine schelpen de grote zee. 

Liefde is de zin van ‘t leven der planeten, 

en mense’ en diere’. Er is niets wat kan storen 

‘t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten : 

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

gedicht van  

Henriette Roland Holst (1869–1952)

Blijkbaar hoort wachten bij geloven

Photo by Dornenwolf -  
www. picturethisai.com
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Overledenen 1 november 2024 - 31 oktober 2025
 
Doopnaam	 (Roepnaam) 
	 Achternaam	 Leeftijd	 Overleden
Christina	 Stien 
	 Kuenen-Elburg	 77 jaar	 8-11-2024
Hendrik Jan	 Henk 	  
	 Ormel	 80 jaar	 11-11-2024
Dela Gesina	 Sien 
	 Beernink-Arentsen	 90 jaar	 19-11-2024
Gerbrand 	 Gerbrand 
	 Karsten	 89 jaar	 22-11-2024
Gerard Johan	 Gerard 
	 Westerveld	 76 jaar	 30-11-2024
Hendrika	 Ria 
	 Veldkamp-ter Haar	 76 jaar	 6-12-2024
Johannes Bernardus	 Ben 
	 Korten	 68 jaar	 6-12-2024
Margarita	 Rita 
	 Baron-Monasso	 90 jaar	 10-12-2024
Johan Bernard	 Han 
	 Ebbers	 77 jaar	 18-12-2024
Arent Jan	 Arie 
	 Veldboom	 82 jaar	 21-12-2024
Hendrika Johanna	 Riek 
	 Hoftijzer-Gussinklo	 89 jaar	 24-12-2024
Hendrik 	 Henk  
	 Tolkamp	 87 jaar	 26-12-2024
Aleida Dora	 Aly 
	 Boesveld-Wevers	 90 jaar	 26-12-2024
Frederik Hendrik	 Frits 
	 de Bruijne	 83 jaar	 30-12-2024
Wessel	 Wessel 
	 Wikkerink	 77 jaar	 12-1-2025
Adriaan Johannes	 Adri  
	 Rotte	 74 jaar	 14-1-2025
Johan Hendrik	 Hans 
	 Hesselink	 77 jaar	 15-1-2025
Wilhelmina Christina	 Willy 
	 Blekkink-Lensink	 92 jaar	 17-1-2025
Gerhardus Hendrik	 Gerrit 
	 Heijnen	 78 jaar	 21-1-2025

Gerrit Willem	 Willy 
	 Meijnen	 78 jaar	 23-1-2025

Gerhard	 Gerhard 
	 Piek	 93 jaar	 27-1-2025

Aleida Margaretha	 Aleid 
	 Wamelink-Meinen	 84 jaar	 1-2-2025

Jacob	 Koos 
	 Stronks	 72 jaar	 3-2-2025

Dina Baardje	 Dini 
	 van Burk-van Zijderveld	 91 jaar	 9-2-2025

Gesina Engelina	 Lien  
	 ter Haar-Eppink	 89 jaar	 11-2-2025

Gerda Janna	 Gerda 
	 te Brinke-Huinink	 92 jaar	 12-2-2025

Petronella Theodora	 Elly 
	 Wisselink-Erfmann	 84 jaar	 18-2-2025

Geert	 Geert 
	 Hobé	 93 jaar	 21-2-2025

Dina Hendrika	 Riek 
	 Winkelhorst-Schoppers	 89 jaar	 22-2-2025

Gerhard Bernard	 Gerhard 
	 te Winkel	 86 jaar	 23-2-2025

Gerharda Hendrika	 Gera 
	 Pikaar-Aalbers	 66 jaar	 23-2-2025

Anna Hendrika	 Annie  
	 Arentsen	 89 jaar	 28-2-2025

Adriana Johanna	 Annie  
	 Sellink	 83 jaar	 5-3-2025

Johan	 Hans 
	 Hogeweg	 78 jaar	 6-3-2025

Hermina Everdina	 Mien 
	 Lankhof-Kuenen	 91 jaar	 18-3-2025

Dina	 Dina 
	 Prinsen-Ansink	 95 jaar	 19-3-2025

Bertus Hendrik	 Henk  
	 Wevers	 81 jaar	 22-3-2025

Willem Daniël Andries	 Wim 
	 van Burk	 92 jaar	 23-3-2025

Gerrit Jan	 Jan 
	 Meinen	 81 jaar	 28-3-2025

Willem	 Willem 
	 Wisselink	 62 jaar	 1-4-2025

Jetje Cornelia	 Jelly 
	 Bolks-van der Hoek	 85 jaar	 2-4-2025

Bertsie Hendrika	 Bertsie 
	 Houwers-Hartemink	 93 jaar	 8-4-2025

Hendrik Willem	 Wim 
	 Eppink	 92 jaar	 12-4-2025

Johanna Gerharda	 Anny 
	 Hogeweg-Klompenhouwer	 81 jaar	 14-4-2025

Johanna	 Jo 
	 Hoens	 86 jaar	 19-4-2025

Rudolf René	 René 
	 Meinen	 66 jaar	 25-4-2025

Aleida Geertruida	 Alie 
	 Houwers-Heinen	 94 jaar	 1-5-2025

Johanna Christina	 Ineke 
	 Wisselink	 61 jaar	 6-5-2025

Berendina Geertruida	 Dien 
	 Wevers-Stronks	 98 jaar	 6-5-2025

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (23 november) noemen 
wij de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden 
zijn. In de Oude Helenakerk zal er gelegenheid zijn om bij het 
noemen van de namen een lichtje aan te steken.  
Maken de familieleden of andere nabestaanden van deze mogelijk­
heid geen gebruik, dan zullen de voorgangers de lichtjes aansteken. 
Met het aansteken van het lichtje aan de paaskaars belijden we ons 
geloof in God, die ons niet bestemd heeft voor het duister van de 
dood, maar voor de opstanding en het leven in Gods eeuwig licht. 
In dat geloof willen wij onze overledenen gedenken. 

	 de predikanten en kerkelijk werkers

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Aalten 

Dat voor God geen naam verloren gaat …

10
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Wilhelmina Adriana	 Mien 
	 van den Berg-Tolk	 93 jaar	 15-5-2025
Arnhold Gerhard	 Gerard 
	 Kemink	 88 jaar	 21-5-2025
Dina Willemina	 Mien 
	 Westerveld-Veerbeek	 92 jaar	 24-5-2025
Gerritjen	 Gerrie 
	 Stronks-Piek	 92 jaar	 30-5-2025
Bertram Korts	 Bertus 
	 Hoftijzer	 93 jaar	 6-6-2025
Jeanne Christina	 Jeanne 
	 Lubbers-Raab	 89 jaar	 8-6-2025
Erika	 Erika 
	 Berger	 85 jaar	 9-6-2025
Bernardus Theodorus	 Theo 
	 Stronks	 96 jaar	 12-6-2025
Pieternella Jacoba	 Nella 
	 Klein Entink-Heijboer	 79 jaar	 22-6-2025
Berendina Hendrika	 Diny 
	 Graven-Wassink	 86 jaar	 22-6-2025
Johanna Christina	 Anny 
	 Hoftijzer-te Brake	 87 jaar	 26-6-2025
Bertha Hendrika	 Bertha 
	 Knuvers-Lammers	 95 jaar	 29-6-2025
Gerhard Alex	 Harry 
	 Meijnen	 76 jaar	 30-6-2025
Gerrit Jan	 Gerrit 
	 Bussink	 88 jaar	 20-7-2025
Gerda Johanna 	 Willemien 
Wilhelmina	 van Eerden-Lensink	 91 jaar	 25-7-2025
Grada Fredrika	 Grada 
	 Grevers-Winkelhorst	 83 jaar	 31-7-2025
Grada Johanna	 Anja 
	 Heinen	 67 jaar	 6-8-2025
Jansje Fredrika	 Ria 
	 Stronks-Kuenen	 73 jaar	 9-8-2025
Jan 	 Jan 
	 Straaijer	 99 jaar	 14-8-2025
Gerrit jan	 Gerrit 
	 Westrum	 75 jaar	 17-8-2025
Christiaan Bernard	 Bernard 
	 te Roele	 90 jaar	 21-8-2025
Theodora Willemina	 Thea 
	 Houwer-Heusinkveld	 87 jaar	 28-8-2025
Gerrit Jan	 Jan 
	 Nijeboer	 87 jaar	 1-9-2025
Johanna Berendina	 Hanna 
	 Schaap-Driessen	 98 jaar	 3-9-2025
Maria	 Miep 
	 Korten-Jansen	 81 jaar	 9-9-2025
Anna	 Anneke 
	 Folkerts-Wigboldus	 98 jaar	 15-9-2025
Gerharda Johanna	 Gerda 
	 Aalbers	 88 jaar	 22-9-2025
Dina	 Dini 
	 Klijn Hesselink-Bosman	 88 jaar	 25-9-2025
Gerrit Hendrik	 Gerrit 
	 Wevers	 82 jaar	 27-9-2025
Wilhelmina	 Wil 
	 Griffioen-Landman	 91 jaar	 1-10-2025
Marco Christiaan	 Marco 
	 Somsen	 52 jaar	 4-10-2025

Doopnaam 	 Achternaam / 
(roepnaam)	 Overleden / Leeftijd
Heidi Siena Willemina (Heidi) 	 Menkhorst-Beernink  
	 op  7-11-2024 in de leeftijd van 52 jaar
Theodoor Hendrik (Theo) Tolkamp  
	 op 6-12-2024 in de  leeftijd van 84 jaar
Aleida Berendina (Alie) Prinsen-Bloemers  
	 op 7-12-2024 in de leeftijd van 84 jaar
Geertruida Berendina (Geertje) Maas-Ansink  
	 op 17-2-2025 in de leeftijd van 87 jaar
Christina Wilhelmina (Tine) Zuurveen-Lubbers  
	 op 22-4-2025 in de leeftijd van 77 jaar
Hendrik (Hennie) 	 Prinsen  
	 op 17-5-2025 in de leeftijd van 88 jaar
Albertus (Bert) 	 Bollen  
	 op 14-7-2025 in de leeftijd van 87 jaar
Greta Ella (Ella) 	 van den Berg-Westmaas  
	 op 2-8-2025 in de leeftijd van 87 jaar
Antonij Lodewijk (Anton) Zuurveen  
	 op 11-8-2025 in de leeftijd van 82 jaar
Hans Lambertus (Hans) Westrum  
	 op 12-10-2025 in de leeftijd van 73 jaar

Gedachteniszondag 23 november 2025
Overledenen 1 november 2024 - 31 oktober 2025

Bredevoort 

Dat voor God geen naam verloren gaat …

Hendrik Willem	 Henk  
	 Hoftijzer	 85 jaar	 9-10-2025
Berendina Hendrika 	 Dinie 
	 te Hoonte	 74 jaar	 9-10-2025
Lina Hendrika	 Liny 
	 Ligterink-Ebbers	 87 jaar	 11-10-2025
Herman Gerhard	 Broer 
	 Wamelink	 88 jaar	 22-10-2025
Johanna Wilhelmina	 Willy 
	 Meinen-Lensink	 71 jaar	 22-10-2025
Willem	 Willem 
	 Smees	 93 jaar	 24-10-2025 
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Door de week 

Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend is de Oude Helena
kerk van 09.00 – 09.30 uur geopend voor het 
ochtendgebed. In deze viering wordt het morgen
gebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.  
Daarbij is iedereen van harte welkom

• Donderdag 13 november 
• Donderdag 20 november 
• Donderdag 27 november 

Open Deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim 
de deuren voor een inloopochtend van  
09.30 – 11.00 uur. Er is een team van gast-
vrouwen en af en toe zal er ook een pastor 
aanwezig zijn. Een kop koffie of thee staat  
voor u klaar. Iedereen is van harte welkom! 

Handelingen

In de kerken wordt in november gelezen van 
Paulus’ derde zendingsreis en van zijn transport 
naar Rome, een bestemming die al in Hande-
lingen 19:21 op zijn lijstje stond. Paulus gaat niet 
naar Rome om daar het evangelie te brengen, 
want het was daar al (Handelingen 29:15). Hij 
gaat omdat hij zich heeft beroepen op de keizer. 
Als hij dat niet had gedaan, was hij allang een vrij 
man geweest (26:32). Maar Paulus heeft het op 
de spits gedreven: de hoogste machthebber op 
aarde moet zich over het evangelie uitspreken. 

Lucas

In november vallen de drie zondagen van de vol-
einding. Het is de tijd waarin ’de laatste dingen’ 
aan de orde worden gesteld: de jongste dag en de 
komst van de Messias. Het evangelie vertelt van 
de beslissende komst van Jezus in Jeruzalem en 
de beslissende komst van de Mensenzoon.

Neem en lees

WEL 
KOM

Bij de diensten Aalten12

 November 2025 
 

Vrijdag	 7	 Handelingen 21,   1-14 
Zaterdag	 8 	 Handelingen 21, 15-26 
Zondag	 9 	 Handelingen 21, 27-36 
 
Maandag	 10 	 Handelingen 21, 37–22,16 
Dinsdag	 11 	 Handelingen 22, 17-29 
Woensdag	 12 	 Lucas 19, 41-48 
Donderdag	 13 	 Lucas 20,   1-  8 
 
Vrijdag	 14 	 Lucas 20,   9-19 
Zaterdag	 15 	 Lucas 20, 20-26 
Zondag	 16 	 Lucas 20, 27-40

 
Maandag	 17 	 Lucas 20, 41–21, 4 
Dinsdag	 18 	 Handelingen 22, 30–23, 11 
Woensdag	 19 	 Handelingen 23, 12-22 
Donderdag	 20 	 Handelingen 23, 23-35 
 
Vrijdag	 21 	 Handelingen 24,   1-  9 
Zaterdag	 22 	 Handelingen 24, 10-21 
Zondag	 23 	 Handelingen 24, 22-27 
 
Maandag	 24 	 Lucas 21,   5-19 
Dinsdag	 25 	 Lucas 21, 20-38 
Woensdag	 26 	 Handelingen 25,   1-12 
Donderdag	 27 	 Handelingen 25, 13-27 
Vrijdag	 28 	 Handelingen 26,   1-18

Taizé-viering
 
Op zondag 30 november om 19.00 uur is er 
weer een Taizé-viering in de Oude Helenakerk. 
We vieren dan het Feest van het Licht. We lezen 
uit de Bijbel, we bidden samen, we steken een 
kaarsje aan en zijn stil en zingen liederen uit de 
traditie van Taizé.
Als je een lantaarntje of lampion meebrengt, 
kun je daarin het licht mee naar huis nemen. Een 
ieder is van harte uitgenodigd deze dienst met 
ons mee te vieren. 

Olde Helenakerke 
Markt Aalten 
zondag 9 november 2025 
Anvang 10.00 uur

Thema: 

‘Dankensweerd’ 
   (…in dízze weld....?)

De dienst is ok te zeen op www.kerkvenster.nl/kerkbeeld of kerkdienstgemist.nl

Veurganger: Emma Roelofsen-van Eerden
Muziek: NooTzaak Orgel: Gerard Wesselink 
Tekstbi-jdragen: Commissieleden
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Zondag 9 november
 
	 St. Joriskerk 
10.00 uur: 	 ds. Irma Pijpers, Zutphen
collecte: 	� Kerk en Diaconie  

(Joanne Foundation)
 

 
 
Zondag 16 november
 
	 St. Joriskerk 
10.00 uur 	 ds. Anne van Voorst, Sinderen
collecte: 	� Kerk en Diaconie  

(Joanne Foundation)

 
 

 
 
Zondag 23 november

	 St. Joriskerk 
10.00 uur:	� ds. Berdie Marsman, Winterswijk - 

gedachtenisdienst m.m.v.  
het gelegenheidskoor

collecte: 	� Kerk en Diaconie  
(Joanne Foundation) 

Zondag 9 november
 
	 Oude Helenakerk 
10.00 uur: 	 Emma Roelofsen - dialectdienst
collecte: 	 Restauratiefonds en Diaconie
 
 
 
 
 
Zondag 16 november

	 Zuiderkerk 
10.00 uur: 	� ds. Elizabeth van Deventer - 

Heilig Avondmaal 
collecte: 	 Werelddiaconaat en Kerk
 
 
 
 
 
 
Zondag 23 november
 
	 Oude Helenakerk 
10.00 uur: 	� div. voorgangers -  

gedachtenisdienst  
m.m.v. Cantorij Aalten

collecte: 	 Pastoraat en Kerk 

Zaterdag 8 november

Beth San
18.30 uur: 	 Ben Brethouwer
 
Stegemanhof
19.00 uur: 	 Rinske Jentink

 
 
Zaterdag 15 november

Beth San
18.30 uur:	� ds. Elizabeth van Deventer -  

Heilig Avondmaal
 
Stegemanhof
19.00 uur: 	� ds. Marieke Andela-Hofstede -  

Heilig Avondmaal

 
 
Zaterdag 22 november
 
Beth San
18.30 uur:	� ds. Petra Speelman -  

m.m.v. Ouderenkoor
 
Stegemanhof
19.00 uur: 	 Joop Lievers

Kerkdiensten  
Bredevoort	 

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 

Een bloemengroet werd gebracht bij de volgende  
leden van de gemeente: 

- mevr. Stronks-Voskuil, De Hoven 21
- fam. Soede, Dinxperlosetraatweg 92
- fam. Klein Entink, Wehmerstraat 1 

Bloemengroet Kinderen

Oppasdienst (0-4 jaar) en 
kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst 
en kindernevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in 
het keldertje van Elim. 
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Wijk GeelWijk Geel

Kerkelijk werker pastoraat 
tel. 06 2227 7598 
janwillem.vreeman@ 
pgaalten.nl

Jan Willem  
Vreeman

Scriba:  
	� Wim Bulsink,  

Oranjelaan 5, tel. 06 1016 5508,  
e-mail: scriba.wijk.noord@pgaalten.nl 

Overleden

Op 11 oktober is op 87-jarige leeftijd overleden: 
Lina Hendrika (Liny) Ligterink-Ebbers, Ludgerstaat 
31-05. Zij laat kinderen en kleinkinderen achter. 
Liny woonde de laatste jaren in Beth San, waar 
haar gezondheid de laatste maanden steeds 
verder achteruitging. Voor iedereen voelde het 
goed dat ze mocht ‘gaan’. Zoals de kinderen het 
zeiden: ‘Het is goed zo.’

 
 
Op zaterdag 18 oktober nam de familie in een 
mooie dienst afscheid van haar. Wij wensen allen 
die achterblijven Gods kracht en troost toe. In dit 
KerkVenster is door de kinderen een in memoriam 
geplaatst.

Zieken

Thea Testerink-Huitink, Lichtenvoordsestraatweg 
34, is na twee maanden opname in ziekenhuis en 
Pronsweide weer thuis, waar zij verder zal werken 
aan haar herstel.
Voor allen die in onze wijk persoonlijk of van 
dichtbij met ziekte, diagnoses of behandelingen 
te maken hebben, bidden en wensen wij dat zij 
troost, kracht en heling mogen ervaren in Zijn 
nabijheid.

Bezoekdienst

Zonder pastoraat verliest de kerk haar ziel: het is 
de plek waar geloof handen en voeten krijgt. De 
Bezoekdienst is daarom heel belangrijk. Toch mag 
iedereen in principe wel en wee van mensen in 
onze wijk aan mij doorgeven.

 
 
Joke Dierssen-Heusinkveld was deze periode als 
bezoekmedewerker voor mij van grote waarde, 
doordat zij berichten over de mensen in haar 
sectie doorgaf. Dat had ik anders misschien 
gemist, en nu kon ik met bezoeken meteen van 
betekenis zijn.
Schroom daarom niet om ziekte, ziekenhuis
opnames, thuiskomsten en eventuele jubilea door 
te geven, en te vragen of mensen het fijn vinden 
als dit in KerkVenster wordt vermeld. Pastoraat 
is  wat kerk-zijn concreet maakt: omzien naar 
elkaar, juist als het leven kwetsbaar is.

Wandelpastoraat

Wat mooi dat de eerste wandeling na mijn 
oproep van vorige week mocht plaatsvinden. 
Iedereen die graag wandelt en iets op het hart 
heeft waarover het goed is eens te praten, mag 
een afspraak maken. Praten tijdens het wandelen 
gaat soms wat gemakkelijker.

Jan Willem Vreeman 

In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:
 
  8 nov	� mevr. J.G. van Eerden-Seinhorst 

Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
  8 nov	� mevr. H.G. Mateman-Kraaijenbrink 

Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
  8 nov	� mevr. G.W. ter Harkel-Carmiggelt 

Heelweg 49/02, 7091 BT Dinxperlo
  9 nov	� dhr. W.R. Arentsen 

Dinxperlosestraatweg 84/A, 7122 JG
10 nov	� dhr. B.H. te Winkel 

Reviusstraat 14, 7121 VX
11 nov	� dhr. J.H. Helmink 

Piet Heinstraat 28, 7122 VP
12 nov	� mevr. G.J. Lammers-Ruessink 

‘t Villeken 18/A, 7122 PK
13 nov	� dhr. L.G. Beernink 

Van Heemskerckstraat 6, 7122 WR
14 nov	� mevr. H.J. Prinsen-Schutte 

Geurdenstraat 41, 7122 CG
14 nov	� mevr. G.A. te Winkel-Wensink 

Smitskamp 150/A, 7121 HL
15 nov	� mevr. H. Lievers-ter Horst 

Vondelstraat 28, 7121 VC

15 nov	� mevr. E.J. Scholten-Berentsen 
Eligiusstraat 2/7, 7121 ED

16 nov	� mevr. G.B. Bussi-Eenink 
Keizersweg 50, 7121 GS

17 nov	� mevr. A.H. Tolkamp-Rougoor 
Polstraat 29/18, 7121 DJ

18 nov	� mevr. M.S.E. Nijenhuis-van Huet 
Varsseveldsestraatweg 91/A, 7122 NR

18 nov	� dhr. P.L.C. van Meggelen 
Wikkerinkweg 1, 7122 JE

18 nov	� dhr. H. Mateman 
Julianastraat 36, 7121 CD

19 nov	� mevr. D.A. Wamelink-Tolkamp 
Zuiderkruis 13, 7122 WX

21 nov	� mevr. D.W. te Winkel-Klein Entink 
Vragenderweg 3, 7121 RK

21 nov	� mevr. M.G. van der Meij 
Ludgerstraat 48, 7121 EM

21 nov	� mevr. A.G. Eppink-Bömer 
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG

21 nov	� dhr. H.W. van Eerden 
Markerinkdijk 36, 7122 RK

23 nov	� mevr. L.D. Wiggers 
Haermansweijde 30, 7121 WL

24 nov	� dhr. W. Brunsveld 
Kruisdijk 29, 7122 JX

24 nov	� mevr. J.B. Gussinklo 
Industriestraat 10, 7122 AP

25 nov	� mevr. D.G. Hoefman-Lapré 
Trompstraat 6, 7122 VW

25 nov	� dhr. H.L. Helmink 
Hessenweg 2, 7121 MG

25 nov	� mevr. H.J. Wikkerink-Wiggers 
Stationsstraat 6/A, 7122 AS

26 nov	� dhr. H.J. te Lindert 
Frankenstraat 115, 7122 ZS

26 nov	� mevr. H.B.J. Kruisselbrink-ten Haken 
Oosterkerkstraat 1, 7121 AJ

26 nov	� dhr. W. Koskamp 
Laan van Kobus 2, 7122 TK

26 nov	� mevr. G. Bouwers-Warringa 
Willebrordstraat 9, 7121 DR

26 nov	� mevr. G.W. te Winkel-Debbink 
Gasthuisstraat 7, 7126 BD Bredevoort

27 nov	� mevr. A.G. Sloetjes-Legters 
Geurdenstraat 6, 7122 CG

27 nov	� mevr. J.A. Jansen-Lammers 
Varsseveldsestraatweg 60, 7122 CE

 
Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Wijkberichten
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Wijk Rood

Predikant 
Varsseveldsestraatweg 39 
7122 CB Aalten 
tel. 0543-478500 
hendrikjan.zeldenrijk@ 
pgaalten.nl

Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Scriba:  
	� Wim Bulsink,  

Oranjelaan 5, tel. 06 1016 5508,  
e-mail: scriba.wijk.noord@pgaalten.nl 

Overleden

Op 22 oktober is overleden Broer Wamelink, Hoge 
Veld 83/2, in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen 
zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe 
in hun gemis.
Op 23 oktober is overleden Willy Meinen-Lensink, 
Beunkdijk 15, in de leeftijd van 71 jaar. Wij 
wensen haar man Johan, de kinderen en klein-
kinderen Gods nabijheid toe in dit grote gemis 
en verdriet dat zo onverwacht in hun leven is 
gekomen. 

Zieken

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen 
geweest Annie Lubbers, Uranus 2. Wij wensen alle 
zieken en hen die om hen heen staan de kracht 
en de rust van Gods nabijheid toe. 

Met een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk

 

Wijk Blauw

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 06 3066 0140 
anneke.wattel@pgaalten.nl

Anneke  
Wattel-de Vries

Scriba:  
	� Arjen Smit,  

Ludgerstraat 70, 7121 EM,  
tel. 0543-471741 of 06 2145 2883,  
e-mail: scriba.wijk.zuid@pgaalten.nl

Overleden

Op 27 oktober is dhr. Willem Smees, Eligiusstraat 
103, overleden. Hij is 93 jaar geworden. Hij was 
blij en dankbaar voor alle mooie dingen in zijn 
leven, waaronder zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Je was altijd welkom voor 
een kopje koffie en een praatje. Daarnaast droeg 
hij ook de diepe pijn en het verdriet met zich mee 
om het verlies van degenen van wie hij hield. We 
wensen zijn geliefden troost, sterkte en kracht van 
God toe. 

Ziekte

Dhr. Henk Obbink, Slaadijk 14a, is de afgelopen 
periode begonnen met een zwaarder traject voor 
het behandelen van zijn kanker. Hij is dankbaar 
dat hij de behandelingen goed aan kan. Hij voelt 
zich goed en is ook dankbaar voor alles wat hij 
de afgelopen tijd allemaal nog kon en mocht 
doen en meemaken. Hij hoopt dat deze behande-
ling het juiste effect heeft. Door alles heen blijft 
hij vertrouwen houden. We wensen hem en ook 
alle andere zieken en allen die eromheen staan, 
heel veel kracht en sterkte toe en bovenal Gods 
nabijheid. 

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattel-de Vries

 

Wijk Paars

Predikant 
tel. 06 1085 5041 
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl 

Elizabeth 
van Deventer

Scriba:  
	� Arjen Smit,  

Ludgerstraat 70, 7121 EM,  
tel. 0543-471741, 06 2145 2883,  
e-mail: scriba.wijk.zuid@pgaalten.nl

Huwelijksjubileum

Op 20 november zijn dhr. G.J. Ruesink en mevr. 
E.H.H. Ruesink-Meysen, wonende aan de Keizers- 
weg 83, 55 jaar getrouwd. Zij hopen dit te vieren 
met een klein feestje. Wij wensen hen een mooie 
dag en nog vele jaren samen toe. 

Overleden

Op 9 oktober is overleden Hendrik Willem (Henk) 
Hoftijzer, Morgenzonweg 29 in Winterswijk, voor-
heen wonend aan de Essinkweg 12 in IJzerlo, 
in de leeftijd van 85 jaar. De herdenkingsdienst 
vond plaats op 16 oktober in de aula van de GUV. 
We hebben Henk begraven bij zijn vrouw Ina 
Hoftijzer-Brunsveld. We wensen Anne-Lize en Ger, 
Bertram en Ellie, Andrea en de kleinkinderen Gods 
troost toe. 

Pastoraat

Wanneer u tijdelijk opgenomen wordt op een 
revalidatie-afdeling, wilt u dit dan doorgeven 
aan uw bezoekmedewerker of aan het kerkelijk 
bureau? Dan kan via de Protestantse Bezoekdienst 
de bezoekmedewerker worden geïnformeerd. 

Verhuizing

Mien Eenink-Onnink, Rengelinkweg 10, is verhuisd 
naar De Molenberg - Marga Klompé,  Ziekenhuis-
straat 7, 7141 AN Groenlo. Mien vroeg me u te 
bedanken voor de bezoekjes en kaartjes. Die 
hebben haar goed gedaan. We wensen haar toe 
dat ze snel thuis raakt in Groenlo.  

Algemeen

Mocht u/jij te maken hebben met ziekte of 
tegenslag en een bezoek van mij op prijs stellen, 
laat dat dan (eventueel via de bezoekmede-
werker) weten, dan maak ik met u een afspraak.  
Telefonisch ben ik meestal goed bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag. Op andere 
dagen verzoek ik u mij alleen te bellen voor nood-
gevallen, zoals een (te verwachten) overlijden. 
Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik 
niet op maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt 
ook een boodschap op de voicemail achterlaten, 
een berichtje sturen via Signal of mailen naar  
elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl.

Met hartelijke groet en zegenwensen, 
 

ds. Elizabeth van Deventer
 

Woonlocaties  
Estinea en Sius

Heidi Ebbers

Kerkelijk werker pastoraat 
Woonlocaties Estinea  
en Sius / jongerenwerker 
tel. 06 4862 3833  
heidi.ebbers@pgaalten.nl

 

Secretariaat: �Joke Rutgers-Tolkamp,  
Lage Veld 30, tel. 0543-476368

 
 
 
 

Gedachteniszondag
Zij raken niet vergeten

die over zijn gegaan

tot U, want in uw heden

bewaart Gij hun bestaan.

Hun namen zijn verzekerd

in uw gedachtenis,

Gij zult ze blijven spreken

tot die dag aan zal breken

waarop het wachten is.

 
Lied 731 – couplet 2

 
Tekst: Willem Barnard
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Marco Christiaan  
Somsen 
 
~ Marco ~ 
 
geboren  
13 januari 1973 
overleden  
4 oktober 2025

Op maandagmiddag 13 oktober 2025 hebben we 
in een afscheidsdienst afscheid moeten nemen 
van Marco. Ondanks dat hij in het ziekenhuis lag, 
kwam zijn overlijden heel erg onverwacht. Hij 
had nog allerlei plannen, zoals samen met zijn 
broer een bezoekje brengen aan Bommelwereld, 
het nieuwe pretpark in Groenlo dat een dag voor 
Marco’s overlijden werd geopend. 
Tijdens de afscheidsdienst hebben we door 
middel van foto’s, muziek en woorden mooie 
herinneringen aan Marco met elkaar gedeeld. 
Marco werd 52 jaar geleden geboren in Lintelo 
als jongste in het gezin met drie zussen en twee 
broers. Intussen woonde hij aan de Hameland-
route 72-7. 
Marco maakte graag foto’s. Alles wat hij mee-
maakte moest worden vastgelegd. Zijn broer had 
een mooie selectie gemaakt uit al die foto’s. 
Marco maakte ook graag muziek, hij speelde 
hoorn bij Chr. Muziekvereniging Excelsior Barlo. 
Tijdens de afscheidsdienst heeft Excelsior o.a. 
het stuk Andante gespeeld, dat Marco had uitge-
kozen voor het wensconcert dat Excelsior in het 
voorjaar heeft gehouden.
We hoorden ook mooie herinneringen aan (oom) 
Marco van een nichtje van Marco en van zijn huis-
genoten en begeleiders van de Hamelandroute.
Marco kwam elke zondag naar de kerk. Hij werkte 
ook regelmatig mee in een kerkdienst, zoals in de 
Knoopdienst en de kinderdienst in Lintelo over 
een hart dat op slot zat. Want je hart kan zomaar 
op slot gaan. Als bescherming tegen verdriet, of 
omdat je ‘anders’ bent …
Mensen oordelen zo snel. Maar God, waarover we 
zongen in psalm 139, doet dat niet. God ziet je, 
Hij ként je.
Marco heeft het lang niet altijd makkelijk gehad 
omdat hij ‘anders’ was. Er waren genoeg redenen 
waardoor zijn hart op slot zou kunnen raken. Maar 
Marco had de gave om zijn ‘anders zijn’ - wat 
vaak gezien wordt als een beperking -  juist om 
te zetten in kracht. Hij had manieren gevonden 
om zijn hart te openen, door muziek én door zijn 
mascottepakken. Een begeleider van Estinea ver-
woordde dat prachtig en ik mocht haar woorden 
gebruiken:
Als Marco een mascottepak droeg was hij hele-
maal in zijn element. Alsof hij een schil had aan-
getrokken die hem beschermde, maar tegelijk ook 
vrijmaakte. Zodra hij zijn pak aantrok, veranderde 
hij niet, maar kreeg hij juist de ruimte om hele-
maal in zijn rol op te gaan en zichzelf te laten zien 
zoals hij echt is. Het maakte het makkelijker om 
contact te maken. Mensen durfden op hem af te 
stappen, maakten soms een foto en je zag een 
lach op hun gezicht verschijnen.
Marco opende dus ook de harten van anderen en 
kreeg daardoor een plekje in het hart van velen. 
Wat zullen we hem missen …

Heidi Ebbers 

Hendrik Willem  
Hoftijzer 
 
~ Henk ~ 
 
geboren  
23 maart 1940 
overleden  
9 oktober 2025

Henk Hoftijzer werd geboren als vijfde van zeven 
kinderen op ‘de Viersprong’ aan de Rengelinkweg 
in IJzerlo. Zijn ouders, Jan Willem en Daatje, 
hadden een agrarisch loonbedrijf. Eind jaren ’60 
was Henk samen met twee broers in dat bedrijf 
werkzaam. In goed overleg begon Henk als zelf-
standige met een bulldozer.
In 1965 is Henk getrouwd met Ina Brunsveld 
en ze kregen drie kinderen; Anne-Lize (1967), 
Bertram (1968) en Andrea (1970). Aan de Kruis-
dijk bouwden ze een nieuw huis. Samen met Ina 
werkte Henk aan de groei van Hoftijzer Verhuur- 
en Aannemingsbedrijf. Begin jaren ’80 bouwden 
zij een nieuw bedrijfsgebouw aan de Dinxperlose
straatweg in IJzerlo. Henk was ondernemer in 
hart en nieren. Hij werkte hard, bleef trouw aan 
zijn principes en probeerde steeds nieuwe dingen 
uit. Zijn belangrijkste doel was om goed werk af 
te leveren. 
Alles in zijn leven deed Henk met maximale inzet. 
Daarbij maakte hij het de mensen om zich heen, 
maar ook zichzelf niet altijd gemakkelijk.
Toen zoon Bertram in 1996 met zijn vrouw Ellie 
het bedrijf overnam, verhuisden Henk en Ina naar 
de Essinkweg. En ook hier werd met grenzeloze 
inzet gewerkt, maar nu aan het onderhoud én 
verbeteren van het huis en de buitenruimtes. Er 
was ruimte voor zijn paardenhobby. 
Hij was ruiter maar haalde ook zijn koetsiers
bewijs. Henk en Ina ontvingen er de drie klein
kinderen die inmiddels geboren waren en 
maakten een aantal mooie reizen. 
Tot april 2023 zat Henk nog op zijn paard en reed 
alleen door het buitengebied. Vanaf dat moment 
kreeg hij te maken met afnemende gezondheid, 
met ziekenhuis- en verpleeghuisopnames tot 
gevolg. Ongeveer een jaar later was definitieve 
opname in Pronsweide noodzakelijk, tot zijn grote 
verdriet. 
Ook Ina verbleef daar de laatste maanden van 
haar leven, tot zij op 31 juli 2024 overleed. 
Muziek speelde altijd een rol in zijn leven. Henk 
is als 12-jarige begonnen bij de mondorgel-
club. Later ging dat over in de IJzerlose fanfare 
Crescendo. Daar heeft hij tot zijn 75e trombone 
gespeeld. Op latere leeftijd leerde hij ook nog 
(trek)harmonica spelen. Met zijn mondharmo-
nica zorgde Henk tot in zijn laatste levensfase in 
de woning van de Pronsweide voor vreugde en 
verbinding. Toen ook dat niet meer ging, bleef 
Henk genieten van het luisteren naar muziek en 
neuriede dan mee. 
Henk vond het moeilijk om het leven los te laten. 
Hij is op 9 oktober, in nabijheid van de familie en 
in aanwezigheid van Andrea overleden. 

 
kinderen Hoftijzer 

Lina Hendrika  
Ligterink-Ebbers 
 
~ Liny ~ 
 
geboren  
3 maart 1938 
overleden  
11 oktober 2025

Liefdevol en oprecht belangstellend, moeder Liny 
zag altijd de goede kant van mensen.
Ze werd in 1938 in De Heurne geboren en groeide 
op in een groot gezin. Ondanks de oorlogsjaren 
had ze een warme en fijne jeugd.
In 1957 leerde ma Hans Ligterink kennen. In 
1961 zijn ze getrouwd en op De Scheper in Barlo 
gaan wonen. Met vier zoons en alles wat erbij 
kwam, een heel fijn gezin.
Toen pa in 2014 plotseling overleed, was dat een 
enorme klap voor ma. Maar omringd door familie, 
buren en kennissen zette ze de schouders er toch 
weer onder.
Dat deed ze eigenlijk altijd en daarom kreeg ze in 
2013, samen met pa, een lintje voor al haar ver-
diensten voor de samenleving. 
Een van de dingen daarbij was haar vrijwilligers-
werk. Toen er in 1987 een asielzoekerscentrum 
op Groot Deunk in Barlo kwam, zei moeder Liny: 
‘Ik  geef me op als vrijwilliger. Dan kan ik zien 
hoe het eraan toegaat en zodoende een mening 
vormen.’ Ze is er ruim 25 jaar vrijwilligerswerk 
blijven doen.
Onder haar enthousiaste leiding werd een tweede- 
handskledingwinkeltje opgericht. Dat werd ook 
een ontmoetingsplek, waar moeder Liny een 
vraagbaak was voor vele asielzoekers bij aller-
hande sociale problemen. 
Ze stond open voor alles en gaf daarin het goede 
voorbeeld. 
De deur stond altijd open voor iedereen.
Ze was dol op de kleinkinderen. Die kwamen 
graag bij oma langs om spelletjes te doen, te 
praten en grappen te maken. En als ze dan mee-
aten, kregen ze slagroom op het toetje. Oma zei: 
‘Slagroom hoort bij feest en als de kleinkinderen 
er zijn, ís het feest!’
Ook toen de dementie vat op haar kreeg, bleef ze 
vriendelijk, humorvol en zachtaardig.
Op haarzelf wonen ging vanaf 2021 niet meer 
en ze kwam te wonen in Beth San. Familie en 
bekenden, met name haar zussen, bezochten 
haar trouw. Daar genoot ze van. Ze zei vaak: 
‘Komt goed, geniet van de mooie dingen.’
De laatste weken nam haar gezondheid af. 
Zaterdag 11 oktober ging het kaarsje uit. 
We vonden een briefje dat ma in 2019 schreef: 
‘Het denken over sterven maakt mij niet angstig. 
Hoe zal het in de hemel zijn? Je geliefden terug-
zien, mijn Hans, zou wel heel mooi zijn!’
We zijn verdrietig, maar kijken terug op een mooi 
en liefdevol leven.

kinderen en kleinkinderen

In memoriam
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	  Geleuf ’t noo maor!

Van de hak op de tak
 

door Aleid Bongen
 
Ne tied terugge, ‘t was nog haost zommer, 
begonnen ze in de winkels al weer rospeleg te 
worden. ‘t Karstgerei most weer in de schappen. 
Ik dacht nog: wee zol dat noo al willen kopen? En 
veur a-j ‘t wet is ‘t november. ‘t Is zo, de waeke 
begint, en wi-j bunt al weer an ’t weekend. Wi-j 
doot ons ding, alles in ne onrustege wereld die 
heel onzeker is. ‘t Is neet de vraoge of, maor 
wanneer d’r iets geet gebeuren. Gin bom op de 
kop, maor ’t kan van alles waen wat ’t dagelekse 
laeven in de warre schopt. Nae, ik bun gin pessi
mist en ik kan bi-jnao altied de positieve kante 
zeen. Dit is ok neet deur mi-j bedacht of een alle-
daagse angst. ‘t Is een feit en daor könne wi-j 
neet umhen. ’t Rommelt en dat is ‘t.
 
‘t Rommelt ok in onze kerke. Ach neet zo heel 
dudelek op de veurgrond, maor d’r is heel wat 
veur-evallen. Ik mot toch effen kwiet, noo ik van 
de hak op de tak gao. D’r stond in ’t KerkVenster 
van september ne ingezonden breef van bezorgde 
gemeenteleden dee mi-j enorm raakten. ‘t Zeer, 
de hartenkreet kwam binnen. Ik mag hoppen dat 
d’r andacht genog is veur de piene. Neet allene 
rond gebouwen, maor veural ok de stille en depe 
piene van onze medemens, in wat veur lieden dan 
ok. D’r is zovölle verdreet en wi-j gaot zo makkelek 
wieter. Dat mot ok, maor verdreet en rouw is 
neet zomaor veurbi-j. Ummezeen naor mekare en 
leefdevol metleaven kost niks meer as ne betjen 
van owwen tied.
 
Iets opmarkeleks vond ik de leste podcast van 
Henrike Jentink. Den dee wat met mi-j. ‘t Pure en 
mooie van ‘t geleuf van Henrike en veural de tied 
dee zee d’r veur nump. ’t Uutdragen vanuut eur 
harte raakten mien bi-jzunder.
Zelf heb ik ok völle tied an ‘t geleuf können 
besteden, maor veural op tieden dat ‘t neet good 
ging en ik heel völle tied had. Gelukkig is den 
band wal blieven hangen, en bun ik nog geerne 
met God in contact. Deur alle meugelekheden 
dee d’r bunt, ontdekten ik wat bi-j mi-j pasten en 
ok waor ik mi-j neet bi-j thuusveulden. ‘t Bezeg 
waen met ow geleuf, of dat in praktische zin is of 
meer verdieping zeuken, is belangriek. ‘t Hölt de 
lijntjes met God kort onder elke umstandegheid.
In periodes van piene en wanhoop was God 
dichte bi-j mi-j. Dat kostten ok de neudege träöne 
en worsteling, maor toch … Precies zoas Henrike 
‘t zo mooi umschreef: At ‘t verlangen d’r is, dan 
kan God heel dicht bi-j ow waen. 
Elken dag bun ik wal met ‘m bezeg. Meer of 
minder, dat hangt ok af van mien agenda. Heb 
ik ne drokken dag, dan wordt God daor de dupe 
van. ‘t Is wal altied anwezeg in mien laeven en 
‘t veult heel vertrouwd. ‘t Is mooi dat d’r völle 
maneren bunt waorop wi-j d’r met bezeg könt 
waen. En as ‘t d’r ne kere neet van kump, schrik 
ik daor ok neet zo vreselek van. Dat is ok ‘t alle-
daagse laeven. I-j könt ‘t dan ok heel gauw gaon 
missen en dat zegt ok wat. En d’r komt altied 
weer andere momenten.

 
 
 
 
 
Dat zekere van ‘t geleuf daor völt bi-j mi-j 
neet an te tornen. Een heel gewaogde uut-
spraak! Want wat as … en hoo dan? At mi-j 
zelf wat ovverkwam, kon ik daor wat met. 
Onlangs was ‘t anders en werd ons 9 dage 
olde kleindochtertjen heel arg zeek en kwam 
zelfs veur een paar dagen op de IC in Nij-
megen terecht. Ik heb ton wal edacht: ’God, 
as dit toch neet good geet, hoo mot ‘t dan 
wieter? Kan ik dan nog wal van ow holden 
en heb ik d’r wat an dat Jezus met ons met 
huult?’ Ondanks dat ik zo depe neet kan en 
wil kommen, denk ik wal dat ‘t meugelek 
is, en dat ‘t ok gebeurt. Ik zee ‘t in onze 
gemeente en ik zee ‘t um mi-j hen. En zelf 
heb ik ‘t ok vake möggen ervaren. De God 
van leefde is in staot ons deur alles hen te 
dragen. Altied dan? Ik wet ‘t neet. En zo mak-
kelek dan? NEEEJJ absoluut neet.
 
Ik zee de piene van de mensen dee zo zwaor 
bunt eraakt heus wal. ‘t Blif een worste-
ling. ‘t  Wordt immers nooit meer helemaol 
‘tzelfde. Toch is mien eigen ervaring dat God 
altied en aoveral een God van liefde is en 
dat ‘t Geleuf, de Hoop en de Liefde krachteg 
bunt, wat d’r ok gebeurt. Bi-j alles wat d’r 
verandert of gebeurt wordt ‘t neet meer 
‘tzelfde. Toch is ’t wal wonderlek dat hoo dan 
ok wi-j d’r nooit helemaol allene veurstoat. 
Op de momenten dat ‘t ondragelek is en wi-j 
maor een paar voetstappen zeet in ’t zand, 
wette wi-j dat wi-j edragen wordt. Is dat 
genog dan? Ik wet ‘t neet. Wat ik wal wet, is 
dat op hele moeileke momenten d’r zomaor 
heel bi-jzundere dingen könt gebeuren, of 
juust hele kleine dingen dee ons enorm troost 
en raakt. En dat kump heus neet van een of 
anderen knal vandan.
 
In ‘t Zuden was onlangs ne dienst dee 
mien enorm raakten. Misschien wal deur de 
emoties van afgelopen tied. ‘Tegeliekertied’ 
was ’t thema met prachtege muziek en zang 
en stem. En die stem, dat bleef hangen. Een 
oproop um allemaole op onze eigen plaats 
en moment hande, veute en stem te gevven 
an God. An de God die tegeliekertied, ok as ‘t 
heel donker is in dizze wereld, zegt: ‘Ik bunne 
d’r bi-j / Ik zal er zijn!’ 
As wi-j dan met zien allen de hande ineen-
slaot en lief en zorgzaam bunt veur mekare 
en gastvri-j veur vluchtelingen of mensen 
dee ow neudeg hebt; kortom d’r waen in 
vreugde en verdreet. En vergaet veural neet 
te genieten van ow laeven en de humor d’r in 
te hollen. En God, den is d’r bi-j! 

Geleuf dat noo maor! 

Ik zal er zijn
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen,  

U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat 

 

Bron: www.sela.nl
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Betekenisvol leven
Hoe leef je een betekenisvol leven? Dat is de 
vraag die centraal staat tijdens het ‘Biertje met 
de dominee’ op woensdagavond 26 november 
om 20.15 uur in Oerkroeg Schiller. Hoe vind je vol-
doening in wat je doet? Gaat het verder dan per-
soonlijk geluk, of ook om jouw bijdrage aan iets 
dat groter is dan jezelf? 
Veel mensen zijn op zoek naar zingeving, naar 
een leven dat dieper gaat dan het alledaagse 
leven, naar een levensstijl die verder kijkt dan de 
buitenkant, die oog heeft voor meer dan alleen 
een mooi uiterlijk, een interessante baan, een 
prachtig huis en een goed gevulde bankrekening. 
Tijdens het ‘Biertje’ filosoferen we over wat een 
goed leven is, een leven dat betekenisvol is.
Het maandelijkse ‘Biertje’ is een initiatief van de 
KruX, een netwerk van kerkelijke en niet-kerkelijke 
mensen die zoeken naar wat er echt toe doet 
in het leven. Op de kerkelijk werker na, die het 
gesprek leidt, komen er bijna uitsluitend mensen 
die niet meer betrokken zijn bij de kerk, maar 
graag een diepgaand gesprek aangaan. Iedereen 
mag aanschuiven. De consumpties zijn voor eigen 
rekening. Vaak trakteert Schiller op een borrel-
hapje. In december is er vanwege de feestdagen 
geen ‘Biertje’. 

De Nacht van de Nacht-wandeling in Aalten 
wordt mogelijk een jaarlijkse traditie. Op de eerste 
editie, die PG Aalten had uitgezet op zaterdag 25 
oktober, liepen ruim 25 wandelaars mee in de 
leeftijd van acht tot tachtig jaar. 
Onder leiding van kerkelijk werker Ruurd Walinga 
was er een wandeling uitgezet vanaf Top Het 
Noorden. Om half acht vertrok de stoet en tegen 
negen uur was men weer terug, waarna een groot 
deel van de wandelaars nog wat ging drinken in 
het nabijgelegen grand-café. 
Vanwege het enthousiasme van de deelnemers 
werd het voorstel omarmd om voortaan elk jaar 
een nachtwandeling te houden op de laatste 
avond van de zomertijd. Er zal dan steeds een 
ander (natuur)gebied worden gekozen. Ook zal de 
samenwerking met IVN gezocht worden, zoals nu 
ook was gebeurd. Natuurgids Gerda Beverdam uit 
Winterswijk vertelde onderweg iets over het Oost-
Nederlands plateau. De westzijde van dit plateau 
tussen Eibergen, Aalten en Bocholt is gevormd 
door een voorloper van de Rijn. ‘Nu heb ik mijn 
hele leven in Aalten gewoond en ik heb nooit 
geweten dat hier een voorloper van de Rijn heeft 
gestroomd,’ aldus een van de deelnemers. 
De wandeling ging grotendeels over het Romie-
nenpad. Aanvankelijk dacht de reisleider dat hier 

vroeger Romeinen hadden gewandeld, maar de 
naam schijnt te verwijzen naar Rooie Mien. Dat 
was een vrouw met rood haar die ooit werkte in 
een herberg in de buurt. ‘U kunt het mooi ver-
tellen, maar is dat echt waar? Als het donker 
wordt en later worden de verhalen vaak veel 
sterker’, reageerde iemand kritisch en lachend. 
Toch is dit de informatie die het Toeristisch Over-
stap Punt (TOP) aan de Lichtenvoordsestraatweg 
leert.
Bijna op het eind van de wandeling legde Gerrit 
Stronks van de Groene Kerk uit waarom zij vier 
jaar geleden een bloemen- en plukveld begon aan 
de Rondweg. Het is een eldorado voor insecten en 
vlinders en een ree vindt er vaak een rustplaats. 
Verder werd nog even stilgestaan bij de 21 
meter diepe Calvariebron en de kruiswegstaties 
die in de zestiende eeuw tussen de heuvel bij de 
watertoren en de Oude Helenakerk moet hebben 
gestaan. Daarnaast werd nog iets gedeeld over 
de betekenis van de nacht en het duister in het 
Oude en Nieuwe Testament. 
Hoewel het de hele dag vrij nat was, was het tij-
dens de nachtwandeling droog en kon er zelfs 
van de sterren worden genoten. ‘Een bijzondere 
ervaring’, vermeldde een van de wandelaars na 
afloop op LinkedIn. 

Tekst en foto:  
Ruurd Walinga

Ruurd Walinga

Kerkelijk werker  
bijzonder pastoraal  
werk / opbouwwerk 
tel. 06 2344 9545 
ruurd.walinga@ 
pgaalten.nl

Pastorale activiteiten

Avond over  
jaarthema PKN 
‘Kijk! Laat je verrassen door 
het werk van Gods Geest’
Laatst was de eerste avond over de Heilige Geest 
in Elim. Ook op donderdag 13 en 20 november 
om 19.30 uur is er nog een avond over het 
jaarthema van de PKN. 
Het jaarthema daagt gemeenten uit om bewust 
aandacht te schenken aan de onverwachte 
manieren waarop de Geest zich manifesteert, 
zowel binnen als buiten de kerkmuren. 
Kun je een van de avonden niet, dan kun je de 
andere nog wel meemaken!
Opgave is niet nodig, maar wel plezierig om te 
weten in welke (grote) zaal we kunnen zitten. 
Opgave kan via: ruurd.walinga@pgaalten.nl 

Bidden: hoe en  
waarom zou je?
 
Op woensdag 26 november komt de gebedsgroep 
weer bijeen in de Zuiderkerk. De reguliere gebeds-
groep komt om 19.30 uur bij elkaar, maar vanaf 
19.00 uur is er al gelegenheid om te oefenen 
met bidden. Ruurd Walinga vertelt dan iets over 
bidden en hoe we onze verlegenheid met bidden 
in bijvoorbeeld een groep kunnen overwinnen. 
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen over 
gebed. Waarom zou je bidden? Hoe doe je dat? 
Vervolgens mag je het geleerde meteen in de 
praktijk brengen als om half acht de bidstond 
begint. Deze duurt tot acht uur. 

Nacht van de Nacht-wandeling  
mogelijk jaarlijkse traditie
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Tussen geloof en leven in - 13

Vandaag staat de allerlaatste aflevering van sei-
zoen 1 online. Ontzettend balen dat dit alweer 
de laatste aflevering van het seizoen is : -) . Maar 
niet getreurd. Het dagelijks bestuur en de grote 
kerkenraad gaan binnenkort in overleg over hoe 
verder. Ik ben tot begin april met verlof. Mocht 
het doorgaan, dan pak ik t.z.t. seizoen 2 op.
Het laatste gesprek voor mijn verlof heb ik 
gevoerd met niemand minder dan Hendrik Jan 
Zeldenrijk. Nu hij aan het einde van zijn carrière in 
Aalten is beland, leek het mij leuk om eens terug 
te kijken op zijn tijd hier. Wat is er veranderd? Is 
hij zelf veranderd? Zijn er nog persoonlijke dingen 
die we niet van hem weten? Ook hebben we stil-
gestaan bij zijn weg naar het domineeschap toe.
De tijd vloog voorbij, en na een uur maakte hij 
zelf een einde aan het gesprek. Hendrik Jans kerk-
diensten duren namelijk nooit langer dan een uur. 
Deze aflevering had van mij nog best wat langer 
mogen duren, maar ook nu wist hij er een draai 

aan te geven zodat het keurig rond het uur af 
was.
De podcast is nu te beluisteren op de website van 
de kerk en op Spotify.
Vindt u de podcast een leuk initiatief? Praat er 
dan over, zodat we nog meer mensen, zowel 
binnen als buiten de kerk, kunnen inspireren. Afge-
lopen tijd kreeg ik veel reacties van mensen die 
normaal gesproken nooit een podcast luisteren, 
maar nu voor het eerst hebben meegeluisterd. 
En jawel, dit kwam door Tussen geloof en leven 
in. Het bereikt een vooralsnog nieuwe doelgroep. 
De podcast is inmiddels al 1700 keer beluisterd, 
en het bereik groeit steeds sneller doordat het 
steeds meer naamsbekendheid krijgt en mensen 
een ritme vinden om te luisteren.
Kerk-zijn, dat doen we samen als gemeenschap. 
Ik denk dat dit een enorme kracht is waar we 
niet altijd bij stilstaan: het gemeenschapsleven, 
omzien naar elkaar, gezien worden. Een plek waar  

 
je twijfels en belevingen kunt delen. Ik denk dat 
de podcast daar een mooie extra ondersteuning 
in kan zijn. Dat is iets waar we trots op mogen 
zijn, en ik hoop dat we met de inzet van iedereen 
dit nog jaren kunnen blijven doen.
Hendrik Jans muziekkeuze wil ik natuurlijk ook 
hier in KerkVenster even delen. Benieuwd naar 
het achterliggende verhaal? Luister dan vooral de 
aflevering. 
Engelbewaarder van Marco Schuitmaker 

Nadine Stemerdink-Bongen

Je eigen weg met Hendrik Jan Zeldenrijk

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk 
werker pastoraat in wijk Blauw.  
Ze is getrouwd met Bart, moeder van 
Lydia, Noah, Thalita en pleegmoeder 
van Gydo en Milo. 
 

Tijden veranderen
Geen geren op de trap, geen continu ‘gekakel’ 
aan de ontbijttafel, geen gekibbel en gebonk 
over de muziek die door het plafond heen klinkt, 
geen gebekvecht over wat er op tv gezien wordt. 
Soms is het stil in huis. Twee van de kinderen zijn 
het afgelopen jaar uit huis gegaan. Het gemis zit 
vaak in kleine dingen. Zoals het onverwacht met 
veel bombarie binnenkomen als ze ’s avonds weg 
zijn geweest. Of het samen ‘hangen’ op de bank.
Bij het uitzoeken van een enorme stapel corres-
pondentiekaarten van de kinderen zie ik tot mijn 
grote verrassing helemaal onder op de stapel een 
vergeeld papiertje van een oude kalender liggen. 
Ik dacht dat ik het kwijt was, maar kennelijk heb 
ik het heel goed bewaard. Ik raak wel vaker heel 
goed bewaarde dingen kwijt. Tot ik ze onverwacht 
weer terugvind. Ik lach, terwijl de herinneringen 
bovenkomen aan de tijd waarin dit briefje op de 
wc-deur hing. De kinderen waren nog klein, en 
vooral de jongste was zo aan mij gebonden dat 
ik zelfs niet zonder haar naar de wc mocht. Dan 
ging ze aan de andere kant van de deur staan 
bonken, roepen of heel hard huilen tot ik de deur 

weer open deed. ‘Mama, mama! Ik  wil bij jou 
zijn.’ ‘Dat begrijp ik wel lieverd, maar ik moet nu 
gewoon even naar de wc. Ik ben niet weg, kijk ik 
ben gewoon hier,’ zei ik dan. Dan deed ik de deur 
open, zodat ze kon zien waar ik was. En dan deed 
ik heel langzaam de deur weer dicht. 
In de loop van de tijd kon de deur op een kier en 
zelfs dicht. Maar ze bleef in de buurt tot de deur 
weer openging. Toen ze wat ouder was, probeerde 
ik ‘stiekem’ uit de kamer te glippen en naar de 
wc te gaan. Maar zodra ze ook maar in de gaten 
kreeg dat ik ging, rende ze ernaartoe en liet me 
niet met rust tot ik weer veilig in de woonkamer 
was. Vandaar dat ik dit briefje op de wc-deur had 
gehangen. Ik moet lachen nu ik het weer lees. 
 
Tijden veranderen. 
Ze woont nu in haar eigen huisje samen met haar 
poes. Toch wil ze nog regelmatig even contact, 
maar nu gaat het per telefoon. Bij gebrek aan het 
briefje op de deur zet ik soms het geluid van mijn 
telefoon uit. En ja, ook al neem ik even niet op: ‘Ik 
houd nog steeds van jou.’ 

Ook een van onze zonen is de deur uit. Zijn slaap-
kamer ligt tegenover die van zijn broer. Zodra 
die hoort dat zijn broer uit huis gaat, roept hij: 
‘Mag ik zijn kamer erbij? Dan kan ik daar al mijn 
LEGO opzetten en laten staan.’ Hij ziet kansen! 
Ik kijk hem lachend aan en vraag; ‘Ga je hem niet 
missen dan?’ ‘Jawel,’ zegt hij, ‘maar ik kan toch 
gewoon naar hem toe gaan als ik wil.’ Ach ja, 
dat is helemaal waar. Waar doe ik moeilijk over. 
Veranderingen hebben ook hun voordelen. 

Anneke anders
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Impressie van de  
vrijwilligersmiddag 
in het Kulturhuus te Lintelo  
op 1 november 2025

 
Tekst: Tiny Oosterink - Foto’s: Wytze Andela,  

Joke Meynen, Henny Tolkamp

 
Voorzitter Ap te Winkel heette iedereen welkom 
onder het genot van koffie of thee met een appel-
flap. De zaal was goed gevuld. 
De activiteiten waren: 
• �Een film over Aalten en Bredevoort  

in vroegere tijden
• �Verhalen op humoristische wijze verteld  

en voorgelezen door Jehan Hofti-jzer
• Pubquiz over KerkVenster

Na deze activiteiten was er gelegenheid om onder 
het genot van een drankje bij te praten. 
De mensen waren erg enthousiast over alle bezig-
heden wat betreft KerkVenster en vonden dit een 
geslaagde middag.
Ter afsluiting van deze middag kregen allen 
een kop koffie/thee met broodjes ham, kaas en 
beenham. Al met al een geslaagde middag. 
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Donateursavond  
Stichting Vrienden 
van de Aaltense 
synagoge
Op maandagavond 10 november houdt het 
bestuur van de Stichting Vrienden van de 
Aaltense synagoge haar jaarlijkse donateurs- 
avond. 
Ook niet-donateurs zijn van harte welkom op 
deze bijeenkomst.
Aanvang is om 19.30 uur in de Aaltense syna-
goge, Stationsstraat 7 in Aalten.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke agenda
punten is als gastspreker uitgenodigd dhr. 
Robert Duizend van Stichting Na de oorlog.
Robert vertelt het verhaal van zijn ouders en 
begeleidt zichzelf op de viool van zijn vader.
Zijn ouders spraken regelmatig over hun erva-
ringen in de oorlog en hij leest fragmenten 
voor uit het dagboek van zijn moeder.
Hij vindt het belangrijk om het verhaal van zijn 
ouders door te geven aan volgende generaties; 
oorlogsverhalen die nooit eerder in de open-
baarheid zijn gebracht, en het enorme ver-
driet dat die ervaringen bij zijn ouders hebben 
achtergelaten.
Wat zijn ouders hebben meegemaakt, laat 
zien waar antisemitisme en discriminatie toe 
kunnen leiden. Ook nu nog.
Nogmaals van harte welkom! 

Hoop die hoort  
bij hopeloosheid
Onder deze titel zal Paul van Tongeren op dinsdag 
18 november een avond verzorgen. De commis-
sie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie 
HH. Paulus en Ludger hoopt u dan te mogen 
begroeten in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemel
opnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur staat 
de koffie/thee klaar en om 19.30 uur beginnen 
we.
‘Hoop is iets anders dan optimisme. Optimisme is 
de verwachting dat het wel goed zal komen. Wie 
zo’n optimistische kijk op de dingen heeft, heeft 
geen hoop meer nodig. Hoop is een deugd die 
ook bij pessimistische verwachtingen standhoudt. 
Dat is paradoxaal, maar kan worden uitgelegd 
met behulp van een blik op de geschiedenis van 
de deugdethiek.’
Paul van Tongeren (1950) was Denker des Vader-
lands van april 2021 tot april 2023.
Hij studeerde theologie in Utrecht en filosofie in 
Leuven. Hij was hoogleraar wijsgerige ethiek in 
Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn acade
mische werk houdt Van Tongeren zich al ruim 
twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. 
Hij is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van 
Trouw (bron: https://paulvantongeren.nl/). 

Sint Jorisconcert  
 
 
Rick Doornbos (1996) is een gitarist en compo-
nist uit het noorden van Nederland. Vanaf het 
moment dat hij op 9-jarige leeftijd voor het eerst 
begon met gitaarspelen was het voor hem dui-
delijk dat hij het liefst niets anders wilde doen 
dan dat. In die eerste jaren al speelde hij liever 
zijn eigen composities dan de stukjes die hij 
moest leren. Door de jaren heen is dat niet echt 
veranderd; hij speelt nog steeds graag zijn eigen 
composities. 
Ook in Bredevoort komt Rick Doornbos zijn eigen 
verhaal vertellen met de stukken die hij speelt. Wij 
hopen van harte dat ook u dat niet wilt missen!
Meer informatie over dit concert en al onze 
andere concerten van dit seizoen vindt u uiter-
aard op onze  website: sintjorisconcerten.nl. 

Het concert vindt plaats op 9 november in de 
St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. 
Aanvang 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur. 
De duur van het concert is ca. een uur. Na afloop 
is er gelegenheid om na te praten, ook met onze 
gitarist. Er staat dan iets te drinken voor u klaar.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richt-
bedrag van € 14,00 worden gevraagd om deze 
concerten te kunnen blijven organiseren. Donatie 
met QR-code is mogelijk.
Voor kinderen tot 16 jaar is de toegang gratis. 

Op donderdag 20 november a.s. zal ds. Akke 
Fokje Stienstra een niet-alledaags onder­
werp behandelen, nl. leven en sterven. 
Geïnteresseerden worden door de Commissie 
Vorming en Toerusting van de Protestantse 
Gemeente Lichtenvoorde van harte uit- 
genodigd deze avond bij te wonen.

Leven en sterven lijken vaak twee verschillende 
thema’s. Althans, zo willen wij het graag zien. 
Wij praten niet gemakkelijk over de dood of het 
sterven, ook al worden we daartoe veelvuldig 
opgeroepen in deze tijd. Tijdens deze bijeenkomst 
staan we erbij stil hoe leven en sterven zich tot 
elkaar verhouden, en hoe we daarover samen in 
gesprek kunnen komen. Met name als het sterven 
van jezelf of een naaste naderbij komt. 
 
Er komen vragen aan de orde als: Wat is steunend 
en wat niet? Wat kunnen rituelen en symbolen 
betekenen? En hoe verweef je een verlies met 
leven dat verder gaat? 
 
Vanzelfsprekend is er genoeg ruimte om eigen 
ervaringen en vragen in te brengen. 

Akke Fokje Stienstra is geestelijk verzorger bij 
de organisatie Willem, hart voor levensvragen. 
Daarvoor was ze geestelijk verzorger bij ZGT en 
predikant.
De avond begint om 20.00 uur in de Johanneshof, 
naast de Johanneskerk. Toegang gratis. Een vrije 
gift wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor 
eigen rekening.

Nadere informatie: 

Sjors Tamminga,  
tel. 0544-372752 - sjors.tamminga@kpnmail.nl 

Een bijzondere avond over leven  
en sterven in de Johanneshof
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Kleinkoor Vocaliste:  
Uitzwaaiconcert
 
Het jaarlijkse concert van Vocaliste staat deze keer in 
het teken van het afscheid van dirigent Gerrit te Lindert.  
Dit bijzondere concert, getiteld ‘Maestro’s keuze’, vindt 
plaats op zondag 16 november 2025 om 15.00 uur in de 
Laurentiuskerk te Varsseveld. 
Vanaf de oprichting, 17 jaar geleden, is Gerrit te Lindert de 
inspirerende en enthousiaste dirigent van Vocaliste geweest.
Op het programma staan deze keer muzikale werken die de 
dirigent dierbaar zijn. Uitgevoerd worden onder andere:
 
• Alles, was ihr tut van Buxtehude
• Ave verum corpus van Jenkins
• �Jauchzet dem Herrn ( psalm 100) van 

Mendelssohn-Bartholdy
• �Die Himmel erzählen die Ehre Gottes van Haydn
• �Christus factus est en Tantum ergo van Bruckner.
 
Pianist Jorrick Simmes zal een aantal stukken op de piano 
begeleiden. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door een 
blazersensemble van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld, 
Zangkwartet Belcanto en Jorrick Simmes, piano.
Kaarten: € 15,00 – kinderen € 7,50 (verkoop  
aan de kassa, betaling via QR-code of contant). 

Najaarsconcert  
Classic WM 
Dit najaar, met de donkere dagen aanstaande, 
neemt het unieke Achterhoekse koor Classic WM 
u mee naar de mooie aankomende tijd, naar het 
mooie wat geweest is en al het moois wat er nog 
in het verschiet ligt. Muziek van o.a. Carl Orff, 
Verdi en Strauss brengt deze thema’s tot leven op 
hoog muzikaal niveau.
 
Datum: 	 zaterdag 29 november 2025 
Aanvang: 	 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) 
Plaats: 	� Witte Kerkje, Doetinchemseweg 5, 

Varsseveld
Entree: 	� € 19,50 (incl. koffie/thee).  

Let op: geen pinmogelijkheid 

Wij heten u van harte welkom voor deze eerste 
editie van Vrij Geluid Varsseveld!

ORGANISATIE ORGANISATIE 

Zondag 16 november, 15.00 uur
Laurentiuskerk Varsseveld

Toegang: 15 euro 
(verkoop aan de kassa, 

betaling via QR-code of contant)

Met medewerking van
Jorrick Simmes (piano) 
en het blazersensemble
van Jubal Varsseveld.

M A E S T R O ' S
K E U Z E

Dirigent Gerrit te Lindert
neemt afscheid van
Kleinkoor Vocaliste, met de
muzikale werken die hem
dierbaar zijn.

Buxtehude, Fauré, Jenkins, Bruckner e.a.

U i t z w a a i c o n c e r t  

Zondag 16 november, 15.00 uur
Laurentiuskerk Varsseveld

Toegang: 15 euro 
(verkoop aan de kassa, 

betaling via QR-code of contant)

Met medewerking van
Jorrick Simmes (piano) 
en het blazersensemble

van Jubal Varsseveld.

M A E S T R O ' S
K E U Z E

Dirigent Gerrit te Lindert
neemt afscheid van
Kleinkoor Vocaliste, met de
muzikale werken die hem
dierbaar zijn.

Buxtehude, Fauré, Jenkins, Bruckner e.a.

U i t z w a a i c o n c e r t  
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’t Praothuusken 
Bijna elke woensdagmiddag van 15.00 uur  
tot 17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk 
voor alle senioren uit Aalten.

Woensdag 22 oktober was onze jaarlijkse 
bazaar. Op maandagmiddag werden er veel 
spullen gebracht en konden we alvast beginnen 
met het indelen van de zalen. Dinsdagmorgen 
09.00 uur kwamen onze vrijwilligers om alles 
klaar te zetten. Ze waren in de week daarvoor 
ook al langs de diverse sponsors geweest om 
prijzen voor de verloting op te halen. De koekjes, 
potten jam en appelmoes kregen een mooie 
verpakking, er werden bloemstukjes gemaakt, 
de prijzentafels voor de verloting en het Rad 
van Avontuur werden ingedeeld, de boeken 
uitgezocht op genre, speelgoed, curiosa, hand-
werken, kaarten en vogelhoek werden zo neer-
gezet dat alles erin paste en dat het er ook nog 
mooi uitzag. Woensdagmorgen werden met een 
kleiner aantal vrijwilligers nog even de laatste 
dingen klaargemaakt, broodjes gesmeerd, 
bloemstukjes geprijsd (ongeveer 80 stuks dit 
jaar) en toen kon om 14.00 uur de deur open 
voor het publiek. 
Gelukkig wisten ook dit jaar weer veel mensen 
ons te vinden en is er goed verkocht. Nadat er 
opgeruimd was, en we samen genoten van een 

heerlijk kopje soep met brood, werd het eind-
bedrag bekendgemaakt. Met elkaar hebben we 
het geweldige bedrag van € 3.650 opgehaald!
Allemaal nogmaals bedankt voor de hulp, en 
degenen die ons hebben gesponsord door iets 
te geven of iets te kopen: heel erg bedankt! 
 
• �12 november komt oud-Aaltenaar Harm 

Hoitink met natuurfoto’s van het noorden 
van Scandinavië. En misschien heeft hij 
ook nog wel foto’s bij zich van de prachtige 
Nederlandse natuurgebieden. Harm expo-
seert regelmatig zijn werk, en verschillende 
foto’s zijn opgenomen in boekwerken, wens-
kaarten en kalenders. We zijn blij dat hij nu 
bij ons komt om zijn natuuropnames te laten 
zien.

• �19 november hebben we weer een spelletjes-
middag. Of als u niet van spelletjes houdt, er 
is ook tijd voor een praatje en om te genieten 
van de mensen om u heen.

• �26 november hebben we heel toepasselijk 
een herfstbingo. Rieki Heersink wil dit voor 
ons verzorgen. 

Voor vervoer kunt u op dinsdag bellen  
met Dien Scholten, tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken, 

Lidy Heusinkveld, Henrike Houwers,  
Dien Scholten, Jolanda Wevers

 

COLOFON
KerkVenster is het nieuws-
blad van en voor de Protes-
tantse Gemeente Aalten en 
de Protestantse Gemeente 
Bredevoort. Het verschijnt 
elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
KerkVenster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatselijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende licht 
van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge- 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Land
straat 20, 7121 CR Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
 
Voorzitter: Joke Meynen  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
 Eindredactie:  
Leni Franssens  
Johan Scholl  
Theo van der Werff 
Nel Wijbrans  

Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature.

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer  
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl
Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl
Financiën 	  
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten en 
Bredevoort kunnen een post
abonnement op KerkVenster 
nemen. De abonnements

kosten bedragen € 55,00 
per jaargang. Giften kunnen 
worden overgemaakt op 
bankrekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543-476724 

Bezorging	 
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributiecommissie:  
Wim Rutgers,  
tel. 0543- 476368, e-mail: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving	  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie:  
Tiny Oosterink,  
tel. 06 2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk 	  
Senefelder Misset, Doetin-
chem. Oplage 2800 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op  
vrijdag 28 november 2025.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te worden 
aangeboden per e-mail  
in Word 2010 of hoger. 
Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte bestanden (jpeg, 
etc.) aanleveren. Uiterste 
inleverdatum kopij per  
e-mail is dinsdag 18 novem-
ber 2025 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2025 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij 
E-mail:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster,  
deur Landstraat 20 (Elim) 

© �KerkVenster 2025 
Overname van artikelen 
alleen met toestemming 
en bronvermelding

PEFC/30-31-151

PEFC-gecertificeerd

Dit papier komt uit
duurzaam beheerde
bossen en
gecontroleerde
bronnen
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Hallo Allemaal, 
Het leven kan soms echt ingewikkeld zijn.Zeker ook voor christenen  is het niet altijd makkelijk.We zullen ook in Nederland  niet altijd  worden begrepen.Mensen die geen contact meer  met je willen komt ook voor.Gelukkig wil God altijd contact en accepteert Hij je helemaal en zal je nooit verlaten.Je kunt altijd bij Hem terecht.  Wanneer je maar wilt, Hij maakt tijd voor jou.Hij wil een relatie met jou.Als ik hier over nadenk blijft dit zo bijzonder. 

Gods zegen.

Henrike Jentink

Verenigingen
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06 4862 3833  heidi.ebbers@pgaalten.nl

Veranderen?!
foto’s: Geraldine Bussink

 
In de herfst verandert de natuur. Het gaat bijna 
ongemerkt: het groen van de zomer wordt inge-
ruild voor rood, oranje, bruin en geel. Het is 
herfst geworden. De bomen laten hun bladeren 
én hun zaden vallen, die weer op hun beurt zullen 
veranderen in kleine beuken-, eiken- of kastanje-
bomen. De wereld verandert op allerlei manieren. 
Vraag maar eens aan oma of opa hoe hun leven eruit 
zag toen ze kind waren.
Maar ook God zorgt voor verandering. Hij veran-
dert mensen aan hun binnenkant. Je karakter, je 
eigenschappen, die blijven echt wel hetzelfde, maar 
God wil graag dat je wordt wie je ten diepste bent, 
‘hoe  je bedoeld bent’. En zo’n verandering gaat niet 
in één seizoen, maar duurt soms een leven lang.
In de Kliederkerk probeerden we te ontdekken hoe 
je dat doet: werken aan verandering, anders leven 
door de Heilige Geest. Werken aan verandering is 
nooit makkelijk, je hebt er moed en vertrouwen voor 
nodig. Maar we hoeven het niet alleen te doen. God 
wil ons erbij helpen! Een mooie activiteit om ons 
daaraan te herinneren is het blotevoetenpadgebed. 
Dit kun je thuis ook maken. 

Hoe maak je een 
blotevoetenpad(gebed):
• �Vul schoendozen of plastic bakken met verschillende materialen  

en bedenk er een betekenis bij. Bijvoorbeeld:
  • �Watten > danken voor de fijne dingen
  • �Knopen > als je in de knoop zit of het even niet meer weet
  • �Ballonnen > bidden waar je bang voor bent
  • �Bladeren > danken of bidden voor de schepping/klimaat
  • �Legoblokjes > bidden voor de dingen die pijn doen
  • �Rijst of brood > danken voor het eten
  • �Water >  bidden voor waar je verdrietig van wordt
  • �Handdoek > God droogt jouw tranen
  • �Misschien kun je zelf ook nog dingen bedenken?

• �Zet deze dozen/bakken achter elkaar,  
zodat er een pad ontstaat

• �Heb jij de moed en het vertrouwen  
om dit blotevoetenpad te lopen?  
Doe je schoenen en sokken uit en loop over het pad

• �Spreek bij elke stap een gebed uit  
(hardop of in je hoofd)

(Deze mooie activiteit is bedacht door Jacobine)

Om samen over te praten:

• �Wat zou jij willen veranderen in de wereld  
of in je leven?

• �Welke dingen vind jij moeilijk of spannend?
• �Waarbij zou jij Gods hulp kunnen gebruiken?  

Durf je dat aan God te vragen?  
Waarom wel/niet? Hoe doe je dat dan? 


